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Beste lezer, 
Vakantie. Een woord, waarbij je associaties hebt met zon, zomer, vrije tijd om te 

lummelen en te luieren, of juist te doen waar je nooit tijd voor vond, op pad gaan 

en andere mensen ontmoeten, mooie plekjes ontdekken, dromen, bijkomen. 

Het woord vakantie komt van het Latijnse woord vacare, leegmaken, of als we 

het met religieuze ogen bekijken: leeg maken, en daardoor: plaats maken in 

jezelf voor God. Eigenlijk ken je het wel, hoe je het ook beleeft. Tijdens de 

vakantie neem je afstand van je plichten en je lasten, van je ingesleten patronen. 

Misschien ben je meer in de natuur, meer in contact met het leven om je heen. 

Erna voel je je vaak een ander mens, herboren. En je neemt je voor om dat gevoel 

vast te houden. In de Cenakelkerk lukt dat vaak.   

De gemeenschapsraad wenst u een fijne vakantie – Jacqueline van Hattem 

 

May the road rise to meet you, 
May the wind be ever at your back 
May the sun shine warm upon your face 
And the rain fall soft upon your fields. 
And until we meet again, 
May God hold you in the palm of his hand. 
(Irish Blessing) 
 

Wie is Els? Onze nieuwe voorganger bij Woord- en Communievieringen 
Margaret de Groot nam op zondag 9 juni ‘afscheid’ en geeft het stokje over aan 
een nieuwe, vrouwelijke pastor, Els Geelen. Els is sinds 2 jaar actief in onze 
parochie. In het weekend van 20/21 juli gaat Els voor in de vieringen. Zij stelt zich 
aan u voor: 
Wie is Els Geelen? Ik werk nu bijna 2 jaar in onze parochie en meestal met veel 

plezier. Na mijn HBO-master studie Theologie aan de Fontys Hogescholen te 

Amsterdam, ben ik eerst 3 jaar ingetreden geweest in het klooster te Maarssen. 

Dit was niet helemaal mijn weg. Daarna heb ik 7,5 jaar gewerkt in het Westland. 

En daar kon ik goed aarden tussen de tuinders die heel direct zijn. Opgegroeid 

op Scheveningen met 4 broers boven mij, moest ik wel direct zijn anders 

sneeuwde ik onder. Dus ja… ik ben super direct en dat kan ook wel eens 

overkomen als bot. Maar weet dat ik opensta voor feedback als dit zo is.  



Margaret heeft mij verteld hoe er gevierd wordt in de Cenakelkerk, maar ik neem 

natuurlijk ook mijn eigenheid mee. U moet maar ervaren hoe ik voorga. Mijn 

focus binnen de parochie ligt bij het familiepastoraat. Ik vind het heerlijk om met 

kinderen te werken. Een nadere kennismaking kan bij de koffie na de vieringen. 

Ik kijk ernaar uit om in de Cenakelkerk voor te gaan.  

Els Geelen 

 

Vakantievieringen: de kerk bekijken met andere ogen 

In de zomerperiode zijn er twee weekenden waarbij we in de vieringen de ogen 
richten op het Bijbelse verhaal van de architectuur van de Cenakelkerk en de 
schilderingen van Piet Gerrits. Het eerste weekend zien we het visioen van 
Johannes. Onze kerk als beeld van de Stad Gods, het Nieuwe Jeruzalem, met 
twaalf poorten, drie naar elke windrichting. En daar doorheen een stromende 
rivier, langs oevers  met altijd groene bomen We horen een stem die roept: ‘Zie 
hier de woontente van God met de mensen’.  
In het andere weekend volgen we Barnabas tijdens zijn reis met Paulus, en 
ontdekken we samen met hen hoe de Geest werkt in de harten van de mensen: 
op weg naar een nieuwe wereld waarin grenzen tussen mensen niet meer 
bestaan. Kijk en luister op 27/28 juli en 10/11 augustus. De vieringen zijn in deze 
weekenden op beide dagen in de kerk. 
 
Parochiespeld voor vrijwilligers  
Zondag 2 juni ontvingen René-Paul en Monique Jurgens en Dymph Spannhof een 
parochiespeld. René-Paul voor zijn jarenlange inzet als collectant en 
wegbereider van het project Grootste Museum. Monique en Dymph voor hun 
dankbare werk in de Diakoniegroep: bezoek en communie brengen aan zieken 
en ouderen en de organisatie van de Paas- en Kerstvieringen. 
  
Zondag 7 juli Wielerronde Heilig Landstichting: zó kom je bij de Cenakelkerk  

De Cenakelkerk is op zondag 7 juli met de auto alleen bereikbaar door vanaf de 
rotonde Sionsweg - Nijmeegsebaan - Meerwijkselaan de Meerwijkselaan in te 
rijden. Hierna slaat u voor Museumpark Orientalis linksaf en vervolgens  rechtsaf, 
de Mgr. Suyslaan in.  
Bij het naar huis gaan kunt u aan het eind van de Mgr. Suyslaan alleen rechtsaf. 
U rijdt onder de poort door en gaat vervolgens linksaf de Pauluslaan in. Vanaf 
daar kunt u naar de Groesbeekse weg. De Sofiaweg zal de hele dag afgesloten 
zijn. Op deze route kunt u te maken krijgen met vertraging, vanwege het 
passeren van de wedstrijd. Het verkeer wordt dan kort stilgelegd. Plan dus wat 
extra tijd in! Raadpleeg onze website voor uitgebreide info en routekaartjes. 
 
 



Nieuwe Piron 
In het voorjaar was hij er even af 
de Piron, misschien heeft u hem 
gemist, misschien ook niet, maar 
inmiddels is hij weer terug 
geplaatst op het dak van de kerk. 
Wat is een Piron? Een piron is een 
op een voet staand ornament op 
het uiteinde van een nok van een 
dak. Dit is vaak de plaats waar drie 
of meer dakvlakken bij elkaar 

komen in een punt. Dit ornament dient ter versiering van een dak en is vaak 
bolvormig (bolpiron), met een punt of een combinatie van beide, maar kan ook 
diverse andere vormen hebben. Ze is vrijwel altijd van gebakken klei, lood of zink. 
Op onze kerk is hij van hout gemaakt en beslagen met 30 pondslood en weegt 
±140 kilo. Al enige jaren geleden is er bij de jaarlijkse inspectie van 
Monumentenwacht houtrot geconstateerd. Dus hoog tijd dat hij vervangen 
werd. Aannemersbedrijf Van Tienen heeft hem van het dak verwijderd en een 
nieuwe laten maken. Het is grotendeels handwerk omdat het lood dat om de 
Piron heen zit, met de hand is beslagen. Inmiddels staat er weer een prachtige 
nieuwe Piron op het dak. Het is goed dat Monumentenwacht elk jaar een 
onderzoeksrapport schrijft, waarin de gebreken naar voren komen, zodat die 
aangepakt kunnen worden. Zo houden we het kerkgebouw en de pastorie in 
goede staat. 
Jan Polman – onderhoud gebouw 
 
Op vakantie in de kerk 
50,60 of meer bezoekers op een dag, het is geen uitzondering. Zoveel mensen 
vinden de weg naar de Cenakelkerk, waar ze verwonderd rondkijken, luisteren 
naar een audiotour, een kaarsje aansteken of even stil zitten in een van de 
banken. Vaak doe je dit op vakantie in het buitenland, maar het kan dus ook hier 
in je eigen achtertuin. Verras je logés en neem ze eens mee.  
Wist u dat er een groep is van een veertigtal ‘gidsen’ in onze kerk, vrijwilligers 
die het samen mogelijk maken dat onze kerk te bezichtigen is? De opening van 
de Cenakelkerk is onderdeel van Het Grootste Museum van Nederland.  
www.grootstemuseum.nl  Do-Vr-Za-Zo 14.00-16.30 uur. 
 

Welkom allemaal bij de catechese! Van de jongste baby’s tot de 
oudste opa’s en oma’s en iedereen ertussenin, van Bijbelbende 
tot Leerhuis. Het programma voor de nieuwe periode na de 
zomervakantie is compleet. Neem een flyer mee, ze liggen klaar. 

http://www.grootstemuseum.nl/


 Agenda vieringen juli - september 2024 
 
Zaterdag 6 juli 17.00 uur: H. Mis in de Taborkapel  
Zondag 7 juli 11.00 uur: Hoogmis met Gemengd Koor 
Zaterdag 13 juli  17.00 uur:  H. Mis in de Taborkapel 
Zondag 14 juli  11.00 uur:  Hoogmis met samenzang  
Zaterdag 20 juli 17.00 uur:  Woord- en communieviering in de  
  Taborkapel 
Zondag 21 juli 11.00 uur: Woord- en communieviering met 
  samenzang 
Zaterdag 27 juli 17.00 uur: Eucharistieviering: 1e vakantieviering 
Zondag 28 juli  11.00 uur:  Eucharistieviering: 1e vakantieviering 
  met samenzang 
Zaterdag 3 augustus 17.00 uur: H. Mis in de Taborkapel 
Zondag 4 augustus 11.00 uur: Hoogmis met samenzang  
Zaterdag 10 augustus 17.00 uur: Eucharistieviering: 2e vakantieviering 
Zondag 11 augustus 11.00 uur: Eucharistieviering: 2e vakantieviering 
  met samenzang 
Zaterdag 17 augustus 17.00 uur: H.Mis Maria ten Hemelopneming  

  Taborkapel 
Zondag 18 augustus 11.00 uur: Hoogmis Maria Ten Hemelopneming 

 met Gemengd Koor 
Zaterdag 24 augustus 17.00 uur: H. Mis in de Taborkapel 
Zondag 25 augustus 11.00 uur: Hoogmis met Basta 
Zaterdag 31 augustus 17.00 uur: H. Mis in de Taborkapel 
Zondag 1 september 11.00 uur: Hoogmis met Taborkoor 
  

Hoor je mij? Zaterdag 31 augustus gezinsbedevaart voor jong en oud – met 

springprocessie! -, georganiseerd door het familiepastoraat van het bisdom Den 
Bosch. Het wordt een  mooie dag met St. Willebrord in Waalre, vol dans, muziek 
en zang. Geef je op, er is busvervoer. Zie de website van onze parochie 
www.h3eenheid.nl of www.bisdomdenbosch.nl 
 
De Cenakelkerk is onderdeel 

van 

  


