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" Pastoraal

Diaken Paul Menting deed mee als
begeleider van een Alpha-cursus,
een basiscursus over het christelijk
geloof.

Natuurlijk had ik wel eerder gehoord van de
Alpha- cursus, maar nog nooit meegedaan als
deelnemer of begeleider. In mijn geval was de
deelname niet nodig. Toen ik geboren ben,
hebben mijn ouders mij gelijk de dag erop
laten dopen. En als kleuter ging ik al iedere
zondag met mijn familie mee naar de heilige
Mis. Je zou kunnen zeggen dat het katholieke
geloof mij met de paplepel ingegoten is. Toen
ik eenmaal een tiener was, leerde ik het geloof
nog beter kennen doordat ik eerst misdienaar
en later acoliet was.

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend
dat mensen zo intensief met het katholieke
geloof opgroeien. De meeste Nederlanders
groeien op zonder geloof. Misschien dat ze op
school ooit nog eens een overzicht van de
religies krijgen, maar dan is het een vak tussen
andere vakken: de stof gaat het ene oor in en
het andere uit.

Toch zijn er jongeren en volwassenen die op
een gegeven moment geinteresseerd raken in
het geloof. En wat doet een jongere dan? Hij of
zij zoekt op het internet, op YouTube of op
TikTok. Natuurlijk kom je dan van alles tegen.
Maar wat je op het internet over het
christelijke geloof vindt, is vaak eenzijdig. En
dat snappen de jongeren zelf ook wel. Dus
gaan mensen die echt geraakt zijn, op zoek
naar een evenwichtige inleiding in het geloof
in de Drie-ene God.

De Alpha-cursus biedt dan houvast voor
mensen die christengelovige willen worden.
De cursus is in de jaren negentig ontwikkeld in

woord

Engeland en wordt tegenwoordig over de hele
wereld aangeboden.

In onze parochie willen we mensen die op zoek
zijn ook zo'n Alpha-cursus aanbieden. Samen
met een aantal vrijwilligers en een paar
mensen van het pastoraal team gaan wde dat
in het najaar doen. Vandaar dat zuster
Catharina Al en ik een keer hebben
‘proefgedraaid’ bij de Alpha-cursus die in de
Maria Geboortekerk wordt aangeboden. We
voelen ons nu voldoende toegerust om
zoekende mensen hiermee bij de hand te
nemen en in de wereld van het katholieke
geloof in te leiden.

En hopen dat er zo meer mensen tot het geloof
in Jezus Christus kunnen komen.

— diaken Paul Menting
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Pasen met Sant'Edigio

Sant’Egidio is een wereldwijde beweging van katholieke
vrijwilligers die zich als vrienden inzetten voor mensen
die kwetsbaar of alleen zijn. Hierdoor geinspireerd,
organiseert een groep parochianen al sinds 2012 een
gezellig samenzijn voor ouderen op Tweede Kerstdag,
Tweede Paasdag en midden in de zomervakantie.

Op Tweede Paasdag was er een High Tea in de
Kruispuntkerk. Grote tafels stonden klaar, mooi gedekt
met schaaltjes chocolade eitjes en paashaasjes, en een
grote schaal met bokkenpootjes en bonbons. Wat een
onthaall

Betty Essers heette ons van harte welkom. Diaken Henk
Welling opende met gebed en stond stil bij de gasten
van de afgelopen jaren,die inmiddels zijn overleden en
worden gemist.

Daarna werden de kopjes gevuld met koffie of thee, met
een zelfgebakken vruchtentaartje erbij. De sfeer zat er
meteen al in. Er werd druk gepraat, soms even van
plaats gewisseld om weer andere gasien te ontmoeten.
Ondertussen snoepte iedereen van al het lekkers.
Niemand was alleen.

Spontaan ging er ook een kaart rond voor een
parochiaan, die met een gebroken heup in het
ziekenhuis lag. Toen het advocaatje met slagroom op
tafel kwam, werden er liedbundels uitgedeeld en met
Han van de Graaf achter de piano klonken er liedjes
‘van vroeger’ Wat een feest, bedankt Han!

Ondertussen werd een buffettafel gevuld met hartige
hapjes, alles zelf gemaakt, voor een prachtige High Tea.
Dank je wel, vrijwilligers Reina, Astrid, Rudeke en Betty
en diaken Henk voor de mooie middag!

— Clara van Lith-van den Hoek
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Nieuwseninfo

Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben
besloten om in betere samenwerking te gaan
optrekken, om het beleidsplan 'Eenheid in
verscheidenheid’ onder de loep te nemen. Met die
nauwere samenwerking kan effectief worden
gewerkt aan de toekomst van de parochie.
Concreet is ook besloten om vaker samen te
vergaderen, zodat plannen goed op elkaar kunnen
worden afgestemd.

In het genoemde beleidsplan staat beschreven dat
we "een open, toegankelijke en missionaire
parochie” zijn, "bij de tijd en dichtbij de mensen"
Dat beleidsplan is in februari 2022 vastgesteld,
dus nog onder leiding van pastoor Jacques
Grubben. Hij werd in mei vorig jaar pastoor van
de parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk.

Uitgangspunt van het beleidsplan zijn 5 pijlers: het
geloof vieren, vormen en verdiepen, een
gemeenschap zijn van gemeenschappen,
dienstbaar zijn en 'Kom, zie en doe mee'. Per pijler
zou een werkgroep worden gevormd.

Daarnaast is toen besloten om twee kerken te
sluiten, de Lourdeskerk in Nijmegen en de H.
Hartkerk in Berg en Dal. De kerk in Berg en Dal is
vorig jaar aan de eredienst onttrokken. In de
Lourdeskerk is volgend jaar de laatste mis, nadat
het 100-jarig bestaan van de kerk is gevierd. Er
wordt een werkgroep gevormd die dit eeuwfeest
voorbereidt.

Bert Donks stopt met zijn werk op het
parochiesecretariaat. "Tk heb een
hartstikke leuk jaar gehad. Maar
omdat ik binnenkort voltijds ga
studeren, moet ik helaas
stoppen.” De parochie zoekt per
1juli een opvolger. Kijk voor de
vacature op pag. 27 en op de
website h3eenheid.nl

Parochianen van de voormalige O.LV. van het
Heilig Hartkerk in Berg en Dal opgelet! Wil je nog
graag een aandenken uit de kerk? Dan kun je nu
bieden op een van de 58 voorwerpen die nog in
de kerk staan.

Sinds de kerk
vorig jaar aan
de eredienst is
onttrokken,
zijn de
waardevolle
spullen al bij
andere kerken
ondergebracht.
Het kerkorgel
is verkocht aan een kerk in Polen.

Maar er zijn ook nog tal van kaarsenhouders,
stoelen en religieuze beelden waar de parochie
geen plek meer voor heeft. Die worden via
internet geveild. Kijk snel op h3eenheid.nl/veiling

! v J -
De website van de parochie wordt vernieuwd. De
site is verouderd en werkt aan de achterkant niet
helemaal meer zoals het zou moeten. Het
Nijmeegse bedrijf Keizer Karel Webdesign, dat
ook de website van de Stefanusparochie heeft
ontworpen, is bezig met een nieuwe site.
Meer dan nu het geval is, zal die website het
visitekaartje van de parochie worden. De site zal
zich dus vooral richten op mensen van buiten de
parochie. Voor de interne communicatie wordt de
parochie-app steeds belangrijker.

Het aantal koffiepunten dat is ingeleverd voor de
Voedselbank is inmiddels opgelopen tot ruim
114.000 (!) punten. Goed voor 228 pakken koffie.
Ook waren er enkele donaties in contanten.

Een resultaat waar we met z'n allen trots op
mogen zijn! Blijf sparen, zodat mensen die
afhankelijk zijn van de Voedselbank ook een
lekker bakkie koffie kunnen drinken.
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"We gaan nog wel
een tijdje door”  §

De Aanloop in de
Ontmoetingskerk is open
als het bekende gele bord
voor de deur staat.

Al 25 jaar schenken
gastvrouwen er op
woensdag- en
vrijdagochtend koffie en
thee, met een zorgzaam
00g en luisterend oor voor
alle gasten.

Het jubileum wordt gevierd op 17
april. In de voor deze ochtend
feestelijk versierde ruimte, met
op de tafels kleurige boeketjes uit
de tuin en veel lekkers bij de
koffie. Het is gezellig en druk, er
worden extra stoelen uit de
kerkzaal aangedragen. Er zijn
trouwe gasten en mensen die af
en toe komen aanwaaien.
Katholiek en protestant, iedereen
treft hier elkaar.

Jennie, Nettie en Sieta zijn er al
sinds het begin en krijgen een
mooie bos rozen. Maar ook de
andere gastvrouwen worden in
de bloemetjes gezet.

Nettie: "Toen de Aanloop vijf jaar
bestond, hadden we het erover
of we er misschien eens mee
zouden stoppen. Maar daar kon

geen sprake van zijn, zeiden toen
alle gasten! En dat blijkt: nog
steeds lopen mensen hier graag
aan. Er is een grote onderlinge
betrokkenheid, lief en leed
worden gedeeld. Zoals een
‘stamgast’ verwoordt: "Het is
altijd gezellig en er wordt nooit
geroddeld!"

De gastvrouwen zeggen: "Je krijgt
er energie van, als je ziet hoe fijn
mensen het hier vinden. Dus wij
gaan nog wel een tijdje door.
Iedereen is welkom, of je er nu
vaak bent of soms. En als je hier
nog nooit bent geweest: stap
gerust eens over de drempel!"

— Brigitte van Dam




'Zingen is
het aller-
belangrijkste’

Hel Gemengd Koor van de
Groenestraalkerk vierl in oklober [eest:
hel bestaal dan 60 jaar. Hel koor bindl
mensen vaak jarenlang samen. Ben Kok is
al sinds 1966 trouw lid. Marian Grakisl
werd in 2021 de jongsle en nieuwsle
muzikale aanwinsl. Beiden vinden hel
leuk om iels over hun koor Le vertellen.

— O3

tevredenheid van Ben en
Marian. "Hij is een inspirerende
dirigent, die oog heeft voor alle
individuele leden en iedereen
betrekt in het geheel. Er is mede
dankzij Luc-Jan een heel goede
onderlinge harmonie, niet alleen
in klank maar, zeker zo
belangrijk, ook in sfeer” Anne
van Gessel begeleidt het koor op
het orgel en soms op de piano.
"En dat doet ze uitstekend",

"Ons koor ontstond in 1964 uit de
samenvoeging van het
toenmalige mannenkoor en het
dameskoor, met de dirigenten
Peer Verhoeven en Herman
Strooij", vertelt Ben. Hij heeft
enkele foto’s 'uit de oude doos'
opgediept, waarop een groot
koor op het altaar van de kerk
staat. "Ja, dat waren nog eens
tijden. We hebben er wel eens
met 110 zangers gestaan, met een
Paasviering was dat. Nu hebben
we zo'n 20 tot 22 leden en velen
zijn dat net als ik al heel lang”
In al die jaren heeft Ben
verschillende dirigenten zien
komen en gaan. Het waren
wisselingen die altijd soepel
verliepen. Het Gemengd Koor
zingt nu alweer sinds 2010
onder leiding van Luc-Jan
Laarhoven, tot grote

Ben Kok

vinden beiden.

Ook het enthousiaste bestuur is
onmisbaar. "Dat regelt alle
belangrijke zaken, zoals de
communicatie en de kas", vertelt
Ben. ‘We zijn financieel
zelfstandig en afhankelijk van de
ledencontributie en soms een
gift”

Aansluiting gevonden
Marian kwam in 2015 vanuit
Limburg in Malden wonen. "Het
was een heel nieuwe omgeving
voor me, dus ik wilde graag
mensen leren kennen. Ik speel
blokfluit, maar het lukte niet om
weer een ensemble te vinden
waarbij ik me kon aansluiten.
Met zingen had ik helemaal geen
ervaring, maar toen ik eind 2019
meedeed aan een project van
het Mediorenkoor in de




Ontmoetingskerk bleek dat toch
wel iets voor mij te zijn. Ik ging
verder op zoek en vond
uiteindelijk het Gemengd Koor
in de Groenestraatkerk, waar ik
me ook wat betreft de liturgie
thuis voel. Ik kwam terecht in
een solide groep alten, dus het
instuderen van de liederen gaat
best snel!

Van sopraan naar bas

Ben zong als jongetje van zes al
in het knapenkoor. "Ik was
eerste sopraan toen', lacht hij.
"Dat kan ik mezelf niet meer
voorstellen, ik ben nu bas!" "Met
een prachtige lage stem", zegt
Marian met een knipoog.

Vanuit dat knapenkoor ging Ben

als vanzelf verder. "Zingen is
mijn hele leven al belangrijk
voor me. Ik heb ook bij andere

koren gezongen. Noten lezen
kan Ben desondanks niet. Hij
leert de liederen door ze samen
te oefenen op de repetities.

Een hecht koor

Als mensen zo lang samen
zingen, ontstaat vanzelf een
goede onderlinge band. Dat is
zeker ook bij het Gemengd Koor
het geval. Ben: "We zijn er
eigenlijk altijd allemaal, zowel

op de repetities als in de
vieringen. Je verzuimt alleen als
er echt een dringende reden
voor is" Marian: "De onderlinge
betrokkenheid is groot en ook
privé spreken mensen met
elkaar af. Het koor is een sociale
kring. Ik voel me er al helemaal
in opgenomen. Ben: "Je maakt
samen natuurlijk van alles mee
door de jaren heen. Er zijn
dierbare mensen overleden, er
komen nieuwe leden bij. Maar
het zingen gaat altijd door. We
hebben heel mooie
uitvoeringen gegeven, ook met
orkesten erbij. En dat is voor
mij het allerbelangrijkste’

Breed repertoire

De muzikale bijdrage van een
koor is dan ook onmisbaar in de
vieringen. "Zeker", zegt Marian.
"Een koor geeft smaak aan de
viering. Ik kwam al jaren graag
naar de kerk als het Gemengd
Koor zong. Ik denk nu ineens
terug aan de coronaperiode,
toen er in de viering maar vier
koorleden mochten staan en de
mensen niet mee mochten
zingen. Dat was voor mij een
van de redenen om in 2021 lid
te worden van het koor. Hoe
jammer was het toen dat we net
flink hadden gerepeteerd voor
de kerstviering, die ineens weer
niet mocht doorgaan. Nou, dan
weet je wel wat je mist!"

Het Gemengd Koor heeft een
breed repertoire. Veel liederen
die mensen gemakkelijk mee
kunnen zingen, maar ook
gezangen van Oosterhuis en in
verschillende talen liederen van
Bach, Purcell, Fauré en Mozart,
OIm maar eens wat te noemen.
"Het is altijd een leuke uitdaging
om daar met de vier
stemgroepen samen een goed
klinkend geheel van te maken",
zegt Ben. De muziekkeuze voor
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de vieringen komt overigens altijd in goed overleg
tussen de dirigent en het bestuur tot stand.

Het jubileum

Het Gemengd Koor bestaat officieel sinds 4 oktober
1964. Marian: "Maar we vieren ons jubileum in een
feestelijke mis op zondag 27 oktober! Hoe die eruit
gaat zien, weten ze beiden nog niet. Marian: "Onze
bestuursleden zijn er al mee bezig, maar ze doen er
nu nog erg geheimzinnig over. Alleen die datum is
bekend. Maar het zal ongetwijfeld heel mooi
worden. We zullen denk ik binnenkort wel
beginnen met repeteren.” Ben vult aan: "En
iedereen gaat er dan vol overgave mee aan de slag”
Nieuwe leden zijn trouwens altijd welkom bij het
Gemengd Koor. "Ik kan ons koor van harte
aanbevelen", zegt Marian. "Ik zou het zeker leuk
vinden als bijvoorbeeld meer jonge mensen ons
vinden. Ik kan uit eigen ervaring alvast beloven dat
je in een heel leuke groep zangers komt waarbij je
je snel thuis voelt!

We sluiten ons gezellige gesprek af en ik noteer de
jubileumdatum alvast in mijn agenda.

— Brigitte van Dam

Foto's: Angela van der Mast

columnJan
Bruinsma

Hoor ik hel goed?

Na zijn 40ste vroeg mijn vader steeds vaker
op z'n Fries “Wat seist?" Ook ik betrap mij er
nu op dat ik die vraag meer en meer stel:
“Wat zeg je?”

Minder goed horen leidt soms tot
spraakverwarring, zoals ooit de vraag van
een tante, gesteld in het Stellingwerfs: “Mekt
ie wel een krussie?” Het woordje “ie” sloeg
op mogelijke (huwelijks)partners van haar
dochters. Maar ik verstond haar vraag als:
“Maakt hij wel eens ruzie?” Een goede
verstaander had echter begrepen dat ze
vroeg of hij wel een kruisje maakt, dus
gelovig is.

Onlangs interviewde het radioprogramma
Vroege Vogels leerlingen van basisschool De
Akker onder het motto 'Elk kind een eigen
schooltuin' Leerlingen van groep 5 maken
dat motto heel wat vrijdagen waar op een
stuk grond naast de Lourdeskerk. Grond die
de jeugd deelt met voornamelijk oudere
vrijwilligers van de Hof van Heden, die op
woensdag- en donderdagochtend actief zijn
in de groenten-, kruiden- , bloemen- en
bomentuin.

Op zeker moment werd tijdens het interview
aan initiatiefneemster Annerie Rutenfrans
gevraagd wat er nou zo bijzonder is aan dit
schooltuin-initiatief. Tk meende te horen:
“Het is heel mooi om kinderen wonderen te
laten plegen.” De betere verstaander had
echter gehoord: “Kinderen wonderen te
laten beleven... door ze te laten zaaien,
verzorgen en oogsten” Hoewel: daarmee
plegen ze toch eigenlijk ook wonderen.

A propos: de groep van Hof van
Heden-vrijwilligers (zoals ondergetekende)
kan momenteel nog wel wat versterking
gebruiken! Interesse? Bel contactpersoon
Jan van Voorden (06-53765527) of loop
gewoon binnen als de poort open is!

— Jan Bruinsma




In elke katholieke kerk is wel een beeld of een afbeelding van Maria te
vinden. Als Moeder Gods en Moeder van de Kerk is ze onlosmakelijk
met de Kerk verbonden. Als we kijken naar de manieren waarop Maria
wordt afgebeeld, dan is meteen duidelijk dat de ene Maria de andere
niet is. De meimaand is de Mariamaand dus een mooie gelegenheid
om eens een rondgang te maken langs de Maria’s in onze eigen
parochie.

In de Mariakapel, die in 2015 werd ingezegend door hulpbisschop
Mutsaerts, staat een moderne stenen Maria, met Jezus op haar arm.
De kleding van Maria is eenvoudig beschilderd: blauwe mantel en
wit onderkleed. Het blauw staat voor haar menselijkheid, het wit
voor haar reinheid. Deze Maria is niet gesluierd, maar ze heeft een
kort kapsel. Jezus slaapt op haar arm. Met de eenvoud en de strakke
vormen van het beeld heeft de kunstenaar hier een aardse Maria en
Jezus afgebeeld, een moeder en kind die dichtbij staan. De aureolen
achter haar en Jezus' hoofd laten echter zien dat het hier niet om
een alledaagse moeder met kind gaat.




In deze Bossche Schoolkerk staat in de kapel een
klassieke Maria met kroon. Haar mantel heeft aan de
buitenkant het blauw van de menselijkheid, maar is
gevoerd met het rood van de goddelijkheid. Ze draagt
het witte onderkleed van de reinheid. Met haar open
linkerhand, laat ze weer haar ontvankelijkheid zien.
Maria is hier niet alleen afgebeeld als koningin, maar
ook als draagster van het Onbevlekte Hart. Dit is te
zien aan de rozen, de vlam boven het hart en de lans of
zwaard die het hart doorboort. De devotie tot het
onbevlekte hart van Maria was al aanwezig in de
middeleeuwen, maar nam een grote vlucht in de 19e
eeuw, vooral na de afkondiging van het dogma van de
Onbevlekte Ontvangenis (Maria is zonder erfzonde
geboren) in 1854.

In de Mariakapel van de Ontmoetingskerk /

staat een beeld van een gekroonde Maria
staand op een maansikkel, met Jezus op haar
arm. Hij maakt een zegenend gebaar. Maria
richt een hand met open handpalmen naar
de toeschouwer. De manier om Maria zo af
te beelden, stamt uit het 14e-eeuwse Spanje
en verspreidde zich in de eeuwen daarna
ook in de Nederlanden. De open hand van
Maria staat voor haar ontvankelijkheid en
overgave. De maansikkel verwijst naar het
Bijbelboek Apocalyps waarin Johannes de
Vrouw beschrijft die op de maan staat. Maria
draagt hier een rood onderkleed, dat staat
voor haar goddelijkheid.

Wie vanaf de westkant richting Cenakelkerk gaat,
komt bij een poort met een atbeelding van Maria
met Jezus op de arm. Dit mozaiek is gemaakt door
Piet Gerrits, de kunstenaar die onlosmakelijk
verbonden is aan Cenakelkerk. Hij liet zich
inspireren door de vroeg-Christelijke kerkkunst in
Byzantijnse stijl. Een klassiek orthodoxe
voorstelling: Maria als Sedes Sapientiae (Zetel van
de Wijsheid). Op haar arm heeft ze Jezus, die de
Bijbel open heeft bij een tekst uit Johannes, “Ik ben
de weg, de waarheid en het leven” Met zijn andere
hand maakt Jezus een zegenend gebaar. Maria
wijst naar haar Zoon, en naar de tekst die Hij
vasthoudt. Om Hem draait het. Zij is niet zelf de
wijsheid, maar de stoel waarop de wijsheid zit.




In 1926 vond de eerste Maria—Omgang Nijmegen plaats, vanaf de
toenmalige St. Augustinuskerk in het centrum naar de Lourdesgrot
aan de Hatertseweg, die dat jaar net was geopend. Het is bijna niet
meer voor te stellen dat er op het kerkplein van de Lourdeskerk
grote katholieke evenementen werden georganiseerd, waar
duizenden mensen op af kwamen.

In de grot vinden we een strakke uitvoering van Maria van Lourdes.
Normaal kijkt Maria van Lourdes omhoog of recht vooruit, maar
deze Maria kijkt juist een beetje schuin naar beneden, in een
ingekeerde, biddende houding. Ze heeft de rozenkrans om haar arm.

Deze Mariakapel is een moderne ruimte. De
kerk is ingewijd in 2011 en is dan ook qua
bouw de jongste kerk van de parochie. De
Sacramentijnen zitten echter vanaf 1908 al
in Brakkenstein. Op een strak opgemetselde
voet, in de stijl van de kerk, staat Maria met
Jezus op haar arm. Dit beeld is een afgeleide
van Maria’s zoals ze populair werden vanaf
de late middeleeuwen en de renaissance.
Maria is gekleed in een ruim zittend,
golvend gewaad. Haar haar is niet meer
helemaal weggewerkt, maar is zichtbaar
onder haar sluier. Moeder en kind zijn
volledig op elkaar gericht. Hier geen
aureolen en zegenende gebaren. De kleding
en de setting laten zien dat we hier te maken
hebben met Maria met Jezus. De kunstenaar
heeft een teder moment willen vatten
tussen moeder en kind.

Door haar houding en afbeelding roept ze de bezoeker op om te
bidden. Misschien wel niet in Lourdes zelf, maar op een plaats die
een echo draagt van Lourdes.

In de Mariakapel van deze nieuwe kerk (ingewijd in
2003) staat een klassieke Maria met Jezus. Het
beeld heeft wel iets weg van het beeld in de
Mariakapel van de Sacramentijnen. Ook hier valt
de zwierigheid ervan op. Anders dan bij het beeld
bij de Sacramentijnen, heeft Maria hier haar sluier
losjes in de nek samengeknoopt. Het losse haar
golft over haar schouders naar beneden. Daardoor
komt het gezicht nog beter uit. Jezus trekt aan met
zijn handjes aan de zoom van haar onderkleed.
Moeder en kind zijn volledig op elkaar gericht en
maken, net als het Brakkensteinbeeld, geen
connectie met de toeschouwer.

— zuster Marga Zwiggelaar




Na het grote succes van
de pelgrimage naar
Israél vorig jaar kwam
er een vervolg: een
pelgrimage en
cultuurreis naar
Jordanié. Erik Cornel,
onze reisleider en
Herwi Rikhof, onze
pastor, hadden samen
weer een prachtig
programma
samengesteld. Deze
keer zouden we
plaatsen uit het Oude
Testament bezoeken.
Op woensdag 28
februari begon het
avontuur. Een groot
deel van de pelgrims
van vorig jaar had zich
weer aangesloten, maar
ook nieuwe pelgrims
kwamen de groep
versterken. Er zijn heel
veel hoogtepunten te
noemen. We lichten er
enkele uit.



De kerk in El Hosson met de
schilderingen van Piet
Gerrits.

Een van de pelgrims schreef:
“Net als vorig jaar was er het
gevoel van thuis-zijn bij
elkaar. Dat gevoel was er ook
in het mooi gedecoreerde
kerkje van El Hosson. We
waren ver van huis, maar
voelden ons door de

In het vluchtelingencentrum van
de Jezuieten hoorden we de

= : herkenbare stijl van de
persoonlijke ervaringen van prachtige schilderingen
mensen uit onder meer Syrié en thuis”

Jemen. Heel indrukwekkend en
aangrijpend vaak. Een van hen
had een prachtige
muurschildering gemaakt.

“Het gevoel door de geschiedenis te lopen in
Amman en Jerash, het waren stuk voor stuk
bijzondere ervaringen”, schreef iemand. "We
begaven ons in de oude cultuur van het
Grieks-Romeins-Byzantijns rijk met zijn
imposante zuilen, tempels en stadspoorten.”

Reisleider Erik Cornel: “Het profetische
uitzicht op Mount Nebo: regen en dikke
mist boven het Beloofde Land! Het was
bijzonder dit met deze groep mee te
maken

Wadi Rum, 'De vallei van de maan' Een uitgestrekt
woestijngebied met rotsformaties. Om daar op het
zand een mis te mogen ervaren, is heel bijzonder.
“Maar wat voor ons het meest waardevol lijkt, is de
steun en ruimte die ontstaat om ons geloof te
beleven en te verdiepen", schreven enkele pelgrims.

Herwi Rikhof: "Ik was een beetje bang dat het meer een cultuurreis zou worden
dan een pelgrimage, maar ondanks het ontbreken van kerken en kapellen op
allerlei plekken, of misschien wel juist dankzij dat ontbreken, werd het voor mij
een echte pelgrimage waarin de woestijn-ervaring centraal in stond”

— Andreas Voss en Margo van der Borg




7za 4 mei

zZ0 5 mei

di 7 mei

do 9 mei

za 11 mei

20 12 mei

Za 18 mei

70 19 mei

ma 20 mei
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Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerlk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakel kerk

Ontmoetingskerk

Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Katwijk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Lourdeskerk
Kruispuntkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Tweede Pinksterdag
Sacramentskerk
Cenakelkerk

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

15:00

10:00
11:00
11:00
12:00

17:00
1730
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:30
15:00

17:00
17:30
18:30
19:00

10:00
10:00
10:30
11:00

10:00
11:00

W. & C, viering
Eucharistie
W. & C. viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
W. & C. viering
W. & C. viering

Mariaviering

Eucharistie
Rucharistie
Rucharistie
Fucharistie

Eucharistie
Eucharistie

W. & C. viering
Eucharistie
FEucharistie
Eucharistie
familieviering
Fucharistie
Fucharistie
Marialof

Eucharistie
Eucharistie
Vormselviering
Fucharistie

Fucharistie

Eucharistie
Ontmoetinsviering

Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie

M. de Groot

H. Spiertz

E. Geelen & E. Gerritsen
F. Kuster

H. Spiertz

A, van Velthoven

E. Geelen & E. Gerritsen
M. de Groot

C. Voskuilen & E. Geelen

J. Schilder

H. Rikhof

A, deJong & E. Geelen
H. Spiertz & H, Welling

H. Rikhof
F. Kuster & H. Welling

C. Voskuilen & T. Versteegen

H. Spiertz & P. Menting
G. Peters
F. Kuster

A. de Jong & J. van der Meer

H. Rikhof
H. Spiertz & P. Menting
H. Welling

H. Rikhof
H. Spiertz & P. Menting

E. Kimman & J. van der Meer

F. Kuster & F, Geelen

H. Spiertz & P, Menting
A. van Velthoven

Ds. R. Wahl & J. van der Meer

H. Rikhof

J. Schilder
H. Rikhof

Cantorgroep
Samenzangkoor
samenzang
Ceciliakoor
cantor

Aubade
Gemengd koor

Samenzangkoor

Taborkoor
Gregoriaans koor
Samenzang

Encore

Gemengd koor

Cantor

Kinderkoor

Basta

Gemengd koor

T. Donders & samenzang

Kruispuntkoor
Jongerenkoor

Jokolo
Sacramentskoor
Gregoriaans koor
Gemengd koor

Cantor
Samenzang




7a 25 mei

20 26 mei

za 1 juni

z0 2 juni

7a 8 juni

z0 9 juni

za15 juni

2016 juni

za 22 juni

z0 23 juni

Cenakelkerk
Kruispuntkerk

Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk

Sacramentskerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk

Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk

Sacramentskerk

Ontmoetingskerk

Cenakelkerk

Cenakel kerk
Kruispuntkerk

Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk

Sacramentskerk

Ontmoetingskerk

Cenakelkerk
Lourdeskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk

Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk

Sacramentskerk

Ontmoetingskerk

Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk

Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk

Sacrameniskerk

Ontmoetingskerk

Cenakelkerk

17:00
17:30
18:30
19:00

10:00
10:00
10:30
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00

10:00
10:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
1:00
11:00
1:30

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

overzicht

Fucharistie
Eucharistie

W. & C. viering
vervalt

vervalt
Eucharistie
Eucharistie
veryalt
vervalt

Eucharistie
W. & C. viering
W. & C. viering
Eucharistie

E. H. Communie
Eucharistie

W. & C. viering
Fucharistie

W. & C. viering
Eucharistie

W. & C. viering
W. & C. viering
Eucharistie
Eucharistie
familieviering
W. & C. viering
Fucharistie

Eucharistie
Eucharistie
W. & C. viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
W. & C. viering
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
W. & C. viering
W. & C. viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

H. Rikhof
H. Spiertz
T. van Kraaij & 1. Keizers

F. Kuster
pastoraal team

H. Rikhof

H. Welling

C. Voskuilen & R. Brans

H. Spiertz & ). van der Meer

H. Spiertz & H. Welling
A van Velthoven

C. Voskuilen & R. Brans
H. Rikhof

M. de Groot

H. Spiertz

E. Geelen

P. Menting

H. Spiertz

1. Schilder

A deJong & E. Geelen
M. de Groot

G. Peters

H. Rikhof

F. Kuster

]. van der Meer

H. Spiertz

H. Spiertz & P. Menting

A van Velthoven

C. Voskuilen & J. v. d. Meer
H. Rikhof

H. Rikhof

H. Spiertz

R. Willemsen & J. v. d. Meer
P. Menting

P. Menting

A. van Velthoven

H. Spiertz & J. van der Meer
H. Rikhof

Encore

Cantor
verenigd koor

Cantorgroep
Samenzangkoor

Kinderkoor Emmaus
Cantor

Gregoriaans koor
Taborkoor

Encore

Gemengd koor
Cantor
Kinderkoor
Basta
Gemengd koor

Kruispuntkoor
Jongerenkoor

Jokolo
Sacramentskoor
Medioren koor
Gemengd koor

Joy

Gemengd koor
Cantor
Gregoriaans koor
Taborkoor
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za29 umi  Cenakelkerk 17:00
Kruispuntkerk 17:30
Ontmoetingskerk 18:30
H. Antonius Abtkerk 19:00

z0 30juni Groenestraatkerk 10:00

Sacramentskerk 10:00
Ontmoetingskerk 10:30
Cenakelkerk 11:00

maandag Groenestraatkerk
Sacramentskerk

dinsdag  Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Sacramentskerk

woensdag Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Sacramentskerk

donderdag kapel Dominicanen
Sacramentskerk

vrijdag Cenakelkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk

zaterdag  Sacramentskerk

Eucharistie H. Rikhof

Eucharistie F. Kuster & H. Welling
W.&C.viering  E.Geelen
Eucharistie H. Spiertz & J. van der Meer
Eucharistie H. Spiertz & J. van der Meer
Eucharistie F. Kuster
ovecumenisch Ds. M. Klijnsma & F. Geelen
Eucharistie H. Rikhof

09:00 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:30 Eucharistie

Als er geen priester aanwezig kan zijn, wordt er een
woord- en communieviering gehouden.

Ernst & V. Heumen
Samenzangkoor

Ceciliakoor
Cantor
Kinderkoor
Basta




vragen

De kerk kent vele heiligen. Sommigen zijn heel
bekend of waren dat in een bepaalde periode.
Er zijn ook heiligen die populair zijn en blijven.
Antonius van Padua is van die laatste categorie.
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Was Antonius van Padua een
Italiaan?

Padua ligt wel in Italié, maar nee, Antonius werd
omstreeks 1195 in Lissabon geboren. Hij was van
adellijke komaf. Zijn ouders gaven hem de naam
Fernando. Toen hij 15 jaar oud was, trad hij in bij
de augustijner koorheren in zijn geboortestad.
Daar kreeg hij een gedegen theologische
opleiding. Om zich verder toe te kunnen leggen
op zijn spirituele ontwikkeling, zocht hij afstand
tot zijn familie en ging verder studeren in
Coimbra. Daar werd hij priester gewijd.

Hoe komt Antonius aan

die naam waaronder hij
bekend is?

In Coimbra hoorde Fernando over de
franciscaner minderbroeders die naar
Noord-Afrika waren gegaan om er
moedig het geloof te verkondigen. Hij
was z6 onder de indruk van deze eerste
martelaren, dat hij zich in 1220 bij die
orde aansloot om ook in Marokko het
geloof te kunnen brengen. Bij zijn intrede
nam hij de naam aan van Antonius, de
heilige uit Egypte die vaak met een
varken wordt afgebeeld.




Was Antonius succesvol
in Marokko?

In dat land niet zo. Toen hij nog maar
kort in Marokko was, werd hij namelijk
ziek. De ziekte dwong hem terug te
keren naar Europa. Door een storm
strandde het schip met Antonius aan
boord op Sicilié. In 1221 nam hij deel
aan het generale kapittel van de
franciscanen en ontmoette er
Franciscus persoonlijk.

De heilige Franciscus was blij met deze
geleerde minderbroeder en vroeg hem
de andere medebroeders te
onderrichten. Antonius reisde
vervolgens door Noord-Italié en
Frankrijk om het Evangelie te
verkondigen. Hij was welbespraakt en
wist daar vele mensen voor het geloof
te winnen.

Hoe komt Antonius aan zijn
record'?

Zijn manier van leven (reizen, prediken,
bestuur van de orde) eiste lichamelijk zijn tol.
Op 13 juni 1231 stierf Antonius uitgeput in de
buurt van de stad Padua. De gelovigen waren
z6 onder de indruk van hem, dat ze er bij paus
Gregorius [X op aandrongen om Antonius zo
spoedig mogelijk heilig te verklaren. Dat
gebeurde binnen één jaar na zijn overlijden.
Daarmee is hij wat dit betreft recordhouder in
de katholieke kerk. Er ontstond een grote
verering voor de heilige, hij werd heel
populair.

Antonius is de steun en toeverlaat voor mensen
die iets verloren zijn. Velen kennen vanaf hun
jeugd het gezegde: "Antonius, mijn beste vrind,
zorg dat ik mijn ... vind".

Om de verering nadruk te geven, is er de
speciale Antoniusnoveen: op de negen
dinsdagen voorafgaand aan de dertiende juni
komen gelovigen bijeen om op voorspraak van
Antonius te bidden voor alles wat hen
bezighoudt.

Komen we de naam van Antonius nog
vaak tegen?

Ja zeker, in veel kerken staat een beeld van de heilige

Antonius van Padua. Daarbij hangt dan ook meestal een
~ ’ offerblok waar mensen geld in kunnen doen voor de
‘ armenzorg. Antonius van Padua is namelijk ook de
patroon van de armen. En dat niet alleen. Antonius van
Padua is patroon van vele kerken. In onze parochie
hebben de Cenakelkerk en de Groenestraatkerk hem als

patroon. Dit geldt ook voor de kerk aan de
Groesbeekseweg.

Dat er veel kerken in ons bisdom aan de Heilige Antonius
\n - zijn gewijd, heeft nog een andere reden: de Rotterdamse

reder Gerwen financieerde de bouw van kerken, op

voorwaarde dat ze naar zijn favoriete heilige werden

genoemd.

] — diaken Paul Menting




Allriskverzekering voor het leven?

Vertrouwen op I'] e
beschermenge

Toen onze kinderen nog
klein waren, moesten er
altijd twee schilderijtjes
worden weggehaald van
de slaapkamer als ze
gingen logeren bij oma
en opa. De afbeeldingen
maakten hen bang en
hield hen uit de slaap.
Wat maakte hen zo
angstig?

Dat was een engelbewaarder, die
de armen uitstrekte naar
kinderen om ze voor onheil te
behoeden. In plaats van devotie
en bemoediging riepen die
voorstellingen bij onze kleintjes
precies het omgekeerde op.
Terwijl een beschermengel juist is
bedoeld als symbool van
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vertrouwen. Zij staat je bij, zorgt
dat je niet in de afgrond valt of
dat de tegemoetkomende auto net
op tijd stopt. Die bescherming is
niet alleen letterlijk, maar strekt
zich ook uit tot het voorkomen
van geestelijke misstappen: dat je
bij nader inzien afziet van iets
ondeugends of kwaads. Jouw
particuliere, parate engel
beweegt zich altijd aan je
rechterzijde, zo werd dat vroeger
beeldend voorgesteld. Een
engelbewaarder naast je geeft
vertrouwen; dag en nacht is er
iemand die mee kijkt en oplet.

Speciale missie
Beschermengelen horen bij de
schare van de engelen. In de
Bijbel fungeren engelen vaak als
boodschappers. Zo verkondigt de
aartsengel Gabriél aan Maria dat
ze de Messias ter wereld zal

Links: Angelo custode (1656),
door Pietro da Cortona in

opdracht van de toenmalige
paus Alexander VII

Rechts: de schilderijtjes die
Hans' kleine kinderen uit hun
slaap hielden

brengen. Beschermengelen
hebben dus die speciale missie
om mensen terzijde te staan.
Bijzonder is dat aan ieder mens
een eigen begeleider is
toevertrouwd. Er moeten er dus
talloze miljoenen van zijn.

Naast behoedende engelen kent
de traditie overigens ook
beschermheiligen. Maar dat zijn
van oorsprong mensen, geen
hemelbewoners. En ze
begeleiden ook geen individuen,
maar zijn schutspatroon voor
een hele beroepsgroep of stad.
Zo is Cecilia de patroon van
zangers en is Sint Stephanus de
beschermer van Nijmegen.

Maar die beschermengel, hoe ziet
die er eigenlijk uit? Eeuwenlang
is de verbeelding hier krachtig
aan het werk geweest, zoals onze
kinderen al jong konden ervaren.
Lijken ze op een mens? Is het een
jongeling in een wit gewaad?
Toegerust met vleugels? Zijn ze
mannelijk of vrouwelijk of iets
daar tussen in?

In het rijke roomse leven was de
beschermengel prominent
aanwezig. Zo viert men op 2
oktober de gedachtenis van de
Heilige Engelbewaarders.




De Engelbewaarder’ was vroeger
een blad voor kinderen in de

lagere schoolleeftijd. Een
kindergebedje begint zo: 'Lieve
heilige Engelbewaarder, die mij
altijd vergezelt op het brugje
langs het water, op de paadjes in
het veld'.

Levenscoach

Beschermengelen zijn nog steeds
her en der zichtbaar en
hoorbaar. Er zijn cafés en
speelgoedwinkels die pronken
met de naam 'Engelbewaarder’.
Op een auto zag ik laatst de
waarschuwing: 'Rij niet harder
dan uw beschermengel vliegen
kan!Er is die bekende
meezinger: "Ik weet nu dat er
een engelbewaarder bestaat. Je
kunt haar niet zien als ze
zachtjes tegen je praat. Ik weet
nu ook dat zo'n engelbewaarder
opje let. Ik kan het weten. Ik ben
er zelf eens door gered!" De
Zweedse popgroep Abba zingt "l
believe in angels, something
good in everything I see" En wat
te denken van die kleine
beschermengeltjes die je kunt
kopen als hangertje om je hals, of
aan je sleutelbos of telefoon?

Maar toch ervaren de meeste
mensen vandaag de dag niet

meer de nabijheid van een
onzichtbare engel of geloven er
niet in. Wij zijn op onszelf
aangewezen. Eigen regie! Voor
ons gevoel van veiligheid sluiten
we een allriskverzekering af,
zetten een bewakingscamera aan
en hogen onze dijken op. En niet
een engel, maar een loopbaan-
of levenscoach begeleidt je zo
nodig - als je dat tenminste kunt
betalen.

Onbekommerd

Daarmee ging wel iets verloren:
dat haast vanzelfsprekende
vertrouwen in het leven,
waarvan de beschermengel het
symbool was. Die je zomaar
gratis kreeg toegewezen.

De omringende werkelijkheid
toonde zich daarmee niet bruut
en onverschillig, maar
welwillend. Jouw dienstbare
beveiliger keek liefdevol over je
schouder mee en droeg je op
handen.

Zo kon je min of meer
onbekommerd door het leven
gaan. Zo'n besef van veiligheid
kan het fundamentele
vertrouwen in de wereld voeden
dat ieder mens nodig heeft om
levenslustig en veerkrachtig alle
uitdagingen aan te gaan.

De psychologie hecht veel belang

aan het ontwikkelen van dat
oervertrouwen. Dit proces
begint al heel vroeg, eigenlijk
meteen vanaf de geboorte. De
eerste fase van je leven bepaalt
of je met vertrouwen of juist met
wantrouwen in het leven staat.
Als de opvoedomstandigheden
gunstig zijn, krijgt het jonge kind
steeds meer geloof in de
omringende wereld en in
zichzelf. Verstoring van deze
ontwikkeling kan er toe leiden
dat iemand levenslang met
gevoelens van onzekerheid en
wantrouwen blijft kampen.

Fundamenteel vertrouwen
De idee van beschermengelen is
ons aangereikt door de
christelijke traditie. Die
onzichtbare begeleiders zijn zelf
feitelijk ook een exponent van
het geloof. Beschermengelen
staan voor wat geloven in de
kern eigenlijk is: vermoeden dat
de werkelijkheid niet absurd is,
maar op de een of andere
manier zin in zich draagt. Wie
gelooft, getuigt daarmee dus van
een fundamenteel vertrouwen in
de werkelijkheid.

- Hans van Gennip
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie, wat en
waar in maximaal 100 woorden. De redactie kan het artikel inkorten of weigeren. Voor
het volgende nummer graag aanleveren voor1sjuni.

PAROCHIEFEEST IN MALDEN

Op 26 mei, de zondag na Pinksteren, is het Hoogfeest van de Heilige
Drie-eenheid. We staan er bij stil dat we geloven dat God bestaat uit de
Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Op deze dag vieren we ook altijd het parochiefeest, we zijn immers de
parochie Heilige Drie-eenheid. Dit jaar in de H. Antonius Abtkerk in
Malden zijn. Het hele pastorale team zal in deze viering voorgaan. Alle
koren en zangers van onze parochie wordt gevraagd om samen één groot
gelegenheidskoor te vormen. De viering begint om 10.30 uur. Na de mis is
er koffie/thee met iets lekkers. Kom ook naar de kerk in Malden om
samen te vieren en elkaar te ontmoeten!

Kennismaken met het katholieke geloof? In
enkele weken leer je de basis van het
christelijke geloof kennen.

Ontmoeting, maaltijd en gesprek.

Elke dinsdagavond in oktober en november
J en zaterdag 2 november, 19.00-21.00 uur.
Mooie tradities zijn er om te koesteren! Zo gaan er al Locatie: Groenestraatkerk

jaren op Hemelvaartsdag pelgrims vanuit onze Meld je aan via:

parochie Heilige Drie-eenheid naar Katwijk aan de parochiecentrum@h3eenheid.nl

Maas. Te voet, op de fiets of met de auto ‘van Grot

naar Grot’. Op donderdag 9 mei zetten we die traditie Op zondag 22 september is er na de viering
voort. in de Groenestraatkerk, Ontmoetingskerk
Vertrek: 9.30 uur vanaf het kerkplein bij de en Cenakelkerk een infobijeenkomst.

Lourdeskerk. Parochianen uit Malden kunnen
aansluiten bij de koffiestop op het snelfietspad bij de
begraafplaats. Fietsers en automobilisten gaan op
eigen gelegenheid.

Om 12.00 uur is er een mis, aansluitend processie
naar de grot en een gezamelijke lunch aan de Maas.
Voor wandelaars wordt de lunch verzorgd.
Aanmelden en info: bel het parochiecentrum op
024-355 3630.
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Open tuinendag

Twee tuinen naast kerken uit onze parochie
doen mee aan de Open Tuinendag op 8 juni.
En wel de Hof van Heden, naast de
Lourdeskerk, en de

\ l \ R l \ L ( ) r ( ) l) Ontmoetingstuin,

: B 5 S naast de
‘l ( ) h l) lL l{ D\( | Ontmoetingskerk.
Deze tuinen zijn
dan open van

Op 12 mei is het moederdag. Juist 10.00-17.00 uur.

op deze dag is het mooi om
Maria, onze hemelse moeder, te
eren en extra aandacht te geven.
We bidden en vieren dan het
inmiddels traditionele gezongen
Maria-lof. Tijdens dit Lof
worden er bekende en minder
bekende Maria-liederen
gezongen, wordt er een tientje
van de rozenkrans gebeden en
is er uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
Na afloop koffie en ontmoeting.

Ik hoop velen van u te ontmoeten op 12 mei om
15.00 uur in de Kruispuntkerk.

In de Ontmoetings-
tuin is er om 11 uur
een herdenking van alle mensen voor wie
een gedachtenisplaatje aan de
herinneringsboog hangt en voor allen die
zich willen aansluiten om een overledene te
gedenken. De herdenking met muziek en
gedichten vindt plaats onder het motto: 'We
herinneren je zoals je was in de bloei van je
leven' Aansluitend is er koffie en soep. Meer
info: www.nijmeegseopentuinendag.nl

— diaken Henk Welling

Fiets mee naar Kevelaer! FILMAVOND

Speciaal voor jongeren tussen de 16 en 32 jaar!
“The first Grader” is een hart-

Vrijdag 14 juni start bij de Cenakelkerk (Heilig verwarmende film uit 2011, die op
Landstichting) een fietsbedevaart voor jongeren humoristische wijze het

naar pelgrimsoord Kevelaer, net over de Duitse waargebeurde verhaal vertelt
grens. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus geef je van een 84-jarige Keniaanse

snel op via kevelaer.betuwe@gmail.com, mail ook dorpsbewoner en voormalig

ook als je meer informatie vrijheidsstrijder, die vecht voor het
wilt. recht op de opleiding die hij nooit
Kosten: € 30,- dit is heeft gehad. Hij krijgt te maken met
inclusief i’ 14 hevige tegenstand van ouders en
hotelovernachting. Op = i ' ambtenaren die niet willen dat een

zaterdag is er de
mogelijkheid om aan te
sluiten bij het programma
van de Betuwse bedevaart. Donderdag 23 mei om 19:00 uur in
Na afloop fietsen we terug de tuinzaal van de Sacramentskerk.
naar Nijmegen.

kostbare schoolplek wordt verspild
aan een oude man.
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Wil je inspiratie opdoen uit pelgrimsoorden,
zonder ver op reis te hoeven gaan? Dat kan in de
Ontmoetingskerk.

Op 7 mei om 15.00 uur is er een Mariaviering, met
het verhaal van een pelgrim over Lourdes.

Op 5 juni is er een bijeenkomst over Iona, een
bijzondere pelgrimsplaats in Schotland. Uit de hele
wereld komen mensen voor bezinning naar deze
oecumenische gemeenschap. Luister naar het
verhaal van een pelgrim die er verbleef. De
bijeenkomst begint om 18.00 uur, dus we eten we
samen.

Je kunt ook een labyrinth lopen, om zo al dwalend
en mijmerend onderweg te zijn. Dit kan

op dinsdag 14 mei om 11.00 uur met

aansluitend een bijbellunch en rond de
familieviering op zondag 12 april 11.00

uur.

Liever zelf op pad? Loop dan mee naar Katwijk op
Hemelvaartsdag (zie p. 24) of loop de
Jacobswandeling: een stukje van de route naar
Santiago. Zondag 9 juni, vertrek om 13.30 uur bij
het kleine kerkje in Beek.

SAMEN BIJBEL LEZEN

Iedere eerste vrijdag van de maand worden onder
leiding van pater Aloys van Velthoven de

lezingen van de erop volgende zondag met elkaar
bestudeerd. Wat is de bedoeling van deze

drie lezingen? Wat is de verbinding ervan? Spreken
ze ons aan? Wat kunnen wij ermee in ons

dagelijks leven?

Datum: vrijdag 7 juni
Aanvang: 10.30 uur
Plaats: Tuinzaal, Sacramentskerk

De wijkeditie van het Waalzinnig festival
strijkt zaterdag 15 juni neer in en rond de
Ontmoetingskerk. Het festival bestaat uit drie
podia vol art inclusive
muziek- en poézieoptredens,
een expositie en volop ruimte
om elkaar te ontmoeten op
het terras met live muziek of
in de rustige theetuin. Tijdens
het Waalzinnig festival biedt
de Klaasmarkt haar brede assortiment
boeken, platen en cd’s te koop aan.

Het is een voorproefje van de artiesten die
optreden in de stadseditie van het festival,
die twee weken later in het centrum van
Nijmegen wordt gehouden.

WAAL zinnig!

Zaterdag 15 juni van 13.30-17.30 uur.
Kijk voor het volledige programma op
waalzinnigfestival.nl

Op zaterdag 12 oktober is de jaarlijkse
Klaasmarkt van de Ontmoetingskerk. Om dan
een mooie markt neer te zetten, hebben we
goede tweedehands spullen nodig. Je kunt deze
weer aanbieden op de inzamelzaterdagen:

25 mei en 29 juni tussen 11.00 en 13.00 uur bij de
Ontmoetingskerk.

Als je in de buurt bent, loop gerust de kerk
binnen om rond te snuffelen in het
Klaaswinkeltje. Naast allerhande goede en
goedkope gebruiksvoorwerpen vind je er ook
sieraden, religieuze artikelen en boeken.




Vanuit de parochie wordt op 5 juni voor de tweede keer
een psalmendag georganiseerd bij de Trappistinnen van
de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. We vieren vier
gebedsdiensten mee. Pastor Els Geelen en Irene Welle
verzorgen inleidingen over psalmen. We oefenen het
zingen van een psalm en er is een documentaire te zien
over het leven van de zusters. Rondom de abdij ligt een
prachtig landelijk gebied waar je kunt wandelen.

Meer info over het klooster: abdijkoningsoord.org

Woensdag 5 juni, gezamelijk vertrek vanuit Nijmegen om
11.00 uur. We zijn
rond 20.00 uur
terug. Kosten: € 35,-
per persoon
(inclusief warme
maaltijd,
broodmaaltijd, koffie
en thee. De kosten
mogden geen
belemmering zijn
om deze dag mee te maken. Neem zonodig contact op
met pastor Els Geelen. Info en opgave:
e.geelen@h3eenheid.nl

In de zomervakantie organiseren we in de
Ontmoetingskerk een ‘wereldreis in Dukenburg’

We zoeken hiervoor nog mensen die niet in Nederland
geboren zijn en iets willen vertellen over hun land van
herkomst. En ons iets willen laten proeven: liefst een
baksel uit eigen oven. Vorig jaar zijn we hiermee gestart
en het waren prachtige samenkomsten.

Dit jaar willen we het initiatief graag uitbreiden met een
kinderprogramma. Op dezelfde tijd organiseren we

allerlei kinderactiviteiten, variérend van speeltuinbezoek,

tot pannenkoeken eten, theater en spelletjes. Toegankelijk
voor alle kinderen die willen!

Data: woensdag 10, 17, 24 en 31 juli en 7 augustus, steeds
van 14.00-16.00 uur. Op 14 augustus sluiten we af en zijn
de tijden afwijkend.

We zoeken ook nog vrijwilligers, volwassen en jongeren,
die willen helpen bij de kindermiddagen. Belangstelling?
Neem contact op met Stephanie Franken, via

wouter.slob@pkn-nijmegen.nl of e.geelen@h3eenheid.nl.

vacature

De parochie Heilige Drie-eenheid
zoekt per 1juli een:

medewerker secretariaat
(16 uur per week)

Als medewerker secretariaat ben je
de spil in het aansturen en
ondersteunen van diverse
administratieve processen. Denk
bijvoorbeeld aan de leden-
administratie, het archief en
PR-activiteiten. Je begeleidt
vrijwilligers en ondersteunt de leden
van het pastoraal team.

Geen dag is hetzelfde, omdat je met
mensen werkt die met lief en leed bij
ons aankloppen. Naast de kerkelijke
activiteiten verricht je ook hand- en
spandiensten voor de sociale en
culturele activiteiten in de parochie,
zoals Voedselbank en concerten.

In verband met het vertrek van één
van de huidige medewerkers zijn we
dringend op zoek naar een
enthousiaste nieuwe collega.

Kijk voor de volledige vacature op
h3eenheid.nl/vacature

Wil je meer weten? Bel dan :

Jolanda Schoenmakers, codrdinerend
secretaresse op 024-3553630 (di-,
wo- en donderdagochtend) of

Corry Cox-Otten, lid
Parochiebestuur op 06-39474011
(ma- en vrijdagochtend).

Sollicitatiegesprekken vinden plaats
op dinsdag 21 en donderdag 23 mei.
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Klein en
kwelshaar

column
Laura de Schepper

Veel plezier beleef ik altijd aan het stekken van planten, om
zo uit het kleinste lootje een prachtige plant te kweken. De
overjarige Kerststerren mogen blijven; maar om ze weer
in het rode blad te krijgen, valt nog niet mee! Een boeket
bloemen bewaar ik tot de laatste bloem, in een
borrelglaasje. Wie het kleine/kwetsbare niet eert...

Van voormalig koningin Juliana is bekend dat haar
lievelingsbloem de Lathyrus was. De vlinderbloem. Teer,
kwetsbaar, kleurrijk en prachtig. Zij had zelfs een
Lathyrushaag!

Daar moest ik aan denken toen ik hoorde dat 21 maart
wereldwijd de dag is waarop we in het bijzonder denken
aan kinderen en volwassenen met het Downsyndroom.
Een kwetsbare groep. De bezieling, de liefde en het geduld
die de mensen om hen heen investeren in hun
ontwikkeling, waardoor ze kunnen opbloeien tot
prachtige mensen, is onbeschrijflijk. En wat ze
terugkrijgen aan liefde en aanhankelijkheid is ontroerend.

Kwetsbaar en weerloos zijn al diegenen die op de een of
andere manier niet meekunnen in de vaart van onze tijd
en niet aan de eisen kunnen voldoen. 'Alles van waarde is
weerloos!, is een regel uit een gedicht van de dichter
Lucebert. Het Thomas godsdienstonderwijs in Belgié
werkt met thema’s. Het thema gebaseerd op deze
dichtregel is: 'het kleine, alledaagse, kwetsbare en
vergankelijkel

Dit herinnerde mij aan een interview met Trijntje
Oosterhuis, dochter van de vorig jaar overleden Huub
Oosterhuis. Ze vertelde over haar vader, over het gemis,
maar ook over wat hij haar had meegegeven. Zijn intense
vaderliefde, muzikale genen, bezielende teksten. Ook over
kwetsbaarheid, onvolmaaktheid, onvolkomenheid.

'God houdt van jou in al jouw onvolkomenheid, was zijn
stelregel. God is liefde. En liefde is er volop in de omgang
met en verzorging van kwetsbare mensen en in onze zorg
voor de natuur.

— Laura de Schepper
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Kees Jansen (40) uit Malden is docent
geschiedenis in Nijmegen. Hij geeft
binnenkort de Alpha-cursus in onze
parochie. Dat deed hij al 10 keer
eerder in de Stefanusparochie.

Wat is dat voor cursus?

"De Alpha cursus is bedoeld voor mensen die meer
willen weten over het christendom of hun eerste
stappen willen zetten naar bekering. Maar de
cursus is ook geschikt om de basis van het geloof
te heroverwegen. Voor veel mensen die al jaren
trouw naar de kerk gaan, is het zo'n automatisme
geworden dat het goed is om de vraag te stellen:
wat geloof ik ook alweer?"

Hoe ziet zo'n avond eruit?

"We gaan eerst gezellig eten. Het is belangrijk dat er
een informele sfeer is. Daarna praten we verder.
De cursus gaat echt over de basis van het
christendom. Wat is bidden? Wie is Jezus? Wat is

de Heilige Geest? Dat soort vragen."

Wat heb jij met het geloof?

"Ik merk dat ik vrolijker word door mijn geloof.
Door de Heilige Geest kan ik meer uit mezelf
halen, en misschien zelfs dingen doen die anderen
niet kunnen. Door mijn geloof weet ik ook dat alles
zin heeft. Dus daar hoef je je dan geen zorgen meer
over te maken. Het goede doen is niet iets waar je
over hoeft na te denken, dat vloeit voort uit je
geloof. Het geeft ook fundamenteel zin aan het
leven; zonder God is ons bestaan op aarde vrij
treurig”

Maar ook met God is er nog genoeg ellende op
aarde. Een aloude vraag is dan: waarom staat Hij
dat toe?

"Zonder God is het lijden op de wereld behoorlijk
uitzichtloos. Maar als je weet dat er wél een God is
die een plan heeft met de wereld, als je weet dat je
bestaan geen toeval is, dan geeft dat het leven zin.
Dat maakt het lijden in de wereld dan ook
draaglijk.

Heb je nooit aan je geloof getwijfeld?

"Wel eens rationeel, maar ik heb God bijna altijd
ervaren. Juist als ik minder met mijn geloof bezig
ben, voel ik weer dat God er gewoon is. Dat heb ik
altijd al gehad. Als kind van 3 kwam ik al aanzetten
met existentiéle vragen, met vragen over leven en
dood. Mijn ouders, die eigenlijk meer
cultuurkatholieken waren, namen me eens mee
naar een antroposofisch type voor raadgeving.
Maar die zei dat ze voor dit soort levensvragen
beter met me naar de kerk konden gaan."

Hoe is dat bij de huidige generatie, bjj je leerlingen?
"Jongeren van nu, de Gen Z-generatie, staan
helemaal los van het geloof. Ze hebben er ook geen
afkeer van, ze staan er volstrekt neutraal in. Daar
ligt een enorm missieveld. Veel jongeren hebben
namelijk wel een fundamenteel gemis aan
zingeving. Ze hebben alleen geen idee waar ze die
moeten zoeken. Daarom is het belangrijk om hen
die basis aan te bieden"

— Martin Lange




In onze parochie zijn overleden

13 jan

11 feb

24 feb
29 feb

2 maart
4 maart
6 maart
6 maart
9 maart
10 maart
15 maart
18 maart
20 maart
22 maart
22 maart

27 maart
30 maart
3 april

5 april
5april

13 april

CJ. Willemsen-Hendriks (87) Parochie

Chrisje Kocken-de Groot (91) Parochie

Emelda Termont-de Krijger (93) Parochie

Riek Schelvis-Ameloh (92) Parochie

Annie van Elk-Janssen (88) Parochie

pater Frans van den Bosch (91) Sacramentskerk
René Segers (98) Cenakelkerk

Piet van Ewijk (87) Ontmoetingskerk

Davy van den Heuvel (59) Groenestraatkerk
Greet Bubeck-Hoffmans (95) Sacramentskerk
Fred de Haard (83) Cenakelkerk

Hans Verwer (89) Cenakelkerk

Marie Koning-van Houdt (87) Kruispuntkerk
Ans Grabowski-Gervers (73) Cenakelkerk
Truus Abbenhuis-Werkhoven (95) H. Antonius
Abtkerk

Margot Niekus-Domans (84) H. Antonius Abtkerk
Hein Kupers (90) Cenakelkerk

Jos Buijs (79) Cenakelkerk

Rita Bootsma-Leereveld (92) Cenakelkerk
Katrien Stoelinga-Coomans (87) Cenakelkerk
Gerard Benschop (88) Ontmoetingskerk

Oud-Mari

Ultvaartcentrum

Wij dragen u
op handen

van Nijmegen en omstreken

momenten in Villa Oud-Mariénboom

Klopper & Kramer

1e1 \]') DT

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen

Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444




Contact

Het pastoraal team. Van links naar rechts: Paul, Els, Harald, Catharina en
op de egrsterij: Henk, Herwi en Joska

Adressen kerken

Groenestraatkerk @

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen
locatiegroenestraat@h3seenheid.nl

Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9.00-12.30 uur.
Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.

O.LV.van Lourdeskerk ®
Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen
parochiecentrum@hzeenheid.nl

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein1, 6564 BP Heilig Landstichting
locatielandstichting@hzeenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/mvr 9.30-12.30 uur.
Kerk open op za en zo van14.00 uur tot 16.30 uur.

Ontmoetingskerk &

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen
secretariaat@ontmoetingskerk.net www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9.00-12.00 uur

Kerk en Mariakapel iedere ochtend geopend, ook op woensdag-
en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament @
Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl;
www.kerkbrakkenstein.nl

Receptie van het klooster: 024-355 8029, ma t/m vr 9.00-12.00
uur. Kerk dagelijks geopend £.30-9.30 en16.30-18.00 uur.

Parochie Heilige Dric-eenheid

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@hzeenheid.nl; www.h3eenheid nl
Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21 of 06-108 961 07 (Cenakelkerk)

Kerkbalans: NL14 RABO 01051026 01 Overige betalingen: NL62 INGB 0002 8630 23

Pasloraal leam

Pastoor Harald Spiertz, h.spiertz@h3zeenheid.nl

Pastor Herwi Rikhof, h.rikhof@h3zeenheid.nl

Diaken Paul Menting, p.menting@hseenheid.nl
Diaken Henk Welling, hwelling@hzeenheid.nl

Pastor Joska van der Meer, jvandermeer@hseenheid.nl
Pastor Els Geelen, e.geelen@h3zeenheid.nl

Zuster Catharina Al, zrcatharina@hseenheid.nl

Parochichestuur

Pastoor Harald Spiertz, voorzitter

Ruud de Quay, vice-voorzitter

Carla Cobussen, secretaris

Jos Verstegen, penningmeester

Leden: Roland Brans, Martin Lange en Corry Cox-Otten
parochiebestuur@hzeenheid.nl

Kruispuntkerk 8

Van Hogendorpstraat126, 6535 VC Nijmegen
locatiehatert@hzeenheid.nl

Secretariaat: 024-351 0855, ma n vr van 10.00-12.00 uur.

H.Antonius Abtkerk @

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@hzeenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36
30). Mariakapel dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.
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| Familievieringen
Cenakelkerk

' 11.00 uur: 19 mei en 23 juni
Groenestraatkerk
10.00 uur: 2 juni (tevens viering eerste
' Communie)

Ontmoetingskerk (oecumenisch)

1030 uur: 12 mei, 9 juni en 30 juni

Bijbelbende in Cenakelkerk

Voor kinderen van 2-8 jaar en hux;1
ouders/opa-oma op zondag 2 juni van

Antwoord rebus:
Bl 1904833 saam\

Pargchiefeest
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Vormsel

15:00-16:30 uur

| Gelukzoekers Cenakelkerk

Oizaterdag 18 mei om 18.30 uur doen 9
jongeren Pit onze parochie hun Vormstel

Voor kinderen van 8-12 jaar en hun
ouders/opa-oma op maandag 13 mel van
© 19:00 - 20:00 uur

. Eerste H. Commune !
Op zondag 2 juni doen kinderen in de
Groenestraatkerk hun eerste heilige
Communie. Kom ook kijken. Kinderkoor
Emmaus zingt dan ook!

| Rei)us
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in de Ontmoetingskerk.
Vormbheer is deken E. Kimman

Nieuwsbrief famﬂlepastoraat

Smds oktober 2023 is er een digitale
brief familiepastoraat. Daarin alle

ormatie voor kind en jongeren. Wil je

hem ook ontvangen? Stuur een email met

je gegevens naar

parochiecentrum@h3eenhheid.nl




