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" Pastoraal
woord

Zuster Catharina is onlangs tot het
pastoraal team toegetreden. Ze
probeert als cathechist het geloof in

al zijn schoonheid uit te leggen aan
volwassenen en kinderen. Die
schoonheid is vooral te zien in de
Paastijd.

Ons geloof is er een van hoop. Want zoals ik
het ervaar, en jij waarschijnlijk ook, geeft leven
zoals God het bedoeld heeft kracht en nieuwe
mogelijkheden. In de weken naar Pasen toe
hebben we kunnen werken aan een dieper
toekeren tot Hem, die ons verlost van al wat
ons neerdrukt. Misschien heb je in de
vastentijd zijn hulp ervaren en kunnen groeien
in het bidden of lezen of heb je iets kunnen
achterlaten en daarvoor in de plaats iets voor
een ander kunnen doen. In de Paastijd hoop ik
dat de vrede en het licht die dit jou bracht,
door je heen mogen schijnen.

Ik ben nieuw in het pastoraal team en stel me
hier graag voor. De bisschop heeft mij
gezonden voor de komende vier jaar, als
(onbezoldigd) catechist in deze parochie. Ik
heb er een opleiding voor gevolgd via het
bisdom. Een catechist heeft als taak mee te
helpen aan de verkondiging, door missionair
te werken voor al die mensen buiten de
parochie en door het geloof ook daarbinnen in
al zijn schoonheid uit te leggen in allerlei
vormen, zowel aan kinderen als aan
volwassenen. Dit doet de catechist samen met
de vrijwilligers van de parochie. Heb je een
hoopvol missionair hart, laat het me weten.

Helemaal nieuw ben ik overigens niet, want ik
help al enkele jaren bij de voorbereiding van
de eerste communie in de Groenestraatkerk.

Verder heb ik een groepje ‘Opnieuw
Beginners’ begeleid.

Na de zomer starten we een parochiebrede
Alphacursus, waarin voor nieuwkomers alle
basiselementen van het geloof aan bod komen.

En ook het vermelden waard: ik bid mee
tijdens de nieuwe gebedsavonden in de
Kruispuntkerk, elke eerste vrijdag van de
maand. Dit is een stille aanbidding van 19:30
tot 20:30 uur, met een enkele overweging
tussendoor, waarbij we bidden en luisteren
naar de sporen van een toekomst vol van
hoop!

— zuster Catharina Al







Samen

Levendige discussie

Op zondag 28 januari waren parochianen en andere
geinteresseerden, op uitnodiging van het pastoraal
team en de locatieraad van de Antonius Abtkerk in
Malden, bijeen voor een gespreksdag. Die begon
met een eucharistieviering onder leiding van
pastoor Harald Spiertz en diaken Paul Menting.

Na koffie, thee en broodjes gingen we verder met
een lezing van Thomas Quartier osb onder de titel
‘Wat doet de liturgische ruimte met de
kerkbezoeker?’ Tijdens zijn verhaal ging broeder
Thomas ook in op spontane vragen vanuit het
publiek, waarmee een levendige discussie ontstond
over de verhouding kerkganger- kerkgebouw.

Na een vragenronde liet Jeroen van den Adel van
projectontwikkelaar AdVicus zien hoe de
herinrichting van de Antonius Abtkerk vorm begint
te krijgen. Het pastoraal team heeft hiervoor in
overleg met AdVicus de richting uitgezet. Gedacht
wordt aan een kerkruimte die is ingericht voor 140
tot 150 kerkgangers. Verder is er een
ontmoetingsruimte gepland en een soort balkon
dat dienst kan doen als ruimte voor het secretariaat
of als extra kerkruimte bij grote drukte.

De projectontwikkelaar gaat nu weer aan de slag om
de ruimte verder gestalte te geven. De volgende
stap is het zoeken naar de gewenste kleurstelling,
passend meubilair enzovoorts. Dan zullen de
kerkgangers zeker weer naar hun mening worden
gevraagd.

— diaken Paul Menting
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— Nieuwe fase in proces
herbestemming kerk in
Berg en Dal

De herbestemming van de Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hartkerk in Berg en Dal komt een
stapje dichterbij. De stuurgroep die zich met de
herbestemming van het kerkgebouw bezighoudt,
heeft met acht geinteresseerde partijen
gesprekken gevoerd. Op basis daarvan zijn drie
partijen uitgekozen, waarmee deze maand verder
wordt gesproken. Deze drie hebben elk een
sociaal-maatschappelijke bestemming voor ogen
en sluiten daarmee aan bij de wens van het
parochiebestuur.

De O.LV.van het Heilighartkerk is een jaar
geleden aan de eredienst aantrokken. Het
afgelopen jaar is het gebouw verhuurd aan een
zorggroep, die er kantoor houdt. De pastorie
wordt nog bewoond door pastoor Harald Spiertz.

— Kruispuntkoor zoekt
dirigenten leden

Het Kruispuntkoor van de Kruispuntkerk is
naarstig op zoek naar een dirigent en nieuwe
zangers/zangeressen. De repetities zijn op de
eerste en derde donderdag van de maand. Het
koor zingt op de derde zaterdag van de maand in
de H.Mis om 16.00 uur resp. 17.30 uur.

De Kruispuntkerk zoekt mensen die eens per drie
maanden cantor willen zijn.

Nieuwseninfo

— 25 jaar koffie met

aandachtinde Aanloop

“Ik zag dat gele bord met ‘de Aanloop), en ik kom
even kijken wat dat is” Eén van de gastvrouwen
vertelt: “ledere woensdag- en vrijdagmorgen
ben je tussen 10.00 en 11.30 uur welkom om
koffie te komen drinken. Je ontmoet
wijkgenoten en er zijn gastvrouwen voor een
goed gesprek. Wil je koffie of thee?”

In 25 jaar zijn vele kopjes geschonken. Er is er
veel gelachen maar ook menig traantje
weggepinkt en talloze verhalen vonden een
luisterend oor.

Woensdagochtend 17 april wordt dit gevierd, je
ben van harte welkom. Maar ook op andere
woensdagen natuurlijk!

- pastor Joska van der Meer

.

— Opbrengst koffiepunten

In de laatste Drieklank van 2023 vroeg ik u om
Douwe Egberts spaarpunten te sparen voor de
Voedselbank. Van sommige locaties
is de opbrengst nog niet
bekend, maar er zijn nu al
ruim 57.000 (!) punten
verzameld, goed voor 114
pakken koffie. Ook hebben
sommigen mensen geld gedoneerd.

Een fantastisch resultaat!

Dank aan allen die willen delen met mensen die
hiervoor afhankelijk zijn van de Voedselbank.

— diaken Henk Welling
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"Voor mij
monnik is het
getijdengebed het
kloppende hart
van de liturgie"




"Met een kleine

groep kun je het

gaande houden’

Hoewel parochies door [usies enorm veranderd zijn, zijn in veel
kerken de opvallingen over liturgie min of meer gelijk gebleven.
Nog sleeds staal de eucharislieviering cenlraal. Maar vergeel hel
gelijdengebed niel, zegl de benediclijner monnik Thomas
Quarlier. Over een vergelen pijler van de liturgie.

In zijn lunchpauze, tussen de
colleges door, maakt hij tijd voor
een interview. "Fijn dat het zo
even kan via Zoom', zegt hij
half-verontschuldigend. "Want
ik loop hopeloos achter met van
alles" Hij heeft net een zware
verkoudheid achter de rug,
waarbij hij zijn stem kwijtraakte.
"Echt kwijt, ik kon niets meer
zeggen. Heel vervelend”

Wie Thomas Quartier weleens
heeft horen praten, begrijpt dat
meteen. Normaal gesproken is
hij een bevlogen spreker, die in
hoog tempo kloosterrituelen bij
een groot publiek onder de
aandacht kan brengen. Naast zijn
hoogleraarschap
Liturgiewetenschap aan de
Radboud Universiteit schrijft hij
boeken, verschijnt hij regelmatig
in de media en geeft hij lezingen
voor het bedrijfsleven.

Quartier is door onze parochie
gevraagd om mee te denken over
de sacrale invulling van de kerk

in Malden. De Heilige Antonius
Abtkerk uit 1960 is te groot voor
het aantal kerkgangers. Het
markante kerkgebouw wordt
daarom opgeknipt in drie delen:
een kleinere kerk, een
binnentuin en een deel waarin
appartementen komen.

"De verhouding
lussen gehouw en
de geleelde
gemeenschap is uil
proporlie geraakl'

Quartier: "Ik was nog niet eerder
in de kerk in Malden geweest,
maar het was een bijzonder
aardige, warme en ook
vruchtbare ervaring. Het viel me
meteen op dat er een heel
betrokken gemeenschap is. Zon
50 mensen. Alleen, als je om je

heen kijkt, krijg je het gevoel dat
de kerk leeg is. Terwijl dat niet
spoort met de spirituele rijkdom
die zo'n kerkgemeenschap ook
kan hebben. De verhouding
tussen gebouw, eigenlijk een
enorme hal, en de daadwerkelijk
geleefde gemeenschap is uit
proportie geraakt. Dat zien we
niet overigens alleen in Malden,
dat is op heel veel plekken het
geval.

Net als in veel andere plaatsen, is
het kerkgebouw niet alleen
belangrijk voor de parochianen,
maar ook voor het hele dorp.
"Dat voelde ik meteen. Het
gebouw heeft een lokale
betekenis, de kerk fungeert als
identificatiepunt voor het dorp.
Dat moet je ook niet vergeten. En
ik vind dat daar in de plannen
voor de kerk in Malden heel
creatief mee wordt omgegaan.”

Quartier stelt dat de kerk voor
een nieuwe uitdaging staat. De
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" Ik heb natuurlijk in
zekere zin als monnik
makkelijk praten”

wonderen zijn de wereld nog niet
uit, zegt hij, maar we kunnen
ervan uitgaan dat grote, volle
parochiekerken op
zondagochtend een relikwie uit
het verleden zijn. Hij ziet wel
veel potentie voor kleinere
geloofsgemeenschappen. "Ik
vlieg dat natuurlijk als
benedictijner monnik vanuit
mijn eigen traditie aan. Maar ik
zie een parochie voor me met
verschillende kerken die als een
soort klooster opereren voor een
geloofsgemeenschap. Waar
regelmatig liturgisch leven is,
waar je de weg naar binnen kunt
bewandelen en waar een
kerngroep is. Om die kerngroep
heen zit een groep omstanders.
Dat is helemaal niet negatief
bedoeld, maar dit is een groep
die er iets minder intensief mee
bezig is. Daaromheen zit weer
een kring passanten, mensen die
voorbij komen en naar binnen
kunnen gaan

Een kerngroep die de kerk levend
houdt dus. Maar hoe moet die
kerk er dan uit zien?

"De kerk moet in eerste instantie
een aparte, exclusieve ruimte

zijn voor een biddende
gemeenschap. Laat me dat even
uitleggen. Met exclusief bedoel ik
niet voorbehouden aan bepaalde
mensen, maar in mijn ideaal is
die ruimte alleen bedoeld om de
contemplatieve weg naar binnen
te kunnen gaan. Dus niet voor
schoolfeestjes of andere
bijeenkomsten. Kijk, ik heb
natuurlijk in zekere zin als
monnik makkelijk praten. Want
wij kunnen de kloosterkerk apart
houden. Dat is lang niet altijd
haalbaar in elke setting”"

Als de kerk alleen bedoeld is voor
liturgie voor een kleine
kerngroep, wat omstanders en
passanten, wordt de nieuwe
kerkruimte met meer dan 100
zitplaatsen dan niet veel te
groot?

"Als je alleen naar het aantal
zitplaatsen kijkt, misschien wel.
Maar als ik nog even een
vergelijking mag maken met een
kloosterkerk: die is bijna altijd te
groot. Puur functioneel bekeken
en berekend. We moeten niet
denken dat over tien jaar ineens
iedere week 300 parochianen
naar de kerk komen. Dat zal niet

gebeuren. We moeten ons niet
rijk liegen. Maar er moet wel
ruimte zijn om een uitvaart te
kunnen houden. Er moet genoeg
ruimte zijn voor passanten. Want
een kerk kan ook te klein voelen.
Daar moet je een goede balans in
vinden. Volgens mij gebeurt dat
met de plannen ook wel"

De Heilige Antonius Abtkerk
heeft een heel eigen architectuur
en sfeer, kenmerkend voor de
Bossche Stijl. Spreek die stijl u
aan?

"Ja, ik waardeer de wijd
uitgestrekte open ruimte.
Eigenlijk is het een hele
horizontale kerkinrichting. Als
een soort marktplein. De
openheid van die ruimte heeft
mij wel geraakt. Dat mooie licht
dat door die glas- en loodramen
komt. Prachtig. Daar doet zo'n
enorm massief altaar voor mij
dan weer afbreuk aan! Hij lacht.
"De heiligheid van de liturgie
hangt niet af van het gewicht van
de altaarsteen, hé?"

Ziet u in de plannen nog
mogelijkheden die de kerk nu
niet heeft?

"Tk zag dat er een tuin in het
midden komt. Heel mooi, maar




dan zou ik ook de mogelijkheid
willen hebben dat mensen van
buiten, vanuit die binnentuin,
de liturgie kunnen bijwonen.

Met zo'n kleine kerngroep ben
je natuurlijk erg kwetsbaar,
zeker als de kerk een tijd dicht
moet voor de verbouwing.
"Jazeker, ik wil ook geen 'yes, we
can'-verhaal afsteken. Net als in
veel andere locaties is er sprake
van een precaire situatie. Je zit
met kleine gemeenschappen. Je
zit met een gemiddeld hoge
leeftijd. Dus daarom heb ik ook
gezegd: lieve mensen, als je hier
twee jaar gaat restaureren en
tussendoor bidt de liturgische
dgemeenschap niet meer samen,
dan is ze er straks niet meer.
Dus je moet iets verzinnen. Dan
moet je maar iets huren. Zorg
dat die continuiteit niet te veel
onderbroken wordt"

Is er iets te doen waardoor de
gemeenschap minder fragiel
wordt?

"Nee.” Hij valt even stil. “Nee, ik
ben er niet van overtuigd dat je
bij wijze van spreken met
reclame of fancy projecten de
gemeenschappen kunt
versterken. Een klooster maakt
ook nooit reclame. Een klooster
probeert zichtbaar te maken
wat het is, en hoopt en
vertrouwt erop dat het altijd
mensen zal aantrekken. Dus:
contemplatief zijn. En
uitstralen: hier kun je terecht,
ook op de scharniermomenten
in je leven.”

Het verschil tussen een
parochiekerk en een klooster is
natuurlijk dat een klooster
vaste bewoners heeft, die voor
een religieus leven hebben
gekozen. In veel parochies
moet één priester meerdere
kerken bedienen. Dat betekent

dat er niet overal een
eucharistieviering op
zondagochtend kan zijn.
"Ja, dat hoor ik vaker. Maar
dan denk ik: zit toch niet
de hele tijd uitsluitend te
azen op de zondagse
eucharistieviering. Want
dat is een hopeloze weg.
Dat de eucharistie de kern,
het hart is van het
liturgische leven, daar is
iedereen het over eens.
Maar je hebt drie pijlers
van de liturgie: de
eucharistie, de
sacramenten en het
getijdengebed. Op de
eucharistie wordt zeer
veel nadruk gelegd. Met

de sacramenten bedienen
we een bredere groep, die
vaak niet meer in de kerk
komt. Maar dat is een
kwijnende groep. Het
aantal kerkelijke
uitvaarten daalt en daalt
bijvoorbeeld.

‘Waar ik nooit wat over hoor, is
het getijdengebed. Dat doen de
Anglicanen veel beter dan wij.
Zij kennen de traditie van de
Evensong, een middagviering
met een koor dat prachtige
hymnen zingt. Die zijn
populairder dan de Holy
Communion op
zondagochtend”

Thomas Quartier 0.s.b.

= geboren in 1972 in Kranenburg

= studeerde theologie en filosofie
in Nijmegen

= is sinds 2020 hoogleraar
Liturgiewetenschap aan de
Radboud Universiteit in NIjmegen

Maar die traditie hebben we
hier niet. Je kunt toch niet
verwachten van mensen die
hun hele leven op zondag naar
de eucharistieviering gaan, niet
opeens naar een koor gaan
luisteren op zondagmiddag?
“TIk merk dat veel mensen nog
uitgaan van een vrij klassiek
parochiaal liturgisch model.
Lukt een eucharistieviering
niet, dan denkt men vaak alleen
aan een woord- en communie-
viering, jammer genoeg.

= is ook verbonden aan het Titus
Brandsma Instituut

= trad in 2012 in bij de
Benedictijnen. Hij leeft in de Abdij
van Keizersberg in Leuven

= kreeg in 2021 als eerste monnik
de eretitel Theoloog des
vaderlands




Hoezo? Dat is toch in veel
kerken een uitstekend
alternatief voor een
eucharistieviering met
priester? Veel parochianen
komen naar een viering
waarin een diaken of
pastoraal werker voorgaat,
naar volle tevredenheid.
"Maar een woord- en
communieviering is volgens
de liturgische regelgeving
niet ideaal. De communie
hoort in de
eucharistieviering thuis. Er
zijn uitzonderingen,
bijvoorbeeld de
ziekencommunie of in
noodsituaties. Maar een
woord- en communiedienst
mag geen structurele
oplossing zijn, zegt de
kerkelijke regelgeving"

Dan liever geen viering dan
een woord- en
communieviering?

"Je kunt ook een andere
viering bedenken waarbij je
geen priester nodig hebt.
Daarvoor verwijs ik dus naar
het getijdengebed. Werk met
stilte, werk met meditatieve
elementen. Ik vind het
jammer dat dat bijna niet
gebeurt. Voor mij als monnik
is het kloppende hart van de
liturgie vooral het
getijdengebed."

Wie zou daarvoor het
initiatief moeten nemen?
"Ik vind dat een
gemeenschap ook zelf een
verantwoordelijkheid heeft
om het levend te houden.
Kijk, ik geef geen garantie
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Glas in lood in de H. Antonius Abtkerk in Malden. Foto: Angela van

der Mast. Portretfoto's andere pagina's: Ted van Aanholt

voor de toekomst van
Malden of welke kerk dan
ook. Parochies hebben niet
het eeuwige leven,
kloostergemeenschappen
ook niet. Maar je moet wel
hoop houden. Met een
kleine, bevlogen
gemeenschap kun je het

"Parochies hebben
niet het eeuwige
leven, klooster-
gemeenschappen
ook niet”

gaande houden. We zitten op
de Keizersberg [zijn abdij in
Leuven, ML] ook maar met
z'mn vieren”

Pasen komt eraan. Hoe leeft u
daar naartoe?

“Het is een door en door
liturgische tijd, met name de

heilige driedaagse, het
Triduiim Sacrum. Als je de
Goede Week meeleeft, krijg
je prachtige momenten mee.
Met het mysterie van het
laatste avondmaal, het
sterven op Goede Vrijdag en
de Stille Zaterdag, een
schijnbaar liturgieloze dag
die echter misschien wel de
meest liturgische dag is. In
de meeste parochies is
weinig aandacht voor dat
proces, hoe alles
samenhangt. Maar die dagen
zo liturgisch te kunnen
vieren, dat gun ik iedereen.
Dat hoeft niet met alle
toeters en bellen, het kan
ook op een bescheiden
manier. Door bij elkaar te
komen, samen uit de Bijbel te
lezen en gewoon stil te zijn.”

— Martin Lange




Vrienden die
je dragen

Het is een traditie in de
Ontmoetingskerk: sinds 1997
werken jongeren in het
laatste weekend van januari
een bijbelverhaal uit tot een
theatervoorstelling.

Hoe ga je om met een vriend of vriendin
die ziek wordt, zichzelf in de problemen
werkt of depressief is? Zo'n 45 jongeren
dachten daar tijdens het theaterweekend
over na en maakten er een mooie
voorstelling over.

Uitgangspunt was het bijbelverhaal
waarin vier mannen hun verlamde
vriend door het dak naar Jezus brengen.
De groeiende populariteit van Jezus
werd zichtbaar gemaakt en ook hoe
ingewikkeld het soms kan zijn om
vrienden te blijven. De decorploeg
bedacht een inventieve manier om juist
de kracht te laten zien van vrienden die
zeggen: “Al moeten we door het dak, we
zijn er voor je!”

Tijdens het weekend en bij de
eindvoorstelling ging het dak er af door
het enthousiasme en de bundeling van
vele creatieve talenten. En tussendoor
ontstonden of verdiepten allerlei
vriendengroepjes. Tot volgend jaar, ook
dan weer het laatste weekend van januari!

— pastor Joska van der Meer
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Waardoor is Judas Iskariol bekend

geworden?

Judas Iskariot heeft Jezus overgeleverd aan de
hogepriesters. Hij kwam met hen overeen om Jezus te
verraden wanneer er zich een gunstige gelegenheid voor
zou doen om Hem gevangen te nemen. De hogepriesters
wilden Jezus namelijk oppakken op een moment dat er

niet teveel volk om Hem heen stond.

Volgens het Evangelie van Mattetis kreeg Judas voor die

informatie 30 zilverlingen.

Wal was die gunslige
gelegenheid om Jezus Le
verraden?

Dat was op wat wij Witte Donderdag
zijn gaan noemen: de avond van het
Laatste Avondmaal. Na de maaltijd trok
Jezus zich met zijn apostelen terug op
de Olijfberg, in de tuin van Getsemane.
Judas kende die plaats en verried die
aan de hogepriesters. Hij wees Jezus
aan door Hem een kus te geven. Dit is
de oorsprong van de term 'Tudaskus',
een daad die vriendelijk lijkt maar
waarmee iemand wordt benadeeld.

Walis er daarna mel
Judas gebeurd?

Alleen in de Handelingen van de
Apostelen en het Evangelie van
Mattetis staan verhalen over het
einde van Judas. Maar ze komen niet
overeen. In het Evangelie van
Mattedis staat te lezen dat Judas spijt
kreeg, het geld terugbracht naar de
Hogepriesters en zich daarna
verhing. De hogepriesters
gebruikten het geld van het verraad
om er een akker van te kopen en er
het lichaam van Judas te begraven.
In de Handelingen van de Apostelen
staat alleen dat Judas bij de twaalf
apostelen werd vervangen door
Mattias.

— diaken Paul Menting
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Groenestraatkerk
Ontmoetingskerk

Sacramentskerk
Cenakelkerk

Groenestraatkerk
Cenakelkerk
Lourdeskerk
Kruispuntkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Groenestraatkerk
Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk

H. Antomius Abtkerk

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
1100

16:00

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:00
10:30
11:00

15:00
16:00
19:00

19:00

19:00

19:00
19:30

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
19:00
19:00
19:00
20:00
20:30

FEucharistie
W & C viering
Fucharistie
Eucharistie
Fucharistie
Eucharistie
W & C viering
W & C viering

Waakt en bidt

Fucharistie
Eucharistie
W & C viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

H. Spiertz

M. de Groot

F. Kuster & I. van der Meer
I. Schilder

H. Spiertz

F. Kuster

C. Voskuilen & |, v.d. Meer
M. de Groot

H. Welling

H. Spiertz & H. Welling
H. Rikhof

E. Geelen & J. van der Meer
J. Geelen & P. Menting

H. Spiertz & H. Welling

A. van Velthoven

Ontmoetingsvierir E. Geelen & M. Klijnsma

Fucharistie

Boeteviering
Waakt enbidt
Boeteviering

Fucharistie
Fucharistie

Eucharistie
Eucharistie

Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruiswoorden
Kruishulde
Kruishulde
Kruishulde
Kruishulde
Kruisweg

H. Rikhof

A, van Velthoven

H. Welling

H, Spiertz. &

P. Menting & H. Welling

H. Spiertz &

P. Menting & H. Welling
A, deJong &

E. Geelen & J. van der Meer
F. Kuster

H. Rikhof

H. Welling

H. Rikhof

P. Menting

vrijwilligers

H. Spiertz

E. Geelen & H. Hengelbrock
J. Schilder

H. Rikhof

H. Spiertz

H. Rikhof

A. van Velthoven

J. van der Meer & E. Geelen
P. Menting

Kruispuntkoor

Jongerenkoor
samenzang

T. Frnst & H. v. Heumen
cantor

Aubadegroep
samenzang

T. Ernst & H, v. Heumen

Samenzangkoor
samenzang
Kinderkoor Emmaus
cantor

Kinderkoor

Rasta

cantor

samenzang

Gemengd koor Lourdes
Medioren koor
cantor

Taborkoor

samenzang

samenzang

Samenzangkoor
cantor

Gemengd koor
Gemengd koor
Cantor
Gregoriaans koor
Jokolo




za 30mrt

70 31 mrt

malapr

za 6 apr

70 7 apr

za 13 apr

70 14 apr

Ontmoetingskerk

Kruipuntkerk
Ontmoetingskerk

Groenestraatkerk
Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk

Ontmoetingskerk

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk

Sacramentskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk
Lourdeskerk

18:00

19:00
19:30

20:30
21:00
21:00
23:00

7:00
10:00
10:00
11:00

11:00
11:30

10:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
17:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00

11:00
11:30

familieviering

Paaswake
Paaswake

Paaswake
Paaswake
Paaswake
jongerenviering

W. & C. viering
le Paasdag
1e Paasdag
le Paasdag

le Paasdag
le Paasdag

2e Paasdag
2e Paasdag

Eucharistie
Eucharistie

W. & C. viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Vespers

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
FEucharistie
W. & C. viering
Eucharistie
Eucharistie

A deJong &
F. Geelen & |. van der Meer

Kinderkoor

N. Swagemakers & H. Welling Kruispuntkoor

A. de Jong &

E. Geelen & J. van der Meer
H. Spiertz & P. Menting

H. Rikhof

A van Velthoven

J.van der Meer & E. Geelen

J. van der Meer

H. Spiertz & P. Menting

I. Schilder

A. de Jong &

E. Geelen & J. van der Meer
H. Rikhof

H. Spiertz & P. Menting

A. van Velthoven
H. Rikhof

H. Rikhof

F. Kuster

J. van der Meer

H. Spiertz

H. Spiertz & H. Welling

A van Velthoven

A. de Jong & ]. van der Meer
H. Rikhof

H. Rikhof

H. Rikhof

H. Spiertz

R. Willemsen & E. Geelen
F. Kuster & P. Menting

P. Menting

H. Spiertz

A deJong & E. Geelen

viering van de Eerste H. Communie

Eucharistie
Eucharistie

H. Rikhof
G. Peters

Mediorenkoor

Gemengd koor
Basta

cantors

les Etoiles

Aubadegroep
Gelegenheidskoor
koor

Gregoriaans koor

Taborkoor en kinderen

zang: Ine van Huet
cantor

Gemengd koor

cantorgroep
Jongerenkoor

T, Ernst & H. V, Heumen

cantor

Joy

samenzang
Voces Ceelestes

Encore
samenzang
Gemengd koor
cantor
Kinderkoor

Gemengd koor
Gemengd koor
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z 20 apr

70 21 apr

7a27 apr

Zo 28 apr

7a 4 mei

7o 5 mei

maandag Groenestraatkerk

dinsdag

woensdag Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ommoetingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ommoetingskerk
H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Omntmoetingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Krnispuntkerk
Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Cenakelkerk

Sacramentskerk
Cenakelkerk

Kruispuntkerk
Sacramentskerk

Sacramentskerk

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
17:00

donderdag kapel Dominicanen

vrijdag

zaterdag

H18

Sacramentskerk

Cenakelkerk

Groenestraatkerk

Sacramentskerk

Sacramentskerk

Eucharistie H. Rikhof
W. & C.viering  H. Welling
W. & C viering  C Voskuilen & R. Brans
Eucharistie H. Spiertz
Eucharistie H. Spiertz & E. Geelen
Eucharistie A vanVelthoven
Eucharistie C. Voskuilen & R. Brans
Eucharistie H. Rikhof
W. & C.viering M. de Groot
Eucharistie F. Kuster
Eucharistie H. Spiertz & J. van der Meer
W. & C.viering  P. Menting
W. & C.viering  P. Menting
Fucharistie J. Schilder
Eucharistie H. Spiertz & J. van der Meer
W. & C.viering M. de Groot
W. & C viering M. de Groot
Eucharistie H. Spiertz
W. & C.viering  E.Geelen & E. Gerritsen
Eucharistie F. Kuster
Eucharistie H. Spiertz
Fucharistie A van Velthoven
Eucharistie E. Geelen & E. Gerritsen
Eucharistie M. de Groot
Vespers H. Rikhof

09:00 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:00 Eucharistie

09:30 Eucharistie

09:30 Eucharistie

Kruispuntkoor
Samenzangkoor

Kinderkoor Emmaus
Koor

Medioren koor
Taborkoor

Aubade
samenzang
Gemengd koor
cantor
Gregoriaans koor
Basta

Cantorgroep
Samenzangkoor
samenzang
Ceciliakoor
antor

Aubade
Gemengd koor
Voces Coelestes

Als er geen priester aanwezig kan
zijn, wordt er een woord- en
communieviering gehouden.




Vastenactie

— Water: bedreigend maar ook van

levensbelang

In het verhaal van de uittocht uit
Egypte lezen we hoe het Joodse
volk aan het strand van de Rietzee
stond, klemvast en vol van angst en
zorgen over hoe het verder moest.
Immers, de farao en heel zijn
strijdmacht zaten achter het volk
aan.

Het water leek hun dood te worden, maar het
liep anders. U kent het verhaal: door Gods hulp
en ingrijpen konden zij droog over de bodem
van de zee trekken om uiteindelijk, na een barre
periode in de woestijn, het beloofde land
binnen te gaan.

Hoe anders is het anno 2024 voor de mensen in
het zuiden van Zimbabwe. Daar is juist een
gebrek aan water levensbedreigend.

Door lange perioden van droogte bevatten
putten en rivieren te weinig of zelfs geen water
Hierdoor mislukken oogsten en dat heeft
ingrijpende gevolgen voor mens en dier.

God zorgde dat het Joodse volk verder kon met
het leven, u en ik kunnen ervoor zorgen dat de
mensen in het zuiden van Zimbabwe verder
kunnen met hun leven, dat zij een toekomst
hebben.

Hoe? Door te geven aan de Vastenactie. Met de
opbrengst kunnen, in samenwerking met de
lokale bevolking, putten worden geslagen zodat
mensen water beschikbaar hebben. Onmisbaar
water voor het huishouden, de landbouw en het
vee.

Geef aan de Vastenaktie op NL21 INGB 0000
0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. U kunt ook
de QR-code hiernaast gebruiken.

Of doneer via de parochiéle
diaconierekening, NL 13
RABO 0304 8421 09.

Ik zorg dat het geld bij de
Vastenaktie terechtkomt.
Zet er wel bij dat uw gift
daarvoor bestemd is.

Dit kan de organisatie nog
meer met onze bijdrage
realiseren:

* landbouw training p.p.: € 15
* naai-opleiding voor twee personen: € 35
» startset om kleding te naaien: € 45

» afrastering moestuinen: € 65

*» waterleidingen en kranen: € 85

Op de site vastenactie.nl staat meer informatie
over het project. Lees bijvoorbeeld het verhaal
van Thandekile, die haar kinderen alleen moet
groothrengen nadat haar man overleed aan de
gevolgen van Covid-19. Ze is dankbaar voor de
hulp die ze krijgt via de Vastenactie.
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Tijdens elke zondagsmis
lezen of horen we een
aantal lezingen. Soms
blijft één enkel zinnetje
uit één van die lezingen
in je gedachten hangen.
En vaak is zo'n zinnetje
niet zonder meer
duidelijk, maar vermoed
je er een betekenis in,
ook al weet je nog niet
goed welke.

Zo herinner ik me van de
lezingen tijdens de mis van de
laatste zondag vaor de vasten
nog steeds een zinnetje uit de
tweede lezing (uit Paulus eerste
brief aan de Korinthiérs, vers
10:31): “Of gij dus eet of drinkt, of
wat ge ook doet, doet het alles

Eeén enkel
zinnetje

ter ere Gods.” Op het moment
waarop ik dit schrijf, is het
inmiddels twee weken verder,
maar nog steeds duikt dat
zinnetje regelmatig op in mijn
hoofd. Maar wat betekent het
eigenlijk? En waarom blijft het
bij me hangen?

Je kunt natuurlijk proberen, met
behulp van de preek of op eigen
houtje, te achterhalen waarover
het gaat in die brief van Paulus.
Je kunt dan bijvoorbeeld
ontdekken dat hij al eens in
Korinthe was geweest en er
gepreekt had, maar dat de
mensen die zich allemaal
christen noemden het toch
voortdurend met elkaar oneens
waren over wat dat precies
betekende. Over hoe je moest
leven, over wat je wel of niet
moest geloven of mocht doen,
enzovoort. Paulus heeft

Links: de Sint-Adelbertabdij in
Egmond-Binnen. Foto: Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed

Rechterpagina, linkerafbeelding:

portret van Benedictus van Nursia
uit 1487, door de kunstschilder Hans
Memling

Daarnaast: Sint Paulus schrijft zijn
brieven, omstreeks 1618 tot 1620
geschilderd, waarschijnlijk door
Valentin de Boulogne

misschien willen zeggen dat ze
zich beter konden richten op
wat ze gemeenschappelijk
hadden, dan op wat hen
verdeelde. Misschien heeft die
suggestie mij aangesproken. En
misschien vond ik het ook wel
geruststellend — aan de
vooravond van de vasten — dat
het niet uitmaakt wat je doet (dat
het zelfs in de vasten niet
uitmaakt of je eet of drinkt), als
je het maar doet ‘ter ere Gods'?
Maar wat betekent dat laatste
stukje van die zin?

En waarom bleef juist dat
zinnetje bij mij hangen?

Het had waarschijnlijk te maken
met een ervaring die ik had in de
week voorafgaand aan die
zondag. Ik was, samen met een
groep bestuurders en
ondernemers, een dag lang te
gast in de abdij van Fgmond, de
Sint Adelbertabdij. Benedictijner
monniken leven daar volgens de
regel van Benedictus, die kan
worden samengevat in het
bekende adagium: ora et labora:
‘bid en werk’ En het is de
bedoeling dat die twee, bidden
en werken, niet los van elkaar
staan. Misschien kun je het ook
wel zo vertalen: ‘bid, ook als je
werkt. Wat voor werk je ook




doet (‘wat ge ook doet’), doe het
als een gebed (‘doet het alles ter
ere Gods’). Opnieuw vraag ik me
af, wat dat betekent, of
praktischer: hoe je dat doet.

Tijdens die retraite van een dag
vertelde een monnik wat meer
over het leven in het klooster en
over de regel van Benedictus. Hij
vertelde over het getijdengebed:
de vaste momenten op de dag
waarop de monniken naar de
kapel gaan en bidden en zingen.
Aanvankelijk had Benedictus
acht van die momenten op de
dag vastgesteld. De monniken
konden zo nooit langer dan een
paar uur vergeten wat het
belangrijkste was. Inmiddels is
het aantal getijden wat kleiner
geworden en hoeven de
monniken niet langer ook nog
midden in de nacht hun slaap te
onderbreken voor het gebed.
Maar nog steeds vormen deze
momenten het ritme en de
structuur van het dagelijks leven
in de abdij. Momenten die
worden aangegeven door een
bel of een klok.

In de regel van Benedictus lezen
we daarover: ‘Als op het uur van

het goddelijk officie het signaal
klinkt, legt men alles neer wat
men in handen heeft en gaat
men in allerijl richting
gebedsruimte. (...) Het werk Gods
gaat dus vaor alles” En in dat
laatste zinnetje hoor ik een echo
van die tekst van Paulus die me
niet loslaat. Zoals Paulus zegt:
het doet er niet toe wat je doet,
als je het maar doet ter ere van
God, zo zegt Benedictus dat het
werk Gods voor alles gaat.

Monniken konden
nooil langer dan
een paar uur
vergelen wal hel
belangrijkstle was

Ze hebben het dus alle twee over
datgene waar het allemaal om
draait, over datgene omwille
waarvan we doen wat we doen.

Als je je vervolgens afvraagt wat
dat eigenlijk is: waarom je doet
wat je doet, waarom je leeft
zoals je leeft, dat wil zeggen,
waar het je — eigenlijk,

uiteindelijk — om te doen is, wat
het richtpunt is van je leven,
datgene waardoor alle dingen
die je doet en meemaakt tot een
eenheid worden — dan ontdek je
iets opmerkelijks.

Enerzijds zie je al snel dat het
niet gemakkelijk uit te leggen is
waarin dat uiteindelijke doel van
je leven bestaat, misschien wel
even moeilijk als te zeggen wat
we bedoelen met dat woordje
‘God’. Maar anderzijds zie je
onmiddellijk dat het geen kwaad
kan je die vraag regelmatig te
stellen, en niet alleen in de
vastentijd. Minstens een paar
keer per dag. Het is belangrijker
dan al het andere, zoals ‘het
werk Gods gaat voor alles.

- Paul van Tongeren
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar
parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie,
wat en waar in maximaal 100 woorden. De
redactie kan het artikel inkorten of
weigeren. Voor het volgende nummer
graag aanleveren voor12 april.

Ouderen kunnen zich weer verheugen op een
gezellige high tea. Op tweede paasdag, maandag
1 april, zijn lle ouderen van 14.30-17.00 uur van
harte welkom in de
. zaal van de
Kruispuntkerk in
Hatert. Een moment
om elkaar Zalig
Pasen te wensen, bij
te praten en samen
te zingen,
aangekleed met
hapjes en drankjes, waar de paaseitjes niet
zullen ontbreken. U kunt zich voor 25 maart
aanmelden via het parochiesecretariaat (024
-3553630). Is er in uw omgeving iemand die u
een plezier doet door hem/haar mee te vragen,
doet u dat gerust.

Winterwerk

In het kader van het programma Winterwerk
staat er weer een interessante lezing op het
programma. Emeritus hoogleraar
Internationale economie Eelke de Jong vertelt
over de nationale invloed op ons denken en
doen. De Jong gaat in op de oorzaken van de
verschilen tussen Westerse landen en hoe
waarden doorwerken in ons denken en doen.
Dinsdag 19 mrt 20.00-22.00 uur

Woonvorm De Horst, Horst 1 in Malden.
Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld.

Agenda

Leven met verschillen

De polarisatie in de
samenleving lijkt toe te nemen.
Dat stelt ons voor de vraag hoe
we met elkaars verschillen
kunnen leven. Hoe we bruggen
bouwen in plaats van muren.
De Vlaamse dominicaan
Bernard De Cock komt
daarover spreken tijdens de 'dominicaanse
ontmoeting', op donderdag 25 april. De
bijeenkomst wordt gehouden in de dagkapel
van de Dominicuskerk aan de
Groenewoudseweg in Nijmegen. De Cock is
theoloog en staat garant voor een boeiend,
grondig en bevlogen betoog. Na de lezing
worden de vespers gegeten en is er een
gezamenlijke maaltijd. Entree: €12,50,
studenten €7,50. Meer info bij zuster Catharina.
Aanmelden voor 15 april:
dominicanen024@gmail.com

Omdat in de bijeenkomsten over het synodale
proces de methode van aandachtig lezen en
luisteren zo goed bevallen is, willen we die ook
toepassen bij het lezen van het laatste boek van
Tomas Halik, de Namiddag van het
Christendom. De theoloog Halik werd tijdens
het communistisch bewind in Tjechoslowakije
tot priester gewijd. In zijn inspirerende boek
analyseert hij de huidige situatie
van de kerk in met name Europa.
Op 10 april presenteer ik in de
eerste bijeenkomst het boek en
geef de grote thema's aan.
Die gaan we uitdiepen op 17 en
24 april en (8) 15, 22 en 29
mei. Woensdagmiddag van
14.00-16.00 en woensdag-
avond van 20.00-22.00 in
de Oosterse zaal van de pastorie
van de Landstichting.

- pastor Herwi Rikhof




Pelgrimeren is van oudsher op weg gaan naar een

heilige plaats, als Santiago of Lourdes. Maar Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen

pelgrimeren kan ook dichtbij huis, met een zingt op Paaszaterdag bij de Koortsboom. Het is

Emmauswandeling. Net als de Emmausgangers een jaarlijks Gregoriaans zangritueel bij de St.

twee aan twee in gesprek onderweg zijn met Walrick ruine in Overasselt. Bij het

enkele gespreksvragen. ochtendgloren, om 7.00 uur, klinken

Vanuit de Ontmoetingskerk, woensdag 4 april: paasgezangen en gezangen over lijden en

12.00 uur samen soep eten, 13.00 uur op pad gaan, herstel, over opstanding en nieuw leven. Dit

rond 14.00 uur ontvangst bl] terugkomsl met ritueel is opgenomen in het programma
koffie/thee. Nationaal Cultureel Immaterieel Erfgoed. De

koorleden zijn gekleed in benedictijner kovels.

In april-mei k.un je verder bezig Dirigent is Stan Hollaardt. De toegang is vrij.
zijn met pelgrimeren door:

* Reizen zonder weg te gaan:
luisteravonden

» Inspiratie opdoen uit de
pelgrimsoorden: Taize (12 april
18.00 uur) Lourdes (7 mei 15.00
uur) en Iona. Samen wat eten en
bidden en luisteren naar het
ervaringsverhaal van een pelgrim
» Pelgrimage dichtbij: samen een stukje van de weg
naar Santiago lopen. Op Hemelvaartsdag 9 mei:
bedevaart naar Katwijk of een vroege
ochtendwandeling van Beek naar de Stevenskerk.
Definitieve programma: zie website h3eenheid.nl

Het waken bij het graf van Goede Vrijdag naar

De geloofsgemeenschap Brakkenstein nodigt u uit Stille Zaterdag is een mooie traditie in de

voor Pay it forward, een film uit 2000 over een Cenakelkerk. De grafwake is een onderdeel van
jongentje dat voor _maatschappijleer ccn de Goede Week en een persoonlijke
schoolopdracht krijgt: bedenk een manier om de voorbereiding op het Paasfeest; we willen deze

wereld te verbeteren. Hij bedenkt een plan,

waarbij iedereen een goede daad moet doen voor
drie mensen, _dle op hun beurt weer iets moeten Inhoudelijk thema:
doen voor drie anderen. Op het eerste gezicht lijkt

nacht in stilte en gebed met elkaar delen.

het idee te mislukken, maar dan... Een film over de Een n_}euw Yerbond
; g i Een nieuw hart
essentie van sociale verbondenheid in onze Met d b al
samenleving. Donderdag 21 maart, 19.00 uur in de CLHCICEEINOOE 1S
symbool van het verbond

Tuinzaal van de Sacramentskerk
van God met alle mensen

Na de dienst op Goede Vrijdag (19.00 of 19.30
uur) wordt het Kruis naar de Taborkapel

De Klaasmarkt wordt dit jaar op 12 oktober gebracht en daar waken we dan tot 21 uur.
gehouden. Vanaf april kun je op zaterdagen tussen Op zaterdagochtend is van 5- 9 uur de
11 en 13 uur je spullen brengen naar de grafwake.

Ontmoetingskerk. Mail voor info:
klaasmarktdukenburg@gmail.com
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Op paaszaterdag is er voor en door jongeren een
paasnachtviering in de Ontmoetingskerk. In het
donker van de nacht staan we stil bij het lijden van
Jezus en het donker in onszelf en in onze wereld
en gaan we samen op zoek naar Licht.
Jongerenkoor Les Etoiles en de vormelingen zijn
er en iedereen, jong en oud kan zich bij hen
aansluiten. Ontmoetinskerk, 30 maart 23.00 uur.

Op vrijdag 5 april 2024 van 14.00-16.00 uur heeft
het Gemengd Koor Heilig Landstichting een open
repetitiemiddag in de Taborkapel van de
Cenakelkerk. Belangstellenden kunnen dan
vrijblijvend aan de repetitie deelnemen of kijken
en horen hoe het er aan toe gaat. Kijk of zing mee!

Het Gemengd Koor draagt ongeveer 2x per maand
bij aan de zondagochtendmis in de Cenakelkerk.
Onder professionele begeleiding van dirigente
Hanneke van der Grinten en organist Frans
Coerwinkel brengen we in deze mooie kerk allerlei
prachtige liederen ten gehore.

We repeteren iedere vrijdagmiddag van
14.00-16.00 uur in de Taborkapel van de
Cenakelkerk.

ik weef het missen, en het dragen
ik weef de liefde die is gebleven
ik weef jou met zorg en aandacht
in alle draden van mijn leven

In de Ontmoetingskerk
start weer een
rouwverwerkingsgroep.
Zes bijeenkomsten op de
donderdagochtend om stil
te staan bij het verlies van
een dierbare met
gedichten, muziek en
gesprek. Donderdag 21 maart, 4 en 18 april, 16
en 30 mei en 13 juni van 10.30-12.00 uur.
Begeleiding en meer info: Joska van der Meer
Joskavandermeer@ontmoetingskerk net

Voor iedereen die mensen bezoekt namens de
kerk (zoals de nabestaandengroep of de
huisbezoekgroep) is er een toerustingsmiddag
over grenzen stellen. Woensdag 17 april van
14.00-16.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Graag per mail aanmelden via
secretariaat@ontmoetingskerk.net

Eersle Heilige Communie 2024

In de parochie worden op dit moment in totaal 14
kinderen voorbereid op hun Eerste Heilige
Communie.

Dit gebeurt onder leiding van een aantal
enthousiaste vrijwilligers. De ouders worden
door zr. Catharina voorbereid.

Zondag 3 maart zijn de communicanten
voorgesteld in de Ontmoetingskerk. Zij doen op
zondag 14 april hun Eerste Heilige Communie.
Kinderkoor Dukenburgzingt in de viering, die om
11.00 uur begint.

De andere kinderen doen op zondag 2 juni in de
Groenestraatkerk hun Eerste Heilige Communie.
Daar zingt dan kinderkoor Emmaus. Deze viering
is om 10.00 uur.
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Wij wensen Gerard, Emilia, Chiara, Chahaira, Zog,
Owen, Roosmarijn, Elivia, Gino, Giel, Emma,
Janne, Kaschena en Chayenna nog een goede
voorbereiding toe en een mooie viering in april
of juni.




Op de koffie bij...

De zussen Hermana en Berthy Beker
zijn geboren in Nijmegen-Oost,
woonden 40 jaar in Brazili€¢ en
moeten nog steeds erg wennen in
Nederland. Ze zijn sinds hun
terugkomst in 1992 actief in de
Kruispuntkerk en in de Hatertse
gemeenschap.

Hoe kwamen jullie in Brazilié terecht?

Berthy: “We gingen in 1953 met het gezin naar
Brazilie, naar Belo Horizonte. Hermana zorgde
voor het huishouden en voor onze ouders, ik ging
naar school en volgde een opleiding tot
ergotherapeut. In het nabij gelegen ziekenhuis
behandelde ik in een klein team patiénten van alle
leeftijden met allerlei soorten handicaps. Wij
maakten zelf de hulpmiddelen en verzorgden de
revalidatie. Ik heb daar 18 jaar gewerkt. Daarna heb
ik mede de zorg op mij genomen voor onze
ouders. En ik ben gaan schilderen op textiel [niet
onverdienstelijk, gezien de mooie schilderijen aan
de muur] en ging schilderles geven. Wij missen
nog steeds de gastvrijheid, saamhorigheid en
warmte, zowel van het klimaat als van de mensen.
Niet alles was positief, ik denk aan de drugs die
veel geweld veroorzaakten en het altijd alert
moeten zijn op roofdieren! Maar we hebben
overwegend goede herinneringen! Je was gelukkig
maar je wist het niet” Een mooie uitspraak!

En dan terug in Nederland. “Dat was in 1992. We
moesten erg wennen, probeerden wel contact te
leggen met de vaak verre familieleden hier maar
kregen nauwelijks respons. Na 40 jaar ben je
elkaar ontgroeid. Er was ook niet veel begrip voor
het feit dat we ons niet zo thuis voelden. We
moesten veel achterlaten, familie, vee en

Hermana en
Berthy Beker

Links: Hermana (87),
rechts Berthy (79)

huisdieren. In 2000 zijn
we 3 maanden terug geweest. Er was veel
veranderd”. “We voelden ons daar niet meer echt
thuis maar hier ook niet. De afstandelijkheid, het
“ieder-voor-zich” en de zakelijkheid van de
Nederlander valt ons zwaar”, vult Hermana aan.
“We zijn wel meteen begonnen met
vrijwilligerswerk in de kerk en daarbuiten. In
huize Nieuw Malderborgh bij de ziekenmiddagen,
Kerst en Pasen en bij de actie Kerkbalans. Wij
helpen nog steeds op het secretariaat met het
bundelen van het parochieblad. En Berthy brengt
met de rollator de bladen rond in haar straat! En
we breien sokjes en mutsjes voor baby’s in
verschillende ontwikkelingslanden”

Zit het vrijwilligerswerk in de genen? “Vader was
naast en na zijn werkzame leven ook actief als
vrijwilliger, o.a. als chauffeur voor de zusters en
paters die werkzaam waren in het ziekenhuis. En
in de weekenden draaide hij films voor de jeugd.
De Nederlandse religieuzen waren bij ons kind aan
huis. Wij waren op dit afgelegen terrein dichtbij
het ziekenhuis de enige Nederlanders, dus dat
voelde vertrouwd. Paters en zusters bleven actief
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zolang zij konden, tot op hoge leeftijd"

Hoe is het met de kerk in Brazilié? Berthy vertelt:“Er
zijn heel veel kerken en priesters en je kunt er de hele
dag door naar de Heilige Mis. De kerk is altijd open.
Tk ging naar de mis van 6 uur voordat ik naar school
of werk ging. Naast katholieken waren er ook
protestanten en inwoners hielden zich ook wel bezig
met oude rituelen, soms met witte of zelfs zwarte
magie. Een uitvaart moest je helemaal zelf regelen.
Van kist tot bloemen, kerkdienst en het bekendmaken
van het overlijden. De begrafenis moet dezelfde dag
plaatsvinden. Wel heb je na een week de 7de dag een
Mis, alleen voor deze overledene en dan worden de
bidprentjes uitgedeeld. Onze ouders en broers liggen
daar begraven.”

En het kerkelijk leven hier? “Ik ben nog een trouwe
kerkganger. Jammer dat de kerken niet wat voller
zijn. Goede en leuke herinneringen hebben wij aan
de tijd van pastoor Bekx zoals hij bijvoorbeeld bij
bijzondere gelegenheden royaal de wijwaterkwast
hanteerde. Voor Hermana wordt het onmogelijk om
naar de kerk te gaan. Lopen is te ver en taxi’s zijn
zeker in het weekend nauwelijks te krijgen. “Maar ik
kijk wel op tv naar de Mis” vult Hermana aan. "Wij
willen graag vanuit onze kerk worden begraven,
liefst met een Eucharistieviering”

Hoe beleven jullie je geloof? “Wij gingen meermaals
mee op bedevaart naar Beauraing en Banneux en in
2017 naar Lourdes! Dat was een fantastische ervaring.
In Brazilié hebben we de paus een keer ontmoet en
zelfs een hand gegeven. En iedere zondag zien we de
paus op tv met het Angelus en geeft hij de zegen. Wij
zijn echte Maria vereerders en er branden hier altijd
kaarsen. Maar een bijdrage leveren aan het
vrijwilligerswerk is voor ons ook heel belangrijk."

— Laura de Schepper
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Moedertaal

column
Cara Valk

In de Brasserie van het verpleeghuis heerst een gezellige
drukte: kletsende verzorgenden, de fysiotherapeut die
oefent met een bewoner, de redderende gastvrouw. We
drinken koffie, mijn fragiele moeder en ik. Ze kijkt,
luistert, het gaat haar te snel.

Even later lopen we de gang in. “Wil je nog naar Maria?”
Mijn moeder knikt. Ik zwaai de grote deuren open en duw
haar in de rolstoel naar binnen. Daar in het hoekje van de
geimproviseerde kapel heeft het Mariabeeld een plekje.
Intiem genoeg om stil te worden, voldoende donker om
het led kaarsje te zien flakkeren.

“Kijk, daar is Maria”, zeg ik als we op eerbiedwaardige
afstand, maar toch dichtbij staan. Ik pak een stoel en ga
naast mijn moeder zitten. “Mooi hé?” Ik wijs naar het
beeld. Mijn moeder kijkt. Zou ze Maria zien? Ze wordt
rustig. “Weet je nog dat jij altijd weesgegroetjes bad toen ik
klein was en je mij naar bed bracht?” Mijn moeder pakt en
streelt mijn handen. Dan, in de groter wordende stilte, lijkt
het alsof alles wat op ons drukte wegvalt: het verlies van
thuis, het onbegrip, de tranen. Er is niets meer en
tegelijkertijd is er alles. Alsof een grote milde ruimte ons
omvat en wij er ten volle zijn. Glorie!

Alles wat afbrokkelt en verloren dreigt, lijkt
her-verbonden in dit moment.

Maria zwijgt. Natuurlijk zwijgt Maria, maar toch. Beduusd
ben ik ervan. “Heb je gebeden?” vraag ik aan mijn moeder.
“Ja", spreekt ze met haar ogen wijd en kust mijn hand.
Langzaam dringen de geluiden van het verpleeghuis weer
door. Lachende stemmen, rollende karren met schone
was en etenswaren, de schoonmaakdienst.

Ik weet dat de warme maaltijd wacht: “We moeten naar
boven” Voordat we omdraaien en in de vaste overtuiging
dat we terug zullen komen nog een groet: “Dag Maria! Tot
de volgende keer.” Maria zwijgt, maar toch......

— Cara Valk
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In onze parochie zijn overleden

2 jan
5jan
6 jan
0 jan
15 jan
15 jan
17 jan

21 jan
21 jan
22 jan
23 jan
27 jan
28 jan

30 jan
2 feb

5 feb
5 feb
5 feb
8 feb

9 feb

10 feb
11 feb

15 feb
15 feb
17 feb
23 feb
26 feb

Jos Coumans (93) Ontmoetingskerk

Mia Verbeeten-Koppes (95) Sacramentskerk
Jo Groenen (93) H. Antonius Abtkerk

Wim Delsman (79) Sacramentskerk

Els Bartelink (94) Cenakelkerk

Gerard Bartelink (99) Cenakelkerk
Wilhelm Dupré (87) H. Antonius
Abtkerk/Cenakelkerk

Pater Stoffels (86) Sacramentskerk

Leny Peters-Polman (99) Sacramentskerk
Wilfried de Goeij (82) Cenakelkerk

Thijs Kropman (83) H. Antonius Abtkerk

Jo Robeerst (72) Cenakelkerk

Bets Theunissen-de Laat (94) H. Antonius
Abtkerk

Ilse Loeff-Vael (90) Sacramentskerk

Tine van Overbeek-Guelen (84)
Groenestraatkerk

Eugenie van Agt (93) Cenakelkerk

Dries van Agt (93) Cenakelkerk

Carel Pols (85) Sacramentskerk

Loes Boerboom-de Clonie MacLennan (86)
Cenakelkerk

Pater Piet de Bruin (101) Sacramentskerk
Thijs Graveth (73) Sacramentskerk

Aty Gerrits-Schneider (87) Sacramentskerk
Kitty Schrewelius (94) Cenakelkerk
Roeland Nolte (79) Cenakelkerk

Pater Nico van Westen (92) Sacramentskerk
Leny Segers-Hakfoort (88) Cenakelkerk
Marcel van Huystee (92) Cenakelkerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene in dit
overzicht opgenomen. Als er geen kerkelijke uitvaart was, kan
familie of uitvaartondernemer aan het parochiesecretariaat het
verzoek doorgeven voor een vermelding in dit magazine en op de
website: parochiecentrum@h3eenheid.nl




Eugenie en
Dries van Agt

Toen ik in begin 1979 op de Landstichting kwam
wonen - ik had een bovenverdiepingje gevonden
dicht bij mijn werk op de Theologische Faculteit -
kwam ik bij een van de eerste keren dat ik
boodschappen deed, in een toenmalig winkeltje,
mevrouw van Agt tegen. Ik kende haar van de tv,
zij was de vrouw van de minister president, zijn
'meisje' en ik wist dat zij ook op de Landstichting
woonden.

Later trof ik hen beiden vaker, in de kerk. Trouwe
bezoekers van de hoogmis, altijd op dezelfde
plaatsen in de kerk. In de eerste kerstnacht tijdens
de coronapandemie, toen de technici het briljante
idee hadden om in de lege kerk op de plaatsen
van de mensen kaarsen in hun rode bakjes te
plaatsen, ontdekte ik tot mijn verrassing dat ik
daardoor de gezichten van allerlei trouwe
parochianen op hun ‘vaste’ plaatsen zag. Ook die
van Eugenie en Dries.

Maar dat vaste kerkbezoek werd steeds moeilijker,
hoewel Dries op hoogtijdagen persé wilde komen.
De laatste keer was met Pasen vorig jaar en
vanwege het slechte lopen, zat hij in de eerste
bank, meer naar voren dan anders. Uit een brief
die hij me stuurde, begreep ik dat ze de
uitzendingen op YouTube volgden en ook mijn
preken lazen.

Afgelopen zomer heb ik hen de ziekenzalving
toegediend tijdens een eucharistieviering bij hun
thuis. Als zo een ziekenzalving kan plaats vinden,
komt dat laatste sacrament echt tot zijn recht. De
kinderen waren aanwezig en er ontstond een
gesprek tussen hen en hun ouders dat gewoonlijk
niet gehouden wordt, waarin dingen gezegd
werden die meestal pas bij een begrafenis (en dan
te laat) gezegd worden. Ontroerend.

De laatste keer dat ik ze sprak, ging het ook over
de uitvaart. We hadden het daar al vaker over
gehad, maar behalve wat algemene zaken, -
Eugenie wilde een eenvoudige dienst, Dries een
dienst met het Utrechts Byzantijns Koor -, was er

niets definitief geregeld. Ik heb toen voorgesteld
dat we het visoen van het hemels Jerusalem
zouden lezen. Architect Jan Stuyt heeft dit
gebruikt voor het bouwplan van onze
Cenakelkerk en kunstenaar Piet Gerrits om de

absis te versieren. Dat was goed: het was tenslotte
hun kerk. Als evangelie zouden we het verhaal
van de opdracht in de tempel kunnen lezen,
suggereerde ik, het verhaal van oude Simeon en
de oude Hanna. Ik was nog niet uitgesproken of
ze zeiden beiden als uit één mond dat dat het
moest worden. Ze herkenden zich in dat mooie
loflied van Simeon, dat de kerk elke avond bij het
sluiten van de dag bidt: "Nu laat uw dienaar gaan
in vrede want mijn ogen hebben uw heil gezien".

Op hun bidprentjes staan tekende gedichten.

Voor ons spreekt ze in stilte.

Ze gaat niet voorop in de strijd.
Op haar zachtst is ze het moedigst,
ze brengt je in veiligheid.

Bij haar hoef je niet te geloven

in de hemel ergens boven.

Samen zitten we in de tuin,

de zon op ons huis

den roodborstje viakbij,

het zingt Iuid.

Beloof me, kind, als ik van hier verdwijn

treur niet om mij, straks bloeit weer de jasmijn
en geurt de kamperfoelie.

Erger zou het wezen als zij verdwenen waren,
ik er nog zou zijn.

Mogen ze rusten in vrede.

— pastor Herwi Rikhof
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Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming

van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen

momenten in Villa Qud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen
Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444

Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

www.elektroservicenijmegen.nl



Contact

Parochie Heilige Dric-eenheid

Het pastoraal team. Van links naar rechts: Paul, Els, Harald, Catharina en
op de egrsterij: Henk, Herwi en Joska

Adressen kerken

Groenestraatkerk @

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen
locatiegroenestraat@h3zeenheid.nl

Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9.00-12.30 uur.
Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.

O.LV.van Lourdeskerk @&
Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting
locatielandstichting@hzeenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9.30-12.30 uur.
Kerk open op za en zo van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Ontmoetingskerk &

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen
secretariaat@ontmoetingskerk.net www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat: 024-344 1446, di t/mvr 9.00-12.00 uur

Kerk en Mariakapel iedere ochtend geopend, ook op woensdag-
en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament @@
Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl;
www.kerkbrakkenstein.nl

Receptie van het klooster: 024-355 8029, ma t/m vr 9.00-12.00
uur. Kerk dagelijks geopend 8.30-9.30 en16.30-18.00 uur.

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@hzeenheid.nl; www.h3eenheid nl
Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21 of 06-108 961 07 (Cenakelkerk)

Kerkbalans: NL14 RABO 01051026 01 Overige betalingen: NL62 INGB 0002 8630 23

Pasloraal leam

Pastoor Harald Spiertz, h.spiertz@h3zeenheid.nl

Pastor Herwi Rikhof, h.rikhof@h3zeenheid.nl

Diaken Paul Menting, p.menting@hseenheid.nl
Diaken Henk Welling, hwelling@hzeenheid.nl

Pastor Joska van der Meer, jvandermeer@hseenheid.nl
Pastor Els Geelen, e.geelen@h3zeenheid.nl

Zuster Catharina Al, zrcatharina@hseenheid.nl

Parochichestuur

Pastoor Harald Spiertz, voorzitter

Ruud de Quay, vice-voorzitter

Carla Cobussen, secretaris

Jos Verstegen, penningmeester

Leden: Roland Brans, Martin Lange en Corry Cox-Otten
parochiebestuur@hzeenheid.nl

Kruispuntkerk &

Van Hogendorpstraat126, 6535 VC Nijmegen
locatiehatert@hzeenheid.nl

Secretariaat: 024-351 0855, Ma €N Vr van 10.00-12.00 uur.

H. Antonius Abtkerk @

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@hseenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36
30). Mariakapel dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.
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Agenda

Familievieringen

Cenakelkerk:

24 maart en 21 april (1L00 uur)
Groenestraatkerk:

24 maart en 21 april (10.00 uur)
Ontmoetingskerk:

24 maart (10.30 uur) en 30 maart viering
met Pasen van donker naar licht (18.00 u)

Palmpasen
Zondag 24 maart is het Palmpasen. In de
diverse kerken worden stokken gemaakt.
In de Cenakelkerk is dat tijdens de
bijbelbende op zaterdag 23 maart 15.00 —
16.30 uur.
In de Groenestraatkerk is het dit jaar alleen
voor de communicanten en hun broer/zus
georganiseerd.
In de Ontmoetingskerk vrijdag
22 maart om 17.00 uur. Graag per 2
§ kinderen een ouder die kan helpen.
Voor info e.geelen@h3eenheid.nl
Ook thuis kan er natuurlijk een
palmpaasstok worden gemaakt.
Neem die dan op zondag 24 maart
mee naar de kerk.

* Groenestraatkerk om 10.00 uur

* Ontmoetingskerk om 10.30 uur. Na de
viering is er een tocht door de wijk.

¢ Cenakelkerk om 11.00 uur

Kleutervertelviering

De kleutervertelviering in de Studenten-

kerk op zondag 21 april gaat niet door. Wel

is er op zondag 24 maart (Palmpasen) een

kleutervertelviering in de Ontmoetings-

kerk om 10.30 uur. Kom ook! ,ﬁ
b

mevrde

-

gmc\' sucees!
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yindevenkoren

was een

Bijbelbende in Cenakelkerk

Voor kinderen 2-8 jaar en hun
ouders/opa-oma

Zaterdag 23 maart van 15:00 - 16:30 u.
Zondag 26 mei

Gelukzoekers Cenakelkerk

Voor kinderen 8-12 jaar en hun
ouders/opa-oma

Maandag 8 april en 13 mei van 19:00 —

20:00 u. - e b 1 “r *
99
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