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" Pastoraal
woord

De vakantieperiode is een tijd om even
lekker niks te doen. Maar ook een tijd om
in alle rust na te denken over verleden en
toekomst. Om te verwerken wat in de
afgelopen tijd allemaal op je af kwam en

om vooruit te kijken: wat moet, kan en
wil ik straks gaan doen?

Misschien ben je blij dat alles nu weer zijn
gewone gangetje gaat. Dat het koor, de
(sport)club, je vrijwilligerswerk of zelfs -wie had
dat gedacht- de school weer is begonnen.

Maar het kan ook gebeuren dat je na een tijdje
merkt dat door dat gewone ritme en die
dagelijkse beslommeringen je goede voornemen
van wat je anders wilde gaan doen — meer stilte,
meer lezen, meer bewegen of het roer echt om -
alweer is weggezakt. Hopelijk lukt het dan om
het weer op te diepen: wat we met hart en ziel
doen, helpt ons het meeste verder.

Terug en vooruit kijken

QOok als geloofsgemeenschap staan we stil bij
verleden en toekomst. Begin september vierde
Herwi Rikhof zijn 40-jarig priesterfeest. Wat is
er in al die jaren veel veranderd in onze
parochie.

Herwi, die als priester begon in zo'n andere tijd
dan nu, behield in elk geval zijn bezieling. Dat
geldt ook voor ons: met minder mensen en
middelen willen we nog steeds een levendige
geloofsgemeenschap blijven. Dus kijken we deze
herfst vooruit en zingen:

Blijf niet staren op wat vroeger was

Sta niet stil bij het verleden

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen

het is al begonnen, merk je het niet?

Met hart en ziel

Met de verhuizing van het parochiecentrum en
activiteiten naar de Groenestraat bundelen we
onze krachten. In geloofsgesprekken diepen we

op waar we met hart en ziel voor staan én wat
we van daaruit willen doen. In hetkader van het
wereldwijde synodale proces bespreken we hoe
we samen als kerk verder gaan.

Ons najaarsprogramma 'Verwijderen-verbinden',
met inbreng van onder meer kunstenaars en
beleidsmakers, zet ons aan het denken over hoe
in deze gepolariseerde wereld samen te leven.
Om zorg te blijven dragen voor de schepping en
voor al wie haar bewonen.

Ons ijkpunt was, is en blijft immers: Heb God
lief, met heel je hart en heel je ziel en heel je
verstand en de naaste als jezelf. Laten we dat
daadwerkelijk doen!

— Pastor Joska van der Meer







Wonderlijke 7

Eindelijk was het zover... de familiedag van het
bisdom Den Bosch in de Cenakelkerk en
museumpark Oriéntalis.

Na ruim 9 maanden voorbereiding door de
werkgroep kreeg iedereen eindelijk te horen wat
toch die Wonderlijke 7 zijn.

Pastor Herwi Rikhof leidde de dag in, waarna de
gezinnen het park in trokken. Daar werden op 7
plekken Bijbelverhalen verteld over de 7
sacramenten en konden de kinderen vervolgens
een spel spelen of iets knutselen wat te maken had
met dat betreffende sacrament. Bij het Vormsel
bijvoorbeeld konden ze een duif verven. En bij
"boete en verzoening" mochten ze na het
Bijbelverhaal over de verloren zoon een kruisje
maken van mozaiek.

Het was een beetje jammer dat het zo regende en
koud was, maar toch had iedereen het naar de zin.
Na de afsluitende Eucharistieviering, waarin
bisschop De Korte de hoofdcelebrant was, was het
tijd voor een lekker frietje en een snack, waarna
iedereen voldaan naar huis ging.

Wat mooi dat we met ruim 350 mensen aanwezig
waren op deze bijzondere dag, waarop we de 7
sacramenten gevonden hebben.

— pastor Els Geelen

Zje ook pagina 14/15.
Foto: Ramon Mangold / Bisdom Den Bosch
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i Klopper & Kramer

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Oud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen
Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444

-~

Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

www.elektroservicenijmegen.nl



Nieuws eninfo

Er is hard gewerkt: spullen zijn ingepakt, er is
opgeruimd en ruimtes zijn opgeknapt en
opnieuw verdeeld. Het parochiecentrum is
verhuisd van de Hatertseweg naar de
Groenestraat.

Drie novicen van de zusters Dominicanessen uit
Neerbosch gaan de komende jaren de
voormalige pastorie aan de Hatertseweg 111
bewonen. Daarom moest het parochiecentrum
worden verplaatst naar het gebouw naast de
Groenestraatkerk.

Het parochiecentrum is elke werkdag in de
ochtend geopend. Net als eerder blijven de
gastvrouwen hier iedereen welkom heten.
Nieuw is wel dat er nu ook iedere dag minimaal
één lid van het pastoraal team aanwezig is. Op
maandag onze pastoor Harald Spiertz, op
dinsdag en vrijdag diaken Paul Menting, op
woensdag pastor Els Geelen en op donderdag
diaken Henk Welling. Zij zijn beschikbaar voor
een gesprek of gewoon een ontmoeting. Het
parochiecentrum is ook de werkplek van
Jolanda Schoenmakers (zie hiernaast).

Penningmeester Jos Verstegen (rechts op de
foto) maakt met vrienden een fietstocht naar
Rome. Hjj is 23 augustus vertrokken en
verwacht bij het
verschijnen van dit
| numiner aan te
komen op het Sint
Pietersplein. "Een
mooie tocht met
* veel plezier,' laat hij
I weten. "Maar hetis
" wel warm, dus we
fietsen steeds vroeg
weg!"

Per begin deze maand is Jolanda Schoenmakers
begonnen op het centrale parochiesecretariaat
en op het secretariaat van de Ontmoetingskerk.
Ze volgt Mandy en Desirée op, die allebei met
pensioen zijn gegaan. Jolanda krijgt binnenkort
nog een collega.

Jolanda, wil je jezelf even voorstellen?

"Ik ben Jolanda Schoenmakers en woon met mijn
man en drie zonen in Millingen aan de Rijn. Ik
heb tot nu toe voornamelijk administratief en
secretarieel werk gedaan, veelal in de
zorgadministratie. En ik was toe aan iets anders!”

Wat ga je doen?

"Tk ga samen met de toekomstige collega het
secretariaat van de Ontmoetingskerk en dat van
het parochiecentrum bemensen. Daar zullen we
alle voorkomende werkzaamheden oppakken.
Vooral de afwisseling in het werk en de
samenwerking met onder andere de vele
vrijwilligers zijn voor mij redenen geweest om
deze baan aan te nemen.

Je bent nieuw in de parochie en dan val je ook
meteen in een verhuizing van het secretariaat. Er
komt wel van alles op je af.

"Ja, inderdaad. Ik moet de eerste tijd veel mensen
leren kennen, nog even ingewerkt worden door
Mandy en er is dus ook de verhuizing van het
secretariaat naar de Groenestraat. Druk al met al,
maar ik heb er zin in!"
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—Wijdingskruisjesin ere
hersteld

In de Groenestraatkerk zijn de

zogenoemde wijdingskruisjes in
ere hersteld.

Bij het wijden van een kerkgebouw wordt de kerk
op twaalf plaatsen met H. Olie gezalfd. In veel
kerken, zoals de Groenestraatkerk, worden deze
twaalf punten gemarkeerd met wijdingskruisjes,
ook wel apostelkruisjes genoemd.

In de Groenestraatskerk waren deze kruisjes in de
loop van de tijd een beetje in vergetelheid geraakt.
De oorspronkelijke kruisjes zijn ooit
overgeschilderd tot een bruin vlakje met een
zilverkleurig kruisje. Daarna zijn er acht helemaal
onder een witte verflaag verdwenen, twee waren
nog zichtbaar maar
beschadigd en twee
verkeerden nog in
goede staat.

Als klussengroep
hebben we eerst de
plaatsen van de
verdwenen
exemplaren bepaald.
Daarna hebben we
ze, bijgestaan door een deskundige, voorzichtig
blootgelegd. Met als doel de originele vorm en
kleuren te achterhalen en zo mogelijk te
restaureren.

Dat laatste bleek niet mogelijk: daarom heeft

restauratieschilder Ruud Geers met hulp van

stagiaires en studenten de kruisjes in de originele

vorm en kleuren opnieuw aangebracht.

Het is een geslaagd project: de kruisjes 'stralen' de
kerkganger weer tegemoet.

— Andries van Bronkhorst, klussengroep
Groenestraatskerk

-Vierdaagsemis

Voor het eerst werd dit jaar de Vierdaagsemis in de
Groenestraatkerk gevierd. Sinds 2003 was die
traditiegetrouw in de Lourdeskerk aan de
Hatertseweg. De mis werd opgeluisterd door
Jokolo en aan het einde kwam dweilorkest
Fantatteme nog even de lopers uitzwaaien.

advertentie

Grafmonumenten NMNatuursteenhandel Steenhouwerij

van
eeUne
natuursteen

Tarweweg 15 info@gvanleeuvwe-natuursteen.nl
6534 AM W gvanleeuwe-natuursteen.nl

Nijmegen T 024 3774776




Aris Gude is als stagiair begonnen Waarom ben je theologie gaan

in onze parochie. Hij studeert aan
de school voor katholieke
theologie aan de Tilburg
Universiteit. Tot juli volgend jaar
loopt hij bij ons mee met Herwi
Rikhof en Joska van der Meer.

Kun je iets over jezelf vertellen?
"Ik ben geboren en opgegroeid in
Amsterdam en woon sinds zes
jaar in deze regio. Mijn vrouw
Hiske en ik wonen nu nog in de
Benedenstad, maar later dit jaar
verhuizen we naar Berg en Dal.
Naast mij studie werk ik als
geestelijk verzorger in de
forensische verslavingszorg.
Komend jaar stap ik over naar
justitie, waar ik zal werken als
aalmoezenier.

Daarnaast hoop ik mij deze
maand aan te bieden als oblaat in
de Willibrordsabdij. U begrijpt, er
zijn aardig wat veranderingen
aanstaande in mijn leven. Mooie
vooruitzichten, dat wel!"

studeren?

"Mijn reis binnen de Katholieke
Kerk begon in 2012, toen ik tijdens
de Paaswake gedoopt werd in de
Krijtberg in Amsterdam. Ik ben
ook aan de hand genomen en
gevormd door de Jezuieten
aldaar. Twee jaar laten trouwden
Hiske en ik in diezelfde kerk. Dat
is een van de mooiste
herinneringen van mijn leven. Na
een pelgrimage naar Santiago de
Compostella ervoer ik een
persoonlijke roeping om dieper in
ons geloof te graven en te
begrijpen wat het betekent om
een toegewijde volgeling van
Christus te zijn. Een zogeheten
late roeping, waardoor ik mijn
leven radicaal omgooide en
theologie ben gaan studeren. Nu,
als stagiair, hoop ik die passie
voor geloof en spiritualiteit met
parochianen te delen."

Wat ga je precies doen?
"De voornaamste insteek van de
stage is om kunst en pastoraat

met elkaar in gesprek te brengen.
Hoe werkt kunst door in de
beleving van de gelovige
gemeenschap en de passanten die
de kerk bezoeken? Wat doet de
inrichting van het gebouw met de
mensen? Dit zijn spannende
vragen die op de rand lopen van
diaconie en catechese. Ik zal
deelnemen aan de werkgroep
KunstZINnig en de projectgroep
Het Grootste Museum van
Nederland. Ik ben erg benieuwd
welke uitkomsten dit zal
opleveren voor een nieuw te
ontwikkelen visie op diaconie
voor de Kerk in de huidige en
toekomende tijd."

Heb je er zin in?

"Ja, ik kijk ernaar uit om u allen te
ontmoeten. Ik wil u graag vragen

mij mee te nemen in uw gebeden."

— Parochieavond op 4 oktober

De verhuizing van het
parochiecentrum naar de
Groenestraat is een van de
ontwikkelingen binnen de
parochie. Maar er speelt nog
meer: bijvoorbeeld de
verbouwing van de kerk in
Malden en de nieuwe bestemming voor het
kerkgebouw in Berg en Dal. Zoals in de vorige
Drieklank is aangekondigd, wordt er een
stuurgroep voor Berg en Dal gevormd die zich
gaat buigen over de herbestemming. Er hebben

- zich al kandidaten gemeld, maar als je
interesse hebt kun je je nog aanmelden.
Op woensdag 4 oktober is er een
parochieavond, waarop alle
ontwikkelingen aan de orde komen. De
parochieavond wordt gehouden in de
Tuinzaal van Klooster Brakkenstein,
Heyendaalseweg 300, Nijmegen.

Aanvang: 19.30 uur. Alle parochianen zijn van
harte nitgenodigd voor deze avond.

Foto: parochieavond vorig jaar
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“We hebben een
kerk nodig die
schuurt, want een
kerk die precies
doet wat jij wilt, is
ook niet goed”




Pastor Q%de Heilig

Landstic

ting

Herwi Rikhof'is dil jaar veerlig jaar priester en wordl ook nog
eens 73. "Ik moel elke dag een moment hebben dat ik mel die
Schrifl bezig ben." Speciaal voor Drieklank sprak Trouw-
verslaggever Stijn Fens mel hem.

Op een dinsdag in april van dit
jaar zit Herwi Rikhof in de serre
van zijn huis en ziet iets lopen in
zijn achtertuin. "Kijk: een vos”

Vanuit dat huis aan de
Nijmeegsebaan kun je de
Cenakelkerk niet zien, maar je
kunt 'm gek genoeg wel voelen.
Hij is net terug van de uitvaart
van Jan van den Eijnden,
voormalig overste van de
franciscanen in ons land en een
studiegenoot van Rikhof. Ze
werkten samen en zaten
jarenlang in een clubje dat een
paar keer per jaar bij hun docent
Ferdinand de Grijs bij elkaar
kwam om over theologie te
praten. "De dood komt wel
dichtbij als een van je
medestudenten sterft.

Het idee is dat we gaan
terugkijken op zijn leven. Rikhof
heeft geen duw nodig, vragen
eigenlijk ook niet. Hij praat over
zijn leven op dezelfde manier als
waarop hij naar een tekst uit de
Schrift kijkt: nieuwsgierig,
onderzoekend en eerlijk.

"Tk heb ontdekt dat ik eigenlijk
alleen maar breuken heb
meegemaakt in mijn leven. Ik
ben van 1948 en heb het Rijke
Roomse Leven- of wat daarvoor
doorgaat- nog meegemaakt, in

Oldenzaal waar ik vandaan kom.

Dat was natuurlijk een door en
door katholieke stad. De hele
straat ging naar de kerk en die
kerk was vol en noem maar op.

“Precies in die zes
jaar dat ik op het
kleinseminarie
zat, zijn alle
veranderingen
gekomen"

Toen ik in 1961 naar het
kleinseminarie in Apeldoorn
ging, was dat ook vol. Toen ik in
1967 wegging, was het een open
gymnasium. Precies in die zes
jaar dat ik er zat, zijn al die

veranderingen gekomen.
Iedereen ging zich anders
kleden en docenten traden uit.
Van de zeventig jongens met wie
ik op het kleinseminarie begon,
ben ik als enige tot priester
gewijd.

Toen ik in 1967 theologie ging
studeren, was dat het eerste jaar
van een nieuwe theologie-
opleiding. In die zomer waren
alle grootseminaries opgeheven.
Wij begonnen op Dijnselburg
aan de nieuwe opleiding, de
Katholieke Theologische
Hogeschool Utrecht, een van de
vijf katholieke theologische
instellingen. Binnen twee jaar
zaten we op de Uithof en waren
we onderdeel van het
universitaire leven. Ik was de
eerste die kandidaatsexamen
deed en moest laten zien dat wij
wetenschappelijk iets
voorstelden”

Rikhof studeert uiteindelijk in
1974 af. Als hij bijna veertig jaar
later als hoogleraar
Systematische theologie met

9O ——



"Ik heb die kerk, zo'n gemeenschap
als die van de Heilig Landstichting,
nodig om mij e steunen, te voeden

— on

emeritaat gaat, is dat type
theologische instelling praktisch
verdwenen. Rikhof: "Ook een
breuk”

Na zijn afstuderen zeggen
vrienden van hem dat hij niet
€én baan moet nemen, maar
dingen moet combineren. Rikhof
krijgt om te beginnen een baan
voor drietiende aan de
Katholieke Universiteit
Nijmegen. "Binnen een mum van
tijd was dat een halve baan. Die
tweetiende erbij kreeg ik
aangeboden in de fietsenkelder.
Zo ging dat toen.”

Een baan in het pastoraat vinden,
blijkt, nadat hij eenmaal is
gepromoveerd, wat
ingewikkelder. De deken van
Arnhem ziet hem graag komen,
maar zegt: "Herwi, ik heb
helemaal geen plek voor jou.

en ook te bevragen"

Gelukkig was daar Toon Rabou,
toenmalig deken van Berg en Dal
en een bepalende factor in zijn
leven: "Ik kwam al een tijdje bij
Toon over de vloer toen hij zei:
'De pastoor van Millingen heeft
een hersenbloeding gehad. Hij is
halfzijdig verlamd. Kun je daar
niet gaan werken?' Ik vroeg:
"Waar ligt dat? Kan ik het
fietsen?' Ik ben ernaar toe
gegaan, heb met het bestuur
gesproken en na vijf minuten
ontdekte ik dat ik al aangenomen
was."

Na een jaar vraagt hij aan de
parochieraad van Millingen of ze
willen dat hij blijft. "Kijk, als ik
had gevraagd of ik me priester
moest laten wijden, hadden ze
allemaal ja gezegd. Dat heb ik
dus niet gedaan, maar ze lieten
me daar in Millingen wel heel
duidelijk weten dat ze wilden dat
ik bleef. Deze manier van doen

paste ook wel een beetje bij de
theologie van Edward
Schillebeeckx, mijn promotor.
Dat je als pastor zo'n band met
een parochie hebt, dat mensen je
roepen”

In 1983 wordt hij tot priester
gewijd.

Rikhof heeft altijd de wetenschap
met het pastoraat gecombineerd,
een bewuste keuze. Als hij
helemaal voor de wetenschap
had gekozen, had hij meer
kunnen schrijven, maar de
wetenschapper in hem kon niet
zonder de dorpspastoor, die
weer niet zonder de
wetenschapper kon. Wat die
twee werelden voor Rikhof elke
dag weer met elkaar verbindt, is
de Schrift. "Tk moet elke dag een
moment hebben dat ik met die
Schrift bezig ben. Dat kan het




bidden van de getijden zijn, een
meditatie of een preek. Eigenlijk
lees je een schrifttekst elke dag
anders.

Ik heb tijdens mijn studie veel
gehad aan Ferdinand de

Grijs. Hij was docent
Systematische theologie en hij
gaf op vrijdagmorgen voor de
hele club een groot college. Dat
was stevige kost. Het ging over
het Eerste Vaticaans Concilie. Na
een maand of twee zei hij: “Zo
kan het niet. Geef me even de
tjd. Over een week of twee kom
ik wel weer terug” Dat was in
1967.

Eenmaal teruggekeerd, is hij
begonnen met Exodus 3 te lezen.
Het verhaal over Mozes en het
brandende braambos. Een
college over God dus. In plaats
van dogma’s ging hij de Schrift
lezen. Ferdinand heeft gedaan
wat het Tweede Vaticaans
Concilie van een theoloog
vraagt. En toen Schillebeeckx
zijn grote boek over Jezus
schreef, was dat lezen van de
Schrift al onderdeel van de
theologie geworden’

In 2011, Rikhof is dan 62, gaat hij
met emeritaat. Hjj is dan
enigszins teleurgesteld in het
universitaire leven. Het is
allemaal te bureaucratisch en de
universiteit is verworden tot een
wereld waar een docent die niet
regelmatig op televisie komt niet
meetelt. Eigenlijk vindt hij het
gewoon niet leuk meer. Ook zijn
gezondheid speelt mee. De
theoloog wordt fulltime
dorpspastoor in de Heilig
Landstichting.

‘In het begin hebben mensen wel
gedacht: “Professor Rikhof? Die
is moeilijk”. Ik begreep die
geluiden wel. Ook omdat ze

natuurlijk Toon gewend waren
als predikant en die vertelde
verhalen. Eerlijk gezegd heb ik
wel de verleiding gevoeld om te
preken zoals Toon, maar dat kan
ik helemaal niet. Ik ben altijd aan
het argumenteren en ben
iemand die analyses maakt en
zegt: “Kijk, daar heb ik die en die
vragen bij" En dan niet de
antwoorden geeft, maar nieuwe
vragen stelt. Dat is een compleet
andere manier van preken’
Maar niet zo lang geleden, bij de
paasviering, doet Rikhof iets dat
00it niet bij hem paste. Voordat
hij met de kinderen het Paasspel
doet, dat Toon Rabou heeft
geschreven op basis van het
Evangelie van Johannes over
paasmorgen. Hij vraagt hij de
kinderen naar voren te komen
en op de trappen van het
priesterkoor te gaan zitten, zodat

"Eerlijk gezegd heb
ik wel de verleiding
gevoeld om te
preken zoals Toon,
maar dat kan ik
helemaal niet"

ze alles goed kunnen zien. Het
gevolg is dat het even rumoerig
wordt in de viering. Tk dacht: ik
laat het gewoon gebeuren. Van
systematisch theoloog tot pastor
die zomaar een kleine chaos
toelaat tijdens de dienst.

Dit jaar is er een van
scharniermomenten. Dat
priesterjubileum natuurlijk en
zijn 75e verjaardag in november.
Hij wil de zomer gebruiken om
een aantal zaken op te ruimen.
Er liggen nog wat aantekeningen
voor boeken. Gaat hij die nog

schrijven? Hij twijfelt. In de
Cenakelkerk wil hij nog wel even
door. ‘Op het moment dat ik
merk dat ik het met tegenzin
doe, omdat het een druk wordt,
dan moet ik het niet meer doen.
Dat moment is nog niet bereikt.

Maar uiteindelijk bepaalt hij het
niet allemaal zelf. Enkele goede
vrienden letten op hem en zullen
hem influisteren wanneer het
tijd wordt om ook in de Heilig
Landstichting met emeritaat te
gaan.

Laatst was hij met een groep uit
de parochie in het echte Heilige
Land. Ze bezochten de
Sint-Annakerk, vlak bjj de baden
van Bethesda. ‘En toen zei
iemand: “Vanmorgen vond ik het
toch zo'n poppenkast in die
Heilig Grafkerk. Maar deze kerk
Wwaar we nu zijn, is nou echt een
kerk waar je kunt bidden” Toen
heb ik geantwoord: “Kijk: die
poppenkast hebben we wel
nodig. We hebben een kerk
nodig die schuurt, want een kerk
die precies doet wat jij wilt, is
ook niet goed” Geloven doe je
niet alleen.

Ikzelf heb die kerk, zon
gemeenschap als die van de
Heilig Landstichting, nodig om
mij te steunen, te voeden en ook
te bevragen. Dat vind ik ook het
leuke van zo'n vormselclub die
ik begeleid, daar zeggen ze af en
toe: “Hier begrijp ik niks van”
Helemaal niet erg. Dan kan ik
weer iets uitleggen’

— Stijn Fens
Foto pagina 14: Jacqueline van
den Boom

Foto linkerpagina: Ramon
Mangold
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‘De Wonderlijke 7, de familiedag vanuit het
bisdom, werd dit jaar in de Cenakelkerk en
museumpark Oriéntalis gehouden. Honderden
mensen gingen op zoek naar 7 belangrijke
momenten in kerk en geloof, op zoek naar de 7
sacramenter.

Met 'de Gelukzoekers' gaan we verder met die
zoektocht. We gaan nog dieper in op wat
sacramenten zijn en wat ze betekenen. De
bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen die de
afgelopen jaren de eerste communie hebben
gedaan, maar nog te jong zijn voor de
vormselvoorbereiding, mét (een van) hun ouders.
Ouders en kinderen gaan in aparte groepen aan de

slag met het onderwerp. In de kindergroep wordt
op een speelse manier gewerkt, met opdrachtjes
en verhalen. We hopen zo te bevorderen dat het
gesprek hierover ook thuis kan doorgaan.
Ouders en kinderen uit de hele parochie zijn van
harte welkom. De bijeenkomsten vinden plaats in
het parochiecentrum van de Cenakelkerk, telkens
op de tweede maandag van de maand van
19.00-20.00 uur, te beginnen op maandag 9
oktober. Neem voor meer informatie contact op
met Diny Geboers van de Werkgroep
Gelukzoekers via d.geboers@sterranl.

- Werkgroep Gelukszoekers




Kijk voor een
uitgebreider verslag en
meer foto's op de site

van het bisdom. Foto's:
Ramon Mangold




Vieringen

20 24 sep

za 30 sep

20 1 okt

di 3 okt

za 7 okt

70 8 okl

za 14 okt

#0 15 okt

2a 21 okt

20 22 okt
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Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Sacramentskerk
Groenestraatkerk
Onimoetingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Onumoetingskerk

1. Antonius Abtkerk
Grroenestraatkerk
Sacramen(skerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Ontmoctingskerk

Cenakelkerk
Kruispuntlcerk
Ontmoctingskerk

1, Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramen(skerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk
Lourdeskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

11, Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacrameniskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

T Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramen(skerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
11:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

15:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:30

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00)
10:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00)
10:00
10:00
11:00
11:00

Eucharistic
Eucharistic
Fucharistie
W & C viering
Fucharistie

H. Rikhot

F. Kuster

A, de Jong & R. Brans
I’ Menting

F. Kuster

INSTALLATIE L SPIERTZ

vervall

vervall

Eucharistic
W & C vicring
W & C viering
Fucharistie
Fucharistie
lsucharistie
lamilieviering
liucharistie

Mariavicring

W & C vicring
W & C viering
W & C vicring
Fucharistie
liucharistie
liucharistie
W & C viering
W & C viering
Lucharistic

Eucharistie
Eucharistic
W & C viering
W & ( viering
W& C viering
liucharistie
W & C viering
Eucharistic

Eucharistic
lucharistie
Fucharistie
Fucharistie
liucharistie
Liucharistie
liuchuristie
Eucharistic

H. Rikhof

H. Welling

E. Geelen

F. Kuster

11, Spiertz & ', Menting
A, van Veldhoven

A, de Jong & 11 Geelen
11, Rikhol

T. van Kraaij & 1. Keizers

M. de Groot
P. Menting

I. van der Mecr & E. Getrritsen

11, Spierts
Gi. Pelers
1, Schilder

J. van der Meer & L. Gerritsen

M. de Groot
H. Spiertz & P. Menting

Spiertz
Kuster

Geelen
Gieelen
van [leyst

H. Spiertz

Rikhof
Kuster

> =

Spierts,
Spiertz
viun Veldhoven

T >

Rikhot

H.
F.
R. Willemsen & C. Voskuilen
K.
k.
I\

5. Gerritsen & C. Voskuilen

de Jong & W. Koopmans

de Jong & W. Koopmans

Jay

koor Berg en Dal

FEncore

Jokalo
canlor
Kinderkoor
3asla

Cantorgrocp
Joy

Gemengd koor
canlor
Giregoriaans koor
Giemengd koor
Gemengd koor

Fncore

Fmst & Van Heumen
cantor

Mediorenkoor
Taborkoor

Aubadegroep

Gemengd koor
cantor
Gregoriaanskoor
Samenzang




za 28 okt

70 29 okl

wo | nov
do 2 nov

74 4 noy

Z0 5 nov

za Ll nov

70 12 nov

za 18 nov

70 19 nov

22 25 nov

Zo 20 nov

Cenakelkerk
Kruispuntkerl
Ontmoetingskerk

H. Antoniug Abtlkerk
Ciroenestragtkerk
Sacramentskerl
Onimoelingskerk
Cenakelkerk

H. Antonius Abtlerk
Onimoctingskerlk

Kruispuntkerl
Cenakelkerk
Ontmoetingskerlk

[T, Antonius Ablkerk
Groenestraatkerl
Suerameniskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Kruispuntkerle
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Ontmoelingskerk

H. Antonius Abtkerk
CGrroenestraalkerk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk
Lourdeskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtlerk
Groenestraatkerk
Saeramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Kruispuntkerk
Cenukelkerk
Ontmoctingskerle

1. Andonius Ablkerk
Groenestraatkerk
Saeramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenalelkerk

1700
17:30
18:30
19:000
10:00
10:00)
11:00
1100

04:00
19:00

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
1100

16:00
17:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:00
| 100
11:00
1 1:30

16:00
17:00
18:30
19:010
10:00
10:00
10:30
11:00

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

Lucharistie
Fucharistic
vervalt

Fucharistic
Fucharislie
Eucharistic

Liucharistie

Lucharistic
Allerziclen

Fucharistic
Fucharistie
W & O viering
W & C viering
Liucharistie
Fuchuaristic
Liucharistie
Eucharistic

Lucharistic

W & € viering
vervalt
Fucharislie
Lucharistie
Fuchyrislie
Liucharistie
Fucharistic

W & C viering
Eucharistic

Lucharistic
Fuchuaristic

W & C viering
Fuchurislic
Lucharistie
Fucharistic
oecumeniseh
Lincharistie

Eucharistic
Fucharistic
Lucharistic
W & € viering
W & C viering
Fucharistic
lucharistie
Lucharistic

H. Rikhot
H. Spiertz & H, Welling

I, Geelen & P, Menting
11, Spierlz & 1. Menting
F. Kuster

W. Koopmans & R, Truns
1L Rikhof

H. Spiertz
E. Geelen

F. Kuster

11, Spierlz

J.van der Meer

E. Gieelen

G, Peters & 1, Welling
AL van Velthoven

Al de Jong & ). vd Meer
H. Spicriz

H. Spicrtz
M. de Grool

A de Jong & F. Geelen
). Geelen & ). van der Meer

TT. Spierts & I, van der Meer

I'. Kuster

AL de Jong & E. Geelen
M. de Groot

(3. Peters & P, Menting

J. Geelen

IT. Rikhaol

T, v Kraaij & C, Voskuilen
H. Spierlz

11. Spiertz & 1. Menting
AL van Velthoven

r, W, Slob & 1, Geelen
H. Rikhof

F. Kuster & H, Welling
IT. Rikhol
H. Spiertz & I, vd Meer
P Menting
P, Menting
I. Schilder
11, Spiertz & J. vd Meer
H. Rikhot

Cevilinkoor
cantor

Basta

Encore

Cantorgrocp
Jongerenkoor
Kinderkoor Limmaus
canlor

Kinderkoor
Gemengd koor

Oud Jongerenkoor

Gemengd koor
cantor
Gregoriaanskoor
‘laborkoor
Gemengd koo

Kruigpuntkoor
Aubadegroep

Jokolo
koor Berg en Dal

Basta

Jongerenkoor

Gemengd koor
cantor
Kinderkoor
Gemengd koot
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Vieringen vervolg

Doordeweekse vieringen

Dag Locatie

maandag Groenestraatkerk

dinsdag  Cenakelkerk
Kruispuntkerk

woensdag Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk

donderdag kapel Dominicanen
Oude Kleefsebaan 2
Berg en Dal

vrijdag Cenakelkerk
Groenestraatkerk

Tijd

09:00

09:00
09:00

09:00
09:00

09:30

09:00
09:00

Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie

in de Cenakelkerk en de Ontmoetingskerk worden ook live nitgezonden via

Klooster van de Dominicanen in
Berg en Dal

Als er geen priester aanwezig kan zijn, wordt er een Woord en Communieviering gehouden.

FF BUURTEN?

i | =

Ook Nijmegen vangt asielzoekers op, in het azc aan de Stieltjesstraat zijn 120 plaatsen
beschikbaar. De komende open dag op zaterdag 23 september tussen 13.00 en 16.00 uur biedt
een gelegenheid om met asielzoekers in contact te komen. ledereen is van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. Op de site van het COA lezen we: "Drink een kopje koffie of thee,
ontmoet onze bewoners en medewerkers en krijg een indruk van het dagelijks leven in een azc.

Kom je ook langs?”

— O 18




Deze zomer hoefde je
geen verre reis te maken
om de sfeer van andere
landen te proeven. Dat
kon gewoon in de tuin
van de Dukenburgse
Ontmoetingskerk.

Elke woensdagmiddag waren
daar ontmoetingen met
buurtgenoten uit een ander land,
zoals Turkije, Afghanistan,
Palestina, Tadzjikistan en
Kameroen. ledere gast sprak met
liefde over zijn of haar
geboorteland. Vaak met
weemoed. Dan hoor je geen
rooskleurige reisfolderverhalen.

Zo vertelde R. over Tadzjikistan,
een voormalige Sovjetrepubliek
in midden Azié. Fen land vol
hoge bergen, dat al dertig jaar
gebukt gaat onder een
autocratische leider. De meeste
mensen zijn moslim maar de
machthebbers leggen hen
strenge regels op. Als politiek
vluchteling is R. al langer hier en
in bezit van een Nederlands
paspoort. Schrijnend was het om
te horen hoe hij jarenlang heeft
moeten strijden voor
gezinshereniging. Pas een jaar
geleden mocht zijn echtgenote
zich bij hem voegen.

Twee weken later nam Marcelle
ons vol enthousiasme mee naar
Kameroen. Ze is al meer dan

twintig jaar in Nederland, waar

Op wereldreis in
Dukenburg _ . =8

e —
ze in de keuken van het Afrika |
Museum startte met het bereiden |
van Afrikaanse specialiteiten. |
Kameroen is een groot land in
centraal Afrika, waar meer dan
tweehonderd etnische groepen
leven, ieder met een eigen taal.
Om elkaar te verstaan, spreekt
men Frans of Engels. Het land is
rijk aan grondstoffen, maar de
meeste mensen hebben het niet
breed. Een dictatoriaal heerser
en familie trekken alle rijkdom
naar zich toe. Toch hoor je op
straat overal muziek en mensen
dansen graag. Marcelle is een
echte wereldburger. "Ik maak me
overal thuis”

Met deze goed bezochte
zomerbijeenkomsten kreeg je
een vleugje van andere
samenlevingen mee en kon je
genieten van zelfgemaakte
lekkernijen. Zomaar, mensen van
ver en van dichtbij ontmoeten in
je eigen wijk!

— Hans van Gennip




“Het geweld

in ons huwelijk
is gestopt.

Nu werken we
samen aan een
mooie toekomst.”

- Cathy

10,- 25,- 10,-

Deelname aan praatgroep Relatiebemiddeling Training voor
van pastor Joseph voor één stel gespreksleiders

Stuur de bon in een envelop
(zonder postzegel) naar;

Hoe lokale leiders
geweld tegen vrouwen
helpen stoppen

"Mannen zijn de baa wen
moeten gehoorzam let dat idee
groeide ik op, zoals veel mensen in
rd
epte ik meing gheid
en vrouwenrech ik in dat

ik nu al acht |
mannen hun relati

Joseph

i Of ga naar:
Mensen met een Missie, S
www.mensenmeteenmissie.nl/steun mensen
Antwoordnummer 10842, met een
2501 WB Den Haag missie

Mijn eenmalige gift

Ja, ik help mee geweld tegen vrouwen te stoppen.

Gifthedrag: €
IBAN:

Naam:

Adres: Huisnr:

Postcode: Woonplaats:

Handtekening: Datum:

Plaats:

SEPA-MACHTIGING

Door ondertekening van dit formulier gesft u toe-
stemming aan: (a) Mensen met een Missie om
eenmalig een incasso-opdracht naar uw bank
te sturen om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en (b) uw bank om eenmalig een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Mensen met een Missie. Als u
het niet eens bent met deze afschrijving kunt u
doze laton tergboeken. Neem hiervoor hinnen
acht weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarcen.

Uw gift schrijven wij ond de 25e van deze of vol-
gende maand af.

Ons incassant-1D: NL18ZZ7411488310000

Mensen met een Missie
Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag

Ons IBAN rekeningnummer: EEE £y
NL53 RABO 017 898 000D GsiCosl @

Stuur deze bon op in een envelop (zonder postzegel). Dank voor uw steun! DZ72023



Schokkend en
bemoedigend

Samen met 65 jongeren
en begeleiders vanuit
het bisdom Den Bosch
mocht ik als begeleider
mee Op weg naar de
Wereld Jongerendagen
in Lissabon.

Na een vroege zendingsmis in
de Sint Jan in Den Bosch
vertrokken we via Taize,
Barcelona en Toledo naar
Lissabon waar we op 31 juli
aankwamen. Het was
schokkend en bemoedigend.
Bemoedigend is het om met
honderdduizenden jongeren
zoekend en tastend gelovend op
weg te zijn door het leven en
elkaar te vinden rond onze
Paus.

Zoals al deze jongeren via
verschillende wegen naar
Lissabon kwamen, zo zijn ook
onze geloofswegen door het
leven heel verschillend. Ieder

loopt zijn of haar eigen weg mét
God, op weg naar God in een
passend tempo. En op die weg
mochten wij elkaar ontmoeten,
inspireren en bemoedigen. De
openhartige en soms
diepgaande gesprekken die we
met elkaar voerden, de
catechesemomenten en het
delen van (levens)ervaringen
waren heel waardevol.

Het heeft mij persoonlijk geraakt
én bemoedigd om te zien dat er
nog zoveel God-zoekende
jongeren zijn, dat de wereldkerk
nog steeds springlevend is al
lijkt dat soms in Nederland zo
anders te zijn.

Comnfronterend was voor mij
de aankomst en het zoeken van
een plekje op ‘HET VELD' Daar
was de nachtwake, voorafgaand
aan de mis, op zondagmorgen,
met de Paus. Zo ver het oog
rijkte, zag je mensen op matjes
in slaapzakken en met een enkel
tentje tegen de zon. Zoveel
jongeren die samen een nacht
doorbrachten op een veld van

harde grond en stenen.

Maar wat mij schokte was de
gedachte dat er wereldwijd
miljoenen mensen zijn die niet
méér hebben dan een deken en
een matje om te slapen. Zij doen
dat niet één nachtje voor de lol,
maar uitzichtloos, niet wetend
wanneer zij ooit weer een
fatsoenlijk dak boven hun
hoofd zullen hebben.

Het is schokkend dat wij het
vluchtelingenprobleem maar
niet opgelost kunnen krijgen
met elkaar. Het is bemoedigend
dat vele jongeren lieten zien te
willen leven vanuit het
katholieke geloof... Laten we
samen hopen en bidden dat het
geloof zich uit in daden, dan
zijn we daadwerkelijk
volgelingen van Christus.

— diaken Henk Welling

Foto: Henk Welling

w0
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vragen

Soms moet je in de Bijbel kunnen tellen.
Neem het pinksterfeest: het woord
‘pinkster’ komt van het Griekse pentacosta
en betekent vijftig. De vijftigste dag sinds
wat? Sinds Pesach, het Joodse Pasen. Met
Pesach was de eerste gerst rijp en zeven
weken later de tarwe. Daarom noemen de
joden Pinksteren Sjavooot, het ‘wekenfeest’.
Vijf vragen rond het oogstfeest, in de Bijbel
toegespitst op 'de omer'".

— & 22

Wal houdt hel begrip 'omer’

in?

De 'omer’, het 'eerstelingenoffer
brengen', betekende in de oudheid dat
men het eerste deel van de nieuwe
oogst offerde aan een god of godin. In
de Bijbel is er een vermelding van te
vinden: "Het beste van de eerste
vruchten van het land moet u naar het
huis van de Heer brengen" (Ex. 23:19).

De eerstgeborene van mens en dier
waren heilig voor de Heer (,Ex. 13:2).
Met Pesach stonden de eerstgeborene,
de eerstelingen van de oogst, centraal.

‘alis de eigenlijke
belekenis van 'omer'?

Omer betekent eigenlijk ‘een maat.
Toen de Tempel nog bestond, was het
voorgeschreven om 3 sea gerst te
oogsten. Een sea is volgens
sommigen bijna 8,3 liter, volgens
anderen bijna 14,4 liter. Deze gerst
moest men in de tweede nacht van
het Pesachfeest naar de tempel
brengen.




ook zeven weken na Pesach. op de
zesde en zevende dag. Sjavooot was,

Wal is hel verband
Lussen Sjavoool en
Pinksleren?

net als Pesach, van oorsprong een
oogstfeest.

Het christelijke Pinksteren lijkt op

Sjavooot: het valt ook zeven weken na
Pasen. En Pasen is verwant aan

Met Sjavooot herdenken de Joden dat
God de Tien Geboden naar de aarde
zond. Dit gebeurde zeven weken nadat
het Joodse volk uit de slavernij in
Egypte was bevrijd. Sjavooot valt dan

(Hoe) Leven bid- en
dankdagen voor de oogsl
nu?

De Biddag voor Gewas en Arbeid en de
Dankdag voor Gewas en Arbeid zijn twee
gedenkdagen in het protestantisme in
Nederland, waarin speciaal wordt
gebeden (in het voorjaar) en gedankt (in
het najaar) voor de oogst en het werk.

In de katholieke kerk kennen we iets
soortgelijks: de zogenoemde kruis- en
quatertemperdagen: dagen van gebed en
boete met betrekking tot de oogst,
verbonden met elk van de vier
jaargetijden. Dit gebruik stamt uit de
vijfde eeuw, maar is in Nederland
grotendeels van de liturgische kalender
verdwenen. In 2005 besloten de
Nederlandse katholieke bisschoppen
besloten om deze dagen weer op de
liturgische kalender te zetten, waarmee
werd aangesloten bij de protestantse
bid- en dankdagen.

Pesach. Bovendien herdenken beide
feesten een ontmoeting tussen hemel
en aarde. Mozes ontving de Tien
Geboden en de vrienden van Jezus
ontvingen de Heilige Geest.

Hoe verbindt de apostel
Paulus de Omer mel
Christus?

De oogst is een beeld van al de gelovigen
die sinds de dood en de opstanding van
Christus deel krijgen aan het heil in Hem,
en daarmee uiteindelijk ook aan de
opstanding in Hem. Christus was de
eerste die uit de doden is opgestaan;
daarom noemt1 Cor. 15:20 Hem de
‘eersteling van hen, die ontslapen zijn' en:
jeder in zijn eigen rangorde: Christus als
eersteling, vervolgens die van Christus zijn
bij zijn komst' (vgl. vs. 23).

— Jan Bruinsma
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In juli van dit jaar werden in de
Vlaamse stad Tongeren de
zevenjaarlijkse ‘kroningsfeesten’
gevierd, waarin een gekroond
Mariabeeld centraal staat.

Ik was erbij en zag een
indrukwekkende processie,
waarin het leven van Maria
werd uitgebeeld.

Traditie

Dit was de aanleiding tot deze
kleine meditatie over de
Mariaverering.

Veel plaatsen in Europa, maar
zeker ook daarbuiten, kennen
een traditie van Mariaverering.
Al die plaatsen op de wereld zijn
met hun Mariacultus met elkaar
verbonden in een wereldwijde
verering van de ene Moeder
Gods. Maar ze hebben wel alle
hun eigen 'specialiteit’ en

achtergrond. Vaak ligt een
miraculeuze gebeurtenis aan de
basis van de verering, die een
plaats tot een centrum van
pelgrimage maakte. Maar het
gebeurt soms ook andersom. Zo
kon een plaats die al een
belangrijk kruispunt van wegen
was (of waarvan men wilde dat
het zo'n centrum zou worden)
zijn rol versterken door zich ook
een religieus aureool te geven, of
zich onder het aureool van de
heilige maagd te plaatsen.

De afbeelding

Doorgaans concentreert de
cultivering van de verering zich
rond en welbepaalde afbeelding
van de moeder van Jezus. Van
Maria bestaan — evenals van
haar Zoon - voor zover we
weten geen historische

afbeeldingen. Maar desondanks
is voor iedereen onmiddellijk
duidelijk dat die centrale
afbeelding Maria betreft.

Dat neemt niet weg dat Maria op
al die plaatsen waar rond haar
en haar beeld zo'n speciale
cultus is ontstaan, specifieke
kenmerken heeft. De Onze Lieve
Vrouw van Tongeren is
bijvoorbeeld duidelijk te
onderscheiden van de Zoete
Moeder van ‘s Hertogenbosch en
die heeft weer een andere vorm
en aankleding dan de Onbevlekt
Ontvangen Maria van Lourdes.

Namen

Maria krijgt op de plaatsen waar
zij speciaal wordt vereerd ook
verschillende namen of
bijnamen. Soms gaan die terug
op de als wonder ervaren
gebeurtenissen die aan de
oorsprong van de cultus liggen,
dan weer zijn ze uitdrukking van
de emotionele kern van de
devotie die zich rond het beeld
ontwikkelde. Dat laatste is
waarschijnlijk ook het geval bij
Onze Lieve Vrouw van
Tongeren, die immers causa
nostrae laetitiae, ‘'oorzaak van
onze vreugde heet. Het is onder
die naam dat Maria wordt
aangeroepen.




Zo'n aanroeping heeft steeds
een dubbele strekking,
Enerzijds is ze uitdrukking
van de manier waarop
mensen Maria hebben leren
kennen, dus de kwaliteit
omwille waarvan men haar
bemint en vereert. Maar |
anderzijds geeft haar naam
ook de verwachting weer die
men van haar heeft, datgene
wat men hoopt van haar te
verkrijgen. Onze Lieve Vrouw
van Tongeren wordt zo dank
gezegd voor de blijdschap die
ze ons schenkt en heeft
geschonken, maar ze wordt
ook gesmeekt om dat te
blijven doen. '

Bede |

De religieuze cultus heeft nog
een andere specifieke
dubbelheid. Zoals het ‘wees
gegroet’ of het Ave Maria met
zoveel woorden zegt, is het
gebed tot Maria een vraag,
een bede aan haar om voor
ons te bidden: ‘bid voor ons
zondaars’ Wij bidden dat zij
moge bidden. Deze dubbele

figuur is waarschijnlijk |

kenmerkend voor alles wat

‘een monumentale status

krijgt, dus een ritueel, een
beeld, een monument, een

‘vastgestelde dag op de

kalender. Het roept ons op

'maar neemt datgene waartoe

het oproept ook een beetje
Vvan ons over. -

Menselijk handelen
Monumentale vormen zijn op
hun beurt ook weer creaties
met een dubbelheid. Ze zijn

‘het product van menselijk

handelen, maar ze leiden zelf
0ok weer tot menselijk
handelen. | ' '

Het beeld van Maria, door

‘mensen gemaakt, door

mensen neergezet op een

‘bepaalde plaats, dat door

mensen wordt vereerd met

_door henzelf bepaalde

formules, op een door

‘mensen bepaalde speciale

feestdag waarop het wordt

~meegedragen, dat alles maakt

door zijn ‘monumentale’

status dat mensen zich op

. een bepaalde manier tot het

beeld en de afgebeelde gaan

. verhouden.

Door de tijden heen

- En zoals gezegd, dat beeld van

Maria roept ons op tot gebed,
maar neemt voor een deel
ook ons gebed over. Maria

- bidt namens ons en haar

beeld staat er ook als wij het

. niet zien. Het ritueel staat

vast en overleeft de tijden,

| ook de tijden waarin het niet

in praktijk wordt gebracht.

~ Zo vormt de cultus na

verloop van tijd als het ware
een traditie die ons niet meer

- op elk moment nodig heeft.

Het ‘monumentale’ karakter

" van beeld en cultus herinnert

ons weliswaar aan wat wij

—zelf moeten doen, maar het

maakt ook dat we met rust

. gelaten worden als we het

niet doen. Maria bidt voor

| oms, ook als wij vergeten zelf

te bidden.

- — Paul van Tongeren
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar cespreksgroep 20/30
parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie, :

wat en waar in maximaal 100 woorden. De g :
i g, ‘starters’? Die al of niet vroeger door hun
redactie kan het artikel inkorten of ouders zijn meegenomen naar de kerk, die dit

weigeren. Voor het volgende nummer al of niet tijdens school of studie hebben
bijgehouden en zich afvragen wat het geloof in
onze (post-)moderne tijd te bieden heeft. Een
eerbiedwaardige traditie, volslagen onzin, of
broodnodige rust in een op hol geslagen
wereld? We delen ervaringen, bespreken
onderwerpen, zoeken (en vinden) inspiratie, en
hebben ook nog plezier!

Wat kunnen geloof en kerk betekenen voor

graag aanleveren voor 3 november.

Opnieuw beginnen

'Opnieuw beginnen' is voor volwassenen een
kans om de relatie met God te herontdekken.
De bijeenkomsten zijn zo opgebouwd dat je
als deelnemer innerlijke groei kunt
doormaken. Het verdient daarom de
voorkeur om de cursus in zijn geheel te
volgen. Het gaat bij deze geloofsverdieping
niet zozeer om kennis maar te ontdekken of te
herontdekken wie God is,
of je relatie met God te
verdiepen.

Begeleiding: pastor Els : .
Geelen en zr. Catharina Al Etemal _l.ove
Elke deelnemer ontvangt

een cursusboek met hierin
ook een handreiking voor persoonlijke
overweging thuis. Meer informatie op de
website h3eenheid.nl. Aanmelden via
zustercatharina@gmail.com.

Zes donderdagavonden geloofsverdieping
voor volwassenen. Een uitnodiging en unieke
kans om een nieuw begin met God te maken!
Data: 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov, 7 dec, 21 dec
Tijd: 19.30-21.30 uur,

Parochiecentrum Groenestraat 229 - links van
de kerk. Kosten: 15 euro (indien mogelijk)

Begeleiding: pastor Joska van der Meer en
dominee Wouter Slob. Info en aanmelding:
joskavandermeer@ontmoetingskerk.net

Maranathakerk, Steenbokstraat 86 Nijmegen,
van 20.00 - 22.00 uur,

woensdag 27 sept, 25 okt, 22 nov, 20 dec, 24 jan,
21 feb, 20 mrt, 24 apr, 29 mei, 19 jun.

Zondag 5 november geeft het Projectkoor Heilig
Landstichting om 16.00 uur een
Allerzielenconcert in de Cenakelkerk. Met zon
80 zangers uit alle windstreken staan we stil bij
Allerzielen, onder
de titel 'Eternal
Love.

Afscheid nemen
van een dierbare,
een geliefde. Hoe
onvoorstelbaar
moeilijk ook, we
proberen zingend
die pijn, dat gemis
te aanvaarden en ons daarmee te verzoenen.
Dat doen we door vanuit het duister ook weer
een weg te zoeken naar het licht, naar het leven.
Onder leiding van Sophia Brink en met
medewerking van fluitist Hettie van der
Wee-Van der Borg en organist Tommy van
Doorn. De deuren openen om 15.30 uur.
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.

Mariaviering

Op dinsdag 3 oktober is er om 15.00 uur in de
Ontmoetingskerk een Mariaviering met een

lezing, gebed en meditaties rond Maria.

Het Samenzangkoor o.Lv. Vincent Cuppen |
zingt Marialiederen. Voorgangers: Trees van

Kraay en Ineke Keizers.
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Jazeker, op zaterdag 28 oktober
in en rond de Ontmoetings-
kerk. Anders dan vroeger, maar

~f ‘ﬁ je kunt er weer allerhande
¥\ ’

o‘~

e

[\

koopjes, boeken, speelgoed en
leuke cadeautjes kopen en
genieten van gezelligheid en
onverwachte ontmoetingen. En

op zaterdag kunnen ook
werkenden en kinderen komen.
Goede en schone spullen inleveren kan nog op za
14 okt tussen 11.00-13.00 uur bij de Ontmoetings-

kerk. Voor info: klaasmarktdukenburg@gmail.com.

Soms zijn we geneigd ons terug te trekken in onze
eigen veilige ‘bubbel’ van leeftijdgenoten, familie
en vrienden. Misschien ook in het bastion van het
eigen gelijk. Waarbij we tegenstemmers buiten de
deur houden. De kerk is niet onbekend met dat
‘wentelen in eigen gelijk’, maar stilaan weten we
g dat dat niet goed is. Het leidt tot

/ polarisatie, maatschappelijke

.4 | ontwrichting en eenzaamheid.

Vanuit naastenliefde moeten we
zoeken naar verbinding. Wat
gebeurt er als je kennismaakt met
onbekenden? Hoe leven zij en wat
kun je van hen leren? Hoe breek je
je uit je eigen kring en verruim je je
blikveld? Doe mee aan het
programma in de
Ontmoetingskerk, steeds om 19.30 uur. Gratis
entree, wel vrijwillige bijdrage.

Ma 30 okt: inleiding door Dick Wolters.
Za 4 nov: feestelijke opening expositie 15.00 uur.
Do 9 nov: panelgesprek met burgemeester Bruls.
Vr 17 nov: korenavond, met liederen opgegeven
door parochianen en gemeenteleden. Opgave van
liederen (in vieringen gezongen) kan tot 14 okt.
Do 23 nov: KunstZINnige Avond.

Di 28 nov: Sacraal dansen o.lv. Cobi
Voskuilen van 14.00-16.00 uur.

Do 7 dec: Filmavond.

Wo 13 dec: Afsluitend optreden
Seniorenorkest

De expositie is te bezoeken t/m vr 15
dec, op di t/m do ochtenden, rond
weekendvieringen en op aanvraag (via
kosters@ontmoetingskerk.net).

“Ik dacht dat het minder zou worden na een
jaar, maar het wordt alleen maar erger”.

Voor wie een dierbare verliest, is
rouwen rauw. Dan kan het
helpen om anderen te
ontmoeten die ‘hetzelfde’
meemaken. Of als er mensen zijn
die blijjven luisteren naar je
verhaal, hoe vaak je het ook
vertelt of hoelang het ook
geleden is.

In de parochie is op verschillende manieren
ruimte voor rouw:

» Persoonlijk gesprek: aan te vragen met de
leden van het pastoraal team of met een
vrijwilliger van het Luisterbankje in de
Ontmoetingskerk.

* Rouwinloop: inloopochtend om uw verhaal te
vertellen en desgewenst samen te zoeken naar
een passend vervolg. Do 10.00 - 11.30 uur in de
Ontmoetingskerk, 21 sept, 12 okt, 9 nov, 7 dec.

* Rouwgroep: een kleine vaste groep die 6x
bijeen komt. Samen delen we ervaringen en
zoeken we bemoediging in bijvoorbeeld
muziek en gedichten. Di 15.00-17.30 uur in de
Ontmoetingskerk, 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov,
12 dec, 9 jan. Begeleiding: pastor Joska van der
Meer en dominee Wouter Slob.

* Rouwgroep voor jongeren 12-25 jaar:
bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en
creatief je verdriet te verwerken. Wo 19.30 —
21.00 uur in de Ontmoetingskerk, 13 sept, 11 okt,
8 nov, 13 dec. Begeleiding: pastor Joska van der
Meer en Sonja van der Kamp.

De installatiemis voor pastoor
Jacques Grubben is op zondag 1
oktober om 9.30 uur in de H.
Antonius Abtkerk in Schaijk. Hij wil
bij deze parochianen uit zijn oude
parochie van harte uitnodigen.
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Herfst!

column
Laura de Schepper

Voorbij voor ieder; de zonnige dagen, lange avonden.
Voorbij voor de jongelui; eindeloos chillen, dansen, flirten.

Voorbij voor de kinderen; genieten in hun zwembad,
lekker aan de barbecue, lang opblijven.

Het werk, de studie, de school gaat weer beginnen. Terug
naar het ritme van alledag.

De natuur lijkt al langer in herfststand; de platanen in onze
straat laten massaal hun blad vallen om zodoende hun
leven zeker te zijn. Droogtel Maar dan ook: overvloedige
regen, dagenlang en paddenstoelen die hun kopjes boven
de grond steken. Bramen en bosbessen zijn geplukt en de
heide staat prachtig in paarse tooi.

Een paar weken was ik afwezig op mijn vrijwilligerswerk
en vandaag ben ik weer van de partij. Voordat ik het
terrein op kom, steekt vanuit een autoraampje een dame
haar twee handen naar mij uit. Tranen in haar ogen,
verdriet om degene die ze gaat begraven. blijdschap om
mij weer te zien. Binnen word ik enthousiast begroet. Mijn
naam? Geen idee, maar wel een vertrouwd gezicht. We
zingen liedjes, doen een balspel en zelfs de minst actieven
spelen, zingen en lachen mee.

“Wat was dat weer gezellig” hoor ik nog net als bewoners
naar de eetzaal en ik richting huis ga. Ook hier herfst;
mensen in de herfst van hun leven, velen zelfs in de
winter! Geen vakantie, zon en strand. Af en toe wat
familiebezoek of vrijwilligers die wat aandacht schenken.
Een spelletje, iemand die muziek maakt. Meer is het niet.

Maar IS het dat niet? Bidden en naar de kerk gaan, het is
zeker belangrijk. Maar persoonlijk vind ik aandacht en
liefde voor je medemens het belangrijkste. Daar doe je het
voor!
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Jelle
Roosem

Jelle is een veelzijdig musicus:
dirigent van Jokolo en van het door
hem opgezette Wired Voices, maar
ook zanger, pianist, pianodocent en
componist. Als ik op de koffie kom,
liggen zijn kinderen van vier en
twee jaar net in bed.

Van jongs af aan

In de kamer ligt speelgoed, maar er staat ook een
elektrische piano en in de hoek een klein
gitaartje. "'We vinden het leuk om onze kinderen
te laten opgroeien met instrumenten, ook al
kunnen ze er nog niet op spelen. Ik was zelf ook
al jong met muziek bezig, mijn passie ligt vooral
bij zingen. Ik kom al sinds 2007 in de
Lourdeskerk en stroomde via het tienerkoor
door naar het jongerenkoor. Ik was verder
pianist van het kinderkoor, dat ik tot vorig jaar
ook heb gedirigeerd. Toen de dirigent van Jokolo
stopte, heb ik ook daar diens plaats ingenomen
en na het conservatorium de opleiding
koordirectie gedaan. Ik sta graag voor een groep,
en te luisteren naar het mooie samenspel van
alle afzonderlijke stemmen heel goed. En zingen
is gezellig!'

Een hechte groep

'Jokolo is een hecht koor, we trekken jarenlang
met elkaar op, er ontstaan vele vriendschappen
en ik heb er mijn vrouw Dianne leren kennen.
Ook na de repetities hebben we het gezellig in
onze kelder. Nieuwe leden worden als vanzelf in
de groep opgenomen. Het bericht dat de
Lourdeskerk dicht moest, kwam bij ons dan ook
hard aan. Gelukkig kunnen we straks verder in
de Groenestraatkerk, waar we ook weer een
eigen ruimte krijgen. Een bijkomend voordeel
voor ons als koor is dat de akoestiek er beter is!

Belangrijk deel van de liturgie
Bijzonder is, dat de leden van Jokolo nauw
betrokken zijn bij de inhoud van de
maandelijkse vieringen waarin het koor zingt.
'Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we onze
eigen mis maken. Er zijn natuurlijk de verplichte
vaste onderdelen, maar verder zoeken of
schrijven wij zelf teksten en muziek bij de
lezingen en voor de vieringen. Hiervoor hebben
we diepgaande en heel persoonlijke gesprekken
over ons geloof en wat dat voor je betekent in
het dagelijks leven. Zo kom je net als met samen
zingen heel dicht bij elkaar, het versterkt de
onderlinge band en het maakt dat onze teksten
heel invoelbaar zijn!

Aansprekend

Merk je dat ook in de vieringen? 'Zeker,

onze teksten en muziek spreken ook anderen
aan. We krijgen veel reacties van mensen die de
vieringen bijwonen en geraakt zijn. Dat is fijn
om te horen. Zelf merk ik altijd dat zingen nog
een extra dimensie geeft aan de woorden en aan
je geloofsbeleving. We zijn dan ook erg blij dat
we als koor die ruimte krijgen. Dianne en ik
geven ons geloof weer door aan onze kinderen,
die we meenemen naar de kindervieringen in de
Groenestraatkerk. En wie weet, zingen of spelen
ze straks ook bij een koor!'

— Brigitte van Dam
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In onze parochie zijn overleden

24 juni
26 juni
28 juni
29 juni
29 juni
4 juli
4 juli
5 juli
8 juli
1 juli
11 juli

20 juli
03 aug
05 aug
09 aug
10 aug
14 aug
17 aug

21 aug
22 aug
23 aug
30 aug
2 sept

3 sept

3 sept

Mechtildis Sengers-Reijntjes (92) H. Antonius Abtkerk
Biny van Dijken-van Bokhoven (63) Cenakelkerk
Willem van Daal (79) Cenakelkerk

Hanny Schoonwater-Schell (93) Groenestraatkerk
Emmy Hulscher (69) Ontmoetingskerk

Herta Rijnholt-Mikus (82) Cenakelkerk

Gerdieke Schoock (63) H. Antonius Abtkerk

Dini Rutten-Voets (92) Kruispuntkerk

Mary Boltze (91) Ontmoetingskerk

pater Theo Ewals s.s.s. (87) Sacramentskerk

Tina van den Broek-van de Logt (91) H. Antonius
Abtkerk

Frans de Vreese (92) Crematorium

Toos van den Broek-Lagas (82) Sacramentskerk
Antoine Keijser (81) Cenakelkerk

Fons Dobbelaer (86) Cenakelkerk

Jan Fortuin (95) Cenakelkerk

Candide Mohrmann (90) Lourdeskerk

Martha de Jong-Egberts (94) Kruispuntkerk

Nellie Pouwels-Thijssen (87) H. Antonius Abtkerk
Jan van Benthum (90) Cenakelkerk

Greet Janssen-Hemelaar (83) Crematorium

Lieke Hoge-Hochstenbach (86) H. Antonius Abtkerk
Riet van Loon-Delen (94) Cenakelkerk

Annemaaike Serlier-van den Bergh (58) Cenakelkerk.
Wil Struike (79) Lourdeskerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene in dit
overzicht opgenomen. Als er geen kerkelijke uitvaart was, kan
familie of uitvaartondernemer aan het parochiesecretariaat het
verzoek doorgeven voor een vermelding in dit magazine en op de
website: parochiecentrum@h3eenheid.nl
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Adressen kerken

Croenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen
locatiegroenestraat@h3seenheid.nl

Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9.00-12.30 uur.
Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.

O.LV. van Lourdeskerk
Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting
locatieLandstichting@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/mvr 9.30-12.30 uur.
Kerk open van do- t/m zo van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen
secretariaat@ontmoetingskerk.net www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9.00-12.00 uur

Kerk en Mariakapel iedere ochtend geopend, ook op woensdag-
en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament
Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl;
www.kerkbrakkenstein.nl

Receptie van het klooster: 024-355 8029, ma t/m vr 9.00-12.00
uur. Kerk dagelijks geopend 8.30-9.30 en 16.30-18.00 uur.

Parochie Heilige Drie-eenheid

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@h3eenheid.nl; www.h3eenheid. nl
Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur. Voor dringende zaken: 06-127

Kerkbalans: NLé64 INGB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL 82 INGB 0008 9554 27

Pastoraal team

Pastoor Harald Spiertz, h.spiertz@h3eenheid.nl

(nr5 op foto links)

Pastor Herwi Rikhof, h.rikhof@h3zeenheid.nl (4)

Diaken Paul Menting, p.menting@h3eenheid.nl (1)
Diaken Henk Welling, h.welling@h3seenheid.nl (2)

Pastor Joska van der Meer, jvandermeer@h3eenheid.nl (6)
Pastor Els Geelen, e.geelen@h3eenheid.nl (3)

Parochiebhestuur

Pastoor Harald Spiertz, voorzitter

Ruud de Quay, vice-voorzitter

Carla Cobussen, secretaris

Jos Vlerstegen, penningmeester

Leden: Roland Brans, Martin Lange en Corry Cox-Otten
parochiebestuur@h3eenheid.nl

Lourdeskerk
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Groenestraathers
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Dal Sacramenisherk

H. Antonius Abtherk

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen
locatiehatert@h3zeenheid.nl

Secretariaat: 024-351 0855, di en vr van 10.00-12.00 uur.

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36
30). Mariakapel dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.
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Agenda

Gezinsvieringen:

10kt 11.00 Familieviering Ontmoetingskerk
8 okt 11.00 Familie Zondag in Cenakelkerk,
'Franciscus’ met kinderkoor

5nov 10.00 Viering met kinderkoor,
Groenestraatkerk

5 nov 11.00 Familieviering Ontmoetingskerk

Kleutervertelvieringen
z0 12 nov 10.00 uur Maranathakerk
Steenbokstaat. Thema is Sint Maarten.

Gelukszoekers

Elke eerste maandag van de maand in
Cenakelkerk de Gelukszoekers. Zij gaan verder
met het thema van de Wonderlijke 7. Zie ook

pagina 14.

Filmavond in Ontmoetingskerk

Vrijdag 6 okt. 17.00-19.00 Filmavond voor
kinderen. Deze keer is het de film
“Beestenboot”. Tussendoor krijgen de kinderen
broodje knakworst. Vooraf kan er meegezongen
worden met Kinderkoor Dukenburg.

Zing als een popster!

Wat hebben Katy Perry en Ed Sheeran met
elkaar gemeen? Ze zongen o0oit in een
kerkkoor! Net als veel andere popsterren.
Wil jij ook leren zingen als een echte ster?
In onze parochie zijn twee kinderkoren.
Kinderkoor Emmaus repeteert op de
vrijdagavond van 18.45 tot 19.30 uur in de
Groenestraatkerk. In de Ontmoetingskerk
zingt Kinderkoor Dukenburg. Dat repeteert
op de vrijdagmiddag van 16.00 tot 16.45
uur. Kom een keer langs en sluit je aan!

Op zaterdag 11 november wordt in
feest van Sint Maarten gevierd. De
kinderen gaan met hun lampion
door de wijk achter het
kinderkoor Dukenburg aan om bij
‘mensen in verpleeghuizen te
zingen. Start: 17.00 uur bij de kerk.

Wist je dat we dierendag op de feestdag van Sint Oplossing:

Franciscus van Assisi vieren (4 oktober)? Niet

toevallig, want Franciscus hield erg van planten en JANPETIS °/ [N "0 PIO0Y "G STSUEIL]
dieren! Hij zei ook dat we goed moeten omgaan Pjooy uaA0q [003INE § I21TDE

met de natuur en de schepping. WIo0q Ul Uaxyyel "¢ SINUWI “g UISI01 |




