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Het Hoogfeest van de Heilige
Drie-eenheid brengt aan het licht dat je
mag omgaan met een bewogen God. Een
God die zich in Jezus op een persoonlijke
manier heeft laten zien. Gods Geest toont
je ook nu Jezus’ gezicht. Ook jij mag in
Gods liefde voor elke mens delen en van
Gods trouw, genade en vergeving
getuigen.

Getuigen van God is echter niet zo gemakkelijk.
Kan een creatieve wijsheid helpen? Creatieve
wijsheid is een soort wijsheid die Gods Geest
laat waaien, met een hart en hoofd dat naar God
en mens luistert en openstaat voor kansen en
oplossingen. Alsof je met elkaar danst, met een
horizon van hoop als uitzicht. Creatieve wijsheid
is erop gericht dat je, zoals Jezus, Gods Zoon die
ook mens was, met liefde het goede probeert te
doen en voor te leven. In een kring van liefde
waarmee God, Vader, Zoon en Geest elkaar ook
beminnen. Tot opbouw van de ene
Kerkgemeenschap.

Kan naast een creatieve wijsheid ook verbeelding
helpen? Verbeelding vermijdt om de
werkelijkheid te verengen tot iets oppervlakkigs
zonder veel betekenis, zin en diepgang. Wat
moet je je bij verbeelding voorstellen? Mag je
beweren dat ‘alleen wie tot verbeelding in staat
is, kan vliegen'? Bij verbeelding hoef je immers
niet te zijn waar je bent en hoef je niet te
vertrekken als je gaat. Je mag een gevoeligheid
ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de goede geur
van een bloem in je kamer. Of in je mag een
ontvankelijkheid voor het sublieme rijpen,
bijvoorbeeld voor een druppel water die op de
stoep uiteenspat. Bij verbeelding mag God naar
je afdalen, om in je te wonen.

Mag je beweren dat het eeuwige zich in jou laat
zien? Vanzelfsprekend, als een geschenk van en
uit liefde. God wil immers iedere mens redden
tot eeuwig leven. Kun je daarin, zoals
Nikodemus, geloven? Geloven dat God tegen jou
zegt: “Ik houd van jou”. Het zijn maar vier
woorden die ook jij zo vaak als mogelijk mag
uitspreken.

Enige tijd geleden verwoordde ik dat als volgt:
Sinds ik je ken,

voel ik liefde.

Het voelt als een zoet geschenk.

Als een liefelijke wenk.

Sinds ik je ken,

voel ik liefde.

Het voelt als een eeuwigdurende glimlach.
Als een lied dat speels zingt over een feestdag.

Sinds ik je ken,

voel ik liefde.

Het voelt als een werkelijkheid zonder waarom.
Als de toekomst waar ik voor altijd in aankom.
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Parochiefeest

De kinderen van kinderkoor Emmaus en het
Kinderkoor van de Ontmoetingskerk hebben er
dorst van gekregen. Ze hebben net gezongen
tijdens de mis op het jaarlijkse parochiefeest. Dat
was deze keer in de Ontmoetingskerk.

Het was een zomerse dag. Een bekertje muntwater
gaat er dan wel in, maar die roze koeken lonken
ook...

De kerk zat bijna vol met mensen uit de hele
parochie, Er waren ook veel parochianen die
normaal gesproken naar een andere kerk gaan.

Er klonk veel muziek. Niet alleen de kinderen
zongen, er was ook nog een gelegenheidskoor, dat
liederen te gehore bracht van componisten uit onze
parochie.

Na afloop was er koffie en thee in de
Ontmoetingstuin. En muntwater en roze koeken
dus.

— Martin Lange




vacature

Onze parochie zoekt per direct:

Twee medewerkers Secretariaat
(ieder16 uur per week)

- herhaalde oproep -

Als medewerker secretariaat benje de spil in
het codrdineren, aansturen en ondersteunen
van diverse administratieve processen. Denk
bijvoorbeeld aan de ledenadministratie, het
archief en PR-activiteiten. Je begeleidt
vrijwilligers en ondersteunt de leden van het
pastoraal team.

We zoeken twee mensen: er is een vacature op
het centrale parochiesecretariaat, de andere
vacature is op het secretariaat van de
Ontmoetingskerk. Geef in je sollicitatie aan
welk secretariaat je voorkeur heeft. Omdat we

een fusieparochie zijn
en we steeds meer E

samenwerken, zul je
echter ook regelmatig
op hetandere
secretariaat werken.

Kijk voor de volledige
vacature op

h3eenheid.nl/vacature

Bel voor meer informatie:
- Carla Cobussen, secretaris, 06-27137397
- Corry Cox-Otten, bestuurslid, 06-39474011

Solliciteer meteen!

Je schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar:
Parochiebestuur Heilige Drie Eenheid,
Hatertseweg 111

6533 AD NIJMEGEN

of mail naar: parochiebestuur@h3eenheid.nl

parochie Heilige Drie-eenheid

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij

natuursteen

Tarweweg 15 info@gvanleeuwe-natuursteen.nl

6534 AM gvanleeuwe-natuursteen.nl

0243774776

Nijmegen

* Het laatste nieuws uit de parochie

*Geen geld op zak tijdens de collecte?
Doneerviadeapp

*Vieringenoverzicht bij de hand

* Kom makkelijk in contact met andere
parochianen

* Maak zelf een groep aan voor bijvoorbeeld
je koor

* Makkelijk toegang tot podcasts

*NIEUW! Een 'Marktplaats' groep




Nieuws en info

Hij is al sinds mei volop bezig,
maar er is nog geen officiéle
installatiemis geweest voor
pastoor Harald Spiertz. Er is nu
wel een datum bekend.

De plechtige installatiemis is op
24 september om 11.00 uur in de
Groenestraatkerk. Op die dag

- zijn er geen vieringen in de

* andere kerken. Na de mis is er
een receptie. Wees welkom!

Het parochiebestuur heeft besloten om het
parochiecentrum aan de Hatertseweg voor
maximaal drie jaar te verhuren aan de
Congregatie van Zusters Dominicanessen van
de H. Familie (Neerbosch).

De Dominicanessen wonen nu in wooncomplex
Catharinahof in Neerbosch-Qost, maar de
congregatie was op zoek naar een woonruimte
waar de jonge zusters samen kunnen wonen.
Een van de jonge Dominicanessen is zuster

_ Catharina, die ook helpt bij

de voorbereiding voor de
eerste H. Communie in de

~ Groenestraatkerk.

Het parochiebestuur wil de
congregatie graag te hulp
schieten. Bovendien is het
parochiecentrum zonder veel
moeite geschikt te maken voor bewoning. Het
centrale parochiesecretariaat verhuist naar het
secretariaat bij de Groenestraatkerk. In nauw
overleg met het pastoraal team wordt nog
gekeken waar in de Groenestraat de
werkplekken van de pastoor en de diakens
komen.

Jokolo verliest na 55 jaar haar vertrouwde
repetitielocatie in de Lourdeskerk. En daarmee
de kelder waar het koor na het zingen al jaren
samenkomt voor een drankje.

"Voor Jokolo is zo'n plek van levensbelang. Het
zorgt voor binding met het koor en er ontstaan
mooie vriendschappen,’ vertelt bestuurslid
Huib. "Voor ons was een nieuwe 'kelder' daarom
essentieel”

Die kelder wordt in de Groenestraatkerk een
zolder. Jokololeden doen zelf de verbouwing. Zij
maken van de zolder een multifunctionele
ruimte. De parochie zorgt voor verbetering van
de veiligheid. Denk aan een airco voor
ventilatie, elektra en hekjes bij de trappen.
Jokolo en de parochie betalen zo ieder ongeveer
de helft.

"Wij zijn blij met deze oplossing. De parochie
krijgt een verbeterde ruimte voor
bijeenkomsten, Jokolo krijgt een nieuw thuis,’
aldus Huib. De ruimte kan ook worden gebruikt
door het kinderkoor en voor de
voorbereidingen op de eerste H. Communie.

In het verleden werden op de zolder onder meer
parochieavonden gehouden. Op de foto een
bijeenkomst in 2002. In de laatste jaren werd de
zolder eigenlijk niet meer gebruikt.
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Ze zijn eruit, de gemeente Heumen en
projectontwikkelaar AdVicus. Vorige week zijn
de handtekeningen gezet onder de anterieure
overeenkomst, waarmee het project rond de H.
Antonius Abtkerk in Malden een nieuwe fase
ingaat. Nu moet het bestemmingsplan worden
aangepast en is het wachten op de vergunningen.
Het parochiebestuur is blij: “Fijn dat er nu schot
in de zaak zit” zegt vice-voorzitter Ruud de Quay.

De markante kerk uit 1960 wordt omgebouwd tot
wooncomplex met een compacte kerkzaal. De
kerk was al lange tijd te groot voor het aantal
kerkgangers. De karakteristieke gevels van het
gebouw blijven staan en de kapel, het doopvont
en het prachtige glas-in-lood blijven behouden.
Het dak van het kerkgebouw wordt in het midden
opengemaakt, zodat er een omsloten binnentuin
ontstaat. Binnen de muren van het kerkgebouw
worden 8 appartementen gebouwd. In de tuin
van de pastorie wordt een tweede binnentuin
gecreéerd, met een nieuw gebouw van drie
verdiepingen. Hierin komen 15 appartementen en
een ondergrondse parkeergarage. In de pastorie
komen ook woonruimtes. In totaal komen er 30
appartementen.

In maart vorig jaar zijn parochianen al
geinformeerd over de plannen. Nu zijn
omwonenden, raadsleden en andere

geinteresseerden aan de beurt. Op
donderdag 6 juli is er van 17.00 tot 19.30
uur een informatiebijeenkomst in de
kerk. Ook parochianen zijn uiteraard
weer van harte welkom, maar voor wie
vorig jaar de informatieavond heeft
bezocht, zal er weinig nieuws zijn.
Wanneer de bouw precies begint en
wanneer er kan worden ingeschreven op
een woning, is nog niet bekend.

Aan de totstandkoming van de plannen is
lang gewerkt door de stuurgroep die het
proces heeft begeleid. De Quay: “We zijn
de leden van de stuurgroep erg dankbaar
voor hun inzet. Hopelijk kan de bouw
snel beginnen en krijgt Malden een kerk
die aangepast is aan de situatie, nu en in
de toekomst.”




vacature

Het parochiebestuur is op zoek naar een

Bestuurslid met de portefeuille

Er is veel gaande in onze parochie. Het parochie- Bouwzaken en Religieus Erfgoed

bestuur praat je graag bij over alle ontwikkelingen, op
een parochieavond. Bij die gelegenheid is er natuurlijk

ook ruimte om vragen te stellen of nieuwe ideeén aan te Metvijf kerklocaties en twee

dragen. Die avond is op woensdag 4 oktober. De locatie kerkgebouwen die een herbestemming
wordt later bekendgemaakt. Houd daarom website, krijgen, is dit een belangrijke postin het
parochie-app en de volgende Drieklank in de gaten. bestuur.

Heb jij ervaring in de vastgoedwereld,
affiniteit met kerkelijk erfgoed en
bouwzaken? Wil jij je inzetten om als
bestuurslid jouw steen bij te dragen,
samen met het pastoraal team en zo

Twee parochianen Bernard en Maita, en zuster Marga
van de Stefanusparochie zijn samen met 155 anderen uit
45 landen geslaagd voor de pittige, internationale

opleiding tot Laudato Si' Ambassadeur. Zij zullen zich onze parochiegemeenschap te

met gebed in actie inzetten in de geest van Laudato Si| de ondersteunen?

invloedrijke encycliek die paus Franciscus in 2015 Neem dan vrijblijvend contact op met
wijdde aan de uitermate zorgelijke milieutoestand. In de vice-voorzitter Ruud de Quay
encycliek roept de paus alle ‘mensen van goede wil’' op (06-10300690) of penningmeester Jos
het hoofd te bieden tegen deze crisis. In de parochie-app Verstegen (06-53379404).

is ook een Laudato Si'-groep aangemaakt. Diaken Paul
Menting: “Onze parochie kan wel enig stimulerend
esprit voor de scheppingszorg gebruiken

— Stuurgroep gaat zich buigen over
herbestemming kerk Berg en Dal

Net zoals dat voor Malden is gedaan, wil het studie naar gedaan. Dat zou een optie kunnen zijn,
parochiebestuur voor de kerk in Berg en Dal een maar er zijn ook 14 projectontwikkelaars met
stuurgroep vormen die de herbestemming van plannen die realistisch lijken. Overigens is lang
het kerkgebouw kan begeleiden. niet alles toegestaan, omdat de

Hiervoor worden nog mensen
gezocht, liefst met ervaring in
vastgoed en gebouwenbeheer.

Bij de onttrekking van de kerk aan
de eredienst gaf de bisschop de
opdracht om te zoeken naar een
waardige herbestemming. Dit is

locatie binnen het bestemmingsplan
'Stuwwal en beschermd
dorpsgezicht Ubbergen' valt. Dat

# plan staat de bouw van een groot
appartementencomplex bijvoorbeeld
niet toe. Het is aan de stuurgroep om
de verschillende opties te

ook de wens van het parochiebestuur dat de onderzoeken.

voorkeur heeft uitgesproken voor een Wil je hier deel van vitmaken? Meld je dan aan via
sociaal-maatschappelijke bestemming. parochiebestuur@h3eenheid.nl.

In het dorp leeft de wens om op deze plek een Het gebouw wordt overigens nog steeds gebruikt.
dorpscentrum te realiseren, met bijvoorbeeldeen  Pastoor Harald Spiertz woont in de pastorie en
basisschool, kinderopvang, gezondheidscentrum zorggroep ZZG huurt vanaf 1 juli voor minimaal
en dorpshuis. Hier wordt nu een haalbaarheids- een jaar een aantal ruimtes in het kerkgebouw.
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"Mensen bellen
vaak om een
praatje te maken"

Na 10 jaar neemt Mandy Joosten afscheid
van het secretariaat op het
parochiecentrum. "Er was niks. Alleen een
leeg bureau met een telefoon en een pe."

"Ik had dit nog even willen
opruimen, maar er kwam van
alles tussen vanmorgen." Mandy
schuift een dikke ordner aan de
kant en maakt de tafel vrij. "Kijk,
dit zijn allemaal uitschrijvingen."
Mensen die niet meer katholiek
willen zijn. De map is gevuld met
formulieren van de afgelopen
twee jaar. "Eerst stuurde ik altijd
een nette brief terug, maar nu
stuur ik gewoon een
bevestigingsmailtje. Anders kost
het te veel postzegels."

Binnengeharkt

Een ander zou misschien het
hoofd laten hangen, maar
Mandy Joosten (66) niet. Ze is
altijd opgewekt en vriendelijk. Ze
is niet weg te denken van het
parochiecentrum aan de
Hatertseweg. Toch gaat ze per 1
oktober met pensioen. Dan heeft
ze 10 jaar voor de parochie
gewerkt. "Betty Essers, die toen
nog in het parochiebestuur zat,
heeft me binnengeloodst. De
parochie was net gefuseerd. Er
moest een centraal
parochiecentrum komen. Betty
zocht iemand die dit op kon
zetten" Mandy had eerder op de
afdeling HR van de universiteit

samengewerkt met de zus van
Betty. Een gesprek met pastoor
Norbert Swagemakers was
slechts een formaliteit. "We
keken elkaar aan en er was
meteen een klik. Zo'n fijne man"

Het centrale secretariaat moest
van de grond worden
opgebouwd. "Er was niks. Alleen
een leeg bureau met een telefoon
en een pc.' Veel taken werden al
gedaan door vrijwilligers op de
secretariaten van de
verschillende kerken, maar het
parochiebestuur wilde dit
centraal geregeld hebben.
Mandy werd voor deze klus
aangenomen. "Dat was in het
begin wennen voor de
vrijwilligers, maar door de jaren
heen is een prettige en
waardevolle samenwerking
ontstaan

Eeenzaamheid

Alles komt hier samen aan het
bureau van Mandy. Alle dopen
worden hier ingeschreven in
doopboeken, maar ook alle
overledenen moeten worden
verwerkt in de administratie. De
post voor het bestuur en het
pastoraal team. En heel veel
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telefoontjes. "In coronatijd stond
de telefoon van het secretariaat
doorgeschakeld naar mijn
telefoon thuis. Dan merk je pas
hoe veel er gebeld wordt, ook 's
avonds. Mensen bellen vaak om
een praatje te maken, uit
eenzaamheid. Als je niet uitkijkt,
hoor je hun hele levensverhaal"

Broodjes met vleeswaren

"Je moet voor deze functie een
beetje body hebben, maar ook
empathisch vermogen" Ze zegt
veel tactische vaardigheden te
hebben geleerd van de diakens
Henk Welling en Paul Menting.
Vaardigheden die ze nodig heeft
als er mensen naar het
parochiecentrum komen voor
een rouwgesprek met iemand
van het pastoraal team. Mandy
ontvangt die mensen dan. Maar
soms staat er ook een dakloze
voor de deur. "De eerste keer
wilde ik meteen de
portemonnee trekken, maar mij
is verteld dat niemand daar
beter van wordt. Er was ook een
keer een man die graag wat eten
wilde. Nu smeert mijn Hans
altijd heel lief mijn broodjes. Dus
ik gaf die man mijn twee
broodjes met vleeswaren. Haalt
hij het beleg eraf. Dat hoefde hij
niet. Ik wist niet wat ik zag!"

Roy Donders

Mandy kijkt wel vaker haar ogen
uit, als er een bijzondere uitvaart
of huwelijksviering is. "Soms
komen ze met stretch limo's.
Sommige zo lang dat ze zich
vastreden op het plein voor de
kerk. Er was ook eens een
bruidspaar dat door Roy
Donders was gekleed. Ja, dan
hang ik uit het raam, hoor!" Zo
stonden er ook een keer drie
busjes voor de deur. De bloemist
kwam metershoge
bloemstukken brengen voor een

uitvaart. Een andere keer werd
iemand begraven met een witte
koets.

Zelf heeft ze ook vaak afscheid
moeten nemen van parochianen
waar ze een goede band mee
had. Hannie, Theo, Els, Marian,
Hennie. Mimi, Wim... ze wordt
emotioneel. "Ach ja, Wim.
Vanwege corona moesten we
buiten een erehaag vormen,
want er mocht maar een bepaald
aantal mensen in de kerk. Terwijl
de kerk zijn tweede huis was. Al
voor 8 uur 's ochtends was hij er
soms al, druk bezig met het
verwijderen van het kaarsenvet”

Damesspeeltje

Mandy schakelt snel over naar
iets vrolijkers. Op samen-
zweerderige toon: "We kregen
ook een tijdje bijzondere post.

Glossy mannenbladen, als je
begrijpt wat ik bedoel. Er zat ook
een keer een damesspeeltje in de
brievenbus. Paul, de diaken,
heeft het er toen nog met
handschoenen aan uitgehaald. Ik
durfde het niet aan te raken.

Mandy vertelt dat ze in de
parochie een mooie tijd heeft
gehad. Ze zal ze zeker missen, de
plezierige contacten met
vrijwilligers van de leden-
administratie, de tuinploeg, de
klussenploeg, de bezorgers van
de Drieklank en de gastvrouwen.
Ook kijkt ze terug op een goede
samenwerking met het pastoraal
team.

Haar vriendinnen hebben haar
aangeraden geen plannen te
maken voor als ze met pensioen
is. "Als je niet oppast, zijn de
dagen zo weer gevuld. De
kleinkinderen zeiden al dat ze
dan elke dag een boterham
willen eten bij oma. Maar dat
doen we maar niet"

— Martin Lange




"Mijn werk was
een ogle.aan gle
vrijwilligers

Desirée Hendriks werd begin 2009
cobrdinerend hoofd van het secretariaat van de
Ontmoetingskerk. Die functie paste haar: ze
was graag dienstverlenend bezig, vond het leuk
om dingen voor elkaar te krijgen en hield wel
van “een beetje reuring”. We blikken terug op
ruim veertien mooie jaren.

Hoe kwam je destijds in de
Ontmoetingskerk terecht?

“Ik ben van origine bibliothecaris
was enkele jaren als zodanig
werkzaam. Later werd ik hoofd
van een secretariaat op de
Hogeschool en dat beviel me ook
prima. Vanwege onze
opgroeiende kinderen heb ik
vervolgens acht jaar niet
buitenshuis gewerkt. Maar toen
er weer ruimte kwam, zag ik
toevallig die advertentie en werd
aangenomen.’

Maar nu als hoofd van een team
van vrijwilligers.

Ta, klopt. Zij deden de vele
werkzaamheden op het
secretariaat. Balie,
postbezorging, telefoon-
afhandeling, ledenadministratie,
drukwerk, PR, elk had een taak.
Ik was er echt van onder de
indruk hoe het allemaal liep en
ben dat overigens altijd
gebleven. Er is hier in de loop
der jaren met liefde en zorg
zoveel opgebouwd! Het

secretariaat is een fijne
werkomgeving waar talloze
mensen zich met hart en ziel
inzetten of dat in het verleden
deden. Iedereen pakte altijd alles

”

op.

Maar het werk is niet hetzelfde
gebleven, denk ik zo?

“Nee, in die veertien jaar heb ik
dat wel zien veranderen. Denk
aan de post, bijna alles gaat nu
per e-mail. Geleidelijk vroeg dat
ook andere vaardigheden van de
vrijwilligers, namelijk handig
zijn in het omgaan met
computerprogramma’s. Het is
wel mooi dat mensen zich
daarmee ook ‘professioneel’
konden ontwikkelen.

Het afhandelen van telefoontjes
kostte dan weer steeds minder
tijd, mensen bellen niet vaak
meer naar het secretariaat. En
dat vind ik wel jammer. Een
mailtje is veel anoniemer. Want
onder een onbeduidend vraagje
lag vaak de wens tot een goed
gesprek. We hebben een
vrijwilliger die dat feilloos
aanvoelt en dan een van de
pastors inseint. Een vaardigheid
waarvan het belang helaas
geleidelijk wat minder is
geworden.”

Het lijkt me enerverend om zo'n
team te leiden.

“Dat is het ook. Maar ik vond het
vooral heel leuk. Tk heb zoveel
respect gekregen voor al die
vrijwilligers. En natuurlijk vroeg
het soms incasseringsvermogen,
geduld en improvisatietalent.
Een beetje 'meeveren'. Dat ging
me echter wel goed af, ik houd
wel van een beetje reuring.
Mensen doen tegenwoordig ook
meer zelf. Er worden in de
Ontmoetingskerk allerlei
activiteiten georganiseerd en
programma’s bedacht. Dan
moest er bijvoorbeeld een poster
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worden gemaakt en ging
iemand daar enthousiast
mee aan de slag. En als dat
dan qua opmaak niet
helemaal volgens de regels
was, ging ik daar niet heel
moeilijk over doen. Ik ben
niet van de protocollen, als
iets niet zus kan, kijken we of
het zo lukt. Belangrijk is dat
iedereen graag binnenloopt
om even te overleggen en
dan vinden we elkaar wel"

Ik heb inderdaad een beeld
van het secretariaat als het
zoemende middelpunt van
de kerk.

“Dat is het zeker. Het is een
plek voor menselijk contact.
Ook in de coronatijd hebben
we altijd geprobeerd dat
enigszins te handhaven. Tk
zag het ook als taak om er te
zijn voor mensen die het
moeilijk hebben. Ons werk
ging verder dan gewoon
‘secretariaat zijn’, soms zijn
we een beetje
maatschappelijk werker, met
een gesprekje of door iets te
regelen. Bijvoorbeeld zorgen
dat iemand werd opgehaald
voor een bijeenkomst. En ik
herinner me dat ik voor
iemand een
ziekenhuisafspraak maakte
omdat haar dat zelf niet
lukte. Een week later bracht
ze een reep chocola om te
bedanken. Dat is toch
prachtig!”

Ben je zelf eigenlijk gelovig?
“Ik ben in een katholiek
gezin opgegroeid en daar
heb ik goede herinneringen

aan. Ik kom zelf nu niet meer
in de kerk, maar heb wel veel
respect voor het geloof van
anderen. Kon ook altijd
genieten van de mooie
klanken van de koren die
overdag repeteren in de
kerkzaal. En nu ik er zo over
denk: eigenlijk was mijn

"Ik ben niet van de
protocollen, als
iets niet zus kan,
kijken we of het zo
lukt"

werk een beetje ‘kerk zijn’
met elkaar. Dat klinkt wat
zwaar, maar ik bedoel het
klaarstaan voor anderen,
oog hebben voor wat
iemand onuitgesproken
nodig heeft en open staan
voor iedereen in de wijk, of
mensen nu wel of niet
regelmatig in de kerk komen.

Daar heb ik me altijd voor
ingezet. Ik denk daarbij
trouwens met veel respect
en waardering aan het
pastorale team dat dit ook
altijd met hart en ziel doet”

Is het nu een grote stap om te
stoppen?

“Nou, ik ben nu wel toe aan
mijn pensioen, het werk op
zich ga ik niet missen. Wel de
vrijwilligers, ik heb met
velen een band opgebouwd,
we waren altijd een hecht
team op het secretariaat.
Maar verschillende mensen
zie ik ook buiten het werk en
die blijf ik ook echt wel zien.
En ik heb straks wel meer
tijd voor andere leuke
dingen: tuinieren, lezen,
vioolles, ik zing al 32 jaar in
het Bachkoor en we gaan er
graag met de camper op uit.
Vervelen zal ik me zeker
niet!”

- Brigitte van Dam

SH 1



Het is een traditie
die we graag in ere
houden: tijdens het
jaarlijke parochie-
feest worden
mensen die zich op
een buitengewone
manier inzetten
voor de parochie
onderscheiden met
een parochiespeld.

Dit jaar zijn vier
vrijwilligers ge€erd
met een speldje.
Pastoor Harald
Spiertz bedankte ze
voor hun
inspanningen,
pastor Joska van der
Meer reikte de
parochiespelden uit.

Ruth Koster kon niet
bij de uitreiking zijn.
Zij kreeg de speld
later van pastoor Jos
Geelen.

— Martin Lange
foto's: Angela van der
Mast/Laura de Schepper

Marian P

Al sinds 1998 actief voor de
Ontmoetingskerk. Ze houdt
zich onder meer bezig met de
ledenadministratie en zingt in
het Mediorenkoor.

i S
Mathilda Struike
Vrijwilliger die vaak aan een
half woord genoeg heeft. Ze
maakt misboekjes voor de
Groenestraatkerk en
Lourdeskerk, is lector en
maakt het liturgisch schema,
ook voor de Drieklank.

Theo van der Heijden

89 jaar, maar nog steeds bijna
dagelijks actief voor de kerk in
Malden. Hulpkoster, technicus
en sleutelfiguur, ook voor de
Eritrese geloofsgemeenschap.

|5
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Ruth Koster
Al meer dan 25 jaar onmisbaar
voor de Kruispuntkerk. Ze maakt
de roosters en houdt het
ledenbestand bij. En nomen est
omen, ze is ook koster bij rouw en
trouw.

BEOH ——



v 8 jul

709 jul

7a 15 jul

70 16 jul

za 22 jul

#0 23 jul

za 29 jul

70 30 jul

za 5 aug

70 6 aug
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Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtlerk
Groenestrantkerk
Sucramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenalelkerk
Lourdeskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmocetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentslkerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

11 Antomius Abtkerk
Groenesiraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenalkelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

11, Antonius Abtkerk
Groenesiraatkerk
Sucramentskerk
Ontmocetingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Omtmoetingskerk

11 Antonius Abtkerk
Groenestrautkerk
Sucramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:30

17:00
17:30
18:30
19:00
1000
10:00
10:30
11:00

17:00
17:30
18:30
14:004)
10:00
10:00
10:30
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
1000
10200
10:30
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
10:30
11:00

Fucharislie
Fucharislie
W & C viering
Luchuristie
Lucharistie
Fucharistie
W & C vicring
Eucharistic
Eucharistie

W & C viering
Fucharislie

W & C viering
Liuchuristie
Lucharistic 4-daugse
Eucharistie

W & C vicring

W & C vicring

Eucharistie
Eucharistie

W & C viering

W & C viering

W & C viering
Eucharistie
protestantse dicnst
Cucharistic

Eucharistie
Eucharistie
W & C viering
Fucharislie
Fucharistie
Lucharistic
Lucharistie
Lucharistic

Eucharistie
Eucharistie
Fucharistie
Fucharistie
Luchuristic
Lucharistie
protestantse dienst
Eucharistic

1. Rikhol
1. Geelen & 11, Welling

1. van der Meer & €, Voskuilen

H. Spiertz
. Spiertz & P. Menting
1. Schilder

J. van der Meer & €. Voskuilen

H. Rikhof
G. Peters & H. Welling

M. de Cirool

1. Spierts

I, van der Meer & R. Brans
1. Geelen

H. Spiertz & P. Menting
A. van Velthoven

J. van der Mcer & R, Brans
M. de Groot

H. Spiertz

F. Kuster & H. Welling
. Geelen & E. Gerrilsen
P, Menting

P, Menting

1. Schilder

H. Spicrtz

H. Rikhof

H. Spiertz

I, Geelen & C, Voskuilen
I, Kuster

G, Peters

I, Kuster

H. Spiertz & [, Geelen
H. Rikhot

H. Rikhot

F. Kuster

A, de Jong & W, Koopmans
1. Spierts

G. Peters & L. Geelen

1. Schilder

H. Rikhot

Encore met VO

Gelegenheidskoor
cantor

Jokolo

Gemengd koor
Gemengd koor

Aubadegroep

Jokolo

cantor
Vakantickoor
Taborkoor

Gelegenheidskoor
canior

Vakantiekoor

Gelegenheidskoor
cantor
Vakantickoor
Vakantickoor

Vakantickoor

Gelegenheidskoor
cantor




sa 12 aug

z0 13 aug

za 19 aug

20 20 aug

+a 26 aug

70 27 aug

70 3 sep

229 sep

zo 10 scp

Cenakelkerk
Kruispunikerk
Ontmoetingsherk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk
Lourdeskerk

Cenuakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoctingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntherk
Unimoetingskerk

11, Antonius Abtkerk
Groenesiraalherk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Onimoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatherk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispunikerk
Onimoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groencstraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk
Lourdeskerk

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:30

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
10:30
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
10:30
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
10:30
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:30

overzich

Fucharistie
Eucharistie
W & C viering
Lucharistic
Lucharistie
Lucharistic
W & C vicring
Eucharistic
Eucharistie

W & C viering
lLucharistie

W & C vicring
Lucharistic
Lucharistic
Eucharistic
protestantse dicnst
W & C vicring

Eucharistie
Fucharistie
lucharistie
lucharistie
Lucharistie
Eucharistic
Eucharistic
Eucharistic

Fucharistie
Fucharistie
Lucharistie
Lucharistie
Fucharistie
Cucharistic
Ontmoctingsvicring
Eucharistic

W & C viering
Fucharistie
Eucharistie
Fucharistie
W & C vicring
Eucharistic
Eucharistic
W & C viering
Eucharistie

11, Rikhol

1. Spiertz

E. Geelen

I. Kuster

H. Spicrtz

A. van Velthoven

E. Geelen

H. Rikhof'

G. Peters & P. Menting

M. de Groot
I, Kuster

J. van der Mcer & W. Koopman

H. Spiertz
H. Spicrtz
F. Kuster

M. de Groot

11. Rikhof

11. Spiertz.

A. de Jong & J. vun der Meer
I°, Kuster

11, Spiertz

A. van Vclthoven

A. de Jong & J. van der Meer
H. Rikhof

11. Rikhol

J. Geelen

A. de Jong & ). van der Meer
1, Spiertz

W, Halters

J. Schilder

W. Slob & J. van der Meer
H. Rikhof

M. de Groot

. Kuster

11. Spiertz & J vd Meer
J. Geelen

E. Geelen

A. van Velthoven

H. Spientz & J vd Mcer
M. de Groot

G. Peters

Vakantickoor

Gelegenheidskoor
cantor
Vakantickoor
Gemengd koor
Gemengd koor

Vakantickoor

Gelegenheidskoor
cantor

Taborkoor

Vakantiekoor

Gemengd koor
cantor
Vakantickoor
Samenzang

Cantorgroep
Meerdere koren

Kinderkoor Lmmuus
cantor

Meerdere koren

Alle koren

Encore

Jokolo

cantor
Gregoriaans koor
Basta
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za 16 sep  Cenukelkerk 17:00 Lucharistic L1, Spiertz

Kruispuntkerk 17:30 Lucharistie 1. Geelen Kruispuntkoor
Onmmoetingskerk 18:30 W & C viering J. van der Meer & C, Voskuilen  Jongeren koor
H. Antonius Abtkerk  19:00 W & C viering L. Geelen
zo 17 sep  Groenestraatkerk 10:00 W & C viering P. Menting Gemengd koor
Sacramentskerk 10:00 Eucharistic F. Kuster cantor
Ontmoetingskerk 11:00 W & C viering J.ovan der Meer & C. Voskuilen Mediorenkoor
Cenakelkerk 11:00 Eucharistie I1. Spiertz Gemengd koor
za 23 sep  Cenakelkerk 17:00 Lucharistie H. Rikhof
Kruispuntkerk 17:30 Pucharistie I', Kuster
Ontmoetingskerk 18:30 Fucharistic A de Jong & R. Brans Joy
H. Antonjus Abtkerk  19:00 LEucharistic H. Spicrtz
zo 24 sep  Sacramentskerk 10:00 Eucharistic A. van Vclthoven cantor
Groenestraatkerk 11:00 INSTALLATIE H. SPIERTZ
Ontmoetingskerk 11:00 vervalt
Cenakelkerk 11:00 vervalt
Lourdeskerk 11:30 vervalt
maandag Groenestraatkerk 09:00 Eucharistie
dinsdag  Cenakelkerk 09:00 Eucharistie
Kruispuntkerk 09:00 Eucharistie

woensdag Antonius Abtkerk 09:00 Eucharistie
Ontmoetingskerk 09:00 Eucharistie

donderdag kapel Dominicanen  09:30 Eucharistie

Oude Kleefsebaan 2
Berg en Dal Klooster van de Dominicanen in
Berg en Dal
vrijdag Cenakelkerk 09:00 Eucharistie

Groenestraatkerk 09:00 Eucharistie

Als er geen priester aanwezig kan zijn, wordt er een Woord en Communieviering gehouden.

— 18



Nooit te oud

Jan Bruinsma is lector in de
Ontmoetingskerk, lid van de redactie
van Drieklank, actief bij de Hof van
Heden en leest voor aan mensen met
dementie.

Menig oudere lezer van Drieklank herinnert zich
vast nog wel hoe Simon Carmiggelt zijn Kronkels
op tv voorlas. Na die herkenningsmelodie 'In a
sentimental mood' van Duke Ellington. Enkele
maanden treed ik nu in de voetsporen van Simon.
Eens in de pakweg tien dagen lees ik voor uit zijn
bundel 'Poespas), in verpleeghuis Gofferthuis, waar
24 mensen met dementie wonen.

Terwijl het aanwezige zorgpersoneel na het
avondeten de eerste bewoners in bed helpt, breng
ik Carmiggelts kattenverhalen tot leven en zo ook
wat extra rust op de afdeling. Veel bewoners
(her)kennen mij al als dj die eens in de drie weken
twee uur lang muziek via cd laat horen en aan
elkaar praat. Maar de Gofferthuisbewoners leren
mij - en ik hen- nu op een nieuwe manier kennen
bij monde van Simon Carmiggelt!

Nadat ik een kleine 20 jaar Engelse les heb gegeven
aan het (individueel) VMBO in Friesland en ruim
20 jaar pastor ben geweest in de ouderzorg in
West-Brabant voel ik mij gezegend dat ik nu
mensen een lach en een traan (meestal van het
lachen!) mag bezorgen met de smeuiige verhalen
van Carmiggelt.

Voor het slapengaan vragen veel kinderen: "eerst
een verhaaltje vertellen". Een bewoner van het
Gofferthuis leest haar eigen kleinkind nog voor.
Ik ben sinds enkele maanden ook lector in de
zaterdag- of zondagviering in de
Ontmoetingskerk. Je bent nooit te oud om voor te
lezen!

Jan Bruinsma leest voor in het Gofferthuis
(foto’s: Angela van der Mast)

— Jan Bruinsma
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Kleuterviering

Op zondag 9 juli is er in de Ontmoetingskerk

een kleuterviering, voor gezinnen met

kinderen tot ongeveer 8 jaar. De viering begint

om 15.30 uur. We gaan het verhaal van de Ark van Noach vertellen. Hiervoor gebruiken
we ook de boot van Playmobil en zingen we weer veel liedjes. Hendrik-Jan komt ons
helpen op gitaar. Wees van harte welkom!

@ Ben jij ook op ontdekkingsreis met
de Wonderlijke 7 geweest in
museumpark Orientalis? Stuur
ons dan een foto of tekening, dan

B Lkomt die volgende keer in dit
= lad!
@ Heb je het gemist? Ga dan zelf nog

Mmmm, pannenkoeken! Het kinderkoor Emmaus heeft het _
seizoen gezellig afgesloten. Denise en Betty bakten heerlijke pannenkoeken en omdat
het mooi weer was konden de kinderen die in de tuin van de Lourdeskerk opeten.

Wil je ook pannenkeeken zingen? Mail dan naar denisejonkertermont@hotmail.com
of kom na de vakantie gewoon eens kijken bij de repetitie, elke vrijdag van 18.45 tot 19.30
uur in de Groenestraatkerk.




41 kinderen doen hun
eerste H. Communie

Het waren mooie, inspirerende
vieringen op 14 mei en 11 juni.
De kerken waren goed bezocht
tijdens de vieringen van de
eerste heilige Communie. We
bedanken alle mensen die bij
de voorbereiding betrokken
waren hartelijk voor hun inzet.

Wij feliciteren uit de Cenakelkerk:
Simon, Lucas, Phineas, Antonio, Beer,
Maes, Remy, Frank, Morris, Bodi, Kyano,
Thomas, Juliette, Lucas en Eleonor.
(Foto boven)

Uit de Groenestraatkerk: Isabel, Jillana,
Quinty, Djino, Janna, Floor, Fleur, Amélie,
Launaishya, Celeste, Angelino. (Foto
midden)

Uit de Ontmoetingskerk: Levi, Djeromay,
Willem, Noud, Daan, Yven, David, Sandra,
Vayrison, Ravenna, Simon, Iker, Maria,
Bernadette, Azra. (Foto rechtsonder)

Op zaterdagavond 27 mei was de
vormselviering in de Ontmoetingskerk
(foto linksonder). Wij feliciteren Eughe,
Bernadette, Niek, Samantha, Michael,
Stijn, Luc, Ri-Jayden met hun vormsel en
hopen dat zij hun geloof verder zullen
uitdragen. Zij komen uit diverse kerken
van onze parochie.

— pastor Els Geelen
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vragen

Barmhartigheid is belangrijk voor christenen.
Een gelovige kijkt naar andere mensen en ziet
wanneer iemand het moeilijk heeft. Op
verschillende manieren kan de medemens
geholpen worden. Als de christen dat doet, is

— & 22

hij/zij barmhartig.
Waar komt barmhartigheid Was Jezus in de Bijbel de
vandaan? eerste die over
barmhartigheid sprak?

De barmhartigheid komt oorspronkelijk
van God. Hij ziet het lijden van mensen
en wil daar iets aan doen. Ook al is de
mens door zijn eigen schuld in nood
geraakt, dan nog wil God er voor die
mens zijn en de nood lenigen. Voor God
is medelijden dus niet genoeg. In zijn
barmhartigheid wil God lijden en nood
daadwerkelijk lenigen.

Al in het Oude Testament vinden we
belangrijke passages over
barmhartigheid. Toen God op de
berg Sinai aan Mozes verscheen riep
Hij: “De Heer is een barmhartige en
medelijdende God, lankmoedig en
groot in liefde en trouw” (Exodus
34,6).




Wie leert ons het meeste
over barmhartigheid?

Jezus heeft ons in de gelijkenissen
over de Barmhartige Samaritaan
(Lucas 10,25-37) en over de
Verloren Zoon (lucas 15,11-32)
geleerd hoe christenen met hun
medemensen om moeten gaan.
Ook met de Bergrede heeft Jezus
ons stof tot nadenken over
barmhartigheid gegeven (Mattetis
5,7).

Bij het Laatse Oordeel zal Jezus op
zijn rechterstoel gaan zitten en de
balans opmaken.

Wat zijn de lichamelijke
werken van
barmhartigheid?

De hongerigen spijzen

De dorstigen laven

De vreemdelingen herbergen

De naakten kleden

De zieken verzorgen en bezoeken
De gevangenen bezoeken

De doden begraven

Het oordeel zal vooral gebaseerd
zijn op de werken van
barmharigheid die de mens
verricht heeft (Matteiis 25,31-46).
Het goede handelen lijkt welhaast
belangrijker dan het juiste
geloof...

De Kerk heeft in de geschiedenis
veel nagedacht over de woorden
van Jezus en zowel lichamelijke
werken van barmhartigheid
geformuleerd alsook de geestelijke
werken van barmhartigheid.

Wat zijn de geestelijke

werken van
barmhartigheid?

Onderricht geven

Goede raad verstrekken

De bedroefden troosten

De zondaars terechtwijzen
Bedreigingen geduldig dragen

Zij die ons beledigen, graag vergeven
Voor de levenden en de doden bidden

— diaken Paul Menting
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Bidden met de
psalmen

Veel mensen vinden bidden
moeilijk. Welke woorden
gebruik je? Hoe kom je
verder dan het opsommen
van je wensenlijstje? Voor
verdieping en opfrissing:
probeer de psalmen eens!

Psalmen zijn zingbare gedichten
die behoren tot de oudste die de
mensheid kent. Oeroud, maar
nog springlevend. Al ver voor
onze jaartelling zongen Joden
deze liederen, in goede en in
slechte tijden. De versies van de
psalmen die wij nu nog kennen,
dateren vermoedelijk uit de tijd
van de Babylonische
ballingschap, de zesde eeuw
voor Christus. Ze worden wel
toegeschreven aan koning David,
maar dat is onzeker.

Maar liefst 150 zijn er

overgeleverd. Elke psalm heeft
een eigen sfeer en gevoelslading.

— O 24

Er klinken lof en dank, dan weer
klacht en protest en vaak een
roepen uit diepe nood. Psalmen
zijn liederen uit en over het echte
leven. Zowat alle denkbare
menselijke gevoelens komen tot
uitdrukking. Er is verdriet en
wanhoop, opstandigheid, twijfel.
Maar ook ontzag, dankbaarheid,
juichen, hoop en verrukking.

Geen smartlappen

Maar de psalmen stoppen niet bij
de expressie van gevoelens. Het
zijn geen smartlappen. Alle
ervaren onzekerheden en
worstelingen worden steeds
voor het aanschijn van God
gebracht. Dat wat mensen
beroert: neergelegd voor de
Barmachtige. De lieddichter
zoekt daarbij tastenderwijs naar
antwoorden die God hierop zou
kunnen geven. "God wat vindt u
hiervan? Wat betekent dat wat
ons nu overkomt in het licht van
uw presentie?” Deze spiegeling is
mogelijk omdat de God die in de

psalmen woont, geen verre of
onbewogen Eeuwige is. De
psalmist roept God aan als
Degene die betrokken is bij zijn
volk en mensen. God lijdt mee,
roept ons tot de orde, herschept
en spoort aan tot gerechtigheid.
Soms boos, maar altijd
barmbhartig en erop uit het
contact te herstellen.

In de psalmen loop je steeds
tegen contrasten aan. Aan de ene
kant de aarde zoals die nu is, met
aan de horizon de wereld
waarvan God en mensen hopen
dat die gestalte krijgt. En
tegenover de tijden die nu
erbarmelijk zijn, licht de droom
op van een tijd waarin vrede en
gerechtigheid gedijen. De pijn
over de onvolkomenheid wordt
uitgezongen, de mogelijkheid tot
heelheid wordt aarzelend
vermoed en afgesmeekt.

Jezus kent de psalmen

Vrome Joden zijn vertrouwd met
psalmen. Wie de joodse Bijbel
openslaat, treft de psalmzangen
nagenoeg in het midden daarvan
aan. Het kloppende hart,
waaromheen de overige
Bijbelboeken gegroepeerd zijn.
Psalmen maakten deel uit van
het alledaagse, joodse leven.




Zoals wij gedichten of
levenswijsheden paraat hebben,
zo konden gelovige joden op alle
mogelijke momenten een
toepasselijke psalmtekst
aanhalen. Ongetwijfeld kende
Jezus, net als zijn tijdgenoten,
alle psalmen uit het hoofd. Hij
haalt ze dan ook bij herhaling
aan. Ook de schrijvers van het
Nieuwe Testament weven
psalmverwijzingen in hun
beschrijvingen. De poézie van de
psalmen bood en biedt een
vruchtbaar zingevingskader:
betekenisvolle woorden en
beelden voor situaties die
ontwrichtend of juist vreugdevol
zijn.

Bij de kladden

Je wordt wat je bidt. Dat is een
elementaire geestelijke wet
volgens Tom Wright in zijn boek
‘Pleidooi voor de Psalmen’ Laat
je daarom meevoeren met de
psalmen is zijn advies. Psalmen
hebben namelijk goddelijke en
menselijke diepgang. Psalmen
doen wat met je. Vooral als je ze
hardop zegt. Of beter nog: zingt.
Ze grijpen je bij de kladden.

Cadans
Kloosterlingen zingen ze niet
voor niets dagelijks: “Dagelijks

spreek ik Uw lof zeven malen”.
De ene helft van de
gemeenschap zingt een regel, de
andere helft antwoordt met de
volgende zin. Deze wisselzang
zorgt voor een spirituele cadans
die je meevoert. Ook in
eucharistievieringen met een
gregoriaans koor hoor je in de
tussenzangen delen uit psalmen,
afgestemd op de periode van het
kerkelijk jaar. Die teksten klinken
dan in het latijn. Het is beslist de
moeite waard om daarbij op de
Nederlandse vertaling te letten.
Ook in andere liederen,
bijvoorbeeld in die van Huub
Qosterhuis, klinken vaak
fragmenten uit psalmen.

Aanrader

Ook de psalmen beleven?
Gewoon beginnen! Er is een
prachtige app voor op je
telefoon waarbij je alle psalmen
in de nieuwste vertaling (NBV21)
onder handbereik hebt.
Download via
https://debijbel.nl/app. Je kunt
de tekst ook laten voorlezen
door een prettige stem.
Bovendien krijg je alle andere
Bijbelteksten er ook nog eens bij.

— Hans van Gennip

Mijn favorieten:

Psalm 23 “De Heer is mijn
Herder, het ontbreekt mij aan
niets.”

Psalm 27 “De Heer is mijn
licht, mijn behoud, wie zou ik
vrezen?”

Psalm 42 “Zoals een hinde
smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U, o
God”

Psalm 91 “Wie in de
beschutting van de
Allerhoogste woont en
overnacht in de schaduw van
de Ontzagwekkende, zegt
tegen de Heer: “Mijn
toevlucht, mijn vesting, mijn
God, op U vertrouw ik”

Psalm 121 “Ik sla mijn ogen op
naar de bergen, van waar
komt mijn hulp?”

Psalm 139 "Heer, U kent mij, U
doorgrondt mij”
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar
parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie,
wat en waar in maximaal 100 woorden. De
redactie kan het artikel inkorten of
weigeren. Voor het volgende nummer
graag aanleveren voor1september.

Nog een paar weken en de vakantiekoffers
worden weer gepakt. Niet iedereen zoekt het
buitenshuis. Het is al een traditie om voor de
oudere thuisblijvers een gezellige middag te
organiseren.

Dat duurt nog even, maar als u graag naar de
vakantiemiddag komt, zet u dan zondag 30
juli alvast in uw agenda of op de kalender.

De bijeenkomst is in
de Kruispuntkerk in
Hatert, begint om
14.30 uur en duurt
tot ongeveer 17.15
uur.

Er worden nog
uitnodigingen
verspreid, maar mocht u er geen ontvangen
en wel graag komen, dan kunt u zich ook
opgeven via het parochiesecretariaat of via
een van de locatiesecretariaten. En is er in uw
vrienden- of kennissenkring een oudere die
het gezellig vindt om mee te komen, dan is die
ook van harte welkom.

In verband met de organisatie en de inkopen,
vragen we u wel met klem om u uiterlijk 24
juli op te geven.

— Bettie Essers

Oplossing rebus op pagina 20: Fijne vakantie!
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Wie deze zomer thuis is, kan toch met
spannende verhalen over een wereldreis
thuiskomen. ledere woensdagmiddag in juli en
augustus wordt de Ontmoetingstuin namelijk

een theetuin met
thee, koffie en
lekkernijen uit steeds
een ander land. Je
kunt onder andere
Tadzjikistan, Eritrea,
Duitsland, Servié,
Syrié, Turkije
ontdekken, maar ook

Op wereldreis

& = =13
~ " in Dukenburg }
enkele Nederlandse provincies. En in gesprek
gaan met mensen uit dat land of die provincie.

Het precieze reisschema staat begin juli op de
site van de Dukenburger en op
www.ontmoetingskerk.net.

Alle woensdagen in juli en augustus (behalve in
de 4-daagseweek) van 14.00 tot 16.00 uur
Ontmoetingstuin, Meijhorst 7033.

Wil je zelf een bijdrage leveren, door wat
lekkers te bakken of een speciale thee of koffie
te schenken, laat het ons weten. Onkosten
kunnen bij aanvraag vooraf worden
gedeclareerd. secretariaat@ontmoetingkerk net.




Bij verlies denken veel mensen vooral aan het
sterven van een dierbare. Maar verlies is ook: je
baan kwijtraken of heel ander werk moeten gaan
doen. Dan komt het gemis aan inkomen, structuur,
sociale contacten, talent kunnen inzetten, nuttig
zijn, waardering krijgen, energiek zijn.

We gaan in gesprek over: wat mis jij nu (het meest)?
En delen ervaringen over hoe ermee om te gaan.
Onder begeleiding van Evert Spitz en pastor Joska
van der Meer.

Donderdag 14 september van 15.00 tot 16.30 uur in
de Ontmoetingskerk.
Meer info: Jvandermeer@H3eenheid.nl

Open inloop, er is iemand die luistert naar jouw
verhaal. Samen zijn met lotgenoten, creatieve
expressie of gewoon zitten en een
kopje koffie of thee drinken.

Bij de ontmoetingsplekken voor
Rouw & Verlies bieden
vrijwilligers een luisterend oor of
kun je je verhaal met anderen
delen. De inloop is vrij en er is
koffie en thee.

vr 7 juli 15.00-17.00 uur Huis van Compassie
dilljuli  13.00-15.00 uur Wijkfabriek
dil5aug 13.00-15.00 uur Wijkfabriek

wo 23 aug 10.00-11.30 uur Ontmoetingskerk

vrlsept 15.00-17.00 uur Huis van Compassie
Y
WIIKFABRIEK
Yyl WOLFSKUIL
[ Huis van Compassie Sijmegen
Huis van Compassie Wijkfabriek
Vlietstraat 20B Koninginnelaan 1

In samenwerking met:

Bij de opening van het
kerkelijk werkjaar op 2 en 3
september zijn er in de
Ontmoetingskerk
themavieringen met
medewerking van alle koren
van de Ontmoetingskerk.
Met de centrale vraag: ieder
in de eigen bubbel of zoeken
we verbinding? Dit thema
wordt in het najaarsprogramma verder
uitgediept in lezingen, gesprekken en een
tentoonstelling.

De vieringen in dat weekend zijn
oecumenisch. Zaterdag 2 september om 18.30
uur, zondag 3 september om 10.30 uur.

Ook dit jaar willen we de lopers van de
Nijmeegse Vierdaagse weer een goede start
meegeven. Daarom vieren we op zondag 16
juli om 10:00 uur de Vierdaagsemis in de
Groenestraatkerk. Jokolo zal de
Eucharistieviering opluisteren.

Aan het einde krijgen de lopers de
gelegenheid om de zegen te ontvangen en
zingen we samen het Vierdaagselied. Een
viering die je zeker niet mag missen!
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Thuis
blijven

column
Cara Valk

De platanen overdekken de Staddijk op bijna majestueuze
wijze. En terwijl in mijn WhatsApp de vakantiefoto's van
vrienden en familie in verre oorden binnenstromen, waan
ik mij op de mooiste plek ter aarde. Het is misschien wel
het best bewaarde geheim van de stad, mijn route door
het stadspark.

In de zomerwind ruisen de platanen, daaronder heerst een
stilte, want de stadsgeluiden zijn vervlogen. Dan rechts
een bospaadje in, aan het einde glinstert het water van de
oude Maasarm, rechts de appelboomgaard. Er is toch
weer blad gegroeid dit jaar, maar vrucht dragen is
moeilijk, z6 kronkelig oud zijn de bomen.

Voorbij de sportvelden ga ik het Kraaienbosje in. Een
heuveltje en dan de hoge populieren. Het lijkt wel of ze
een intieme ruimte voor me scheppen, die reusachtige
bomen. Een ruimte waar ik helemaal thuis ben en me
tegelijkertijd verbonden voel met alles wat groter is dan ik
kan bevatten.

Ineens valt er zonlicht naar binnen, ik kijk omhoog: boven
een kale stam is er een opening in het bladerdak. Een
oculus! Het Pantheon, Romel! Ik voel de oudheid, het
eeuwenoude tasten naar verbinding met dat wat ons te
boven gaat. En deze opening hier tussen de
populieren....... Ik ben een beetje beduusd: hoe kan ik in
het Dukenburgse groen dit ineens allemaal ervaren? Het
overkomt me als een geschenk, ik hoef er niets voor te
doen, alleen maar in het Kraaienbosje te zijn.

Ik zoek een bankje. Een hond loopt voor zijn baasje uit.
“Mooi hé?” glimlacht baasje me toe. “Jazeker mooi’”, zeg ik.
Mijn WhatsApp laat van zich horen. Foto's met gebruinde
gezichten en rijk gedekte mediterrane tafels laat ik aan me
voorbij gaan. Hé, opeens 'Groetjes uit Rome' en een foto:
de oculus! Ik geloof het bijna niet.

Maar ik weet het: thuis blijven is het nieuwe verder gaan.
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Jolanda
Schonten

Op de koffie bij Jolanda Schouten.
Samen met diaken Henk Wellink,
zuster Catharina en Katinka
verzorgt zij de voorbereiding voor
de eerste heilige Communie.

Was jij altijd al kerkelijk betrokken?

"Als kind ging ik met mijn ouders mee en kreeg
de drie sacramenten. Met mijn opa en oma ging
ik naar de kerk in Brakkenstein en later met mijn
oma naar de Nebokerk. Het orgel en de
Gregoriaanse muziek maakten veel indruk. Ik
bladerde in de Bijbels en bestudeerde de
glas-in-loodramen. Destijds deed de hele klas de
eerste heilige Communie en kregen we
catechese van een bevlogen medewerker.
Tijdens mijn puberteit en studententijd ebde de
behoefte om naar de kerk te gaan weg. Toen
mijn kinderen werden geboren, kwam weer het
verlangen om meer met het geloof bezig te zijn."

Hoe gaan jouw kinderen om met het geloof?

"Ik heb drie kinderen. Ik heb ze laten dopen en ze
hebben de eerste heilige Communie gedaan. De
oudste twee deden al het Vormsel. Die twee
puberen en confronteren mij met vragen. Ik
vind het belangrijk om met ze in gesprek te
blijven”

Krijg je de vraag waarom je voor hen het geloof
hebt gekozen?

"Zeker. Ik begrijp die vraag ook wel. Ik leg ze dan
ook uit dat dit de basis is die ik ze als ouder wil
meegeven. Nu ze ouder zijn, dwing ik ze niet om
naar de kerk te gaan, maar ik vraag ze wel altijd
mee. Als ze een goed en sociaal mens worden
door deze basis is dat al fantastisch. Op moeilijke
moment geef ik aan dat het ook kan helpen om
te bidden. En dat bidden overal kan en op de
manier die het beste op dat moment bij jou past”

Hoe pakken jullie de voorbereiding™®p de eerste

Communie aan?

"We proberen de kinderen te interesseren door
het geheel in deze tijd te plaatsen. Maar ook
door de kerk echt te laten zien. Bij de laatste
voorbereiding hebben wij met hen de kerktoren
beklommen. Dat is een hele belevenis. Soms is
het wel een zoektocht om de kinderen het Onze
Vader te leren. Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld
dit gebed geleerd door de zinnetjes los te breken
en als een puzzel op te lossen. Ook proberen we
iedere samenkomst samen te eten. Wij kijken nu
of we de kinderen meer taakjes kunnen geven,
zoals de altaartafel helpen dekken, de bel luiden,
noem maar op. Het geloof moet de competitie
aan met een veranderende wereld. Je moet
moeite doen om de kinderen uit te dagen. Ga
mee met de kinderen, op hun niveau en in hun
belevingswereld. Ik probeer goed te luisteren
naar ouders, maar ook te kijken hoe andere
religies de kinderen binden"

Wat is jouw hoop voor de toekomst?

"Dat de kinderen, naast hun telefoon en
computerspelletjes, ook andere interesses
hebben. Dat we ze kunnen uitdagen, waardoor
ze in de kerk blijven komen. Je plant een zaadje
en hoopt dat het uitgroeit tot een volwassen en
prachtige boom!"

— Laura de Schepper
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Verrast, blij en dankbaar... met de parochiespeld.

Vanmorgen, 4 juni, werd ik verrast met deze
onderscheiding. Tuurlijk verrast: Waarom ik?

En blij: ja, ‘erkenning’ voor al het werk dat verzet
wordt. Vanaf 1988 ben ik betrokken bij het wel en
wee van de Lourdeskerk. In eerste instantie bij de
gezinsdiensten, in de voormalig Emmaus
parochie, dus ook in de Groenestraatkerk. En,
zoals dat gaat..... communievoorbereiding,
begeleiding vormselgroep, bloemschikken, lector,
en het vermenigvuldigen van boekjes.

En zoals dat gaat: "O ja: er is geen koster, kun jij?"
"Och, de lectrice die het rooster altijd maakte gaat
verhuizen. Wil jjj ....?"

Ingezonden

"Paul Menting gaat drie maanden met
sabbatverlof, wil jij voor de Drieklank het
vieringenrooster verzorgen?" (Eerder deed ik dat
voor de Triptiek.)

Staat er "nee" in mijn woordenboek? Ja, als mijn
moeder me nodig heeft en sinds drie jaar voor
een kleinzoon.

Dankbaar ook: om samen met de mensen die
werkzaam zijn in het pastoraal centrum, in welke
kerk dan ook, samen aan de gemeenschap Heilige
Drie-eenheid te werken.

Een oprecht dank je wel.

— Mathilda Struike

Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica
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www.elektroservicenijmegen.nl



In onze parochie zijn overleden

25april  Jamila Ishak-Saleba (86) Groenestraatkerk
30april  Tineke Verhoeven-Devenijns (89) Ontmoetingskerk
3 mei Hakky Jansen (86) H.Antonius Abtkerk
9 mei Ria Joosten-Vreugde (83) Cenakelkerk
op 9 mei Jan van Os (72) Sacramentskerk

12 mei Gerrie Derks (94) H. Antonius Abtkerk
4 juni Ton van Wezel (71) Lourdeskerk

we 11 juni Suzanne Bernhardi-Geerdink (94) Cenakelkerk
14 juni Nelly Verhoeven-Maassen (95) Sacramentskerk
16 juni Rietje ten Have-Scheers (88) Bartholometis, Beek

e aan 16 juni Jan Franken (69) Ontmoetingskerk

17 juni Marisa Boekestein (81) H.Antonius Abtkerk
17 juni Riet Kilsdonk-Sanders (91) H. Antonius Abtkerk
17 juni Els Stoelinga-Elgersma (94) Studentenkerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene in dit
overzicht opgenomen. Als er geen kerkelijke uitvaart was, kan
familie of uitvaartondernemer aan het parochiesecretariaat het
verzoek doorgeven voor een vermelding in dit magazine en op de
website: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Klopper & Kramer

rtcentrum Qud-Mariénboon

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Qud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



Parochie Heilige Drie-eenheid

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@h3 id.nl; wwwh3 .l
Secretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL82 INGB 0008 9554 27

I lheid

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting; Locatielandstichting@h3eenheid.nl; www.h3eenheid nl
Secretariaat: 024-322 2165, ma tfm vr 9.30-12.30 uur. Voor dringende zaken: 06-108 96107

Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11 Doordeweekse mis: di en vr 9.00 uur Kerk open voor bezichtiging: do- t/m zo
van 14.00 uur tot16.30 uur.

Groenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; LocatieGroenestraat@h;
Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9.00-12.30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 53 INGB 0001 0222 22 Overige betalingen: NL 82 INGB 0008 9554 27
Doordeweekse mis: ma en vr9.00 uur. Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.

heid.nl; www.h heid.nl

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36 30).
Voordringende zaken: 06-127 239 21

Bank: NL18 RABO 0131 6014 74 Doordeweekse mis: wo 9.00 uur.
Mariakapel: dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen; LocatieHatert@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855, di en vrvan 10.00-12.00 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 28 RABO 0119 4005 37 of NL75 INGB 0000 9296 76

Overige betalingen: NL 55 RABO 0119 4012 15 Doordeweekse mis: di 9.00 uur.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen; Secretariaat@ontmoetingskerk.net; www.ontmoetingskerk. net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr9.00-12.00 uur (tijdens en buiten secretariaatsuren wordt u voor dringende
zaken via dit nummer doorverwezen).

Kerk en Mariakapel open iedere ochtend, woensdag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond.

Bank: NL 37 ABNA 0453 4213 50 of NL 43 INGB 0001 4137 00

0.L.V. van Lourdeskerk

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; pavochiecentrum@hs3 id.nl; www.h3 .l
Secretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL82 INGB 0008 9554 27

Is laoid

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen; sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl; www.kerkbrakkenstein.nl
Parochianen uit de wijk Brakkenstein kerken hier veelal Receptie van het klooster: 024-355 8029,

ma t/mvr 9.00-12.00 uur. Kerk open dagelijks 8.30-9.30 en16.30-18.00 uur.




