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Dit jaar had ik tijdens de Goede
Week soms moeite om bij de les
te blijven.

Zoals elk jaar gingen we nadat de Heer zich
onder de mensen begaf (het Feest van
Openbaring op 6 januari) als pelgrims met Hem
op pad. De drie jaren van zijn openbare leven
kwamen voorbij. Aan de hand daarvan gingen
we als het ware met Hem vanuit Galilea naar
Judea. Meer precies: naar Jeruzalem.

Tijdens deze geestelijke reis ontmoetten wij
mensen die Jezus vriendelijk tegemoet traden
maar ook mensen die zich aan Hem stoorden
en Hem op de huid zaten. En in de loop van de
Goede week sloeg de vlam in de pan. Het
‘Hosanna’ bij zijn intocht in Jeruzalem sloeg om
in een ‘Weg met Hem'’ en daarna zijn lijden en
dood aan het kruis. Het voor velen
onverwachte sluitstuk, zijn verrijzenis op
Paaszondag, bracht daarentegen zijn vrienden
grote vreugde. Op het moment dat ik dit schrijf,
zijn wij met elkaar op weg naar Jezus’
Hemelvaart, zijn terugkeer naar zijn hemels
thuis.

Kwam u in een soortgelijke rollercoaster van
emoties terecht? Ik deels wel. Ik had dit jaar een
andere Goede week dan anders. Tegen de
achtergrond van mijn onverwachte benoeming
in een nieuwe parochie en mijn naderende
afscheid van de parochie Heilige Drie-eenheid
kostte het me zoals gezegd moeite om om
helemaal bij de les te blijven. Ik voelde
momenten van vreugde en dankbaarheid,
vanwege de plezierige contacten met velen van
u in de ruim vier jaar dat ik in uw midden
mocht zijn. Maar ik ervoer ook moeilijke
momenten. Wanneer ik me realiseerde dat ik
onze grote, complexe, diverse, maar ook zo

mooie parochiegemeenschap moetloslaten. En
daarmee ook al die mensen die mij dierbaar
zijn geworden.

Hoewel de vergelijking natuurlijk mank gaat,
bedacht ik dat ik, net als Jezus in Zijn tijd, in uw
midden een ‘openbare’ persoon ben geweest.
Als herder, bestuurder en als mens.

Na een relatief korte tijd, want wat is nu vier
jaar op een mensenleven, trek ik binnenkort
verder. Als een pelgrim geinspireerd door Gods
Geest. Ik ben op weg naar een nieuwe en ook
kleurrijke gemeenschap. Ook daar zal er
mogelijk af en toe zoiets als een ‘Hosanna’
klinken of een “‘Weg met hem’. Maar dat hoort
bij mijn leven als herder in de Naam van de
Heer. Je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar
de zin maken. En met een pastoraal hart dat
luistert, een woord dat opbeurt en een hand die
steun geeft, kom je een heel eind, heb ik
gemerkt.

Ik neem afscheid van u met een oprecht
'hartelijk dank’ En weet: ‘uit het oog is nog niet
uit het hart’ In elk geval niet voor mij!







Op vrijdagmiddag hadden ze in de
Ontmoetingskerk gezellig samen gewerkt aan hun
mooie palmpaasstok en daarna samen gegeten.

En op Palmzondag was het zo ver, de kinderen
mochten tijdens de viering in optocht door de kerk
lopen. Met hun mooie stokken. Eerst hadden ze nog
geluisterd naar het verhaal van de intocht van Jezus
in Jeruzalem. Hoe Hij, op de rug van een ezel
gezeten, onder het gezang van de mensen langs de
weg de stad binnenreed. Over de mantels en takken
van de bomen, die ze op de weg hadden gelegd.

Ook bij de optocht van de kinderen in de kerk klonk
blij gezang, van het Kinderkoor. In de kerk ging de
viering daarna verder, maar de optocht ging naar
buiten, zoals elk jaar, op weg naar
senioren-wooncenirum De Meiberg. Samen met
het Kinderkoor en natuurlijk met Vincent Cuppen,
die op zijn accordeon de bonte stoet muzikaal
begeleidde.

Bij De Meiberg aangekomen zongen alle kinderen

enkele vrolijke liedjes. Dat werd zeer gewaardeerd
door de bewoners!

— Brigitte van Dam




De verbouw van de Antonius Abtkerk in
Malden tot woningen en een kleinere kerk
heeft wat vertraging opgelopen. Reden
hiervoor is dat projectontwikkelaar AdVicus
nog in gesprek is met de gemeente Heumen,
die meer betaalbare woningen wil.

Er ligt nu een aangepast voorstel waarbij de
pastorie wordt opgedeeld in meerdere
aangepaste appartementen. In de eerdere
plannen zou de pastorie worden verbouwd tot
twee woningen.

De plannen worden binnenkort voorgelegd
aan de gemeenteraad. AdVicus hoopt dat de
raad voor de zomer instemt met de plannen,
zodat daarna snel kan worden gewerkt aan de
vergunningen en de bouwvoorbereiding.

De contractbesprekingen tusssen AdVicus en
parochiebestuur zijn in afrondende fase.
Verwacht wordt dat begin volgend jaar met de
bouw gestart zal worden.

Omdat de Antonius Abtkerk uit 1960 al lange
tijd te groot is voor het aantal kerkgangers,
werd vorig jaar besloten om in zee te gaan met
AdVicus. Die wil de grote kerkzaal opdelen in
drie delen, waarvan één deel een nieuwe
kerkruimte wordt. Aan de buitenkant blijft de
kerk grotendeels intact.

Nieuws en info

Goed voor het milieu en
de portemonnee. Op het
dak van de pastorie van
de Cenakelkerk en de
Taborkapel zijn 115
zonnepanelen geplaatst.
De panelen zullen
jaarlijks gemiddeld circa
36.200 kWh opleveren.
Met de huidige prijzen is
de investering in 7 jaar
terugverdiend.

Cor de Jager heeft besloten zijn taken per
direct neer te leggen als adviseur
Beheerszaken van het parochiebestuur. Hij
kan zich niet langer vinden in het gevoerde
beleid rond de verkoop van de voormalige
O.LV. v/h Heilig Hartkerk en bijbehorende
pastorie in Berg en Dal.

Het parochiebestuur heeft van het begin af
aan de intentie uitgesproken te zoeken
naar een sociaal-maatschappelijke
bestemming tegen de meest optimale
opbrengst. Cor denkt dat met het huidige
beleid niet de maximale opbrengst wordt
binnengehaald voor het kerkcomplex. Dit
verschil in opvatting is helaas
onoverbrugbaar gebleken.

Het parochiebestuur betreurt zijn besluit,
maar respecteert dat. Het bestuur blijft Cor
dankbaar en erkentelijk voor zijn inzet en
bijdrage als adviseur van ons bestuur en
daarmee onze geloofsgemeenschap.




Ze dacht voor haar echtgenoot Freek naar het
gemeentehuis van Berg en Dal te

zijn gekomen, maar Marijke
Houterman kreeg zelf ook een lintje.
Het echtpaar kreeg de koninklijke
onderscheiding onder meer voor
hun werk voor de parochie. Zo
ondersteunde Freek jarenlang de
kostergroep en was hij meer dan 20
jaar lector. Daarnaast is hij actief
voor de tennisvereniging, de
carnavalsvereniging en Muziek-
gezelschap Edelweisz.

Marijke Houterman was van 2003 tot
2009 lid van het parochiebestuur.
Ook codrdineerde ze meer dan twintig jaar de
lectorgroep van de kerk in Berg en Dal.
Daarnaast zet ze zich al jaren in voor het
dorpshuis in Berg en Dal. Beiden zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het parochiebestuur heeft het vernieuwde
redactiestatuut voor de Drieklank
goedgekeurd. De redactie werkte nog
met een oud statuut, uit de tijd van De
Triptiek. In dit document zijn taken en
verantwoordelijkheden vastgelegd. Zo
¥ heeft de redactie de vrijheid om
ingezonden artikelen in te korten, te
redigeren of niet te plaatsen. Bij
weigering van kopij wordt contact
opgenomen met de auteur. Het
redactiestatuut staat ook op de site.

Een aannemer maakt mogelijk de komende
periode gebruik van de parkeerplaats van de
voormalige kerk in Berg en Dal voor de opslag
van materiaal. Het bedrijf gaat de Oude
Kleefsebaan opnieuw asfalteren.

- Nieuwe functie in parochie app:
Marktplaats, om elkaar te helpen

Op zoek naar iemand die wil helpen in de
tuin? Of zoek je een lift om naar de mis in
de kerk verderop te kunnen gaan? Voor dit
soort vragen is er nu een speciale groep
aangemaakt in de parochie-app.

De groep heet heel eenvoudig 'Marktplaats' In
deze groep kun je oproepjes plaatsen aan
andere parochianen.

Heb je nog een mooi heiligenbeeld dat je kwijt
wil of zoek je iemand die je kan helpen met de
computer? Wil je je fiets verkopen? Het kan
allemaal

Er zijn wel een paar spelregels:

- Je mag geen zakelijke oproepjes plaatsen. Een
fiets verkopen kan dus wel, maar geen
advertenties voor je bedrijf.

- Heb je meerdere
items die je kwijt
wil? Plaats het in
meerdere
berichten.

- Degene die het
eerst reageert
heeft het eerste
'recht’.

- Heeft iemand gereageerd? Zoek onderling met
elkaar contact, maak daarvoor niet een nieuw
topic in de groep aan.

Op dit moment maken ruim 100 parochianen
gebruik van de app. Wil jij hem ook? Zoek in
Apple Store of Google Play naar 'H3eenheid
Nijmegen' en meld je aan! (Profielfoto verplicht)

76 ——




"Prolgeer tg
verbinden

Ruim vier jaar was Jacques Grubben
pastoor van de parochie Heilige
Drie-eenheid. Onlangs kwam het
onverwachte bericht dat hij op verzoek
van de bisschop per 1 mei van plaats ruilt
met pastoor Harald Spiertz van de
parochie Heilige Johannes de Doper in
Schaijk. Jacques kijkt terug op enkele
goede jaren, waarin hij wel te maken had

met lastige kwesties.

"Ik trad hier aan in januari 2019.  een heldere gezamenlijk Er lagen ook lastige

De parochie had een gedragen visie nodig op hoe we  vraagstukken, zoals je al zei.
fusieproces achter de rug, dat als grote fusieparochie verder "Ja, we waren natuurlijk altijd
hier en daar onder druk nogal zouden gaan. Zowel pastoraal verwend geweest met bij wijze
snel was gegaan. Men moest als zeg maar 'bedrijfsmatig" van spreken een kerk op elke
nog bijkomen en aan elkaar Daar waren al wel voorzichtige  straathoek”

wennen, maar tegelijkertijd stappen in gezet, maar de

waren er enkele noodzaak was nog niet Oplossingen vinden
bestuurswisselingen. Bovendien algemeen doorgedrongen. "Daar kwam bij dat de rollen in
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lagen er de hete hangijzers van
een behoorlijk financieel tekort
en daarmee samenhangend de
onvermijdelijke beslissing om
kerkgebouwen te sluiten. Het
was dus voor mij niet bepaald
een rustige landing”"

Een duidelijke visie

Hoe heb je dat ervaren?

"Het bisdom zei dat ik moest
proberen te verbinden. Dat zou
mijn kracht zijn. Maar ga er
maar aan staan. In elk geval was

het team veranderden. We zijn
als parochie zeer verscheiden
en dat geldt ook voor de
teamleden

Ja, 'eenheid in verscheidenheid'
noemen we dat toch?

"Nou, ik zou eerder spreken van
'verscheidenheid in eenheid’.
Dat vond ik niet altijd
gemakkelijk. We hebben elkaar
echt moeten leren verstaan. En
dat ging stapje voor stapje,
zeker ook bij mij."




Kun je een voorbeeld noemen?
‘Ja, ik denk dan aan de liturgie.
Ik ben in alle kerken
voorgegaan en de pastors Joska
en Els van de Ontmoetingskerk
zijn dat ook gaan doen. Dan
zagen we de verschillen in
liturgische gebruiken. Maar
daarin konden we elkaar
begrijpen en respecteren. Zo
nodig zochten we een manier
om ermee om te gaan. Dat heb
ik in dit team als heel positief
ervaren.'

"Ik denk daarbij ook aan
creatieve organisatorische
oplossingen. Het pastorale team
is klein, zeker sinds Eugéne
onverwacht wegviel. Rond
Pasen lukte het bijvoorbeeld
niet meer om in alle kerken
vieringen te hebben. We

moeten dus samenwerken. In
de Kruispuntkerk was geen
Paaswake, maar wel een Witte
Donderdagviering. In de
Groenestraatkerk was de
Kruishulde op Goede Vrijdag en
in de Lourdeskerk was de
Paaswake. Het parochiefeest
doen we nu ook op
verschillende locaties. Dat
stimuleert mensen om ergens
anders over de drempel te
stappen.”

Parochianen

Heb je die toenadering al onder
de parochianen ervaren?

"Ja zeker. De parochie bestrijkt
natuurlijk een vrij groot gebied,
met kerken met uiteenlopende
geschiedenissen en verschillen
in de manier van kerk zijn.
Maar die zijn wel dichter bijj

Foto links: pastoor Jacques
Grubben tijdens de
afscheidsmis in de
Groenestraatkerk

Foto: Angela van der Mast

"Het bisdom zei dat
ik moest proberen
te verbinden. Dat
zou mijn kracht
zijn. Maar ga er
maar aan staan"

elkaar gekomen. De
parochianen begrijpen wel dat
ze in beweging moeten komen.
We zijn ook huisbezoeken gaan
afleggen om mensen te spreken.
‘Wat me raakte, was dat toen ik
onlangs in de Ontmoetingskerk
voorging na afloop iemand
geémotioneerd tegen me zei het
jammer te vinden dat ik wegga.
Dan is er toch een brug
geslagen.”

Nieuwe werkplek

Nu ga je dus verkassen. Dat is
Voor ons wennen maar voor
jou ongetwijfeld ook. Hoe ziet je
nieuwe parochie eruit?

"Het gebied is geografisch groter
dan hier, met op 4 locaties 8
kerken en enkele kapellen in 14
dorpen. Er is een klein bestuur
met naast mij twee leden en een
pastoraal team idem. Het gebied
heeft een agrarisch karakter en
de Brabantse gemoedelijkheid
die ik nog ken van Boxtel, waar
ik pastoor was voordat ik in
Nijmegen aantrad. Dus ik zal
me daar vast wel thuis gaan
voelen. Maar het is zeker
wennen. En ik kan de
complexiteit van deze

9O ——
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parochie loslaten, maar die komt
in Schaijk in een andere vorm
wel weer terug”

En je zult weer veel moeten
fietsen.

Jacques lacht: "Ja, maar dat ben ik
gewend en het is daar vlakker
dan hier, dus dat scheelt weer"

Vooruit kijken

Je hebt je je collega Harald al over
een en ander gesproken neem ik
aan?

"Zeker, we hebben een gesprek
gehad over de beide parochies

en wat er speelt. We werken aan
een goede wederzijdse
overdracht”

Wat neem je van hieruit mee?
"In elk geval mijn positieve
ervaringen en wat ik heb
geleerd. Ik wil de dialoog tussen
de kerken stimuleren. En ik ga
proberen nieuwe, met name
jonge mensen te vinden voor het
bestuur. Die moeten we zeker bij
de kerk proberen de betrekken"

Dat is een hele uitdaging. Wat wil
je ons nog meegeven voor de
toekomst?

"Ga door op de ingeslagen weg.
Laat je leiden door Gods Geest,
met liefde en geduld. Het is een
pelgrimage van vertrouwen. En
daarvoor is belangrijk dat je over
elkaars drempel stapt. Ga eens
naar een andere kerk dan waar je
altijd komt. Dat geldt ook voor
bestuur en team: maak je
zichtbaar. In ontmoetingen
worden bruggen geslagen en
groeit vertrouwen. En dat lukt al,
heb ik gemerkt. Ik wens jullie
allen met pastoor Harald een
goede toekomst!”

— Brigitte van Dam

"Er moet iets 1

Na zo'n 15 jaar pastoor te zijn geweest in
Sechaijk, kreeg Harald Spiertz opeens een
telefoontje van het bisdom. Of hij pastoor
wilde worden in Nijmegen. Hij hoefde er
niet lang over na te denken. "Het
moeilijkste zal zijn, maar daar vertel ik
niks nieuws mee, om mensen mee te

krijgen."

"Eigenlijk wist ik op mijn 17e al
dat ik priester wilde worden,’
zegt Harald Spiertz (54), terwijl
hij een slok koffie neemt. "Maar
het heeft wat langer geduurd"

Waarom?

"Tja, achteraf kun je het allemaal
mooi beredeneren, maar zo
werkt het natuurlijk vaak niet.
Het leven zit vaak wat
gecompliceerd in elkaar!"

Harald Spiertz groeide op in
Limburg ("Tk heb zowel in Zuid-
als in Noord-Limburg
gewoond”), maar ging in 1995
naar de priesteropleiding aan het
Sint Janscentrum in Den Bosch.
Op 9 juni 2001 werd hij tot
priester gewijd. Hij werkte in
parochies in Den Bosch,
Helmond en Geldrop voordat hij
in 2008 in Schaijk terechtkwam.

Waarom koos u eigenlijk voor het
Sint Janscentrum en niet voor
Rolduc, de priesteropleiding van
het bisdom Roermond?

"Dat vind ik een lastige vraag.
Men zei dat het wat opener was
in Den Bosch. Maar je maakt op
een gegeven moment een keuze.
Ik meldde me aan en er volgde
een gesprek met Hurkmans, die
daar toen rector was en later
bisschop van Den Bosch werd. Ik
ben ook door hem tot priester
gewijd. Maar er zijn meerdere
Limburgers in dit bisdom
werkzaam geworden, onder
meer de pastoor van de H.
Mariaparochie in Den Bosch."

U bent ongeveer 15 jaar priester
geweest in Schaijk. In hoeverre
verschilt die parochie van de
onze?

"De Heilige Johannes de
Doperparochie bestaat uit 6
voormalige parochies. Dan
hebben we het over 14 dorpen,
10 kerken waarvan we er nog 8
in gebruik zijn, en 3 kapellen.
Dus ik werk nu ook al in een
groter verband. Ik denk dat er
weinig verschillen zijn. De
dorpspastoor bestaat niet meer.




n beweging komen’

Of je nou een fusieparochie of
een federatie model hebt, je hebt
toch altijd een team waar je mee
samenwerkt"

Als je kijkt naar de traditionele
pijlers van een parochie -
liturgie, catechese,
gemeenschapsopbouw en
diaconie - waar wilt u zich dan
vooral op richten?

"Ik denk dat de vorming van een
gemeenschap of van
gemeenschappen de prioriteit
zou moeten hebben voor een
parochie. En geloofsverdieping,
zodat mensen geinspireerd
raken. Er moet iets in beweging
komen. En volgens mij kan dat
alleen maar met elkaar. Een
pastoor kan niet alles. Dus je zult
ook een bepaalde verdeling van
taken moeten hebben die
constructief is. Die ook de
parochie ten dienste is. Dat die
parochie ook, hoe moeilijk dat
ook is, een bepaalde vitaliteit
krijgt."

Heeft u al concrete ideeén?

"Ik zal eerst tijd nodig hebben om
te kijken waar de mogelijkheden
liggen. Dat kun je niet van
buitenaf zien, daarvoor moet je
de mensen eerst kennen. Het
moeilijkste zal zijn, maar daar
vertel ik niks nieuws mee, om
mensen mee te krijgen. Om mee
te helpen of mee te vieren!

In 2016 stapte een groot deel van
het parochiebestuur in Schaijk
op. Volgens het Brabants
Dagblad omdat ze niet met
Harald Spiertz konden
samenwerken. Maar volgens

Pastoor Harald Spiertz. Foto: Jacqueline van den Boom

hem lag dat anders. "Ik snap dat
dit verhaal vragen oproept, maar
bij deze kwestie speelde iets
anders. Daar kan ik echter niets
over zeggen. Dat zou niet netjes
zijn ten opzichte van
betrokkenen. Dat is jammer,
want het is natuurlijk geen
lekkere binnenkomer als mensen
dit googelen.

Bent u een moeilijke man om
mee samen te werken?

"lk sta open voor de
oecumene en ik geel
daarvoor de ruimte.
Anders zou ik hier
0ok niet henoemd
zijn, toch?"

"Dat denk ik niet. Je groeit ook
natuurlijk als mens, als priester,
als bestuurder”"

De Rooms-Katholieke Kerk is een
wereldkerk, met veel
verscheidenheid. Ook binnen
onze parochie is die
verscheidenheid te vinden. Waar
Staar u?

"Ik ben als priester opgeleid aan
het Sint Janscentrum om de
liturgie te vieren die overal in de
hele wereld gevierd wordt. Daar
voel ik mij dus ook het meest bij
thuis. Maar dit sluit het andere
niet uit. Ik sta open voor de
oecumene en ik geef daarvoor
de ruimte. Anders zou ik hier
ook niet benoemd zijn, toch?
Maar ik zie ook de noodzaak om
die ruimte te bieden. In die
ruimte moet niet alleen vrijheid
zijn, maar ook de zuurstof om
tot leven te komen."

néod ——
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Maar waar staat u? Als u moet
kiezen tussen paus Benedictus of
paus Franciscus, bij wie voelt u
zich meer thuis?

"Allebei. Paus Benedictus had
aandacht voor de inhoudelijke
kant van het geloof. En paus
Franciscus legt meer de nadruk
op de sociale gerechtigheid.

En als u dan toch moet kiezen?
"Dat kan ik niet. Wat mij betreft
zit er geen verschil tussen de
pausen, ze vullen elkaar aan. Bij
pausen, maar ook bij
bisschoppen, is er altijd sprake
van een bepaalde continuiteit,
een ontwikkeling die doorgaat.
Paus Franciscus heeft veel
aandacht voor groen. Maar zijn
voorganger had die aandacht
ook al, alleen is dat minder in de
media gekomen. De eerste
zonnepanelen zijn niet onder
Franciscus op de daken van het
Vaticaan gelegd, maar onder
paus Benedictus."

Naast uw werk als pastoor bent u
de afgelopen jaren ook
beziggeweest met uw

promotieonderzoek naar de
theologie van Piet
Schoonenberg. Wie was dat?
"Schoonenberg was priester,
Jezuiet en hoogleraar hier in
Nijmegen. Een collega van
Edward Schillebeeckx, die veel
bekender was. Schoonenberg
heeft bijgedragen aan het
inhoudelijk profiel van de
Nieuwe Katechismus.
Kenmerkend voor de theologie
van Schoonenberg is dat de
persoon van Jezus Christus
centraal stond. Daarbij was hij

echt een theoloog van de traditie.

Maar hij werd wel een paar keer
door Rome op de vingers getikt.
"Dat vind ik niet zo belangrijk.
Hij stond immers echt in de
katholieke traditie. En traditie is
niet iets statisch, het is juist
dynamisch. Zoals gezegd,
Schoonenberg stond in de
traditie, maar hij stond tegelijk
open voor de ontwikkelingen in
kerk en wereld. In die zin voel ik
mij daar thuis bij"

— Martin Lange

Een datum voor de
installatieplechtig-
heid van pastoor
Harald Spiertz is
nog niet bekend.
Hij heeft zijn intrek
genomen in de
pastorie van de
voormalige H.
Hartkerk in Berg
en Dal. Als het
kerkgebouw en de
pastorie verkocht
worden, zal een
andere woning
voor hem worden
gezocht.

Pastoor Jacques
Grubben woont
inmiddels in de
pastorie van
Schaijk. Zijn adres
is:

Pastoor van
Winkelsteeg 1
5374 BG Schaijk

Een kaartje zal hij
erg op prijs stellen!




Schuldmaatje

Stel dat u van een gezin in uw omgeving
vermoedt dat er financiéle problemen zijn. Het
zijn aardige mensen en u wilt ze graag helpen.
Het klinkt misschien niet logisch, maar geld
geven is niet de oplossing. Mensen met schulden
hebben iemand anders nodig met wie ze hun
schuldenprobleem effectief kunnen aanpakken.
Iemand die een luisterend oor biedt en zonder
verwijten praktisch helpt.

Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel
mensen niet meer helder kunnen denken. Zelfs
iets eenvoudigs als het openmaken van de post
kan emotioneel te belastend worden. En zo raken
ze steeds verder in de problemen. Geld geven
heeft dan net zo weinig zin als een opgeheven
vingertje. Veel effectiever is begeleiding door een
deskundige en goed opgeleide vrijwilliger.

Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en
onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie
weer overzicht heeft en een plan om de schulden
af te betalen, heeft minder stress. Dan komt er
ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en
om samen na te denken over het eigen financiéle
gedrag. Een Maatje heeft ook

tijd voor een luisterend oor. )’
Wie heeft daar geen behoefte SchuldHulp

aan als hij in de problemen zit? Maa tj E?
Samen lukt 't ...

Samen met SchuldHulpMaatje
willen verschillende kerken in Nijmegen graag
onderzoeken of het project hier ook kan worden
opgezet. We zoeken werkgroepleden, bestuurders
en codrdinatoren. Op een later moment zullen we
Maatjes werven. Interesse om mee te werken?
Mail diaken Paul Menting
(p-menting@h3eenheid.nl)

20 jaar Kruispuntkerk

Dit jaar is het precies 20 jaar geleden dat onze
Kruispuntkerk geconsacreerd en in gebruik
genomen is. Om die reden hebben we dit glas
laten ontwerpen.

Het is een mooi, groot (bier) glas: een
collector’s item!

Dit glas is te koop voor € 5,00 per stuk.

|
Wilt u ook in het bezit komen van dit mooie glas, bel dan ."I el |
met het secretariaat van het Parochiecentrum 024-355

36 30 of stuur een e-mail naar:

locatiehatert@h3eenheid.nl Wij nemen dan zo snel

mogelijk contact met u op!
Geef uw naam, adres en telefoonnummer door en
vermeld hoeveel glazen u wilt bestellen.

Wrulsmuthas: Hatert
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Van Heililg
tin

Landstichting naar
het Heilige Land

Vroeg in de ochtend van woensdag 1 maart stonden 55 pelgrims klaar
om vanaf Heilig Landstichting op weg te gaan naar het Heilige Land.
Pelgrims van verschillende leeftijden en met verschillende
achtergronden, maar met één gemeenschappelijk doel: in de
voetsporen van Jezus treden,

Er waren veel parochianen van de Cenakelkerk, maar ook vanuit
andere gemeenschappen binnen de parochie hadden zich mensen
aangesloten. Het beloofde een inspirerende tocht te worden onder
leiding van religieus leider pastor Herwi Rikhof, ondersteunend pastor
Norbert Swagemakers en reisleider Erik Cornel. Onze gids Usama zou
in Tel Aviv bij ons aansluiten.

Het voert te ver om hier onze reis van dag tot dag te beschrijven, maar
een aantal hoogtepunten willen we u zeker niet onthouden.
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Tijdens het bezoek aan de
Jordaan werd onze doopbelofte
hernieuwd met het water van
de rivier. Enkele pelgrims zijn
zelfs het water ingegaan!

contrast.

Bijna iedere pelgrim noemde als een van de
hoogtepunten: de mis in de woestijn. Het gezamenlijk
vieren in alle rust, bij het licht van de ondergaande
zon en met uitzicht op de woestijn, was een bijzondere
ervaring, die ons allen diep heeft geraakt. Na afloop
werden we door de Bedoeienen en hun
verkoopartikelen bestormd. Het was weer gedaan met
de rust, maar toch een heel aparte beleving, juist dit

De boottocht over het meer van Galilea bij Tiberias. We
voelden ons net de vissers uit de tijd van Jezus. Dobberend
op het water genoten we van de omgeving, de zon, de wind
en de toepasselijke woorden van Herwi.

De tocht over de Olijfberg met het
prachtige uitzicht over Jeruzalem en de
vele bijbelse plaatsen daar, heeft enorme
indruk gemaakt. Maar de Kruisweg (Via
Dolorosa) lopen in het vroege
ochtendlicht met aansluitend de mis in
de Heilig Grafkerk heeft velen diep
bewogen.

Wij vertrokken als individuele pelgrim in een groep en voelden ons
bij terugkomst sterk als pelgrimgroep met elkaar verbonden. Of
zoals Herwi zei: "Mijn hoogtepunt was niet zoals men verwachtte
een van de vieringen (woestijn, Heilig Grafkerk), maar het langzaam
groeiende besef dat deze pelgrimstocht gemeenschap-opbouwend
was en resulteerde in een mooie ‘kerk”"

— Andreas en Margo
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za 13 mei

zo 14 mei

do 18 mei

za 20 mei

7o 21 mei

za 27 mei

70 28 mei

ma 29 meil
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Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Lourdeskerk

Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Katwijk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Groenestraatkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:30

10:00
11:00
11:00
12:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00

17:00
17:30
18:30

19:00
10:00
10:00
10:30

11:00
10:00
11:00

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

W & C viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie ETIC
Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie
W & C viering
Eucharistie

W & C viering
W & C viering
W & C vicring
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
W & C viering
W & C viering
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistic
Eucharistic
Vormsel
Eucharistie
LEucharistie
Eucharistie
Ontmoetingsv.
oecumenisch
Eucharistie
Eucharistie

W & C viering

H. Rikhof

H. Spiertz

F. Kuster & J. van der Meer
H. Welling

1. Geelen

1. Schilder

A. de Jong & E. Geelen

H. Rikhol

G. Peters

F. Kuster
A. de Jong & J. van der Meer
H. Rikhof

M. de Groot

H. Welling

R. Brans & C. Voskuilen
H. Spiertz

H. Spicrtz

A. van Velthoven

R. Brans & C. Voskuilen
M. de Groot

H. Spiertz & H. Welling

H. Rikhof

H. Spiertz
E. Kimman & J. vd Mcer

F. Kuster
H. Spiertz
. Kuster
Ds. W. Slob & E. Geelen

I1. Rikho!
A. van Velthoven
M. de Groot

Jongerenkoor

Gemengd koor
Cantor
Kinderkoor
Gemengd koor

Gemengd koor

Cantor
Gregoriaanskoor
Samenzang

Kruispuntkoor
Joy

Gemengd koor
Cantor

Medioren koor
Taborkoor
Kinderkoor Emmaus

Kruispuntkoor
Jongerenkoor

Gemengd koor
Cantor
Meerdere koren

Basta
Cantor

Samenzang




7a 3 jun

zo 4 jun

za 10 jun

7o 11 jun

za 17 jun

20 18 jun

za 24 jun

70 25 jun

za 1 jul

z0 2 jul

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Lourdeskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoctingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:30

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
1(:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00
11:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:00
11:00

11:00

W & C viering
Eucharistie

W & C viering
Lucharistie
Vervalt
Lucharistie
Parochicfeest
Vervalt

Lucharistie

W & C viering
Lucharistie
Eucharistie
Eucharistie EHC
Eucharistie
Eucharistie

W & C viering
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
W & C viering

Eucharistie
Eucharistic
W & C viering
Eucharistie

W & C viering
Eucharistie
W & C viering
Lucharistie
W & € viering
Eucharistie
W & C viering
W & C viering

P. Menting

F. Kuster

T. van Kraaij & 1. Keizers
H. Spiertz

A. van Velthoven
pastoraal icam

H. Spiertz

P. Menting

R. Willemsen & L. Geelen
F. Kuster

H. Spiertz & H. Welling
I. Schilder

W. Ialters & J. vd Meer
P. Menting

G. Peters

H. Rikhof
F. Kuster
E. Geelen & R. Brans

1. Spiertz

A, van Velthoven

E. Geelen & R. Brans
H. Rikhof

M. de Groot

. Geelen

. vd Meer & L. Gerritsen
F. Kuster

P. Menting

F. Kuster

1. vd Meer & E. Gerritsen
M. de Groot

vervalt i.v.m. de bedevaart van het bisdom

Lucharistie

W & C viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Ontmoetingsy.
Oecumenisch

Eucharistic

H. Spiertz

T, van Kraaij & I. Keizers

I. Schilder

W. Halters

A, van Velthoven

H. Kroesbergen & L. Geelen

H. Rilhof

Cantor
Samenzangkoor

Cantor
ad hoc koor

Encore

Kinderkoor Emmaus
Cantor

Kinderkoor
Gemengd koor
Gemengd koor

Ceciliakoor
Jongerenkoor

Gemengd koor
Cantor
Mediorenkoor
Taborkoor

Kruispuntkoor
loy

Gemengd koor
Cantor
Gregoriaanskoor

Samenzang

(Oud jongerenkoor
Ernst & Van Heumen
Cantor

Kinderkoor

Basta
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vragen

Pasen is het grootste en belangrijkste feest
van het christendom. Kerstmis komt voor je
gevoel op de tweede plaats. Maar er zijn
nog meer belangrijke feesten waarin Jezus
centraal staat. Een daarvan is Hemelvaart.

— O 18

Wanneer vieren we
Hemelvaart?

Hemelvaart wordt 40 dagen na Pasen
gevierd. Omdat Pasen altijd op een zondag
gevierd wordt, valt Hemelvaart altijd op een
donderdag. Het getal 40 is voor het
jodendom een belangrijk getal: Mozes trok
met het Volk van God gedurende veertig
jaar door de woestijn en Jezus verbleef
veertig dagen in de woestijn. Toen Jezus met
Pasen opgestaan was uit de dood, bleef Hij
nog veertig dagen bij zijn leerlingen. Na drie
jaar onderricht gegeven te hebben, hoefde
Hij er bjj zijn leerlingen alleen nog maar de
puntjes op de i te zetten.

Wie gaat er naar de
hemel?

Op Hemelvaart vieren we dat Jezus naar
de hemel is gegaan. Het gebeurt niet vaak
dat er iemand in de hemel opgenomen
wordt. In het Oude Testament wordt de
profeet Elia ten hemel opgenomen. In het
Tweede Boek Koningen hoofdstuk 2
wordt verteld hoe Elisa met een wagen
van vuur en vurige paarden naar de
hemel ‘gereden’ werd. Van de tijd na de
Bijbel kennen we het voorbeeld van de
heilige Maria, moeder van Jezus, die in de
hemel is opgenomen. De feestdag van
Maria Tenhemelopneming is op 15
augustus. Dan viert de katholieke kerk
dat Maria met lichaam en ziel door God
in de hemel opgenomen is.




Hoe is Jezus naar de
hemel gegaan?

In het Bijbelboek Handelingen van de
Apostelen staat gelijk in het eerste
hoofdstuk hoe de verrezen Jezus
samenkwam met de apostelen. Hij
vertelde hun dat Hij hen ging verlaten,
maar beloofde hun de komst van de
heilige Geest. Door de heilige Geest
gesterkt konden de apostelen getuigen
worden van de Blijde Boodschap van God
en van de verrijzenis van Jezus. Toen ze
op een hoge berg in de buurt van
Jeruzalem waren, kwam er een wolk en de
leerlingen zagen hoe Jezus ten hemel
opgenomen werd. Daarna gingen de
leerlingen terug naar Jeruzalem en
verbleven de dagen erop in de zaal van
het Laatste Avondmaal. Samen met Maria
en andere leerlingen van Jezus bleven ze
bidden om de komst van de heilige Geest.

Wat is de betekenis van
Hemelvaart?

Door zich terug te trekken in de
hemel, laat Jezus zien dat Hij alle
vertrouwen in de apostelen, in de
vrouwen en in de andere leerlingen
heeft. Hij hoeft niet langer lijfelijk
aanwezig te zijn. Alle leerlingen
kunnen verkondigers worden en van
Christus getuigen. Ze zijn dan ook
missionarissen geworden, en Gods
Blijde Boodschap is over de hele
aarde verteld.

naar de Zoete Moeder in Den

Zijn er speciale
gebruiken bij
Hemelvaart?

In mijn jeugd was het
gebruikelijk om op Hemelvaart
vroeg op te staan en te gaan
wandelen. Dauwtrappen kon
met of zonder speciaal doel.
Met het jongerenkoor waar ik
bij gezongen heb, gingen we in
alle vroegte het bos in om de
vogels wakker te horen
worden. Met name in
Noord-Brabant was het
gebruik om op Hemelvaart

Bosch te gaan pelgrimeren.
Toch zijn er ook verschillen per
land. Toen ik in Duitsland ging
wonen, was ik verbaasd dat er
juist op Hemelvaart ook
Vaderdag gevierd werd: de
vaders trekken er in groepjes
op uit om een gezellige dag te
hebben. Een attribuut dat
daarbij niet mag ontbreken is
de bolderkar: als de mannen
vertrekken is die goed gevuld
met kratten bier. Bij terugkomst
is de stemming goed en zijn de
kratten leeg...

— diaken Paul Menting
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Afbeelding links: 'Processie’ van Elisabeth Fonteyn

Onder: De processie tijdens de Maria-
Omdracht in 1950. Fotopersbureau Gelderland,

J.E.M. Trum/Regionaal Archief Nijmegen

Processies

Lopen in bezield verband

In de zomerperiode zijn
processierupsen actief. Dat is
ook de tijd waarin mensen
aan processies doen. Wat
betekent dat eigenlijk: lopen
in een processie? Als je
samen in de file stapvoets
rijdt, vorm je nog geen
processie. Evenmin geldt dat
voor een schoolklas die over
straat naar de gymzaal
wandelt.

Het organiseren van een
processie heeft lange tijd een
onwettig kantje gekend. In de
grondwet van 1848 was namelijk
bepaald dat de ‘openbare
godsdienstoefening buiten
gebouwen en besloten plaatsen’
in het algemeen verboden is. Dit
artikel heet ook wel het
'processieverbod. Pas in 1983 is
deze bepaling uit de wet
geschrapt. Voor protestanten
vormde openbaar vertoon van
katholieken een steen des

aanstoots. Vooral ten noorden
van de grote rivieren was het
houden van processies daarom
taboe.

Kleurrijk

In katholieke streken werd deze
regel soepeler gehanteerd, hier is
sprake van een rijke traditie van
processies. Vooral Sacraments-
dag was hierbij geliefd. Deze dag
valt op de tweede donderdag na
Pinksteren. Op die dag zelf, of de
zondag erna, wordt dat gevierd.
Dat is in juni, dus grote kans op
mooi weer.

Ik zie nog voor me hoe dan een
lange, bonte stoet door het dorp
of de buurt trok. Voorop
marcheerde de lokale fanfare die
passende muziek speelde.
Daarachter liepen vertegen-
woordigers van belangrijke
groepen uit de gemeenschap.
Bruidjes in het wit, meisjes die
pas hun eerste Communie
hadden gedaan, strooiden
bloemenblaadjes op de weg uit

eerbied voor wat nog kwam.
Misdienaars zwaaiden met
wierookvaten. Het hoogtepunt
vormde de priester die plechtig
met de monstrans voortschreed,
onder een baldakijn beschermd
tegen de felle zon. Aan de kant
stonden de mensen, soms in
rijen, die bij het passeren van het
Allerheiligste op de knieén vielen
en een kruisteken maakten. Vaak
sloot weer een fanfare of
harmonie de plechtige stoet.

Op Sacramentsdag staat de
monstrans met een grote hostie
in het middelpunt. Bij andere
gelegenheden wordt een ander
gewijd voorwerp rondgedragen,
zoals een bijzonder heiligenbeeld
van bijvoorbeeld Maria. Zo
kende Nijmegen jarenlang de
Maria-omdracht rond de
Stevenskerk. Ingesteld in 1273,
maar verboden toen de
protestanten het in de stad voor
het zeggen hadden. Pastoor De
Grood van de Lourdeskerk blies
de Maria-omdracht in 1926
nieuw leven in. Tot in 1994 de
laatste omgang plaatsvond.

Bezield

In je eentje kun je geen processie
houden: een processie loop je in
groepsverband. Een carnavals-




Foto boven: Maria-Omdracht in centrum Nijmegen, 1956.
Fotopersbureau Gelderland, J.F.M. Trum/Regionaal Archief Nijmegen
Midden: affice 1994, Wim van Woerkom

Rechts: Karolus Magnus bij de Koortsboom

optocht of een protesttocht is
echter nog geen voorbij-
trekkende processie.
Uitbundigheid of protest passen
daar niet bij. Een stiltetocht,
gehouden na een tragische
gebeurtenis, komt al in de buurt
van een processie.

Kenmerkend voor een processie
is dat de lopers een bepaalde
waarde of overtuiging delen die
ze willen tonen. Dat is dikwijls
een godsdienstige waarde,
verbeeld in een meegedragen
heiligenbeeld, reliek of
monstrans. De deelnemers
maken hiermee zichtbaar wat ze
bezielt. Dat vraagt om
ingetogenheid en een rustige,
geordende pas. Ze lopen in stilte,
zingen of bidden. Samen
rondgaan en uiting geven aan de
gedeelde waarde, verbindt. Je
gaat niet alleen, het heilige

betrekt je in een bezield verband.

Een processie heeft niet per se
toeschouwers nodig. Maar als
anderen toekijken, versterkt dat
het effect. Wie naar buiten treedt
met religieus vertoon loopt een
zeker risico in een
geseculariseerde wereld.
Sommige kijkers zullen
instemmen met de religieuze
boodschap, anderen zullen
toekijken als naar een

folkloristisch gebeuren. Hoe dan
ook: voor ieder is duidelijk dat
hier iets bijzonders voorbijgaat.

Buiten gewoon

Ook in onze tijd worden nog
allerlei processies gehouden.
Binnen de kerk, in de liturgie.
Maar ook in de buitenlucht. Zo
liepen met Palmpasen kinderen
onder begeleiding van
accordeonmuziek met hun
zelfgemaakte palmpasenstok
vanuit de Ontmoetingskerk naar
een instelling waar ouderen

Even ben je deel
van een groter
geheel

wonen. Op Witte donderdag was
op de televisie The Passion te
volgen, waarbij een groot,
lichtgevend kruis door de straten
van Harlingen is gedragen. Op
Paaszaterdag het eerste daglicht
naderden leden van het
gregoriaans koor Karolus
Magnus al zingend de
Koortsboom bij Sint Walrick.
Vanuit de Sacramentskerk in
Brakkenstein wordt op
Sacramentsdag een omgang op

eigen terrein gemaakt. In de
omgeving van Nijmegen trekken
sacramentsprocessies door
Huissen, Lobith en Venray. In
Boxmeer vindt veertien dagen
na Pinksteren de bloedprocessie
‘De Vaart’ plaats.

Een voorbeeld van een meer
intieme processie is het
uitdragen van een overledene uit
de kerk of de tocht op het
kerkhof naar het graf waarbij
dierbaren hun geliefde tot het
laatst vergezellen. Er zijn ook
niet-godsdienstige rituelen die
op een processie lijken. Denk
bijvoorbeeld aan de
4-mei-Dodenherdenking
waarbij koning en koningin
vanuit het Paleis op de Dam in
stilte naar het Bevrijdings-
moment lopen. Of aan een
academische plechtigheid
waarbij hoogleraren in toga naar
binnen schrijden.

Wie aan een processie deelneemt,
loopt in bezield verband. Even
ben je dan deel van een groter
geheel. Wie bij een processie
toekijkt, wordt kortstondig een
blik gegund op iets wat het
alledaagse overstijgt.

- Hans van Gennip
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar
parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie,
wat en waar in maximaal 100 woorden. De
redactie kan het artikel inkorten of
weigeren. Voor het volgende nummer
graag aanleveren voor16juni.

Op 4 juni, het Hoogfeest van de Heilige
Drie-eenheid, vieren we het jaarlijkse
parochiefeest. Vorig jaar in Berg en Dal (foto),
dit jaar in de Ontmoetingskerk, met een
feestelijke viering en daarna volop
gelegenheid om elkaar te ontmoeting.

Tijdens de viering,
die om 11.00 uur
begint, zingt het
Gelegenheidskoor
% enkele liederen

| van componisten
8 uit onze parochie.
Er worden
parochiespelden
uitgereikt aan
actieve parochianen. Voor de kinderen zijn er
liedjes van het Kinderkoor en is er een
verrassende kindernevendienst. Na afloop
drinken we koffie, bij mooi weer in het groen
van de Ontmoetingstuin.

Daarna kun je om 12.45 uur meedoen aan de
Emmauswandeling, waarop je iemand anders
uit de parochie én het Dukenburgse groen
leert kennen. Je gaat samen op pad met twee
gesprekvragen. De route duurt 30 minuten.

Wil je meezingen in de viering op zondag?
Kom dan naar de open repetitie voor
iedereen, op vrijdag 2 juni om 19.30 uur in de
Ontmoetingskerk onder leiding van Vincent
Cuppen.
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Op Hemelvaartsdag donderdag 18 mei maken
we als parochie weer
een kleine
pelgrimstocht naar de
Lourdesgrot in
Katwijk aan de Maas.
Iedereen is welkom
om mee te gaan.
Samen naar Maria,
om te bidden, te
zingen, en een kaarsje
op te steken. Het
vertrek voor de wandelende pelgrims is om
9.30 uur vanaf het plein bij de Lourdeskerk aan
de Hatertseweg. Parochianen uit Malden
kunnen onderweg aansluiten. Fietsers
vertrekken om 10.30 uur vanaf de Lourdeskerk.
Zowel voor fietsers als
) wandelaars is de route
via de nieuwe brug bij
/@8 Mook aanmerkelijk
i8¢ korter dan voorheen.
Automobilisten gaan
op eigen gelegenheid.
Pelgrims die op tijd in
. Katwijk zijn, kunnen
N elkaar ontmoeten bij
Café van Kempen,
tegenover de kerk. Om
2 12:00 uur vieren we
de Eucharistie in
Katwijk, waarin leden van ons pastoraal team
voor gaan. Aansluitend brengen we in
processie een kaarsje naar de grot.
Na de viering gaan we samen lunchen. De
organisatie zorgt voor koffie, thee en limonade.
Wandelaars krijgen onderweg koffie/thee en
broodjes. Loop je mee? Geef je dan voor 15 mei
op via het parochiecentrum (024-3553630). Er
wordt dan op je gerekend.




Gezongen Marialof

Meimaand, Mariamaand. Traditioneel is de
meimaand voor veel katholieken verbonden met
Maria. Maar Maria wil niet alleen met de
meimaand verbonden worden, zij wil vooral
verbonden zijn met ons,
haar kinderen.

Op de foto rechts staat
het beeld van Maria als
gekroonde maagd, in de
mist uitkijkend over de
Esplanade in Lourdes.
We zien haar op de rug,
maar ze heeft ons zeker
niet de rug toegekeerd.
Integendeel, zij wil er
altijd voor ons zijn en
kijkt er naar uit om ons
te ontmoeten.

Veel lezers zullen nog
bekend zijn met het gezongen Maria-lof en het
bidden van de rozenkrans. Wellicht was het 'naar
het Marialof gaan' toen min of meer een ‘heilig
moeten’, omdat het nu eenmaal zo hoorde.

Maar in onze parochie is het inmiddels een goede
traditie om in mei en oktober een Maria-lof te
vieren. Niet uit nostalgie of omdat het nu eenmaal
zo hoort, maar om Jezus en zijn moeder Maria te
eren.

Op zondag 21 mei om 15.00 uur is er in de
Kruispuntkerk een gezongen Maria-lof. Er worden
dan bekende en minder bekende Maria-liederen
gezongen. Er wordt ook een tientje van de
rozenkrans gebeden en er zal uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste zijn.

Na afloop kan iedereen elkaar ontmoeten onder
het genot van een kop koffie of thee metiets
lekkers erbij. Ik hoop velen van jullie op 21 mei in
de Kruispuntkerk te ontmoeten.

- diaken Henk Welling

Op 10 juni kun je deelnemen aan een loop ter
nagedachtenis aan pater Frans en voor de
wederopbouw van Syrie. Eén dag wandelen op de
bekende wandelroute N70 en fondsen bijeen
brengen voor zijn werk in Homs. Zie voor meer
informatie: www.walkforhoms.nl.

Open tuinendag

De Ontmoetingstuin bloeit alweer volop en is
te bewonderen op de Open Tuinendag op 10
juni. Er een poézieroute ter bezinning. De
tuinploeg is die dag aanwez
om informatie

te geven.

In de tuin is ook een
herinneringshoog waarop
iedereen een gedachtenis-
plaatje kan laten bevestigen
voor een overledene.

Van 11.00 tot 11.30 uur worden deze mensen
herdacht in een bijeenkomst met muziek,
gedichten en het plaatsen van bloemen onder
het motto: 'We herinneren je zoals je was in
de bloei van je leven'

Rob Engels (viool) en Sander Stoks (piano)
verzorgen de muziek. Iedereen die een
dierbare ook zo wil gedenken is van harte
welkom. Aansluitend is er koffie en soep. De
tuin ligt naast de Ontmoetingskerk en is vrij
toegankelijk.

Muzimare 30jaar

Kamerkoor Muzimare bestaat 30 jaar en viert
zijn jubileum op zaterdag 13 mei met een
concert in de Cenakelkerk. De instrumentale
begeleiding is in handen van Tommy van
Doorn (orgel). Het geheel staat onder leiding
van Sophia Brink.

Het koor zingt zowel profane als religieuze
muziek en is er trots op dat het regelmatig
muziek ten gehore brengt die nog weinig
bekend is bij de luisteraars.

Het concert begint om 20.00 uur. De oegang
is gratis, een bijdrage wordt op prijs gesteld.
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vacature

Onze parochie zoekt per direct:

Twee medewerkers Secretariaat
(ieder16 uur per week)

Als medewerker secretariaat ben je de spil in
het coordineren, aansturen en ondersteunen
van diverse administratieve processen. Denk
bijvoorbeeld aan de ledenadministratie, het
archief en PR-activiteiten. Je begeleidt
vrijwilligers en ondersteunt de leden van het
pastoraal team.

We zoeken twee mensen: er is een vacature op
het centrale parochiesecretariaat, de andere
vacature is op het secretariaat van de
Ontmoetingskerk. Geef in je sollicitatie aan
welk secretariaat je voorkeur heeft. Omdat we
een fusieparochie zijn en we steeds meer
samenwerken, zul je echter ook regelmatig op
het andere secretariaat werken.

Kijk voor de volledige
vacature op

h3eenheid.nl/vacature

of bel voor meer
informatie:

- Carla Cobussen, secretaris, 06-27137397

- Corry Cox-Otten, bestuurslid, 06-39474011
(vanaf 9 mei)

Solliciteer meteen!

Je schriftelijke sollicitatie kun je tot 17 mei
sturen naar:

Parochiebestuur Heilige Drie Eenheid,
Hatertseweg 111

6533 AD NIJMEGEN

of mail naar: parochiebestuur@h3eenheid.nl

parochie Heilige Drie-eenheid

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouweri

-

natuursteen

Tarweweg 15 info@gvanleeuwe-natuursteen.nl

6534 AM gvanleeuwe-natuursteen.nl

Nijmegen 0243774776

* Het laatste nieuws uit de parochie

*Geen geld op zak tijdens de collecte?
Doneerviadeapp

*Vieringenoverzicht bij de hand

* Kom makkelijk in contact met andere
parochianen

* Maak zelf een groep aan voor bijvoorbeeld
je koor

* Makkelijk toegang tot podcasts

*NIEUW! Een 'Marktplaats' groep




Klaasmarkt ten einde? Dacht het niet! We willen

inzamelen en meteen sorteren. Tijd en zin om

een doorstart maken. Tijdens brainstormavonden  mee te helpen? Laat het ons weten.

kwamen veel ideeén op tafel en waren er
voldoende mensen om een poging te wagen. Tot
de zomer gaan we eerst een Klaaswinkeltje
inrichten in de hal van de
Ontmoetingskerk. Hier zullen
vooral praktische
gebruiksartikelen, mooie
boeken, CD’s en religieuze
artikelen worden aangeboden.

Daarnaast starten we weer
inzamelzaterdagen. Op zaterdag
13 mei, 1 juli en 26 aug kun je
van 11 tot 13 uur bij de
Ontmoetingskerk goede spullen
inleveren voor de afdelingen
curiosa, kleinmeubels (grote
meubels kunnen we helaas niet
meer opslaan) textiel (kleding,
beddengoed en handdoeken)
huishoudelijk, electra, boeken,
CD’s, speelgoed, spelletjes en
puzzels. We kijken uit naar
gezellige zaterdagen waarin we

Vormsel

Op zaterdag 27 mei worden Eughe,
Bernadette, Niek, Samantha, Michael,
Stijn, Luc, Ri-Jayden gevormd door
pater Kimman die dit namens de
bisschop komt doen.

De viering is om 18.30
uur in de
Ontmoetingskerk.

De vormelingen
komen uit de de hele
parochie. Wij

wensen hen toe dat
zij hun geloof verder
mogen uitdragen.

Heb je goede spullen en kun je die niet zelf komen
brengen? Mail dan, misschien kunnen we iets
regelen om de spullen op te halen. We hebben
echter een zeer beperkte
capaciteit om aan huis op te
halen. De opslagruimte voor de
Klaasmarkt is ook nog steeds
heel beperkt: heb je in Nijmegen
of Malden nog garageruimte of
' andere opslagmogelijk-

heden, laat het ons weten!

Begin juli kijken we of we
voldoende opslagruimte, spullen
en mensen hebben gevonden om
echt een Klaasmarkt te plannen
op een zaterdag eind oktober.

Voor info en aanbieden
hulp/opslagruimte:

—  Klaasmarktdukenburg
.~ @gmail.com

Vormselvoorbereiding

Binnenkort start in de Cenakelkerk weer een nieuwe
groep ter voorbereiding op het Vormsel. De
voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten
eens per maand op de pastorie in Heilig
Landstichting (vrijdagavond van 19.30-20.30 uur).
Daarnaast organiseren we een barbecue en een
retraitedag in een klooster.

Tijdens de bijeenkomsten op de pastorie gaan we
praten en nadenken over allerlei onderwerpen, die
met geloof te maken hebben. Zaken waar je op school
of ergens anders misschien niet zo snel over praat.
Jongeren vanaf groep 8 en (begin) middelbare school
worden van harte uitgenodigd om mee te doen. We
hopen in juni te starten. Je kunt je aanmelden of
informatie inwinnen via de mail:
ewitteman@hotmail.com.
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Vieringen met kinderkoren

Kom je ook naar de kerk met je familie? Op deze
zondagen zingt er een kinderkoor:

21 mei 10.00 uur Groenestraatkerk

2 juli oecumenische
openluchtviering om 10.30 uur bijide
Ontmoetingskerk

V\) | Ell_{e zond_ag
kindernevendienst

in de Cenakelkerk

Ook bij het parochiefeest op 4 juni in de
Ontmoetingskerk is er tijdens de viering een
kinderneyendienst.

Eerste heilige Communie

~ Veel kinderen doen hun Eerste heilige

Communie in onze parochie. Ook dan zmgt
het kinderkoor.

In de Ontmoetingskerk (14 mei): Levi,
Djeromay, Willem, Noud, Daan, Yven,
David, Sandra, Vayrison, Ravenna, Simon,
Iker, Maria, Bernadette en Azra.

In de Cenakelkerk (14 mei): Antonio, Beer,

. Maes, Remy, Frank, Morris, Bodi, Kyano,
Thomas, Jeremiah, Juliette, Eleonore en
Lucas.

In de Groenestraatkerk (11 juni): Isabel,
" Jillana, Quinty, Djino, Janna, Floor, Fleur,
Ameélie, Launaishya, Celeste en Angelino.

Wij wensen jullie een mooie inspirerende
_viering toe!

.
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onze kinderkoren!

Kinderkoor Emmaus
Groenestraatkerk

Kinderkoor Dukenburg
‘Ontmoetingskerk
repetitie vr 16:00-16:45
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Cadeautje voor de kerk
Tijdens de \Jiering waarin de

zat Shark (5) te tekenen. Aan het
einde van de viering kwam hij
naar voren en gaf deze tekening

aan de pastor. Mooi, he? . .‘

vormelingen zich voorstelden, ekher ‘

Houjevan zingen?

Kom bij een van

repetitie vr 18:45-19:30

Meer informatie over de:
{tijen, programma)

Ving j& op 08 website va
het bisdom van ‘s-Hertog
www. bisdomdenbosch,



Meimaand Mariamaand

Meimaand is Mariamaand. Op de site rkkids.nl kun je
mooie raamhangers downloaden waarmee je je huis
deze maand kunt versieren.

Print de tekeningen twee keer en kleur ze in. Plak ze op
elkaar met een draadje ertussen zodat je ze voor het
raam kunt hangen.

Je kunt er ook voor kiezen de plaatjes maar één keer uit
te printen en in te kleuren en dan de achterkant heel
licht met olie in te smeren. Dan zie je het ook aan twee
kanten en krijg je echt een soort ‘glas-in-lood’ effect.
Gebruik de QR-code hieronder om naar de pagina te
gaan.

Jiigo)

B e M
" > 1,0 vekd

Op zaterdag 1juli gaan kinderen vanuit het bisdom

’ PSR " Den Bosch in museumpark Orientalis op zoek naar
' | | deWonderlijke 7. In het park zie je hoe de mensen
ALe leefden in de tijd van Jezus. Je loopt door straten

' ' | ' 4'04,75.! Ve en dorpen waar het in de Bijbel over gaat. Eris een
« ondel' 'i ~ Joods dorpje met een synagoge en een Arabisch
| . .’ k . . dorp. Er is een kleine woestijn met rustplaats voor
7 e } karavanen. Er zijn herderstenten en gebouwen van
de Romeinen.

Het jij ook zin om die dag met ons op
ontdekkingstocht te gaan door dit land? Er zijn
dan ook allerlei leuke dingen te doen: spelletjes,
knutselen, een musical en nog veel meer. En
langzaam ontdekken we hoe het zit met die

] Wonderlijke 7.
U Voor je ouders: aanmelden kan via
- wwwhuisvoordepelgrir rei /wonderlij

ke-7 Huis voor de Pelgrim. Voor meer info: zie
website bisdom Den Bosch of mail pastor Els
Geelen (e.geelen@h3eenheid.nl.) Het zou geweldig
zijn als ook veel kinderen uit onze parochie die

- dag meedoen! ' ' ' |
Verder zoeken we nog mensen die ons die dag
kunnen helpen of in de voorbereiding in mei en
juni. Iets voor jou? Meld je dan aan via
e.geelen@h3eenheid.nl.

bisdom van
‘s-Hertogenbosch

275




The circle

of life

column
Laura de Schepper

In de afgelopen maanden heb ik heel sterk gevoeld hoe
fragiel het draadje is tussen leven en dood. Vijfmaal stond
ik aan het graf van een dierbare tot zeer dierbare vriend
of kennis. Van 70'ers tot hoogbejaard. Ieder met een eigen
verhaal. Geliefde mensen die erg gemist worden.

Ook het verhaal van Jezus, dat we in de Goede week weer
hebben gehoord, maakt steeds weer indruk en blijft helaas
actueel. Hij werd miskend, vervolgd, mishandeld en
gedood. Zoals het zoveel mensen overkomt, over wie de
berichten ons dagelijks via de media ter ore komen.
Gewone mensen die net als Jezus totaal onschuldig zijn.
Het is om moedeloos van te worden.

Ik hoor wel eens van anderen dat ze, net als ik, liever naar
het Jeugdjournaal kijken. Daarin wordt geprobeerd om
aan elk bericht een positieve wending te geven. Om
zodoende de jeugd niet alle moed te ontnemen.

Maar toch... af en toe zijn er sprankjes hoop, vaak van
eenvoudige, kleine mensen in kleine dingen. Een
boomplantdag, een opruimdag waarbij je vaak zeer jonge
kinderen ijverig aan het werk ziet. Een schoollokaal waar
kleding, speelgoed etc. worden gebracht voor mensen die
het niet breed hebben, om gratis mee te nemen. Het zijn
lichtpuntjes voor wie ze wil zien.

De donkere tijd hebben wij weer achter ons gelaten. De
klok is verzet, de dagen worden langer, vanuit dorre
takken en donkere aarde komen bloesem en
voorjaarsbloem weer tevoorschijn. The circle of life!

Het doet me denken aan natuurbegraven; daarvan was ik
tot tweemaal toe getuige. Een mens werd teruggegeven
aan de aarde. Om daarin volkomen op te gaan en bij te
dragen aan nieuw leven. Dat vind ik een mooie gedachte.
Of, zoals we op het geboortekaartje van een van onze
kinderen, geboren na een heftige periode, schreven:
“Nieuw leven, nieuwe vreugde!”

Dat we die vreugde weer terug mogen vinden in ons
bestaan.
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Op de koffie bij...

Theo van
Steen

Op de koffie bij Theo van Steen,
koninklijk en kerkelijk
onderscheiden, 83 jaar jong en nog
steeds actief “in kerk en wereld”.

Sinds wanneer bent u actief betrokken bij de
O.LV. Vrouw van het Heilig Hart-kerk in Berg en
Dal?

In 1977 ben ik hier komen wonen en door de tijd
heen op verschillende fronten actief geweest tot
het laatst aan toe met allerlei hand- en
spandiensten, ook voor de parochie. In de
laatste periode van pastoor Kanters en na zijn
overlijden op 26 maart 2001 voelde ik mij
verantwoordelijk, als vicevoorzitter van het
parochiebestuur sinds 1997, om samen met de
andere bestuursleden de parochie-activiteiten te
laten doorgaan en tevens alle financiéle zaken
goed te kunnen verantwoorden.

Hoe is het voor u dat op 5 februari uw kerk aan
de eredienst is onttrokken?

"Ik vind dat heel erg. Ik ben door de jaren heen
altijd meer een voorstander geweest van
samenwerken dan van fuseren. Ook voor de
grote groep ouderen in Berg en Dal zijn er,
praktisch gezien, weinig mogelijkheden om naar
een andere, verder gelegen kerk te gaan. Ik sta
achter het pleidooi om op het huidige
kerkterrein een kapel te plaatsen voor zo'n 50 a
60 mensen

Welke verandering in de O.LV. Vrouw van het
Heilig Hart-kerk heeft volgens u de meeste
impact gehad?

"Dat onze kerk veranderde van een
rectoraatskerk in een bisdomkerk. Tot april 2001
viel de kerk onder de missionarissen van het H.
Hart, beter bekend als de paters van Tilburg,
vanaf 2003 viel zij onder het bisdom. Dit alles na

'

een periode van anderhalf jaar, waarin de
parochie geen pastoor had en waarin ik als
vicevoorzitter van het parochiebestuur samen
met de parochieraad probeerde deze leemte op
te vullen, door aan paters van andere
congregaties in de buurt te vragen ons daarbij te
helpen!

Wat is voor u wezenlijk in een vitale
geloofsgemeenschap?

"Voorgangers die mensen weten aan te spreken
en zorg dragen voor intermenselijke
verbindingen."

Hoe ziet u de toekomst van de katholieke kerk?
"Tk geloof dat er altijd mensen zullen zijn die
geinspireerd worden en anderen weten te
inspireren. In onze wereld waar zoveel ellende
is, zal er ook behoefte blijven aan plekken waar
mensen tot rust kunnen komen, waar ze kunnen
bidden. Het geeft mij bijvoorbeeld moed om te
zien hoeveel jongeren ook geraakt zijn door het
overlijden van Huub Oosterhuis.

Katholiek zijn hoort bij mij, denkend aan de
vorming die ik in mijn jeugd meekreeg, van
mijn ouders, vanuit het Canisius College en de
Maria-congregatie aldaar”

—Jan Bruinsma
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Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

/7”

_ Klopper & Kramer

entrum Qud-Mariénboom

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa OQud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



In onze parochie zijn overleden

07 maart Guiseppe Ciaramella (84) Lourdeskerk
10 maart Ria Roosendaal-van Cleef (88) Kruispuntkerk
13 maart Mieke Schepers-Holkenborg (88) Ontmoetingskerk
0 14 maart Henri van der Sande (87) BG Hatert

14 maart  Nelly Hulscher-Kropman (100) Ontmoetingskerk
15maart Marie-Louise Al-Cuijpers (84) Sacramentskerk
16 maart Leo Fleuren (106) Cenakelkerk

we 16 maart Naho Sulaiman (80) Kruispuntkerk
17 maart José Wiisterfeld-Bergervoet (91) Cenakelkerk
18 maart Corry de Witt-Noever (79) Cenakelkerk

e aan 20 maart Ria van Vucht-Greib (94) Sacramentskerk

26 maart  Riet Peters (89) H.Antonius Abtkerk
27 maart Theo Roelofs (75) Groenestraatkerk
31maart Gerard Ghering (90) Ontmoetingskerk
03 april  Ton van Hulst (89) Cenakelkerk
11 april Lies Janssen-Sluijtman (92) Sacramentskerk
12 april Jacques van Hooij (70) Cenakelkerk
14 april Riet van Gemert-Peters (90) Kruispuntkerk
19 april Gerda Arts-Hermsen (84) Sacramentskerk
19 april Monique de Klerk-Seegers (56) Cenakelkerk

21 april Carla Besselink (83) Lourdeskerk
23 april  Ans de Jong (85) Ontmoetingskerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene in dit
overzicht opgenomen. Als er geen kerkelijke uitvaart was, kan
familie of uitvaartondernemer aan het parochiesecretariaat het
verzoek doorgeven voor een vermelding in dit magazine en op de
website: parochiecentrum@h3eenheid.nl




Parochie Heilige Drie-eenheid

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@h3 id.nl; wwwh3 .l
Secretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL82 INGB 0008 9554 27

I lheid

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting; Locatielandstichting@h3eenheid.nl; www.h3eenheid nl
Secretariaat: 024-322 2165, ma tfm vr 9:30-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-108 96107

Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11 Doordeweekse mis: di en vr 9:00 uur Kerk open voor bezichtiging: zaen zo
14:00-16:30 uur.

Groenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; LocatieGroenestraat@h;
Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 53 INGB 0001 0222 22 Overige betalingen: NL 82 INGB 0008 9554 27
Doordeweekse mis: ma en vr 9:00 uur. Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10:00-17:00 uur.

heid.nl; www.h heid.nl

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9:00-12:00 uur (b.g.g. 024-355 36 30).
Voordringende zaken: 06-127 239 21

Bank: NL18 RABO 0131 6014 74 Doordeweekse mis: wo 9:00 uur.
Mariakapel: dagelijks geopend 9:00-17:00 uur.

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen; LocatieHatert@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855, di en vr van 10:00-12:00 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 28 RABO 0119 4005 37 of NL75 INGB 0000 9296 76

Overige betalingen: NL 55 RABO 0119 4012 15 Doordeweekse mis: di 9:00 uur.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen; Secretariaat@ontmoetingskerk.net; www.ontmoetingskerk. net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9:00-12:00 uur (tijdens en buiten secretariaatsuren wordt u voor dringende
zaken via dit nummer doorverwezen).

Kerk en Mariakapel open iedere ochtend, woensdag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond.

Bank: NL 37 ABNA 0453 4213 50 of NL 43 INGB 0001 4137 00

0.L.V. van Lourdeskerk

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; pavochiecentrum@hs3 id.nl; www.h3 .l
Secretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL82 INGB 0008 9554 27

Is laoid

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen; sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl; www.kerkbrakkenstein.nl
Parochianen uit de wijk Brakkenstein kerken hier veelal Receptie van het klooster: 024-355 8029,

ma t/mvr 9:00-12:00 uur. Kerk open dagelijks 8:30-9:30 en 16:30-18:00 uur.




