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Beste parochianen, binnenkort
zullen we Kerstmis vieren, de
herdenking van de geboorte
van Jezus Christus, onze Heer
en Heiland.

Het is dus erg belangrijk dat we ons geestelijk

goed voorbereiden op dit grote feest. Dit doen
we in de adventsperiode. Advent komt van het
Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent.

In die voorbereiding op de komst van Christus
moeten we nadenken over hoe we degenen die
onze hulp nodig hebben kunnen helpen en
ook onze verbondenheid met God kunnen
versterken door gebed. Ik doe dat in Ghana,
mijn geboorteland waarnaar ik ben
teruggekeerd.

Maar de parochie Heilige Drie-eenheid in
Nijmegen is een plek die voor altijd in mijn
hart zal blijven. Vanwege al die aardige
mensen die ik mocht ontmoeten en vanwege
de verschillende interessante en spirituele
activiteiten die er plaatsvinden. Ik heb er in elk
geval veel van geleerd. En ik houd er
geweldige herinneringen aan over, die voor
altijd een deel van mij zullen blijven.

Als eerste denk ik dan aan de nederigheid en de
open en vriendelijke houding van de
parochianen, die ondanks hun soms al aardige
leeftijd bereid zijn om als vrijwilliger bezig te
zijn. Het heeft me zeer ontroerd.

Ook blijft in mijn herinnering het samen koffie
drinken (en koekjes eten!) na de vieringen in de
Lourdeskerk, de Groenestraatkerk, de
Kruispuntkerk, de kerken in Malden en in Berg
en Dal en in de Ontmoetingskerk. Dat vond ik
altijd zo'n fantastische ervaring omdat we daar
met elkaar in gesprek gaan en oog hebben

voor eenzaamheid van mensen.

Ook wil ik noemen de Voedselbank, die
wekelijks te gast is in de Ontmoetingskerk. Die
spreekt mij persoonlijk heel erg aan, omdat ik
vind dat we aandacht moeten geven aan
degenen die onze hulp nodig hebben.

Tot slot, maar niet onbelangrijk, denk ik aan de
eenheid in verscheidenheid binnen de
parochie Heilige Drie-eenheid, die zich
bijvoorbeeld ook weerspiegelt in de
liturgievieringen in de kerken. Die
verscheidenheid is me opgevallen en ik heb
ervan geleerd dat het een grote rijkdom is die
gekoesterd moet worden. We hoeven elkaar
alleen maar te accepteren en te respecteren
hoe ieder van ons dingen doet, omdat ieder
van ons uniek en speciaal is.

Wat ik in de toekomst ga doen, horen jullie
nog. Ik ga jullie missen. Ik wens jullie allemaal
een gezegende advent en Kerstmis.







Klaasmarkt 11 november

Het was een prachtige dag met een weemoedig
randje: de allerlaatste Klaasmarkt in de
Ontmoetingskerk. De jaarlijkse
tweedehandsgoederenmarkt en
ontmoetingsdag. Veel 'klaaswinkeliers' zetten
zich er al heel lang voor in en dat gaat tellen,
Want het is niet alleen het werk op de dag zelf,
het hele jaar door worden er spullen opgehaald,
ingezameld, gesorteerd, en ingepakt.

Veel bezoekers vonden bij de rijk gesorteerde
kramen nog iets van hun gading. Het was mooi
weer en het was gezellig. Er werd gesmuld van
de versgebakken oliebollen, er was een
modeshow en het Kinderkoor zong.

Aan het einde van de dag begon het 'Feest van
het delen': de spullen werden uitgedeeld,
bijvoorbeeld aan klanten van de Voedselbank of
gaan naar goede doelen. De klaaswinkeliers
werden in het zonnetje gezet en feestelijk
uitgezwaaid. Tot slot was er een
lampionnenoptocht. Het was een mooi einde
van een waardevolle traditie.

Althans: in deze vorm gaat de Klaaswinkel niet
meer verder. Maar er wordt nagedacht over een
Klaaswinkel nieuwe stijl. Heb je ideeén en/of wil
je meedenken? Mail naar:
vrijwilligerszaken@ontmoetingskerk.net.

Je bent van harte welkom!

— Brigitte van Dam
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Tijdens zijn vakantie in zijn geboorteland
Ghana heeft pater Eugéne Awayevu CSSp aan
het bisdom laten weten dat hij besloten heeft
niet terug te keren naar Nederland. Het
bisdom, de congregatie van de paters
Spiritijnen en natuurlijk
ook de parochie zijn
verrast door dit bericht.

Het gaat om een
persoonlijke afweging, die
los staat van onze
parochie. Eugene schrijft
in het Pastoraal Woord op
pagina 3 dat de parochie
een plek is "die voor altijd
* . inmijn hart zal blijven".
Hij zegt dat hij aardige
. mensen heeft ontmoet en
veel heeft geleerd. "Ik
houd er geweldige herinneringen aan over,
die voor altijd een deel van mij zullen blijven”"
De parochie zal hem missen en dankt hem
voor zijn inzet.
Het bisdom denkt na over de personele
bezetting van het pastoraal team na het
verrassende vertrek van pater Eugéne.

Het cantorengroepje van de Kruispuntkerk
zoekt versterking. De groep bestaat op dit
moment uit John den Biesen, Rudeke van Leer
en Laura de Schepper onder leiding van Han
van de Graaf.

De bedoeling is dat men een keer per
maand/per 2 maanden voorzingt in de
vieringen als opstapje naar de samenzang.

Kennis van het notenschrift is wel aanbevolen.

Heb je interesse? Graag opgeven bij John door
een mail te sturen aan:
j-t.cdenbiesen@ziggo.nl

Nieuws eninfo

De Lourdeskerk in Nijmegen en de Heilig
Hartkerk in Berg en Dal gaan definitief
sluiten. Bisschop Gerard de Korte van het
bisdom ’s Hertogenbosch heeft twee
decreten uitgevaardigd om de twee kerken
aan de goddelijke eredienst te onttrekken.
Het parochiebestuur had de bisschop hier
om gevraagd. Al jaren loopt het aantal
kerkgangers en vrijwilligers sterk terug,
terwijl de tekorten oplopen.

De laatste Eucharistieviering in de Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in
Berg en Dal is op zondag 5 februari 2023.
Het parochiebestuur onderzoekt of er een
kapel kan worden gebouwd in Berg en Dal,
of een andere plek om samen te komen.

De laatste Eucharistieviering in de
Lourdeskerk is op
zondag 29 juni
2025, de dag
waarop de kerk het
100-jarig bestaan
viert. Maar vanaf 1
janurai 2023 wordt
het aantal
vieringen beperkt
tot een per maand. Ook blijft de kerk open
voor uitvaarten. Tegen het besluit van de
bisschop is bezwaar aangetekend.




De prijzen voor gas en elektriciteit rijzen pan
uit. Als parochie zien we een hoge
energierekening op ons afkomen. Wat kunnen
we doen?

“Zelfs met de jas aan is het nog koud”, merkt
een bezoeker van de Groenestraatkerk op. Het
is duidelijk dat de verwarming hier niet voluit
staat opengedraaid. Het kost te veel om de
monumentale kerk warm te stoken. Dat geldt
ook voor de andere kerken van onze parochie.
Een extra trui, een dikke jas of een fleecedeken
is daarom geen overbodige luxe bij
kerkbezoek.

De Cenakelkerk is op donderdag en vrijdag
gesloten voor bezoekers, in het weekend is de
kerk wel open als onderdeel van het Grootste
Museum van Nederland.

Verder wil het parochiebestuur iedereen
vragen om te doen wat je thuis ook doet: laat
de verwarming niet nodeloos lang branden,
houd ramen en deuren zoveel mogelijk
gesloten als de kachel brandt, zet de
verwarming en elektrische apparaten uit in
ruimtes waar op dat moment niemand is.
Sommige apparaten, zoals kopieerapparaten
en printers, gebruiken ook nog best veel
stroom als ze niet gebruikt worden. Trek bij
deze apparaten de stekker uit het stopcontact.

Voor de lange termijn denkt het bestuur na
over het verduurzamen van de kerkgebouwen.
Maar dit is lastig, omdat het vaak om grote
gebouwen gaat. De Cenakelkerk en de
Groenestraatkerk hebben de status van een
rijksmonument, wat het moeilijker maakt om
bijvoorbeeld isolatie-

maatregelen te nemen.

Als u nog originele manieren
weet om energie te
besparen, laat het dan weten
en neem contact op met het
parochiesecretariaat.

Jokolo heeft de afgelopen maanden veel
mogen vieren! Allereerst heeft Jokolo haar
55-jarig bestaan gevierd, op dit lustrum
kwamen bijna 100 huidig en oudleden
samen. Het was een feestelijk weerzien. De
quiz vol Jokolo-historie onderstreepte hoe
prachtig het is dat het jongerenkoor zo
lang bestaat. Natuurlijk werd er samen
gezongen tijdens de lustrumviering!

Vervolgens werd de liefde gevierd tijdens
het huwelijk van twee oud leden. Zij
hebben elkaar bij Jokolo ontmoet. Voor
Jokolo was het daarom extra bijzonder het
bruidspaar toe te mogen zingen!

Tot slot nam het Jokolo deel aan een
korenfestival 15 oktober, BALK TOPfestival,
in De Doelen in Rotterdam. De uitslag van
de jury was een grote verrassing, want
Jokolo deed voor het eerst mee aan deze
competitie. Een 'fluwelen klank,
loepzuivere akkoorden en
begeestering van de
arrangementen' — aldus de
vakjury toen zij Jokolo tot
winnaar benoemde in de
categorie grote groepen
TOPKklasse.
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Op zaterdag 29 oktober heeft Marcel van
Grunsven na afloop van de viering van
Allerheiligen/Allerzielen afscheid genomen
van de Maldense parochiegemeenschap.
Voorganger pastoor Jacques Grubben sprak
een dankwoord, wenste hem veel succes in de

- toekomst en Marcel kreeg, voorzien van -
bloemen, een hartelijk applaus.

Tijdens de adventsperiode — de periode van
vier weken voorafgaand aan Kerstmis -
vragen we via de Adventsactie aandacht voor
de hoop. Hoop op de komst van het
Licht. Hoop op een betere wereld.
Kinderen die zich in hun eerste
levensjaren gezond ontwikkelen,
hebben meer kans op een goede
toekomst en een leven zonder extreme
armoede. Daarom steunen we dit jaar
met de Adventsactie vier projecten die

- bijdragen aan een goede start in het
leven van jonge kinderen. Wilt u een
van deze projecten steunen? Uw bijdrage is

" enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00

t.n.v. Adventsactie of gebruik de QR-code voor |

meer informatie.
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Dit jaar is Tine Ernst 50 jaar en Herma van

. Heumen 40 jaar lid van het Gemengd koor.

Dit hebben wij gevierd in de mis van 13

_ nove_mber 2022. _

Tine is 40 jaar bestuurslid, waarvan 20 jaar

- voorzitter, geweest. Herma is sinds 10 jaar

penningmeester. Naast deze functies

hebben beiden diverse taken binnen het

koor verzorgd.

Sinds 30 jaar zingen beiden samen in

. Joachim en Anna, Boszicht en Nijeveld.

Ook verzorgen zij de zang op de eerste
zondag van de maand in de
Groenestraatskerk. De parochie dankt
beide dames voor hun tomeloze inzet.
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Elke vrijdagochtend is de uitgifte van
- de voedselbank in de Ontmoetings-
kerk. Als gastvrije kerk vinden we het
_ belangrijk dat mensen die een
voedselpakket komen halen “gezien”
~ worden. We doen dit door een kopje
koffie of thee te schenken terwijl zij
wachten op hun beurt. Maar ook
* door een luisterend oor te bieden en
een gesprek aan te gaan. We zoeken

| mensen die minimaal 1 keer in de maand

van 09:30 — 12:00 uur komen helpen.

- Interesse? Neem dan contact op met het

parochiesecretariaat: 024-3441446.




Pastoor Jacques Grubben heeft iets te vieren. Op
29 november is het 12,5 jaar geleden dat hij door
bisschop Antoon Hurkmans tot priester is
gewijd. De parochie viert dat jubileum op 27
november. Jacques zal voorgaan in de mis om
10:30 uur in de Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hartkerk in Berg en Dal. De mis zal opgeluisterd
worden door het gemengd koor van Berg en Dal
en het Sint Willebrordusgilde uit Esch.

Die middag is er van 14:30 tot 16:30 uur een
receptie in de Piet Gerritszaal bij de Cenakelkerk
in Heilig Landstichting. Alle parochianen zijn
daarvoor uitgenodigd.

Mocht u Jacques een cadeau willen geven dan
doet u hem een groot plezier met een gift voor

oud en jong, dat Jacques een warm hart
toedraagt.

U kunt hieraan na de eucharistieviering een
bijdrage leveren door een envelop in de
daarvoor bestemde bus achterin de kerk of bij de
ingang van de Piet Gerrtiszaal te deponeren. U
kunt ook een bedrag overmaken naar het
rekeningnummer LV72HABA0551034255532 ten
name van Nodibinajums Nova Vita.

— Groenestraat kleurt rood om

aandacht te vrage

gelovigen werel

De kerk aan de Groenestraat in
Nijmegen staat voor één dag in de
rode spotlights. Net als honderd
andere kerken in Nederland doet
de Groenestraatkerk op woensdag
23 november mee aan de actie
#RedWednesday. Met deze actie
vestigt Kerk in Nood de aandacht
op het lot van miljoenen
vervolgde, onderdrukte en
bedreigde gelovigen in de hele
wereld.

De vervolging van gelovigen neemt
wereldwijd toe. Liefst 62 landen -
dat is een op de drie landen -

n voor vervolgde
wijd

kennen aanzienlijke schendingen.
Christelijke minderheden zijn
relatief vaak slachtoffer. Staten,
jihadistische groepen en religieuze
nationalisten hebben het in
diverse landen op hen gemunt.

In de Groenestraaatkerk is een
Vesperdienst gevierd voor mensen
die om hun geloof worden
vervolgd én voor hun vervolgers.
Deze begint woensdag 23
november om 19:00 uur.
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Lﬁﬂned op de schep

5 jaar Hof van -rl”

In 2015 schreef paus
Franciscus de encycliek
‘Laudato Si, 'Geprezen zijt gij.
De titel verwijst naar het
loflied op de schepping van
Franciscus van Assisi, de
Middeleeuwse heilige die ook
de inspiratiebron was voor
Franciscus’ naamkeuze. In
‘Laudato Si’ brengt paus
Franciscus het ecologische en
het sociale vraagstuk samen
in een integrale ecologie.

In dit perspectief past het
initiatief van de Lourdeskerk om
te vergroenen. Met organisatie
Bindkracht 10 is de grond bij de
kerk, pal achter de Lourdesgrot,
tot leven gebracht.

Plannen en uitwerking

Een flyer met ideeén werd
gelanceerd. Enthousiaste
mensen uit de naaste omgeving
voelden zich aangesproken en er
kwam een plan voor een
moestuin. De naam 'Hof van
Heden' ontstond en nog meer
mensen sloten zich aan. Op
Burendag 2017 werd een enorme
berg compost over de moestuin
in wording verspreid.

Laalen en
Daarna begon de inspanning en
de planning van zaaien, poten en
oogsten.

De verkoop startte, er kwamen
een kruidentuin, een
bloementuin én een boomgaard
vol fruitbomen. De vossen,
woonachtig in de holen achter
de Mariagrot, bleven vrij spel
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houden. Imker Han zorgde voor
maar liefst drie bijenkasten!

Er werd/wordt veel geleerd,
zoals nieuwe methoden voor het
zaaien, planten en het verzorgen
van de grond.

Maaltijden

Medio 2020 werd het mogelijk
om in de pastorie maaltijden te
koken voor buurtbewoners en
parochianen die het vooral
gezellig vinden om samen te
eten. De driegangenmaaltijden,
voornamelijk met groenten en
fruit uit de Hof, worden
verzorgd door kok
Niek-Jokolo-Steegeman, samen
met enkele Hofvrijwilligers.

De Hof van Heden verbindt ook
generaties. Sinds najaar 2021
wordt een deel van de moestuin
uitbesteed aan groep 6 van
basisschool De Akker. Dit zijn
schooltuintjes geworden, die
door de leerlingen zelf worden
onderhouden.

Magische plek
Na afloop van de Vierdaagsemis
in juli 2019 kocht ik voor het

eerst groenten en fruit bij de Hof

en bereidde ik, al zeg ik het zelf,
een verrukkelijke
Lourdestuin-wokmaaltijd! Voor
mij, als Friese boerenzoon,

sedert 2016 tweehoog wonend, is

sindsdien de Hof een magische
plek om in te verkeren en met
alle andere vrijwilligers te
werken.

Het nieuws van de sluiting van de

Lourdeskerk kwam bij ons

natuurlijk hard aan. Maar we
zitten niet bij de pakken neer en
gaan 'gewoon' door met wat er te
doen valt. Onze onderlinge band
is nog hechter geworden. We zijn
in constructief overleg met het
parochiebestuur, hopend op
continuiteit voor Lourdestuin en
Mariagrot.

De gemeente Nijmegen (Green
Capital 2018) mag trots zijn op de
Parochie van de Heilige
Drie-Eenheid met groene oases
als de Hof van Heden en de
Ontmoetingstuin bij de
Ontmoetingskerk. Paus
Franciscus zou zijn ogen
uitkijken!

De Hof van Heden is open op
woensdag en donderdag van
10-13 uur en na de zondagse
kerkdienst.




"We kunnen als grote
parochie veel aan

elkaar hebben'

Corry Cox-Otten (65
jaar) is aangetreden
tot het parochie-
bestuur. Ze gaat zich
bezighouden met
vrijwilligerszaken.
Corry is geen
onbekende binnen
de parochie.

Sinds juni is Corry met
pensioen. Ze werkte jarenlang
in de GGz als sociaal
psychiatrisch verpleegkundige
en leidinggevende. Eenmaal
met pensioen dacht ze meer
tijd te hebben voor haar hobby
keramiek, oppassen op
kleinkinderen of wandelen met
de hond. "Dat valt tegen. Tk heb
het ook nu al weer best druk"

Voor wie Corry niet kent: ze is
al jaren actief binnen de
parochie. Met name binnen de
Ontmoetingskerk. "Ik ben hier
betrokken geraakt toen mijn
dochter haar eerste Communie
deed. Ik hielp mee met de
voorbereidingen op de eerste
Communie en het Vormstel, en
ben toen blijven hangen. Van
lieverlee raakte ik steeds meer
betrokken bij de

Ontmoetingskerk."

Zo zat ze ook in het
parochiebestuur van Johannes
en Jacobus, waar de
Ontmoetingskerk onder viel,
toen die parochie fuseerde met
de parochie Heilige

Drie-eenheid. "Dat was best wel

spannend. De Ontmoetingskerk
was een autonoom opererende
kerk en heeft een bijzonder
eigen gezicht. Maar ik weet dat
je geloven en kerk-zijn op

meerdere manieren kunt
vormgeven." Haar geloof
praktiseert ze vooral door
vanuit christelijke waarden met
en voor anderen actief te zijn.
Naar buiten gericht. "Er zijn
voor elkaar”

Binnen het parochiebestuur gaat
Corry zich bezighouden met het
vrijwilligersbeleid. "Vrijwilligers
zijn naar mijn idee belangrijke,
noodzakelijke partners van de
professionals om een
geloofsgemeenschap levendig,
actief en hedendaags te
houden." Een lastig dossier,
omdat het aantal vrijwilligers in
onze parochie overal afneemt.
"Dat is een uitdaging voor de
hele parochie. Hoe zorgen we
voor continuiteit, hoe
blijven we betrokken en hoe
kunnen we hierbij gebruik
maken van elkaars
ervaringen. We kunnen als
grote parochie veel aan
elkaar hebben." Wat voor
Corry voorop staat is dat
het van onderop, vanuit de
gemeenschappen, moet
komen. Verder is het nodig
om te zorgen voor goede
afspraken en helder beleid.
De vrijwilligers moeten met
scholing, coaching en
informatie de
ondersteuning krijgen die
ze nodig hebben. "Maar
laten we het belangrijkste
vooral niet te vergeten:
waardering. Er staat al een hele
organisatie en we moeten de
mensen die zich inzetten voor
de parochie koesteren."

— Martin Lange
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Jonge moeders

Maria moest met Jozef en met haar pasgeboren zoon Jezus op
de vlucht naar Egypte. Vluchten voor oorlog en geweld, het is
een verhaal van alle tijden. Sinds enkele maanden wonen in
onze omgeving Oekraiense moeders met jonge kinderen, voor
wie het in hun eigen hun land ook niet meer veilig is. Fotograaf
Angela van de Mast zocht contact en sprak enkele vrouwen.

Alyona woont in De Kentering, op het en beviel twee weken later bij de GGD,
terrein van Dekkerswald. Haar man is als omdat in het ziekenhuis geen plaats was.
militair bij Kiev gestationeerd. Zelf vluchtte = Haar zoontje gaat nu naar groep 1. Het gaat
ze eind april via Polen. Met haar vierjarige = goed met het gezin, al missen ze hun man
zoontje, hoogzwanger van hun tweede en vader.

kind. Ze belandde uiteindelijk in Nederland




-
op de viucht

Tatiana was 4 maanden zwanger en

werkte in Donetz toen de oorlog

uitbrak. Met de vader van haar

kind had ze geen contact meer. Na

een moeilijke reis vol ontberingen

kwam ze in juni uitgeput in

Nederland aan. Ze is opgevangen

in Meppel en beviel in september

in Zwolle van dochterje Mia.

Nu woont ze in een gastgezin in

Lindenholt en gaat het goed met

haar en haar kindje. Zij voelt zich

vredig, veilig en gelukkig en is /4
vooral dankbaar. 0l

Alyona en de kinderen met
papa aan de telefoon




> moeten ons niet
laten leiden door angst,
maar de angst in de
ogen durven kijken'




‘Blijven werken

aan vrede’

Elkaar vrede wensen, we doen het in alle vieringen. En straks met
Kerstmis wordt overal gebeden om vrede op aarde. In ons veilige
Europa waren we niet meer gewend aan oorlog. Maar dit jaar
werd duidelijk hoe kwetshaar vrede is. Een gesprek met

aalmoezenier Sanneke Brouwers.

Sanneke is kort geleden vanuit
Nijmegen naar Berg en Dal
verhuisd. Ze doet bij de Tilburg
School of Theology een
promotieonderzoek naar hoe
veteranen omgaan met
ervaringen van morele spanning
tijdens missies. Ze is namelijk
ook geestelijk verzorger bij de
krijgsmacht en die hoedanigheid
vooral actief bij het Nederlands
Veteraneninstituut. De oorlog in
Oekraine raakt haar bijzonder
omdat ze in 2019 zelf in dat land
is geweest.

Oekraine

“Dat was in het kader van een
samenwerkingsverband tussen
universiteiten en defensie. We
spraken met geestelijk
verzorgers, ‘chaplains’ genoemd,
in Kiev en Lviv. Zij waren
benieuwd naar onze ervaringen
en wij naar die van hen. Je
merkte dat ze deze ontmoeting
ook zagen als een stap in de
richting van Europa. Toen was

de strijd in de oostelijke
provincies al gaande, maar zeker
wij konden nog niet bedenken
dat Rusland uiteindelijk
Oekraine zou binnenvallen. We
hebben nu via Whatsapp nog af
en toe contact en horen dat er
ook chaplains, sneuvelen aan
het front”

Nare ervaringen

Ook bij veteranen maakt de
oorlog veel los. “Militairen die
op missie zijn gestuurd moeten
in zo'n oorlogssituatie soms
dingen doen die ze normaal niet
zouden doen. Dat botst in hun
hoofd, daar moeten ze mee om
kunnen gaan. Die ervaringen
kunnen lang blijven hangen en
komen nu weer boven.
Berichten over de deportatie van
de bevolking bijvoorbeeld
roepen nare beelden op bij
degenen die in Srebrenica
waren. Ook die dreiging met
nucleaire wapens kan veteranen
onrustig maken: hebben we

vluchtroutes, schoon water, kan
ik opgeroepen worden? Ze
liggen er wakker van”

Verbinding en waardering
Sanneke probeert daarom in
haar werk ook een brug te
vormen tussen krijgsmacht en
burgersamenleving. “Het
verdedigen van vrijheid is niet
alleen een zaak van het leger, het
is een verantwoordelijkheid van
ons allemaal. Wij zijn zelf niet in
oorlog, maar onze soldaten zijn
voor die missie regelmatig
uitgezonden. Dat zijn politieke
beslissingen en zij moeten de
taken uitvoeren. Veel veteranen
komen gelukkig positief gestemd
terug, omdat ze hun militaire
werk hebben en soms echt iets
konden betekenen. Denk aan de
missie in Afghanistan, waar
goede contacten zijn gelegd met
de bevolking en is gewerkt aan
de opbouw van het land. Ook al
lijken al die inspanningen helaas
nu weer te niet gedaan. Maar
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Toespraak van Sanneke tijdens een
Indié-herdenking

Onder: viering tijdens uitzending in

Turkije

degenen van Dutchbat III
bijvoorbeeld kwamen na de
gruwelijke moord op al die
Bosnische mannen in Srebrenica
al met een trauma terug.

Ze kregen vervolgens hier ook
nog veel kritiek over zich heen.
Zij voelen zich in de steek
gelaten. Dat gebrek aan
waardering doet pijn.”
Maatschappelijke erkenning en
waardering zijn belangrijk voor
veteranen die namens de
Nederlandse samenleving
worden uitgezonden, soms met
gevaar voor eigen leven.

Vijanddenken

En nu leven we in zorg en angst
om de oorlog in Oekraine. Ons
gesprek komt onvermijdelijk op
het vijanddenken. Dat ik het
goed nieuws vind dat er aan
Russische kant veel verliezen
zijn. Maar wacht even: hoe
vervreemdend is het als je hoopt
dat zij sneuvelen, al die jonge
mannen die slecht uitgerust en
onder valse voorwendselen naar
het front werden gedwongen en
wanhopige ouders achterlieten.
Sanneke herkent dit. “Natuurlijk
zijn in Oekraine het vijandbeeld
en de haat tegen de Russen heel
sterk. Dat vijanddenken wordt
ook aan de andere kant flink
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opgepompt door de Russische
staatsmedia, om draagvlak voor
geweld te creéren. Maar ik vind
dat wij in elk geval de menselijke
waardigheid hoog moeten
houden”

Sanneke zit in de redactie van
Pax, het blad van Pax Christie.
Voor het nummer bij de
Vredesweekschreef ze een gebed
dat precies dit goed weergeeft.
Die strofe ‘Wees aanwezig bij
hen die in de loopgraven
vechten voor hun leven’ geldt
ook voor al die jonge Russen.

De kracht van mensen

Maar hoe ziet ze ons bidden om
vrede in deze wereld vol
conflicten, wat zou zij daarover
als voorganger in een
kerstviering zeggen? Het is even
stil. “Ja, ik vind dat ook moeilijk.
Toch blijf ik geloven in het goede
enin de
kracht van
mensen. We
maken ons
zorgen, maar
angst moet
ons niet
verlammen.
Ik denk aan
Etty
Hillesum, die
in haar

dagboek beschrijft hoe ze de
angst in de ogen durfde te kijken
en zich niet liet overweldigen
door wanhoop en haat. En aan
Aleksej Navalny die zich ook in
het strafkamp de mond niet laat
snoeren. We kunnen hoop
putten uit en bidden voor
mensen in Rusland en waar ook
ter wereld die durven opstaan
tegen oorlog en geweld. En ik
zou vooral wijzen op wat we hier
zelf dagelijks kunnen en moeten
doen: elkaar zien staan,
betrokken zijn op de ander en
niet polariseren. Dat laatste
gebeurt in ons land ook maar al
te gemakkelijk. Vrede is iets
waaraan wij allemaal dagelijks
moeten werken. En dan mogen
we er ook voor bidden.”

- Brigitte van Dam




Een Iulsterend oor

Met veel zorg is het
preventiebeleid in onze
parochie vorm gegeven. Drie
vertrouwenscontactpersonen
zijn het eerste aanspreekpunt.

"Moet dit artikel echt over ons gaan?". Van de
nieuwe vertrouwenscontactpersonen Angela
Voss, Cobi Voskuilen en Karien Hemmer hoeft het
niet zo nodig. Ook nog op de foto? En uitleggen
waarom ze zich inzetten voor een veilige
parochie? "Ik ben niet zo'n spreker”, zegt Karien
Hemmer. "Ik kan beter luisteren.”

Dat is nu precies wat ze zullen
gaan doen. Luisteren naar
mensen die zich melden met
klachten of signalen over
ongewenst gedrag in de
parochie. Dat kan van alles zijn:
een verkeerd gebaar, een aanraking die niet hoort,
seksueel getinte opmerkingen of een vorm van
dwang of geweld. Bewust of onbewust. "Mensen
hebben soms niet eens door hoe intiem ze zijn bij
een ander, terwijl die ander daar misschien
helemaal niet op zit te wachten," vertelt Cobi
Voskuilen. Zij is al langer met het onderwerp
bezig. Zo begeleidt ze lotgenotenweekenden
voor slachtoffers van seksueel misbruik.

"Toen het misbruikschandaal binnen de
katholieke kerk aan het licht kwam, hebben

we in de Ontmoetingskerk een bijeenkomst
georganiseerd. Er kwamen mensen die heel
persoonlijke verhalen wilden delen, maar er
waren ook mensen die schrokken en zulke
persoonlijke verhalen liever niet wilden horen."

Bewustwording, snappen dat ongewenst gedrag
overal kan plaatsvinden, daar draait het om. 'Zelfs
na MeToo zie je dat nog steeds, zegt Angela Voss.
"Wat bijvoorbeeld jonge meiden nog altijd wordt
toegeroepen, of hoe mannen nog vaak overal mee

De nieuwe vertrouwenscontactpersonen. Van links naar
rechts: Angela Voss, Cobi Voskuilen en Karien Hemmer

wegkomen.! 'Maar het gaat niet alleen om seksueel
misbruik en ongewenst gedrag, vult Karien
Hemmer aan. 'Het gaat ook om roddelen, pesten
of iemand buitensluiten. Die signalen moet je ook
oppakken!

Hoe gaat dat in de praktijk? Als je
iets tegenkomt waarvan je denkt 'dit
klopt niet, dan kun je contact
opnemen met Angela, Cobi of
Karien door te mailen naar
veilig@h3eenheid.nl. Een van hen luistert naar je
verhaal. Dat gebeurt in vertrouwen en onder
strikte geheimhouding. Als het om
een ernstig delict gaat, kan zij, in
overleg met jou, de situatie
voorleggen aan het parochiebestuur.
Het bestuur kan een
vertrouwenspersoon van buiten
inschakelen om de zaak te
onderzoeken en als dat nodig is een melding
maken bij de politie. Maar altijd in overleg met de
melder.

'Het belangrijkste is dat iedereen zich realiseert dat
ongewenst gedrag overal kan voorkomen)|, zegt
Angela Voss. 'Alleen dan kun je het ook
voorkomen.

Meer info: h3eenheid.nl/preventiebeleid
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Eigen app voor parochie

Als een van de eerste parochies in Nederland heeft de parochie
Heilige Drie-eenheid een eigen app. Alles wat we belangrijk
vinden staat op onze telefoon. De kerk hoort daar ook te zijn.

Met deze app richten we ons met
name op onze parochieleden en
op de versterking van onze
gemeenschap. De app is gratis
voor parochianen.

De H3eenheid-app biedt veel
aanvullende mogelijkheden. Met
de nadruk op ‘aanvullend’: ook
de bestaande manieren van
contact en communicatie zullen
een plaats houden, zoals dit
parochieblad en de website.

Via de app blijf je op de hoogte
van het laatste nieuws, kun je
gemakkelijk geven aan de
collectes, de agenda bekijken,
berichten plaatsen of iemand
opzoeken. De app voldoet aan de
eisen van de AVG.

Wanneer de app is geinstalleerd
open je hem en maak je
inloggegevens aan. Een
e-mailadres en portretfoto zijn
nodig om de goedkeuring te
krijgen. Na aanmelden worden je
gegevens gecontroleerd, omdat
de app alleen gebruikt kan
worden door parochianen. Je
krijgt een berichtje als de
goedkeuring is gedaan en je kunt
de app gaan verkennen!

Wat zit allemaal in de app?

- Het laatste parochienieuws

- Berichtgeving alleen naar de
leden van een bepaalde groep
(missen per kerk, jongerengroep,
eerste Communie, enz.).

- Aankondigingen van
aankomende activiteiten.

- Inspirerende teksten van leden
van het pastoraal team.

- Er kan aan de collectes worden
gegeven.

- Een smoelenboek; iedereen kan
zijn of haar eigen gegevens
invullen en kiezen wat zij willen
delen zoals foto, (e-mail)adres
en telefoonnummer.

Gevenviadeapp

Voor elke iDeal-transactie betaal
je als kerk transactiekosten. Met
deze app blijven die kosten laag.
Je kunt namelijk in een keer een
tegoed opslaan. Dat werkt zo: je
kiestin de app een bedrag
waarmee je je saldo op wilt
laden. Vervolgens stuurt de app
je viaiDeal veilig door naar de
betaalomgeving van je eigen
bank. Het doorjou gekozen
bedrag wordt dan automatisch
naar de bankrekening van onze
kerk overgemaakt en
weergegeven in de app. Per
week kun je een bedrég vanuit
je saldo aan de collecte geven.

Door een saldo op te laden hoef
je maar één keervia je bank-app
geld over te maken. Je kunt dan
in het vervolg met één klik op de
knop collecte geven. Je kunt ook
zonder saldo aan een collecte
geven, maar dan betaal je wel
de transactiekosten a €0,35.

Als je ergens op wil reageren, klik
dan op het desbetreffende
bericht. Onderaan zie je een balk
‘Schrijf een reactie’ Tik hierop

en na het invoeren van je bericht
klik je op het pijltje rechts om de
reactie versturen.

Zelf een bericht plaatsen doe je
door bovenin naar de
desbetreffende groep te gaan en
te kiezen voor ‘Schrijf een
bericht’ Let op: berichten in de
groep ‘H3 eenheid’ ziet iedereen.

Naast de verschillende groepen is
er ook de mogelijkheid om de
collecte te voldoen met de app.
(Zie kader) Wanneer en hoeveel
je geeft heb je zelf volledig in de
hand. Het geven is en blijft
uiteraard anoniem.

Aan de slag!

1. Download de app. Gebruik
hiervoor de QR-code op de
pagina rechts of zoek op 'H3
eenheid'

2. Installeer de app op je telefoon
en start deze.

3. In de app: vul je e-mailadres in
en kies een wachtwoord

Je ontvangt een mail (van
no-reply@donkeymobile.app).

* Check eventueel ook je 'spam'-

of 'ongewenste mail'-folder.

—4.Vul je voornaam en

achternaam in en kies een foto.
Je account moet nu eerst worden
goedgekeurd

5.Je kunt aan de slag!




Onze eigen
H3 Eenheid-app
IS er!

@ Direct communiceren

@ Collecteren

@ Uw gemeentegids bij de hand

@ Organiseren met agenda’s

Zoek de app in de store & App Store

op de naam van onze kerk
GET IT ON
’ Google Play E

of gebruik de QR-code
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wo 23 nov Groenestraarkerk

ra 26 nov  Kruispuntkerk
Cenakelkerk

Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk

70 27 nov  Groenestraatkerk

0.L.V. vh H. Hartkerk

Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

0.L.V. v Lourdeskerk

di 29 nov  Kruispuntkerk

za 3 dec  Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoctingskerk

H. Antonius Abtkerk

zo 4 dec  Groenestraatkerk

0O.L.V. vh H. Hartkerk

Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

0.1..V. v Lourdeskerk

diodec  Kruispuntkerk

za 10 dec  Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

. Antonius Abtkerk

zo 11 dec  Groenestraatkerk

0O.L.V. vh H. Hartkerk

Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

0.L.V. v Lourdeskerk

di 13 dec  Kruispuntkerk

za 17 dec  Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk

19:00

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:30

17:00

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:30

17:00

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:30

17:00

16:00
17:00
18:30
19:00

Red Wednesday

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
W & C viering
Lucharistie
Eucharistie
Ontmoetingsv.
Eucharistie
Lucharistie

Venite Adoremus

W. & C. viering
Eucharistic
W. & C. vicring
W. & C. viering
Eucharistie
Lucharistic
W. & C. viering
Eucharistie
Eucharistie

Venite Adoremus

Lucharistic
Eucharistic
Eucharistie
W. & C. viering
Lucharistie
Eucharistie
W. & C. viering
Eucharistie

Eucharistie

Venite Adoremus

Eucharistic
W. & C. viering
W. & C. viering
Eucharistie

Pastoraal tcam

J. Grubben

H. Rikhot

A. de Jong & J. van der Meer
P. Menting

(. Peters & ). van der Meer
J. Grubben & H. Welling

W. Slob & E. Geelen

[1. Rikhor

I'. Bomers

H. Welling

H. Welling

I. Grubben

E. Geelen & C. Voskuilen
P. Menting

J. Geelen

(. Scholten

L. Geelen & C. Voskuilen
1. Girubben

W. Hallers & 1. Welling

H. Welling

F. Kuster

H. Rikhof

J. Grubben & R. Brans

1%, Geelen

W. Halters & L5, Geelen

1. Geelen

J. van der Meer & R. Brans
I, Rikhol

1. Grubben

H. Welling

J. Grubben

M. de Groot

I vd Meer & W. Koopmans
. Kuster

Jongerenkoor
Gemengd koor
Gemengd koor

Kinderkoor

Ceciliakoor

Cantor

Samenzangkoor

Ernst & van Heumen

Gemengd koor
Gregoriaans koor

Jokolo

Cantor
Jongerenkoor
Gemengd koor
Medioren koor

Gemengd koor

Kruispuntkoor

Joy




overzicht

zo 18 dec  Groenestraatkerk 10:00 Eucharistic J. Grubben & H. Welling Kinderkoor Emmaus
O.L.V. vh H. Hartkerk  10:30 Eucharistie G. Peters Cantate
Ontmoetingskerk 11:00 Eucharistie A. de Jong & J. van der Meer Gregoriaans koor
Cenakelkerk 11:00 W. & C. viering M. de Groot
O.L.V. v Lourdeskerk  11:30 W. & C. viering P. Menting Ceciliakoor
Ontmoetingskerk 15:00 Kerstsamenzang Samenzangkoor
di20 dec  Kruispuntkerk 17:00 Venile Adoremus 11. Welling
Ontmoetingkerk 19:30 Boeteviering 1. van der Meer Medioren koor
za24 decc  Ontmoctingskerk 16:30 W & C / Herdertj E. Geelen Jongercnkoor
Groenestraatkerk 17:00 Kerstkindervierin H. Welling Kinderkoor
Ontmoetingskerk 18:00 Eucharistie A. de Jong & J. van der Meer  Kinderkoor
Lourdeskerk 19:00 Kerstmis J. Grubben
Cenakelkerk 19:00 Kerstmis H. Rikhof
Kruispuntkerk 19:00 Kerstmis F. Kuster & H. Welling Kruispuntkoor
Groenestraatkerk 19:30 Kerstmis J. Geelen Gemengd koor
Ontmoetingskerk 19:30 Kerstmis De Jong & vd Meer & Geelen Mediorenkoor
Cenakelkerk 21:00 Kerstmis H. Rikhof
Ontmoetingskerk 21:00 Kerstmis Lemmers & vd Meer & Geelen Encore
H. Antonius Abtkerk  21:15 Kerstmis F. Kuster
Lourdeskerk 21:30 Kerstmis J. Grubben & P. Menting Jokolo
Onimoetingskerk 23:00 W & C Kersimis J. van der Meer & E. Geelen  diverse koren
#25dec O.L.V vhIL lHartkerk  10:30 le Kersidag F. Bomers Gemengd koor
H. Antonius Abtkerk  10:30 le Kerstdag J. Grubben & P. Menting
Cenakelkerk 11:00 le Kerstdag H. Rikhof
Ontmoetingkerk 11:00 le Kerstdag De Jong & vd Meer & Geelen Gregoriaans koor
ma 26 dec  Groenestraatkerk 10:00 I1. Stefanus J. Grubben Ernst & van Heumen
Cenakelkerk 11:00 H. Stefanus H. Rikhof
7za3l dec Kruispuntkerk 16:00 Oudjaar W & C  H. Welling
Cenakelkerk 17:00 Oudjaar Eucharis H. Rikhof
Ontmoetingkerk 18:30 Qudjaar Eucharis R. Willemsen & C. Voskuilen Aubadegroep

H. Antonius Abtkerk  19:00 Oudjaar W & C  P. Menting

7o 1 jan '23 Cenakelkerk 11:00 Eucharistie H. Rikhof
Ontmoetingkerk 11:00 W & C viering  E. Geelen Gregoriaans koor
lourdeskerk 11:30 Eucharistie W. Halters & P. Menting
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72 7 jan

zo 8 jan

ral4 jan

zo 15 jan

za 2l jan

70 22 jan

za 28 jan

70 29 jan

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoctingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
O.1..V. vh . Hartkerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

O.L.V. v Lourdeskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
O.1. V. vh 1L Hartkerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
0.1V, vh H. Hartkerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abtkerk
Groenestraatkerk
O.L.V. vh H, Hartkerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:30

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:30
10:30
11:00

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:30
10:30
11:00

16:00
17:00
18:30
19:00
10:00
10:30
10:30
11:00

W. & C. viering IP. Menting

Eucharistie H. Rikhof
W & C viering 1. van der Meer
Lucharistic J. Grubben

Eucharistie J. Geelen & P. Menting
Eucharistie Gi. Scholten
Ontmoetingsvieri W, Slob & J, van der Meer
Eucharistic H. Rikhot

Lucharistie G. Peters

I', Kuster

H. Rikhof

Eucharistie R. Willensen & E. Gerritsen
W. & C. viering J. van der Meer

Lucharistie J. Grubben & H. Welling
W. & C. viering ). van der Meer

W. & C. viering L. Geelen & E, Gerritsen
Eucharistic H. Rikhot

Lucharistie
Lucharistie

J. Grubben & JI. van der Meer
M. de Groot

I, Kuster & R. Brans

H. Welling

I, Welling

J. Grubben

M. Lemmers & R, Brans

M. de Groot

Lucharistic
W. & C. viering
Eucharistie
W. & C. viering
W. & C. viering
Eucharistic
Lucharistie
W. & C. viering

I:, Kuster
H. Rikhof
I.. Geelen
J. Grubben
G, Peters

Eucharistic
Eucharistic
W. & C. viering
Lucharistic
Eucharistie
W. & C. viering
W. & C. viering

Lucharistie

P. Menting
E. Geelen
1. Rikhol

Cantor
Jongerenkoor
Gemengd koor

CGremengd koor
Kinderkoor

Samenzangkoor
Kinderkoor Emmaus

Medioren koor

Kruispuntkoor
Joy
Gemengd koor

G. Donkers (orgel)
Gregoriaans koor

Aubadegroep

Kinderkoor

De vieringen in de Cenakelkerk en de Ontmoetingskerk worden ook live uitgezonden via YouTube of onze

website.
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Geloven als
avontuur

Lange tijd betekende
geloven kerkelijke
leerstellingen op gezag van
anderen voor waar
aannemen. Mensen van nu
zijn echter geen volgzame
schapen. Hedendaagse
gelovigen willen het
voetspoor van Jezus
volgen. Ze doen dit uit
eigen overtuiging, soms
met vallen en opstaan.

In de vorige eeuw leek geloven
gemakkelijk. Er was een
volkskerk, de waarheid stond
vast en de pastoor vertelde wat
je moest doen. Het zelf lezen van
de Bijbel was onnodig; de uitleg
bleef voorbehouden aan de
priester die zich op zijn beurt
had te houden aan het kerkelijk
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leergezag. Wat je diende te
geloven stond kernachtig
beschreven in de twaalf
artikelen van het geloof.
Ik herinner me dat we op

Jezus’ leerlingen
waren beslist geen
gedweeé meelopers

twaalfjarige leeftijd onze
doopbeloften hernieuwden.
Daarmee werd de lagere
schooltijd afgesloten en ging je
op weg naar volwassenheid.
Voor het zover was, moesten we
alle antwoorden van de
catechismus van buiten kennen.
In de catechismus werd de
gehele geloofsleer in de vorm

van vragen en antwoorden uit
de doeken gedaan. Dat was me
een hoeveelheid leerstof!
Gelukkig hadden we een wijze
pastoor die niet braaf de
catechismus overhoorde, maar
met ons aankomende pubers in
gesprek ging over het geloof.
Natuurlijk zakte niemand voor
deze proef.

Kenmerkend voor deze periode is
de nadruk op kennis en
acceptatie van geloofs-
waarheden. Dat was voor
sommigen meteen het
eindstation, in plaats van de start
van het ontwikkelen van een
eigen geloofsbeleving. In de kerk
van onze ouders was geloven en
leren niet vanzelfsprekend.

Veranderende rol gelovigen
Het Tweede Vaticaans Concilie
zette de deuren open. Geloven
en kerk-zijn werden nu als
proces opgevat, niet meer als
vast gegeven. Een bekende
uitdrukking voor deze
ommekeer is ‘Gods volk
onderweg’ Niet het er zijn, maar
het op weg zijn, was het nieuwe
motto. In ons bisdom bracht de
geliefde bisschop Bekkers




Gesprek in de leesgroep
Ontmoetingskerk Dukenburg.
Foto's: Angela van der Mast

TIMOTHY
RADCLIFFE

LEVEN IN
VOLHEID

st ke verbeelding

dit standpunt overtuigend naar
voren. Hij legde de nadruk op
ons eigen geweten.

Toen de eenzijdige druk van het
‘Gij zult dit en dat geloven’
wegviel, ontstond er zowel
verwarring als bezieling.
Sommigen ‘geloofden’ het toen
wel en vertrokken stilletjes uit
de kerk, anderen bleven onzeker
achter. Weer anderen veerden
op en gingen enthousiast op
zoek naar nieuwe betekenissen.

In de voetsporen

In het jodendom vormen het
bestuderen van de geschriften
en het blijven leren pijlers van
het geloof. De uitspraak ‘Leren
tot in de komende wereld’
onderstreept dit. Leerlingen
maken is een oude rabbijnse
gewoonte die de goddelijke
traditie levend houdt. Jezus zelf
was ook een joodse leraar. Hij
verzamelde mensen om zich
heen die met Hem op pad
durfden te gaan. Jezus’
leerlingen waren beslist geen
gedweeé meelopers. Op tal van
plaatsen is te lezen dat Zijn
volgelingen soms opstandig en
eigenzinnig reageerden en

aanvankelijk weinig begrepen
van wat ze allemaal hoorden.
Gaandeweg groeide wel hun
inzicht. Op het laatst gaf Jezus
deze vrienden de opdracht om
op hun beurt nieuwe leerlingen
te maken: ‘Ga op weg en maak
alle volken tot Mijn leerlingen’

Avontuur

In onze leesgroep bespreken we
op dit moment het boek van de
Dominicaan Timothy Radcliffe

We mogen zoeken,
dwalen, ons
vergissen. En
opnieuw
enthousiast worden

‘Leven in volheid: een christelijke
verbeelding’. Hij brengt volheid
van leven in verband met het
christelijk leerlingschap waarbij
je een groots avontuur aangaat.
Radcliffe stelt namelijk dat
‘christelijk leerlingschap
betekent dat je begint aan het
avontuur van de transcendentie,

de reis naar de oneindige liefde
die God is.

Levenslang leren

Wie zo geloofsstappen zet, kan
vrij putten uit een rijke traditie
vol inspiratie. We mogen
zoeken, dwalen, ons vergissen.
En opnieuw enthousiast worden
en ons laten raken. Als we zijn
verlost van het blindelings ja en
amen zeggen is geloven weer
een geestelijk avontuur tijdens
onze weg door het leven. Een
geleefd geloof, geworteld in
traditie en verbonden met eigen
levenservaringen.

Naast samen het geloof vieren,
bieden gesprekken met andere
tochtgenoten voedsel voor de
ziel. Binnen en buiten onze
parochie groeit het aantal
mogelijkheden tot gesprek over
geloof en leven: leesgroepen, het
napraten over de weekendpreek,
de eerste communie-
voorbereiding, individuele
pastorale gesprekken, lezingen,
pelgrimages. Wie op weg gaat
met een open houding, kan
volheid vinden.

— Hans van Gennip
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar
parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie,
wat en waar in maximaal 5o woorden. De
redactie kan het artikel inkorten of
weigeren. Voor het volgende nummer
graag aanleveren voor 4 november.

Inloopmomenten in de parochie, voor wie
behoefte heeft aan warmte.

Ontmoetingskerk

- elke maandag, dinsdag en donderdag het
Luisterbankje, 10:00-11:30 uur.

- de Aanloop geopend op woensdag en vrijdag,
10:00-11:30 uur.

- (oud)medewerkerskoffie iedere tweede dinsdag
van de maand, 10:00-11:30 uur.

- rouw-inloop, dinsdagen 13 dec. en 10 en 17 jan,,
10:00-11:30 uur.

Kruispuntkerk

een kopje koffie en een luisterend oor

vanaf 29 nov. elke dinsdag 14:00 -16:00 uur.

Pastoor Jacques Grubben begeleidt samen met
Geert en Angelique Hiisstege een aantal
bezinningsochtenden. Zij doen dit al jaren. Geert
en Angelique hebben een iconenatelier in
Eindhoven. Thema dit seizoen: de parabels van
Jezus in het Evangelie. Op de
zaterdagen 3 dec, 4 feb, 1 april
en 3 juni. In het
parochiecentrum bij de
Lourdeskerk, aanvang 10:00
uur. De bezinning eindigt om
14:30 uur met een gebed bij de
Lourdesgrot. Deelname € 15,-
per keer, neem zelf je lunch
mee. Er is ook gelegenheid tot
een persoonlijk gesprek of

S 28

Zondag 11 december om
14.30 uur zingt koor
Surplus in de
Groenstraatkerk, met het
Holland Kamer Orkest,
Harry van Wijk op het
kistorgel en met solisten
Wendy Roobol, Tobias
Segura Peralta, William
Knight en Johan Vermeer.
Algehele leiding: José
Doodkorte.

Op het programma staan
prachtige stukken van
Kodaly, Kuhnau/Bach,
Purcell, Vivaldi en
Pergolesi.

Reserveren van kaarten a € 15,- in de voorverkoop
via www.koorsurplus.nl.

Entreeprijs aan de kerk: € 17,50.

Geleide adventsmeditaties in de Ontmoetingskerk
onder de titel ‘Deze tijd is vol verwachting’. Op
donderdagen 24 november, 1, 8, en 15 december
om 10:00 uur in de stiltezaal. We mediteren op
teksten en muziek uit hedendaagse christelijke
bronnen ter voorbereiding op Kerstmis. Verlangen
en verwachten zijn onze thema's.

Wie verwacht zal groeien.

Wie verwacht zal licht zien.

Op een plaats zonder deur, zonder drempel
glanst het licht van de toekomst

in een kindergezicht

(Marinus van den Berg)

U bent welkom!
Aanmelding: m.steggerda@live.nl, maar ook
vrije inloop.




De lezingenreeks van de Commissie
Winterwerk Malden loopt nog. Er staan nog
een paar interessante lezeingen op de agende.

Dinsdag 17 januari, 20:00
uur: Satanisme in Zambia
Door Johanneke
Kroesbergen, antropologe

Woensdag 15 februari,
20:00 uur:
Waarheidszoekers:
Complot denken
Door Cees Zweistra

De lezingen zijn in de vergaderzaal van
Woonvorm De Horst, De Horst 1, Malden
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage welkom.

Volgende data: 21 maart en 10 mei. Voor
actuele gegevens van de lezingen en meer
informatie: zie de folder of kijk op de site.

Kerstsamenzang Ontmoetingskerk
Georganiseerd door het Samenzangkoor op
zondag 18 december, met een klarinetensemble.
Van 14:30 - 16:00 uur. De toegang is gratis.

Wil je in gesprek met leeftijdsgenoten?
Veertigers praten over geloof en wat je zoal in
het leven meemaakt in deze
ontmoetingsgroep. De groep wordt
begeleid door pastor Joska van der
Meer en kerkelijk werker Marije
Klijnsma.

De groep komt 1x per maand bij
elkaar op de woensdagavond in de
Ontmoetingskerk van 20.00 — 22.00 uur.
Eerstvolgende datum: 07 dec 2022

Jongerentheaterweekend in januari

Verhalen over vroeger, over mensen van toen
daar kun je best van leren, daar kun je veel mee
doen;

verhalen uit de bijbel daarvan merk je heel gauw
daar heb je mee te maken, ze gaan ook over jou!

Eind januari kunnen jongeren zich weer volop
uitleven in het jongerentheaterweekend en
krijgen bezoekers aan de voorstelling op
zondagmiddag een verrassende kijk op een
bijbelverhaal.

Op zaterdagavond 26 november wordt in de
jongerenviering het thema bekendgemaakt. Er
kan worden gekozen uit:

- het levensverhaal van koning Salomo

- Jezus doorbreekt de bubbels (we zien hoe Jezus
omging met mensen van allerlei slag)

- Vrienden die je dragen (het bijbelverhaal van de
verlamde man).

Kom je meedoen om jouw talenten te ontdekken?
Of kom je kijken naar het eindresultaat?

Zaterdag 28 januari

10.00 uur - 00.00 uur: workshops spel, muziek
(koor en/of band), film, decor, klusteam + samen
eten+ feest

Zondag 29 januari
12.00-17.30 generale repetities

17.00 voorstelling

Gratis toegang, wel vrijwillige gift na afloop
18.00 opruimen

Het
theaterweekend
vindt plaats in de
Ontmoetingskerk
en is voor
jongeren vanaf
groep 8 tot 25 jaar.

Info en
aanmelden: theaterweekend@gmail.com
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Het najaarsprogramma ‘Hoop, opdiepen en levend
houden’ loopt sinds eind oktober in de
Ontmoetingskerk. U bent nog welkom op:

Maandag 28 november, 19:30 uur: lezing door
Palmyre Oomen. Geen optimisme, wel hoop! Deze
avond is ook online te volgen via
https:/www.kerkomroep.nl/#/kerken/11004

Woensdag 7 december, 14:00 — 16:00 uur:
‘doemiddag’ In een wereld vol wanhoop kunnen
we wel wat hoop gebruiken. In een gevarieerd
programma diepen we hoop op en gaan in
gesprek over hoe we de hoop levend houden.

Verder is er de tentoonstelling Hoop. Met werk van
bekende kunstenaars onder wie Adelheid en

Huub Kortekaas, Annelies Reijers, Ineke van
Middelkoop en Josette Lenders.

Voor meer info: www.ontmoetingskerk.net

Hier alvast de oplossing voor de kerstpuzzel op
pagina 32-33. Dus nog niet kijken!
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IKWENS JE LICHT EN VREDE TOE
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Een van de kerstklassiekers is: Wij komen tezamen
onder ‘t sterrenblinken. Met als refrein "Venite
adoremus, Venite adoremus, Venite adoremus
Dominum! God aanbidden kan altijd, niet enkel
met zijn geboortefeest!

Ook dit jaar nodig ik u uit om in de Kruispuntkerk
te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste; God
zelf, ons biddend voor te bereiden op zijn komst
onder ons mensen. Op de vier dinsdagen in de
Advent: 29 november, 6, 13 en 20 december bent u
van harte uitgenodigd om van 17:00 tot 17:30 uur
Hem te aanbidden die ons het leven heeft gegeven.

Er zal gebed en zang zijn en de aanbidding zal
telkens worden afgesloten met het ontvangen van
Gods zegen door de zegen met het Allerheiligst
Sacrament.

Venite adoremus, komt laten wij aanbidden.

— Diaken Henk Welling




Stil zijn, om te

luisteren

De advent is een periode van innerlijke
voorbereiding op de komst van God onder
de mensen. In de evangelielezingen is
steeds weer van alles te horen wat met die
komst en de gevolgen daarvan verband
houdt.

Enerzijds gaan ze over het visioen van
Jesaja over Gods belofte van een
paradijselijke toekomst en de aankondiging
van de komst van Immanuel, ‘God met ons’.
Anderzijds zijn er de lezingen waarin Jezus
zelf tot ons spreekt en Johannes de Doper
oproept tot bekering. Er is dus genoeg om
naar te luisteren.

Maar hoe kun je luisteren, wat zijn de
‘randvoorwaarden’ om dat écht te kunnen
doen? Luisteren veronderstelt in de eerste
plaats dat je openstaat voor die ander die
jou iets te vertellen heeft, dat je
ontvankelijk bent voor die boodschap. Wil
je kunnen luisteren dan moet je ook eerst
stil willen en kunnen zijn.

Maar wat is dan ‘stil zijn'? Radio en TV uit?
Spelcomputer uit? Niet praten? Dat helpt,
maar écht stil zijn is meer dan geen geluid
maken of horen. Stil zijn heeft iets met je
innerlijk te maken.

Het betekent in jezelf keren, in je eigen hart
kijken of je bereid en in staat bent werkelijk
open te staan voor wat de ander je te
vertellen heeft. Om te kunnen luisteren,
helpt het om alle ‘ruis’ van de dagelijkse
beslommeringen buiten jezelf te houden,
die verstoort je innerlijke stilte, je rust.

Misschien helpt het om hiervoor een
rustige plek op te zoeken. Voor de een is
dat plekje waar je helemaal alleen bent,
voor de ander kan dat bijvoorbeeld een
wandeling in de natuur zijn.

Als het je dan gelukt is stil te worden, kun je
bijvoorbeeld een stukje van een van de
lezingen nemen dat jou heel erg aansprak,
of misschien juist wel niet, en daarover
nadenken. Hoe kan ik daarmee omgaan in
mijn leven van alle dag, wat betekent het
voor mij?

Dan zul je wellicht tot de wonderlijke
ontdekking komen dat oude woorden van
lezingen die je misschien al zo vaak
hoorde, opnieuw voor je gaan leven. In de
stilte gaat weer open wat zo lang verborgen
was.

‘We mogen proberen stil te zijn, stil zijn...
om te luisteren. In de eerste plaats naar
God, naar Zijn Geest, en naar onszelf. In de
tweede plaats naar de mensen om ons
heen, zowel binnen de kerk als daarbuiten.
Ik denk dat de wereld beter wordt als we
stil kunnen worden om écht te luisteren.
‘We mogen God in deze advent vragen om
onze oren, ogen en hart te openen voor
Zijn boodschap van onbaatzuchtige liefde,
opdat alles zich ten goede keert.

— Diaken Henk Welling
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Horizontaal

1 Rede op en rond 25 december 12 Geschenk van de wijzen uit het oosten 18 Straat in Amsterdam 19
Voorzetsel 20 Steenvrucht 22 Stad van de opera 'Rigoletto' 24 Berg van de tien geboden

26 Kerstbrood 27 Internetextensie van Griekenland 28 Gebergte op Kreta 30 Oevergewas 32 Asvaas 33
Zoon van Noach 34 Dierenverblijf 35 Ritmische beweging 37 Verschil tussen uitgaven en ontvangsten
38 Op grote afstand 39 Regisseursteken (Eng.) 40 Voetbaltoernooi in Qatar in 2022 (afk.) 41
Barbecuelocatie 42 Oosters bordspel 43 Vrij van doping (Eng.) 46 Keltische taal

48 Internetextensie van Zweden 49 Scheidsrechter 51 Moment voor goede voornemens 55 Onder
andere (afk.) 56 Poinsettia 59 Zangstuk 60 Broer van 11 verticaal 61 Lidwoord 62 Elektrische scooter om
rechtop te staan (1-4) 65 Jezus als pasgeborene 68 Speler 70 Copieuze, uit verschillende gangen
samengestelde maaltijd 74 Rookbladeren 78 Middel voor positiebepaling (Eng. afk.)

79 Betaaldvoetbalclub 81 Italiaanse groet 83 Leer van Jezus Christus 87 Symbool voor zilver

88 Italiaans kerstbrood 90 Buitengewoon begaafd 93 Symbool voor lithium 94 Platte steen

97 Comfort 98 Familielid 99 Aartsmoeder (0.a. Genesis 20:12) 101 Bijbelse stad ten zuiden van Babylon
102 Tot op dit ogenblik 103 Onbepaald vnw. 104 Dit volstaat! 106 Kerstkribbevulling 108 Amfibie 109
Telefoonkaart 110 Luxewagen met vierwielaandrijving (Eng. afk.) 112 Poolverblijf

114 Tussen sep. en nov. 115 Persoonlijk vnw. 116 Rivier in Zwitserland 117 Hongaarse componist
(1811-1886) 119 Bijbelse berg 122 Schilder (1541-1614) die viermaal de Tempelreiniging uitbeeldde (2,5) 123
Rolsteen 124 Leiding van bijvoorbeeld glasvezel 126 Kerstgevogelte 127 Lied van Irving Berlin, gezongen
door o.a. Bing Crosby (5,9).

Verticaal

2 Zoon van Juda (Genesis 38:7) 3 Boek 4 Muziekstijl 5 Kleurnuance 6 Springstof (afk.) 7 Tandglazuur 8
R.-k. geestelijke 9 Beurscomplex in Amsterdam 10 Aankondiging van de Heer 11 Bijbelse moordenaar 12
Reinigen 13 Voetbalteam uit Milaan 14 Bijbelse streek ten zuiden van Moab

15 Opstootje 16 Oosterlengte (afk.) 17 Christelijke organisatie 21 Viering zoals Kerstmis 23 Muze van de
sterrenkunde 25 Voertuig van de Kerstman 27 Plaats in Zeeland 29 Bovenafsluiting

31 Opera van Puccini 34 Stekelige kerstplant 36 Zoetwatervis 37 Muzieknoot 38 Stad in Italié

39 Symbool voor cerium 44 Militaire rang (afk.) 45 Eikenschors 46 Schaakkleur 47 Heerser ten tijde van
de geboorte van Jezus (7,2,5) 48 Paranormale zitting 50 Uitroep van protest 52 Vragend vnw. 53
Kledingstuk 54 Roepnaam van Abraham Lincoln 57 Europese kanarie 58 Geitenbaardje 63 Dicht 64
Stad in Frankrijk 65 Karaat (afk.) 66 Lichaamsdeel waarmee Eva werd gemaakt (Genesis 2:4b - 3:24) 67
Voetbalterm 69 Componist van het kerstballet 'De notenkraker' 71 Cubaanse muziek 72 Slaperig 73
Overhellen 75 Tropische vogel 76 Niet teruggeslagen opslag 77 Kolenemmer 80 Turkse titel 82 Bovenste
halswervel 84 Idool 85 Vrijgevig 86 Rivier in de provincie Utrecht 88 "Water verandert in bloed’
bijvoorbeeld 89 Oudste van een groep 91 Voorzetsel 92 Eerzucht 95 Reus (nephil) en zoon van Arba 96
Landbouwwerktuig 97 Laag 100 Zelfhulpgroep voor alcoholisten (afk.) 101 Plaats in Flevoland 103
Geschenk van de wijzen uit het oosten 105 Het teken /

107 Vereerd symbool bij primitieve volkeren 108 Kerstboomversiering 109 Palmmeel 110 Trage, intieme
dans 111 Bolgewas 113 Streepje 116 Zeevogel 118 Duw 120 Verouderde beveiliging voor spooroverwegen
121 Kloosteroverste 122 Oude lengtemaat 125 Stad in de VS (afk.).

335D




Groeien

column
Cara Valk

Als je klein bent en de wereld te groot is om te bevatten,
ben je blij als jouw leefwereld overzichtelijk gehouden
wordt en jij je geborgen weet. Jezus kwam kwetsbaar in
een grote bedreigende wereld, maar Jozef en Maria
hadden een stal gezocht en er waren herders en engelen.
Zij omgaven hem met vreugde, aandacht en liefde. Zo
ontstond een ruimte van geborgenheid. Met Kerstmis
vieren we dit en vooral de grote belofte om vanuit die
veilige ruimte de wereld in te kunnen groeien.

Maar als er één ding is waarvan we doordrongen zijn als
we Jezus’ geboorte vieren is het dat de dood van begin af
aan ongezien meereist met het leven. leder van ons
ervaart momenten en tijden waarin we die dood beter
leren kennen, in allerlei gedaanten en gebeurtenissen. De
ingehouden tranen nadat de poes was aangereden, het
ongeloof toen na het overlijden van oma de koffietafel wel
een feest leek, het angstige wachten op de uitslag van het
borstonderzoek van mamma en het dreigende bewustzijn
dat die slopende ziekte van een buurjongen niet alleen
hem maar ook jou zou kunnen overkomen.

Als je leeft, leer je de dood kennen. Of nee, toch niet?
Misschien is het wel zo dat je jezelf beter leert kennen
wanneer je de vergankelijkheid van dierbaren en die van
jezelf voelt. Dat je juist dan ontdekt wat er diep in je leeft,
wat je gaande houdt in de wereld, wat je voedt en
inspireert, wie en wat echt belangrijk is.

En op al die momenten hoop je te kunnen vertrouwen op
een ruimte van geborgenheid, een ruimte gemaakt door
mensen om je heen, dierbaren, buren, verzorgenden, een
dokter, jouw herders en engelen. Een ruimte van waaruit
je verder kunt groeien. En aan het einde, het langzaam
groeien uit die grote wereld. Wie weet is ook dat
beloftevol.




Nel Evers

Nel woont zo'n 55 jaar in de parochie en is
vrijwel al die tijd actief. Enkele jaren geleden
ging ze het wat rustiger aan doen maar vanwege
zieken onder de vrijwilligers is zij inmiddels
weer iedere vrijdag te vinden op het secretariaat
van de Kruispuntkerk. Nel is 88 jaar en een van
de oudste vrijwilligers in de H. Drie-eenheid
parochie, misschien wel de oudste.

Hoe ben jij begonnen in de parochie?

"Vanuit mijn administratieve achtergrond ben ik
begonnen met het thuis uittypen van stencils. Er
waren nog geen pc’s. De kinderen waren klein
en dat ging prima thuis. Daarna heb ik het
secretariaat opgericht en veel achterstallige
administratie verwerkt en talloze vrijwilligers
zien komen en gaan. Altijd een fijne groep gehad
om mee te werken. Ik zorg nog steeds dat de
mishoekjes besteld worden en verzorg de
mededelingen en intenties voor de vieringen."

"l heb Lalloze vrijwilligers
zien komen en gaan. Altijd een
fijne groep om mee le werken.'

pastores en kapelaans.

"De Antonius Abtkerk aan de Hatertse brug, in de
van Hogendorpstraat en daarna de
Kruispuntkerk. Pastoor Sigmans en Bekx en de
kapelaans Hol en Van de Lokkant. Het meeste en
plezierigste heb ik gewerkt met pastoor Bekx.
Met hem stelde ik de liturgie samen, wat mijj
altijd erg heeft aangesproken. Toen pastoor Bekx
wegviel, was er veel werk te verrichten. Een
nieuwe pastoor was niet zo gauw voorhanden.
Pater Verhoeven heeft een tijd waargenomen"

Op welk gebied was jij nog meer actief?

"Tk stond ook aan de wieg van het kinderkoor De
Toontjes. Later kwamen er ouders bij en
veranderde de naam in het Gezinskoor.
Inmiddels is het samengegaan met het Gemengd
koor, het heet nu Kruispuntkoor. Verder ben ik
enige tijd voorgegaan bij avondwaken en was ik
vele jaren lector.

W -:-‘\ 3

negatieve ervarimgent

"Mijn mooiste ervaring was, naast de
Muziekspeld en de Parochiespeld, het
ontvangen van de Pauselijke Onderscheiding.
Pater Verhoeven had deze aangevraagd. Een
complete verrassing! De samenwerking met
pater Porre was ook fantastisch. Hij wist je altijd
een hart onder de riem te steken. En vergeet niet
zijn preken op rijm. Ik heb ook warme
herinneringen aan de kampen met het
Kinderkoor en later het Gezinskoor. De
moeilijkste tijd was toen de Petrus en

Pauluskerk ging sluiten. Er was veel onbegrip

Hoe zie jij de toekomst van de kerk?

"Niet zo rooskleurig. We willen de jonge mensen
terug in de kerk. De kinderen. Maar tot op
heden lukt dat nog niet zo. Maar we hopen op

en bidden voor betere tijden."

— Laura de Schepper
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In onze parochie zijn overleden

15 aug Truus Rossen-Peters (83) Ontmoetingskerk

18 aug Toos de Koning-van Son (89) Ontmoetingskerk

24 aug Ligio Wawoe (90) Cenakelkerk

24 aug Frans Pluijm (96) kapel Boszicht

3laug Carla Willems-Overmeer (75) O.LV. van het H. Hartkerk

14 sept Carel Jansen (89) Sacramentskerk

17 sept Sophie van Ewijk-Thomassen (95) Ontmoetingskerk

21 sept Foos Janssen-Klabbers (98) H. Antonius Abtkerk

21 sept Thea Willems-Janssen (86) Sacramentskerk
We 22sept  Caterina Umana Ciaramella (60) Lourdeskerk
02 okt Vefie Poels (63) Lourdeskerk

04 okt Marianne Mali-Ori (102) Cenakelkerk

05 okt Ton de Jong-Albers (90) Sacramentskerk
e aan 07 okt Truus Arts-Veldkamp (85) Ontmoetingskerk
09 okt Huub Pijnenburg (85) Cenakelkerk
12 okt Truus Evers-Metternich (73) Ontmoetingskerk
13 okt Toon Verploegen (87) O.LV. van het H. Hartkerk
22 okt Willie Hoogenboom-Furer (85) Cenakelkerk
24 okt Els Stouthandel (79) Crematorium Jonkerbos
30 okt pater Dries van den Akker (77) Sacramentskerk

05 nov Gina Weijers-van Buel (90) Sacramentskerk
09 nov Bep in de Rijp-Killaars (84) Sacramentskerk

| Klopper & Kramer

: Uitvaartcentrum Oud-Mariénboom

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Qud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



Het volk dat in duisternis
ronddoolt ziet een
schitterend licht.

Zij die in het donker
wonen worden door een
helder licht beschenen.

Jesaja 9,1
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Gezinsvieringen
Kom je ook naar de kerk met je familie? b3, e,

27 nov. 11:00 uur Ontmoetmgskerk oecumenische famille\neung

24 dec. 16:30 uur Ontmoetingskerk - Herdertjesviering kerstavond

24 dec. 17:30 uur Cer 'k - Kinderkerstviering
24 dec. 18 00 uur Onlmoetmgs}\erk Familieviering
8 jan. 10:30 uur Ontmoetingskerk
15 jan. 10:00 uur Groenestraatkerk

29 jan. 10:30 uur Ontmeoetingskerk

In de Cenekelkerk is er elke zondag
een kindernevendienst.

Kinderen spelen en zingen het

o.lv. dirigente Marleen Moggré. De repetities zijn vanaf

vrijdag 25 november van 16.30 uur tot 17.30 uur in deze kerk.
Daarna repeteren we nog 4 keer op de vrijdag tot aan Kerstmis.

‘4 Wil je meer informatie of wil je je opgeven, stuur dan een mailtje
r— naar karinrijnholt@planet.n

Ook in de Ontmoetingskerk kun je meezingen bij het Kerst-
kinderkoor. Drie keer repeteren en dan tijdens de Kerstviering
uit volle borst meezingen! Kom dan 9 dec van 16:00 tot 17:00 uur
naar de Ontmoetingskerk. De andere repeties zijn 16 en 23 dec.
De Kerstviering is 24 dec. om 18:00 uur.

Zondagmiddag 18 december is er
bij de Cenakelkerk het ‘Kindje
zoeken'

Om 16:00 start het kerstconcert.
Om 16:30 begint het spel vanuit
de kerk.

We gaan samen met Simon op
zoek naar zijn weggelopen
schaapje, maar vinden
uiteindelijk ook nog iets anders..

Iedereen is welkom om te komen
kijken. Meespelen? (Vanaf 5 jr)
Mail: Jasmijn_v_b@hotmail.com

Kerstverhaal tijdens de traditionele Herdertjesmis in de Cenakelkerk

Hou jevan zingen?
Kom bij eenvan
onze kinderkoren!

Kinderkoor Emmaus
Groenestraatkerk
repetitie vr18:45-19:30

Kinderkoor Dukenburg
Ontmoetingskerk

repetitie vr16:00-16:45

Kinderkoor Cenakelkerk
repetitie vr16:30-17:30



Aanmelden eerste H. Communie
Voor de locatie Berg en Dal — Heilig Landstichting start begin
februari de voorbereiding voor de eerste Heilige

Communie voor kinderen uit groep 4 en groep 5 en hun
ouders. Opgeven kan vanaf nu!

‘Wat doe je tijdens de voorbereiding op de eerste Communie?
- samen praten over bepaalde thema’s uit de bijbel

- communieliedjes leren

- een eigen communiekaars maken

De bijeenkomsten voor kinderen zijn op zaterdag. voor de ouders op woensdagavond.
Steeds op het parochiecentrum van de Cenakelkerk. De eerste bijeenkomst is op 4
februari. De feestelijke Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 14 mei in de
Cenakelkerk. Ook in de Ontmoetingskerk en de Groenestraatkerk kunnen kinderen zich
voorbereiden op de eerste Communie. Neem contact op met het parochiesecretariaat als
je je kind daar nog voor wil aanmelden.
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0.L.V. van Lourdeskerk

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@hzeenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INCB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL 82 INCB 0008 9554 27

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting; LocatieLandstichting@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9:30-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-108 96107

Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11 Doordeweekse mis: di en vr 9:00 uur Kerk open voor gebed: wo 11:00-12:00 uur, met
om 11:30 uur Schriftlezing gevolgd door een korte meditatie. Voor bezichtiging: za en zo 14:00-16:30 uur.

Groenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; LocatieGroenestraat@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 53 INGB 0001 0222 22 Overige betalingen: NL 82 INGB 0008 9554 27
Doordeweekse mis: ma en vr 9:00 uur. Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10:00-17:00 uur.

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen; LocatieHatert@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855, di en vr van 10:00-12:00 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: ML 28 RABO 0119 4005 37 of NL 75 INGB 0000 9296 76

Overige betalingen: NL 55 RABO 0119 4012 15 Doordeweekse mis: di 9:00 uur.

0.L.V. van het H. Hartkerk

Oude Kleefsebaan 123a, 6572 AK Berg en Dal; Locatielandstichting@h3eenheid. nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-322 2165, Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting, ma t/m vr 9:30-12:30 uur
Voor dringende zaken: 06-108 961 07 Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11

Doordeweekse mis: do 9:30 uur.

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9:00-12:00 uur (b.g.g. 024-35536 30).

Voor dringende zaken: 06-127 239 21

Bank: NL18 RABO 0131 6014 74 Doordeweekse mis: wo 9:00 uur.
Mariakapel: dagelijks geopend 9:00-17:00 uur.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen; Secretariaat@ontmoetingskerk.net; www.ontmoetingskerk.net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9:00-12:00 uur (tijdens en buiten secretariaatsuren wordt u voor dringende
zaken via dit nummer doorverwezen).

Kerk en Mariakapel open iedere ochtend, woensdag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond.

Bank: NL 37 ABNA 0453 4213 50 of NL 43 INCB 0001 4137 00

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen; sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl; www.kerkbrakkenstein.nl
Parachianen uit de wijk Brakkenstein kerken hier veelal Receptie van het klooster: 024-355 8029,

ma t/mvr 9:00-12:00 uur. Kerk open dagelijks 8:30-9:30 en 16:30-18:00 uur.




