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— Ingezonden mededeling
Dank
Fijn te ervaren,

Zoveel berichtjes, telefoontjes,

Kaarsjes bloemen en kaarten toen ik

Hoorde dat ik ziek was.

Op dit moment voel ik me goed als gevolg van de chemo.
Ik hoop zo nog even door te kunnen.

Maar dank voor al deze belangstelling.

Misschien tot ziens.

— Marian Wolff-Verhoeven




" Pastoraal

De vakantie is weer voorbij, de
scholen zijn weer begonnnen,

de fotoboeken met mooie
plaatjes zijn gemaakt.

In het gewone alledaagse leven een selfie
maken met een spectaculaire achtergrond is
een stuk moeilijker. Hoewel?

Het hangt er van af hoe je kijkt. Of je oog hebt
voor detail en bijvoorbeeld de zonsondergang
vanaf je balkon ziet en bewondert. Of dat je je
je in eigen stad ook eens laat verrassen door
een onbekende straat in te slaan. Want op
straat kom je vaak bijzondere inspiratie tegen.
Straatfotografen zoals
Martien van Schaik hebben
daar oog voor. Op zijn
sterfbed gaf Martien me
deze foto mee, van een
muurschildering in
Rotterdam. Er bleek een
heel verhaal achter te
zitten. Het heet ‘Brightness
in the clouds of cancer’, en
roept op om het leven te
omarmen zolang het kan.

Zanger Nielson schreef er een lied bij:

Er is altijd wel een reden om te stralen,

op de donkerste momenten

komt het Iicht me toch weer halen.

Er zijn zoveel meer verhalen om te maken,
bewaar ze niet voor later en straal! Nu!

In onze geloofsgemeenschap schrijven we
Licht met een hoofdletter. We vertrouwen er
op dat op onze donkerste momenten het Licht
ons toch weer komt halen. Daarom zeggen we
tegen onze dierbare doden "Adieu... tot bij
God". En herdenken we hen zoals ze waren in
de bloei van hun leven en als één van

woord

Allerzielen.

Ook in de parochie vertrouwen we erop dat als
we het donker inzien, het Licht ons weer komt
halen. Dat we elkaar bemoedigen, dat als wij
uitvallen er weer anderen komen die de
schouders eronder zetten en vooral dat we
samen blijven zingen:

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt,

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.

We beginnen aan een tijd met veel
veranderingen, uitdagingen en nieuwe
mogelijkheden. Het is maar hoe je er naar kijkt.
Laten we samen kijken hoe we geloof, hoop en
liefde kunnen laten zien, aan

elkaar en aan de mensen om

ons heen. Laten we in

ons leven van alledag

Licht uitstralen.

i

— pastor Joska
van der Meer






Vierdaagsemis

Het is inmiddels een vaste gewoonte geworden:
in de Lourdeskerk wordt op de zondag vé6r de
start van de Nijmeegse Vierdaagse de
Vierdaagsemis gevierd. Lopers dragen dan de
Vierdaagsevlag de kerk in. Ze zijn te herkennen
aan de medaille die ze bij eerdere deelname aan
de Vierdaagse ‘veroverd’ hebben. Ook elders in
de kerk zijn mensen met Vierdaagse-medailles
te zien. De Mis krijgt een extra feestelijk karakter
doordat leden van de gemende koren van de
Groenestraatkerk en de Lourdeskerk samen
zingen.

Het hoogtepunt voor de deelnemers aan de
Vierdaagse is de zegening van de lopers aan het
einde van de viering. Dan kan iedereen naar
huis gaan, dacht u.

Nee, want na de zegen en het slotlied komt een
het Vierdaagselied ingezet en zingt de hele kerk
mee.

Dan mag iedereen naar het kerkplein om verder
van de muziek te genieten en een praatje te
maken bij een kopje thee of koffie. De viering
met aller erop en eraan was prima verzorgd en
smaakt naar meer! Hopelijk wordt de
Vierdaagse volgend jaar weer gelopen!

— Paul Menting

Foto: Jan Lintsen
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AISCROPDCIA Vall 001
Ons regenwater moet niet meer in het riool
terechtkomen, maar zoveel mogelijk in de
nabije grond. Met gemeentesubsidie ging de
tuinploeg van de Groenestraatkerk hiervoor
aan de slag. De kerk heeft een groot dak en dus
veel afvoerpijpen. In totaal negen daarvan zijn

“afgekoppeld en er is ruim 50 meter
drainageslang direct onder het maaiveld

' gelegd. Het graafwerk was een stevige klus,

maar nu krijgen de

| tuinborders naast regen

' ook water via dit |

- drainagenetwerk. Ook

zijn er regentonnen

. geplaatst, gedoneerd

daarvoor! Alles is zo
aangelegd dat het zo

i nodig weer in originele
staat kan worden
gebracht. Nu maar
hopen op stevige
regenbuien als beloning.

Voor de jaarlijke bedevaart naar Kevelaer zijn
te weinig aanmeldingen binnengekomen.
Daardoor gaat de reis dit jaar niet door. De
organisatie hoopt dat de traditionele

' bedevaart vanuit onze parochie volgend jaar
wel kan doorgaan.

i—:——-— emer-T-18 e s e

al el

' Op het moment dat dit blad naar de drukker
gaat, heeft de bisschop nog geen besluit
genomen over de sluiting van de Lourdeskerk
en de kerk in Berg en Dal. Hou daarom de site
in de gaten voor het laatste nieuws.

door deze en gene. Dank

Nieuws en info

Afscheid koor

' Bijna 50 jaar klonk hun geluid in de kerk in

Malden, maar op zondag 11 september
zongen de leden van het Maldens

' Gemengd Koor voor de laatste keer. Het

koor besloot te stoppen, omdat er geen

"nieuwe leden bij kwamen. Wat nu resteert

zijn de goede herinneringen. Op het

- hoogtepunt bestond het koor uit ca. 60

leden. Ook werd er ooit een internationaal

| korenfestival in Malden gehouden en zong

het koor in Rome. De Maldense

' parochiegemeenschap bedankte in de

feestelijke eucharistieviering het koor voor
bijna 50 jaar kerkzang. Voorganger was
studentenpastor Jos Geelen. Nico Schreurs
sprak een dankwoord namens de
gemeenschap en Henk Poos hield een

toespraak namens het koor.

1Y ul.T = #5
Plannen Ma

Tijdens de Open Monumentendag op
- zondag 11 september zijn de plannen voor

de H. Antonius Abtkerk in Malden

 toegelicht door de projectontwikkelaar. De

stemming onder de ongeveer 150
belangstellenden bleek bijzonder positief,

' hoewel er nog vele uitvoeringsbesluiten

moeten worden genomen. Ook Juri

" Mensis, de nieuwe burgemeester van

Heumen, gaf persoonlijk acte de préséance

~en nam uitgebreid kennis van de plannen

van het kerkbestuur en de project-

- ontwikkelaar. Al met al een geslaagde actie.
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'Een zaal vol aandachtig

luisterend

Stan Hollaardt en Jos Verhagen bij de koortsb,om by Sint Walrick

e jongeren

g

Bij de lerm ‘gregoriaans’ denken veel mensen misschien aan
stokoude saaie gezangen in e kalholieke kerk. Voor zover ze
er al een heeld bij hebben. Het koor Schola eantorum Karolus

Magnus heeft dan ook een missie.

Dirigent Stan Hollaardt, die ook
et Gregoriaans koor in de
Ontoetingckerk leidt en
bestuurssecretaris en zanger Jos
Verhagen zijn met hart en ziel
verbonden aan het gregoriaans.
“We willen het authentieke
gregoriaans als kostbaar
~ultureel en liturgisch erfgoed
bewaren en propageren. Maar
het ook in deze tijd plaatsen”
Met name over dat laatste ging
ons gesprek.

De stem van Titus Brand.rua
Op 4 septe.nber bracht het koor

in de Ontmoetingskerk onder
andere gregoriaanse gezZangen
over het leven van Titus
Brandsma ten gehore. jtan had
zich bij het samenstellen van het
programma laten inspireren
door de heilige, die in 1942 in de
gevangenis schreef ‘Beata
solitudo, ik ben helemaal thuis in
mijn kleine celletje. “Ik zocht
naar de oorsprong van deze
tekst en vond deze onder andere
bij de kartuizer-monniken. In
hun strenge kloosterorde,
gesticht in 1048, streefden ze
naar verlichting door stilte en

eenzaamheid.’ Stan vond een
toepasselijke tekst en zette die op
muziek om zo de stem van
Brandsma te vertolken. Beiden
kijken met voldoening terug op
het optreden.

The Martyred Virgins

Ons gesprek vervolgt over The
Martyred Virgins’, een
gregoriaans eerbetoon aan
vrouwen die overal op de wereld
slachtoffer werden en worden
van uiteenlopende vormen van
geweld, “een eeu venoud en
actueel probleem. De heilige




vrouwen die als martelares
worden vereerd, zijn voor hun
dood vaak verkracht. Je kunt ze
zien als voorvechters van alle
misbruikte vrouwen.” De
koorleden schreven zelf een
moderne litanie over verkrachte
vrouwen en aantasting van de
menselijke integriteit. Ze werd in
het Latijn vertaald en door Stan
getoonzet volgens een aloud
stramien van het fenomeen
‘litanie’. Net voor de pandemie
trad de Schola hiermee in
Amsterdam op bij ‘Faces of
Rape’, een tentoonstelling van
een kunstenares die zo'n 35
portretten had gemaakt van ooit
verkrachte vrouwen. “We zijn
zingend in processie langs de
portretten gelopen. De teksten
zijn niet vrolijk, maar de
melodieén geven hoop. Alle
aanwezigen en ook wijzelf,
allemaal mannen, ervoeren het
als een ontroerend
reinigingsritueel”

Troost in coronatijd

In de Middeleeuwse
pestepidemieén werden
veelvuldig missen opgedragen
om vergeving en genezing. Men
zag de ziekte als een straf van
God. Nu zien we dat gelukkig
anders, maar op veler verzoek
actualiseerde het Vaticaan dat
oude misformulier voor de
coronapandemie. Het nieuwe
formulier, in het Latijn, werd
wereldwijd verspreid maar het
waren louter teksten. Stan zocht
er gregoriaanse muziek bij die
deze ondersteunt. "Na het
nodige uitstel vanwege de
pandemie, zongen we de mis op
12 september vorig jaar in de St.
Stevenskerk. En daarna op
Allerzielen in de open lucht bij
de ruine van de St. Walrick en de
koortsboom in Overasselt. Een
van oudsher heilige plek.

We zongen daar voor allen die

De Schola Karolus Magnus

lijden en geleden hebben.”

Paaszingen

De Schola komt overigens vaker
op die bijzondere plek. “Sinds
2007 lopen we daar in de vroege
ochtend van Paaszaterdag als
Benedictijner monniken in
processie naar de koortsboom
en naar de ruine. Dan zingen we
over de opkomst van het
zonlicht, de opstanding van
Christus en het leven na de
dood. Er zijn altijd veel mensen,
maar toch is het stil en
ingetogen.”

Festival 'Le Guess Who?'

In 2016 was de Schola present op
dit jaarlijkse internationale
jongerenfestival voor moderne
vernieuwende muziek in
Utrecht. De Amerikaanse
gastcurator van het festival, Julia
Holt, wilde gregoriaanse
gezangen op het programma en
de Schola kreeg de eer. “We
zongen toen onder andere de
litanie van de Martyred Virgins.
Voor een zaal vol aandachtig
luisterende jongeren, die vast
onbekend waren met het
gregoriaans, maar ons
bedankten”

Hartenwens
En begin dit jaar was de Schola

in de kapel van een Brabant
verzorgingshuis. Een oude
bewoonster wilde zo graag nog
een keer een gregoriaanse
liturgie bijwonen. Aan de
verzorger lichtte ze toe: ‘Ge
verstoat er nie veul van, moar
het komt recht bij oe binne’.

De Schola vervulde deze
hartenwens en mevrouw
genoot, te midden van haar
familie. Twee weken later
overleed ze. “Het was fijn dat we
dit nog voor haar konden doen.”

Stan en Jos voltooiden overigens
ook het boek van Jacques
Janssen
(overleden in
2018).

Zondag 9
oktober zingen
Schola en
Gregoriaans
koor in de kerk
in Berg en Dal,
zie pag19.
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Ik ben onder de
indruk van wat

de Schola doet om het
gregoriaans levend te houden en
van hoe die eeuwenoude muziek
kan aansluiten bij ons leven
vandaag de dag.

- Brigitte van Dam
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vragen

Op 2 november is het Allerzielen, de dag
waarop de overledenen worden
herdacht. Een dag eerder is het
Allerheiligen. Wat is eigenlijk het

verschil?

— 10

Wat is Allerzielen?

Op 2 november, daags na Allerheiligen, is
het Allerzielen. Dan bidden katholieken
voor alle overledenen die nog niet bij
God in de hemel zijn. Veel mensen
trekken naar begraafplaatsen om hun
geliefden te gedenken. Er worden graven
gezegend (zie vieringenoverzicht op
pagina 12). Tijdens de eredienst worden
de namen van de overledenen van het
afgelopen jaar genoemd. Ook wordt soms
na een overlijden een kruisje opgehangen
in de kerk. Op Allerzielen mogen de
nabestaanden het kruisje dan mee naar

Waar komt de naam
vandaan?

Het woord 'allerzielen' is afgeleid van
'gedachtenis aller zielen' Na de dood
wordt de ziel gescheiden van het lichaam
en gaat de ziel, zo schrijft de Catechismus
van de Katholieke Kerk, naar de hemel,
het vagevuur of de hel. De zielen in het
vagevuur zijn van de eeuwige
verdoemenis gered maar kunnen nog
niet de hemel binnen. Ze moeten nog
gezuiverd worden. Door gebed en offer
kunnen de levenden de overledenen
helpen om de hemel te bereiken waar ze
eeuwig gelukkig zijn bij God.




Vieren prolestanten
het ook?

Nee, Allerzielen is een typisch
rooms-katholieke traditie.
Protestanten geloven niet in het
vagevuur: de overledene zit 6f in de hel
of in de hemel. God oordeelt daarover,
de levenden kunnen daar niets aan
doen. Protestanten bidden daarom niet
voor de overledenen.

Wal is het verschil
mel Allerheiligen?

Allerzielen wordt vaak in één adem
genoemd met Allerheiligen, dat op
1 november wordt gevierd. Dit is
de dag waarop alle heiligen die
geen eigen feestdag of gedachtenis
hebben, worden herdacht. Het gaat
hier niet alleen om de heiligen die
heilig verklaard zijn, maar om alle
personen die in het hiernamaals bij
God zijn.

In 837 riep paus Gregorius IV 1
november uit als de katholieke
gedenkdag. In tegenstelling tot veel
andere landen is Allerheiligen in
Nederland geen nationale vrije
dag. Door Allerzielen een dag na
Allerheiligen te vieren, wordt de
band tussen beide dagen

Hoe is Allerzielen

onlstaan?

Allerzielen stamt uit de benedictijner
kloostertraditie van Cluny, waar de
heilige abt Odilo van Cluny in 998 voor
het eerst alle gestorven monniken liet
herdenken. Pas in de 14e eeuw werd
Allerzielen in de gehele Latijnse Kerk
ingevoerd. De pest teisterde toen Europa,
en talloze mensen overleden aan de
ziekte. Zij kregen vaak geen uitvaart en
hun lichamen kwamen in massagraven
terecht. Om te voorkomen dat deze
anonieme pestslachtoffers ook na hun
dood naast het heil zouden grijpen,
werden zij op Allerzielen alsnog in het

gebed meegenomen.

benadrukt. Daarmee wordt ook
beklemtoond dat Gods volk, zowel
zij die al in de hemel zijn als zij die

nog onderweg zijn, één
gemeenschap vormt.

néd ——
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za22 okt Cenakelkerk 17:00 Eucharistie H. Rikhof

Kruispuntkerk 17:30 W.&C. viering E. Geelen
Onimoetingskerk 18:30 Eucharistie J. Grubben Encore
H. Antonius Abtkerk  19:00 W.&C. viermg P. Menting

70 23 okt  Groenestraatkerk 10:00 Fucharistie T Geelen Gemengd koor
O1.V.vh H Hartkerk  10:30 Fucharistie F. Bomers
Cenakelkerk 11:00 Eucharistie H. Rikhof
Ontmoetingskerk 11:00 Fucharistie T Grubben & E. Geelen Mediorenkoor
OL.V.vLourdeskerk 11:30 W.&C. viering P. Menting Jokolo

za29 okt Cenakelkerk 17:00 W.&C. viering P. Menting
Kruispuntkerk 17:30 W.&C. viering 1. Welling
Ontmoetingskerk 18:30 W.&C. viermg R. Brans & C. Voskuilen Aubadegroep
H. Antonius Abtkerk  19:00 Eucharistie J. Grubben

70 30 okt  Groenestraatkerk 10:00 W.&C. viering H. Welling Gelegenheidskoor
O.L.V.vh H Hartkerk 10:30 Eucharistie J. Grubben
Cenakelkerk 11:00 W.&C. viering P. Menting
Ontmoetingskerk 11:00 W.&C. viering R. Brans & C. Voskuilen Gregoriaanskoor
OL.V.vLourdeskerk 11:30  FEucharistie G. Peters Ceciliakoor
Groenestraatkerk 11:00 graven zegenen H. Welling

begraafp. Berg enDal  12:00 graven 7egenen J. Grubben
beeraafplaats Hatert 13:00 eraven 7zegenen H. Welling

wo 2 nov  Onimoctngskerk 19:00 Gebedsd. Allere J. vd Meer & C. Voskuilen  Lincore

7zadnov  Cenakelkerk 17:00 Mis Allerzielen H. Rikhof
Kruispuntkerk 16:00 FEucharistie E. Awayevu Cantor
Ontmoetingskerk 18:30 W.&C. viering T. van Kraay & I. Keizers Jongerenkoor
H. Antomus Abtkerk  16:00 Fucharistie F Kuster

zo 6nov  Groenestraatkerk 10:00 Eucharistie G. Peters Emst & van Heumen
O.L.V. vh H. Hartkerk 10:30 Eucharistie G. Scholten
Cenakelkerk 11:00 Mis Allerzielen H. Rikhof
Ontmoetingskerk 11:00 Familiedienst W J. van der Meer Kinderkoor
OL.V. v Lourdeskerk 11:30 Eucharistie J. Grubben Cantodoro

vrij 11 nov Ontmoetingskerk 17:00 St. Maarten Kinderkoor

za 12 nov  Cenakelkerk 17:00 Fucharistie H. Rikhof
Kruispuntkerk 16:00 Fucharistie J. Grubben
Ontmoetingskerk 18:30 Fucharistie E. Awayevu & J. van der Meer Samenzangkoor
H. Antonius Abtkerk  16:00 W.&C. viering P. Menting

70 13 nov  Groenestraatkerk 10:00 W.&C. viermg P. Menting Gemengd koor
OI1.V. vh H Hartkerk 10:30 Fucharistie I Grubben
Cenakelkerk 11:00 Liucharistic 11 Rikhol
Onimoctingskerk 11:00 Lucharistic Li Awavevu & I van der Meer Gregoriaanskoor
O.L.V. v Lourdeskerk  11:30 Eucharistie J. Geelen Gemengdkoor
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Mist u hel

missaal, misschien?

Herinneringen aan het mishoek

Uit de nalatenschap van
Bertus, protestant in hart
en nieren, ontving ik
onlangs drie misboeken.
Op het titelblad van een
daarvan staat: ‘Dagmissaal
met de volledige Latijnse
tekst en Nederlandse
vertaling van het Romeins
Missaal’ Met aandacht en
enige weemoed heb ik die
banden doorgebladerd.
Ooit werden ze volop ter
hand genomen, in tijden
dat het katholiek leven
floreerde.

Wat is een missaal ook al weer?
Een missaal of misboek is het
boek waarin de liturgische
gebeden voor de mis staan
opgetekend, zodat de gelovige

— OU

kan volgen wat de priester voor
in de kerk zegt en doet. Het
missaal fungeerde als een soort
gids door het kerkelijk jaar.
Een missaal is geen dun boekje,

Hel missaal
[ungeerde als een
soorl gids door hel
kerkelijk jaar

integendeel. Want er staan niet
alleen de vaste gebeden van de
eucharistie in. Het kerkelijk jaar
kent wisselende perioden zoals
Kerstmis en Pasen. Voor elke tijd
zijn er aangepaste teksten.
Bovendien komen daar
feestdagen bij die gewijd zijn aan
een schare heiligen. Een missaal
van meer dan duizend

bladzijden was geen
zeldzaamheid. Om het missaal
bij zo'n omvang nog hanteerbaar
te houden, is het gemaakt van
dundrukpapier. Een leeslint
helpt de gebruiker om de juiste
passage in het boekwerk snel te
vinden. Missalen zijn gedrukt in
kleine letter. Kon de oudere lezer
die nog wel lezen? Maar wellicht
kende hij na verloop van tijd de
gebeden en antwoorden uit het
hoofd.

In die tijd deed de priester de mis
in het Latijn, met uitzondering
van de lezingen en de preek. In
het missaal staat daarom aan de
linkerkant de Latijnse tekst en
rechts de Nederlandse vertaling.
Zo kon de gelovige meelezen en
volgen wat er op het altaar
gebeurde. Op bepaalde
momenten werd van de
kerkgangers verwacht dat ze een
voorgegeven antwoord zouden
geven. Ouderen zullen nog
moeiteloos kunnen antwoorden
op de oproep van de priester:
“Dominus vobiscum!”
Antwoord: “Et cum spiritu tuo”
Het kerkboek vertaalt: “De Heer
moge met u zijn! En met uw
geest!”




Foto linkerpagina:
Missalen (foto: Hans van Gennip)

Schilderij 'The Missal' van de
Engelse schilder John William
‘Waterhouse

Rechts: advertentie in de
Gelderlander, 3 mei 1954 (bron:
Regionaal Archief Nijmegen)

Nostalgie

Ik herinner me dat ik een
kindermissaaltje had met foto’s
waarop de priester de
gebruikelijke handelingen
verrichtte. Op twaalfjarige
leeftijd, bij mijn plechtige
communie, kreeg ik een
grote-mensen-missaal.

Het misboek was privé: ieder zijn
eigen boekwerk. Volwassenen
hadden een extra dik exemplaar,
omdat ze daarin massa’s prentjes
bewaarden. Prentjes van
geliefde heiligen en vooral van
overleden familieleden en
dierbaren. Met het verloop van
de tijd groeide deze collectie
bidprentjes. Hieruit doemde een
ware familiegeschiedenis op. Op
momenten dat de preek minder
boeide, vroeg ik mijn ouders
hun missaal waarbij ik alle
bidprentjes doornam.

Ik vermoed dat ouderen
ongewild een assortiment aan
oude missalen hebben
opgebouwd, achtergebleven na
het overlijden van verwanten.
Wat doe je daar mee?
Weggooien bij het oud papier, is
zonde. Dat voelt niet goed. Is het
een idee dat de parochie een
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inzameling houdt en die heilige
spullen op een rituele manier
terugneemt? En kan dat ook
voor verweesde heiligen- en
kruisbeelden?

Omkering

Het missaal floreerde voor het
Tweede Vaticaans Concilie. Tot
die tijd was de Tridentijnse
liturgie verplicht. Daarbij sprak
de priester de vastgelegde

Door de colleclie
bidprentjes
doemde een ware
(amiliegeschiedenis
uil hel missaal op

gebeden in het Latijn waarbij hij
met de rug naar het kerkvolk
stond. Je hoorde de mis', zo
heette dat. Het Concilie dat de
kerk bij de tijd bracht, liet de
priester omkeren naar de
gelovigen en de landstaal
bezigen. De gelovigen kregen
een actievere rol. Ze hoefden
niet meer alleen te knielen en te

antwoorden op de oproepen
van de priester.

Maatwerk

Door de vernieuwingen van het
Concilie komt er dus ruimte
voor actievere participatie van
kerkgangers. Het traditionele
missaal raakte in onbruik.
Voorganger en gelovigen nemen
samen deel aan de liturgie.
Binnen het grondpatroon van de
eucharistie wordt het mogelijk
om inhoudelijk te variéren. In
plaats van vastliggend teksten
kan er nu meer maatwerk
worden geleverd. Het
gestencilde kerkboekje voor
eenmalig gebruik deed zo zijn
intrede, afgestemd op juist deze
ene zon- of feestdag. In onze tijd
kun je meelezen en -zingen met
wat de beamer op het scherm
toont.

Ooit maakte iemand het
volgende woordgrapje. Met de
komst van de be-Amer zijn
gelovigen er op vooruitgegaan:
alles wat ze meelezen be-Amen
ze nu ook.

- Hans van Gennip
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar
- parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie,
wat en waar in maximaal 50 woorden. De
‘redactie kan het artikel inkorten of
weigeren. Voor het volgende nummer
graag aanleveren voor 4 november.

Opnieuw beginnen

Opnieuw Beginnen is voor volwassenen een kans
om de relatie met God te herontdekken. De

" bijeenkomsten zijn zo opgebouwd dat je als
deelnemer een innerlijke groei kunt maken. Het

. verdient daarom de voorkeur om de cursus in zijn
geheel te volgen. '
- Je gelooft wel, maar je zou e1genh]k wat

- verdieping willen.
- Je hebt misschien een beeld van God, maar je zou

- Hem eigenlijk wel willen ontmoeten.
- Je kent wel wat Bijbelverhalen, maar je zou dat
verhaal in je eigen leven willen laten klinken

' - En je zou je ervaringen willen uitwisselen met
anderen.

- Het gaat bij deze geloofsverdieping niet
zozeer om kennis, maar om het (her)ontdekken

' van God of het verdiepen van jouw relatie met |
God.
Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15

" december, steeds van 19:30 tot 21:30 uur.
Locatie: Parochiecentrum, Hatertseweg 111

_ Info: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Communie en Vormsel

De voorbereiding op de eerste Communie in de :

- Ontmoetingskerk (zo 14 mei) begint in januari. De §

informatie avond voor ouders van kinderen

~ vanaf groep 4 is op dinsdag 18 oktober om 20:00 [

uur. De voorbereiding op het Vormsel (juni)
begint ook in januari. De informatieavond voor

~jongeren (vanaf groep 8) en hun ouders is op
dinsdag 29 november 20:00 uur.

O 16

_i;genfi'n; Malden

Lezing Winterwerk op dmsdag 18 oktober om
20.00 uur: |

Slavernij en de rol van de kerk

(in Suriname en Curacao) i
Spreker: dr. Coen van Galen
Locatie: De Horst 1, Malden |

Lezing Winterwerk op dinsdag 22 november om
20.00 uur:

De sacramentele benadering van
schuld, verzoening en vergeving
Spreker: prof. dr. Herwi Rikhof
Locatie: De Horst 1, Malden

Noteer ook alvast de volgende
lezingendata: 17 januari,

15 februari, 21 maart en 10 mei.

Actuele gegevens van de lezingen en meer
informatie: zie folder en onze site.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is
welkom.

Marialof

Veel katholieken verbinden mei en oktober
met Maria. Velen van u zullen nog bekend
zijn met het gezongen Marialof en het
idden van de rozenkrans.
Op zondag 16 oktober iser inde
Kruispuntkerk wederom een gezongen
Marialof. Niet uit nostalgie, maar om
Jezus en zijn moeder Maria te eren.
Tijdens dit Lof worden bekende en
- ¥ minder bekende Marialiederen
{ gezongen, wordt een tientje van de
“rozenkrans gebeden en is er een -
kort moment uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste. Na afloop is er koffie
en thee. Aanvang: 15:00 uur.




Op zaterdag 24 september viert Jokolo haar
55-jarig bestaan. Iedereen is van harte
uitgenodigd het lustrum mee te vieren. Er wordt
die dag een feestelijke eucharistieviering
georganiseerd door het jongerenkoor. Er zullen
veel goude-oude nummers uit het repertoire
worden gezongen. De viering begint om 16:30

De Klaasmarkt is op vrijdag 11 november. Wilt
u nog in goede staat verkerende overbodige
spullen aanleveren? Dit kan op
zaterdag 1 oktober van 10:00 — 12:00
uur op het plein voor de
Ontmoetingskerk. Kunt u ze zelf niet
komen brengen? Maak dan een
afspraak via 06-21487110 en een uns
Klaaswinkelier komt ze graag bij u

thuis ophalen. De organisatie is op

zoek naar nieuwe vrijwilligers, want
de huidige vrijwilligersgroep stopt er De Gregoriaanse schola Karolus Magnus en het

vanwege hun hoge leeftijd mee. Gregoriaans koor Dukenburg zingen samen een
Mariavesper op 9 oktober in de OLV van het
Heilig Hartkerk in Berg en Dal. De bijeenkomst
begint om 16:00 uur. Toegang gratis, vrijwillige
bijdrage afloop.

De Groenestraatkerk wordt
woensdag 23 november weer in de
rode schijnwerpers gezet. Onze
parochie doet mee aan Red
Wednesday, waarmee Kerk in
Nood de aandacht wil vestigen op
het lot van miljoenen vervolgde,
onderdrukte en bedreigde
gelovigen in de hele wereld.

Om 19:00 uur is er dan een

Zaterdag 5 november geeft het Projectkoor
Heilig Landstichting om 20.00 uur een
Allerzielenconcert in de Cenakelkerk, “Out of
this Love” M.m.v. sprekers, cellist Janouk
Heidema en organist Tommy van Doorn. Het
geheel staat 0.1v. Sophia Brink. De deuren open

%i?)iii‘:tigtl%;:k(.ie vanaf 19:30 uur. Toegang gratis, vrijwillige
bijdrage na afloop.
Geloven nu: 20/30 Rouwinloop voor jongeren
Geloven in een tijd dat dat zeker niet Een ouder, broer of zus, een vriend of vriendin
vanzelfsprekend is, hoe doe je dat? Is het vechten verliezen is een groot
tegen de bierkaai, is het juist een enorme bak rust, verlies. Wil je andere
of is het een glibberige uitdaging? jongeren ontmoeten
die dit ook hebben
Afgelopen seizoen zijn we met een aantal mensen meegemaakt?
bij elkaar geweest en hadden we mooie Wil je samen in gesprek
inspirerende gesprekken. Daar gaan we mee door. en bezig zijn met je
Je bent welkom om aan te sluiten. De data zijn: 19 verdriet en verlies, kom
okt, 23 nov, 21 dec, 18 jan, 15 feb, 22 mrt, 26 apr, 24 dan naar de
mei. We komen van 20.00 tot 22.00 uur samen in Rouwinloop voor jongeren tussen de 15 en 25
de Ontmoetingskerk. jaar. Begeleiding: Joska van der Meer en Sonja
Info en aanmelding: Joska van der Meer van Kampen.
(joskavandermeer@ontmoetingskerk.net). Wil je meedoen of meer weten, mail dan:

Joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net
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Kraai

Laura de Schepper

Franciscus, geboren in 1181 in It lié, was d< 200w v n een rijke
koopman. Hij leefde aanvankelijk als God in Fiankrijk. Nadat hij
1ond zijn 20swe erns*ig ziek werd, kwam hij tot bekering en 1ok
~ich net lot aan van melaatsen en andere zieke en misdeelde
mensen. Hij was een met de natuur, beschermheilige 1 an planten
en dieren. In zijn Zonnelied bejubelt Franciscus de
hemellichamen en alle schepselen. Het leven in armoede en liefde
voor zijn medeschepselen was zijn doel. ".aarvoor stichtte hij de
orde der rranciscanen of minderbroeders. Het symbool van dit
oroederschap is de Tau, aanvankelijk het symbool van
St.Antonius met het varken. De Tau is het teken van mensen, die
in hun leven de uitstraling van het kruis laten zien. ken sober
leven, afstand doen van alle bezit, iedereen het zijne gunnen en
tevreden zijn met wat je hebt. Verdraagzaamheid, vrede en
volledige acceptatie van andersdenkenden. dnze Paus Franciscus
is een groot voorstander van deze levenswijze. £n de heel
recentelijk overleden pater Henk Groenewegen was ook een
minderbroeder.

In het prachtige prentenboek “Franciscus en de trotse kraai”, van
Bernadette Watts, wordt Franciscus’ levenshouding vertolkt in
een parabel. We zien wat afgunst doet met een dier en uiteindelijk
ook met de mens. De kraai is jaloers op de kanarie in zijn gouden
kooi maar vergeet dat die kooi ook een gevangenis is. Geen
beweegruimte, geen vleugelslag. Hij vraagt Franciscus om ook
zo'n kooi. De kraai krijgt wat hij vraagt en wordt goed door
Franciscus verzorgd. Deze oordeelt niet. De kraai komt er vanzel.
achter. Wat voor dieren geldt, geldt ook voor mensen. Het gras is
immers elders altijd groener! De meeste dieren in het bos lachen
de kraai nit vanwege zijn domme daad, alleen een klein musje
neemt het voor hem op. Het zou zomaar Titus Brandsma kunnen
zijn. Het gaat naar Franciscus om de vrijheid van de kraai te
vragen en neemt zijn plaats in in de kooi. Deze heeft spijt en
belooft nu het musje te beschermen zo gauw het uit zijn kooi
komt. Franciscus lost het heel mooi op. De kooi van het musje
blijft open. Het kan er zelf bepalen wanneer het erin of eruit wil.
Dat is nog eens vrijheid!
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Op de koffie bij...

Jakob van
Wielink

Parochiaan Jakob van Wielink is, zoals hij het zelf
noemt, ‘ongeneeslijk katholiek’ Samen met zijn
goede vriend Henk Rothuizen schreef hij het
boek De Achtste Dag, een boek over betekenis
geven aan Jezus in je leven.

Waar gaat het boek over?

“We verkennen in acht dagen de aspecten van
het leven: verwekking, geboorte, hechting,
vreugdevolle verbinding, verlies, verlatenheid,
teleurstelling en verrijzenis. Heel ons levenspad
als mens. We nemen je mee in onze eigen
ervaringen en de rol die Jezus daarin speelt. We
stellen uitnodigende vragen om je leven onder
de loep te nemen en met anderen in gesprek te

»

gaan’

Wat betekent Jezus voor jo=?

“Heel veel. In mijn jeugd keek ik geregeld naar
programma’s van de EQ. Daarin ging het over
het opbouwen van een relatie met Jezus, maar ik

"Ik ontdekte dat heling van
pijn ul eenluktinde
onlmoeling mel je medemens’

begreep pas veel later wat dat betekent. Het gaat
erom dat je Jezus leert ervaren als metgezel in je
leven. Als iemand met wie je, bij wijze van
spreken zoals wij nu, een kop koffie drinkt en
spreekt over wat je op je hart hebt”

Jezus als iemand die je problemen oplost?
“Nee, Hij staat naast je in elke situatie van je
leven. Onze primaire reactie bij pijn en
teleurstelling is verzet, we willen die niet.

Maar verzet lo: t niets op. Ook ik vioeg me in
pijnlijke levensfasen af welxe betekenis Je- us
hierin voor mij heeft. Hij ging als mens ook
door roaw en diepe ansst. Het leven is nu
eenmual niet alleen vroli k. Maar als je je ervoor
open stelt, kun je jaist als het moeilijk is Jezus
ervaren. .n da.rdoor groeien, opstaan, je ware
identiteit vinden. Voor mij is Jezus een lera.r,
een inspirator en geleidelijk aun een echte
vriend geworden.”

Maar ook je medemensen zjn belan_rijk, lees ik
m je buek.

“Natuurlijk, zeker! Ik ontdekte dat neling van
pijn en wonden alleen lukt in de ontmoeting
met je medemens, waarin je beiden oefent om je
kwetsbaarheid te laten zien. D4n ontmoet je ook
Jezus. De emotionele verbindingen met anderen
zijn wezenlijk. En het vraagt moed om die aan te
gaan.”

En hoe zie je onze kerk daarbij?

“Als een kostbaar "vervoermiddel dat zicht geeft
op Jezus. Ik denk daarbij aan wat mijn moeder
vroeger zei: volg de kerk en luister naar je
innerlijke stem.”

— Brigitte van Dam
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In onze parochie zijn overleden

23 juni Miep Walden (95) Lourdeskerk
06 juli Riek Derks-de Wit (90) H. Antonius Abtkerk
06 juli Jopie Meijer-Portegies (96) Sacramentskerk
06 juli Riet Stoks-Hendrickx (95) H. Antonius Abtkerk
15 juli Ed Stoks (97) H. Antonius Abtkerk
15 juli Gery Roelofsma (73) Lourdeskerk
0 17 juli Marie-José Mulder (81) begraafplaats Berg en Dal
19 juli Jopie Kregting-van Hoorn (84) Ontmoetingskerk
20 juli Benedicte Vogelzang-Hetterscheid (52) Cenakelkerk
23 juli Gerard Koppers (71) Groenestraatkerk
we 25 juli Adri van Houtert (86) Cenakelkerk
26 juli pater Henk Groenewegen ofm (89) H. Jozefkerk Alverna
26 juli Cor Nicolasen (83) Groenestraatkerk

28 juli Greet Jansen-Spanbroek (88) Sacramentskerk
e aan 31 juli Corrie Jacobs-Schouren (90) Groenesetraatkerk
02 juli Jan Lebens (96) Sacramentskerk

03 aug Rie Berendsen-Aalbers (96) begraafplaats Hatert

07 aug Adrie Roelofsma (59) Sacramentskerk

09 aug Henny van Ewijk-Eggenhuizen (95) Ontmoetingskerk
12 aug Theo Jansen (90) H. Antonius Abtkerk

13 aug Paul Keizers (75) Ontmoetingskerk

15 aug Theo Hooghof (90) O.LV. van het H.Hartkerk

15 aug Martien van Schaik (76) Ontmoetingskerk

25 aug Rianne Oskamp (19) Ontmoetingskerk

03 sept Math van den Berg (86) Ontmoetingskerk

06 sept Leo van den Raadt (80) Cenakelkerk

~ B Klopper & Kramer

£ Uitvaartcentrum Oud-Mariénboom

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa OQud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



Pater Henk Groenewegen

In een indrukwekkende eucharistieviering hebben
we op 1 augustus afscheid genomen van pater
Henk Groenewegen en hem daarna naar zijn
laatste rustplaats begeleid op het kerkhof van de
broeders Franciscanen in Alverna. Hij heeft veel
betekend voor onze parochie.

In 1967 kwam hij als kapelaan in de Franciscus-
parochie om pastoor Backelandt te assisteren. Na
diens overlijden in mei 1974 werd pater
Groenewegen een maand later benoemd tot
pastoor van de parochie. In die tijd was er
nauwelijks enige overdracht van pastorale
ervaring, maar door gewoon bij de mensen
binnen te lopen, leerde hijj ze spoedig kennen.

In 1990 werd hij ook het aanspreekpunt van de
Verrijzeniskerk aan de Marconistraat. Toen was al
duidelijk dat de kerken te groot waren en werd er
gesproken over sluiting. In een periode van 5 jaar
werden beide kerken afgebroken en werd de
voorheen hervormde Pauluskerk aangekocht.
Pater Groenewegen kreeg de zware taak om de
parochianen een vertrouwd gevoel te geven in de
nieuwe situatie. Ondanks dat hij het gevoel had er

soms alleen voor te staan,
ging hij tot 1998 voor in
menige Eucharistie-
viering in de Pauluskerk.

Hij is dan 65 jaar.

Pater Groenewegen
neemt afscheid van
Nijmegen en gaat in de
communiteit van de
Franciscanen van Alverna wonen, waar hij zich
verdienstelijk maakt op verschillende terreinen.
De broederschap ligt hem zeer na aan het hart.
Over zijn postzegelcollectie, waar hij zeer trots op
is, schrijft hij religieus getinte artikelen. Als hij te
horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, brengt hij
de financién tot een goed einde om deze
vervolgens over te dragen.

Wijj zijn pater Groenewegen zeer dankbaar voor
zijn tomeloze, positieve inzet en zorg voor het
pastorale welzijn van onze parochiegemeenschap.
Dat hij mag rusten in de vrede van God.

— Rudeke van Leer

Henk overleed op 21 augustus
op 94 jarige leeftijd. Hjj is
vrijwilliger geweest in zowel
de Franciscuskerk aan de St
Jacobslaan (tot medio 1996) en
vervolgens in de Pauluskerk,
totdat die kerk aan de
Einsteinstraat in februari 2013
aan de erdedienst werd
ontirokken. In de
Franciscuskerk is hij onder
meer actief geweest als
collectant en hielp hij mee de kerststal op te
bouwen. Ook verzorgde hij samen met zijn vrouw
de kerstversiering en deed hij diverse klusjes in en
rond de kerk en de pastorie. Toen de parochie

Henk Huisman

naar de Pauluskerk ging, werd Henk koster en
was hij bijna dagelijks in de kerk te vinden. Ook
daar moesten veel klussen worden gedaan. Zoals
het verhogen van de stoelen in de kerk en het
aanpassen van stoelen in de grote
vergaderruimte. Het maken van de houten
kruisjes voor de overledenen en het helpen met
het samenstellen van het parochieblad. Ook
afspraken met bedrijven regelde Henk. Voor Henk
was niets teveel.

Moge Henk nu rusten in vrede.

— Marcel Lebens
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Paul Keizers

Bestuurder Paul was een aimabel mens. Altijd
onberispelijk en kleurig zekleed, met een cpen
007, 0oT en hart vour eenieder die hij ontmoette.
Paul bouwde een sterke bana op met kerkgangers,
pastores en medebestuurders Hij had een
natuurlijke charme. Met echtgenote Ineke zette hij
zich in op vele terreinen van het parochieleven.
Paul was de man met de vele petten. Als
bestuurder had hij er verschillende. altijd met een
eurotexen. Hij begon als penningmeester in de
johannes en jacobusparochie en was tot zijn dood
actiet in de 3tichting Oecumene de stichting
johannes en jacobus en de Commissie
Fondswerving. 3trategisch was hij sterk en gericht
op “de centjes zoals hij dat verwoordde. En op
planning, want “zonder driejarenplan komt het er
niet van”. Hij zorgde voor veel fondsaanvragen
voor de Ontmoetingskerk, vaak gehonoreerd door
onder meer het Fonds Franciscus. Hij was bezig
die kennis in te zetten voor de hele parochie.

Maar er was ook de
warme muts of pet voor
zijn werk in de
Untmoetingstuin. Hij
zette regelmatig zijn
clownsneus op of bracht
met een grap en een grol
wat luchtigheid. Zijn
mooie diepe zangstem klonk in vieringen en
concerten en solo in de winterse tuin voor het
digitale kerstpakket 2020.

m de vieringen droeg hij geen pet of clownsneus.
Dan boog hijj zijn kale hoofd en liet zich
aandachtig en ontroerd inspireren. Want Paul
werkte met cijfers, maar leefde vanuit de

diep: innige poétische taal die woorden geeft aan
wat ongrijpbaar is en toch bestaat. We moeten
zonder hem verder, maar met ijn levensmotto
‘morgen zorgt voor morgen. Adieu Paul.

— pastor Joska van der Meer
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In 2011 werd Martien
fotograaf voor het
parochieblad van de
Ontmoetingskerk. Hij
raakte bevriend met
Ann van Fijn, die zich
hiervoor ook had
aangemeld. Twee jaar
later kreeg het blad een
nieuwe lay out, met een
omslag in kleur en een
nieuwe naam,
Ontmoeten. Als redactie
waren we blij met onze fotografen. “e vulden
elkaar aan wat betreft interesses en sterke kanten.
De voorplaat was vaak een verrassing die paste bjj
de inhoud van het blad.

Martien had goede ideeén en een onuitputtelijk
fotoarchief. Zo nodig ging hij in Yukenburg op
pad met zijn camera. Hij maakte geregeld foto’s bij

Martien van Schaik

een interview. Dan verscheen hij op de
afgesproken tijd, schiep een ontspannen sfeer met
de geinterviewde en kon dan een mooi plaatje
maken. Ook in de Ontmoetingskerk werd hem
vaak gevraagd om foto’s te maken in vieringen of
bij activiteiten en dat deed hij graag.

Vorig jaar openbaarde zich bij Martien een
ernstige ziekte. Het was een klap, maar hij was
ook strijdbaar en optimistisch. Hij bracht ons van
tijd tot tijd via e-mails op de hoogte van hoe de
behandeling verliep. Steevast met mooie foto’s
erbij. In het voorjaar leek het de goede kant op te
gaan. Martien was optimistisch, hij voelde zich
goed en wilde ook voor Drieklank als fotograaf
aan de slag gaan. Maar een onderzoek in juli sloeg
alle optimisme de bodem in. Martien moest zich
neerleggen bij het onvermijdelijke. We missen
hem, als fotograaf, maar zeker ook als persoon.

- Brigitte van Dam




0.L.V. van Lourdeskerk

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@hzeenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INCB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL 82 INCB 0008 9554 27

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting; LocatieLandstichting@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9:30-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-108 96107

Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11 Doordeweekse mis: di en vr 9:00 uur Kerk open voor gebed: wo 11:00-12:00 uur, met
om 11:30 uur Schriftlezing gevolgd door een korte meditatie. Voor bezichtiging: do t/m zo 14:00-16:30 uur.

Groenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; LocatieGroenestraat@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 53 INGB 0001 0222 22 Overige betalingen: NL 82 INGB 0008 9554 27
Doordeweekse mis: ma en vr 9:00 uur. Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10:00-17:00 uur.

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen; LocatieHatert@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855, di en vr van 10:00-12:00 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: ML 28 RABO 0119 4005 37 of NL 75 INGB 0000 9296 76

Overige betalingen: NL 55 RABO 0119 4012 15 Doordeweekse mis: di 9:00 uur.

0.L.V. van het H. Hartkerk

Oude Kleefsebaan 123a, 6572 AK Berg en Dal; Locatielandstichting@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-322 2165, Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting, ma t/m vr 9:30-12:30 uur
Voor dringende zaken: 06-108 961 07 Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11

Doordeweekse mis: do 9:30 uur.

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9:00-12:00 uur (b.g.g. 024-35536 30).

Voor dringende zaken: 06-127 239 21

Bank: NL18 RABO 0131 6014 74 Doordeweekse mis: wo 9:00 uur.
Mariakapel: dagelijks geopend 9:00-17:00 uur.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen; Secretariaat@ontmoetingskerk.net; www.ontmoetingskerk.net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9:00-12:00 uur (tijdens en buiten secretariaatsuren wordt u voor dringende
zaken via dit nummer doorverwezen).

Kerk en Mariakapel open iedere ochtend, woensdag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond.

Bank: NL 37 ABNA 0453 4213 50 of NL 43 INCB 0001 4137 00

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament
Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen; sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl; www.kerkbrakkenstein.nl
Parochianen uit de wijk Brakkenstein kerken hier veelal Receptie van het klooster: 024-355 8029,

ma t/mvr 9:00-12:00 uur. Kerk open dagelijks 8:30-9:30 en 16:30-18:00 uur.



Gezinsvieringen

Kom je ook naar de kerk met je familie?

25 sept 10:00 uur - Groenestraat kinderkoor

2 okt 11:00 uur — Ontmoetingskerk: de laatste viering met pastor

Gerard van Hoof
16 okt 10:00 uur - Groenestraat kinderkoor
6 nov 11:00 uur - Ontmoetingskerk: familiedienst

In de Cenekelkerk
is er elke zondag
een kinder-
nevendienst.

CEilir avongl"voor
kﬁlderenB 12 jaar

=al

=;
il

Help je dit meisje de weg door het doolhof te vinden
naar de kerk?

De tekeningen zijn gemaakt door Stef (8). Kun jij ook
goed tekenen, stuur ons dan even een mailtje:
parochieblad@h3eenheid.nl

£ ’

14 oktober 17:00- 19 15 uur

in de Ontmoetingskerk

We kijken een film, eten in de pauze
toasti's en broodjes knakworst. Na

afloop samen chillen in
jongerenruimte De Kelder.

Houjevanzingen?
Kom bij eenvan
onze kinderkoren!

Kinderkoor Emmaus
Groenestraatkerk
repetitie vr18:45-19:00

Kinderkoor Dukenburg
Ontmoetingskerk

repetitie vr16:00-16:45

Kinderkoor Cenakelkerk
repetitie vr16:30-17:30




