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Wij kijken naar ons leven als
een weg, als een reis. Dat geldt
ook voor ons geloof.

Tijdens de corona-lockdowns was reizen
moeilijk, zelfs onmogelijk. Wat heel gewoon
geworden was, werd bijzonder. We waren een
maatschappij geworden met een grote
mobiliteit: woon-werkverkeer, winkelen in
andere plaatsen, bezoeken aan festivals en
sportwedstrijden, een weekend weg naar een
vakantiepark of naar een mooie stad,
vakanties in verre landen. Nu de lockdowns
voorbij zijn, is reizen een van de eerste dingen
die weer terug zijn. Met de zomer in het
vooruitzicht ook niet zo vreemd. Ook
pelgrimages kunnen weer, dichtbij en veraf,
Kevelaer, Lourdes, Rome, Heilig Land. Een
terugkeer naar het oude normaal?

Misschien, misschien ook niet. Misschien is het
te diep gezocht, maar in onze westerse cultuur
is reizen een beeld voor het leven en meer dan
een beeld. ‘Levensweg’ is, zoals
‘wolkenkrabber’, van oorsprong wel een beeld,
een metafoor, maar is een staande uitdrukking
geworden, een uitdrukking die je in een
woordenboek kunt vinden, een teken dat zo'n
woord een beschrijving geworden is, deel
geworden is van hoe wij naar onze
werkelijkheid kijken. Wij kijken naar ons leven
als een weg, als een reis.

Dat geldt ook voor ons geloof, sterker nog, het
is een van de kernwoorden voor ons bestaan
als gelovigen en als kerk. Het verhaal van het
volk van God dat uit de slavernij van Egypte
naar het Beloofde Land trekt, is niet voor niets
het verhaal dat we altijd in de paaswake, de
belangrijkste nacht van de kerk, lezen. We

lezen dat verhaal niet als een verhaal van lang
geleden en als een verhaal over anderen, maar
als een verhaal van nu en over ons. De
legendarische bisschop van Den Bosch die het
Tweede Vaticaanse Concilie hartstochtelijk
meemaakte, Mgr. Bekkers, vatte de visie van
dat Concilie op de Kerk samen in: ‘Gods volk
onderweg’ "Uit het concilie is de Kerk te
voorschijn getreden als de
geloofsgemeenschap van één Godsvolk van
priesters en leken, één Godsvolk, dat in zijn
geheel onderweg is naar de Heer."

Paus Franciscus heeft de kerk wereldwijd
opgeroepen tot een gezamenlijk nadenken
over de toekomst van de Kerk. Ook in onze
parochie hebben we in het kader van dit
synodale proces gesprekken gevoerd. De
resultaten zijn doorgegeven aan onze
bisschop. Op de website staat de notitie die
geformuleerd is op basis van allerlei
gesprekken die in ons bisdom gehouden zijn.
Een tekst die goed laat zien dat wij onderweg
zijn.
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Parochiefeest

"Bij feest hoort een bepaalde stemming. Maar
vandaag, ik weet het zeker, is een dag met
gemengde gevoelens,' zegt pastor Trees
Versteegen in de Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hartkerk in Berg en Dal.

Dat feest, dat is het parochiefeest. De zondag na
Pinksteren is Trinitatis of Drievuldigheids-
zondag. Het Feest van de Heilige Drie-eenheid.

Die gemengde gevoelens zijn er omdat deze kerk,
waar het zonlicht op deze feestdag zo mooi naar
binnen valt, wordt gesloten. "Maar samen
verzamelen we moed om te bouwen aan een
nieuwe geloofsgemeenschap. We weten nog niet
hoe, maar we mogen vertrouwen op de Vader,

de Zoon en de Geest. En dat is een reden tot
feest”

Eenmaal buiten verandert het kerkplein al snel
in een groot terras. Parochianen schuifelen
langs de kraampjes voor koffie, taart en
informatie over de verschillende werkgroepen.
Parochianen uit verschillende gemeenschappen
raken met elkaar in gesprek. Als dan ook nog
bonbons tevoorschijn worden gehaald, lijkt het
wel goed te komen met die nieuwe
geloofsgemeenschap.

— Martin Lange




Het parochiebestuur heeft de gemeente
Nijmegen ruimte aangeboden om QOekrainers
op te vangen, maar de gemeente heeft laten
weten hier op dit moment geen behoefte aan
te hebben. Als parochie willen we graag wat
voor de Oekraiense vluchtelingen betekenen.
Heeft u ideeén voor goede initiatieven en wilt
u daar ook een steentje aan bijdragen, neem
dan contact op met het parochiesecretariaat.

Het parochiebestuur heeft besloten te starten
met een eigen app. Met deze app kunnen
parochianen makkelijker met elkaar
communiceren. In het volgend nummer van
Drieklank meer informatie hierover.

(advertentie)

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij

natuursteen

Tarweweg 15 info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
6534 AM gvanleeuwe-natuursteen.nl

Nijmegen 0243774776

Nieuws en info

In een mooi versierde Lourdeskerk deden op
zondag 29 mei 15 kinderen hun eerste Heilige
Communie. Voor volgend jaar kunnen kinderen
weer worden aangemeld.

Zoals het er nu naar uitziet zal er volgend jaar in
drie locaties de eerste Heilige Communie
gevierd worden: in de Groenestraatkerk, de
Cenakelkerk en in de Ontmoetingskerk. In de
Groenestraatkerk vindt de viering plaats op
zondag 4 juni, de overige data zijn nog niet
bekend.

Voor ouders en verzorgers van een mogelijke
communicant in de Groenestraatkerk, is er een
informatiebijeenkomst op dinsdag 20
september van 19:30-21:00 uur in het
parochiecentrum aan de Hatertseweg 111 te
Nijmegen. De bijeenkomst is bedoeld voor de
ouders, dus zonder kinderen. De voorbereiding
voor de kinderen is op een aantal
zondagochtenden. De data hiervoor worden op
de avond bekend gemaakt. Verder krijgt u
praktische informatie, kunt u vragen stellen en
uw kind aanmelden. De kosten zijn € 50,— per
kind, graag bij de aanmelding te voldoen.
Verder wordt een deel van de avond besteed
aan inhoudelijke verdieping. Aanmelden via
parochiecentrum@h3eenheid.nl of

024-355 3630. We hopen u op deze
informatieavond te mogen begroeten.

— Werkgroep eerste H. Communie
Groenestraatkerk




Op 11 juni hebben Marlon, Shanaya, Giovanni (niet op de
foto), Yanick, Keira, Janna, Mauro, Nikola, Samule, Noélle,
Dynash, Laura, Shanice, Séamus het Vormsel ontvangen in
de Ontmoetingskerk.

Jongerenkoor Jokolo heeft zaterdag 28 mei het Nationaal
Jongerenkorenfestival in Rijsbergen gewonnen. Het koor
won ook de publieksprijs. Aan de competitie deden 8 koren
mee. Het was de vijfde keer dat Jokolo er met de hoofdprijs
vandoor ging. Het zal alleen wel de laatste keer zijn, want het
festival stopt om financiéle redenen.

Het Gemengd Koor van de Cenakelkerk heeft op 26 juni het
40-jarig jubileum gevierd. Een stijlvol versierd altaar en alle
koorleden voorzien van een nieuwe klapper met daarop het
Jeruzalemkruis dat zo kenmerkend is voor de Cenakelkerk.
Tegelijk met dit feest is de organist/pianist Frans Coerwinkel
tijdens deze viering bedankt voor - al 25 jaar lang - zijn
inbreng in de vieringen. Zijn spel is bedreven, virtuoos en
tegelijk ondersteunend in de liturgie. De muziekspeld komt
hem toe. - Jan Spanhoff

—— Kinderkoor Emmaus gaat door,
koorleiding krijgt muziekspeld bij afscheid

Het Kinderkoor Emmaus heeft op zondag19 juni ~ Jelle kunnen genieten. De tijd ging verder, Willem

afscheid genomen van de begeleiding. Dianne en Merel haakten af en een paar jaar geleden
van Hout, Jelle Roosen, Hedi haakte Mees van Gaalen als
Kwakkel en Mees van Ppianist aan.

Gaalen hebben die ochtend

voor het laatst de kinderen Nu gaat het Kinderkoor een
begeleid en gedirigeerd. Ze nieuwe fase in. De nieuwe
kregen de muziekspeld van dirigente Denise

de parochie voor hun Jonker-Termont is al met de

jarenlange inzet.
Jelle, Dianne en Merel

kinderen aan het repeteren
geslagen. Na de vakantie

Steinmann gaven dertien ‘verhuist’ het Kinderkoor naar
jaar geleden het Kinderkoor de Groenestraatkerk. Het is fijn
een nieuwe boost. Toen deed ook Willem de als er nog meer kinderen meezingen! De
Gooyert nog mee. De parochie heeft jarenlang repetities zijn op vrijdagavond tussen 18:45 en

van het Kinderkoor onder de kundige leiding van  19:30 uur.
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De kogel is
door de kerk

Parochiebestuur kiest projectontwikkelaar voor Malden

De Antonius Abtkerk in Malden wordt een
stuk kleiner en er komen 25 woningen.
Het parochiebestuur heeft de keuze voor
een projectontwikkelaar gemaakt.
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Het parochiebestuur kiest voor
projectontwikkelaar Advicus uit
Deventer, die samen met
architectuurstudio DP6 uit Deventer een
plan had ingediend om de Antonius
Abtkerk om te bouwen tot een kleinere
kerk voor ongeveer 350 mensen en 25
Wwoningen voor senioren en jongeren.

De grote kerkzaal wordt in drie stukken
opgedeeld. Het deel aan de straatkant
wordt een nieuwe kerk. De hoofdentree
van de kerk blijft behouden, net als het
doopfont met toren en de stiltekapel. "Het
mooie glas in lood blijft;' zegt Jos
Verstegen van het parochiebestuur, "en
ook de voorgevel aan de straatkant blijft
intact

Van de pastorie worden twee woningen.
gemaakt. Daarnaast worden 23
energiezuinige woningen en een
parkeergarage voor 30 auto's
gerealiseerd en worden twee
binnentuinen aangelegd.




Omdat de Antonius Abtkerk uit 1960 al
lange tijd te groot is voor het aantal
kerkgangers, wil het parochiebestuur het
kerkgebouw verkopen en een deel voor
de eredienst behouden. Ruim een jaar
geleden is hiervoor een stuurgroep
ingesteld, die de herbestemming van het
kerkcomplex in Malden bij
projectontwikkelaars onder de aandacht
bracht. In totaal reageerden 10
ontwikkelaars, waarvan er twee
overbleven.

Op een informatieavond op 17 maart
presenteerden beide ontwikkelaars hun
plannen aan parochianen. Uit een
raadpleging onder parochianen bleek dat
de plannen van Advicus op de meeste
sympathie kunnen rekenen. Ook biedt
deze projectontwikkelaar een betere prijs
voor de kerk en blijft de voorgevel intact.
Een andere belangrijke reden om voor
Advicus te kiezen is dat de parochie in
deze plannen het alleenrecht heeft op de
kerkzaal.

Het bisdom is in principe akkoord, maar
wacht de uiteindelijke overeenkomst af.
Nu is de gemeente aan zet. Het
parochiebestuur hoopt voor 1 november
de handtekening te kunnen zetten en dat
volgend jaar al kan worden begonnen
met de werkzaamheden. Wanneer kan
worden ingeschreven op de woningen, is
nog niet bekend. Het parochiebestuur
kijkt nog of de vieringen kunnen
doorgaan tijdens de verbouw.

Plattegrond




— 10

"We bleven hoe
dan ook doorgaan”

Pastor Trees Versteegen tijdens de parochiemis op 12 juni.

Bijna drie jaar geleden kwam pastor Trees Versteegen in het
pastoraal team van de Heilige Drie-eenheid. Nu ze met pensioen
gaat, blikken we terug op een periode waarin ze hier fijn heeft
gewerkt, maar die wel intensief was.

Want amper een half jaar na haar
start brak de coronapandemie
uit. “Ja, die heeft een heel sterk
stempel gedrukt op mijn tijd
hier. Ik was aangesteld om het
ouderenbeleid van de parochie
opnieuw te helpen vormgeven.
Net toen we alles
geinventariseerd hadden,
kwamen de lockdowns. Ik ben
iemand van het directe
pastoraat, van persoonlijk
contact met mensen en dat ging
niet. Zeker in de beginperiode
was iedereen bang en onzeker.
We werden op onszelf

teruggeworpen, mensen bleven
zoveel mogelijk thuis, de kerk
moest dicht”

Wat kan er wel

Toch betekende dit voor Trees en
haar directe collega pastor Joska
van der Meer niet dat ze hun
werk niet meer konden doen.
“Integendeel, we hebben met
hulp van vrijwilligers alle zeilen
bijgezet en al onze creativiteit
benut om in de Ontmoetingskerk
het contact met de parochianen
te behouden. De vieringen in de
weekenden gingen door en

werden digitaal uitgezonden.
Vanuit een lege kerk, dat wel,
maar toch met een pianist en
enkele koorzangers op gepaste
afstand van elkaar. Er waren
vaste bemoedigingsmomenten
in de kerk, met één op één
gesprekken, met koffie en
gelegenheid om een kaarsje op te
steken in de Mariakapel. Dat gaf
steun. We belden met mensen en
stuurden appjes of kaartjes. We
spraken mensen op straat over
hoe het ging. Het parochieblad
Ontmoeten verscheen digitaal.
En in onze Ontmoetingstuin




organiseerden we mooie
ZOMerprogramma’s voor een
grotere groep mensen.

Niet snel uit evenwicht

Wat betekende die periode voor
jouzelf? “Ik heb gelukkig veel
ervaring in het pastoraat en raak
niet snel uit mijn evenwicht.
Natuurlijk zaten we er wel eens
doorheen. Ik werkte vaak meer
uren dan waarvoor ik was
aangesteld. Maar een goed
gesprek met iemand gaf ook
weer energie om door te gaan.”

De Bijbel in het hier en nu

In haar overwegingen kon Trees
vaak een link leggen tussen wat
de coronatijd en verhalen in de
Bijbel. “Ja, ik probeer altijd de
Bijbel in context te lezen. Dan
kun je relaties leggen met
vandaag de dag. Door corona
begreep ik de ervaringen van
mensen die in de Bijbelteksten
werden beschreven veel beter.
De angst van de vissers op het
meer toen hun boot dreigde te
zinken. De angst van Petrus op
die binnenplaats nadat Jezus was
gearresteerd en hij loog dat hij
Hem niet kende. De beklemming
van de leerlingen die na de dood
van Jezus binnen bleven.
Melaatsen die gemeden werden
en onze angst nu voor
besmetting”

Werken in de parochie

Trees kijkt positief terug op haar
tijd in de parochie. “In
ontmoetingen namen mensen
me mee in hun levensverhaal en
in wat hun bezighoudt. Dat is
heel bijzonder. Op de locaties
voelde ik de openheid voor
bijdragen door pastoraal
werkenden groeien.”

Niet alles was gemakkelijk. In
haar vorige functie als
beleidsadviseur in het Bisdom

Een schilderij van Trees Versteegen

Utrecht deed Trees ruime
ervaring op met
veranderingsprocessen in
parochies en elders al eerder
met besluitvorming bij
kerksluitingen. “Ook hier moet
het bestuur lastige keuzen
maken. Maar sommige dingen
zijn onvermijdelijk. En dan moet
je ervoor gaan en de horizon in
het oog houden. Corona heeft de
besluitvorming wel vertraagd.
Communiceren is bij alle

g P
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veranderingen heel belangrijk
en dat was nu natuurlijk veel
lastiger. Ik heb enkele
bijeenkomsten geleid en de
emoties gevoeld. De volkskerk
die we ooit kenden, komt niet
terug. Jonge mensen hebben
daar ook geen herinnering aan.
Maar het christelijk geloof heeft
wel echt iets te zeggen en ik
hoop en verwacht dat zij dat

zien. Want we zijn allemaal
kwetsbaar en hebben elkaar
nodig. Dat maakt veel
Bijbelverhalen en het verhaal
van Jezus aansprekend. Het gaat
niet om successen behalen. In
ieder mensenleven zijn er
dingen die wrijven en schuren.
Jezus is zelf mens geworden en
heeft geleden aan het leven. Het
gaat om oog hebben voor elkaar
en voor hoe je er kunt zijn voor
anderen. Jezus liet ons zien hoe
je dat in de praktijk brengt. Ieder
op je eigen manier”

Preventiebeleid

Samen met Betty Essers werkte
Trees het preventiebeleid van de
parochie uit. “Dat hebben we
echt ‘van onderaf’ gedaan: we
hebben goed gekeken wat
belangrijk is als je te maken
krijgt met ongewenst gedrag. We
hebben een structuur bedacht
waarin mensen die iets willen
melden zich veilig voelen en
weten dat hun melding serieus
wordt genomen. Ik ben blij dat
we dat hebben afgerond”

Toekomstplannen

Trees is en blijft een bezig bijje.
“Tk heb nog geen vast omlijnde
plannen voor ‘na mijn pensioen.

1o ——



van den Bergh

opticiens —audiciéns: -optametiist

Hatertseweg 825 -Nijmegen -024 350 2814
www.vandenberghopticiens.nl

Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Maar over pad
gesproken: in april start ik met een voetreis van
Rome naar Nederland. Ik loop graag, ik heb al eens
de prachtige tocht gemaakt van Assisi naar Rome.
Verder ben ik mijn appartement aan het opruimen.
Ik ga een grotere werkkamer inrichten om te
schrijven, te lezen en te studeren”

Ook haar hobby schilderen blijft ze zeker doen. "Ik
zie daarin wel een overeenkomst met mijn werk als
pastor. Als je alle kleuren verf door elkaar mengt,
wordt het een saaie boel. Maar naast elkaar op het
doek zijn ze prachtig. Die veelkleurigheid van
mensen heb ik ook altijd ervaren in mijn pastorale
werk”

Afscheid

“Wat ik ga missen, zijn vooral de
zaterdagavondvieringen in de Ontmoetingskerk.
Met die kleine en betrekkelijk vaste groep mensen.
Die intens en met veel aandacht luisteren en
meebidden. En van mensen horen dat ze geraakt
zijn door een overweging”

Ten tijde van dit gesprek is Trees nog druk met het
afronden van haar werkzaamheden en met
geplande bezoeken aan parochianen. “Tk hoop bij
mijn afscheidsvieringen in de Ontmoetingskerk nog
veel mensen uit de hele parochie te ontmoeten. En
ik blijf hier wonen. We komen elkaar vast wel weer
tegen.

— Brigitte van Dam

Afscheidsbundel Trees Versteegen

Pastor Trees Versteegen kreeg als
afscheidscadeau een bundel met
overwegingen van haar en haar collega Joska
van der Meer ten tijde van de coronacrisis
‘Wie ze leest zal ontdekken:

ook in de lockdown waaide

de Geest en zorgde voor

zowel creatieve inspiratie

als yerrassende

betekenissen van de

bijbelverhalen. Zo kwam

er in de gebarsten wereld B

toch vaak een sprankje :

hoop omhoog. De bundel

is voor 10 euro verkrijg-

baar bij het parochie-

secretariaat van de Onlmoemlgskerk.




"Het is fijn als je weel
dat je niet alleen bent”

Ze wil meer jongeren bij de kerk
betrekken. De nieuwe pastoraal
werker Els Geelen heeft er zin
in om aan de slag te gaan in
onze parochie.

Je bent geboren en getogen in Scheveningen. Hoe
was dat?

“Ja, ‘op Scheveningen’ zeg ik nog altijd. Een fijn
dorp. Maar ik ben totaal geen strandmens,
eigenlijk gingen we alleen naar het strand als
familie uit Arnhem op bezoek kwam. Ik hou meer
van bossen. Thuis was ik de jongste, ik heb vier
oudere broers. Als kind kwam ook al veel in de
kerk. Ik was misdienaar, later begeleider van de
misdienaars, acoliet, lector, koster!

"Op 22 mei 2010 ben ik ingetreden bij de
Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen.
Vanuit mijn opleiding theologie aan de Fontys
Hogescholen gingen we jaarlijks op retraite naar
hun klooster in Maarssen. Dat sprak me aan. Ik
ben toen ook een paar keer alleen gegaan. En na
wat gesprekken heb ik gevraagd of ik mocht
intreden. Het voelde echt als een roeping”

Hoe werd er in je omgeving op gereageerd?
“Sommigen vonden het een gekke stap, anderen
begrepen het wel. Mijn vader begreep het wel,
mijn broers vonden het vreemd. Mijn moeder
was toen al overleden. Mijn vader is inmiddels
ook overleden, op Eerste Kerstdag 2020

Hoe vond je het in het klooster?

“Toen ik intrad waren er 11 zusters, ik was de
laatste die erbij kwam. Ik was ook de jongste. Zo
werd ik ook benaderd, je hoort niets te weten.
Maar ik was al veertig, ik had al een heel leven
achter me. Dan is het wennen om ineens in een
gemeenschap met vrouwen te leven terwijl je al

die jaren alleen
bent geweest. Ik
besloot een half
jaar uit het
klooster te gaan
om rust te nemen.
Maar ik ben
uiteindelijk niet
meer terug
gegaan.”

In 2015 werd Els
pastoraal werker
bij de parochie-
federatie Sint
Franciscus in het
Westland,
bestaande uit 10
parochies en 12
kerken. Samen met
een priester collega was zij verantwoordelijk
voor de parochies in Poeldijk, Monster,
's-Gravenzande en Heenweg/Hoek van Holland.

"Ik wil graag het geloof overbrengen. Niet mijn
geloof, maar zoals zij dat willen. Ik probeer
jongeren weer in de kerk te krijgen. Ik heb ook
geen oplossing, maar ik wil wel met ze in gesprek
om te kijken wat zij willen. Misschien zijn er wel
andere manier om samen te komen en te vieren”

Waarom is geloof belangrijk voor je?

"Het is fijn als je weet dat je niet alleen bent. Je ziet
Hem niet, en je hoort Hem misschien ook niet
altijd. Maar Hij is er altijd voor je!

Maakt het voor jou nog uit dat je nu aan de andere
kant van het land gaat wonen?

“Hier in het Westland zijn mensen heel direct. Ik
heb begrepen dat ik in Nijmegen wat meer tussen
de regels moet lezen. Het lijkt me een leuke
uitdaging. Misschien zal dat even wennen zijn,
maar ik denk dat het wel goed komt”

| BYS
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Tijdens de parochiémis op 12 juni zijn maar
liefst 10 parochiespelden uitgereikt. Met de
parochiespeld worden vrijwilligers geéerd §
die zich jarenlang ep.bijzondere wijze '
hebben ingezet ¥06Fke parochie.




Ans Rietbergen Corrie van Zuijlen Henk Thonen

jarenlang ledenadministratie, jarenlang actief in Lourdes- en o0.a. collectant, lid vd tuinploeg,

beheer DocBase-programma Groenestraatkerk met haarman  onderhoud en vervoer Malden
Theo, oa. ziekengroep en koffie

Josephine Rutjes Adri Rietveld Betty Essers

0.a. doopcontactgroep, 0.2. voormalig lid van het 0.a. voormalig secretaris
evenementen Ontmoetings- parochiebesmur, lector en parochiebestuur, bloemen,
kerk, tel. Achterwacht telefonische Achterwacht bedevaarten en preventiebeleid

Ard van der Borg Ans Rademaker Piet van Rossem

o.a.financién, schoonmaak, ICT  jarenlang organist gemengd o0.a. voormalig vice-voorzitter
en geluid in Cenakelkerk koor in Berg en Dal en de parochiebestuur Berg en Dal,
Qok livestreamuitzendingen Lourdeskerk, en Ceciliakoor groenbeheer en collectant

Niet op de foto: Marjan Wolff, koster, gastvrouw, aanspreekpunt en beheer secretariaat Kruispuntkerk
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M.deCGroot

F. Kuster
].vander Meer
].Grubben
C.Peters
M.deGroot

].Crubben

J.vander Meer & E. Gerritse
H.Welling

F.Bomers

J.vander Meer & E. Gerritse
].Grubben

H.Welling

M.deGroot

EY. Awayevu
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EY. Awayevu
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H.Welling

EY. Awayevu
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vragen

Op 15 augustus vieren we het Hoogfeest
Maria ten hemel opgenomen, een goede
gelegenheid om eens naar Maria en de
Mariadevotie te kijken.

De bijbelcitaten zijn
afkomstig uit de
Willibrordvertaling
1978 en uit de Bijbel
ingewone taal
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Wie is Maria?

Op de allereerste plaats is Maria de
moeder van Jezus, zo wordt zij dan ook
in de evangelies genoemd: ‘de Moeder
van Jezus. Maria heeft in de geschiedenis
nog veel andere namen gekregen, denk
maar aan de Litanie van Maria. God koos
Maria uit en vroeg haar om zijn Zoon
Jezus op aarde geboren te laten worden. =
Door hier van harte mee in te stemmen 4
maakte Maria dat mogelijk. i

Waarom zoveel
aandacht voor Maria?

Maria speelt een cruciale rol in Gods plan
met de mensen. Zij werd door God
gevraagd de moeder van zijn Zoon te
worden. Door haar JA’ stelde zij zich
volledig beschikbaar voor God toen zij
tegen de engel Gabriél zei: “Tk wil God
dienen. Laat er met mij gebeuren wat u
gezegd hebt” (Lucas 1,38) Daardoor kon
Christus als mens onder ons geboren
worden. Maria werkte zo mee met Gods
heilsplan voor de mensen en werkte zij
mee met zijn scheppende genade.




‘Geboren uit de maagd
Maria’ Hoe zit het

daarmee?

Waarom bidden we
tot Maria?

De Bijbel leert ons dat Maria door de
kracht van de allerhoogste God zwanger
is geworden. De heilige Geest is bij Maria
gekomen (Luc 1,35). Jezus is letterlijk Gods
geschenk voor de mensheid.

Door als mens geboren te worden
doorbreekt God heel de menselijke
geschiedenis door het ingrijpen van Gods
heilige Geest. De evangelist Johannes zegt
het als volgt: ‘Niet op de gewone manier,

Door Jezus in haar schoot te dragen en
te baren, bracht Maria Jezus letterlijk
bij ons mensen. Na zijn geboorte wil
ze de mensen naar haar Zoon
brengen.

Als Moeder van Jezus,
kan zij een ‘goed
woordje’ voor ons
doen bij haar Zoon.

Denk bijvoorbeeld uit een vader en een moeder. Maar op een
aan‘het verhaal van de hemelse manier, uit God’ (Joh 1, 13 BGT).
Bruiloft van Kana De engel Gabriél zegt, in antwoord op
(Joh.2, 1-12_) Maria’s opmerking dat ze nog niet met

D(‘a_ Kerk bidt op vele een man slaapt: “En door de kracht van
“ﬂjzeafll (tiOt M;na, de allerhoogste God zul je zwanger
vwoefsgeg(:'g;. et worden. “Want "Voor God is alles

mogelijk’ (Luc 1,34-35, 37).

maar wat Hij u zeggen zal” (Joh 2,5)
Ook leert Maria ons trouw te zijn.
Trouw naar God en trouw naar de
mensen.

Toen zij onder het kruis van haar
Zoon stond, gaf Jezus haar aan ons
als Moeder en wij aan haar als haar

Wat heeft Maria
ons te zeggen?

Maria leert ons door haar leven en
levenshouding, denk ik, een aantal

dingen die van groot belang zijn.
Maria luistert met een open hart
naar wat God van haar vraagt EN
geeft daar een antwoord op.

Uit Maria’s antwoord blijkt een
groot Godsvertrouwen; feitelijk
geeft zij God ‘carte blanche’
wanneer zij tegen de engel Gabriél
zegt: “Laat er met mij gebeuren wat
u gezegd hebt” (Luc 1,38) Ook haar
houding op de bruiloft van Kana
getuigt van dat Godsvertrouwen
als zij tegen de dienaren zegt: “Doet

kinderen. Zij wil er zijn voor ons,
wij mogen altijd bij haar komen.

Kortom; Maria leert ons luisteren,
op God te vertrouwen en trouw te
zijn doorheen alles wat ons
overkomt in het leven. Mét en door
haar mogen wij naar Jezus toegaan.

— diaken Henk Welling
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In de rij voor cherry
tomaaljes en risotto

Steeds meer mensen doen een beroep op de Voedselbank. Elke
vrijdag worden de voedselpakkellen uilgegeven vanuil de
Ontmoelingskerk. Drieklank liep een ochlend mee.

— 20

"Kom, we moeten open!, roept
een van de vrijwilligers. Het is
kwart voor tien. De hal van de
Ontmoetingskerk is gevuld met
mensen met boodschappen-
tassen en big shoppers. Ze
wachten tot de Voedselbank
open gaat. Een half uurtje eerder
zijn de kratten en koelboxen
bezorgd. Vrijwilliger Gerrit-Jan
Lucas heeft ze in no time naar
binnengebracht en tegen de
muur opgestapeld. De rode
kratten zijn voor een-
persoonshuishoudens, de
blauwe voor 2 a 3 personen, de
grijze voor grote gezinnen. In
totaal 58 stuks. Straks komt een
tweede lichting.

"We hebben nu weer meer
mensen op de lijst)" vertelt
codrdinator Ria Reitsema,
terwijl ze de uitgedraaide
overzichten bekijkt. "Een paar
weken geleden hadden we er
nog 100, nu 116. Maar voor
corona waren het 140. Dat was
heel vreemd, dat er door corona
minder aanmeldingen waren
voor de Voedselbank. Nu neemt
het aantal dus weer toe!" Dit
geldt niet alleen voor de
Voedselbank in Dukenburg,
maar voor alle 9 locaties van
Voedselbank Nijmegen-

Overbetuwe. Ria denkt dat de
gestegen energiekosten de reden
zijn.

Elke vrijdagmorgen wordt hier
bij de Ontmoetingskerk voedsel
uitgedeeld aan mensen die in
aanmerking komen voor de

Voedselbank. Alleen de vrijdag
van de Vierdaagse niet. "We
proberen zo veel mogelijk verse
groente in de pakketten te
stoppen.' zegt Ria. "Je moet er in
principe 3 dagen van kunnen
eten. Helaas wordt het lastiger
om goede spullen te krijgen.
Supermarkten stunten ook met
voedsel dat tegen de uiterste
houdbaarheidsdatum aan zit.
Daardoor blijft er minder over

voor de Voedselbank!

Mohammed, een lange man met
baardje en bril, staat ook in de
rij. Hij heeft een gele Jumbo-
boodschappentas bij zich. Nu
nog leeg, straks wordt die
gevuld met onder meer cherry
tomaten, risotto, broodmix,
mandarijnen en popcorn. "Het is
iedere keer vervelend om hier te
staan. Om afhankelijk te zijn. Het
geeft natuurlijk geen machtig
gevoel!" Toch is hij blij met de
hulp. Mohammed kwam jaren
geleden vanuit Irak naar
Nederland. Hij heeft niet de
juiste papieren. "Ik ben klaar om
te werken, ik ben heel actief.
Maar ik mag niet. Ik denk maar
steeds: dit is tijdelijk"

Toch komen sommige klanten
van de Voedselbank er wel
graag, vertelt Ria. "Er is wel eens
iemand naar me toegekomen. Ze
zei: 'Tk ben blij dat ik uit de
schulden ben, maar ik zal de
Voedselbank wel missen.' Veel
klanten vinden het leuk om hier
een praatje te maken en een kop
koffie te drinken.” Dat was zeker
het geval voor de
coronapandemie, vertelt koster
Maarten Noordzij. "Voor die tijd
stonden mensen met de
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Voedselinzameling september

Ook dit jaar zamelt de parochie voedsel in voor de
Voedselbank. Het aantal mensen dat een beroep doet op de
Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe is door corona gegroeid
naar bijna 800. In alle kerk van onze parochie liggen vanaf

3 september flyers waarop staat welke producten gewenst zijn

en waaraan ze moeten voldoen. U kunt de producten
inleveren in de weekenden 10 t/m 25 september. U kunt ook
financieel steunen Het banknummer staat op de flyer.

Namens alle mensen die gebruik moeten maken van de
Voedselbank hartelijk dank voor uw bijdrage.

— diaken Henk Welling

boodschappentas tussen de
voeten fijn met elkaar te kletsen.
Dat zorgde voor een gezellige
dynamiek. Maar toen kwam
corona en mocht er niks meer.
We hebben toen meteen gezegd:
'De Voedselbank moet
doorgaan." Lastig was het wel.
Vrijwilligers durfden niet meer
te komen. De koffiekar ging naar
buiten, zo konden mensen in de
rij toch nog koffie krijgen. "Later
hebben we hier door de kerk een
coronaproof looproute gemaakt.
Mensen konden dan op de
stoelen wachten, anderhalve
meter uit elkaar en met
mondkapjes op. Maar dat zorgde
er wel voor dat mensen weer
met elkaar gingen praten.”

"Ja, nu is het wat uitgekleed", zegt
pastor Joska van der Meer als ze
even later komt binnenlopen.
"We hadden het eerst beter voor

elkaar" Ze vertelt dat ze in
Engeland bij paters heeft gezien
hoe het nog beter kan. "In een
heel oud kerkje op het Engelse
platteland hadden ze aan de ene
kant alle pakketten van de
Voedselbank staan, en aan de
andere kant konden mensen
soep en tosti's krijgen. Dan
hebben ze al meteen weer een
maaltijd binnen. En is er meer
tijd om een praatje te maken"

Vlak voor ze binnenkwam

vertelde Maarten dat hij het knap

vindt hoe Joska het gesprek met
de mensen aan gaat. "Ze doet dit
ook niet om zieltjes te winnen.
Ze geeft de mensen haar
onverdeelde aandacht, het is
geen trucje. Dat zouden de
mensen ook meteen door
hebben, dan zouden ze denken:
'Oh nee, daar komt die pastor

weer." Hij vindt die soep en

tosti's wel een goed idee, alleen
zijn daar meer vrijwilligers voor
nodig. "Het geeft mogelijkheden
om te ontmoeten, te verbinden
en te vertrouwen. Dat lijkt me
erg belangrijk”
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Op pad om je te
laten raken

Over bedevaarten en pelgrimeren

In juni kwam ik, wandelend
in het Limburgse heuvelland,
aan bij pelgrimsoord
Klooster Wittem. Het klooster
wil een pleisterplaats voor de
ziel zijn, een plek waar je op
adem komt. En waar je kunt
een kaarsje kunt aansteken.
Daarbij kun je kiezen tussen
een lichtje voor de icoon van
Maria, Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand of
voor de heilige Gerardus
Majella. Was ik aan het
wandelen, op bedevaart of
was ik een pelgrim?

Hoe je loopt, heeft te maken met
de instelling waarmee je op pad
gaat. Je kunt deelnemen aan een
georganiseerde bedevaart of
besluiten zelf op pad te gaan als
individuele pelgrim. Wat

onderscheidt dit soort geestelijke
tochten van bijvoorbeeld het
lopen van de Vierdaagse?

Bedevaart

Na een periode van teruggang is
de belangstelling voor
bedevaarten herleefd. Ook in
onze parochie gaan gelovigen op
bedevaart, zoals naar Katwijk
(Onze Lieve Vrouw van Lourdes)
of naar Kevelaer (Maria,
Troosteres der Bedroefden). Dat
zijn plaatsen dichtbij. Voor
volgend jaar staat een verre
tocht op het programma: naar
het Heilig Land.

Onderzoekers proberen onder
woorden te brengen wat de kern
van bedevaarten is. Ze spreken
over een cultus die verbonden is
aan een specifieke, sacrale
locatie waarbij de bezoeker zich
richt op het aanwezige
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cultusobject, vaak een
heiligenbeeld. De
bedevaartganger verlaat
daarvoor de eigen
woonomgeving om naar de
plaats te gaan die als heilzaam
ervaren wordt. Daarbij zijn
religieus geinspireerde
beweegredenen leidend.

Wie op bedevaart gaat, doet dat
dikwijls als groep. Op de plaats
van bestemming, waar veelal een
heilige centraal staat, toeven de
deelnemers ‘devotioneel’ Het
bekendste voorbeeld is Lourdes,
waar jaarlijks zes miljoen
mensen hun heil zoeken.

In vier kloeke boeken zijn 667
bedevaartplaatsen in Nederland
beschreven. Deze informatie
staat ook op internet,
meertens.knaw.nl/bedevaart.
Een bezoek aan deze website is
meer dan de moeite waard. Daar
vind je bijvoorbeeld ook heilige
plaatsen hier in de buurt, zoals
de Koortsboom in Sint Walrick,
Overasselt. Of Onze Lieve Vrouw
van Nijmegen, waarvan het
beeld staat in de
Molenstraatkerk.




Foto linkerpagina:
Bedevaartgangers bij het
ochtendgloren in Sint Walrick
(foto: Martien van Schaik)

Waarheen? Pelgrimstochten in
Europa

Rechts: De koorts- of

lapjesboom bij Sint Walrick
(foto: Martien van Schaik)

Er wordt wel onderscheid
gemaakt tussen
bedevaartgangers en pelgrims.
Pelgrims hebben een wat andere
oriéntatie. Bij hen staat juist de
route zelf centraal: de voettocht
die ze vaak individueel
ondernemen. Niet een bepaalde
heilige vormt het hoofddoel,
maar eerder ‘het heilige’, het
niet-alledaagse in brede zin van
het woord.

Pelgrimstochten zijn mogelijk
nog populairder dan
bedevaarten. Deze routes passen
bij de moderne wandelcultuur.
Hun succes is mede te danken
aan de aantrekkingskracht van
de route naar Santiago de
Compostella. Deze eeuwenoude
tocht staat model voor andere
pelgrimstochten. Naar
voorbeeld van deze route zijn er
- met gewijde plekken als
aanknopingspunt - allerlei
nieuwe pelgrimspaden
herontdekt of ontwikkeld, zoals
het ‘Kloosterpad Brabant’. Ock
in onze regio is onlangs een
meerdaagse bezinningstocht tot
stand gekomen. Deze “‘Wegen
met Zegen’ voeren door het

Betuwse landschap. langs kerken
en kapellen, waarbij wordt
stilgestaan bij legendes en
verhalen. Eerder was er al de
‘Walk of Wisdom’ die in een
brede lus rond Nijmegen leidt.
Er zijn inmiddels zo'n 60
pelgrimspaden in Nederland.

Genadevolle momenten

Wie op weg gaat als
bedevaartganger of als pelgrim
doet dat dus niet zonder reden.
Een bedevaartganger laat zich -
zoals gezegd - leiden door
religieuze beweegredenen.

Sommige pelgrims
verlellen na afloop
over nicuwe

levensinzichlen en
persoonlijke groei

Om aangekomen op de heilige
plek te bidden, om troost te
zoeken voor een persoonlijk
verlies. Of om een gunst te
vragen, om wijsheid bij
ingrijpende levenskeuzen. De

gelovige hoopt op deze
bijzondere plaats geraakt te
worden, iets van genade te
ervaren en om even los te
komen van de eigen, soms
pijnlijke werkelijkheid.

Een pelgrim daarentegen is
vooral geboeid door het
onderweg zijn. Maar ook hier is
het op weg zijn méér dan zo
maar van A naar B lopen. De
wandelaar hoopt zijn of haar
hoofd en hart leeg te maken,
zich te ontdoen van emotionele
ballast. Sommigen vertellen na
afloop over nieuwe
levensinzichten en persoonlijke
groei. Het wisselende landschap,
de zweetdruppels en andere
fysieke inspanning helpen bij dit
spontane, niet-afdwingbare
omvormingsproces. De weg
drukt onvoorspelbaar, maar
onweerstaanbaar zijn stempel

op je.
Ook een pelgrim komt
uiteindelijk anders thuis dan hij

of zij is vertrokken.

- Hans van Gennip
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar
parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie,
wat en waar in maximaal 50 woorden. De
redactie kan het artikel inkorten of
weigeren. Voor het volgende nummer
graag aanleveren voor 2 september.

Je verloor je baan en je inkomen. Of een dierbare
overleed. Of je werd ziek en kunt veel dingen niet
meer. Of je bent gescheiden en moet alleen voor je
kinderen zorgen. Of je moest vluchten en alles
achterlaten. Zoveel vormen van verlies.

Bij de ontmoetingsplekken voor
Rouw & Verlies bieden
vrijwilligers een luisterend oor
of kun je je verhaal met anderen
delen. De inloop is vrij en er is
koffie en thee.

Op 17 juli is er een themagesprek
over verlies van werk en
inkomen, Ontmoetingskerk,
14:00 uur. De andere data zijn:

wo 6 jul 14:00 uur  Ontmoetingskerk
di12 juli 14:00 uur  Wijkfabriek
wo20juli  14:00uur  Ontmoetingskerk
vr 29 juli 15:00 uur ~ Huis van Compassie
wo 3 aug 14:00 uur  Ontmoetingskerk
di9aug 19:00 uur  Wijkfabriek

vr 12 aug 15:00 uur ~ Huis van Compassie
wo24aug 19:00uur  Huis van Compassie
di30aug  14:00uur  Wijkfabriek

Huis van Compassie, Vlietstraat 20B
Wijkfabriek, Koninginnelaan 1

) ZinPlus
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Het zomerprogramma 'Vrij zijn' begon

al in juni, maar gaat door tot eind

augustus. Met op de woensdagen 13

juli, 27 juli, 10 aug en 24 aug van

14:00 tot 16:00 uur een gevarieerd

cultureel programma in kerkzaal "«

en Ontmoetingstuin. Verhalen, ~ “77f ZZ_}Z; =
sacraal dansen, associéren en

vrije expressie. Op wo 3 aug

om 20:00 uur is er een verrassende
lezing door Palmyre Oomen. En op
wo 31 aug om 20:00 uur wordt afgesloten met de
film ‘Mi Vida. Wees welkom op een of meer
bijeenkomsten! Zie voor meer info
ontmoetingskerk.net (agenda).

Op vrijdagochtend is er de Aanloop voor koffie en
een praatje en is de Mariakapel open voor gebed
en een kaarsje. Ook de Voedselbank gaat door. In
de Ontmoetingstuin met de gedichtenroute kun je
altijd vrij rondlopen of even op een bankje zitten.

Jongerenkoor Jokolo viert op 24 september haar
55-jarig bestaan. Leden van toen en nu komen die
dag samen in de Lourdeskerk. Geheel volgens
traditie is er om 16:30 uur een feestelijke
eucharistieviering, voorgegaan door pastoor
Jacques Grubben en diaken Paul Menting. De
liturgie wordt door Jokolo gemaakt, met veel
‘gouwe-ouwe’ nummers. ledereen is van harte
uitgenodigd voor de viering!

Voor alle 450 oud-leden is er een dagvullend
programma vol mogelijkheden om herinneringen
op te halen, verhalen te delen en samen te zingen.
Ben je oud-lid en heb je nog geen uitnodiging
ontvangen? Kom meevieren! Voor meer
informatie en aanmelden: www.jokolo.nl/lustrum




De Vierdaagse gaat dit jaar weer van start. We
willen lopers en belangstellenden een goede
start meegeven. Daarom is er een
Vierdaagsemis op zondag 17 juli om 11:30 uur
in de Lourdeskerk. De gezamenlijke
Gemengde koren van de Lourdeskerk en de
Groenestraatkerk zullen de Eucharistieviering
opluisteren. De lopers kunnen de zegen
ontvangen en we zingen samen het
Vierdaagselied onder begeleiding van het
dweilorkest Netternoast. Een viering die u
zeker niet mag missen!

Herdenkingsdienslt
Wim Sanders

Aan het begin van de coronapandemie overleed
Wim Sanders. Wim zat 40 jaar in het College van
collectanten en was 25 jaar koster. Ook deed hij
veel voor oa. Kerkbalans en Jeugdkoor. Wim was
het gezicht van de Lourdeskerk. Door corona
kreeg hij niet het afscheid dat bij hem paste. Op
zondag 11 september zou Wim 85
worden. Een mooi moment om
alsnog gezamenlijk bij zijn leven
stil te staan. Daarom is er dan om
11:30 uur een herdenkingsviering
in de Lourdeskerk.

— Nel Sanders

Zondag 4 september om 15:00 uur verzorgt de
Nijmeegse schola cantorum Karolus Magnus in
de Ontmoetingskerk een optreden voor de
onlangs heilig verklaarde Nijmegenaar Titus
Brandsma. Dirigent

Stan Hollaardzt stelde

een programma samen
met teksten en
gregoriaanse gezangen
over diens leven. In de
pauze zijn cd’s en boeken
van de schola te koop,
waaronder het net verschenen boek van Jacques
Janssen: ‘De restauratie van het gregoriaans’
Een uniek werk van Jacques, die veel voor de
schola en de parochie betekende. Kaarten zijn
voor €12,50 vanaf half juli te koop op het
secretariaat van de Ontmoetingskerk of aan de
deur (€15). Meer info: karolus-magnus.nl

De bemoedigingsmomenten in de
Ontmoetingskerk heten vanaf nu: 'Het
Luisterbankje' In de vakantieperiode bent u
welkom voor een praatje, een kaarsje of even
rust op dinsdag van 10:00 uur - 11:30 uur. Vanaf
september weer op ma, di en do.

Op vakanlie in de
Cenakelkerk

Ontdek deze zomer de verhalen van de
Cenakelkerk tijdens twee bijzondere
vieringen. Op zondag 24 juli vertelt Johannes
over zijn visioen van de hemelse stad
Jerusalem, weerspiegeld in de architectuur
van de kerk. Op zondag 7 augustus neemt de
apostel Barnabas je mee langs de
muurschilderingen met hoogtepunten van
zijn reizen met de apostel Paulus. Beide
vakantievieringen beginnen om 11.00 uur.
Ook buiten deze vieringen kan je de kerk van
binnen bekijken en nog meer verhalen horen
via de beschikbare audiotour.

Do/vr/za/zo 14.00-16.30 unr.
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Parochiebedevaart
naar Kevelaer

Elk jaar, in de Rozenkransmaand oktober, gaan
we vanuit onze parochie op bedevaart naar
Kevelaer. Ook dit jaar hebben we plannen om
naar deze bedevaartplaats te gaan. Meld je
daarom zo snel :

mogelijk aan!

Al sinds 1642 wordt in
deze plaats een
wonderbaarlijk
genadebeeld van de
Maagd Maria vereerd.
Dit beeld staat bekend als
de ‘Consolatrix
Afflictorunt, ofwel de
‘Troosteres der bedroefden’
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze
naar Geldern en bad op een kruispunt bij een kruis langs de weg.
Hij hoorde drie keer een oproep van Maria om hier een kapel te
bouwen. Busman was arm, maar de kapel
kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel
en ook de eerste genezingen lieten niet
lang op zich wachten. In 1647 erkende de
Kerk acht van deze genezingen als
wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke
stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de
Genadekapel gebouwd Ook werd er een

- bedevaartkerk
gebouwd.
In de negentiende eeuw werd de grote
Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek
werd verheven.

De bedevaart naar Kevelaer wordt weliswaar
vanuit onze parochie georganiseerd, maar
ook mensen van buiten de parochie die
graag mee willen gaan, zijn van harte
welkom.

Praktische info

De bus vertrekt vanaf de
Lourdeskerk en rijdt via de
Kruispuntkerk naar Malden,
waar ook parochianen
kunnen opstappen.

Om 14.00 uur vieren we de
Eucharistie. Leden van ons
pastoraal team zullen daarin
voorgaan.

Na de viering staan koffie en
gebak klaar in restaurant
Goldener Swan.

Daarna is er tijd om gewoon
wat rond te wandelen in
Kevelaer, een rustig plekje op
te zoeken om nog wat te
bidden of een kaarsje op te
steken.

Om 17.00 uur is de
Vesperviering, het Lof, in de

Kaarsenkapel.

We sluiten het bezoek aan
Kevelaer af met een
gezamenlijk driegangendiner
in bovengenoemd restaurant,
waarna de bus rond 19.30 uur
terugrijdt naar Nijmegen,
weer via Malden en de
Kruispuntkerk. Rond 20:30
uur komen we weer aan bij de
Lourdeskerk.

Het streven is om de kosten
niet hoger te laten zijn dan +
€55,-.

We willen graag op korte
termijn inventariseren hoe
groot de belangstelling is. Zo
kunnen we zo snel mogelijk
informeren welke
mogelijkheden er in Kevelaer
nog zijn en kunnen we een
bus reserveren.




Pelgrimsreis naar
het Heilig Land

Vanuit onze parochie willen we van 1 tot 8 maart
2023 - aan het begin van de Veertigdagentijd - een

pelgrimage maken naar het Heilig Land. Praktische info
Geen vakantiereis, wel de ultieme gelegenheid om
samen met medeparochianen op pad te gaan en je
geloof te verdiepen. We bezoeken de beroemde plekken
waar Jezus zijn voetstappen heeft gezet. Plekken
waarover je zo vaak hoorde uit de Schrift, maar
waarvan je niet vermoedde ze ooit met eigen voeten te
betreden. We vieren iedere dag de eucharistie.

Pastor Herwi Rikhof organiseert
deze reis in samenwerking met een
professionele reisorganisatie. De
kosten zijn €1.650,- all-in.
Opgeven voor de pelgrimage kan
via e-mail:
locatielandstichting@h3eenheid.nl

1 maart 5 maart

Vertrek vanaf Schiphol naar Ben Goerion Airport en Ochtend: Ein Karem, de geboorteplaats van Johannes de
vandaar tocht naar Nazareth, waar we verblijven in het Doper. Middag: Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus.
klooster van de Zusters van Nazareth.

6 maart
2 maart Bezoek aan de Hof van Olijven met uitzicht op de
Ochtend: bezoek aan Nazareth. Middag: naar de berg Tempelberg en bezoek aan de Sionsberg met o.a. de Zaal
Tabor en naar Cana. van het Laatste Avondmaal.
3 maart 7 maart
Het meer van Genesareth of Tiberias: de berg van de Vroeg in de ochtend lopen we de kruisweg en vieren we
zaligsprekingen; de plek van de wonderbare de eucharistie in de H. Grafkerk; later die dag bezoeken
broodvermenigvuldiging en Cafarnaum . we de Oude Stad en in de middag staat een bezoek aan
Yad Vashem op het programma.

4 maart
Reis naar het zuiden: de Jordaan waar Jezus gedoopt is, 8 maart
naar de berg van de bekoring, naar de Dode Zee. Avond  Onderweg van Jerusalem naar het vliegveld bezoek aan

aankormnst in Jerusalem, waar we verblijven in het een kruisvaderskapel (klooster) op de plek die
klooster van de Zusters van de Rozenkrans op verbonden is met de Emmaiisgangers.
loopafstand van de Oude Stad.
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Veerkracht

column
Cara Valk

De zon schijnt, hoge kinderstemmen verwaaien in de wind. Met
alle leven dat er in hen is springen de kleintjes — hun armen
omhoog zwaaiend - de lucht in. Rond de trampoline van Sint
Walrick staan een paar oudere meisjes. Hun ogen waakzaam
gericht op de jongsten. Soms zeggen ze iets, hun taal kan ik niet
verstaan. Opeens breekt de kleinste jongen op het veerdoek in
huilen uit. Een meisje tilt hem met zachte hand bij zich.
Ontroostbaar lijkt hij.

Als soldaten de grond waarop je geboren bent, het huis waar je je
geborgen voelde vernietigen, waar moet je dan heen? Waar kun
je schuilen? De kinderen uit Oekraine proberen te spelen in de
veiligheid van ons land. Maar gevangen in het verdriet van hun
moeders, in het gemis van hun vaders, breekt hun
hartverscheurende pijn soms naar buiten. De oorlog vernielt niet
alleen huis en haard, hun geboortegrond, maar ook hun
innerlijke grond die nog maar net groeiende was in hun
kinderleven thuis.

De oorlog verspreidt zich inmiddels als een giftig mycelium over
onze aarde en komt tevoorschijn als voedseltekorten, een vuile
strijd om gas en olie in Afrika, oplaaiend machtsvertoon in de
Zuid-Chinese Zee en de wrange tegenstellingen om
opvangplaatsen- wie krijgen de beste plekken? Oekrainers,
Afghanen, Afrikanen?

De hoop van de moeders en kinderen dat ze spoedig weer terug
zouden kunnen keren, vervliegt met elke nieuwe raket die inslaat.
Hoe verzamel je dan kracht om verder te gaan in een onbekend
land, op vreemde grond? Misschien vind je hierop nooit een
antwoord, misschien blijft het antwoord verscholen in het leven
zelf. Hetleven dat je gegeven is en dat jou uitnodigt om mee te
veren, net zo lang tot je weer grond voelt.

De kleinste jongen is stil geworden. Behoedzaam klimt hij op de
trampoline. Hij springt opnieuw, armpjes omhoog!
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Op de koffie bij...

Mathilda
Struike

Door een speling van het lot kwam Mathilda
Struike bij onze parochie terecht, waar ze zich
nu al meer dan 30 jaar actief voor inzet.
Vanzelfsprekend is dat allerminst. Het had heel
anders kunnen lopen.

Wie in de Groenestraatkerk komt, heeft grote
kans om jou tegen te komen. Wat doe je allemaal
voor de parochie?

"Ach, van alles. Ik ben lector, ik druk de boekjes
voor de Lourdes- en Groenestraatkerk en als de
koster er niet is, spring ik bij. Maar als ik hier
ben, hoor ik ook vaak: 'Och Mathilda, wil jij dat
even doen?' Nou, dan doet Mathilda dat”

Dat ligt niet voor de hand, want je woont in
Beuningen.

"Ja. Mijn man komt van de St. Jacobslaan, maar
we zijn in Beuningen gaan wonen na ons
trouwen. Ik kwam uit Almelo. Ik heb mijn man

"Ik heb hel meleen in
de smiezen als eriels
niel goed verloopt"

ontmoet op vakantie. Toen wij trouwden hebben
we gekeken waar we zouden gaan wonen. Ik
kreeg makkelijker een baan in Nijmegen dan
Henk in Twente. Dus toen ben ik deze kant op
gekomen."

Hoe kwam je dan in deze parochie terecht?
"Toen onze dochter geboren was, stuurden we
een kaartje naar de parochie in Beuningen. Er
kwam geen reactie. Henk kende pastoor Jansen
nog van de Lourdeskerk, dus hij heeft hem toen
gevraagd onze dochter te dopen.”

Van het een kwam het ander. Mathilda ging zich
bezighouden met gezinsdiensten, werkgroepen
met kinderen, en ze zat 12 jaar in de
parochieraad. Dat zou allemaal niet gebeurd zijn
als de toenmalige pastoor van Beuningen wel
had gereageerd op het geboortekaartje.

Heb oog voor kleine zaken, zegt ze. "Ik ben
kapper. Nou, dan moet je wel oog voor detail
hebben. Als ik lector ben, heb ik het meteen in
de smiezen als er iets niet helemaal loopt zoals
het moet. Als ik de pastoor zie kijken alsof er iets
mis is, dan heb ik al ingegrepen”

Wat betekent geloof voor jou?

"Het geloof is mij van jongs af ingegeven. Mijn
moeder woont nog in Almelo. Ze brandt elke
dag een kaarsje in de Mariagrot die mijn vader
zelf gemetseld heeft met de keien die hij vond
als stratenmaker. Als iemand een probleem
heeft, brand ik kaarsjes bij Maria. Dan kunnen
we verder. Het geloof biedt houvast. Linksom of
rechtsom, het komt altijd wel goed”

— Martin Lange
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In onze parochie zijn overleden

27april  Engelien Welle-Heiligers (92) Ontmoetingskerk
0p 28 april  Hans van der Spek (79) Cenakelkerk
29 april Hans Eggenhuizen (82) Ontmoetingskerk
30 april Henk Siero (91) Ontmoetingskerk
we 26 mei Annie Nillissen-Arts (98) H. Antonius Abtkerk
1 juni Truus Wouters-Riep (86) Groenestraatkerk

5 juni Diny Becks-van Gisteren (85) Ontmoetingskerk
e n 6 juni Lenie Pieters—-van Drie (93) Ontmoetingskerk
14 juni Roos Jaegers-Havenith (81) H. Antonius Abtkerk

20 juni Mia Verweij-Hubers (84) H. Antonius Abtkerk
20 juni Paul Lebens (94) OLV v Lourdeskerk

Klopper & Kramer

Jitvaartcentrum Qud-Mariénboom

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa OQud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



0.L.V. van Lourdeskerk

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@hzeenheid.nl; www.hzeenheid.nl
Secretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL 82 INGB 0008 9554 27

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting; LocatieLandstichting@hzeenheid nl; www.h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9:30-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-108 961 07

Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11 Doordeweekse mis: di en vr 9:00 uur Kerk open voor gebed: wo 11:00-12:00 uur, met
om 11:30 uur Schriftlezing gevolgd door een korte meditatie. Voor bezichtiging: do t/m zo 14:00-16:30 uur.

Groenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; LocatieGroenestraat@h3seenheid nl; www.hzeenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 53 INCB 00010222 22 Overige betalingen: NL 82 INCB 0008 9554 27
Doordeweekse mis: maen vr 9:00 uur. Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10:00-17:00 uur.

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen; LocatieHatert@hzeenheid_nl; www h3eenheid nl
Secretariaat: 024-351 0855, di en vrvan 10:00-12:00 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 28 RABO 0119 4005 37 of NL 75 INGB 0000 9296 76

Overige betalingen: NL 55 RABO 0119 4012 15 Doordeweekse mis: di 9:00 uur.

0.L.V. van het H. Hartkerk

Oude Kleefsebaan 123a, 6572 AK Berg en Dal; Locatielandstichting@h3zeenheid nl; www hzeenheid nl
Secretariaat: 024-322 2165, Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting, ma t/m vr 9:30-12:30 uur
Voor dringende zaken: 06-108 961 07 Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11

Doordeweekse mis: do 9:30 uur.

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid nl: www.hzeenheid nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9:00-12:00 uur (b.g.g. 024-35536 30).

Voor dringende zaken: 06-127 239 21

Bank: NL 18 RABO 0131 6014 74 Doordeweekse mis: wo 9:00 uur.
Mariakapel: dagelijks geopend 9:00-17:00 uur,

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen; Secretariaat@ontmoetingskerk. net; www.ontmoetingskerk net

Secretariaat: vr 9:00-12:00 uur, 024-344 1446 (via dit nummer wordt u voor dringende zaken doorverwezen)
De kerk is open deze zomer:

di10:00-11.30 uur voor Het luisterbankje

w0 14:00-16:00 uur:afwisselend Inloop rouw en verlies en Zomerprogramma Vrij zijn

vr10:00-11:30 uur Aanloop en Voedselbank

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen; sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein nl; www.kerkbrakkenstein nl
Parochianen uit de wijk Brakkenstein kerken hier veelal Receptie van het klooster: 024-355 8029,

ma t/mvr 9:00-12:00 uur. Kerk open dagelijks 9:00-12:00 en 15:00-16:00 uur.
31D



Elke zondag zijn er minder bezoekers in de kerk. Buiten ‘Kwaak’, groet Kik verlegen, ‘Ik ben op kwaakantie, kan

schijnt de zon. Kinderen spelen op straat. Kikker weet ik hier kwaakamperen?’ ‘Natuurlijk,” zegt mevrouw Pad,
wat dat betekent: zomer! De mensen zijn vrij en gaan ‘Drie personen?’‘Nee,” antwoordt Kik, ‘Alleen ik, Kik'.

op vakantie. Dat moet ik 66k doen, denkt Kikker, naar De pad wijst naar iets achter Kik ... ‘Enne, je reisgenoten
een weiland ver weg ... vieemde kikkers ontmoeten ... dan?’ Kik kijkt om. Uit het gras piepen twee muizen-

Op naar de Paddenpoel van boer Groeneveld! Hij pakt snuitjes. ‘Kiekeboe! Verrassing!!” roepen ze. Kik zucht.
zijn zwembroek en zonnehoed en springt ervandoor. Hij wilde vreemde kikkers ontmoeten, nu wordt hij

De reis voert langs landweggetjes (uitkijken!), sloten, geknuffeld door zijn bekende vriendjes. Juffrouw Pad
akkers (niet verdwalen!) en koeien. Na een paar uur dribbelt voor hen uit. Ze wijst naar een holte tussen

ruikt Kikker de heerlijke geur van water en wuivend riet.  het riet. ‘Is dit geen fijn plekje, aan het water?’ Maar
Er komt iemand op hem afdribbelen. ‘Bonjour! Welkém  de muizen willen in de schuur kamperen. Kik glimlacht
in Pas-de-Poule!” zegt de gastvrouw. Kik is verbaasd, ze ~ breed. Hij blijft hier bij de Paddenpoel. Ha! Nu kan hij
Ziet er anders uit dan hijzelf. Ze heeft een bruine kleur, / juf'frouw Pad toch wat beter leren kennen...

mooie bultjes over haar hele liff, \Nw\\ .. = f YA VP,
en prachtige ogen. AR AR IR b 7)) Pas q’e.'Paq)( /

;V

2( ) "Dag vriendelijke vreemde, "Dag vriendelijke vreemde,
r D 6 ik spreek je taal niet vioeiend, wees welkom in mijn land. <, ’r
maar kom vakahtie vieren,  Wat erg dat je moest viuchten.
Jouw lahd vind ik zo boeiend. Wil je eerst een boterham?
Kunnen wi hier logeren, Hier mag Je veilig wonen . QM
zeg voor een week of twee? al is jouw hart Nog daar. ) {8
We zullen woordjes leren Je moet op krachten komen,
en helpen met alles meel” wie weet voor hoeveel jaar’

Als mens elkaar ontmoeten
is iets wat Nooit verveelt.
Je weet ol bij het groeten:

Een heel eind buiten het kamp zette
Mozes een tent op. Die tent Noemde hij
‘de Tent om de Heer te ontmoeten

Ledereen die iets aan de Heer wilde vragen, = 4
9ing Naar die tent buiten het kamp. Q

Exodus 33,7 #%j/%; i @R .

'Feksfen Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



