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Svetlana Pinksteren  Wel bezieling
Dirigent met Wat vieren we ook maar geen brede
Russiche roots alweer? volkskerk meer




Inhoud

Drieklank 2
mei/juni 2022

Dirigent Svetlana
van Wielink over
muziek en geloof

Van volkskerk naar
een geinspireerde
gemeenschap

Verder

Pastoraal woord
4 Samen
6 Nieuws en info
12 Vieringenoverzicht
18  Agenda

16

Vijf vragen over
Pinksteren

2 4

Op de koffie bij
parochiaan
Suzanne
Bernhardt

20 Column / Lezingenrooster
22  Inmemoriam /
Op weg gegaan
23  Contactgegevens
24  Kinderpagina



Het einde van de Paastijd
nadert. De kerk viert 50
dagen lang het Paasfeest.

De Paastijd duurt zeven weken. Daarmee is
Pasen het belangrijkste en grootste feest van
de christenheid. De liturgische gewaden
hebben in die tijd de feestelijke kleur wit. Het
is duidelijk dat het feest nog aan de gang is. En
elke viering brandt de paaskaars.

Ondanks al die verwijzingen naar het
paasfeest, lijkt de sfeer van Pasen al gauw ‘in te
zakkern. Je moet al een trouwe
kerkganger/-ster zijn om het verschil op te
kunnen merken.

Gelukkig heeft de kerk nog een echte
‘uitsmijter’ aan het einde van de paastijd. Op
de vijftigste dag vieren we namelijk
Pinksteren. Als je er goed over nadenkt is het
mooi dat na Jezus’ terugkeer naar de hemel
God de Vader en God de Zoon ons hun heilige
Geest gezonden hebben. Natuurlijk gaan we na
Pinksteren weer door met de gewone tijd door
het jaar. Maar we zijn wel gesterkt door de
heilige Geest.

De heilige Geest wil ons met zijn komst
bemoedigen, niet voor een korte tijd maar
voor altijd, door alle generaties heen. En Hij
komt ook niet voor een paar mensen of alleen
de twaalf apostelen: in de Handelingen van de
Apostelen lezen we dat op de dag van
Pinksteren allen bijeen waren. Dat zie je in de
traditie ook op de pinkstericonen, daar is
naast de twaalf apostelen ook altijd Maria
afgebeeld. Zij staat symbool voor allen die
samen met de apostelen bijeen waren. De
heilige Geest komt en verrijkt allen met zijn
gaven.

Op de dag van Pinksteren ontstaat de kerk.
Want op die dag waren allen die in Jezus
geloofden bijeen. Op die dag werden de eerste
christenen gedoopt. Het Doopsel en het
Vormsel — de komst van de heilige Geest —
waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zo kon de jonge kerk beginnen aan de eeuwen
van haar bestaan. Zij ging de gewone tijd in.
Na Pinksteren gaan ook wij de tijd door het
jaar in. We leven ons gewone leven. Maar we
doen dat wel als christenen, als mensen over
wie de heilige Geest neergedaald is. Laten we
de gaven van de heilige Geest aannemen. Dan
kunnen we de gewone tijd maken tot een tijd
die vervuld is van God, een tijd waarin
mensen streven naar vrede en gerechtigheid.

Kent u het rijtje van de zeven gaven van de
heilige Geest nog?:
1- wijsheid

2- inzicht

3-raad

4~ sterkte

5- kennis

6- vroomheid

7- ontzag voor God
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¥ Samen

Nepnieuws en straatinterviews

Na twee jaar corona kon het eind maart gelukkig
weer: het Jongerentheaterweekend in de
Ontmoetingskerk.

Zaterdagochtend was er alleen nog maar het
Bijbelverhaal over de profeet Elia, alvast
verdeeld in een aantal scenes. In de loop van
zaterdag en zondag maakten 35 jongeren er
samen met hun workshopleiders een mooi en
actueel theaterstuk over. Natuurlijk was er
tussen de werkzaamheden en de repetities door
tijd om te kletsen, te eten en feest te vieren.

Zondagmiddag zag het publiek in de kerkzaal in
een schitterend decor een voorstelling vol
nepnieuws en met straatinterviews. De spelers
wisten haarscherp scheve machtsverhoudingen
en geweld, maar ook de ontroering van God in
de zachte bries neer te zetten. De muziek door
zangers en een band versterkte alle emoties,
waardoor op het eind vol overtuiging klonk:
“Go like Eliah - blijf staan voor wat je gelooft,
accepteer hulp, kaart onrecht aan en bovenal
laat je raken door de zachte bries...”

Volgende maand is de voorstelling te bekijken op
onze site ontmoetingskerk net.

— pastor Joska van der Meer




De Lourdeskerk in Nijmegen blijft langer open.
Dat heeft het parochiebestuur besloten. Het
bestuur komt daarmee tegemoet aan
parochianen die
nog graag het
100-jarig bestaan
van de kerk in juni
2025 willen vieren.
Voorwaarde is wel
dat er genoeg
vrijwilligers zijn
om de kerk open te
houden. De
vieringen worden
beperkt tot eens
per maand en
uitvaarten.

De sluiting van de
Lourdeskerk en de Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hartkerk in Berg en Dal was in februari
aangekondigd. Nu is het besluit officieel
genomen.

De kerk in Berg en Dal gaat per 1januari 2023
dicht. Het parochiebestuur belooft zich in te
spannen voor een nieuwe kapel in Berg en
Dal, of een andere ruimte om vieringen te
houden.

Ook wil het bestuur zijn best doen om de
Lourdesgrot en de Hof van Heden te
behouden. Deze moestuin, die een belangrijke
functie heeft in de wijk, zou dan door een
stichting beheerd moeten worden. De
bisschop zal zich nu over de kerksluitingen
buigen.
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Nieuws en info

Er is lang naar uitgekeken,
maar dit weekend gaat het
gebeuren: de Nijmeegse
priester en hoogleraar Titus
Brandsma wordt op zondag 15
mei in Rome heiligverklaard.
De viering vanuit het Vaticaan
wordt live uitgezonden door
KRO-NCRV. Tijdens zijn leven
waarschuwde de karmeliet
voor het opkomend nazisme. In 1942 werd hij
in concentratiekamp Dachau gemarteld en
met om het leven gebracht.

De Nederlandse bisschoppen en de
Nederlandse provincie van de Karmelorde
hebben een speciaal tijdschrift over Titus
Brandsma laten maken. Geinteresseerden
kunnen het blad gratis aanvragen bij het
bisdom Den Bosch:
communicatie@bisdomdenbosch.nl

Op zaterdag 26 maart heeft de gemeenschap
rond de Antonius Abtkerk te Malden afscheid
genomen van Wiljanne Hemels-Meijs als
locatiecodrdinator. Jos Verstegen en Cor de
Jager van het parochiebestuur hebben haar
bedankt voor haar inzet. Ze zeiden bljj te zijn
dat Wiljanne haar werkzaamheden als
vrijwilliger voort wil zetten.




Palmpasenstokken

In de Ontmoetingskerk,
de Cenakelkerk en de
Lourdeskerk hebben
kinderen Palmpasen
gevierd. Ze maakten
samen Palmpasenstok-
ken. In Dukenburg gingen
de kinderen in een
vrolijke optocht naar
twee woonvoorzieningen
voor ouderen.

b Klopper & Kramer

Uitvaartcentrum Qud-Mariénboom

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Qud-Mariénboom

Groesheekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



“Byzantijnse gezangen
geven een gevoel van
mystiek, ze gaan je
verstand te boven”




“Ik geloof dat

het goed komt”

Het leven van Svetlana van Wielink staat in het teken van muziek.
Opgeleid in de Russische muzikale traditie is ze nu dirigent
van onder andere twee koren in onze parochie. Ze vertelt wat

muziek betekent voor haar en haar geloof.

Svetlana groeide op in
Sint-Petersburg. Ze speelde al
jong piano en volgde later een
opleiding zang en koordirectie
aan het conservatorium. Al
tijdens die studie dirigeerde ze
kerkkoren. Haar pad leidde
uiteindelijk naar Nederland. Ze
ontmoette haar man Jakob en nu
woont ze hier alweer vijftien
jaar. Dat was wennen in het
begin. “Ik sprak de taal
natuurlijk nog niet en de
Nederlandse omgangscultuur is
anders dan de Russische. Maar
ik wilde graag aan de slag. Het
Ceciliakoor van de Lourdeskerk
zocht een dirigent en ik meldde
me, aangemoedigd door
vrienden. Dat was spannend, ik
dirigeerde op proef een
repetitie. En merkte toen dat
hoewel ik nog amper
Nederlands sprak, ik wel op
andere manieren duidelijk kon
maken wat ik graag wilde. Het
klikte wederzijds en ik ben nog
steeds hun dirigent. Het
Ceciliakoor zingt vooral bij
uitvaarten. Daarnaast leid ik het
Gemengd koor, dat in de gewone

liturgie zingt. Beide koren
komen ook in de
Groenestraatkerk.”

Verbonden met elkaar

Je had waarschijnlijk al de nodige
ervaring als dirigent? “Zeker, in
Sint-Petersbrug had ik al koren
geleid. Maar dat waren koren
met professionele zangers. Dan
kun je als dirigent echt eisen

“Ook zonder taal
kan ik overbrengen
wat ik graag wil”

stellen: ik wil dat jullie het zo en
zo zingen. In de koren hier
zingen vrijwilligers, en dan
werkt zo'n houding niet. We
moeten niks, we zingen omdat
we het fijn vinden, zo werd me
duidelijk gemaakt. Dat was wel
een leermoment. Maar het was
niet erg, want ook amateurs
willen echt wel een mooi
resultaat bereiken. Daarin

vonden we elkaar. Het is feitelijk
de kunst van dirigeren: goed
luisteren, je eigen visie
overbrengen en daarmee
mensen geleidelijk meenemen
naar hoe het kan en ook moet
klinken. Ik heb zo in de loop der
jaren een heel persoonlijke band
kunnen opbouwen met veel
zangers. Ik werk ook al jaren
heel goed samen met organist
Ans Rademaker.

Tradities in muziek

Svetlana is tevens dirigent van
het Arnhems Slavisch Koor en
van het Nijmeegs Byzantijns
Koor. Ze heeft dus de traditie
waaruit ze stamt niet losgelaten.
“Nee, zeker niet. Het Arnhems
Slavisch Koor is gericht op
concerten en zingt
Russisch-orthodoxe kerkmuziek
en daarnaast profane muziek.
Het Nijmeegs Byzantijns koor
zingt maandelijks in de Titus
Brandsma Gedachteniskerk bij
liturgische vieringen volgens de
Slavisch-Byzantijnse ritus. Die
Byzantijnse liturgie is een vorm
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vn den Bergh

opticiens —audiciéns: -optometrist

Hatertseweg 825 —Nijmegen -024 350 2814
www.vandenberghopticiens.nl

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij

Vo
ceUne

natuursteen
Tarweweg 15 E info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
6534 AM gvanleeuwe-natuursteen.nl
Nijmegen I 024 3774776

fi'- aaf gezocht

Vind je het leuk om af en toe
foto's te maken? Dan zijn wij op
zoek naar jou. Mail naar
communicatie@h3eenheid.nl



“Ik leg als dirigent ook
altijd het accent op de
teksten die we zingen”

die ook in de katholieke kerk
wordt gebruikt. Mijn man Jakob
zingt in dit koor”

De stap naar koren in de
katholieke kerk was dus niet zo
groot? “Nee, eigenlijk niet, want
ik had tijdens mijn conserva-
toriumopleiding al kennis
gemaakt met de katholieke
muziektraditie en die spreekt mij
aan. Mijn kerkkoren zingen ook

in het Latijn, een andere litur-
gietaal in de katholieke kerk.”

Geloof beleven via muziek
Met het oog op ons gesprek
vroeg Svetlana in het Gemengd
koor naar wat mensen motiveert
om te zingen. “De leden
noemden eigenlijk unaniem hun
geloof, het plezier in muziek
maken en de verbinding die zo
ontstaat. Dat geldt ook voor mij.
Zingen doe je vanuit je ziel en zo
voel je je geloof. Ik ben daarom
ook sterk gericht op de teksten
van de liederen. Hoe moet je die
interpreteren, wat zingen we nu
eigenlijk precies. Pas als je dat
weet, kun je ze goed zingen. Dat
geldt ook voor Latijnse liederen.
Ik merkte dat mensen die soms

al jaren zongen, maar niet wisten
wat de teksten betekenen. Van de
Byzantijnse gezangen hebben de
koorleden de vertalingen.
Hoewel die muziek ook zonder
dat je de betekenis kent al een
sterk gevoel geeft van mystiek.
In wezen verschillen alle koren
niet van elkaar: de culturen zijn
verschillend, maar we zijn
onderdeel van een wereldkerk
en delen de basis: ons geloof”

Verdriet en hoop

‘We ontkomen er in ons gesprek
niet aan: de oorlog in Oekraine.
Svetlana wil er niet veel over
kwijt. “Wat kan ik zeggen, het is
verschrikkelijk. Ik heb nog
contact met mensen in Rusland,
maar zij moeten voorzichtig zijn
met hun woorden. Hier in mijn
omgeving kende ik al mensen uit
Oekraine met wie ik heel goed
blijf omgaan. Zij kijken mij
gelukkig niet aan op wat daar
gebeurt. Ik ben me er wel weer
van bewust hoe vrij we hier zijn’

y

Verdriet is er ook dichter bij huis.

Het bericht van de voorgenomen

sluiting van de Lourdeskerk is
hard aangekomen. Maar
Svetlana is niet pessimistisch.
“Het doet pijn, maar ik vertrouw
op de kracht van onze
geloofstraditie en op de kracht
van samen zingen. Dat straalt uit
en dan vinden we hoe dan ook
een weg om door te gaan.”

— Brigitte van Dam

foto's: Paul ten Broeke
TBFotografie
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zai4mei Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk

zo1smei  Groenestraatkerk
O.L.V.vh H. Hartkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
O.LV.v Lourdeskerk

za2zimei Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk

zozzmei Groenestraatkerk
O.LV.vh H. Hartkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
0.L.V.v Lourdeskerk

woz2smei Cenakelkerk
Kruispuntkerk
H. Antonius Abtkerk
do26mei O.LV.vhH. Hartkerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
H. Martinuskerk Katw

za28mei Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk

zo29mei Groenestraatkerk
O.LV.vh H. Hartkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
O.LV.v Lourdeskerk

za4jun  Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
H. Antonius Abtkerk
zo5jun Groenestraatkerk
O.L.V.vh H. Hartkerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
O.L.V.v Lourdeskerk

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:30

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:30

17:00
17:30
19:00
10:30
10:30
m:00
12:00

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:30
11:00
11:00
11:30

17:00
17:30
18:30
19:00
10:00
10:30
10:30
11:.00
1n:30

Eucharistie
Eucharistie

W. &C.viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

1e h. Communie
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
W. &C. viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

W. &C.viering
Eucharistie
Eucharistie

1e h. Communie

Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Pinksteren
Oecumenisch
Pinksteren
Pinksteren

H. Rikhof

EY.Awayevu & T. Versteegen
T.van Kraay & . Keizers
].Grubben

EY.Awayevu & T. Versteegen
G. Peters

H. Rikhof

G. van Hoof &J. van der Meer
J.Grubben & H. Welling

H. Rikhof

EY.Awayevu & ). van der Meer
].Grubben

J.van Banning

P. Menting

F. Bomers

H. Rikhof

J.Grubben

E.Y. Awayevu & ). van der Meer

H. Rikhof

1. Grubben

].GCeelen

].Ceelen

A. deJong & W. Koopmans
H. Rikhof

leden pastoraal team

H. Rikhof

F. Kuster

A.de]Jong &R. Brans
J.Grubben

E.Y. Awayevu

P. Menting

H. Rikhof

A.deJong &R.Brans

]. Grubben & H. Welling

H. Rikhof

). Grubben & P. Menting

G. van Hoof & C. Voskuilen
J.van Banning

). Grubben & P. Menting

G. Scholten

Ds. W, Swob & C. Voskuilen
H. Rikhof

C. Peters

Aubadegroep
Gemengd koor
Taborkoor

Kinderkoor
Kinderkoor

Kruispuntkoor
Jongerenkoor

Gemengd koor
Gemengd koor

Gregoriaanskoor
Jokolo

Aubadegroep
Taborkoor
samenzang

Samenzangkoor
Cantodoro
Basta

Mediorenkoor
Kinderkoor

cantor Gerrit Vos
Encore

Gemengd koor
Cantorij & Joy

Gemengd koor
Celegenheidskoor




maéjun  Cenakelkerk 11:00 2e Pinksterdag
za1ijun Cenakelkerk 17:00 Eucharistie
Kruispuntkerk 17:30 Eucharistie
Ontmoetingskerk 18:30 Vormselviering
H. Antonius Abtkerk 19:00 Eucharistie
zo12jun  O.LV.vhH. Hartkerk 10:30 Parochiefeest
za18jun  Cenakelkerk 17:00 W. &C. viering
Kruispuntkerk 17:30 Eucharistie
Ontmoetingskerk 18:30 Eucharistie
H. Antonius Abtkerk 19:00 Eucharistie
zo19jun  Groenestraatkerk  10:00 Eucharistie
O.LV.vh H. Hartkerk 10:30 W. & C.viering
Cenakelkerk 11:00 W. & C. viering
Ontmoetingskerk 11:00 Eucharistie
O.LV.vlourdeskerk 11:30 Eucharistie
za2sjun  Cenakelkerk 17:00 Eucharistie
Kruispuntkerk 17:30 Eucharistie
Ontmoetingskerk 18:30 W. & C, viering
H. Antonius Abtkerk 19:00 Eucharistie
zo26jun  Groenestraatkerk 10:00 Eucharistie
O.L.V.vh H. Hartkerk 10:30 Eucharistie
Cenakelkerk 11:00 Eucharistie
Ontmoetingskerk 11:00 W. & C. viering
O.LV.vLlourdeskerk 11:30 W. &C. viering
maandag Groenestraatkerk 09:00 Eucharistie
dinsdag  Cenakelkerk 09:00 Eucharistie
Kruispuntkerk 09:00 Eucharistie
woensdag Antonius Abtkerk 09:00 Eucharistie
Ontmoetingskerk 09:00
donderdag O.L.\V.vh H.Hartkerk 09:30 Eucharistie
vrijdag Cenakelkerk 09:00 Eucharistie
Groenestraatkerk 09:00 Eucharistie

H. Rikhof

H. Rikhof

F. Kuster

T.Lamers &]. van der Meer
]. van Banning

Pastoraal team

M. de Groot

].Grubben

E.Y. Awayevu & T, Versteegen
F. Kuster

C. Peters

P.Menting

M. de Groot

E.Y. Awayevu & T. Versteegen
). Grubben &H. Welling

H. Rikhof

E.Y. Awayevu

R.Brans & C. Voskuilen
J.van Banning

E.Y. Awayevu

F. Bomers

H. Rikhof

R.Brans & C. Voskuilen
P.Menting

Samenzang

jongerenkoor

Kruispuntkoor
Jongerenkoor

Ernst & Van Heumen
Taborkoor

Mediorenkoor
Gelegenheidskoor

Aubadegroep
Gemegnd koor
Basta

Gregoriaanskoor
Jokolo

In de Cenakelkerk is er elke zondag
tijdens de viering een
Kindernevendienst.

In de Lourdeskerk is er op 15 mei een
Gezinsdienst en op 29 mei wordt de
Eerste Heilige Communie gevierd.

In de Ontmoetingskerk wordt op 15
mei de Eerste Heilige Communie

gevierd.
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vragen

Dit jaar vieren we Pinksteren op
zondag 5 juni. Het is een hoogfeest,
een van de drie grootste feesten in
het christendom. Toch roept het
feest van Pinksteren ook vragen op.

Vieren we Pinksteren
altijd op 5 juni?

Het hoogfeest van Pinksteren wordt niet
op een vaste datum gevierd zoals dat bij
Kerstmis het geval is. Dit feest vindt
plaats op de vijftigste dag na Pasen. Met
andere woorden: het wordt altijd op een
zondag gevierd en de datum richt zich
naar de zondag van Pasen.

p 3O

e D

i

Wat vieren we met
Pinksteren?

Met Pinksteren gedenken we dat de
heilige Geest gekomen is. Hij heeft de
apostelen en de andere trouwe vrienden
van Jezus in vuur en vlam gezet voor het
geloof in Christus. Op dat moment is de
kerk ontstaan en zijn de apostelen gaan
getuigen van Jezus, dat Hij de Zoon van
God is en dat God Hem uit de dood heeft
doen opstaan. De vlammende rede van
de apostelen heeft veel mensen tot het
geloof gebracht, waarna ze zich lieten
dopen.
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Waar komt de naam
Pinksteren vandaan?

De eerste mensen die in Jezus geloofden
waren joden. Zij gebruikten de kalender
van het jodendom. Op de vijftigste dag na
Pesach wordt daar het Wekenfeest
(Hebreeuws Sjavoeot) gevierd. In het
Grieks heet de 50e dag Pentekoste, daar
komt de naam ‘Pinksteren’ vandaan.

Op het joodse Wekenfeest worden de
eerste vruchten van de oogst aan God
aangeboden. De christenen hebben die
‘vijftigste dag’ behouden. Ze vieren dan
niet de eerste vruchten, maar als het
ware de eerste toetredingen tot de kerk.

Is er een Tweede
Pinksterdag?

In Nederland kennen we naast de Tweede
Kerstdag en de Tweede Paasdag ook een
Tweede Pinksterdag. Maar in de
wereldwijde, liturgische kalender van de
katholieke kerk komt hij niet voor. Toch
blijft het een bijzondere dag, waarop
sinds 2018 de gedachtenis aan Maria, de
Moeder van de Kerk, gevierd wordt.

Zijn er speciale
gebruiken met
Pinksteren?

In de paaswake wordt er een nieuwe
paaskaars ontstoken. In de paastijd staat
de paaskaars op het priesterkoor en
brandt bij elke viering in de kerk.
Pinksteren is de laatste dag van de
paastijd. Aan het einde van de viering
van Pinksteren wordt de paaskaars
gedoofd. Na de viering wordt de
paaskaars van het priesterkoor
verwijderd en brandt alleen nog bij
uitvaarten en speciale vieringen als het
Doopsel, het Vormsel en de inzegening
van een huwelijk.

Missionarissen

Traditiegetrouw wordt in het weekend van
Pinksteren tijdens alle vieringen een extra
collecte geouden voor de Nederlandse
missionarissen en missiewerkers.

Missionarissen werken - gelnspireerd door hun
geloof - aan een wereld waarin ieder mens telt.
Ze proberen kwetsbare mensen een beter leven
en een mooiere toekomst te geven.

Anders dan missionarissen verbinden
missiewerkers zich niet voor hun hele leven aan
de missie of orde of congregatie. Maar ook zij
gaan naar het buitenland om te werken aan een
betere, rechtvaardige wereld.

Een van hen is missionair werker Frans van
Kranen. Hij zet zich al vele jaren in Brazilié in
voor kinderen die uit huis zijn geplaatst. Lees zijn

verhaal op weekvandemissionaris.nl




Van volkskerk naar
een geinspireerde

geloofsgemeenschap

“Het parochiemodel zoals we
dat kennen is zo goed als
dood. Stop met het redden
ervan. Het heeft geen zin.
Ons probleem is dat we iets
in stand proberen te houden
dat geen toekomst meer
heeft. Dat is slecht nieuws,
maar tegelijkertijd ook goed
nieuws, want wij geloven in
de verrijzenis.”

Het zijn harde woorden van de
Canadese priester James Mallon
in een interview in dagblad
Trouw onlangs. Zeker voor ons,
na de aangekondigde
kerksluitingen in onze parochie.

Mallon doelt op het parochie-
model dat verbonden is met het
fenomeen van de brede
volkskerk. Deze manier om de
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kerk te organiseren is op zijn
retour. Door ontkerkelijking is
het aantal bezoekers fors
afgenomen. De kerk waarbij ooit
bijna iedereen als
vanzelfsprekend aangesloten
‘was, is niet meer. En ook in
Nijmegen zijn de kerkgebouwen
nu te talrijk en veel te ruim voor
het aantal gemotiveerde
gelovigen. De erbij komende
onderhoudskosten maken het
proces van sluiting
onvermijdelijk. Dit doet pijn bij
degenen die trouw blijven en
menigeen vraagt zich af waar
het eindigt.

De vraag rijst: kunnen we het
achterhaalde idee van een
algemene volkskerk loslaten en
vervangen door een
hoopgevender vorm, passend bij
de seculiere tijd?

De volkskerk heeft oude
papieren, het gaat terug tot het
kerkmodel dat in 313 door de

Romeinse keizer Constantijn in
het leven is geroepen. Tot dat
jaar was het christendom binnen
het Romeinse rijk een
minderheidsgodsdienst.
Christenen werden van tijd tot
tijd zelfs wreed vervolgd.
Constantijn zorgde voor een
omwenteling. Hij verklaarde het
christendom tot een geoorloofde
godsdienst, die ieder in zijn rijk
mocht belijden.
Kerkgemeenschappen kregen
vanaf toen zelfs positieve steun
van de staat. Christenen
ondervonden allengs allerlei
maatschappelijke voordelen, wat
zorgde voor massale aanwas. Zo
zeer zelfs dat bisschoppen
klaagden over het bedenkelijke
peil van het geloofsleven van de
velen die toestroomden.

Van lieverlee raakten
christendom en maatschappij
met elkaar vervlochten: sociaal,
politiek en cultureel. Het
christendom ging samenvallen
met de heersende cultuur.
Wanneer een godsdienst zich
ontwikkelt tot een cultuur-




Foto's linkerpagina:

Processie door de Nijmeegse
binnenstad in 1956. Foto: Jeroen
van Lith/ Regionaal Archief
Nijmegen

Daarnaast: De Canadese priester
James Mallon op de Conferentie

Missionaire parochie in Breda,
in maart. Foto: Ramon Mangold

Rechts:

De allereerste christenen op weg
naar Emmaus. Afbeelding:
Maarten Lemmens ofm

godsdienst, wordt deelname

vanzelfsprekend. Maar hoewel
dit leidt tot veel kerkgangers, is
er niet automatisch sprake van
religieuze diepgang en een
oprecht geloof.

Terug naar de eerste
christengemeenschappen
Inmiddels is het christendom
hier geen cultuurgodsdienst
meer en zijn veel gelovigen
afgehaakt. De seculiere
samenleving heeft weinig
boodschap aan wat christenen
belijden. In die zin lijkt onze
situatie op de woelige, soms
vijandige omstandigheden
waarin de eerste christenen met
vallen en opstaan hun weg
moesten banen.

Hun kleine gemeenschappen

kenmerkten zich door een sterke

geloofsidentiteit en vertrouwen
in de toekomst. Ze hadden een
groot saamhorigheidsgevoel en
boden daadwerkelijke hulp aan
mensen die het nodig hadden.
Dat was iets radicaal nieuws in
de toenmalige heidense wereld.
Ondanks alle tegenwerkingen
bleven de eerste christenen
gericht op de samenleving en
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probeerden ze goede burgers te
zijn. Opvallend was het
missionaire karakter van deze
vitale minderheidsgroepen. Ze
spraken hun medeburgers
vrijmoedig aan om te vertellen
wat hen bezielde. Volgens
kerkhistorici was deze
‘mond-tot-mondreclame’ een
van de succesfactoren bij de
verspreiding van de nieuwe
heilsleer. Hun inspirerende
verhaal bood een aantrekkelijk
perspectief voor mensen die
zich omringd waanden door
onverschillige goden.

Vrijmoedig spreken

Vandaag de dag zijn parochies
feitelijk ook kleine
geloofsgemeenschappen
geworden. Wie zich ertoe
rekent, doet dat op basis van
persoonlijke keuze en doorleefd
geloof. Hierin lijkt onze tijd op
die van de prille christen-
gemeenschappen. Wat kunnen
we leren van deze geloofs-
pioniers? Net als toen vormen
onderlinge verbondenheid,
daadwerkelijke hulpvaardigheid

en een sterke geloofsidentiteit de
hoekstenen voor een vitale

gemeenschap. Verder kunnen
we hun missionaire handelen tot
voorbeeld nemen: het uitdragen
van het geloof in woorden en
handelen. Niet alleen om zelf te
overleven, maar vooral om gist
voor de samenleving te zijn. Om
anderen te laten delen in de
inspiratie die ons
enthousiasmeert. Een positief
tegengeluid in de maatschappij
die individualisme, presteren en
genieten hoog in het vaandel
heeft staan.

Het is jammer dat we niet
gewend zijn over ons geloof te
praten, vooral als anderen
sceptisch zijn over godsdienst.
Wij kunnen onze bezieling niet
goed uitleggen, anderen kunnen
ons niet zonder meer volgen.
Zouden we ons kunnen oefenen
in vrijmoediger spreken, zodat
we onze geloofsverlegenheid
overwinnen? Net zoals dat ooit
met Pinksteren gebeurde?

— Hans van Gennip
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar
parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie, wat
en waar in maximaal 50 woorden. Zorg ook
Het kan weer! Op Hemelvaartsdag, donderdag voar ee.n re_Chtenv"]e fOto Daredactiaicn
26 mei maken we als parochie weer een hetartikel inkorten of weigeren.

kleine pelgrimstocht naar de Lourdesgrot in
Katwijk aan de Maas. ledereen is
welkom om mee te gaan. Samen naar
Maria. Om te bidden, te zingen, een
kaarsje op te steken en Haar in deze
woelige tijd aan te roepen als Koningin
van de Vrede.

De wandelende pelgrims vertrekken
om 9.30 uur vanaf het plein bij de
Lourdeskerk aan de Hatertseweg.
Parochianen uit Malden die mee willen
wandelen kunnen onderweg
aansluiten. Fietsers vertrekken om 10.30 uur
vanaf de Lourdeskerk. Zowel voor fietsers als
wandelaars is de route via de nieuwe brug bij
Mook, aanmerkelijk korter dan voorheen.
Automobilisten gaan op eigen gelegenheid.

Pelgrims die op tijd in Katwijk zijn, kunnen Op zondag 12 juni viert onze parochie feest.
elkaar ontmoeten bij Café van Kempen, Op de zondag na Pinksteren viert de kerk
tegenover de kerk. namelijk het hoogfeest van de Heilige

\ i Drie-eenheid. En omdat onze parochie is
Om 1_2.:00 uur vieren we de Eucharistie in gewijd aan de Heilige
Katwijk, waarin leden van ons pastoraal team Drie-eenheid,

voor gaan. Aansluitend brengen we in

processie een kaarsje naar de grot.

Na de viering is er een picknickplek aan de
Maas om gezellig even samen te

betekent deze dag iets
speciaals voor onze
parochie. Daarom:

i |

lunchen. Als je zelf een e pRrGehiel e
lunchpakketje meeneemt en zorgt In de O.LV. van het

Heilig Hartkerk in

VOOr een zonnetje, zorgen wij voor
= koffie en thee (en limonade voor

o kinderen). De wandelaars hoeven
geen lunchpakket mee te nemen.

Berg en Dal vieren we
samen de Eucharistie. Op andere locaties zijn
deze zondag daarom geen vieringen. Een

. Voor hen wordt eten en drinken groot koor, samengesteld uit leden van alle
" onderweg gezorgd. Geef je voor 21 kerklocaties, luistert de viering op. Na afloop
| mei op via het parochiecentrum van de mis is er eten en drinken, en kunnen
(024-3553630). Er wordt dan op je alle parochianen elkaar ontmoeten. Ook voor
gerekend. We hopen op veel deelnemers! de kinderen wordt er iets georganiseerd. Het
— De organisatie parochiefeest begint om 10:30 uur.
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Op vrijdag 20 mei organiseert de Klaaswinkel
van 9 tot 16 uur in en om de Ontmoetingskerk
een voorjaarsmarkt met goede, gebruikte en
nieuwe spullen.

De Klaaswinkel is al ruim 30 jaar een
gezamenlijke actie van de parochie Heilige
Drie-eenheid en de Protestantse Gemeente
Nijmegen. Bij de laatste markt in november
2019 waren zo'n 100 vrijwilligers betrokken.
De opbrengst van de Klaaswinkel gaat vooral
naar het welzijnswerk van beide kerken. We
willen dit graag voortzetten en zijn op zoek
naar meer vrijwilligers.

Belangstelling? Bel 024-3441446 of mail naar:
secretariaat@ontmoetingskerk.net

Len verrassend oaat?ué(

Ortractigekerk Megjharst 7033 Njnger

Koor Surplus

Koor Surplus voert op zondag 22 mei 2022 om
14.30 uur in de Ontmoetingskerk het
voorjaarsconcert ‘De nieuwe wereld’ uit.
Geinspireerd door het ontwaakte lenteleven
bezingen we groei en bloei, geuren en kleuren,
vreugde en liefde. We laten ons ook leiden
door belangrijke thema’s in de maand mei:
dodenherdenking, Bevrijdingsdag,
Mariamaand en Moederdag. Op het
programma staan werken van onder anderen
Dvorak, Bruckner, Purcell, Sibelius,
Rheinberger en Bizet. Dirigent is José
Doodkorte. Voor meer informatie en kaarten:
koorsurplus.nl.

Samen met Bindkracht 10 organiseert de
parochie in de Ontmoetingskerk een training in
presentie. Deze is bedoeld
voor vrijwilligers die actief
zijn of willen worden in
pastoraat, diaconie en
bemoediging. Hoe kunnen
we er voor elkaar op de beste
manier zijn?

Vanuit de presentiebenadering verkennen we
wat een goed contact is. Wat vraag je, wat wordt
er van je gevraagd? Hoe luister je? Op dinsdag 31
mei en 21 juni van 10:00 -12:00 uur in de
Ontmoetingskerk.

Meer info en opgeven:
trees.versteegen@ontmoetingskerk.net

In de Paastijd wordt het evangelie van de zondag
meestal genomen uit het Johannes-

evangelie. In vijf bijeenkomsten op de
woensdagen tot aan Pinksteren zal pastor Herwi
Rikhof gedeelten uit dit evangelie bespreken.
Telkens van 14:00-16:00 uur en van 20:00-
22:00 uur in de Taborkapel bij de Cenakelkerk.

Hoor je mij?

Wat is Gods plan met jouw leven? Tijd en ruimte
om hierover na te denken, je gedachten te
bespreken, je te spiegelen aan anderen, en
ervoor te bidden. Dit is wat de roepingenkring
wil bieden. Zuster Guerric, pater Jos Geelen
kanunnik en priester Juan van Eijk vertellen
over hun leven en gaan met jullie in gesprek
over het onderscheiden van Gods plan. We eten
samen, we bidden vespers en houden
aanbidding.

Voor m/v van 16-30 jaar

Waar? Erasmuslaan 9A, Nijmegen

Wanner? 2 juli van 15:00 - 19:00 uur
Aanmelden: zustercatharina@gmail.com
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Lourdes

column
Laura de Schepper

Een dagdeel in de week help ik bij de activiteiten in een groep van
22 ouderen met dementie in een kleinschalig wonen project. Een
gezellig gebeuren. Het enthousiasme waarmee ik altijd word
ontvangen is hartverwarmend.

Een van de bewoners is Fons Hopman, 83 jaar en zo'n 65 jaar
woonachtig geweest op de St. Jacobslaan. Hij is een gezellige
prater, maar de laatste tijd moet je hem wat meer uitdagen. En
dan komen de mooie gebeurtenissen vanzelf weer naar boven.
Het kernwoord voor Fons is: Lourdes, als kerk en als
bedevaartsoord. De kerk aan de Hatertseweg is hem erg lief. Hij
was een zeer trouwe kerkganger en zijn drie dochters zijn er
gedoopt.

Fons was begin twintig toen hij koster werd in de voormalige
H.Hartkerk aan de Kraayenhoflaan en enkele jaren later ook in de
Fatimakerk. Een serieuze aangelegenheid waarvoor je zelfs
diploma’s moest halen. Hoewel er ook werd gelachen. Zoals die
keer dat de pastoor dacht dat de microfoon uitstond en een gekke
opmerking maakte. Altijd keurig in pak en ruim voor aanvang
aanwezig zorgde hij dat alles perfect verliep. Heel bijzonder was
zijn rol als koster bij een groot aantal huwelijken in de
Valkhofkapel. En vele jaren in het CWZ. Zaterdags alles
klaarzetten, zondags voor dag en dauw er zijn voor de laatste
voorbereidingen en na die tijd opruimen.

Zijn beroep in het patiéntenvervoer nam Fons ook heel serieus.
Eerst in het Canisiusziekenhuis en later in het CWZ, waar dan
ook zijn jongste dochter komt werken. Ook is hij actief bij de
Scouting Jan van Hoof en Brakkenstein. Als hopman Hopman. En
later altijd aanwezig als erelid.

Al als jongeman gaat Fons in de functie van brancardier met de
Limburgse Bedevaart mee naar Lourdes. Wel 17 maal! Fantastisch
vindt hij het. Hij houdt er vriendschappen aan over. Het kosteren,
de Lourdeskerk en Lourdes zelf zijn de mijlpalen in zijn leven. Uit
Lourdes brengt hij een bijzonder Mariabeeld mee voor zichzelf
en drie kleine beeldjes voor zijn drie dochters. Maria van Lourdes
neemt een belangrijke plaats in in zijn leven. Zij zal hem
vergezellen tot in de dood.
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Op de koffie bij...

Suzanne
Bernhard

Als je op zondag na de mis gaat koffiedrinken in
het parochiecentrum van de Cenakelkerk kun je
Suzanne niet missen. Charmante en kordate
verschijning, stralende lach. Ze schenkt je kopje
koffie in en reikt het je aan alsof je in haar eigen
huiskamer bent. Samen met Gertrudis is zij al
om negen uur aanwezig om alles klaar te zetten.
Dat doet ze al meer dan 20 jaar.

“De mensen vinden het heerlijk om samen —
samen (ze lacht hartelijk en ondeugend) - na de
mis bij elkaar te komen en gezellig met elkaar te
babbelen en lief en leed te delen. In de
coronatijd hebben ze dat erg gemist, dat kon je
aan alles merken. Als het straks weer lekker
weer is gaan we weer in de tuin koffiedrinken,

“Als ik niet naar de
kerk ben geweest heb
ik geen zondag"

dan komen er n6g meer mensen. Het is zo mooi
hier, wie heeft dat?” Ze lacht: “Die zondag is
‘hemels’!”

We zitten voor het interview in het secretariaat
van de Cenakelkerk. Suzanne is daar twee
ochtenden in de veertiendagen. “Verder zing ik
in het Gemengd Koor en ik zorg voor het rouw-
en trouwkoor (het Cenakelkoor). Ik bel de
mensen of ze kunnen en ik maak de mappen
met de liederen die we zingen.”

Wat drijft jou?
“Ik heb het van mijn ouders denk ik. Wij moesten
op zondag altijd naar de kerk. En nu is het zo: als

ik niet naar de kerk ben geweest heb ik geen
zondag. Ik denk wel eens: ze kunnen het ook
wel een keer alleen, maar dan voel ik me toch
niet gerust. Ik wil dat alles af is en schoon. Ook
de extra dingen moeten gedaan worden, niet
alleen de afwas, maar ook de kasten, het
aanrecht en de gootsteen. We moeten weer
iemand vinden die het parochiecentrum
wekelijks bijhoudt, maar dat is heel moeilijk.

Je bent 90+ en ongelooflijk vitaal, hoe doe je dat?
“Blijven werken, bijblijven, veel lezen, veel
lachen en gewoon met de mensen omgaan!
Actief blijven, zoals hier. En leuke dingen doen
hoor, kom op! Het vrijwilligerswerk, dat is mijn
werk. Ik koop ook alles zelf in. Leuk om te doen
ook. Als ze me dat uit handen zouden nemen...
Straks help ik weer de vrijwilligersdag te
organiseren, ontiegelijk veel werk, overal aan
denken... Soms vragen ze aan mij: heb je hier
geen bed staan?”

— Jacqueline van Hattem
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Ans Servaas-Versteegen

Op 14 maart hebben we in een mooie Woord-
en Gebedsdienst in de Boszaal van het
crematorium Jonkerbos afscheid genomen
van Ans Servaas-Versteegen.

Ans was samen met haar man Henny een
trouwe vrijwilligster van de parochie. Dat
hebben ze 40 jaar gedaan. Reeds in de
voormalige Verrijzeniskerk in Grootstal was ze
de drijvende kracht achter het Kinderkoor en
het Jeugdkoor.

Ze had veel belangstelling voor
medeparochianen, met name voor zieken. Met
het Kinderkoor heeft ze vaak de vieringen op
de Zonnebloemmiddagen verzorgd. Ze kon
goed met kinderen omgaan en stimuleerde
hen, dankzij haar gemakkelijke toegang tot de
school. Ze regelde de voorbereiding voor de
eerste H. Communie en organiseerde

koorkampen voor
het Jeugdkoor. Ook
rond de vieringen in
de Pauluskerk heeft
ze zich bijzonder
ingespannen samen
met Henny en haar dochter Moniek.

De jaarlijkse vrijwilligersavonden wist ze samen
met Moniek gezellig aan te kleden met spelletjes
en quizzen.

Ans was een positief ingestelde vrouw, die haar
geloofs- en parochieleven voedde met trouw
bezoek aan de vieringen in de kerk.

Wij zijn Ans zeer dankbaar voor alles wat zij voor
de parochie heeft gedaan en wensen Henny, zijn
kinderen, kleinkinderen en hun partners heel veel
sterkte met het verwerken van dit verlies.
Dat Ans mag rusten in de vrede van God.

In onze parochie zijn overleden

07 maart
07 maart
09 maart
11 maart

19 maart

19 maart
20 maart
24 maart
27 maart
weg

01 april

03 april
05 april
egaan ::
07 april
09 april

12 april
14 april
15 april
15 april
21 april
21 april
25 april
25 april

Ans Servaas-Versteegen (85) Crematorium

Ivo van Tilburg (45) Sacramentskerk

Gerda Kok (75) Kruispuntkerk

Bertus van Veen (93) Groenestraatkerk

An Roelofs-Lam (93) OLV vh H. Hartkerk

Justine Kwant-Nooteboom (93) Crematorium

Riek van Haften-van der Horst (81) Ontmoetingskerk
Riet van der Elsen-Swart (87) Cenakelkerk

Marie Peters (94) Sacramentskerk

Quang Thuy Pham (57) Ontmoetingskerk

Henk Rutten (91) Ontmoetingskerk

Marja van de Sande-Meijs (79) OLV vh H. Hartkerk
Martin Wibier (81) Cenakelkerk

Diny Kampschréer (89) Sacramentskerk

Gerda de Bruijn-van de Logt (79) H. Antonius Abtkerk
Joke van der Meer-Jacobs (96) BG Berg en Dal
Wim van den Hurk (77) Crematorium

Lies Janssen (83) Ontmoetingskerk

Lia Kemperman-Strik (89) Sacramentskerk

Jan Barendsen (94) Cenakelkerk

Henk Baake (91) H. Antonius Abtkerk

Marcella Loosen-de Bruin (92) Cenakelkerk
Hanna van Marwijk (15) Ontmoetingskerk

Tian Lamers-Burki (72) Cenakelkerk




0.L.V. van Lourdeskerk

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@hzeenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INCB 0000 8449 99 Overige betalingen: NL 82 INCB 0008 9554 27

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting; LocatieLandstichting@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9:30-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-108 96107

Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11 Doordeweekse mis: di en vr 9:00 uur Kerk open voor gebed: wo 11:00-12:00 uur, met
om 11:30 uur Schriftlezing gevolgd door een korte meditatie. Voor bezichtiging: do t/m zo 14:00-16:30 uur.

Groenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; LocatieGroenestraat@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 53 INGB 0001 0222 22 Overige betalingen: NL 82 INGB 0008 9554 27
Doordeweekse mis: ma en vr 9:00 uur. Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10:00-17:00 uur.

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen; LocatieHatert@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855, di en vr van 10:00-12:00 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: ML 28 RABO 0119 4005 37 of NL 75 INGB 0000 9296 76

Overige betalingen: NL 55 RABO 0119 4012 15 Doordeweekse mis: di 9:00 uur.

0.L.V. van het H. Hartkerk

Oude Kleefsebaan 123a, 6572 AK Berg en Dal; Locatielandstichting@h3eenheid. nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-322 2165, Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting, ma t/m vr 9:30-12:30 uur
Voor dringende zaken: 06-108 961 07 Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11

Doordeweekse mis: do 9:30 uur.

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9:00-12:00 uur (b.g.g. 024-35536 30).

Voor dringende zaken: 06-127 239 21

Bank: NL18 RABO 0131 6014 74 Doordeweekse mis: wo 9:00 uur.
Mariakapel: dagelijks geopend 9:00-17:00 uur.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen; Secretariaat@ontmoetingskerk.net; www.ontmoetingskerk.net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9:00-12:00 uur (tijdens en buiten secretariaatsuren wordt u voor dringende
zaken via dit nummer doorverwezen).

Kerk en Mariakapel open iedere ochtend, woensdag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond.

Bank: NL 37 ABNA 0453 4213 50 of NL 43 INCB 0001 4137 00

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen; sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl; www.kerkbrakkenstein.nl
Parachianen uit de wijk Brakkenstein kerken hier veelal Receptie van het klooster: 024-355 8029,

ma t/m vr 9:00-12:00 uur. Kerk open dagelijks 9:00-12:00 en 15:00-16:00 uur.
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VRIJHEID

De muizen gaan een dagje uit. De zon schijnt, hoogste Ria en Valentino letten nergens op. Ze lapen knusjes,
tijd om de vrijheid op te zoeken! Kikker is de reisleider geven kusjes, ze hebben vrij. Kik zou toch overal voor

die ervoor zorgt dat iedereen het fijn heeft. zorgen? Voor Kik is de dag nu al mislukt. Hij voelt geen
De muizenkinderen mogen kiezen waar ze naartoe gaan. vrijheid, alleen maar zenuwen. Na een uur komt hij

Ria en Valentino zetten hun kleintjes op een rij. uitgeput op de kaasboerderij aan. En daar, op de rand
‘Jongelui!” roept Kik, ‘Zeg het maar!’ ‘Naar zee!’ roept van de put, zitten de muizenkinderen te luisteren naar
de een. ‘Naar de dierentuin!’ roept de ander. ‘Naar de Gup die vertelt hoe kaas wordt gemaakt. En daarna
kaasboerderij!’ roept Ricardo. Er gaat een gejuich op mogen ze kaas gaan proeven. ‘Waar waren jullie?’ snikt
van jewelste. Ja3a! Kaas!!"” Ook Kik glundert. Hij houdt Kikker. “Wij zijn gewoon onze neus achterna gegaan!’
niet van kaas, maar heeft op de boerderij een kikker- roepen de muisjes. ‘Dan komen we altijd uit bij kaas!’

vriend, Gup, die in de put woont, ‘We gaan! Netjesinde
rij¥’ roept Kik. ‘Vrijheid!!’ juichen de muizenkinderen  a
en ... ze stuiven alle kanten op. Kik roept en 4"
kwaakt, maar heeft geen idee hoe hij ze A

Kik zucht, Dat hij daar niet aan gedacht heeft. s
Ze hebben een neus voor vrijheid. s
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Uit de Bijbel

Paulus schrijft: 'Virienden,
God wil dat jullie als vrije mensen leven.
Maar gebruik die vrijheid hiet om toe te geven /7
aah slechte verlangens. Gebruik die vrijheid /\#
om met liefde voor elkaar te zorgen. <\
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