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We zitten in de
veertigdagentijd, op weg naar
Pasen. Het lijkt erop dat de
pandemie achter ons ligt.
Maar we ervoeren wel de
machteloosheid van dichtbij.
En ervaren die nog steeds.

We dachten dat we alles in de hand hadden. Ons
leven was geregeld, we leken welvarend,
'veerkrachtig, geslaagd. En we leefden in Europa |
in vrede. Natuurlijk weten we dat dood en
‘verdriet dichtbij kunnen komen. Dat de liefde kan
scheuren en ons tijdelijk kan verlaten. Maar toch,
het leven leek ons goed te gaan. |
Covid heeft dat veranderd. Veel mensen voelden
zich machteloos tegenover het virus, het legde
ons leven plat. Ineens wisten we weer wat dat
was: vrezen voor je eigen leven en dat van je
geliefden, of je eenzaamheid voelen. We werden
gedwongen tot wachten. Wachten op ‘het einde
van de pandemie), op vaccins. We sloegen
achterover van weer een nieuwe variant en nog
weer een lockdown. Zou dat ooit eindigen? En net
nu wij weer meer 'vrijheid' hebben, leven de
mensen in Oekraine plotseling in een vreselijke
oorlog en voelen we ons weer machteloos.

De vrouwen bij het graf

Ik denk dat de vrouwen in het evangelie van
Lukas in precies zo'n soort machteloosheid
aankwamen bij het graf van hun vriend en leraar
Jezus. Hij was hun hoop geweest. Hij had
gerechtigheid verkondigd te midden van de
armoede, om ruimte gevraagd voor God, bij de
mensen die al te sterk aan de geloofsregels
hechtten. Hij beloofde een koninkrijk dat zou
verlossen uit verdriet. Maar Hij werd
achtervolgd, gekruisigd, vermoord. Zijn verhaal |
leek verpletterd. Wie hem volgden leken

machteloos te zijn geworden.

De vrouwen komen verslagen aan bij het graf, om
het lichaam te verzorgen. Maar dan blijkt de steen
die het graf afsloot te zijn verdwenen.

Ommekeer

Niet alleen de steen is weg, ook het lichaam van
Jezus ligt er niet meer. Er resten enkele zwachtels.
Er lijkt nu helemaal niets meer overgebleven.
Maar daar keert het verhaal zich om. De steen
werd weggerold, wij konden het niet doen.

Het lichaam van Christus stond op.

Niet langer blijkt het leven afhankelijk van ons
eigen kunnen of onze machteloosheid. Zijn
verrijzenis verandert onze machteloosheid in
nieuw leven: Hij is verrezen. Hij geeft nieuw leven
en gaat ons voor. Er is een nieuw begin met ons
gemaakt.

Bidden wij om vrede.

Ik wens u namens het pastoraal
team een zalig Pasen.




M .rnrmgfi. i 8
VB e T
" L [ e

) b o .n..au!ﬁuu\..:..

R i

et
f.,wwam..mﬁ.m

1= N

o




NL' —— T Vliegende hamburger

T, Natuurlijk wil je weten hoe de andere kinderen
' heten die ook op 29 mei hun eerste heilige
Communie doen. Want jullie ontbijten nu al een
paar ochtenden met elkaar. Je praat met elkaar
over het geloof en over wie Jezus was. En over
- & een tijdje, als het dan zover is, staan jullie
w - - waarschijnlijk met z'n allen een beetje onzeker
A . o ﬁ e ) de kerk in te staren. Als je buurman dan staat te
i dromen over de cadeaus die hij zal krijgen, is
het wel handig dat je zijn naam weet.

i Maar gelukkig heeft Henk, de altijd enthousiaste
" diaken, daar iets op bedacht. Het is eigenlijk heel
simpel Iemand gooit een kussen dat er om
onduidelijke redenen uitziet als een hamburger.
Wie 'de vliegende hamburger' vangt, zegt zijn of
haar naam en gooit hem naar iemand anders.
Net zolang tot Mikey, Stanley, Jaylinn, Sharon,
Jessica, Mathilde, Wisdom, Dean, Arabella, Ivy,
— Freek, Nicolai, Louis, Stef, Bryan, Brian, en
Victoria allemaal hun naam hebben gezegd.

- En dan wil diaken Henk ook nog dat je de namen
onthoudt van Jezus, Maria, Petrus, Mozes,
David, Noach, Abraham en Eva. Ga er maar aan
staan, op de zondagochtend.

— Martin Lange
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Nijmegen 0243774776

In dit paasnummer zitten gouden eieren
verstopt. Kun je ze allemaal vinden?

Geef je oplossing voor 10 april door via
de mail: parochieblad@h3eenheid.nl
Wie weet ben jij de gelukkige winnaar
van een smakelijke paasverrassing!




— Projeclontwikkelaars
presenleren hun plannen

De twee projectontwikkelaars die zijn
geselecteerd voor de herbestemming van het
kerkcomplex in Malden presenteren op 17
maart hun plannen. Omdat zij voér deze
bijeenkomst elkaars plannen nog niet mogen
weten, kunnen wij daar nu ook nog niets over
bekend maken. In de volgende Drieklank meer
hierover.

—Muziekspelden uilgereikl
voor 40-jarig jubileum
koorleden

Nel Evers, Ton
Verweij en Ruth
Koster hebben op 12
februari de
muziekspeld
gekregen ter ere van
hun 40-jarig
jubileum als koorlid.
Ze kregen de speld
door diaken Henk
Wellink uitgereikt in
de Kruispuntkerk.

Nieuwseninfo

Oorlog in
Oekraine
Het is 2022 en er is corlog in
Europa. Door bombardementen
zijn al talloze slachtoffers
gevallen, miljoenen mensen zijn
op de vlucht.
De parochie Heilige Drie-eenheid
leeft mee met alle getroffenen. Er
wordt tijdens vieringen speciaal
voor deze mensen gebeden. Ook
wordt er gedacht over andere
initiatieven. Meewerken? Bel of
mail het parochiesecretariaat.
De Vastenaktie zamelt geld in voor
hulp in Oekraine. Hun
bankrekening is NL21 INGB 000
000 58 50 tn.v. Vastenactie, Den
Haag, ovw. collecte Oekraine.

— Paslor Trees Versieegen
mel pensioen
Per 1 augustus aanstaande gaat pastor Trees
Versteegen met pensioen. Tot de zomer blijft
zij zich nog nog inzetten voor de hele
parochie.
We zijn Trees zeer dankbaar
voor haar steeds
constructieve, collegiale en
deskundige werkwijze in de
bijna drie jaar dat zij in de
parochie Heilige
Drie-eenheid actief was.
Het bisdom heeft ons
toestemming gegeven om
weer een pastoraal werker aan te stellen, voor
0.8 fte voor een periode van drie jaar.
Hiervoor loopt inmiddels een
sollicitatieprocedure. In de volgende
Drieklank meer over het afscheid van Trees.

— Namens het parochiebestuur en het

pastoraal team, pastoor Jacques Grubben / '
@



Nieuwe campagne:
veilig in je parochie

Mensen die in onze parochie te maken opgesteld, er zal vaker een Veilig in je

krijgen met grensoverschrijdend Ver‘klarmg ariifrent gedrag parochie
iy worden gevraagd en we
gedrag, kunnen vanaf nu makkelijker L o e
aan de bel trekken. op (ongewenst) gedrag aan
te spreken.
In de katholieke kerk vond op grote schaal
seksueel misbruik plaats. Na het onderzoek van Voor mensen die met
de commissie Deetman stelde de kerk een ongewenst gedrag te maken
gedragscode op. Overigens gebeurt het helaas kregen en krijgen, is een
ook elders, gezien de recente stroom van speciaal protocol ontwikkeld.
meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend Zij kunnen zich in eerste instantie melden
gedrag in de media, de politiek, de sportwereld getrainde vertrouwenscontactpersonen via
en de culturele sector. veilig@h3eenheid.nl. Zij zullen de klacht
onderzoeken en eventueel een externe
In opdracht van het parochiebestuur hebben vertrouwenspersoon inschakelen. Op de site is
Trees Versteegen en Betty Essers praktisch beleid  binnenkort de hele procedure te vinden:
ontwikkeld om ongewenst gedrag in onze h3eenheid.nl/preventiebeleid.

parochie te voorkomen. Er zijn omgangsregels

Klopper & Kramer

Uitvaartcentrum Oud-Mariénboom

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jzar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Oud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



"Een kerksluiting voelt als
losgesneden worden van
een levensgeschiedenis

Ruud de Quay (L) en pastoor Jacques Verhagen in de O.LV. van het Heilig Hartkerk

Het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de
Lourdeskerk en de Heilig Hartkerk (Berg en Dal) aan de
goddelijke eredienst te laten onttrekken, heeft de nodige emoties
opgeroepen. Hoewel veel parochianen zien dat zulke beslissingen
onvermijdelijk zijn, doet het pijn. Een gesprek met pastoor
Jacques Grubben en Ruud de Quay van het parochiebestuur.

Het zijn intensieve weken voor
Grubben en De Quay. Op drie
informatieavonden heeft het
parochiebestuur tekst en uitleg
gegeven over het voorgenomen
besluit. In totaal kwamen bijna
100 parochianen naar de
avonden. Maar er zijn ook
mensen die direct contact
zoeken met leden van het
parochiebestuur. Sommigen zijn
boos, verdrietig of teleurgesteld,

anderen hebben begrip voor de
plannen.

Hadden jullie deze reacties
verwacht? Ruud: "Jazeker. Want
je weet dat een kerkgebouw veel
betekent voor mensen, zeker
voor de actieve en betrokken
parochianen Jacques: "Het voelt
als losgesneden worden van een
stukje levensgeschiedenis en
loslaten van iets van jezelf. Dat

doet pijn in je hart, het
veroorzaakt een diepe
teleurstelling en het doet tranen
opwellen in je ogen

Jullie hebben het steeds over een
'voorgenomen besluit'. Wat
betekent dit precies? Ruud: "Het
betekent dat het besluit nog niet
definitief is. Kijk, als bestuur
hebben we te maken met een
financieel lastige situatie, waarin

9 ——



kerksluitingen onvermijdelijk
zijn. Als bestuur zijn wij
verantwoordelijk voor een
zorgvuldig besluit. Wij doen dat
vanuit de inhoud, vanuit de
pastorale visie die na veel
overleg is vastgesteld.

Alle reacties nemen we mee. Dat
verlangt de bisschop ook van
ons, anders kan en gaat hij geen
besluit nemen. Kerksluitingen
zijn geen doel op zich, dat wil ik
wel gezegd hebben"

Maar kan het parochiebestuur op

haar besluit terugkomen als
mensen zich sterk maken voor
behoud van een kerk?

Jacques: "Dat mensen zich
verbonden voelen met de kerk,
en dat ze zich ervoor willen
inzetten is natuurlijk positief.
Zoals gezegd, we hebben goed
geluisterd naar de reacties en
gaan hier serieus mee aan de
slag. Misschien moeten we zaken
verhelderen en aanpassen. Of dit
tot een andere conclusie zal
leiden is nu nog niet te zeggen."

Buurthuis of bibliotheek
Heeft het bisdom al gereageerd?
Ruud: "We hebben het
beleidsplan uiteraard aan het
bisdom voorgelegd. Daar is wel
begripvol gereageerd, maar de
bisschop zal pas een officiéle
reactie geven als de
gemeenschap gehoord is”

Jullie gaan op zoek naar een
koper die de kerkgebouwen een
sociaal-maatschappelijke functie
zal geven. Waaraan denken jullie
dan bijvoorbeeld? Ruud: "Ik
denk dan aan een bestemming
die de wijk of het dorp ten goede
komt. Dat kan van alles zijn: een
buurthuis, een bibliotheek of een
gemeenschapsruimte. Zo'n
bestemming is voor ons
belangrijker dan de hoogste prijs
per vierkante meter."

O10

Betekent dit ook dat de hele parochie een impuls te
kerkgebouwen niet gesloopt geven. Er moet hard worden
worden? gewerkt om de parochie vitaler

Jacques: "De mogelijkheid van
sloop is natuurlijk nooit uit te
sluiten maar herbestemming
heeft wel onze voorkeur"

Ruud: "Soms is sloop
onvermijdelijk om de doelstelling
te verwezenlijken."

te maken. Hebben jullie al
concrete plannen? Ruud: "Zeker.
We pakken ook de organisatie
aan. In het beleidsplan is niet
voor niets een vernieuwende
organisatiestructuur
opgenomen. In essentie komt die
er op neer dat én het bestuur én
A het pastoraal team nog meer van
onderaf gevoed worden
Jacques: "De vijf pijlers uit de
pastorale visie worden verder
uitgewerkt door werkgroepen.
We willen jaarlijks minstens
§ twee nieuwe activiteiten per
werkveld bedenken en
vormgeven voor de gehele

sal

Er wordt nu veel naar

het parochiebestuur gekeken.
Maar wat verwachten jullie van

' de parochianen?

Ruud: "Ik ben blij dat je dat
vraagt. Misschien zeg ik het te
gechargeerd, maar tussen de
reacties van begrip, boosheid en
verdriet viel me nog iets anders
op, namelijk een afwachtende
houding. lets van: ‘We gaan het
wel zien’ Als we als parochie ons
voortbestaan - inclusief de
gebouwen waar we zo veel om
geven - willen verzekeren, dan
moeten we ons afvragen: waar
en hoe kan ik zelf iets toevoegen
om het verschil te maken?"
Jacques: "Wij moeten samen de
schouders eronder zetten. Ik
hoop en bid dat wij met
vereende krachten een vitale
parochie worden waarin
iedereen zich thuis gaat voelen."

Veel parochianen willen graag
dat er nog iets terugkomt,
bijvoorbeeld een kapel. Hoe
kijken jullie daar tegenaan?
Ruud: "We hebben steeds gezegd
dat we ons daarvoor met alle
macht gaan inspannen. Bij de
Lourdeskerk kijken we naar de
mogelijkheid om de grot en Hof
van Heden te behouden, in Berg
en Dal zullen we kijken of een
kapel mogelijk is" — Martin Lange.

Foto's Lourdeskerk: Diana
Nieuwold

Wie het beleidsplan leest, weet
dat sluiting van de kerken maar
één aspect is. Het doel is om de




Het ontluiken van
het paasgeloof

Het woord ‘ontluiken’ is een
prachtig paaswoord. De lente,
uitbottend groen, bloemen,
opbloeiende liefde: allemaal
ontluiken ze.

De opstanding van de Heer lijkt ook op ontluiken,
maar is van een andere orde. Jezus’ aardse lichaam
is geen zaad waarin zijn verheerlijkt lichaam al in
de kiem aanwezig is zoals de krokus in een
bolletje, het kuiken in het ei, de vlinder in de rups
of de aar in de tarwekorrel. Natuurbeelden
schieten tekort. Jezus transformeert niet, Hij wordt
opgewekt uit de doden, zegt ons geloof. Er is een
totaal nieuwe schepping aan de hand. Hij is nieuw
aanwezig, te zien met de ogen van het geloof.
Willem Jan Otten spreekt over het geloof als een
‘eisprong van het bewustzijn’.

Weél kunnen we zeggen dat het paasgeloof in ons
ontluikt. De luikjes van ons hart zwaaien open, de
ogen van onze ziel gaan zien. Het leven van de
Heer wekt ons op, trekt ons in bloei.

Liefde ontluikt!

PR " Bloembol met

d.5” pe verrassing

_}H r'tn" Maak als symbool van het

A 2 paasgeloof deze vrolijke
'E% | papieren bloembol waarin

~  iets verstopt zit. Wie weet

|d maak je er een voor elk

ontbijtbord. Ook een fijn

* cadeautje als je op visite

¥ | gaat.

Nodig:

Per bol één A4tje in een bruine
kleur (pakpapier/knutsel-
papier/geverfd papier); enkele
paaseitjes; rest groen papier
(kan uit tijdschrift); potlood,
schaar, lijm.

Doen:

1) Teken met hulp van een ontbijtbord een cirkel op
het bruine papier en knip deze uit. Teken een
kleine cirkel (glaasje) in het midden.

2) Knip ‘stralen’ van de buitenrand naar de
binnencirkel. Dit zijn de schillen van de bol. Knip
elke schil schuin bij zodat die halverwege breed en
aan het uiteinde weer smal is.

3) Buig de ‘oneven’ schillen naar het midden en
plak ze op elkaar vast zodat er een bol ontstaat.
Doe de eitjes in de bol. Plak vervolgens de tweede
laag schillen eroverheen, zodat de bol gesloten is.
Op het laatst plak je een sprietje groen mee.

Tip: Je kunt ze in verschillende maten maken; meer
groen blad of bloemetjes van crépepapier
toevoegen; ze in een aarden potje presenteren...
Veel plezier!

— Marjet de Jong Y







"Handen en

voeten geven
aan je geloo

"

De coronapandemie is over zijn hoogtepunt. We herademen en
pakken de draad van ons gewone leven weer op. Maar er is veel
gebeurd. Parochiaan Charlotte Stolk-Van der Heijden, internist
in opleiding, blikt terug op de eerste drie maanden van de
uitbraak, toen ze ineens vooraan stond in de ecovid-zorg,.

Twee jaar geleden was Charlotte,
na ruim zes jaar in andere
ziekenhuizen werkzaam te zijn
geweest als internist in
opleiding, net begonnen in het
Radboudumc. Ze werkte kort op
de afdeling oncologie, toen het
half maart ineens ‘alle hens aan
dek’ was. Een afdeling van
interne geneeskunde werd
ingericht voor coronapatiénten,
die daar via de spoedhulp
terecht kwamen. Het was een
onwerkelijke ervaring. Charlotte:
“De afdeling had 42 bedden,
normaal bezet door patiénten
met verschillende aandoeningen.
Nu hadden we ineens allemaal
mensen met hetzelfde
ziektebeeld: zuurstofgebrek en
benauwdheid”

In imkerpakken
Omdat nog niet duidelijk was hoe

besmettelijk corona is, waren
strenge regels ingesteld. “We
gingen allemaal in die
‘imkerpakken’. Die moest je in
een bepaalde volgorde aan- en

“Voor de patiénten
droegen we een foto
van ons gezicht
zonder masker.”

uittrekken. Vooral dat uittrekken
gebeurde heel precies, want de
hele afdeling was ‘besmet’ en je
mocht het virus niet mee naar
buiten nemen. We liepen door
een sluis in en uit”

De maskers maakten de
communicatie lastig, zowel met
collega’s als met de patiénten. “Je
zag elkaars gezicht niet goed. In
het begin werkten we met de
bekende collega’s van interne
geneeskunde en longziekten,
maar later kwamen er artsen van
andere afdelingen bij. De
oplossing was simpel:
naambordjes op onze pakken.
Voor de patiénten bedachten we
nog iets anders: een foto van ons
gezicht erbij zonder dat masker.”
Waren jullie niet bang om zelf
ziek te worden? “Dat viel
eigenlijk wel mee. Natuurlijk
werd niet alles uitgesproken, die
angst was er wel. Maar we waren
te druk bezig om alle patiénten
op te vangen. Door dat pak
raakte je een beetje in jezelf
gekeerd. En niemand werd ziek,
dat scheelde”

1B ——



— OH

“Ik ging vaak even naast
iemand zitten om een hand
vast te houden”

De dagelijkse zorg ging zoals
gebruikelijk. “We hadden als arts
ieder acht patiénten ‘onder ons’
en liepen elke dag de visite met
verpleegkundigen. Het was een
soort medium-care afdeling, alle
patiénten kregen zuurstof, via
een slangetje in de neus of zo
nodig een kapje over het gezicht.
Ze waren aanspreekbaar,
hoewel zo'n kapje en de
benauwdheid het praten wel
lastiger en soms onmogelijk
maakt. Als mensen heel ziek
werden, en dat kon soms ineens
gebeuren, gingen ze naar de IC.
Of, als dat niet meer kon,
begeleidden we hen op onze
afdeling in de stervensfase.”

Hoe was het om voor zo'n heel
nieuwe categorie patiénten te
zorgen? “Voor mij eigenlijk niet
echt anders dan ik gewend was.
Internisten zien allerlei
verschillende aandoeningen en
ik had al veel ernstig zieke

patiénten gezien, bijvoorbeeld
mensen met kanker in hun
laatste levensfase. Maar

natuurlijk was het soms moeilijk.

Ook als iemand naar de IC
moest, dan wisten wij dat diens
overlevingskans ongeveer 50
procent was. En het feit dat de
familie niet altijd op bezoek
mocht komen, maakte het dan
extra zwaar.”

Ogen en handen

Charlotte kon er wel zijn voor
haar patiénten. “Je miste de
normale communicatie, de
gesprekjes aan het bed. Mensen
die zo ziek en bang zijn, hebben
dat juist nodig. Maar ik heb
gemerkt hoe ik hen toch kon
bereiken. Als ik lach, doe ik dat
altijd ook met mijn ogen. Zo kon
ik contact maken en
geruststellen. En ik ging vaak
even naast iemand zitten om een
hand vast te houden. Anderen
deden dat ook. Het scheelde dat

we tijdelijk verlost waren van
alle administratie die je normaal
moet bijhouden. Dat deden
studenten voor ons, zodat wij
ons echt alleen op de zorg
konden richten. Dat was heel
fijn" Het verschil met ‘buiten’
was in die tijd groot. “Als ik na
een dienst naar huis ging, viel
het me steeds op hoe leeg de
straten waren. ledereen zat en
werkte thuis, een beetje in
afwachting. Wij konden in het
ziekenhuis juist veel doen.”




Wat Charlotte ook is bijgebleven,
is de steun van collega’s en
mensen om haar heen. “Al met al
was het vooral in de eerste drie
maanden van de pandemie hard
werken. In het ziekenhuis waren
we als artsen en
verpleegkundigen echt een
team.” Thuis kon ze haar
ervaringen delen met haar man,
hij wordt IC-arts. “We wisten
van elkaar wat we meemaakten,
een half woord was genoeg. En
ook bijzonder: we hadden een
vol dienstenschema met weinig
vrije tijd. Familie en vrienden
mochten niet op bezoek komen,
‘maar zorgden wel voor ons. Ze
zetten maaltijden bij de
voordeur, met een zwaai of
kushandje. Z6 lief!”

Tussen de mensen staan
Charlotte is katholiek opgevoed.
Voor haar ouders is belangrijk
dat je probeert ‘handen en
voeten te geven aan je geloof”.
Dat gaven ze ook aan haar mee.
“Ik vind het een goede manier
om mens te zijn. Om iets te
betekenen voor je medemens.

"Het leven is ons
gegeven en na onze
dood gaan we naar
een volgende fase,
daar geloof ik in"

Ik ben ook graag samen met
anderen, ik hou van die
dynamiek. Mijn geloof speelt
mee in mijn werk. Alsik's
avonds nog even mijn dag
overdenk en dankbaar ben voor
wat ik kon doen en voor alle
dierbare mensen om me heen.”
Het heeft haar ook gevormd. “Tk
ben nog jong, maar heb al veel

patiénten zien sterven. Dat is
niet naar om te zien, mensen
overlijden vaak rustig. Het leven
is ons gegeven en na onze dood
gaan we naar een volgende fase,
daar geloof ik in”

Zingen bij Jokolo

Charlotte zit in de
liturgiecommissie van de
Lourdeskerk en zingt bij Jokolo.
“Dat doe ik graag, inhoudelijk
meedenken over actuele thema's
in de vieringen. En ik houd van
zingen, dus kan er ook met
muziek aan bijdragen. Onze
repetities lagen stil vanwege

®

)
© Magjan SeRaftanaar

| corona, maar gelukkig mogen

we nu weer. Ik zing thuis ook

- veel, maar samen in een koor is

het extra heerlijk om te doen.”

We beéindigen ons gesprek.
Charlotte is een dag vrij en
hondje Lisa, geadopteerd vanuit
Spanje, springt al een tijdje
ongeduldig rond. Jas aan en naar
buiten dus!

— Brigitte van Dam

"Het is heerlijk om
in een koor te

zingen en
daarmee bij te
dragen aan de

l - .e"
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Medioren koor

‘Waakten bidt'

Encore
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‘Waakt en bidt'
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Eucharistie H.Rikhof

Eucharistie J.Crubben

Eucharistie E.Y. Awayevu &W. Koopmans
Eucharistie J.vanBanning

Eucharistie J.Grubben

Eucharistie G.Scholten

Eucharistie H.Rikhof

Eucharistie E.Y. Awayevu &W. Koopmans
Eucharistie J.Crubben

Eucharistie H.Rikhof

Eucharistie F.Kuster &H.Welling

W. &C.viering T.Versteegen &E.Cerritsen
Eucharistie E Y. Awayevu

Eucharistie E Y. Awayevu

Eucharistie J.CGrubben

Eucharistie H.Rikhof

W. &C.viering T Versteegen &E.CGerritsen
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Aubadegroep
Gelegen heidskoor
Gemengd koor

Basta
Aubadegroep

Aubadegroep
Gemengd koor

Samenzang
Peregrinantes

De vieringen in de Cenakelkerk en de Ontmoetingskerk worden ook live uitgezonden via YouTube of onze

In de Ontmoetingskerk zijn er Kindernevendiensten op

website.
In de Cenakelkerk is er elke zondag tijdens de viering
een Kindernevendienst.
maandag  Groenestraatkerk 9:00 Eucharistie
dinsdag Cenakelkerk 9:00 Eucharistie R e
Kruispuntkerk 9:00 Eucharistie 27 maart en 24 april, beide bij de vieringen van 11 uur.
Dan zingt ook het kinderkoor.
woensdag  Antonius Abtkerk 9:00 Eucharistie Op Paaszaterdag 16 april is er om 18:00 uur een
Ontmoetingskerk  9:00 Eucharistie familieviering in de Ontmoetingskerk, ook met het
o kinderkoor.
donderdag O.LVvhH.Hartkerk 9:30 Eucharistie
vrijdag Cenakelkerk 9:00 Eucharistie
Groenestraatkerk 9:00 Eucharistie
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morgen.
Morgen zal




vragen

Van 2 maart tot 16 april duurt dit jaar
de veertigdagentijd. Beginnend op
Aswoensdag en eindigend met
Pasen. Als je de zondagen niet
meetelt, zijn dat 40 dagen.

Foto: Martien van Schaik

Watis de
veertigdagentijd?

Dat is de periode van inkeer, gebed en
boete waarin christenen zich
voorbereiden op Pasen, het feest van een
radicaal nieuw begin. Het is een tijd om
stil te staan en na te denken over wat echt
de moeite waard is. Tegenwoordig staan
bezinning en soberheid op de voorgrond.
Vroeger was de veertigdagentijd een
periode van vasten.
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Hoe ging dat: vasten?

In de vastentijd gold voor katholieke
volwassenen de plicht tot ‘vasten’ Vasten
betekende dat je dan niet meer mocht
eten dan één volle maaltijd. Bovendien
moest je op deze dagen en op alle overige
vastenvrijdagen je ‘onthouden’ van vlees
eten. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie
zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag de
enige verplichte vastendagen in de Kerk.

Ook kinderen moesten een offertje
brengen. Niet snoepen! Daarvoor kregen
ze een vastentrommeltje waarin ze alle
dropjes, pepermuntjes, chocolaatjes,
koekjes en toffees die ze thuis, of van
anderen kregen, bewaarden. Op
zondagen in de vasten mocht je één
lekkernij kiezen uit je snoeptrommel.




Zijn er alternatieven?

Jazeker. Vasten kun je doen uit plichtbesef.
Je kunt ook vasten uit overtuiging. Je iets

aangenaams ontzeggen met het oog op
een hoger doel. Als geestelijke oefening,
als reiniging of vanwege je gezondheid.

‘Steeds meer mensen kiezen bewust voor |

een periode van zich onthouden. Minder

of geen vlees eten, niet televisiekijken, de

auto laten staan, geen alcohol drinken.
Een moderne variant is het gebruik van
sociale media minderen.

Wat kan ik doen?

Soberheid en bezinning zijn de
kernwoorden van deze tijd. Door
soberder te leven, kunnen de zo
bespaarde kosten omgezet
worden in een bijdrage aan een
goed doel. Solidariteit met mensen in
nood. Ook dit jaar doet de parochie mee
met de Bisschoppelijke Vastenactie die
zich richt op het thema ‘Landrechten’

Daarin staat de diepe verbondenheid van

inheemse volken met hun land centraal.

Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden om

je te bezinnen. Bijvoorbeeld door deel te
nemen aan voorjaaractiviteiten rond het
thema ‘Wachten’ (Ontmoetingskerk) of
een digitale 40-dagen-retraite
(https://www.ignatiaansbidden.org).

Wat betekent het getal
40 in de Bijbel?

Veertig duidt op een tijd van beproeving.
Mozes trok met zijn volk veertig jaar
door de woestijn voordat ze het beloofde
land konden betreden. Voordat Jezus de
mensen ging onderrichten, zwierf Hij
veertig dagen rond in de woestenij. Hij
bad, vastte en stelde zich open. Daarbij
moest Hij weerstand bieden aan allerlei
verlokkingen, zelfs tegen het opgeven
van zijn roeping. Na het doorstaan van
deze bezoekingen begon Jezus gesterkt
door de Geest aan zijn levenswerk.

De jaarlijkse
Vastenactiecampagne staat
dit jaar in het teken van
Iandrechten van inheemse
volken. Als parochie
willen we de Maya’s van
San Mateo Ixtatdn in
Guatamala financieel
steunen.

In hun leefgebied willen de autoriteiten drie
waterkrachtcenirales bouwen. Zo'n 180
gezinnen worden hierdoor gedupeerd. Zij zijn
van de rivier athankelijk voor hun
drinkwater, de landbouw en om kleding te
wassen. Ook richt de bouw van de centrales
veel schade aan de natuur aan.

Het actievoeren tegen de overheid en hun
internationale partners is niet zonder risico.
De geweldloze strijd van de Maya's wordt
hard de kop ingedrukt.

Maak je bijdrage over naar de
diaconierekening van onze parochie:
NL 62 INGB 0002 863 023 tn.v. H.




pocal

o nu‘?

indtijd of nieuw

begm

Covid heerst, wereldwijd. De
aarde wordt uitgeput, de
lucht vergiftigd, in oorlogen
worden massa’s mensen
vermoord. Staat onze
mensengeschiedenis met al
zijn rampspoed aan een
einde? Is de eindtijd
aangebroken? Of kan er -
wat haast godsonmogelijk
lijkt - toch sprake zijn van
een nieuw begin?

Misschien kent u die gruwelijke
film over de Vietnamoorlog:
Apocalyps Now. Daaruit staat
een iconische scene op mijn
netvlies gebrand. Onder
opzwepende muziek van
Wagner maaien soldaten vanuit
helikopters, hangend in een
strakblauwe lucht, onschuldige
dorpelingen neer. Hoe macaber
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kun je het krijgen. De film
ontleent zijn naam aan het

laatste Bijbelboek: de Apocalyps.

‘Apocalyps’ betekent letterlijk
‘onthulling’ Daarom heet het
Boek ook wel: ‘Openbaringen’
Het is geschreven door
Johannes, op het eiland Patmos.
Of hiermee de apostel Johannes
bedoeld is, is onduidelijk. Maar
wie de visionair ook is geweest,
in hallucinerende beelden toont
de schrijver hoe een wereld die
zich van God afkeerde,

dramatisch aan zijn einde kwam.

Centraal staat de kosmische
eindstrijd tegen het Kwaad, in
velerlei gedaanten, en de
uiteindelijke overwinning van
God, met allen die trouw bleven
aan Zijn woord.

Haast filmisch toont Johannes
ons een adembenemende

stroom van verschrikkingen. Om
beurt worden zeven zegels
verbroken en blazen zeven
engelen op hun bazuin. Dat
vormt het startsein van allerlei

onheilsgebeurtenissen, vaak
vergezeld van donder,
bliksemflitsen, aardbevingen en
ander geweld. Er galopperen
vier ruiters rond die dood en
verderf zaaien. 144.000 mensen
uit de twaalf stammen van Israel
krijgen het zegel van God op
hun voorhoofd. Zwermen
sprinkhanen met menselijke
gezichten verschijnen op het
toneel. Een scharlakenrode
draak met zeven koppen belaagt
een vrouw, bekleed met de zon,
die een kind baart. Er woedt
zelfs een oorlog in de hemel,
waarbij engelen vechten met de
draak. Dan duiken er twee
ontzagwekkende beesten op. Het
eerste beest met zeven hoofden
en tien hoorns staat op uit de
zee. Het tweede beest komt uit
de aarde en heeft het getal 666
als merkteken. Dit beest dwingt
alle mensen om het eerste beest
te aanbidden. Vervolgens
teisteren zeven plagen de aarde,
als toorn van God. Babylon, de




Afbeeldingen: Jos van
Kemenade (Fragmenten uit
Apocalyps Aquarellen)

Linkerpagina: De vier ruiters
en Het Lam

Rechts: Johannes van Patmos

decadente stad, gaat ten gronde
na de gewelddadigste
aardbeving ooit. Een ruiter die
‘Trouw en betrouwbaar’ heet,
leidt op een wit paard de
veldslag waarbij alle volgelingen
van het beest definitief worden
verslagen. De draak wordt
geketend, de beesten in een
vuurpoel gestort.

Het zijn spectaculaire taferelen
en het is niet verbazingwekkend
dat kunstenaars zich hierdoor
eeuwenlang hebben laten
inspireren. Zoals bijvoorbeeld
Jeroen Bosch.

Eindtijd

Ook in de christelijke traditie is
dit Bijbelboek vaak in verband
gebracht met het einde van de
wereld. Het was gebruikelijk om
de beeldenstroom van de
Apocalyps letterlijk te nemen.
Rampen en verschrikkingen die
zich voordeden, werden opgevat
als mogelijke voortekenen van
een op handen zijnde eindtijd. In
de geschiedenis zijn tal van
perioden getekend door dit
ondergangsgevoel, zoals toen de
pest heerste. “Bekeer ul, want
het einde der tijden is nabij!” Zo

trokken boetepredikers rond.
Wie in onze tijd op zoek gaat
naar voorvallen en machten die
lijken op de geschetste tragedies,
hoeft niet lang te zoeken. Denk
alleen al aan de coronapandemie
en de verdeeldheid die deze
heeft gezaaid. Aan de dreigende
klimaatramp en aan de
verschrikkelijke oorlog in
Oekraine. Wie voelt zich hier
niet machteloos bij? Sommige
zelfbenoemde onheilsprofeten
zien hier daadwerkelijk
voortekenen in van het
naderende einde der tijden. Ook
in onze tijd is er geen gebrek aan
doemdenkers.

Troostboek

Dat de idee van de eindtijd altijd
veel angst en beklemming
veroorzaakt, is duidelijk. Maar
kunnen we nu dan het Boek
Apocalyps als gids voor onze
eindtijd beschouwen?

Nee. Het Boek de Openbaringen

is geschreven in een roerige tijd,
na de verwoesting van de
tempel en tegen de achtergrond
van felle christenvervolgingen
in de eerste eeuw. Het is daarom
juist bedoeld als troosthoek, om
de vervolgde gelovigen een hart
onder de riem te steken en op te
roepen stand te houden. Want
wie doorleest, ziet dat het Boek
nog méér visioenen bevat. Na de
onvoorstelbare verschrikkingen
volgt de droom van een
ongekende toekomst voor de
rechtvaardigen uit alle volken.
Het Kwaad is overwonnen en
het nieuwe Jeruzalem daalt uit
de hemel op aarde neer. Een
nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Met als stralend en
inspirerend middelpunt Jezus,
voorgesteld als Lam, omringd
door de schare van
rechtvaardigen, de nieuwe
mens. Zoals zo prachtig verbeeld
door de gebroeders Van Eyck in
hun Lam Gods. De kern van de
Openbaringen is dus niet het
definitieve einde van alle tijd,
maar de bevrijding uit een haast
onleefbare status quo. “Zie ik
maak alles nieuw!”.

— Hans van Gennip
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Het synodaal
proces: met
elkaar in gesprek

Voor de synode in 2023 heeft de paus de bisschoppen gevraagd om
de meningen van gelovigen in hun parochies in kaart te brengen.
Daarmee doorbreekt de paus het eeuwenoude Roomse ‘top
down’-model. Hij wil luisteren naar wat er echt leeft. Het ‘synodaal
proces’ moet de kerk weer bij de tijd brengen. Het is daarom
hoopgevend en van groot belang voor de toekomst.

Kunnen wij een dialoog op gang
brengen met elkaar, heb je er
behoefte aan - en durfje - je
gedachten over je geloof te delen
met medeparochianen? Ik praat
erover met Margaret de
Groot-Vlasveld, vrijwilliger in
de Cenakelkerk en pastoraal
werker. Eens in de maand
verzorgt zij een Woord- en
Communieviering. Waarom is zij
enthousiast over de uitnodiging
van de paus?

Identiteit

"Ik merk zelf dat de kerk zich
minder goed verhoudt tot
ontwikkelingen in de
maatschappij. Je ziet zoveel
veranderingen in bijvoorbeeld
samenlevingsvormen, in
medisch ethisch handelen,
waarvan de katholieke leer zegt:
'dat mag niet' Daar kan ik niet
achter staan. Kan ik me nog wel
katholiek noemen? Wat is mijn
identiteit? Nu ik de kans krijg om
daar in alle openheid iets over te
zeggen voel ik me daar heel erg
toe geroepen."

"Er is ongelijkheid, terwijl Jezus'
onvoorwaardelijke liefde is voor
iedereen, wie je ook bent. Ik vind
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voor mezelf dat de boodschap
van het evangelie vaak haaks
staat op de wetten en regels van
de kerk. Ik heb er behoefte aan
om daar met andere katholieken
over te praten en te vragen: “hoe
is dat voor jou?”. Want veel
mensen durven daar niks over te
zeggen. Als je voor jezelf opener
bent en laat zien waar je mee
worstelt, kan het zijn dat er een
herkenning komt. Dat is mijn
drijfveer om er over in gesprek
te gaan."

Voor een synodale Herk

| participatic | missic

Hier en nu

De drie ‘kernwoorden’
gemeenschap, participatie en
zending, zijn die aansprekend?
"Ik vind het de kunst om die
woorden te vertalen naar het

hier en nu. We zijn als
gemeenschap samen op weg.
Hoe kunnen we daar samen over
praten zodat we het
gemeenschapsgevoel met elkaar
kunnen delen? En ook: hoe
kunnen we daar mee verder
gaan? Want aan het eind van
iedere viering worden we
allemaal gezonden! Dat einde
vind ik een heel wezenlijk
moment: stilstaan bij wat we
hebben gehoord en
meegemaakt. Hoe kun je dat
handen en voeten geven?"

Dialoog

‘Ik hoop dat we in de komende
tijd in kleine groepen met elkaar
van gedachten kunnen wisselen
in een dialoog, niet in een
discussie. In een dialoog luister
je naar elkaar. Er is geen goed of
fout. Er zijn genoeg handvatten
om met elkaar in gesprek te
gaan. We moeten deze kans niet
alleen pakken, maar ook vorm
geven’

— Jacqueline van Hattem




Bijeenkomsten
synodaal proces in
onze parochie

Wereldwijd worden in de rooms-katholieke  Er zijn gesprekken voor alle parochianen in

kerk, op uitnodiging van paus Franciscus,
gesprekken georganiseerd over wat wij
hopen en geloven voor de toekomst.
Hierover sprak Mgr. De Korte al in de
vorige Drieklank.

Ook in onze parochie gaan we in gesprek.
Om van elkaar te horen wat ons geloof
betekent, nu en in de toekomst. Dat doen
we op verschillende manieren en plaatsen.

de geloofsgemeenschappen en er zijn
gesprekken voor specifieke groepen. Bij
alle gesprekken zijn pastores aanwezig. We
streven naar gespreksleiding door anderen.
Het lukt niet om op alle kerklocaties het
gesprek te organiseren. Maar voelt u zich
vrij om aan te sluiten bij een gesprek op
een locatie naar uw keuze!

Voor meer informatie:
tversteegen@h3eenheid.nl

Dit zijn de plaatsen en de data:

Berg en Dal: wo 23 maart
Cenakelkerk: do 17 maart
do 24 maart
Groenestraatkerk: do 7 april
Kruispuntkerk: do 17 maart
Lourdeskerk: di 5 april
Ontmoetingskerk: di 22 maart
ma 28 maart
di 29 maart
do 31 maart
do 7 april

19:00-21:00 uur

20:00-22:00 uur

14.00-16.00 uur

19:00-21:00 uur

19:00-21:00 uur

19:30-21:30 uur

19:30-21:30 uur, voor mensen van 50-70 jaar
14:00-16:00 uur, voor en door vrouwen
20:00-22:00 uur, voor mensen van 35-50 jaar
19:30-21:30 uur

19:00-21:00 uur, voor mensen van 12-35-jaar

Via de site van het bisdom van Den Bosch kun je doorgeven wat er uit de gesprekken komt.

Ook op individuele basis mag je reageren, tot 1 mei.
www.bisdomdenbosch.nl/synode/doemee/




Opniecuw
beginnen

column
Cara Valk

“Eindelijk verlost van dat studentenhuis!” Blijmoedig vertelde hij
over zijn nieuwe appartement in Noord, de ritjes naar IKEA, een
kast, een bank, een tweepersoonsbed, een poster voor aan de
muur. “Nu kan ik eindelijk achter me laten wat is geweest.
Enneh... ik heb een date. Via Tinder, weet je wel? Een foto zonder
filter, gewoon echt”

Later, de rozerode knoppen van de Ribes verraadden de komst
van de lente, kwam hij weer bij me. Zijn blik rustte op de tuin. “Ik
heb het decor veranderd, maar het verhaal blijft hetzelfde. Elke
dag is een worsteling. Ik kan het niet, ik durf het niet, één of twee
keer met iemand afspreken, dan willen ze niet meer. Wat is er mis
met mij?”

“Wacht eens even,’ reageerde ik “nou ga je wel heel snel” Er
ontspon zich een gesprek over de pijn van het verlies van zijn
vader, zijn vlucht in games, de eenzame, deprimerende jaren, zijn
ontluikende levenslust en zijn hoop bij de recente verhuizing. “En
nu heb je een ideaalplaatje van het leven. Denk je dat als een
pakket van IKEA in elkaar te kunnen zetten?”

Langzaam zakte hij terug in zijn stoel. “Ja,” zei hij “dat denk ik en
dat wil ik ook” “Ik moet je teleurstellen,” zei ik. “Er is geen korte
route.” Hij keek me aan. “En ook geen handleiding”

Het licht buiten leek feller. “Hoe moet ik dan in hemelsnaam
opnieuw beginnen?” “Je bent al begonnen, voel je dat niet?” Hij
bleef stil. “Jouw verlangen is er. Verlangen is geen uitgestippelde
route. Het is een richting en heeft vooral vertrouwen nodig. Een
vertrouwen dat je - in alle kwetsbaarheid - wegen zult vinden
om verder te gaan, steeds weer opnieuw.”

Zwijgend vertrok hij. Onderaan de trap keek hij omhoog en riep:
“Ik kom terug”.

— Cara Valk

Parochianen Laura de Schepper en Cara Valk schrijven om de
beurt deze wisselcolumn.
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"Mijn naam is Muriélle Dorothaal, ik kom van
Curagao en ben bijna 22 jaar geleden naar
Nederland gekomen voor studie. Ik ben docent
in het voortgezet speciaal onderwijs, dus ik werk
met jongeren met leer- en gedragsstoornissen.
Ook ben ik al bijna 20 jaar koster en lector in de
Kruispuntkerk. Marcus en Mathilde gaan vaak
met mij mee, met tante Muriélle

"Vooral op de katholieke scholen wordt er
geloofsonderwijs gegeven. De meeste mensen
gaan elke zondag naar de kerk, maar met de
feestdagen of voor een bijzondere gelegenheid
komen meer mensen. Zang en muziek zijn
vrolijker en ritmischer. Meestal ging ik met

"Ik probeer een goed
mens te zijn."

mijn oma en moeder om 5 uur in de ochtend
naar de Kruisweg. Later ging ik alleen omdat ik 't
mooi vind. Geloven en naar de kerk

gaan horen bij de opvoeding”

"Zondags naar de kerk is voor jongeren niet
handig, want ze zijn misschien zaterdagavond
gaan stappen. De preken zouden meer met
actualiteit te maken mogen hebben met een link
naar de lezingen en tot slot een hoopvolle
boodschap.

Marcus heeft zijn eerste Communie gedaan en
vindt de Bijbelverhalen interessant. Mathilde

doet dit jaar haar eerste
Communie. Ze vindt het
leuk iets nieuws te leren
en omdat het dan feest is!
Oma praat met hun over
de verhalen, vooral rond
de feestdagen. Zjj steken in
de H. Mis de kaarsen aan, helpen met het
dekken van de altaartafel en mogen bellen.
Marcus is af en toe lector. Dat doet hij goed!"

"Bidden vind ik thuis belangrijk, maar in de kerk
heeft dat meerwaarde. Daar vind ik rust en het
bezig zijn als koster geeft mij een goed gevoel.

’s Ochtends steek ik een kaarsje aan zodat de dag
goed verloopt en zondags bij de foto’s van
overledenen. Ik probeer een goed mens te zijn,
dit draag ik ook uit in mijn privé en werk.

— Laura de Schepper
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Geloven. Ooit was het vanzelfsprekend, nu
krijg je soms vragen als je zegt dat je gelooft.
Het lijkt maatschappelijk uit de gratie te zijn.
Toch is er geleidelijk weer oog voor de
vitaliteit van het geloof.

Maar hoe doe je dat in je eigen leven: geloven?
Wat geeft je
steun en wat
kom je tegen? En
hoe ervaar je
geloven als je
aan het begin
staat van je
volwassen leven,
een carriére, een
relatie?

Pastor Joska van
der Meer en dominee Wouter Slob starten
hierover een gespreksgroep, op drie avonden,
elk met een thema. Steeds van 20:00-22:00
uur in de Ontmoetingskerk.

- Wo 16 maart: ‘waar staan we?’

- di 12 april: ‘wat komen we tegen?’

- wo 8 mei: ‘wat verwachten we?’
Aanmelding en info:
joskavandermeer@ontmoetingskerk.net of
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl. We horen ook
graag als je interesse hebt maar op deze data
niet mee kunt doen.

De Aanloop in de
Ontmoetingskerk is elke
woensdag- en
vrijdagmorgen van
10.00 tot 11.30 uur open
voor een kopje koffie of
thee en een praatje.
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Ook iets voor de agenda? Mail het naar
parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie,
wat en waar in maximaal 50 woorden.
Zorg ook voor een rechtenvrije foto. De
redactie kan het artikel inkorten of
weigeren.

Kunstenares Machteld Meij heeft in de
Heemtuin in Malden een moderne
kruiswegstatie opgesteld. Ze deed dat in
samenspraak met onze parochie, de
protestantse gemeente in Heumen, de
Heemtuin en een dichtersgroep uit Heumen.
Meij schilderde alle taferelen en verbeeldde
in het lijden van Christus het menselijk lijden
van vandaag de dag, zoals dat via de media
tot ons komt. De kunstenares voegde aan de
veertien gebruikelijke staties een vijftiende
toe, namelijk de opstanding. Bij elk van de
taferelen staat een gedicht.

De statie wordt op zondag 10 april om 12:00
uur geopend door de nieuwe burgemeester
van Heumen. U bent daarna t/m 18 april van
harte welkom om de statie te zien in de
Heemtuin in Malden, de toegang is vrij.

Na de gebedsviering van Goede Vrijdag
(19.00 uur) waken parochianen in de
Taborkapel bij het graf van Jezus tot in
de vroege ochtend van Paaszaterdag.
Waak je mee? Het hoeft niet de hele
nacht, kortere tijd kan ook. Komen
en gaan is op de hele uren.
Voorbereidende bijeenkomst:
zondag 27 maart na de H. mis in het
parochiecentrum van de
Cenakelkerk.

Informatie: Cisca Aerts, e-mail:
locatielandstichting@h3eenheid.nl,
bel 024-3222 165 of kijk op de site.




Op vrijdag 20 mei organiseert de Klaaswinkel
van 9 tot 16 uur in en om de Ontmoetingskerk
een voorjaarsmarkt met goede, gebruikte en
nieuwe spullen.

De Klaaswinkel is al ruim 30 jaar een
gezamenlijke actie van de parochie Heilige
Drie-eenheid en de Protestantse Gemeente
Nijmegen. Bij de laatste markt in november
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2019 waren zo'n 100 vrijwilligers betrokken.
De opbrengst van de Klaaswinkel gaat vooral
naar het welzijnswerk van beide kerken. We
willen dit graag voortzetten en zijn op zoek
naar meer vrijwilligers.

Belangstelling? Bel 024-3441446 of mail naar:
secretariaat@ontmoetingskerk.net

Donkere Metten

In de Veertigdagentijd zal pastor Rikhof aandacht
besteden aan de zogeheten Donkere Metten, het
ochtendgebed van de kerk in de Goede Week. Die
metten worden niet alleen donker genoemd
omdat ze in de heel vroege ochtend worden
gebeden, maar ook omdat in sommige landen de
traditie gegroeid is om na elke psalm een kaars uit
te doen, zodat men in duister eindigt.

De Donkere Metten bestaan uit psalmen en

lezingen (o0.a. de klaagzangen van Jeremia, teksten
van kerkvaders en teksten uit de H. Schrift). Grote
componisten hebben de klaagzangen van Jeremia

Ruimte voor rouw is een groep die is bedoeld voor
iedereen die een dierbare verloren is aan de dood.
Een vaste groep van maximaal 8 deelnemers komt
om de week samen op donderdag. Samen praten de
deelnemers in 6 bijeenkomsten over verschillende
thema’s. Ze kunnen ervaringen delen en
bemoediging zoeken met bijvoorbeeld muziek en
gedichten.

Als u iemand verloren hebt, bent u van harte
uitgenodigd mee te doen. Dat geldt voor iedereen
van de Protestantse gemeente Nijmegen en de
Parochie Heilige Drie-eenheid.

Wanneer: 17 mrt, 24 mrt, 7 apr, 21 apr, 12 mei
en 2 juni 2022

Tijd: 11.00u-12.30u

Waar: Maranathakerk (Steenbokstraat 86,

Nijmegen)

De rouwgroep wordt geleid door de pastores Trees
Versteegen en Marije Klijnsma.

Meer info: treesversteegen@ontmoetingskerk.net
of bel 06-39201741

op muziek gezet. Een aantal teksten wordt nader
bekeken en er zal ook muziek klinken.

Woensdag 16, 23 en 30 maart, 14.00 - 16.00 uur en
20.00 - 22.00 uur (Taborkapel/Cenakelkerk).
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Op 5 januari hebben wij afscheid moeten
nemen van onze budgetbeheerder Ton Koen,

die plotseling is overleden. Ton is 75 jaar
geworden.

Sinds 5 jaar was Ton bij ons, nadat hij het stokje had
overgenomen van H. v. Geijn. De taak als
budgetbeheerder heeft Ton met verve vervuld, en
plichtsgetrouw als hij was werden rekeningen
meteen betaald. "Wat je vandaag kunt doen, moet

je niet laten wachten tot morgen", zo zei Ton steeds.

Iedere vrijdag kwam Ton trouw naar ons
secretariaat om de lopende zaken af te handelen,
maar ook voor een kopje koffie met een koekje.
Want zo zei hij altijd: "Je weet, morgen ga ik lijnen”.

Ook wist Ton ons
steeds te verrassen als
bij hen de Paashaas of
Sinterklaas was
langsgeweest. Altijd
had hij dan wat
lekkers voor ons.

De coronatijd was voor Ton geen gezellige tijd. Hij
ging wel trouw op maandag naar de stad, maar dat
was niet zo leuk. Een kopje koffie of bakje
erwtensoep van de Hema was er nu niet bij. Ook
zijn jaarlijkse reis naar Egmond aan Zee was
anders dan normaal, want alles was dicht.

Ton we zullen je missen, niet alleen de zakelijke
kant, maar ook zeker je gezelligheid.
— Locatie Hatert

In onze parochie zijn overleden

13-01-"22

14-01-22

17-01-'22

17-01-'22

25-01-'22
27-01-'22

28-01-'22
29-01-'22
30-01-°22
30-01-'22
31-01-'22

06-02-"22
07-02-22
10-02-'22
13-02-22
16-02-"22
18-02-'22
19-02-'22
22-02-"22
25-02-"22
25-02-'22

op
weg
gegaan
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Anneke Gabreéls-Festen (81) Cenakelkerk

Theo Bouman (79) Sacramentskerk

Koosje Lammers-Peters (92) BG Malden

Wim van Vliet (81) Cenakelkerk

Tet Spaan-Klomp (90) Sacramentskerk

Corrie Coolen-van Melik (85) Kruispuntkerk
Linda Nio (52) Cenakelkerk

Suze Lebens-Roes (93) Lourdeskerk

Floor Huisman-van Oppenraaij (96) Milsbeek
Dorith Preijde-van Haaren (91) Cenakelkerk
Heleen Pieters-van der Werf (94) Cenakelkerk
Constance Bleeker-Lenaers (96) Groenestraatkerk
Annie Jansen-Willemse (100) Ontmoetingskerk
Jan Scaf (88) Ontmoetingskerk

Guus Ziggelaar (94) Sacramentskerk

Mariken Bollen-Vermeer (82) Sacramentskerk
Riet Groot-Biessels (82) Cenakelkerk

Charlotte Falkenhage-de Lange (104) Sacramentskerk
Truus Tappij Gielen-den Boer (95) crematorium
Peter Dinnissen (67) Ontmoetingskerk

Gertrud Delsman-Nussberger (83) Sacramentskerk




0.L.V. van Lomdeskerk

Hatertseweg 71, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@hzeenheid.nl www.hzeenheid ni
Secretar.aat: 724 355363 |, ma t/m vr9:~0-12:30 u'r. Voor dringende zaken: (' 6-127 239 21
Kerkbalans: NL64 INTB 0000 0449 99 Overige betalingen: NL 32 .i<CB 0005 9554 27

Cenakelkerk

Hastonr Rabouplein 1 6564 BP Heilig Landstichting; LocatieLandstichting@hzeenheid nl; www.h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2.65, ma t/m vr 9:30-12:30 uur. Voor dringende .aken 06-108 96107

Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11 Doordeweekse mmis: di en vr 9:00 uur Kerk open voor gebed: wo 11:00-12:00 uui, met
om 11:30 uur Schiiftlezing gevolgd door een korte medi:atie. voor bezichtiging: do t/m zo 14:00-16:30 uur.

uroenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; Loc.tieGroenestraxt@h3eenheid nl; www.h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9:00-12:30 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 53 INCB 00010222 22 Overige betalingen: NL 82 INCB 0008 9554 27
Doordeweekse mis: maen vr 9:00 uur. Mariakapel en kerkhof dageli ks geonend 10:00-17:00 uur.

Kruzspuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen; LocatieHatert@hzeenheid nl: www h3zeenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855, di en vrvan 10:00-12:00 uur. Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL 28 RABO 0119 4005 37 of NL 75 INGB 0000 9296 76

Overige betalingen: NL 55 RABO 0119 4012 15 Doordeweekse mis: di 9:00 uur.

O.L.V. van net H. Hau tkerk

Oude Kleefsebaan 123a, 6572 AK Berg en [ al: Locatielandstichting@hzeenheid nl: www hzeenheid nl
Secretariaat: 024-322 2165, Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting, ma t/m *'r 9:30-12:30 uur
Voor dringende zaken: 06-108 961 07 Bank: NL 94 ABNA 0236 5546 11

Doordeweekse mis: do 9:30 uur.

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden: locatiemalden@h3zeenheid nl: www.hzeenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9:00-12:00 uur (b.g.g. 024-35536 30).

Voor dringende zaken: 06-127 239 21

Bank: NL18 RABO 0131 6014 74 Doordeweekse mis: wo 9:00 uur.
Mariakapel: dagelijks geopend 9:00-17:00 uur,

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen; Secretariaat@ontmoetingskerk. net; www.ontmoetingskerk net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9:00-12:00 uur (tijdens en buiten secretariaatsuren wordt u voor dringende
zaken via dit nummer doorverwezen).

Kerk en Mariakapel open iedere ochtend, woensdag-envrijdagmiddag endinsdag- en vrijdagavond.

Bank: ML 37 ABNA 0453 4213 50 of NL 43 INCB 0001 4137 00

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament

Hevendaalseweg 30¢, 65.'5 SM Nijmegen; sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein nl; www.kerkbrakkenstein nl
Parochianen uit de wijk Brakkenstein ierken hier veelal Receptie van he< klooster: 024-355 8029,

ma t/m vr 9:00-12:00 uur. Kerk open dagelijks 9:00-12:00 en 15:00-16:00 uur.
315D



O 1+.r VREUGDE QW Okik

De muizen hebben de lente in hun bol. Ze dansen de Met slome sprongen gaat Kik naar buiten waar zijn
samba, ze swingen met hun staarten, ze zingen over vriendjes de polonaise dansen. Hij probeert mee te
feest en taarten. Kikker kijkt het vanaf ziin wijwaterbak ~ doen, maar door hem wordt de hele polonaise één
aan. Hij voelt het niet. Hij heeft geen staart en geen grote kettingbotsing. ‘Kik, wat doe je?’ piepen de
wapper-oren. Wat is er toch aan de hand? Kik springt opgestapelde muizen, ‘zé moeilijk is het toch niet?’ Kik
naar het affiche waar de muizen zo blij van werden. houdt zich groot. ‘Dat komt omdat het niet kan, wat
Hij leest: jullie doen. Het is nog geen Pasen, er is geen feest,

niks!!Y Even voelen de muizen zich cliedom. Dan zegt
Martje Muis: ‘Maar het is toch belddfd? Dan kun je toch
nu al blij zijn?’ En omdat de muizen het roerend eens
zijn, komt de polonaise al snel weer op gang. Dan voelt
Kikker iets van vreugde kriebelen. Ja!’ denkt hij. ‘Het is
beldofd. En of het nou doorgaat of niet, je kunt al blij
zijn." Hij maakt sprongetjes op de maat van de polonaise.
Langs de kant En volgende week zal hij écht meedoen

Het wordt Pasen, het is weer lente.
Volgende week staan er partytenten.
Vioor gasten, koorleden, dirigenten:

koffie & paasbrood met spijs en krenten!
Kom naar de paasdienst, u wordt verwacht.
Ook aan de kinderen is gedacht!

Is Pasen nu vreugde of verdriet? 't Is niet te geloven, een Engel die zegt:
Licht, bloemen, kleuren? Ik dacht het niet. ‘Zoek niet waar ze Hem hebben neergelegd,
De Heer is gestorven, het is om te huilen! Hier is Hij niet meer, Hij is opgestaan,

[k zou me het liefste nog willen verschuile Blijf niet bij het graf, je moet vérder ga

tot alles voorbij is, de tranen, de pijn ... Het lijkt Jezus stem wel, zo licht als hij lacht
maar ach, of ik ooit weer de oude zal zijn? ~ Hij helpt me met opstaan en zegt in mijn hat
Hij heeft me veranderd, zijn ogen, zijn stem, 'Niet huilen en somberen, kom uit de knoop.
maar nee, ik kan echt niets zonder Hem. (Ga leven en geven, vol vreugde en hoop!’

Uit de Bijbel

Jezus zei: ‘Nu hebben Jjullie het moeilijk.
Maar straks zullen jullie mi) terugzien.
Dan zullen jullie vol vreugde zijn,
en niemand kan die blijdschap
dah hog van Jullie afhemen.

Johannes 16,22



