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" Pastoraal

Na de zomer begint het nieuwe
schooljaar. Maar ook onze parochie
maakt een nieuwe start, schrijft
pastor Els Geelen.

In Nijmegen zijn de scholen weer begonnen.
Kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten,
veranderen van school. Ze gaan van oudste
leerlingen naar jongste: brugpiepers worden ze
dan ook wel genoemd.

Het eerste weekend van september markeert de
start van het nieuwe werkjaar. De koren zijn
weer begonnen met de repetities. De brieven
voor de aanmelding voor de eerste H.
Communie en het Vormsel zijn verstuurd of
worden binnenkort verstuurd. Aanmelden kan
altijd via de website h3eenheid nl onder het
kopje ‘Sacramenten’. Diverse catechesegroepen
zijn inmiddels weer gestart.

Niet echt een nieuwe start, maar wél een mooie
nieuwe tekst: het Zonnelied van Franciscus van
Assisi is opnieuw uitgebracht. Het lied bestaat
dit jaar 800 jaar. De nieuwe titel luidt:
‘Allerhoogste Heer die alles draagt. Een mooie
melodie en gemakkelijk mee te zingen.
Misschien toch een nieuwe start — als koren
het gaan instuderen.

Per 1juli hebben wij als pastoraal team een
nieuwe start gemaakt. Eigenlijk al iets eerder,
want onder begeleiding van iemand van buiten
ons team zijn we bezig geweest elkaar beter te
leren kennen. Per 1 juli heb ik een nieuwe
zending van de bisschop ontvangen. Vanaf die
datum ben ik niet alleen pastoraal werker voor
de parochie Heilige Drie-eenheid, maar ook
voor de Stefanusparochie.

Pastoor Steijaert heeft eveneens een nieuwe
start gemaakt als pastoor van Nijmegen.

woord

Daarbij horen natuurlijk ook Berg en Dal, Heilig
Landstichting en Malden. Met een nieuwe start
veranderen er dingen, maar er blijven ook
zaken hetzelfde. We blijven samenkomen in de
kerken van beide parochies om ons geloof te
vieren, en om afscheid te nemen van onze
dierbaren.

Een nieuwe pastoor wordt in een aparte viering
geinstalleerd in de parochie. Die viering is
zondag 21 september om 10.30 uur in de Maria
Geboortekerk. Dan worden ook alle leden van
het pastorale team gepresenteerd. Onze
bisschop, Mgr. De Korte, komt hiervoor
speciaal naar Nijmegen.

U bent allen van harte welkom om bij deze
nieuwe start aanwezig te zijn.

— pastor Els Geelen
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100 jaar Lourdeskerk

Hoe vaak zal er in de Lourdeskerk gezongen zijn:
'We zijn samen onderweg?

En met Kerst klonk telkens weer: "Wij komen
tezamen onder het sterrenblinken’ of “Venite
adoremus’.

Op 29 juni werd 100 jaar Lourdeskerk gevierd -
met al haar koren, met een lach en een traan.
Een traan vooral, omdat de sluiting van de kerk
naderde: een week later zou het zover zijn.

Als tussenzang klonk: 'Eén heeft er ons de weg
gewezen, diezelfde weg is Hij gegaan. We moeten
zonder veel te vrezen, op goed vertrouwen
daarom die ons voorafging achterna.'

Kerk is méér dan een gebouw — kerk is
gemeenschap. Een geloofsgemeenschap van
mensen, altijd onderweg, soms door woestijnen
heen, in de voetsporen van Jezus.

Zijn verhaal gaat verder in Nijmegen -
uiteindelijk in andere kerken.

Wat er ook met de Lourdeskerk zal gebeuren. aan
de Lourdesgrot zal hopelijk niets veranderen -
Maria van Altijddurende Bijstand indachtig,
geruggesteund door de Hof van Heden.

- Jan Bruinsma

Foto: Erik van der Voort

Zie ook pagina 8-9.
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Onze eigen
H3 Eenheid-app
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@ Het laatste nieuws uit de parochie

@ Vieringenoverzicht bij de hand

@ Kom makkelijk in contact met andere
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® Toegang tot podcasts
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Zoek de app in de store
Nijmegen I: 024 3774776 op de naam van onxe kerk

of gebruik de QR-code
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Elektroservice Numegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

www.elektroservicenijmegen.nl



De parochie heeft 2024 afgesloten met een verlies
van ruim twee ton, tegen een winst van bijna 1,8
miljoen euro in 2023. Dat blijkt uit de
jaarrekening die door het parochiebestuur op 19
augustus is vastgesteld.

Volgens penningmeester Jos Verstegen is het
resultaat van vorig jaar vooral te verklaren
doordat er vorig jaar eenmalige meevallers
waren. "Vooral door de herwaardering van ons
vastgoed. Zo werden onder andere het
parochiecentrum aan de Hatertseweg en de kerk
in Berg en Dal voor een hogere waarde op de
balans gezet. Dit jaar is dat effect er niet"

De kerk in Berg en Dal is vorig jaar daadwerkelijk
verkocht voor 1,2 miljoen euro. Dat bedrag staat
nu op de rekening en is begin dit jaar grotendeels
belegd.

De financiéle basis van de parochie is stevig: er is
ruim 2,6 miljoen euro eigen vermogen en
daarnaast nog reserves om risico’s op te vangen.
Toch waarschuwt Verstegen dat de jaarlijkse
exploitatie structureel verlieslatend blijft: "Onze
vaste lasten zijn hoog, bijvoorbeeld voor
personeel en onderhoud van gebouwen. De
inkomsten uit bijdragen en giften lopen langzaam
terug. Dat verschil voelen we elk jaar opnieuw."

Nieuws en info

In 2024 bedroegen de totale kosten zo'n 9 ton.
De kerkbijdragen daalden licht naar 183.000
euro, terwijl de opbrengsten uit uitvaarten
met 12 procent terugliepen. Een positieve
uitzondering zijn de collectes, die juist stegen
naar 102.000 euro.

Met de verkoop en herbestemming van de
Lourdeskerk en de plannen rond de kerk in
Malden, zal de financiéle positie verder
worden versterkt. "Dat zal ons vermogen op
termijn verbeteren,’aldus Verstegen. "Maar
het blijft belangrijk dat parochianen ons via
kerkbijdragen en collectes blijven steunen. Dat
geld hebben we hard nodig voor het
dagelijkse werk van de parochie. Maar
natuurlijk hebben we ook aandacht voor de
kosten."

Pastoor Sacha Steijaert wordt zondag 21
september officieel geinstalleerd als pastoor
van zowel de Parochie Heilige Drie-eenheid
als de Stefanusparochie in Nijmegen. De
plechtige eucharistieviering begint om 10.30
uur in de Maria Geboortekerk en wordt
gecelebreerd door bisschop Gerard de Korte,
die ook zelf de installatie zal verrichten.

De bisschop verricht normaal gesproken
alleen installaties van priesters die voor het
eerst pastoor worden. Dat hij nu persoonlijk
aanwezig is, benadrukt het bijzondere
karakter van deze benoeming én de nieuwe
fase voor katholiek Nijmegen.

Tijdens dezelfde viering wordt ook het nieuwe
pastorale team gepresenteerd, dat sinds juli
actief is voor de hele stad. Hoewel de
parochies niet fuseren, werken alle priesters,
diakens en pastoraal werkers vanaf nu nauw
samen in één gezamenlijk team. Die
samenwerking is de afgelopen maanden al
opgestart en krijgt nu officieel vorm.

76




Afscheid van 100-
jarige Lourdeskerk

Met een eerbiedige en ontroerende mis
is op zondag 6 juli de Onze Lieve
Vrouwe van Lourdeskerk aan de
Hatertseweg officieel aan de eredienst
onttrokken. Een week na het feestelijke
100-jarig jubileum van het kerkgebouw
namen parochianen afscheid van een
plek waar generaties lang belangrijke
levensmomenten zijn gevierd.

De viering, geleid door emeritus-pastoor Gerard
Peters, stond in het teken van dankbaarheid en
afscheid. Pastor Joska van der Meer benadrukte
de bijzondere betekenis van de Lourdeskerk en

haar Mariagrot als bedevaartplek. Zij sprak de
hoop uit dat we als pelgrims onze herinneringen
mogen meedragen naar een nieuwe plek.

Na de mis werden religieuze voorwerpen uit de
kerk verwijderd. Het tabernakel werd
leeggehaald, waarmee het kerkgebouw zijn
liturgische functie verloor.

Vanwege de regen konden buiten bij de Mariagrot
geen kaarsjes worden aangestoken. In plaats
daarvan droegen parochianen een kaarsje naar
het Mariabeeld op het altaar. Samen zongen de
aanwezigen het vertrouwde “Lourdes Ave Maria”
en baden zij nog eenmaal het Wees Gegroet -
voor menigeen een emotioneel moment.




‘Wat er met het kerkgebouw gaat gebeuren, is
nog niet bekend. Het parochiebestuur heeft
eerder laten weten zich in te zetten voor het
behoud van de Mariagrot en de Hof van
Heden. Binnenkort starten de gesprekken met
de gemeente, want de Lourdeskerk is een
gemeentelijk monument. Een stuurgroep is
aangesteld om het hele traject te begeleiden.

Parochiaan Astrid Sanders werkt aan een boek
over de geschiedenis van de Lourdeskerk. Je
kunt daarop intekenen. Het boek zal maximaal
€25 gaan kosten. Meer info via het
parochiecentrum.

De Lourdesgrot is, ook nu de Lourdeskerk
gesloten is, elke zondag open van 11:15 tot
zeker 15:30 uur. In de zomermaanden is de
grot vaak nog wat langer open.

— Martin Lange

Foto's: Hans Haarsma, Marlies Reimering,
Astrid Sanders, Erik van der Voort en Jakob
van Wielink
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"Bij het altaar
voelde ik een
overrompelende

kracht"

Foto: Birgitta de Jonge




Roeping tussen
de rotsen

Pater Jim Schilder (69) trad vorig jaar officieel in bij de
Congregatie van het heilig Sacrament, beter bekend als de
Sacramentijnen met hun klooster in Brakkenstein. Maar hij gaat
ook regelmatig voor in andere kerken in onze parochie. Hoe
anders was zijn leven 25 jaar geleden, als journalist in New York.
Een ervaring in Zuid-Frankrijk veranderde alles.

Het zou hem nu opnieuw moeite
kosten om de plek terug te
vinden. Toch weet hij nog
precies wat hij daar voelde. Op
een helling, ergens in Zuid-
Frankrijk, tussen twee rotsen die
nauwelijks opvielen in het
landschap, beleefde pater Jim
Schilder in 1993 iets wat hij nooit
eerder had ervaren. "De plek
stelt helemaal niks voor,' zegt hij.
"Twee rotsen, op een helling, van
een of twee meter. Je ziet de
ruimte ertussen alleen als je er
pal voor staat. Ga je iets naar
links of naar rechts, dan zie je
het niet meer"

Hij vond de plek pas de tweede
keer dat hij er was. De eerste
keer was uitgelopen op een
teleurstelling. "Het was een
gigantische berghelling. Eerst
dacht ik dat die helling
misschien bezaaid was met dit
soort formaties, maar dat was
niet zo. Dit was één specifieke
plek van een paar vierkante
meter. Dat ik die vond, dat is

rationeel gezien al onverklaar-
baar!" Maar wat hij daar ervoer,
dat noemt Jim Schilder "een
ontmoeting met God"

Er was geen stem, er waren geen
woorden. "Het was een
woordloze ervaring, en het
gevoel van tijdloosheid. Een
grote vrede en schoonheid," zegt
hij. "Je hoort het wel eens van

"Dat ik die plek uit
mijn visioen vond, dat
was rationeel gezien al
onverklaarbaar"

mensen met een bijna-
doodervaring. Alles licht,
vreedzaam, en vol liefde. Dat je
denkt: dit is hoe het hoort te
zijn"

Jim Schilder groeide op in
Kampen, in een gezin van tien
kinderen. Zijn vader was
dominee en later hoogleraar

theologie. "Kampen was een heel
protestantse plaats met veel
kerken. Kampen was het Rome
van de gereformeerd-
vrijgemaakte kerk Nederland,'
vertelt hij. "Het katholicisme
bestond eigenlijk niet in ons
leven. Er was en is wel een
katholieke kerk in Kampen, maar
die ligt aan de rand van het
centrum. De Buitenkerk, heet die
dan ook Pas na een verhuizing,
toen hij tien was, ontmoette hij
voor het eerst katholieke buren.

Net als veel generatiegenoten
verliest hij in zijn tienerjaren het
contact met de kerk. "We gingen
gewoon niet meer naar de kerk”
Niet dat hij God had afgezworen,
maar God speelde geen rol meer
in zijn leven. "Ik heb heel lang
geleefd zonder kerk en zonder
God"

Schilder bouwt een carriére op in
de journalistiek, onder andere

bij de AVRO, voor de talkshow
van Karel van de Graaf. "Een

no
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"Ik kon dit alleen géloven, JSt

doordat het absurd was"

talkshow met drie lange
interviews op de zaterdagavond.
Het was live televisie, dus die
interviews moesten grondig
worden voorbereid."

Hij krijgt een relatie met een
Belgische tv-producer die in
New York woont. Hij besluit in
1994 haar achterna te reizen. Hij
verblijft uiteindelijk negen jaar
in de miljoenenstad. In die jaren
werkt hij als freelance journalist
voor onder meer HP/De Tijd, De
Groene Amsterdammer,
Panorama en Opzij. Zijn
spirituele nieuwsgierigheid
groeit. "Ik had nogal eens
interviews met schrijvers, ook
met mensen die boeken over
spiritualiteit hadden
geschreven,' zegt hij. Deepak
Chopra, Neale Donald Walsch,
James Redfield — bekende namen
in die tijd. "Door al die
gesprekken kon ik iets kwijt van
mijn eigen zoektocht."

Maar de kiem voor die zoektocht
werd al eerder gelegd, begin
jaren negentig. Hij werkte toen
nog als eindredacteur bij de

AVRO. "Tk zat niet helemaal
lekker in mijn vel. Misschien
overwerkt. Toen ben ik naar een
hypnotherapeut gegaan, en
tijdens de laatste sessie, in een
ligstoel, kreeg ik een soort
visioen!" Een visioen over een

herdersjongen in Zuid-Frankrijk.

Hij leeft eenvoudig, zoekt bij
slecht weer beschutting tussen
twee rotsen, maar is tevreden.
De jongen heeft een bijzondere
relatie met God en dat raakt
Schilder diep. Hij is vastbesloten
de plek uit zijn visioen te vinden.

"Ik had het bij die ene ervaring
kunnen laten. Maar ik was
getriggerd. Het is net als dat
grapje met de portemonnee op
de stoep met een touwtje eraan.
Je wordt uitgenodigd om te
bukken"

De plek blijkt werkelijk te
bestaan. Tussen die twee rotsen
gebeurt het. "Het leek een
samenvallen van mijzelf met die
ander daar tussen de rotsen,
waarbij ik iets van God heb
ervaren." Die ervaring zet alles
op zijn kop. Tegelijkertijd vraagt

hij zich af wat hij met die
ervaring moet. "Moet ik nou als
een kluizenaar op die rots gaan
zitten?" Hij raadpleegt een wijze
kennis. "Die zei: 'Ga maar
gewoon door met wat je aan het
doen bent en kijk maar wat er op
je pad komt. Als het van God
komt, dan zal het bestendig zijn,
zoals de joodse wetgeleerde
Gamaliél zei. Anders waait het
vanzelf over!"

Maar waar was die kritische
journalist in hem toen? "Juist
doordat dit zo absurd was, kon
ik het geloven. Het is een custom
made ervaring, dacht ik. God
weet dat Hij te maken heeft met
iemand die iets nodig heeft om
overtuigd te raken. Hij reikt het
me op zo'n manier aan dat het
aan mij was om daar op in te
gaan. En ik was inderdaad zo gek
om twee keer 1200 kilometer te
rijden om te kijken of dat beeld
uit mijn visioen klopte."

Maar hier lopen twee verhalen
parallel aan elkaar, zegt Schilder.
Deze ervaring vond plaats véor
het einde van zijn relatie met de
Belgische producer, in 2003. Na
die breuk keert hij terug naar
Nederland. "Ik had het als
journalist ook wel een beetje
gehad met een freelance bestaan
in New York!"

In Amsterdam gaat hij aan de slag
bij HP/De Tijd. Dan belt zijn ex.
Ze moet voor werk naar Israél en
vraagt hem mee voor de Bijbelse
context tijdens hun rondreis.
"Daarna kwam Jezus in beeld.
Zonder iets te zeggen, maar Hij
was er.

Terug in Amsterdam bezoekt hij
op Paaszondag een katholieke
kerk. "De eucharistie sprak me




ontzettend aan. Het was een
overrompelende ervaring
Vanaf dan gaat hij elke
zondag. "Daarvoor ging ik
op zondag naar de
sportschool”

Na een paar maanden weet
hij: hij wil katholiek worden.
Tijdens een geloofscursus
mag hij een plek kiezen in de
kerk waar hij zich thuis
voelt. Instinctief loopt hij
naar het altaar. "Toen ik daar
stond, kreeg ik een soort
blikseminslag. Het was een
combinatie van kracht en
tederheid," zegt hij. "Ik heb in
New York weleens de
bliksem zien inslaan in de
top van het Empire State
Building: een gewelddadig
moment, maar de aanraking
oogt heel zacht.

De ervaring tussen de rotsen
voelde nog als 'op afstand)
omdat die via de herders-
jongen liep. Nu was het
direct. "Niet dat ik Jezus of
God zag. Maar ik stond daar
naast het altaar en voelde die
overrompelende kracht
vanuit de koepel”

In de weken daarna komt het
woord ‘priester’ steeds in
zijn hoofd terug. Hij neemt
contact op met het
seminarie. "De rector zei:
denk er nog een jaartje over
na." Nee, dat voelde niet als
een afwijzing. "Ik had
natuurlijk wel een enorme
drang om de stap richting
priesterschap te zetten. Maar
er was natuurlijk ook twijfel,
en ik was nog maar net
katholiek"

Na een jaar begint hij met een
deeltijdstudie, naast zijn
werk bij HP/De Tijd. Zijn

collega's weten nog van niets.

Op een dag maakt hij zijn
roeping bekend. "Ja, ze
waren wel even stil.
Verbaasd. Maar ook
geinteresseerd.”

Natuurlijk kreeg hij vragen
over het celibaat. "Ik heb de
tijd gehad om dat deel van
het leven te ervaren. Maar je
maakt keuzes. Als je de
journalistiek in gaat, kun je
ook geen concertpianist
worden. Je betreurt het
soms, maar je gaat verder.'

"Op het seminarie zei een
priester: 'Die geloftes van
celibaat en armoede, dat zal
het probleem niet zijn. Maar
de gehoorzaamheid, daar
kun je nog wel eens last van
krijgen. Ons zelfbeschik-
kingsrecht is zo diep in ons
geworteld: je bent de baas
over je eigen leven. Als je
dan gaat geloven in God, dan
moet je erkennen dat er
iemand is die boven je staat.
En die je gaat volgen. En dan
moet je opeens zeggen: nou,
zeg het maar.

In 2012 wordt hij tot priester
gewijd en komt hij te werken
in Amsterdam. Intussen
heeft hij daar de paters
sacramentijnen leren
kennen. Hij voelt zich thuis
bij hun eucharistische
spiritualiteit en gemeen-
schapsleven. Na een aantal
jaren van voorbereiding op
het kloosterleven wordt hem
gevraagd de communiteit in
Nijmegen te versterken, en
het daar gevestigde Centrum
voor Parochiespiritualiteit.

— Martin Lange
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Bruinsma

Emoties naar God
toe uiten

Ouders kunnen wel eens radeloos
worden wanneer hun kinderen maar
vragen blijven stellen. Mijn moeder
verzuchtte wel eens “kinderen die
vragen worden overgeslagen.”

Antwoorden op vragen roepen vaak
nieuwe vragen op. Een aandachtig
luisteraar hoort, proeft soms vragen
achter de vragen. “Ik bestorm Hem
met mijn vragen” staat er in het lied 'Zo
vriendelijk en veilig als het licht' van
Huub Oosterhuis.

Wat mooi dat er in elk geval één
bijbelboek is dat onze vragen, onze
emoties naar God toe verwoordi: het
boek der Psalmen, 150 van
uiteenlopende lengte.

De kortste telt 2 verzen (psalm 117), de
langste (psalm 119) 176 verzen.

Alle emoties mogen er zijn in de
psalmen: van uitzinnige woede tot
opperste blijdschap, van je door God
verlaten voelen tot het volste
vertrouwen; van “Mijn God, mijn God
waarom hebt Gij mij verlaten” (Psalm
22) tot “de Heer is mijn Herder, het zal
mij aan niets ontbreken” (Psalm 23).

Het is dan ook niet vreemd dat juist
protestanten, met vaak meer bijbel-
kennis dan de gemiddelde katholiek,
vaak graag naar rooms-katholieke
kloosters gaan. Want hoe divers
kloosters ook kunnen zijn, in alle
worden dagelijks (delen van) psalmen
gezongen.

Psalmen inspireren musici en
schrijvers om nieuwe psalmen te
schrijven, zoals singer-songwriter
Paul Simon in 2023 met het album '7
psalms' Dichter Leo Vromans schreef
medio jaren ‘90 drie psalmen: één voor
de mislukking, één voor alles en één
VOOT niets.
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Geen zomerstop

inde p

Hoewel veel mensen in
de zomer op vakantie
zijn, viel het
parochieleven niet stil.
Ook voor thuisblijvers
was er genoeg te doen.

De aftrap was op zondag 29 juni,
met een sfeervolle
oecumenische openluchtviering
in de Ontmoetingstuin, de tuin
bij de Ontmoetingskerk. Onder
de bomen, passend bij het thema
Dichter bij bomen, kwamen
parochianen en wijkbewoners
samen. Na de viering werd er
koffiegedronken, geborduurd en
vooral veel gedeeld tijdens een
gezamenlijke lunch waarvoor
iedereen iets had meegebracht.

Ook op de vrijdagen in juli en
augustus was er volop activiteit
bij de Ontmoetingskerk. Het
zomerterras op het kerkplein
bood ruimte voor spelletjes,
gesprekken en koffie en er waren
lunches met gerechten uit
verschillende landen. Tijdens
deze ‘Wereldreis in Dukenburg’
konden bezoekers niet alleen
proeven van buitenlandse
smaken, maar ook luisteren naar
verhalen uit onder andere
Soedan, Egypte, Turkije en
Afghanistan. Alles werd mogelijk
gemaakt door vrijwilligers uit de
wijk en parochie.

arochie

Op zondagmiddag 27 juli was er ¥
een speciale vakantie- '
bijeenkomst voor ouderen in de
Kruispuntkerk. De organisatie is
geinstipeerd door Sant’Egidio,
een wereldwijde beweging van
katholieke vrijwilligers die zich
als vrienden inzetten voor
mensen die kwetsbaar of alleen
zZijn.

Ook deze middag stond in het
teken van ontmoeting, aandacht
en verbinding — met koffie,
lekkers en een gezamenlijke
activiteit.

Met deze activiteiten bood de
parochie ook in de
zomermaanden ruimte voor
contact en betrokkenheid. Met
dank aan alle vrijwilligers die dit
mede mogelijk hebben gemaakt.

— Martin Lange




! Doordeweekse
vieringen

maandag
9.00 Groenestraatkerk
9:30 Sacramentskerk

dinsdag

9:00 Cenakelkerk
9:00 Kruispuntkerk
9:30 Sacramentskerk

woensdag

9.00 H.Antonius Abtkerk
9.00 Ontmoetingskerk
9:30 Sacramentskerk

donderdag
9.30 Sacramentskerk

vrijdag

g9.00 Cenakelkerk
9.00 Groenestraatkerk
930 Sacramentskerk

Familievieringen

Cenakelkerk

Elke zondag is ereen kindernevendienst. Op 5
oktoberis er een Familiezondag, dan is er ook créche.
Je mag je (echte!) huisdier of knuffel meenemen om
te laten zegenen.

Groenestraatkerk
Kinderkoor Emmaus zingt op 5 oktober.

Ontmoetingskerk

Kinderkoor Dukenburg zingt op 5 en 26 oktober. Op 5
oktober worden na de familieviering huisdieren en
knuffels gezegend.

Andere familie-activiteiten:

Bijbelbende voor kinderen van 2-8 jaaren hun
(groot-/peet-)ouders): 5 oktobervan15.00-16.30 uur.

De Gelukzoekers starten op 20 oktober met een
nieuw seizoen: Op avontuur met de apostelen, voor
kinderen van 8-13 jaar (na hun ‘ S
Eerste Communie) en hun ouders. gt‘::ml .
Van 19.00-20.00 uur in de
Cenakelkerk.

Maandelijks ontdekken we
spelenderwijs geloofsthema's met
de kinderen en gaan de oudersin
gesprek.

Persoonlijke uitnodigingen volgen.




Datum Tijd

za20sept 17.00uur
17.30 uur
18.30 uur
19.00 uur

Zo21sept  10.00uur

10.30 uur

za27sept  17.00 uur
17.30 uur
18.30 uur
19.00 uur
zo28sept 10.00uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
za 4okt 17.00 uur
17.30 uur
18.30 uur
19.00 uur
zo 50kt 10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
za11 okt 17.00 uur
17.30 uur
18.30 uur
19.00 uur
zo12 okt 10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
za18 okt 17.00 uur
17.30 uur
18.30 uur
19.00 uur

Kerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
Antonius Abtkerk

Sacramentskerk

Maria Geboortekerk

Type Voorganger(s)

W  pastor Els Geelen

E kapelaan Michal Tabak

W pastorJoska vd Meer

E pastoor Sacha Steijaert, Els Geelen

E pater Fons Kuster

E Mgr. De Korte en pastoraal team

Installatiemis pastoor Sacha Steijaert en voorstellen pastoraal team

Berg en Dalseweg 42

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk
Antonius Abtkerk

(geen vieringen in de andere parochiekerken)

pater Christophorus Goedereis
pastoor Sacha Steijaert

Inigo Bocken, Cobi Vioskuilen
kapelaan Michal Tabak

msmm

pater Jim Schilder

pater Aloys van Velthoven
pater Christophorus Goedereis
Inigo Bocken, Cobi Voskuilen

Emmm

pastoor Sacha Steijaert

kapelaan M Tabak, diaken HWelling
pastor Els Geelen

kapelaan M Tabak, diaken HWelling

msmm

kapelaan M.Tabak, diaken HWelling
pater Aloys van Velthoven

pastoor Sacha Steijaert

pastor E.Ceelen, pater Albert de Jong

m m m m

pastoor Sacha Steijaert
kapelaan Michal Tabak
Trees Versteegen, pater RWillemsen
kapelaan Michal Tabak

m mm m

kapelaan Michal Tabak

pater Jim Schilder

priester Gerard Peters

Trees Versteegen, Cobi Voskuilen

Emmm

pastor Els Geelen

kapelaan Michal Tabak

Roland Brands, Trees Versteegen
pastor Els Ceelen

gEmMg

Kruispuntkoor
Aubade

Sacramentskoor

Jongerenkoor

Gemengd koor
Cantor
Taborkoor
Cregoriaans

Cantor
Samenzangkoor

Kinderkoor
Cantor
Gemengd koor
Kinderkoor

Encore

Gemengd koor
Cantor

Basta
Gregoriaans koor

Kruispuntkoor
Aubade Bvan Dam

$H 16



Datum Tijd

z019 okt 10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
za 25 okt 17.00 uur
17.30 uur
19.00 uur

z0 26 okt 10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

11.00 uur

za1nov Allerheiligen
16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

zo 2 nov Allerzielen
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

za 8 nov

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

Zo 9 nov

11.00 uur

E= Eucharistie, W=Woord- en communiedienst

Kerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Antonius Abtkerk

Type Voorganger(s)

Emmm

E
E
E

kapelaan Michal Tabak
pater Fons Kuster

priester Herwi Rikhof
Roland Brands, Ineke Keizers

priester Herwi Rikhof
pastoor Sacha Steijaert
pastoor Sacha Steijaert

Geen viering in Ontmoetingskerk ivm Klaasmarkt

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Antonius Abtkerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk

Ontmoetingskerk

msmm

pastoor Sacha Steijaert

pater Aloys van Velthoven

priester Herwi Rikhof

pastor ].vd Meer, pater Albert de Jong

kapelaan M Tabak, diaken HWelling
priester Herwi Rikhof
Cobi Voskuilen, pastor Joska vd Meer

Gemengd koor
Sacramentskoor

Samenzang
Aubade B.van Dam

Jokolo

Cantor
Gemengd koor
Kinderkoor

Cantor

Samenzangkoor

kapelaan Michal Tabak, diaken Henk Welling

kapelaan M Tabak, diaken HWelling
pater Jim Schilder

priester Herwi Rikhof

Cobi Voskuilen, pastor Joska vd Meer

kapelaan Michal Tabak

pastor Els Geelen

Inigo Bocken, pastor Joska vd Meer
pastoor Sacha Steijaert

priester Gerard Peters

pater Aloys van Velthoven
pastor Els Geelen

Inigo Bocken, pater Fons Kuster

Ceciliakoor
Cantor
Taborkoor
Gregoriaans koor

Encore

Gemengd koor
Cantor

Basta
Medioren koor

Hetrooster kan veranderen. Hou daarom de site en de parochie-app in de gaten voor de laatste wijzigingen.
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Vrede met de

Schepping

Tussen alle drukte en
onzekerheid nodigt de
Scheppingsperiode ons
uit om opnieuw
verbinding te maken:
met de aarde, met
elkaar, en met onszelf.
Want hoe klein ook,
jouw stap kan vrede
brengen, in de wereld
én in je hart.

We zitten middenin de
wereldwijd gevierde
Scheppingsperiode, die eindigt
met het feest van Sint
Franciscus op 4 oktober. Dicht
bij huis beleven we de tweede
editie van onze lokale
oecumenische bezinnings-
periode Heel de Aarde.

Dit jaar vinden we inspiratie in
Jesaja 32:14-18. We worden
opgeroepen om vrede met de
Schepping te sluiten en te
werken aan een Tuin van Vrede.
Eerst vond ik het lastig om hier
iets over te schrijven. Overal om
ons heen is oorlog, tegen
mensen en tegen de Schepping.
Hoe kunnen we dan bij vrede
komen? Dat voelt bijna
onhaalbaar.

Maar toen las ik: "Zo zal het
blijven totdat van boven een
geest over ons wordt
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Foto: Maita van der Mark met de begonia van de plantjesmarkt

(eigen foto)

uitgegoten." (NBV, Jesaja: 32: 15)
Dit raakte me. Het deed me
denken aan de oproep van paus
Franciscus in Laudato Si om
eerst de relatie met jezelf en met
God te herstellen. Het bekende
'stil maken in onszelf', zodat we
in ons hart kunnen horen wat
de Heilige Geest ons te zeggen
heeft. In mijn drukke agenda is
dat vaak maar een minuutje, en
wat langer samen tijdens een
kerkdienst. Maar juist die
onverwachte momenten van
rust en helderheid geven me
vertrouwen en blijmoedigheid
om te doen wat binnen mijn

bereik ligt.

Dat kan vrijwilligerswerk zijn in
een wijktuin waar altijd meer
handen nodig zijn dan er zijn;

dit schrijven als Laudato
Si-animator terwijl ik twijfel
over het juiste woord; of
openstaan voor weldadige
momenten van verwondering,
bijvoorbeeld over de
schoonheid van een insect.

In Jesaja lees ik ook: "Mijn volk
zal wonen in een oase van
vrede, een veilige woonplaats,
een oord van ongestoorde rust
(NBV, Jesaja: 32: 18)

Dit brengt me bij de tweede
pijler van Laudato Si: het
herstellen van relaties met de
ander en je gemeenschap. De
Tuin van Vrede is er voor alle
mensen en de hele Schepping.
Dat kan alleen als we elkaar
opzoeken en samenwerken.




Vorig jaar was ik voor het eerst
mede-organisator van een
plantjeskraam op de jaarlijkse
Klaasmarkt in de Ontmoe-
tingskerk. We deelden
zaailingen en stekjes uit onze
eigen tuinen.

Begonia's

Een echtpaar kwam vlak voor
sluitingstijd met een grote
glimlach stekjes van hun
prachtige begonia brengen.
Inmiddels zijn het drie
volwassen planten, gifvrij en
duurzaam. Eén ervan gaat op
25 oktober mee naar de
volgende Plantjeskraam. De
één deelt en brengt, de ander
neemt het onder zijn hoede en
zorgt ervoor dat een derde
deze winter kan genieten van
een stukje Schepping.

De derde pijler is het herstellen
van onze relatie met de
Schepping zelf — het grote
geschenk van God, waarin ik
leef met verwondering en
dankbaarheid.

Complimenteren

Wat zie jij in je eigen wijk, straat
of kerktuin? Hoe kun jij vrede
brengen aan jouw
medeschepselen door hun
leefomgeving te herstellen? Er
zijn zoveel kleine manieren om
bij te dragen. Het maakt niet uit
als jouw buren het net anders
doen dan jij.

Misschien door zwerfvuil op te
rapen, of door te kiezen voor
gifvrije kamerplanten. Of door
gemeentewerkers te
complimenteren met het
nieuwe maaibeleid, dat ervoor
zorgt dat bloeiende kruiden
langer blijven staan - voor
vlinders en insecten. Samen
werken we zo toe naar die Tuin

van Vrede.

Laten we eerlijk zijn: jong en
oud, we voelen ons allemaal
soms overweldigd door de
grote problemen om ons heen.
Oorlogen, watertekorten of
-overvloed, hittegolven,
mensen op de vlucht op zoek
naar vrede. Problemen die
geen eenvoudige oplossingen
kennen.

Nieuw begin

‘Wat kun jij doen? Helpt het
wel? Die vragen kan ik hier
niet beantwoorden. Wat ik wel
weet, is dat het nooit verkeerd
is om te beginnen met iets
kleins. Iedere dag opnieuw. Iets
in je relatie met God en met
jezelf. Iets binnen je
gemeenschap. lets voor de
Schepping. Er is altijd een
nieuw begin mogelijk. Een
kleine handeling, een klein
gebaar van vrede - voor God,
de ander en de Schepping.

"Dan zal de woestijn een
boomgaard worden, een
boomgaard die is als een
woud. Het recht zal zich
vestigen in de woestijn,
gerechtigheid wonen in een
boomgaard”" (NBV, Jesaja: 32:
15-16)

Ik wens ons allemaal een
inspirerende en bemoedigende
Scheppingsperiode toe!

— Maita van der Mark,
Laudato Si' Animator

Activiteiten rond
Sint Franciscus —
Ontmoetingskerk

Op 4-5 oktober besteden
we in de Ontmoetings-
kerk aandacht aan Sint
Franciscus en het 800
jaar oude Zonnelied. Het
werd op speciaal
verzoek van de Laudato
Si’ Alliantie Nederland en
de Franciscaanse
Beweging gemaakt.

Op zondag 5 oktober
zegenen we na de
familieviering om 12.30
uur huisdieren (levend
of knuffel) op het
kerkplein.

Van 23 september t/m 12
oktober is er een
expositie van kunst rond
Franciscus of het
Zonnelied. Kunstwerken
kunnen t/m 20
september worden
ingeleverd of aangemeld
via
kunstzinnig@ontmoeting
skerknet.

Deze activiteiten zijn
onderdeel van het
interkerkelijke
programma Heel de
aarde.

Mail voor meer info over
het project Heel de
Aarde naar:
heeldeaardenijmegen@g
mail.com

— pastor Els Geelen




God van dichtbij
mogen ervaren

Wat gebeurt er als je een week leeft en bidt met duizenden vreemden uit
alle windstreken? Taizé is bekend als plek van stilte, gebed en
verbinding. Sanne Meelker bracht er een week door, samen met een
internationale groep, en ontdekte hoe krachtig die eenvoud en hoop
kunnen zijn. Een ervaring die je raakt en bijblijft.

Op zaterdagochtend 3 augustus reed de auto van konden we meteen aansluiten bij de

de dominee in Zevenaar voor. De dag van gebedsviering. Wat een ervaring! De

vertrek! Vandaag zou ik voor het eerst gebedsvieringen bestaan voor een groot deel uit
kennismaken met de mensen met wie ik deze Taizé-liederen: korte liederen die vaak bestaan
week op pad zou gaan. Als de reis voorspoedig uit één of twee regels die herhaald worden. Maar
zou verlopen, konden we zelfs vanavond al juist in die herhaling zit een enorme kracht.
kennismaken met de gemeenschap van Taizé. Zeker als je deze zingt samen met de broeders en

- in mijn week - zo'n 2500 andere mensen van
Taizé is een klein dorpje in Bourgondié, Frankrijk.  over de hele wereld. De liederen worden in

Broeder Roger, de stichter van de gemeenschap, verschillende talen gezongen en komen
vestigde zich daar aan het begin van de Tweede gedurende de week vaker terug, waardoor ze
Wereldoorlog. Hij begon er samen met drie steeds meer gaan leven.

andere broeders een gemeenschap. Zijn roeping
— en nu ook die van de hele gemeenschap — is
het zoeken naar wegen van verzoening.
Tegenwoordig bestaat de gemeenschap uit zo'n
tachtig broeders, afkomstig uit allerlei landen en
met verschillende achtergronden. Het is een
internationale en oecumenische gemeenschap.

Dat oecumenische karakter kwam al mooi naar
voren in onze reisgroep: we gingen op pad met
een dominee, iemand met een protestantse
achtergrond, iemand met een oecumenische
achtergrond en ikzelf met mijn katholieke Zondag is de dag waarop de meeste mensen
achtergrond. wisselen; een week in Taizé loopt van zondag tot

zondag. Maandag was dan ook de eerste van zes
Na een voorspoedige reis en al mooie gesprekken  dagen Bijbelstudie. De ochtend begon met een
onderweg, kwamen we aan bij de gite vlakbij inleiding door broeder Jean-Marie, afkomstig uit
Taizé. Na een eerste gezamenlijke maaltijd New York en al jaren broeder in de
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gemeenschap. Daarna vormden we kleine
groepjes om met elkaar in gesprek te gaan over
het thema van de week: Hoop. Elke dag werd een
nieuw bijbelgedeelte behandeld, met een
deelthema zoals “de moed om hoop te houden”.
Er werden vragen meegegeven die konden
helpen het gesprek op gang te brengen.

Ons groepje bestond uit jonge mensen uit
Oostenrijk, Tsjechié, Engeland en wij als
Nederlanders. We spraken Engels met elkaar, en
al snel ontstond er een fijne sfeer waarin we echt
verdiepende gesprekken konden voeren.

Na de Bijbelstudie was het tijd voor de
gebedsviering in de middag. Ook was er in de
middag ruimte om opnieuw samen te komen met
je bijbelgroepje. Daarnaast kon je meedoen aan
de zangrepetitie, die voor iedereen geschikt was.
In de avond vond de laatste van de drie
dagelijkse gebedsvieringen plaats. Deze viering
was het drukst bezocht: gezinnen, jongeren,
ouderen — iedereen verzamelde zich in de kerk
voor gebed.

Elke gebedsviering biedt ook ruimte voor stilte,
voor een persoonlijk gesprek met God. Met
zoveel mensen samen stil zijn heeft mij echt
dichter bij God gebracht. Het feit dat je de hele
week bezig mag zijn met je geloof, en de
verdieping die je samen met mensen met een
andere achtergrond haalt uit de Bijbelstudie, laat
zien hoe krachtig geloof kan zijn.

Een bijzonder moment was ons gesprek met
broeder Bart, zelf afkomstig uit Zevenaar. Hij is al
heel wat jaren broeder en heeft ons wat meer
verteld over het ontstaan van de plek en hoe de
broeders hier leven. Hij vroeg ons wat we in
Taizé hebben ervaren en, heel belangrijk, wat we
mee naar huis nemen en willen uitdragen.

Wat deze plek en gemeenschap zo bijzonder
maakt, is dat mensen hier echt verbinding
maken. ledereen mag er zijn, en iedereen doet
mee. Je kunt zomaar iemand aanspreken of
begroeten, en voor je het weet, sta je een half uur
te praten. Wat iedereen bindyt, is de liefde voor

Foto: Sanne is de tweede van links

God, ongeacht achtergrond. Je wordt uitgenodigd
te herontdekken dat liefde voor God en liefde
voor de medemens hand in hand gaan. Het
gebed, de stilte en het zingen helpen je om weer
in verbinding te komen met Hem.

Een week is zo voorbij. Deze plek heeft me
geraakt en ik wil volgend jaar zeker terug. Wat ik
meeneem, is het belang van echt in gesprek gaan
en openstaan voor de ander. Dat ik God van zo
dichtbij heb mogen ervaren, is iets wat ik
iedereen gun.

Ik kan het aanraden om ook echt op het terrein
van Taizé te verblijven en niet in de buurt. Zo
kun je je helemaal onderdompelen in wat deze
plek te bieden heeft.

Wil je meer weten over Taizé, of wil je zelf een
keer gaan? Ik kan het iedereen aanraden. Je mag
mij altijd benaderen voor meer informatie. Of
kijk eens op de website (beschikbaar in meerdere
talen): www.taize.fr

— Sanne Meelker




God is Licht

Zonder zonlicht zou er
geen leven op aarde zijn.
Om te groeien heeft een
plant licht nodig. Ook
mensen trekken naar het
licht. Licht en leven gaan
hand in hand. Het wekt
daarom geen verwon-
dering dat ‘Licht’ als
symbool diepgeworteld is
in de Bijbel enin
godsdienstige teksten.

God: onvergankelijk,
stralend Licht

De psalmist beschrijft God als
gehuld "in een mantel van licht"
(Psalm 104:1-2) . In de
Geloofsbelijdenis van Nicea staat
"Deum de Deo, Lumen de
Lumine, Deum verum de Deo
vero". Dat betekent: "God uit
God, Licht uit Licht, ware God
uit de ware God".

God als stralende lichtbron
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bestrijkt de hele wereld. Gods
licht breekt zich open in mensen.
In elk schepsel is deze bron
aanwezig. Wie zich daarvoor
openstelt, kan dat soms zelf
gewaarworden. Zo heeft elk
schepsel als openbaring van God
de mogelijkheid het ontvangen
licht weer uit te stralen wanneer
het anderen liefdevol benadert.

Jezus: Licht van de wereld
Het Licht van God breekt vol
door in Jezus. Johannes opent
zijn evangelie met de boodschap
dat het Licht in de wereld is
gekomen (1:1-5). Hij noemt Jezus
“het ware licht, dat ieder mens
verlicht en naar de wereld
kwam” (Joh. 1:9). Later laat hij
Jezus zelf zeggen: “Zolang Ik in
de wereld ben, ben Ik het licht
voor de wereld." (Joh. 9). Dat zegt
Jezus wanneer Hij een blinde
man het licht in zijn ogen
teruggeeft. Op datzelfde moment
verandert er iets diep vanbinnen
bij de blinde: hij gelooft in Jezus.

In Matthes 5:14-16 vergelijkt
Jezus zijn volgelingen met licht,
en zegt Hij dat zij "het licht in de
wereld" zijn, niet in staat om
verborgen te blijven. Want
niemand zet een lamp onder een
korenmaat, want een lamp is
bedoeld om mensen licht te
geven. “Zo moet jullie licht
schijnen voor de mensen.”

Licht: begin en eind

De beginregels van de Bijbel
beschrijven dat God allereerst
het licht schiep. “God zei: ‘Er
moet licht komen en’ en er was
licht. God zag dat het licht goed
was. En Hij scheidde het licht
van de duisternis” (Genesis 1).
Dat was de eerste ordening die
God aanbracht in de kosmos, een
soort goddelijke oerknal. Sinds
dat moment is het licht nooit
meer geweken.

Iedere boreling verlaat de
warmte van de moeder en komt
ogenblikkelijk in een zee van
licht de wereld binnen. Een
overrompelende ervaring moet
dat zijn: huilen borelingen
daarom? Aan het eind van het
leven, wanneer de mens de
wereld los moet laten, lijkt het
dat de ziel omgeven wordt door




Foto linkerpagina: Ted Felen,
God, Kosmos, Energie en
Ruimte. Glas-in-loodraam
Ontmoetingskerk.

Afbeelding rechts: detail van

Opstijging naar de hemel van
de schilder Jheronimus Bosch,
een van de vier panelen met
Visioenen uit het hiernamaals.

een intens troostrijk licht. Zo
leren ervaringen van mensen
met een bijna-doodervaring.
Wie gelooft, verwacht op te gaan
in het licht van God.
Nabestaanden zingen dan ook
dat het Eeuwige Licht de
dierbare blijvend mag omringen.

Zonnelied

In de 'hertaling' van
minderbroeder franciscaan
Maarten Lemmers zingt
Franciscus van Assisi zijn
Zonnelied voor Hem 'die alles te
boven gaat’.

Ik zing met de zon die hoog aan
de hemel staat,

die sterke broeder, een heer met
levenskracht.

Ik zing met zuster maan en de
sterren in de nacht,

die zelfs aan het diepste duister
nog glans verlenen en luister.

Ik zing met de wolken,
voortgedreven door broeder
wind

en met broeder vuur, zo vrolijk
als een kind.

Ik zing ook met zuster water, zo
rein, van onschatbare waarde.
En met haar die ons draagt, onze
zuster moeder aarde.

Ik zing met wie van vergeven
weet

en, gelouterd door ziekte en leed,
de eindigheid wil aanvaarden.

Ik zing met wat zwak is en klein
op deze aarde.

Levend Licht

Waarom is licht zo'n
aansprekende metafoor? Omdat
het dient als baken; het verlicht
en verwarmt je huid. Het straalt
volheid, liefde en levenslust uit.
Licht geeft alles een kleur.

Het spreekt diepere lagen in
onszelf aan: we worden naar het

Gods licht breekt zich
open in mensen. In elk
schepsel is deze bron
aanwezig. Wie zich
daarvoor openstelt, kan
dat soms zelf
gewaarworden

licht toegetrokken. Geen wonder
dat het licht veel wordt
bezongen. In een bekend lied
van Leonard Cohen zingt hij dat
juist in de barsten die het leven
slaat, de mogelijkheid besloten
ligt dat het licht er binnenvalt en
zijn weldadige werk doet.

We zingen ook: “Als alles duister
is, ontsteek dan een lichtend
vuur dat nooit meer dooft”.
Licht staat voor een onstuitbaar
nieuw begin. Het gezegde "elk
lichtpuntje zorgt dat er geen
donker is" houdt ons voor dat -
ondanks alles — klein geluk bijna
altijd toch te vinden is. God
schiep de regenboog als teken
van hoop na de zondvloed.
Geloven betekent vertrouwen
dat er licht aan het eind van de
tunnel zal zijn, hoe dan ook.

— Hans van Gennip
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september

24

19.30 uur
Ontmoetingskerk

Vredesweek: Niets doen geen optie

Van 20-28 september vinden er in Nijmegen diverse
vredesactiviteiten plaats onder het motto ‘Niets doen is geen
optie’. Woensdagavond 24 september is er een vredesgebed
in de Ontmoetingskerk, een dag later is er in de Maranatha-
kerk een avond om op verschillende manieren met thema
vrede en je eigen rol daarin bezig te zijn (gesprek, meditatie,
creatief). Meer info: www.ontmoetingskerk.net

september

29

19.00 uur
Sacramentskerk
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Filmavond Brakkenstein

The Third Miracle is een film over geloof, twijfel en
wonderen. In Slowakije 1944 bidt Helen tot Maria tijdens een
bombardement. Jaren later onderzoekt een priester haar
mogelijke zaligverklaring. Terwijl hij worstelt met zijn geloof
en gevoelens voor Helens dochter, rijst de vraag: zal er een
derde wonder plaatsvinden?

26

Ontmoetingskerk

Eerste Communie

Ouders/verzorgers van kinderen in groep 4 zijn van harte
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie (17 mei 2026).
Deze is op vrijdag 26 september in de Ontmoetingskerk.
Graag aanmelden via secretariaat@ontmoetingskerk.net. De
bijeenkomst is alleen voor ouders/verzorgers.

september

27

18.30 uur
Ontmoetingskerk

Jongerenkoor wordt 45 jaar oud

Jongerenkoor Les Etoiles viert op 26 september 2025 haar
45-jarig  bestaan. Het koor repeteert wekelijks op
vrijdagavond in de Ontmoetingskerk, waarna gezelligheid en
vriendschap centraal staan in hun jongerenruimte.
Maandelijks worden speciale activiteiten georganiseerd en
jaarlijks een koorkamp. Op 27 september om 18.30 uur laat
het koor zich horen in de zaterdagavondviering.

september

30

20.00-21.30 uur
Croenestraatkerk

Nieuwe Alpha-cursus gaat van start

Alpha is een gratis, laagdrempelige cursus van tien weken
waarin je samen met anderen het christelijk geloof verkent.
Elke bijeenkomst begint met een maaltijd, daarna een
inleiding en gesprekken in kleine groepjes. Onderwerpen
zijn onder andere: ‘Wie is Jezus? en ‘Waarom en hoe
bidden?. Kennismakingsavond op 30 september (zonder
maaltijd). Aanmelden: zustercatharina@gmail.com.
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lets voor de agenda? Stuur het in via h3eenheid.nl/activiteit-insturen.
Graag voor 24 oktober. De redactie mag inkorten of weigeren.

Vormselvoorbereiding

Jongeren uit groep 8 en onderbouw middelbare school die
in juni 2026 gevormd willen worden kunnen (met hun
ouders) hierover informatie krijgen op vrijdagavond 3
oktober 19.30-20.30uur in de Ontmoetingskerk of een mail
sturen naar secretariaat@ontmoetingskerk.net.

oktober

03

10.15-11.30 uur
Ontmoetingskerk

Over de eucharistie

In de Sacramentskerk verdiept een groep zich onder leiding
van pater Jim Schilder sss in de eucharistie. Wat gebeurt er
in de Mis en wat betekent dit voor ons? Er is ruimte voor
uitwisseling. De bijeenkomsten zijn meestal op de laatste
maandag van de maand. Aanmelden via e-mail:
jimschildercps@kloosterbrakkenstein.nl.

oktober

06

10.15 uur
Sacramentskerk

Ruimte voor rouw

Ruimte voor rouw is een groep voor iedereen die een
dierbare verloren heeft. Met maximaal acht deelnemers
komt men zes keer samen op donderdagen in de
Ontmoetingskerk Nijmegen (9 okt t/m 18 dec 2025). Onder
leiding van pastores Joska van der Meer en Marije Klijnsma
worden ervaringen gedeeld. Aanmelden of vragen:
jvandermeer@h3eenheid.nl.

oktober

09

11.00-12.30 uur
Ontmoetingskerk

Infodag over ontwikkelingswerk

Denk je erover om in een ontwikkelingsland te werken en te
leven? Missieorganisatie Fidesco organiseert op zaterdag 11
okt. een informatiedag in de Maria Geboortekerk. Laat je
bijpraten over de mogelijkheden voor een avontuur in het
buitenland. Kandidaten moeten minimaal 21 jaar zijn, een
beroepsopleiding hebben afgerond, Engels of Frans spreken
en katholiek zijn. Meer informatie: www.fidesco.nl

oktober

11

10.00 uur
Maria
Ceboortekerk

Gespreksgroep 20/30ers

Net klaar met je studie of gestart met werk en leven? En dan:
kerk, geloof, God? De gespreksgroep 20/30ers biedt ruimte
om vragen en ervaringen te delen. Onder leiding van pastor
Joska van der Meer en dominee Wouter Slob. Woensdagen
20-22u in de Maranathakerk. Start: 15 okt. Andere data o.a.
19 nov, 17 dec, 21jan.

oktober

15

20.00 uur
Maranathakerk
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oktober

16

14.00 of 20.00 uur
Cenakelkerk

"M Leerhuis over Bergrede

In het Leerhuis staat de Bergrede uit het evangelie van
Mattheiis centraal, met bijzondere aandacht wvoor
Augustinus’ preken hierover. We lezen samen op ‘synodale’
wijze zijn commentaar op de Bergrede. De bijeenkomsten
vormen een reeks, maar zijn ook los te volgen. Op 16/10,
23/10, 30/10, 6/11, 20/11, 27/11 en 4/12 in de Oosterse zaal,
steeds van 14.00-16.00 of 20.00-22.00 uur.

oktober

29

9.00-16.00 uur
Ontmoetingskerk

Klaasmarkt in Dukenburg

Op zaterdag 25 oktober vindt in en rond de Ontmoetings-
kerk de jaarlijkse Klaasmarkt plaats, met tweedehands
goederen en kleding. De laatste inzameldag is 20 september.
Helpers voor opbouw, verkoop en opruimwerk zijn welkom.
Dringend gezocht: cobrdinatoren voor opbouw, marktdag en
afbouw (met begeleiding vd vorige coérdinator). Mail:
klaasmarktdukenburg@gmail.com

oktober

29

Kathedraal en
Sint-Janscentrum
Den Bosch

Diocesane dagin Den Bosch

Op 25 oktober organiseert bisdom Den Bosch een diocesane
dagin het kader van het jubeljaar Pelgrims van Hoop. De dag
start met een eucharistieviering. Gezinnen kunnen daarna
deelnemen aan negen workshops. Met een routekaart
trekken ze langs de verschillende activiteiten, gericht op
ontmoeting, verdieping en verbondenheid binnen het geloof
en de diocesane gemeenschap.

oktober

3] |

15.30-18.30 uur
Dominicuskerk

Lezing bisschop De Korte

Op 31 okt. komt bisschop Cerard de Korte naar de
Dominicuskerk om te praten over het thema ‘Hoop op een
rechtvaardige samenleving. Hij bespreekt actuele zorgen
zoals oorlog, vluchtelingen, klimaat en democratische
uitholling. Wat kan de katholieke sociale leer ons bieden? Na
de lezing volgt gesprek, avondgebed en maaltijd.
Aanmelden kan tot 20 okt. Entree €15,- (studenten €7,50).

november

]|

14.00 €n19.00 uur

Cenakelkerk

Allerzielenconcert

Het Projectkoor Heilig Landstichting geeft op 1 november
twee Allerzielenconcerten in de Cenakelkerk, voor de zoe
keer. Zon 100 zangers brengen onder leiding van Sophia
Brink een ontroerend programma met muziek en teksten
over leven, dood en troost, uit religieuze en wereldlijke
tradities. De toegang is gratis; vrijwillige bijdragen zijn
welkom. U bent van harte welkom op ‘the road home'.
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aar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef
erover nadenken

Lucas 2; 19

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21



column
Laura de Schepper

De warme zomerdagen en -avonden zitten erop.
Vierdaagse en feesten, vakanties, terrasjes... We zijn terug
in het normale ritme. Jammer, wat minder avontuurlijk,
maar we zijn in staat om de draad van het dagelijks leven
weer op te pakken.

Hoeveel mensen keren nooit meer terug naar een
normale leven? Verdreven, verhongerd, gewond,
overleden. Van een normaal ritme was allang geen sprake
meer. Constant op de vlucht voor de storm van haat.

Machtshonger en superioriteitsgevoel van de ene groep
mensen ten opzichte van de andere, telkens weer gevoed
door de geschiedenis en aangepraat door machthebbers,
in het kielzog van hun zogenaamde 'grote leiders'. Hoe zij
hun geweten kunnen sussen, is mij een raadsel. Vaak
beroepen zij zich op geloof of hogere waarden, maar hoe
valt dat te rijmen met het leed dat zij veroorzaken? God
zal het ooit vereffenen — maar daar heeft de
noodlijdende mensheid n1 niets aan!

Het stormt in de hele wereld. Alles ligt overhoop — ons
klimaat niet als laatste! Het geeft je een gevoel van
moedeloosheid. Waar doe ik het allemaal voor?

Gelukkig zijn er toch lichtpuntjes: mensen die elkaar
helpen, belangstelling tonen, een vredeslint spannen.
Demonstreren! Met een grote groep een wandkleed
maken dat ons herinnert aan ons slavernijverleden — om
nooit meer te vergeten.

Een kind dat geboren wordt. Aan deze kleine dingen
moeten wij ons maar vasthouden.

Nu nog de ogen, oren en vooral de harten openen — van
strijdende partijen. En van degenen die onverschillig zijn
voor wat klimaatverandering allemaal teweegbrengt, die
zoveel agressie tonen tegenover iedereen met een andere
mening, die discrimineren op welk vlak dan ook.

Dan zouden we al een eindje op de goede weg zijn. Dan
kunnen wij de stormen wel trotseren.
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Op de koffie bij...

Han
Veldkamp

Han Veldkamp is net 94 geworden en
onderscheiden met de Parochiespeld,
vanwege 60 jaar vrijwilligerswerk. En zij
nam op een feestelijke manier afscheid
van het Kruispuntkoor, wat zij erg
gewaardeerd heeft.

"Ik ben geboren in Nijmegen-Qost, gedoopt in de
Maria Geboortekerk door pater Perquin. Lagere
school en Mulo waren in de Dominicanenstraat.
Boekhoudkundig en secretariaatswerk stonden mij
wel aan en zo kwam ik op de latere Amrobank
terecht. Ik had daar een goede baan. Je moest leren
omgaan met de boekhoudmachine! Daar
ontmoette ik ook mijn latere echtgenoot.

In de avonduren ging ik naar een soort
huishoudschool, Mater Amabilis, want je moest
per slot van rekening later ook kunnen koken en
kinderen verzorgen! Na mijn trouwen woonde ik
nog even in Nijmegen-Oost, waar dochter Marjo is
geboren. Helaas overleed zij veel te jong. Daarna
heb ik op meerdere locaties in Hatert gewoond.

In de Petrus en Pauluskerk was ik actief op het
gemengd koor en op het secretariaat. Het in kaart
brengen van de parochianen in de computer was
een hele klus. Maar het lukte! Ook mijn man, die
onverwachts overleed, zat in het parochiebestuur.
Het was een mooie tijd met pastoor Ad Kennes,
met wie ik nog steeds contact heb.

Na de sluiting van de Petrus en Pauluskerk ging ik
in de Antonius Abtkerk door met secretariaats-
werk, samen met onder meer Nel Evers. Ik zong bij
het gemengd koor van deze kerk. Dit koor ging
uiteindelijk met het gezinskoor samen tot het
Kruispuntkoor, waar ik ook nog enkele jaren met
veel plezier bij heb gezongen.”

Inmiddels ben ik van een eengezinswoning
verhuisd naar een mooi appartement op de begane
grond. Daar red ik mij nog uitstekend met
minimale hulp. Ook heb ik veel steun van mijn
zwager en schoonzus. Ik geniet van een gezellig
babbeltje en bijvoorbeeld van de mooie middagen
van Sant’Egidio.

Mijn geloof is heel belangrijk voor mij, hoewel ik
ook kritisch kijk naar bepaalde ontwikkelingen.
Het moet vooral inhoudelijk goed zijn, en het
contact met pastores moet oprecht en
ongedwongen zijn. Ik geloof en hoop dat er iets is
na de dood — maar hoe en waar? Als het zover is,
wil ik graag een kerkelijke uitvaart, liefst een
eucharistieviering.”

Strijdvaardig is Han, positief kritisch. Wat wil je als
je je al zo lang alleen moet redden? Een sterke

vrouw!

- Laura de Schepper
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In onze parochie zijn overleden:

Op 24 jun - Phia Gijsbers-Jurcka (87) Ontmoetingskerk

25 jun - Frans Bergerie (84) H. Antonius Abtkerk
26 jun - Hanneke Roes-Westhoff (82) Cenakelkerk

We 30 jun - Nico Arians (79) Berg en Dal
1jul - Josephine Biichner-Janssen (91) Cenakelkerk

4 jul - Henk Hesselman (81) Cenakelkerk
22 jul - Henk Vissers (91) Groenestraatkerk
e aa/n 21 jul - Willem Huisinga (92) Cenakelkerk
23 jul - Toine Kunst (90) Sacramentskerk
3 aug - Jan de Vet (90) Cenakelkerk
12 aug - Miep van Steen-Gerrits (97) Cenakelkerk
14 aug - Leon Janssens (75) Cenakelkerk
8 aug - Thea Schipe-Latta (82) Ontmoetingskerk
15 aug - Nellie Ariens-Leenders (90) Groenestraatkerk
26 aug - Nanny Vijftigschild (80) Cenakelkerk
28 aug - Willie van der Linden (74) Ontmoetingskerk

30 aug - Gerrit Vos (79) Kruispuntkerk
2 sep - Trees Balestra Marttin (89) Ontmoetingskerk

Klopper & Kramer
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Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Qud-Mariénboom

Groesheekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



Nico Arians

Op maandag 30 juni is Nico Arians, de beheerder
van de begraafplaats in Berg en Dal, op 79-jarige
leeftijd overleden. Hij wilde die ochtend, voordat
de hitte opspeelde, nog wat schoffelwerk
verrichten en is in het harnas gestorven.

Nico is na zijn pensioen actief geweest op de
begraafplaats. Samen met een team van
vrijwilligers verzorgde hij wekelijks het
onderhoud. Hij was voor velen het
aanspreekpunt en regelde hij alle praktische
zaken rondom de begraafplaats namens de
parochie.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn
jarenlange inzet en betrokkenheid. We wensen
zijn vrouw Thea en de kinderen veel sterkte met
dit grote verlies.

— Jos Verstegen

Tijdens de afscheidsplechtigheid is door Dick van
den Heuvel dit mooie gedicht voorgedragen:

Achter Kerstendal

Een zachte sikkelmaan bescheen de plek van
verre, waar hitte van de dag verwelkte bloemen
liet versmelten met de steen naast geharkte paden

En ergens liggen je laatste onzichtbare
voetstappen hier tussen al die zerken

Onwetende merels zongen op het strooiveld hun
mooiste lied op deze warme laatste junidag

Hier was je als thuis elke dag omringd door steen
en dood, hier rusten je ouders en straks een plek
voor jou naast hen

Ik sloot het hek met de handvat waarmee jij het
die ochtend voor het laatst opende

KorJoy zoekt een nieuwe pianist/dirigent

Joy is een enthousiast vrouwenkoor uit Nijmegen van circa 20
leden, variérend in leeftijd van 25 tot 55 jaar. We zingen een
breed repertoire en begeleiden maandelijks een kerkdienst.
Repetities zijn op vrijdagavond. We zoeken per direct een
veelzijdige pianist/dirigent die goed piano speelt, het koor
muzikaal kan aansturen en openstaat voor kerkelijke context.
Interesse? Mail naar koorjoynijmegen@gmail.com tav.

Cathelijn Lansu. Vergoeding volgens kerkelijke richtlijnen.
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Contact
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Parochie Heilige Drie-eenheid
Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@h3eenheid.nl; www.h3eenheid. nl
Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/mvr 9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL14 RABO 01051026 01 Overige betalingen: NL62 INGB 0002 8630 23

Pastoraal team

Pastoor Sacha Steijaert, pastoorsteijaert@h3zeenheid.nl
Kapelaan Michal Tabak scj (m.tabak@h3eenheid.nl), kapelaan Nick Kersten, kapelaan Jesis Beana Valbuena scj, diaken Henk Welling
(hwelling@hzeenheid.nl), pastor Joska van der Meer (joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net), pastor Els Geelen
(e.geelen@h3eenheid.nl), pastoraal medewerker Hans Hamers en zuster Catharina Al o.p. (zrcatharina@h3seenheid.nl)

Parochiebestuur

Pastoor Sacha Steijaert (voorzitter), Ruud de Quay (vice-voorzitter), Carla Cobussen (secretaris), Jos Verstegen (penningmeester), Roland

Brans, Corry Cox-Otten, Titus Gelsing en Martin Lange. Mail: parochiebestuur@h3seenheid.nl
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Cenakelkerk
Pastoor Rabouplein 1, 6564
BP Heilig Landstichting
locatielandstichting@hs3eenheid.nl
Secretariaat: 024-322 2165,
mat/mvr 9.30-12.30 uur.
Kerk openvan do t/m zovan
14.00 uur tot 16.30 uur.

Groenestraatkerk
Croenestraat 229

6531 HH Nijmegen
locatiegroenestraat@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451,
ma, di, wo, vr 9.00-12.30 uur.
Mariakapel en kerkhof
dagelijks geopend van
10.00-17.00 UUr.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33

6537 EP Nijmegen
secretariaat@ontmoetingskerk.net
www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat: 024-344 1446,
di t/mvr9.00-12.00 uur.
Kerk en Mariakapel iedere
ochtend geopend

Kruispuntkerk
Van Hogendorpstraat 126,
6535 VC Nijmegen
locatiehatert@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855,

maenvrvani10.00-12.00 uur.

H. Antonius Abtkerk
Kerkplein 4a, 6581 ACMalden
locatiemalden@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476,
wo 9.00-12.00 uur (b.g.g.
024-355 36 30). Mariakapel
dagelijks open.

Sacramentskerk
Heyendaalseweg 300,

6525 SM Nijmegen
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
www.kerkbrakkenstein.nl

Receptie van het klooster:
024-3558029




