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Vrede, ja, dat willen we allemaal wel.

En zeker als we Kerstmis in het
vooruitzicht hebben. Dromen van
vrede, is dat het beste wat we
kunnen?

De lezingen op de zondagen van de advent van
dit jaar nodigen ons uit om over vrede na te
denken. Ook de kranten en media nodigen’
ons daartoe uit. Al op de eerste adventszondag
horen we de profeet Jesaja spreken over een
visioen: “Geen volk heft het zwaard meer
tegen een ander en oorlog leren ze niet meer”
Een week later zult u via Jesaja horen dat de
wolf en het lam samenwonen en dat de panter
zich naast het bokje neervlijt. Prachtige
visioenen, maar zal dat ooit werkelijkheid
worden? En als dat zo zou kunnen zijn, hoe
dan?

Dat is wel direct een hele grote vraag, zeker als
het gaat om oorlogen tussen burgers, landen
of staten. Dichter bij huis is er ook genoeg te
doen. Als er geen openlijk conflict is, dan
sluimert er meestal wel wat in onze
gemeenschappen van werk, kerk en familie.
Een vonkje erbij en het kan zomaar flinke
bonje betekenen! Dus maar eens beginnen om
sluimerende conflicten te voorkomen.

Paus Franciscus heeft ons aangespoord tot
werkelijk en oprecht luisteren naar elkaar. Dus
niet direct oordelen en veroordelen, maar
even stil blijven om goed te laten doordringen
wat die ander nu écht zegt en wat de
achtergrond is. Kijkt u ’s avonds naar
talkshows op tv? Telt u eens de keren dat er
écht geluisterd wordt naar elkaar? Ik vrees dat
u niet één handvol krijgt, ..... in een week.

Voor écht luisteren is ook ruimte in onszelf
nodig, anders kunnen de woorden en emoties
van de ander niet landen in ons hart. Ruimte in
jezelf betekent dus ruimte in je hart. Laten we
ruimte maken in ons hart. Ons hierin oefenen
is iets wat we dagelijks kunnen doen. Dat kan
door te bidden, want in gebed luistert God. Bij
Hem is oneindige ruimte. Hij kan best wat
ruimte afgeven. Om zo naar Kerstmis en
vooral naar vrede toe te werken.







Installatie pastoor Steijaert
Hartverwarmend: heel katholiek Nijmegen is
samengekomen in de Maria Geboortekerk. Want
op zondag 21 september 2025 is Sacha Steijaert
(rechts op de foto) door bisschop Gerard de
Korte geinstalleerd als de nieuwe pastoor van de
parochies Heilige Drie-eenheid en Heilige
Stefanus. Eén pastoor voor de twee Nijmeegse
parochies. De bisschop noemt dit een
experiment. Nieuw is ook dat de twee pastorale
teams als één team gaan samenwerken.

‘Sacha’ is eigenlijk een koosnaampje, afgeleid van
de naam ‘Alexander’, wat ‘verdediger’ of ‘helper
van de mensheid’ betekent. Zeg maar: ‘herder’. In
zijn preek wijst bisschop De Korte erop dat de
pastoor als herder dienstbaar samenwerkt met
het pastorale team en het bestuur, en niet in de
laatste plaats met de gelovigen. Want de kerk is
het lichaam van Christus, waarin ieder naar
gelang zijn of haar talent een steentje bijdraagt.
Om dit symbolisch te onderstrepen ontving
onze nieuwe pastoor het evangelieboek en de
sleutelbos van onze kerken. Vertegenwoordigers
van al die geloofsgemeenschappen droegen
vervolgens elk een bouwsteen naar voren met
daarop de afbeelding van hun kerkgebouw.

De volle kerk bidt dat de pastoor “samen met alle
leden van het pastorale team geluk en vreugde
mag vinden in zijn dienstwerk en een dienaar
van de vreugde mag zijn".

— Hans van Gennip / Foto: Mirjam Weima
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Beste mensen,

Op 21 september vond de installatie van de
nieuwe pastoor plaats, waarbij het pastorale
team aanwezig was. Veel parochianen uit
Nijmegen waren er, en velen vierden mee via de
livestream. Tijdens deze viering sprak onze
bisschop, Mgr. de Korte, over de pastorale
opdracht die hij het team meegaf. Graag licht ik
die kort toe; het
schetst de richting
die de bisschop
voor ogen heeft.
De ‘opdracht’ is
geen uitgewerkte
instructie, maar
een kader voor de
komende jaren,
waarin ook de
besturen en
geloofsgemeen-

schappen van de parochies H. Drie-eenheid en H.

Stefanus worden meegenomen.

De bisschop begint met een ‘reality check’: als
Kerk kunnen we niet alles in stand houden,
pastoraal noch qua gebouwen. Dat voelen we
allemaal aan; in andere grote steden is dit al
realiteit. Toch is de bisschop hoopvol. Hij ziet
‘plaatsen van hoop’ ontstaan: plekken waar de
volheid van kerkelijk leven wordt beleefd.
Daarnaast zijn er plaatsen met een specifiek
pastoraal accent, gebaseerd op een bestaande
sterkte.

Het pastorale team wordt gevraagd een plan te
maken voor deze plaatsen van hoop en accenten,
langs vier lijnen.

1. Eucharistie — er moeten enkele eucharistische
centra in Nijmegen komen.

2. Catechese — goede geloofsvorming hoort bijj
elke plaats van hoop of accent.

3. Diaconie - blijvende aandacht voor
dienstbaarheid.

Nieuws en info

4. Missie en evangelisatie — mensen helpen
om de persoon van Jezus Christus te leren
kennen en dit geloof uit te dragen, binnen én
buiten de gemeenschap.

Momenteel is het pastorale team nog niet op
sterkte. Een aantal mensen is in de afgelopen
jaren sterk bevraagd en men heeft veel
gegeven. Dat is ook een reality check. Ik heb
contact gehad met de bisschop. Hij begrijpt
dat we als team tijd nodig hebben om te
herademen en pas begin 2026 met de
oriéntatie te starten. Dat lijkt mij een goed
idee. Ofschoon ik mij als een vis in het
Nijmeegse water voel en veel energie heb,
vraagt deze benoeming ook wel iets van
mezelf. Goed om iets meer tijd te hebben om
met collega’s op te gaan en onze mensen te
leren kennen. En dat mag voor iedereen
gelden.

Ik hoop dat deze samenvatting wat kader geeft
een idee van hetgeen we gaan doen.

- Pastoor Sacha Steijaert

Voor de Groenestraatkerk is een
gemeenschapsraad opgericht. Het valt op dat
er tegenwoordig meer gelovigen en
nieuwkomers naar de vieringen komen dan
enkele jaren geleden. Dit maakt de kerk nu een
belangrijke plek om te werken aan een
toekomstvisie. Daarom is besloten om de
gemeenschapsraad op te richten, een initiatief
dat op andere locaties al langer bestaat.

Heeft u vragen, tips of een compliment, dan
kunt u contact opnemen met de leden:

Hans Penninx (voorzitter), zr. Catharina Al,
Herma van Heumen, Mathilda Struike, Jolanda
Schouten, Nick van Oursouw en Martin
Lange.

De Gemeenschapsraad houdt zich primair
bezig met de praktische gang van zaken rond
de Groenestraatkerk, maar adviseert ook het
parochiebestuur. De raad komt regelmatig
samen.




Nu de Lourdeskerk aan de eredienst is
onttrokken, repeteert het Lourdeskoor op de
eerste, derde en vierde donderdag van de
maand in de Kruispuntkerk van 13.30 tot 15.30
uur. Het koor staat onder de deskundige
leiding van dirigente Svetlana van Wielink, en
wordt begeleid door organiste Ans
Rademaker-Van Steen. Wie uit de omliggende
wijk (of van waaruit ook!) met ons mee wil
zingen, is van harte welkom op de repetitie!
We zullen geregeld ook in de Kruispuntkerk
de vieringen opluisteren, en soms ook elders
in de parochie.

Op 20 september

ontvingen Laura de

Schepper-Rikken en ' S
Gene Jansen van Haaren
de zilveren Muziekspeld
uit handen van diaken
Henk Welling tijdens de -
viering in de l
Kruispuntkerk. .
Ze zingen al meer dan 40
jaar ter ere van God in
ons kerkkoor. In die jaren
hebben ze veel
veranderingen
meegemaakt, maar ze bleven trouw aan het
koor. Laura begon in het toenmalige
Gezinskoor samen met haar zoon Joost, later
werden ook haar zonen Kees en Tom lid. Gene
trad toe tot het Gezinskoor nadat de Anthony
Singers stopten. Laura en Gene zingen nog
steeds met veel plezier in het Kruispuntkoor.
Dank jullie wel, dames, voor deze lange inzet,
en we hopen jullie nog lang bij het koor te
mogen horen!

— Arno Arnoldussen

Op 25 november bezoekt een groep
parochianen vanuit de Ontmoetingskerk de
Wijkgemeente Open .

Hof in Kampen, waar
de familie Babayants
sinds 21 november
2024 kerkasiel krijgt.
Meer dan 700
vrijwilligers, —
voorgangers en muzikanten houden dag en
nacht vieringen om hun bescherming te
ondersteunen. Ze vinden dat de familie
Babayants niet uitgezet moet worden naar
Qezbekistan, omdat de kinderen hier
‘geworteld’ zijn.

Vanaf 16.00 uur draagt de Ontmoetingskerk
twee uurtjes bij aan dit indrukwekkende
initiatief: “Zoals de Eeuwige ons nooit loslaat,
zo laten wij het gezin Babayants niet los.”

Info: kerkasielkampen.nl, aanmelden via
veralenglet@gmail.com

In december verzamelen we DE-koffiepunten
voor mensen die afhankelijk zijn van de
voedselbank, ook hier in onze parochie. Voor
velen is een simpel bakkie troost niet
vanzelfsprekend door financiéle beperkingen.
Misschien heeft u nog punten liggen in uw
keukenlades of doosjes? Lever ze dan in de
verzameldozen in onze kerken. Voor elke 500
punten krijgt de Voedselbank één pak
DE-koffie, zodat ook zij hun bakkie troost
kunnen drinken. Dit past bij de geslaagde
voedselinzameling van oktober en november,
waarmee we niet alleen voedsel gaven, maar
ook lieten zien dat deze mensen er niet alleen
voor staan. Namens de Voedselbank en alle
ontvangers: hartelijk dank voor uw steun..

— diaken Henk Welling
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Klaasmarkt,

verhalenmarkt £

Op 25 oktober was het
weer zover: de Klaas-
markt vond plaats bij de
Ontmoetingskerk in
Dukenburg. Niet zomaar
een markt. Nee, hier
kreeg je het ultieme
kijkje in de kleding-
kasten, de sieradenlades
en de boekenkasten van
de mensen van de
Ontmoetingskerk.

Een compleet driedelig kostuum,
kleurige shawls, zelfontworpen
ringen en oorbellen. Even
verderop klinkt gezellige muziek
van vroeger en zijn boeken te
vinden zoals het Herfsttij der
Middeleeuwen of de
autobiografie van Obama. Met
veel zorg zijn de kerstballen op
kleur, de doeken op formaat en
de technische apparaten op
functie bij elkaar geplaatst. En
niet te vergeten, de overheerlijke
oliebollen. Er wordt natuurlijk
gehandeld, maar alle spullen
hebben ook een verhaal. De
mensen vinden elkaar rondom
die verhalen.

Ik zelf stond buiten bij de
plantjeskraam, die gevuld was
met planten die van tevoren al
gestekt waren. Kamerplanten,
buitenplanten, eetbare planten,
kruiden en ook jam, noten en
kastanjes. De verhalen van de

mensen die plantjes aanleverden
mengden zich met de verhalen
van de kopers. Een kamerplantje
herinnerde iemand aan de
planten die vroeger in haar
schoolklas stonden. lemand
anders was blij met de verse salie
om thee van te zetten. We kregen
verschillende recepten om de
kastanjes te koken (met anijs),
poffen of gewoon rauw te eten.
Plantjes op het balkon of in de
tuin, er kan best veel. En al gaan
we nu de koude tijd in, in het
voorjaar komen al deze veelal
inheemse planten weer sterk
overeind.

— Carin Hereijgers




Toeleven naar
Kerst met je gezin

Kerstmis is voor de
familie Arts meer dan
alleen gezelligheid; het
is een moment van
betekenis en traditie.
Dit gezin maakt van de
feestdagen een
bijzondere tijd, met
zelfgemaakte kerst-
stallen, het jaarlijkse
Kerstspel en ruimte
voor het geloof. Een
kijkje in hun warme,
verbonden kerst-
voorbereidingen.

Bij binnenkomst staat de koffie
al klaar. Marjolein en Harald

nodigen ons uit om aan tafel te
komen zitten. Samuél stelt zich

voor en deelt koekjes uit, later
komen ook Simon en Lucas
erbij. Veronique is ergens

anders bezig. Sinds hun
verhuizing naar Nijmegen acht
jaar geleden, kerkt dit gezin bij
de Cenakelkerk. Samuél en
Simon zijn misdienaar, en Lucas
helpt soms pastor Herwi
Rikhof.

Marjolein en Harald vertellen
over hun eigen Kersttradities.
Marjolein komt uit Venlo, waar
ze thuis gewend was om samen
met de familie te bidden. Harald
woonde als kind ook in
Nijmegen en herinnert zich nog
de jeugdmissen in de
Lourdeskerk. De Adventstijd en
Kerst zijn drukke maar gezellige
tijden voor hen. Ze halen
kerststallen tevoorschijn en de
kinderen zetten ze op
verschillende plekken in de
woonkamer. Een
zelfbeschilderde kerststal krijgt
een speciaal plekje op de
vensterbank.

De kinderen leren veel over het
kerstverhaal, zowel door de
kerststal in te richten als door
het jaarlijkse Kerstspel in de
Cenakelkerk. Marjolein en
Harald vinden het belangrijk
dat hun kinderen begrijpen
waar het christelijk geloof
vandaan komt en wat de
betekenis van Kerstmis is. Dat
het dus niet gaat om de dingen
die je in tuincentra ziet of om
lekker eten. Ook de waarde van
tradities en zelfgemaakte
werkjes wordt benadrukt.

Het gezin werkt goed samen om
alles te doen wat ze willen.
Marjolein verzorgt de bloemen
in de kerk, terwijl Harald het
eten maakt. De kinderen helpen
mee om spullen naar de kerk te
brengen. Marjolein maakt
adventskransen waar de
kinderen aan mogen werken.

Samuél heeft het vormsel al
gedaan, na een traject van
anderhalf jaar waarin hij veel
achtergrondinformatie kreeg en
zelfs een retraite in een klooster
volgde. De kinderen mogen zelf
kiezen of ze het vormsel willen
doen. Samuél heeft er goed over
nagedacht en voelt een sterke
verbondenheid met het geloof.
Veronique is inmiddels ook
begonnen met het
vormseltraject.

Na de drukte van Advent en
Kerst zorgen Marjolein en
Harald voor momenten van
rust, zodat iedereen even stil
kan zijn.

— Zr. Catharina en Simone

Verschoor
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"Alle mensen
herkennen de
dynamiek van het
verlangen,
gelovig of niet"




Een levende
woonplaats van
God worden

Mystiek lijkt voor velen iets van vroeger of voor bijzondere zielen.
Toch ziet theoloog Inigo Bocken er juist een actuele weg in voor
moderne mensen. Een oefening in niet-weten, verlangen en
ontvankelijkheid voor het goddelijke.

Al 25 jaar houdt Inigo Bocken
inspirerende overwegingen in
de Ontmoetingskerk. Hij is
verbonden aan de Radboud
Universiteit en het Titus
Brandsma Instituut. Van zijn
hand verscheen een geprezen
intellectuele biografie over Titus
Brandsma, met de treffende titel
Denker voor Gods aangezicht.
Bocken is ook hoogleraar
mystieke theologie in
Leuven.Wat is de betekenis van
mystiek voor mensen van nu?
En wat kunnen we leren van het
denken van Titus Brandsma?

“Mystieke theologie handelt niet
over leerstellige kwesties”, legt
Bocken uit, “maar over de
geleefde theologie. Mystiek gaat
over de ervaring van het
goddelijke, waarbij je als mens
steeds botst op de grenzen van
weten en niet-weten. Hierin ligt
een wezenlijk verschil met de
wetenschappen, die gericht zijn
op meetbare resultaten. Ook de
wetenschap stuit op grenzen,

maar daar moet de onderzoeker
dan noodgedwongen stoppen.”
Om dan niet gefrustreerd te
raken, adviseert Bocken de
onderzoekers wel eens
gekscherend: “Lees eens een
mystieke tekst”. “Want die gaan
bij uitstek over het leren omgaan

met het niet-weten.”

Mystiek is een
oefening in
niet-weten

Is het niet-weten dan niet
frustrerend? “Ja en nee”, zegt hij.
“We moeten en kunnen niet alles
oplossen door formules te
bedenken. In de mystiek gaat het
er juist om dat niet-weten te
omarmer, om ermee om te gaan.
Het niet-weten biedt juist
mogelijkheden tot onverwachte
groei: zien dat de werkelijkheid
groter is dan je had durven
dromen.”

Titus Brandsma, in 2006 gekozen
tot grootste Nijmegenaar, noemt
mystiek de ervaring van een
innig verkeer tussen de mens en
de godheid. “Juist in het
niet-weten raak je het
goddelijke”, zegt Bocken. “Dat
kan richting geven aan ons
leven. God heeft ons gewild. Een
niet-gelovige zal dit misschien
leegte noemen, die je als mens
zelf maar moet zien op te vullen.
Maar als je God vermoedt achter
het niet-weten, kun je hoopvol
op zoek blijven naar mogelijke
antwoorden op ons onstilbare
verlangen. Er ontstaat een
voortdurende dialoog tussen
mijzelf en de onuitsprekelijke
rijkdom van de werkelijkheid.”

Volgens Bocken bestudeerde
Brandsma mystieke teksten
omdat die “over verlangen,
liefde, onvervuldheid en het
goddelijke” gaan. “Liefde is
relatie: een verlangen en een
antwoord, in voortdurende
wisselwerking. Mystiek wordt

nod ——
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"Het leven is niet in
regels te vangen"

daarom ook wel de wetenschap
van het verlangen genoemd.
Daarin onderzoeken we hoe het
onstuitbare verlangen van de
mens beantwoord wordt en
tegelijkertijd toch ook weer niet.
Theresia van Avila sprak over de
pijn van het niet-vervuld zijn.
Iedere keer als ze dacht een
antwoord te hebben gevonden,
gleed het haar weer uit handen.
Die beweging van zoeken, even
vinden en opnieuw loslaten,
herkennen alle mystieke
schrijvers”

Op een grens stuiten

“Deze dynamiek van het
verlangen — van het zoeken en
soms even vinden - is een
bestaansgegeven dat alle mensen
op de een of andere manier
herkennen, gelovig of niet.
Gevonden antwoorden
onttrekken zich steeds aan onze
greep, stuiten op een grens. En
het antwoord blijkt altijd anders
dan wat we hadden kunnen
indenken. Mystiek is niet, zoals
vaak gedacht wordt, alleen voor
bijzondere mensen met
verheven ervaringen. Het is een

eeuwenoude manier om naar je
eigen intense ervaringen en
verlangens te kijken. Religieuze
taal en liturgie helpen om deze
ervaringen zichtbaar te maken
en te duiden”

Inwoning

Brandsma sprak over de
inwoning van God bij de mens.
“Het gaat erom God in ons
geboren te laten worden,” legt
Bocken uit. “Dat vraagt om
ontvankelijkheid: het laten
gebeuren, ook al weet je niet

Al-experiment

Inigo Bocken deed een
experiment met kunstmatige
intelligentie. “Zeg Al geloof je in
God?” Al antwoordde: “Ik ben
geen mens. Ik kan wel
overzichten geven van wat
mensen allemaal geloven, maar
zelf weet ik het niet, ik ben een
taalsysteem. Ik begrijp goed
waarom je die vraag stelt: jij
moet 0oit sterven, mij kunnen
ze hoogstens uitzetten”

precies wat het is of wordt. Dat is
niet maakbaar; het vraagt een
andere houding dan wat we
tegenwoordig zelfontplooiing
noemen. Titus noemt Maria, de
moeder van Jezus, een treffend
voorbeeld van deze
ontvankelijkheid: ze heeft Yja’
gezegd — niet onderdanig, maar
zich overgevend aan genade.”

God wijkt, maar nodigt uit
Het niet-weten hoort volgens
Bocken bij Brandsma’s
godsbegrip. “Het waarborgt dat
het weten open blijft. God
onttrekt zich immers aan ons
denken, is niet benoembaar. Bij
onze zelfbedachte beelden trekt
Hij zich steeds terug. God wijkt,
maar blijft uitnodigen. God zoekt
ook naar ons. Dit niet-weten
heeft dan ook iets vreugde- en
hoopvols. Want wie alles al weet,
zet alles vast en komt niet verder.
In mijn eigen groei laat ik de hele
werkelijkheid meegroeien.”

Belemmeringen

“Een blokkade voor het toelaten
van mystieke ervaringen is een
te groot verlangen naar
zekerheid”, zegt Bocken. “We
willen alles oplossen en
vastleggen in regels. Regels
waarvoor dan weer
handleidingen nodig zijn om het
woud aan regels te kunnen
begrijpen. Maar het leven is niet
in regels te vangen. Het leven is
sterker dan de leer. Een andere
drempel is de vluchtigheid van
ons bestaan: alles moet snel en
bondig, concentreren is lastig”
Toch is hij niet pessimistisch. “Als
het erop aankomt, weten alle
mensen van deze op het eerste
oog ongrijpbare ervaringen. Dit
diepe verlangen leeft in ieder
mens. En de God waarin we
geloven, zal zich altijd op de een
of andere manier laten gelden —




als antwoord op ons
onuitroeibaar verlangen. Hoe dit
verlangen in de toekomst vorm
zal krijgen, kerkelijk of anders,
weten we niet.”

Gemeenschap

Mystiek is volgens Bocken geen
puur individueel proces. “Nee,
integendeel. Anderen, de
geloofsgemeenschap, kunnen
helpen door elkaar te spiegelen
hoe God in ons geboren kan
worden. Maar het begint wel bij
jezelf. Je bent zelf verantwoor-
delijk om deze mogelijkheden in
jezelf te ontvouwen - door het te
laten gebeuren. Je mag je niet
aan die verantwoordelijkheid
onttrekken. Niemand kan dat
plaatsvervangend voor je doen.
Individu en gemeenschap horen
bij elkaar.

In onze neoliberale maatschappij
ligt de nadruk te sterk op indivi-
dualiteit. Zo is mindfulness vaak
vooral gericht op persoonlijk
welbevinden, om dingen glad te
strijken. Mystiek vraagt iets
anders: dat we de breuken in
onszelf durven aanvaarden. Juist
in onze tekorten sluimert onze
groei. Het verlangen blijft, ook al
schuurt het”

Stralen

“Titus heeft het over het stralen
en uitstralen van het goddelijke
dat in ons woont”, zegt Bocken.
“Dat beeld ontleent hij aan
Theresia van Avila. Zij spreekt
over een bloem die in de zon
groeit en bloeit. De bloem straalt
op haar eigen manier, terwijl het
licht van elders komt — van de
ZOm.

Niet verborgen

De straal bij mensen heeft te
maken met de inwoning van
God. Mensen kunnen God
transparant maken in hun
daden, zodat het goddelijke niet
verborgen blijft achter het al te
menselijke. Zo was Titus
Brandsma in kamp Amersfoort
een troost voor vele
medegevangenen. Hij werd een
lichtbaken genoemd.”

— Hans van Gennip

Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

www.elektroservicenijmegen.nl



Lourdesgrot: al 100 jaar
plek van troost en devotie

Op 29 juni mochten wij
het 100-jarig bestaan
van de Lourdeskerk
vieren. Ook de
naastgelegen
Lourdesgrot bestaat dit
jaar een eeuw. Op 8
september was het 100
jaar geleden dat deze
grot werd ingewijd.

Op 19 juli 1924 wordt een comité
opgericht om de bouw van de
Lourdesgrot te organiseren.
Pastoor De Grood, de bouw-
pastoor van de Lourdeskerk, wil
de openbare Mariaverering in
Nijmegen nieuw leven inblazen.
deze devotie te stimuleren,

_wil hij een echte, natuur-
y

getrouwe kopie van de grot in
Lourdes laten bouwen.

Volgens de pastoor kan de
heropleving van de
Mariaverering het best via de
jeugd plaatsvinden, omdat het
immers ook het kind Bernadette
was dat de wereld tot de
verering van Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes bracht. De grot
moet daarom worden gesticht
met het geld dat de katholieke
Nijmeegse jeugd bijeenbrengt
door wekelijks1a 2 cent te
offeren. Voor de bouw van de
grot is ongeveer 5.000 gulden
nodig, en binnen een jaar is

dat bedrag opgehaald. De
inzameling wordt georganiseerd
door zo'n honderd ‘zelateurs.

Oud-Egyptische wijze
In 1925 wordt er een half jaar ..

lang aan de Lourdesgrot
gewerkt. De grot heeft een
bijzondere constructie,

omdat deze op 'oud-Egyptische
wijze’ is opgetrokken: een
afgewerkt gedeelte van Franse
rotssteen wordt in het zand
begraven. In totaal worden er
170.000 grotstenen (ongeveer
zeventien wagens vol) verwerkt.
Dankzij een gulle gift kan in de
daarvoor bestemde nis een
Mariabeeld worden geplaatst.
Kunstenaar Piet Gerrits, bekend
van de Heilig Landstichting,
ontwerpt het eenvoudige en
expressieve beeld van
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Maria lijkt verstild in gebed en
kijkt naar beneden in plaats van
naar de hemel.




Bij de inwijding van de
Lourdesgrot op 8
september 1925 is het zo'n
slecht weer dat de meeste
schoolkinderen niet in
processie kunnen komen en
de plechtigheid in de kerk
plaatsvindt. Het Mariabeeld
dat in de grot geplaatst
moet worden staat dan in
de kerk.

Ingemetseld

Toch is de kerk die dinsdag
volledig gevuld. Als het
weer later iets verbetert,
trekt de stoet van kinderen
alsnog naar de Lourdesgrot
op het plein. Pastoor De
Grood wijdt de grot
plechtig in en het
Mariabeeld wordt in de nis
geplaatst. Bij het beeld
wordt een relikwie
ingemetseld: een
rotsfragment afkomstig uit
de grot in Lourdes waar
Maria aan Bernadette
verscheen. Deze steen kreeg
pastoor De Grood tijdens
een bedevaart in 1923 van
de bisschop van Tarbes, die
de steen ook officieel
waarmerkte.

Processies naar de grot
De Lourdesgrot vormt in
1926 het eindpunt van de
eerste hernieuwde
Maria-omdracht, een
traditie die tot in de jaren
dertig voortduurt. Vanaf
1927 houden de school-
kinderen jaarlijks een
kinderomdracht naar de
grot, een gebruik dat ook na
de Tweede Wereldoorlog
nog jarenlang standhoudt.
Regelmatig worden er
processies naar de grot
georganiseerd, niet alleen
door parochianen, maar

ook door groepen van
buiten de parochie.

Als de Lourdesgrot in de
loop der jaren in verval
raakt, wordt in 1997 een
actie gestart om haar te
kunnen renoveren. Met de
slogan ‘Geef de Lourdesgrot
een nieuwe kans’ begint een
groep vrijwilligers aan het
herstel. Parochianen dragen
financieel bij, waarna onder
andere een hekwerk wordt
geplaatst en een rolstoel-
ingang wordt aangelegd.

Kaarsje opsteken

Op 6 december 1997 gaan na
afloop van de eucharistie-
viering de kerkgangers
gezamenlijk naar de grot
om deze opnieuw plechtig
in gebruik te nemen. Pastor
Gerard Remmers zegent de
grot opnieuw in, en
sindsdien kan iedereen er —
wanneer het hek van de
grot open is — een kaarsje
branden. De grot is vanaf
dat moment tijdens en na
de weekendvieringen
geopend voor wie even wil
bidden of een kaarsje wil
opsteken.

Ook nu de Lourdeskerk
helaas gesloten is, is de
Lourdesgrot elke zondag
open van 11.15 uur tot
minimaal 15.30 uur. In de
zomermaanden is de grot
meestal wat langer open.

— Brechtje Simissen
beheerder Lourdesgrot

columnJan
Bruinsma

i

Naar Gods beeld en
[ 1] [ ]
gelijkenis
Wat is een mens? Wie ben ik?
Jezus vroeg soms: “Wie zeggen de mensen
dat ik ben?”
Op die vraag gaf Hij soms cryptische
antwoorden, zoals: “Ik ben de deur.”

Dusty Springfield zingt in haar lied “See all
her faces": hebben wij niet allemaal meer
dan maar één kant, maar juist meerdere
facetten? We zijn gelaagd, ieder van ons met
een eigen karakter, achtergrond,
geschiedenis én rugzak. Kortom, we zijn zeer
divers en niet altijd in dezelfde stemming.
We zijn gelijkwaardig en tegelijkertijd uniek,
kostbaar in Gods ogen.

“God schiep de mens als zijn evenbeeld, als
evenbeeld van God schiep Hij hen,
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de
mensen”, zo staat geschreven in Genesis 1:27.
Maar wat als je buiten het geijkte plaatje
valt? Wat als je je niet mannelijk of
vrouwelijk voelt, of als je op hetzelfde
geslacht valt? Wat zegt dat over God en hoe
we ons als christenen tot elkaar verhouden?

In het onlangs verschenen boek “Beelddrager
van God gezocht M/V/X” denken elf queer
theologen na over wat de Bijbel ons te
vertellen heeft vanuit een inclusief
perspectief. Het boek gaat enerzijds in op de
zoektocht naar verbinding, anderzijds op
queer in de Bijbel.

Samuel Mounir bidt ons een goddelijke
herschepping toe: “Laten we allemaal
proberen een nieuwe Adam te worden, als
eerste mens, zowel masculien als feminien,
en daarmee in de ander — hoe anders ook —
de unieke uiting van Gods grenzeloze,
creatieve schepping te zien'

* Queer: term voor mensen die zich niet
identificeren binnen traditionele seksuele en
genderhokjes, zoals hetero- en cisgender.
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Datum Tijd

za15nov 17.00 uur
16.00 uur
18.30 uur
19.00 uur
2016 nov 10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur

16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

Za 22 nov

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Z0 23 nov

16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

za 29 nov

2030 nov
1e zondag
vd advent

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

za6dec

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

zo7dec
2e zondag
vd advent

16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

za13dec

Kerk

Cenakelkerk
Kruispuntkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abt Malden

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abt Malden

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abt Malden

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abt Malden

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abt Malden

Type Voorganger(s)

m m m m

Priester Herwi Rikhof

Kapelaan Jestis Beana Valbuena & Diaken Henk Welling

Trees v Kraaij & Ineke Keizers
Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor S. Steijaert & Pastor E. Geelen
Pater Fons Kuster

Pastor]. vd Meer & ds Wouter Slob
Priester Herwi Rikhof

PriesterJeroen Miltenburg
Pastoor Sacha Steijaert
Roland Brans & Cobi Voskuilen

Samenzang

Kinderkoor
Sacramentskoor
Joy &Jongerenkoor
Gemengd koor

Lourdeskoor

Aubade

Pastoor Sacha Steijaert & Diaken Henk Welling

Pastoor S. Steijaert & Pastor ). vd Meer
Pater Aloys van Velthoven

Priester Gerard Peters

Roland Brans & Cobi Voskuilen

Pastoor Sacha Steijaert
Priester Herwi Rikhof
Pastor Els Geelen
Pater Fons Kuster

Priester Jeroen Miltenburg

Pater )im Schilder

Pater Albert de Jong & Pastor Els Geelen
Priester Herwi Rikhof

Pastoor Sacha Steijaert

Pater Christophorus Goedereis
PastorJoska vd Meer & Cobi Voskuilen
Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Sacha Steijaert

Pater Aloys van Velthoven

Pater Christophorus Goedereis
PastorJoska vd Meer & Cobi Voskuilen

Pastoor Sacha Steijaert

Priester Herwi Rikhof

Roland Brans & Pater Ruud Willemsen
Pastoor Sacha Steijaert

Jokolo

Cantor
Taborkoor
Mediorenkoor

Jongerenkoor

Klein Verband
Cantor
Kinderkoor
Basta

Cantor Laura
Samenzang

Ernst & V. Heumen
Cantor

Gemengd koor
Jokolo

Gregoriaans koor

$H 16



Datum

zo14dec
3ezondag
vd advent

za20dec

zo21dec
4ezondag
vd advent

wo 24 dec
Kerstavond

do25dec
Eerste
Kerstdag

vr26dec
Tweede
Kerstdag

za 27 dec

Tijd

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

17.00 uur
17.30 uur
18.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
21.30 uur
21.30 uur
23.00 uur
23.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

16.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

Kerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abt Malden

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Groenestraatkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Groenestraatkerk
Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Sacramentskerk
Groenestraatkerk
H. Antonius Abt Malden
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk

H. Antonius Abt Malden
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

H. Antonius Abt Malden

Type Voorganger(s)

m m m m m m m m

m m m

g™

Pastoor Sacha Steijaert

Pater Fons Kuster

Priester Herwi Rikhof

Pater Albert de Jong & Roland Brans

PriesterJeroen Miltenburg

Pastoor Sacha Steijaert

Pastor Els Ceelen & Pater Fons Kuster
Pastoor Sacha Steijaert

Priester Jeroen Miltenburg

Pater Aloys van Velthoven

Pastoor Sacha Steijaert

Pastor E. Geelen & Pastor J.vd Meer

Diaken Henk Welling

Priester Herwi Rikhof

Pastor].vd Meer & Pater A. de Jong
Pastoor Sacha Steijaert

Gemengd koor
Cantor
Taborkoor
Encore

Aubade

Kinderkoor
Cantor
Samenzang
Gregoriaans koor

Kinderkoor
Kinderkoor
Kinderkoor
Gemengd koor

Diaken Henk Welling & KapelaanJests Beana Valbuena

Priester Herwi Rikhof

Pastor). vd Meer & Pater A. de Jong
Pater )im Schilder

PaterJan van Duijnhoven

Gemengd koor
Mediorenkoor
Cantor
Jokolo

Pastoor Sacha Steijaert & Pastor Els Geelen

Priester Herwi Rikhof
Pastor E. Geelen & Pastor].vd Meer

Pater Jim Schilder

Pater Aloys van Velthoven
Pastoor Sacha Steijaert
Priester Herwi Rikhof

Pastor Els Ceelen & Pater Albert de Jong

Kapelaan Nick Kersten
Pater Fons Kuster
Priester Herwi Rikhof

Kapelaan Jestis Beana Valbuena
Pastor Els Geelen

Trees Versteegen & Cobi Voskuilen
Pastor Els Geelen

E= Eucharistie, W= Woord- en communiedienst, G=CGebedsdienst, O=0ecumenische viering

Basta
Jongerenkoor

Ernst & V. Heumen
Sacramentskoor

Taborkoor
Joy

Samenzang
Cantor
Samenzang

Aubade
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Datum Tijd Kerk

zo28dec  10.00uur  Groenestraatkerk E
10.00uur  Sacramentskerk E
11.00 uur Cenakelkerk W
11.00 uur Ontmoetingskerk W
wo 31dec 09.30 Sacramentskerk E
oudjaar 19.00 Cenakelkerk E
do1jan 10.00uur  Groenestraatkerk E
H. Maria, 10.00 uur Sacramentskerk E
moedervan  11.00 uur Cenakelkerk E
God 11.00 uur Ontmoetingskerk E

Type Voorganger(s)

Priester Gerard Peters

Pater Aloys van Velthoven

Pastor Els Geelen

Trees versteegen & Cobi Voskuilen

Pater Fons Kuster
Priester Herwi Rikhof

Pastoor Sacha Steijaert
Pater Aloys van Velthoven
Priester Herwi Rikhof
Pater Albert de Jong

E= Eucharistie, W= Woord- en communiedienst, G=CGebedsdienst, O=0Oecumenische viering
Het rooster kan veranderen. Hou daarom de site en de parochie-app in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Cenakelkerk

Kindernevendienst: elke zondag
Kinderprojectkoor oefent14, 21,28 nov &12,19 dec
Herdertjesviering: 24 dec,17.30 uur

Familieviering: 23 nov (met créche), 24 dec

Groenestraatkerk
Kinderkoor Emmadis: 16 nov, 21 dec & 24 dec (17.00 uur)
Kinderactiviteiten na gezinsvieringen op zolder

Ontmoetingskerk
Herdertjes- en familieviering: 24 dec, 18.30 uur

Eerste Communie

® Croenestraatkerk—7junizo026

Groepvan 11 kinderen is gestart met voorbereidingen
® Ontmoetingskerk —17 mei 2026

2e voorbereiding: 29 november, groep10 kinderen

® Cenakelkerk (HL-Stichting)

Ceen communievoorbereiding in voorjaar 2026

Voor 2027: eerstecommuniecenakelkerk@gmail.com

Vormsel parochiebreed - Ontmoetingskerk 20 juni 2026
Infoavond: 21 nov, 19.00—20.00 uur, Ontmoetingskerk

De voorbereiding omvat 8 bijeenkomsten vanaf half
december, op vrijdag van 19.00-20.30 uur. Meld je aan
voor1 december via secretariaat@ontmoetingskerk.net.

maandag
9.00 Groenestraatkerk
9:30 Sacramentskerk

dinsdag

9:.00 Cenakelkerk
9:00 Kruispuntkerk
9:30 Sacramentskerk

woensdag

9.00 H.Antonius Abtkerk
9.00 Ontmoetingskerk
9:30 Sacramentskerk

donderdag
9.30 Sacramentskerk

vrijdag

9.00 Cenakelkerk
9.00 Groenestraatkerk
9.30 Sacramentskerk

Gemengd koor
Cantor
Semisamenzang
Pianist metvolkszang

Cantor
Samenzang

Samenzang

Cantor

Stille mis

Pianist metvolkszang
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vragen

Kerstmis komt eraan! Maar wist je dat
de weken daarvoor voor katholieken
een bijzondere periode zijn? Advent is
een tijd van voorbereiding, bezinning
en verwachting, vier zondagen lang.
Daarom: vijf vragen over advent.

— & 20

Wat is advent?

Het woord advent komt van het Latijnse
woord adventus. Dat betekent ‘komst.
Advent is de periode waarin mensen zich
voorbereiden op de komst van Jezus, op zijn
geboorte dus, die we vieren met Kerstmis. De
periode van advent omvat altijd vier
zondagen. Dat betekent dat je moet
terugrekenen vanaf de laatste zondag voor
kerst. Valt kerst op donderdag 25 december,
dan is de vierde zondag van advent op 21
december en begint de advent dus op zondag
30 november. Zo is het ook in 2025.

Wanneer is de advent
ingesteld?

In 380 wordt advent voor het eerst
genoemd in kerkelijke documenten van
het concilie van Zaragoza, waaruit blijkt
dat deze praktijk toen al bekend was.
Vanaf de vijfde eeuw weten we zeker dat
advent gevierd werd. Bisschop Perpetuus
van Tours stelde toen vast dat christenen
van 1 november tot 6 januari drie keer
per week moesten vasten. Deze periode
hield verband met de Epifanie en
vormde, net als voor Pasen, een
veertigdagentijd.




Wat is de betekenis?

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt
advent gezien als een tijd van
voorbereiding. Niet alleen op de viering
van de menswording van Jezus met
Kerstmis (eerste komst), maar ook als een
hoopvol uitzien naar zijn wederkomst
(tweede komst). Daarom is advent ook een
tijd van verwachting. Meestal wordt
gelezen uit de profeet Jesaja, en het
evangelie wordt vaak gekozen uit de
teksten over Johannes de Doper. Beide
figuren worden gezien als aankondigers
van de Messias. Op de vierde zondag staat
Maria als de verwachtende centraal.

Wat leren we in het
Oude Testament over
de Messias?

Samengebald in de zogenaamde
O-antifonen, die in het getijdengebed
worden gezongen of gereciteerd in de

week voor Kerstmis, leren we welke titels

de profeet Jesaja voorzag voor Jezus de
Christus: O Sapientia (O Wijsheid), O
Adonai (O Heer), O Radix Jesse (0O Wortel
van Isai), O Clavis David (O Sleutel van
David), O Oriens (O Dageraad), O Rex
Gentium (O Koning der Volkeren) en O
Emmanuel (O God met ons).

Hoe kunjij je
voorbereiden?

De meeste katholieken kennen het gebruik
van de adventskrans, waarbij elke zondag
een extra kaars wordt aangestoken. Ook
de adventskalender of -kaars is goed
bekend.

Maar ken je het gebruik van de
Jesse-boom, een gebruik dat in Amerika
vaak voorkomt? Deze boom wordt
versierd met figuren uit het Oude
Testament die uitzien naar de Redder.
Jesse, de vader van koning David, vormt
de basis. De boom wordt langzaam
volgehangen met ornamenten die de
mensen, profetieén en gebeurtenissen
uitbeelden die leidden tot de geboorte
van Jezus. De versieringen verbinden het
Oude Testament met de adventstijd en
vertellen zo het verhaal van Gods trouw
door 4000 jaar geschiedenis.

— Zuster Catharina
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— & 22

van Tolstoj

Midden in de vredesweek
afgelopen september werd
tijdens een bijeenkomst in
de Studentenkerk een
bijzonder boek
gepresenteerd van de
grote schrijver Lev Tolstoj.
In de Nederlandse
vertaling kreeg het boek
de titel Leven en dood.

Veel mensen zullen de schrijver
kennen van beroemde romans
zoals Oorlog en vrede, Anna
Karenina of van een van zijn vele
kortere verhalen. Tolstoj was
tijdens zijn leven al een bekend
en zeer succesvol schrijver. Dat
maakte hem nog rijker en
machtiger dan hij al was als
graaf en grootgrondbezitter in
het Rusland van de negentiende
eeuw. Hij genoot volop van zijn
succes en leidde een leven vol
avontuur en plezier. Maar rond
zijn vijftigste werd hij zich meer

en meer bewust van de ellende
van de arme boerenbevolking,
van de verwoestingen veroor-
zaakt door de oorlogen waarin
hij zelf had meegevochten en
van de leegheid van zijn eigen
levenswijze.

Tolstoj ging door een diep dal
van depressie, maar probeerde
zich daaruit te werken door als
eenrazende te gaan zoeken naar
wijsheid. Hij las alles wat hij kon

Tolstaoj ging door een
diep dal van
depressie en ging als
een razende op zoek
naar wijsheid

vinden in de geschriften van
verschillende religies en in de
filosofieén van denkers uit vele
eeuwen. Hij herontdekte ook het
christendom waarvan hij in zijn
jeugd afstand had genomen. Hij
las de Bijbel, met name het

Dagelijkse wijsheid

Nieuwe Testament, op de eerste
plaats de evangelies, of eigenlijk
kun je zeggen: al na de eerste
paar hoofdstukken van het
eerste evangelie vond hij wat hij
zocht. De zaligsprekingen en de
bergrede, zoals we die vinden in
Matteiis 5-7, maakten hem
duidelijk wat hem te doen stond:
afstand doen van zijn rijkdom en
zijn hang naar genot en roem, en
zijn leven wijden aan het werk
van rechtvaardigheid en vrede.

Hij bleef schrijven: romans en
verhalen, om te zorgen voor
inkomen voor zijn grote gezin;
maar in toenemende mate
schreef hij nu tractaten over het
christendom als een
‘levensfilosofie’, over het geloof
en wat dat van ons vraagt, over
‘de wet van de liefde en de wet
van het geweld', enzovoort. Veel
van die geschriften werden al
snel gezien als ondermijning van
de heersende ‘orde’ en verboden
door de censuur. De radicaliteit
van zijn ‘bekering’ bracht hem




steeds meer in conflict, zowel
met de eisen van de staat als met
de wensen van zijn vrouw en
kinderen.

Terug naar het boek dat in het
kader van de vredesweek in de
Studentenkerk werd
gepresenteerd. Het is het
resultaat van wat Tolstoj vanaf
het moment van zijn inkeer is
blijven doen: zoeken naar
wijsheid in wat hij maar aan
religieuze en filosofische teksten
kon vinden. Belangrijke
uitspraken en gedachten
noteerde hij om ze vast te
houden. Zo verzamelde hij
duizenden tekstjes. Hij ordende
ze thematisch: over
eenzaamheid, berouw, ziekte,
dood, bidden, zelfverloochening
en geloof. Soms voegde hij eigen
gedachten toe aan de wijsheden
die hij bij anderen vond. Deze
tekstjes heeft hij in een kalender
geplaatst, zodat het boek voor
elke dag van het jaar een
verzameling van teksten rond
een thema biedt. De teksten zijn
meestal kort — soms maar twee
regels en zelden langer dan een
halve bladzijde. Vrijwel steeds
geeft Tolstoj eerst zijn eigen
aanduiding van het thema, en
dikwijls voegt hij een langere
tekst van hémzelf in als

‘weeklectuur’ of ‘maandlectuur’.
Zo ontstond het boek waaraan
hij is blijven werken tot kort
voor zijn dood. Het boek werd in
meerdere talen vertaald en is nu
ook in het Nederlands
beschikbaar.

Het prachtig uitgegeven boek is
bijna 1500 bladzijden dik en dus
niet bedoeld om aan een stuk
door uitgelezen te worden. Het
is een boek om op de eettafel of
op de salontafel bij de bank te
leggen; om het open te leggen op
de datum van de dag, zodat je
bijvoorbeeld voér de maaltijd of

Zijn radicaliteit
bracht hem steeds
meer in conflict met
de eisen van de staat,
en die van zijn
vrouw en kinderen

vOor het slapengaan een paar
tekstjes van die dag leest.
Eigenlijk kun je stoppen zodra je
een tekstje leest dat je raakt, dat
je om een of andere reden
aanspreekt. Lees datzelfde tekstje
nog een keer en draag het een
dag met je mee. Het zal er niet

elke dag van komen. Maar als het
boek er blijft liggen, komt
vanzelf het moment dat je het
weer openslaat, de betreffende
datum opzoekt en je opnieuw
kunt laven aan een van de
talrijke wijze woorden die je er
verzameld vindt.

- Paul van Tongeren

Lev Tolstoj, Leven en dood. Het
jaar rond lezen over mens en
God.Uitgeverij Mastixpress,
2025, 1440 pagina’s, € 65,00
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OLD OAK
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Filmavond Brakkenstein
De film The Old Oak (2023) vertelt over de Syrische

vluchteling Yara, die met haar familie terechtkomt in een
verarmd mijnwerkersdorp in Noord-Engeland. Ze sluit
vriendschap met T], kroegbaas van The Old Oak. De film is
weer een juweeltje — en tevens zwanenzang - van de

TP beroemde regisseur Ken Loach: levensecht, actueel,
Sacramentskerk schrijnend, ontroerend én hoopgevend.
november Open koorrepetitie

28

14.00-16.00 uur
Cenakelkerk

Het Gemengd Koor Heilig Landstichting houdt een open
repetitie op vrijdag 28 november in de Taborkapel van de
Cenakelkerk. ledereen die op zoek is naar een koor kan dan
nader kennis maken met ons en onze muziek. Jong en oud,
zangers met zangervaring of enthousiaste beginners.
Aanmelden is fijn in verband met de voorbereidingen. Mail:
cecilevangend@gmail.com of bel 06-22434488.

december

02

16.00-16.30 uur
Kruispuntkerk

Venite adoremus

In de adventstijd is er op vier dinsdagen gelegenheid voor
aanbidding in de Kruispuntkerk, bij het uitgestelde
Allerheiligste. Dus op 2, 9, 16 en 23 december. Samen bidden
en zingen we ter voorbereiding op Kerst, in stille verwachting
van Gods komst onder ons. Elke aanbidding wordt afgesloten
met de zegen met het Allerheiligst Sacrament. ledereen is
welkom.

december

03

14.00 uur
Ontmoetingskerk

Op andere wijze Bijbel lezen?

Tijdens een Biblioloog-bijeenkomst kun je op een
interactieve manier met een bijbellezing bezig zijn. We
verplaatsen ons in personen en plekken uit de teksten en
beantwoorden vragen vanuit hun perspectief. Duur:
maximaal 1,5 uur. Koffie en thee aanwezig. Vrijwillige
bijdrage welkom. Ook op 15 december in de Croenestraat-
kerk om19.30 uur. Aanmelden via e.geelen@h3eenheid.nl

december

07

17.00-17.30 uur
Cenakelkerk

Vespers in Cenakelkerk

Op elke eerste zondag van de maand worden in de
Cenakelkerk gregoriaanse vespers gezongen. De vespers
vormen het middaggebed van de getijden en bieden een
half uur van bezinning en verstilling. De prachtige kleuren en
de fraaie akoestiek dragen bij aan een haast bovenaards
meditatief moment. Cratis toegang, graag een vrije gift
achteraf. Elke eerste zondag, dus ook op 4 januari.
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lets voor de agenda? Stuur het in via h3eenheid.nl/activiteit-insturen.
Uiterlijk voor 29 december. De redactie mag inkorten of weigeren.

Kerstconcert Mediorenkoor

Het Mediorenkoor Dukenburg zingt sfeervolle kerstliederen
op teksten van Huub Oosterhuis. Op het programma staan
onder andere Het Klein Kerstoratorium (A.Oosterhuis en
Oomen), Het Kerstoratorium Nieuw Begin (T. Oosterhuis en
Lowenthal) en delen uit de kerstcantate Nieuwe dag,
nieuwe tijd (T. Oosterhuis en Lowenthal). Het concert is
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

december
e

s 14

15.00 uur
Ontmoetingskerk

MEDIORENKOOR

Kerstviering Sant'Egidio

Op veel plekken in de wereld nodigt de gemeenschap van
Sant’Egidio mensen uit aan een feesttafel; één grote familie
rond de Kerststal, waar iedereen welkom is. Hierdoor
geinspireerd willen wij ook dit jaar Kerstmis vieren met de
ouderen uit onze gemeenschap. Op Tweede Kerstdag is
iedereen welkom bij de kerstbrunch in de Kruispuntkerk.
Aanmelden voor18 december via het parochiesecretariaat.

december

26

12.00-16.00 uur

Nieuwjaarsreceptie

Oecumenische nieuwjaarsviering met Gregoriaans koor en
samenzang. Dominee Wouter Slob en pastor Joska van der
Meer gaan voor. Na afloop is er ruimte om elkaar een
gezegend nieuwjaar te wensen en goede voornemens te
delen bij koffie en iets lekkers. Samen starten we het jaar in
verbondenheid en inspiratie.

januari

04

10.30 uur
Ontmoetingskerk

Jongerentheaterweekend

Jongerentheaterweekend voor jongeren van groep 8 t/m 25
jaar. In één weekend wordt een bijbelverhaal omgezet in
een theatervoorstelling. De presentatie op zondag is gratis
toegankelijk, met vrijwillige bijdrage. Aanmelden via
theaterweekend@gmail.com. Een creatief, inspirerend en
gezellig weekend vol talent en samenwerking.

januari
24

heel weekend
Ontmoetingskerk

Verschijningsdata Drieklank 2026

Nummer  Verschijnt Deadline
jan/feb w014 jan ma 29 dec
mrt/april wo 11 mrt vr2o feb
meifjuni wol13mei  vri7apr
julifaug wo 1juli vrizjun
septfokt wol6sep  vr28aug
nov/dec WO 11 nov vr23 okt
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15.00 uur
Croenestraatkerk

Philharmonie Nijmegen viert op 23 november haar zo-jarig
jubileum met een concert in de Croenestraatkerk. Samen
met sopraan Sabra El Bahri-Khatri brengt het orkest drie
bijzondere werken: Stufen van Jacob de Haan, U mundu
drentu a ti van Hardy Mertens en de monumentale Negende
Symfonie van James Barnes. Tickets via:phhn.nl/agenda

december

10

14.00-16.00 uur
Ontmoetingskerk

Nijmeegs Senioren Orkest

Op woensdagmiddag 10 december geeft het Nijmeegs
Senioren Orkest een sfeervol kerstconcert in de
Ontmoetingskerk. Het orkest met circa 60 enthousiaste
muzikanten staat onder de bezielende leiding van dirigent
Rudy Béhmer. De toegang is gratis, na afloop wordt een
vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld.

december

13

19.30 uur
Croenestraatkerk

Winterconcert Vainamoinen

Op deze avond brengt het Nijmeegs Studentenkoor Alphons
Diepenbrock onder leiding van Leenke de Lege koorwerken
uit Scandinavische en Slavische landen. De stukken, vaak
gebaseerd op oude volksmuziek, tonen de ontwikkeling van
koormuziek: van eenvoudige eenstemmige melodieén tot
complexe en emotionele composities. Tickets: €18,-,
studenten €9,-via NSKAD of aan de deur.

december

14

15.00 uur
Groenestraatkerk

Kerstconcert Vrije Koor

Het Vrije Koor Nijmegen, bekend van de Vredesconcerten in
de Stevenskerk, geeft op zondag 14 december een sfeervol
kerstconcert in de Groenestraatkerk. Met sopraan Renske van
Gelder, violiste Hanneke van Grol en organiste Anne van
Gessel brengt het koor onder leiding van Jan Jaap Nuiver
kerstliederen uit de hele wereld, met samenzang. Vrijwillige
bijdrage is welkom. Reserveren via vrijekoor@gmail.com.

Jjanuari

03

20.00 uur
Cenakelkerk

Zoals het Kerstkind nabij

Kamerkoor Consonare brengt met dirigent Lianne van der
Burgt een kerstprogramma over nabijheid ~ God die mens
wordt en onze kwetsbaarheid deelt. Via muziek van o.a. Arvo
Pirt, James MacMillan, Britten, Tavener en Runestad worden
figuren als Maria, Jezus en Herodes verklankt. Cratis entree,
collecte na afloop.

Meer info: kamerkoorconsonare@gmail.com
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Wil je de nieuwsbrief familiepastoraat ontvangen? Mail dan: familiepastoraat@h3eenheid.nl

Sint Maarten in Brakkenstein

Op vrijdagavond 14 november wordt het verhaal van St
Maarten gespeeld door kinderen in de kerk van de broeders
en paters van Brakkenstein. Er zal muziek gemaakt worden
en daarna is er een lampionnenoptocht met een gezellige
afsluiting met koek en lekkere chocolademelk. ledereen is
welkom. Neem je lampion maar mee.

november

14

18.30-19.30 uur
Sacramentskerk

Adventskransen maken

Na de familieviering is er een leuk programma voor alle
kinderen. We gaan een adventskrans maken. De werkgroep
zorgt vooralle de krans, kaarsen en groen.

Bijdrage per kind is €3,00.

december

16

10.00 uur
Croenestraatkerk

Kerstkindje zoeken

Een speels kerstverhaal voor kinderen vanaf 5 jaar. Samen
met Simon gaan we in het bos op zoek naar een schaapje en
vinden uiteindelijk een bijzonder kindje. Er wordt gezongen
en gespeeld, zonder repetities. Wil jij meespelen als herder,
engel, Maria of Jozef? Verkleedkleren aanwezig. Na afloop
warme chocolademelk bij het kampvuurtje. Aanmelden:
kindjezoeken.cenakelkerk@gmail.com.

december

21

17.30 uur
Cenakelkerk

Kerstverhaal met orkest

Speciaal voor de kinderen en hun familie wordt het
kerstverhaal verteld met een orkest en een mooi
beeldverhaal. We beginnen in de kerk en daarna gaan we
het Kerstkindje bezoeken in een stal in onze wijk. De viering
is m.m.v. een mooi orkest: muzikanten op blokfluit, viool,
tenor sax en cello, orgel. Voor groot en klein de moeite
waard!

december

24

10.00 uur
Sacramentskerk

Herdertjesmis

Kinderen zingen en spelen het Kerstverhaal tijdens de
Herdertjesmis op Kerstavond. Repetities zijn op vrijdagen
van 14 november t/m Kerst, 16.30-17.30 uur (niet op 5
december). Kinderen die willen meedoen kunnen zich
aanmelden via karin.rijnholt@planetnl. Een feestelijke
viering waarin kinderen het kerstverhaal tot leven brengen.

december

24

20.00 uur
Cenakelkerk
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“Welke kleur zullen we nemen?” Mijn oude moeder blijft
stil. De doos met potloden voor ons, de bloemen-
mandala op haar schoot. Even later ligt haar hand op mijn
hand, ik stuur het potlood en neem mijn moeder zachtjes
mee in ronddraaiende bewegingen. Millimeter voor
millimeter krijgt de mandala kleur. “Vind je het mooi?”
Haar ogen fonkelen. De takjes, de druiven, de blaadjes, in
de rust van onze cirkelbeweging lijkt alles tot leven te
komen.

Onderweg naar Kerstmis nodigt de natuur ons uit naar
binnen te keren. Licht en warmte nemen af, bladeren
verliezen hun groen, dwarrelen neer. Egeltjes verzamelen
het dorre blad voor hun winterslaapplaats. Ook ons
levensgevoel verliest haar uitbundigheid. Dat geeft rust,
maar soms confronteert het ons met innerlijk lawaai of
donkerte: "Ik moet de pc nog updaten, gauw nieuwe
winterschoenen voor de kinderen en verdorie, het licht
op m'n fiets doet het niet." Maar ook: "Hoe gaat het verder
in de wereld, wat mis ik m'n vader, hoe zorg ik voor mijn
dierbaren en voor mezelf?"

Wat is eigenlijk naar binnen keren? Is dat luisteren naar je
innerlijk lawaai? Of duw je dat weg om plaats te maken
voor een troostrijke fantasie, een lichte Netflixfilm, een
vlucht naar een fictieve werkelijkheid? Of is het
erdoorheen bewegen, zoekend en tastend naar betekenis,
net zolang totdat je komt op een plek waar geen woorden
meer zijn?

Misschien is het dit allemaal wel: een proces, een
cirkelbeweging waarin je gedachten, beelden en
gevoelens in jezelf aanraakt en verkent, zonder
zelfcensuur. Dat je wat je van binnen tegenkomt
vriendelijk toeknikt, totdat, in een zachte stilte, alles een
kleur heeft. Dan kan er iets gaan fonkelen: een nieuwe
vreugde, een belofte van het leven zelf.

“Rood, zullen we de hartjes rood maken?” Een knikje. We
blijven cirkelen, mijn moeder en ik, en hopen op de
schittering van Kerstmis.




Al vele jaren zet Angela Voss zich met hart

en ziel in voor de jeugd en de
gemeenschap van de Cenakelkerk,
waarbij haar geloof en betrokkenheid als
een rode draad door haar leven lopen.

Angela werd geboren in New York als oudste van
vijf kinderen — en als enig meisje had ze een
bijzondere plek in het gezin. Na haar studie
psychologie vertrok ze naar Duitsland, waar ze
haar man Andreas ontmoette. In 1994 verhuisden
ze samen naar Nijmegen. Inmiddels wonen ze al 25
jaar met hun vijf kinderen in Berg en Dal en voelen
ze zich nauw verbonden met de Cenakelkerk.

“Op zoek naar een passende parochie bezochten
we verschillende kerken,” vertelt Angela. “De
Cenakelkerk sprong eruit door het enthousiasme
van pastoor Rabou. Ik begon te helpen bij de
Communievoorbereiding toen onze kinderen dat
sacrament ontvingen, maar ben daarna blijven
meedoen. Tegenwoordig houd ik me bezig met de
catechese in brede zin — van de Kindernevendienst
tot de Bijbelbende en de Gelukzoekers. Samen met
anderen probeer ik de jeugd enthousiast te maken,
in de hoop dat ze zich bij de Cenakelkerk thuis
voelen”

Dat haar hart bij de jeugd ligt, blijkt uit alles wat
Angela doet. “Al vanaf mijn zestiende begeleidde ik
samen met een vriendin de Communie- en
Vormselvoorbereiding. In Duitsland werkte ik als
Montessori-leerkracht in een tweetalige
kleuterklas en deed ik vrijwilligerswerk bij de
catechese op een Amerikaanse vliegbasis. Later
heb ik veel geholpen op de school van onze
kinderen. Daarnaast heb ik, samen met anderen,
voor vluchtelingenkinderen op Heumensoord een
peuterspeelzaal opgezet. Ook begeleid ik al jaren
kinderen via de VoorleesExpress.”

Zijn kinderen vandaag de dag nog te motiveren?
Angela glimlacht: “De kinderen die komen, zijn
gemotiveerd. Ouders kunnen daar een belangrijke
rol in spelen door hun kinderen niet alleen de
mogelijkheid te geven, maar ook echt de
gelegenheid. ledereen heeft het druk, dus het is
knap als gezinnen samen tijd maken voor
geloofsbeleving. Bij de Cenakelkerk werken we met
een mooie formule: kinderen én ouders krijgen
hetzelfde catechese-onderwerp, elk op hun eigen
niveau. Zo kunnen ze er thuis samen over praten —
zaadjes die hopelijk gaan groeien”

Angela combineert haar vrijwilligerswerk met
ontspanning. “Ik sport drie keer per week, vooral
voor mijn conditie. Wandelen doe ik graag, vooral
met onze hond. Ik lees vaak drie boeken tegelijk en
houd van handarbeid. Reizen blijft mijn grootste
hobby; het inspireert me”

Over haar geloof zegt Angela bescheiden: “Tk vind
het lastig om over mijn geloof te praten. Dat is
moeilijk uit te leggen. Geloven is voor mij eerder
iets om te leven. Ik bid vaak om de juiste woorden
te vinden in gesprekken met onze volwassen
kinderen en anderen over geloof, normen en
waarden. Kinderen mogen weten waar hun ouders
voor staan, maar moeten niet de indruk krijgen dat
hen iets opgelegd wordt. ledereen vindt zijn eigen
weg — soms pas later, als je op zoek gaat naar
bezinning of verdieping. Geloven kan op zoveel
manieren”

— Laura de Schepper
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In onze parochie zijn overleden

Op 8 sep - Annie Jurcka-Groenen (92)

13 sep - John Oosterbroek (77) Cenakelkerk
15 sep - José de Jong (88) Sacramentskerk
We 16 sep - Henk Willems (74) H. Antonius Abtkerk

25 sep - Charles Hendriks (55) Groenestraatkerk
7 okt - Betsy Duyghuisen-van Haren (92) H. Antonius Abtkerk
6 okt - Cor Lucassen (85) H. Antonius Abtkerk

e aa/n 18 okt - Hennie Thoonsen-Hermans (74) H. Antonius Abtkerk
19 okt - Ton Roelofs (70)
17 okt - Jacques Verhoeven (85) Sacramentskerk
25 okt - Hans van der Heijden (88)
25 okt - Wilhelmus van Tilburg (80) Sacramentskerk

27 okt - Myma Senstius van der Meulen (79) Cenakelkerk
26 okt - Lyda van Uggelen (83) Ontmoetingskerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene
automatisch in dit overzicht opgenomen. In andere gevallen
gebeurt dit alleen op verzoek van de familie of de
uitvaartondernemer. Mail: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Klopper & Kramer

ntrum Oud-M

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Qud-Mariénboom

Groesheekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



Gerrit Vos

Gerrit Vos is opgegroeid in Hatert, en wel in Huize
Hatert. Hij voelde zich thuis in de kerk: eerst als
misdienaar, later als dirigent van meerdere koren,
waarvan de Anthony Singers het belangrijkste
deel uitmaakte. Het waren succesvolle jaren.
Gerrit begon zijn carriére als onderwijzer, maar
vond later meer voldoening in zijn werk bij Dela,
waar hij tot zijn pensioen bleef werken. Verder
was hij actief in de beheergroep van de parochie.
Voor zijn verdiensten voor de kerk ontving hij de
Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice, evenals de muziek- en parochiespeld.

Gerrit was een familiemens. Hij trok veel op met
zijn broer, zussen, neven en nichten, en hield
allerlei feestelijke tradities in stand, waarbij hij
graag gezellige liedjes zong. Dit deed hij ook een
tijdlang in Huize Joachim en Anna, waar zijn
vader zijn laatste maanden doorbracht. Gerrit
deelde deze tijd met zijn partner Bert, met wie hij
ruim 30 jaar een liefdevolle relatie had.

Hans van der Heijden

Op zaterdag 25 oktober is Hans van der Heijden
overleden. Op 3 november hebben wij afscheid
van hem genomen.

Hans was tientallen jaren vrijwilliger bij de
Groenestraatkerk. Hij was onder andere lid van
de klussenploeg en kende de kerk, met al haar
installaties, door en door. Hij was ook
contactpersoon voor de Monumentenwacht die
jaarlijks het gebouw komen inspecteren.

Bijna dagelijks was hij bij de kerk te vinden. Een
graag geziene gast en werker.

Jarenlang was Gerrit
dirigent van het
Gezinskoor. Op een
gegeven moment werd het duidelijk dat hij die
taak te zwaar vond,

en al snel bleek dat hij de ziekte van Parkinson
had. Na een moeizame periode thuis, waarin hij
veel steun had van zijn zussen, werd Gerrit
opgenomen in Dekkerswald, waar hij uiteindelijk
zijn eigen appartement in de Eikenhorst kreeg en
daar goede zorg ontving. In de laatste maanden
verslechterde zijn gezondheid, en hij kreeg
complicaties waardoor de kwaliteit van zijn leven
afnam. Hij overleed op 30 augustus, op 79-jarige
leeftijd.

Een lief, fijn mens, die veel heeft betekend voor de
gemeenschap, is heengegaan. Hopelijk mag hij
daarboven meezingen in de engelenkoren!

— Laura de Schepper

Hans, bedankt voor je jarenlange inzet.
We wensen zijn kinderen veel sterkte.

Namens de vrijwilligers van de Groenestraatkerk,

— Hans Penninx
Locatie-coordinator
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Parochie Heilige Drie-eenheid
Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@h3eenheid.nl; www.h3eenheid. nl
Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/mvr 9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL14 RABO 01051026 01 Overige betalingen: NL62 INGB 0002 8630 23

Pastoraal team

Pastoor Sacha Steijaert, pastoorsteijaert@h3zeenheid.nl
Kapelaan Michal Tabak scj (m.tabak@h3eenheid.nl), kapelaan Nick Kersten, kapelaan Jesis Beana Valbuena scj, diaken Henk Welling
(hwelling@hzeenheid.nl), pastor Joska van der Meer (jvandermeer@h3eenheid.nl), pastor Els Ceelen (e.geelen@hzeenheid.nl),

pastoraal medewerker Hans Hamers en zuster Catharina Al o.p. (zrcatharina@h3zeenheid.nl)

Parochiebestuur

Pastoor Sacha Steijaert (voorzitter), Ruud de Quay (vice-voorzitter), Carla Cobussen (secretaris), Jos Verstegen (penningmeester), Roland

Brans, Corry Cox-Otten, Titus Gelsing en Martin Lange. Mail: parochiebestuur@h3seenheid.nl

L A

Cenakelkerk
Pastoor Rabouplein 1, 6564
BP Heilig Landstichting
locatielandstichting@hs3eenheid.nl
Secretariaat: 024-322 2165,
mat/mvr 9.30-12.30 uur.
Kerk openvan do t/m zovan
14.00 uur tot 16.30 uur.

Groenestraatkerk
Croenestraat 229

6531 HH Nijmegen
locatiegroenestraat@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451,
ma, di, wo, vr 9.00-12.30 uur.
Mariakapel en kerkhof
dagelijks geopend van
10.00-17.00 UUr.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33

6537 EP Nijmegen
secretariaat@ontmoetingskerk.net
www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat: 024-344 1446,
di t/mvr9.00-12.00 uur.
Kerk en Mariakapel iedere
ochtend geopend

Kruispuntkerk
Van Hogendorpstraat 126,
6535 VC Nijmegen
locatiehatert@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855,

maenvrvani10.00-12.00 uur.

H. Antonius Abtkerk
Kerkplein 4a, 6581 ACMalden
locatiemalden@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476,
wo 9.00-12.00 uur (b.g.g.
024-355 36 30). Mariakapel
dagelijks open.

Sacramentskerk
Heyendaalseweg 300,

6525 SM Nijmegen
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
www.kerkbrakkenstein.nl

Receptie van het klooster:
024-3558029




