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Een kerk met een glimlach, dat is wat

pastoor Steijaert onze
geloofsgemeenschap in deze
Veertigdagentijd van harte toewenst.

Beste mensen,

Deze editie van de *Drieklank* verschijnt
rondom zondag 15 maart, de 4e zondag van de
Veertigdagentijd. Ook wel ‘halfvasten’

genoemd, want de Veertigdagentijd zit er voor |
de helft op. Op sommige plekken is halfvasten
dan ook een combinatie van Veertigdagentijd
en feestelijke vreugde. Bijvoorbeeld in
Groesbeek, waar een mooie verlichte optocht
het carnavalsseizoen officieel afsluit.

Kerkelijk gezien blijven we stevig gegrond staan
in de Veertigdagentijd. Maar het licht van
Pasen, dat nog drie weken van ons verwijderd
is, schijnt al door. In de gregoriaanse mis horen
we als intredezang ‘Laetare’. Dat betekent:
‘Verheug u’. Wees blij!

Dit is een oproep van de apostel Paulus in zijn
brief aan de christenen van Filippi. Driemaal
roept hij op standvastig en vreugdevol te zijn.
Deze geloofsgemeenschap stond namelijk
onder druk, en het overgeleverde geloof ook.
Paulus drukt hun op het hart om altijd de hoop
te bewaren, in combinatie met christelijke
vreugde.

Dit geldt ook voor ons. Hoe gemakkelijk
kunnen mensen vervallen in zuurpruimerij.
Paus Franciscus deed ooit de uitspraak: “Ik wil
een Kerk met een glimlach.” Niet overdreven
schaterend of geforceerd vriendelijk, maar
glimlachend. Een glimlach is een subtiele uiting

" van vreugde:. Hij toont aan de buitenkant iets
van wat binnenin leeft. En een glimlach is

| uitnodigend en vriendelijk — en daarmee ook
een krachtig middel tot evangelisatie.

De evangeliserende glimlach aan de buitenkant
wortelt in een gesteldheid aan de binnenkant.
En die begint altijd met een verbondenheid

met Christus zelf. Als God niet vooropgesteld

is, worden wij als persoon of geloofs-
gemeenschap zelf maatstaf, begin- en eindpunt.
Dat gaat nooit lang goed, want dan gaat het

| over onszelf. Vandaar dat Paulus zegt: “Verheug

u in de Heer” Want die heeft ons het eerst
liefgehad (cfr. 1Joh. 4,19). Als je dat beseft,

| koestert en kunt verdiepen, zoals in de

Veertigdagentijd... dan komt er toch vanzelf een
glimlach op je gezicht? En dat is weer
aantrekkelijk en nodigt uit. Dan ben je als Kerk
een verlichte optocht in het duister, ongeacht

' de tijd van het jaar.

Nog een gezegende Veertigdagentijd
toegewenst,







Jongerentheaterweekend

In een paradijselijk decor met filmpjes en
pratende bomen werd in spel en muziek het
paradijsverhaal verteld. Na afloop zei een
nieuwe workshopleider: “Ik werd blij verrast.
Het was fantastisch hoe de jongeren met
creatieve ideeén kwamen en die heel
enthousiast tot stand brachten. Ik ben erg
trots op iedereen: het eindstuk zag er van alle
kanten goed uit””

De jongeren vergeleken het leven in het
paradijs met een zorgeloze kindertijd. De
coole boom van ‘goed en kwaad’ bracht hen
in de puberteit, vol keuzestress. De gevolgen
van verkeerde keuzes: weggestuurd worden
uit het paradijs, zelf op zoek moeten naar eten
en woonruimte. Zowel voor de eerste mensen
als voor jongeren nu een hele opgave.

Gelukkig bleef God subtiel de weg wijzen. Tot
slot zei de oudste boom bemoedigend: “Blijf
verder kijken dan je takken lang zijn naar al
het moois in de wereld. De mensen moeten
het gewoon nog leren. Blijf vertrouwen
houden, dan komt het allemaal wel goed!”

— Pastor Joska van der Meer
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Het Bisdom 's-Hertogenbosch heeft per 1 februari
pater Christopher Ndala (CSSp) benoemd tot
nieuwe kapelaan van onze parochie. Hij volgt
kapelaan Michal Tabak op, die heeft besloten zijn
priesterlijke dienst voort te zetten in zijn
vaderland Polen.

Pater Christopher Ndala is 37 jaar, afkomstig uit
Malawi en lid van de Congregatie van de Heilige
Geest (CSSp). Hij woont al een paar jaar in
Nederland en is inmiddels verhuisd naar de
communiteit naast het Afrika Museum in Berg en
Dal. Het parochiebestuur is dankbaar voor deze
snelle benoeming. Kapelaan Christopher heeft de
afgelopen weken onze parochie al leren kennen.
Een nadere kennismaking zal binnenkort worden
aangekondigd.

Kapelaan Michal Tabak was sinds november met
ziekteverlof. In die periode heeft hij de tijd
genomen om uit te rusten en zich te bezinnen op
zijn toekomst. Hij is tot de conclusie gekomen dat
hij de Heer beter kan dienen in Polen. Per1
februari is hem op eigen verzoek eervol ontslag
verleend.

Het pastorale team en het parochiebestuur
vinden het jammer dat hij afscheid heeft
genomen van onze parochie. Wij zijn hem zeer
dankbaar voor zijn enthousiaste, betrokken en
missionaire inzet en voor de initiatieven die hij in
korte tijd heeft opgezet. We gunnen hem van
harte een plek waar hij zich als priester het meest
thuis voelt.

Nieuws en info

De parochieavond op woensdag 25 februari in
de Ontmoetingskerk trok tientallen
belangstellenden. Zij gingen in gesprek over
beleid, financién en de toekomst van de
parochie.

Penningmeester Jos Verstegen maakte duidelijk
dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn. De
parochie kampt met een jaarlijks tekort van
circa 250.000 euro. Hoewel er eigen vermogen
is en extra
inkomsten
worden verwacht
uit de verkoop
van de kerk in
Malden en de
Lourdeskerk,
staat het bisdom
slechts beperkt
gebruik van deze
middelen toe
voor het dekken van exploitatiekosten.

Diaken Henk Welling ontstak de pelgrimskaars
als symbool voor de nieuwe koers van het
pastoraal team, dat voortaan beide Nijmeegse
parochies bedient. Pastor Joska van der Meer
lichtte toe dat eerst in kaart wordt gebracht wat
er al gebeurt op het gebied van diaconie,
catechese en liturgie. Teamleden bezoeken
daarom samen alle locaties om activiteiten te
inventariseren en onderlinge samenwerking te
versterken.

Ook het parochieblad Drieklank kwam ter
sprake. Door het ontbreken van een nieuwe
vormgever staat het blad onder druk.
Bestuurslid Martin Lange deed een oproep aan
belangstellenden, al dan niet met CMS-kennis.
Tegelijkertijd klinkt de bredere vraag hoe
mensen buiten de kerk beter bereikt kunnen
worden. Naast het blad zijn er al een
parochie-app, website en kerkmededelingen.
De discussie hierover krijgt een vervolg.
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Kerk op eeuwenoude plek
ondergaat metamorfose

De H. Antonius Abtkerk
in Malden krijgt een
grote metamorfose. Al
eeuwenlang staat er op
deze plek een kerk die
met de gemeenschap
meegroeit, van
middeleeuwse kapel tot
het huidige gebouw van
architect Jos Bijnen.

De geschiedenis van de H.
Antonius Abtkerk in Malden gaat
terug tot de Middeleeuwen.
Archeologische vondsten wijzen
op fundamenten van een
Romaanse kapel, een houten
kerkje uit de 12e of begin 13e
eeuw. In de loop van de
dertiende eeuw groeide dit
kleine gebouw uit tot een grotere
kerk. Rond 1450 had de kerk zijn
vorm bereikt, die vier eeuwen

gebouw terug. Het was toen
echter sterk vervallen. Enkele
inwoners namen het initiatief tot
herstel. In 1835 werd de
zogenaamde Waterstaatskerk
uitgebreid en verbreed, en werd
een sacristie aangebouwd. Een
Waterstaatskerk is een type kerk
dat in de 19e eeuw volgens
strikte richtlijnen van het Rijk
werd gebouwd, vaak eenvoudig
en functioneel.

Na de Tweede Wereldoorlog
groeide Malden snel. De
bestaande Waterstaatskerk was
te klein geworden en stond
bovendien in de weg voor de
vernieuwing van de Rijksweg
naar Nijmegen. Architect Jos
Bijnen (1916-1993) kreeg de
opdracht voor een nieuw
kerkgebouw en op 14 juni 1959
werd de eerste steen gelegd door
bouwpastoor CJ. Simons. Een
jaar later was de kerk klaar en op
10 april 1960, Palmzondag, werd

Nederlandse monnik en
architect Dom Hans van der
Laan. Hij staat bekend om het
gebruik van strakke lijnen,
proporties en een spel van licht
en ruimte.

Het kerkgebouw is een grote
rechthoekige zaalkerk van
breuksteen en beton, met aan
drie zijden een glas-in-
loodwand. Op de zuidoostelijke
hoek staat een semi-vrijstaande
doopkapel met een kleine
klokkentoren, en aan de
voorzijde een portaal met drie
ingangen. De grote
glas-in-loodwand van Jon
Marten bevat onder andere een
voorstelling van de
"Wonderbaarlijke Visvangst.

ijwel ijzigd bleef.
s e de kerk ingewijd door bisschop

%}‘k‘ In 1609 moest de kerk van Mgr. W. Bekkers.

‘ -« Malden worden afgestaan aande )
Bijnen ontwierp de kerk onder

~ . protestanten, maar in 1798 kreeg
% de katholieke gemeenschap het invloed van de Bossche School,
" een architectuurstijl van de




De oude kerk van Malden. foto: Regionaal Archief

Het meest bijzondere
element van het gebouw is
de offermuur: 48 meter
lang, 10 meter hoog en 2,70
meter dik, opgebouwd uit
bak- en natuursteen. Het
altaar staat tegen deze
muur, die haaks is geplaatst
op oude wegen en het
kerkhof. Aan de westzijde
markeert een lage galerij
het plein en leidt naar de
pastorie. Aan de oostzijde
begeleidt de doopkapel met
een lage muur de dopeling
naar de offermuur, en aan
de zuidzijde bevindt zich
een drievoudige poort met
daarboven ruimte voor het
koor.

De H. Antonius Abtkerk
werd geroemd als visionair
en modern, met Europese
invloeden. De stijl kan
worden omschreven als
eclectisch, met subtiele
kenmerken van de Bossche
School zichtbaar in de
entree en het priesterkoor.
In de betonnen daklijst van
de losstaande entree staat
de tekst Ingredimini Sancti
Dei, wat betekent: “Treedt
binnen, heiligen Gods.”

Sinds 2016 maakt de H.
Antonius Abtkerk deel uit
van de parochie Heilige
Drie-eenheid Nijmegen.
Binnenkort staat de kerk |
voor een grote verbouwing,
waarbij het uiterlijk zoveel
mogelijk behouden blijft.
De kerk wordt opgedeeld in
drie delen, waarvan het |
meest oostelijke deel wordt
bestemd voor onze ‘nieuwe’
kerkruimte,

De laatste Heilige Mis in het
huidige gebouw is 28
februari gevierd. Daarna is
de kerk tijdelijk onttrokken
aan de eredienst. Tijdens de
verbouwing, die naar
verwachting duurt tot mei
2027, vinden de vieringen
plaats in Malderburch,
centrum voor wonen en
zorg. Na de voltooiing
wordt het gebouw opnieuw
gebruikt voor de kerkelijke
ritus.

— Petra Thijssen
Stichting Heemkunde
Malden i

columnJan
Bruinsma

S (S
In balans
Balans, een zeker evenwicht — zoeken we dat
niet allemaal?

'Yin en yang. Alles op zijn tijd: zing, vecht,

huil, bid, lach, werk en bewonder.

Ik vraag me wel eens af: hoe blijf ik in balans
wanneer het te druk is in mijn hoofd?

Hoeveel tijd steken velen van ons in het

kijken naar het scherm(pje) van smartphone
of tv? Hoe houd ik de balans tussen

|vrijwilligerswerk en tijd voor mezelf en voor

anderen?

'De balans tussen binnenshuis zijn en lekker

buiten, de adem van God inhalerend in de
prachtige omgeving van Nijmegen. Balans

'zoeken tussen geestelijke en lichamelijke

activiteiten, tussen verkeren in stilte

|enerzijds en genieten van muziek anderzijds.

Met het klimmen der jaren ben ik mij steeds

'vaker gaan afvragen, bij allerlei soorten

muziek: wie is toch de schrijver van al dat

\moois? Bij de Letse componist Arvo Pirt is

de balans tussen muzieknoten en stilte even
belangrijk. Het meest treffend klinkt dat

'misschien wel door in zijn verstilde werk

'Spiegel im Spiegel'(voor cello en piano).

.Volgens Pirt is de muziek al om ons heen,

zoals een beeld al in een steen verborgen zit

'— het is aan de beeldhouwer om het

tevoorschijn te halen. Hij beschouwt zijn

‘componeren als het schillen van

aardappelen: hij haalt de schil eraf, maar het
is God die de aardappel liet groeien.

Benedictijnen verkondigen al eeuwenlang:

“ora et labora” — bid en werk. Paul Haenen

liet zijn personage Dominee Gremdaat

zeggen: “Dominee Gremdaat zoekt

‘evenwicht” ! |

Mijn moeder zei het nog mooier: “De

‘middenweg is kostelijk”

God mag het weten!

95




vragen

Wonen is zijn op een plek die je lief is.
Kun je ook van God zeggen dat Hij/Zij
ergens woont? Moeten we God
eerbiedig op gepaste afstand
vermoeden? Of is Hij ons rakelings
nabij en kunnen wij God in alle dingen

zoeken?

— O 10

In de hemel?

De oude catechismus gaf vroeger een
glashelder antwoord op de vraag ‘Waar is
God?' Het antwoord dat je van buiten diende
te leren, luidde: “God is in de hemel, op aarde
en op alle plaatsen: Hij is overal”

Op de keper beschouwd kunnen we met deze
beschrijving nog steeds uit de voeten. Maar
lange tijd is nogal eenzijdig de nadruk gelegd
op de hemel als de woonplaats van God. Veel
middeleeuwse schilderijen schetsen het
beeld van een God die vanuit de hoogte
neerkijkt op de schepping. Want de alziende
en grootse God zou onze werkelijkheid verre
overstijgen. Door God zo te verheffen en op
een hemelse toon te zetten, lijkt de afstand
tussen God en mensen haast
onoverbrugbaar.

In de tempel en in de
kerk?

De Joodse tempel was het Huis van God.
De belangrijkste plaats was het Heilige
der Heiligen, waar alleen de priester
mocht komen. Daar stond de Ark van het
Verbond met de stenen tafelen van de
Tien Geboden, als teken van Gods
aanwezigheid.

Ook de christelijke kerk wordt een
woonplaats van God genoemd. Mensen
komen er samen om God te ontmoeten,
te bidden en te vereren. In katholieke
kerken brandt dag en nacht de godslamp
als teken van Gods aanwezigheid en
trouw.




In Jezus?

Jezus, vol van God. We zeggen: Jezus is
tegelijk God en mens. God woont en toont
zich in Jezus. Hij trok rond en sprak vurig
over de droom van het Rijk van God, waar
ieder zich thuis zou voelen zoals hij of zij is.
Hij ging naar mensen toe om hen zo nodig
te genezen en vooral om hen een ommekeer
te laten maken, naar anderen en naar God.

Jezus zelf lijkt geen aardse vaste woon- of
verblijfplaats te hebben gehad, want Hij was
steeds onderweg. Sliep Hij buiten of bij
bevriende mensen? Al die tijd leefde Hij in
een innig contact met zijn Vader, niet
zichtbaar maar wel aanwezig. Jezus
verzekerde ons: “In het huis van mijn Vader
zijn veel kamers”, een eigen plaats voor
iedereen.

In de ander?

Inieder van ons?

God kan ook heel dichtbij gezocht worden:
in jezelf. Dan wordt gesproken over de
inwoning en inwerking van God in de mens.
Zo stelt Titus Brandsma dat we God moeten
zien als onze diepste grond, ‘verholen’ in
onze meest innerlijke natuur. Hij zegt dat we
God niet alleen moeten aanbidden in ons
eigen wezen, maar in alles wat bestaat: in de
medemens en in de natuur.

God is alomtegenwoordig en doordringt
alles. Die inwonende God moeten we door
onze manier van leven openbaren, in
woorden en daden. Brandsma spreekt in dit
verband over ‘stralen’: dat wij God uitstralen
in en door ons optreden. Zo kunnen wij een
levende woonplaats van God worden.

“Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat
de Geest van God in u woont?” (1 Korintiérs
3:16).

Titus Brandsma legt er, zoals gezegd, de nadruk op dat we Gods
aanwezigheid proberen te laten uitstralen, niet alleen in ons binnenste,
maar in heel ons doen en laten — vooral in onze omgang met de ander.
Zoals God in mij woont, zo woont Hij ook in andere mensen.

Augustinus zei het al: “Eer in elkaar God, want ieder van u is zijn tempel
geworden.” Zo kunnen onze ontmoetingen de goddelijke kern in onszelf en
in de ander weerspiegelen: God zoeken in de ander. Als we geloven dat
God in de ander woont, verandert dat de manier waarop we luisteren,
spreken en handelen — met meer eerbied en aandacht.

Het eerder aangehaalde antwoord van de catechismus staat, denk ik, nog
steeds als een huis: God is overal. Voor wie het wil en kan zien, is de diepte
van heel de innerlijke en uiterlijke werkelijkheid een manifestatie van God.

— Hans van Gennip
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Datum Tijd

za14 mrt 16:00 uur
17:00 uur
18:30 uur
19:00 uur
Zo15 mrt 10:00 uur
10.00 uur
11:00 uur
11:00 uur

za21mrt 16:00 uur
17:00 uur
18:30 uur
19:00 uur
Zo22 mrt 09:30 uur
10:00 uur
10.00 uur
11:00 uur
11:00 uur

za28mrt 16:00 uur
17:00 uur
18:30 uur
19:00 uur
zo29mrt  10:00 uur
Palmzondag 10:00 uur
10:30 uur
11:00 uur

diz1mrt 15:00 uur

dozapr 19:00 uur
Witte 19:00 uur
Donderdag ~ 19:00 uur

vr3apr 15:00 uur
Goede 15:00 uur
Vrijdag 15:00 uur
15:00 uur
19:00 uur
19:00 uur
19:00 uur

20:00 uur

Kerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Kapel Malden
Croenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Kapel Malden
Ontmoetingskerk
Croenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Kruispuntkerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk
Kapel Malden
Croenestraatkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk

Sacramentskerk

Croenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk

Sacramentskerk
Groenestraatkerk
Ontmoetingskerk
Cenakelkerk
Groenestraatkerk
Sacramentskerk
Cenakelkerk
Ontmoetingskerk

Type Voorganger(s) Koor

E Kapelaan Jests Baena Valbuena Ernst & V.Heumen
E Priester Herwi Rikhof

W Roland Brans & Pastor Els Ceelen Aubade

E Pastoor Steijaert samenzang

E Kapelaan Nick Kersten Jokolo

E Pater Aloys van Velthoven Sacramentskoor

E Priester Herwi Rikhof

W Roland Brans & Pastor Els Ceelen Klein Verband
E Pastoor Steijaert samenzang

E Br Christophorus Coedereis

E Pastoor Steijaert Jongerenkoor
E Kapelaan Jestis Baena Valbuena samenzang

F Stephanie Franken & Joska van der Meer

E Priester Gerard Peters Gemengd koor
E Pater)im Schilder

E Br Christophorus Coedereis Tabor

W Inigo Bocken & Pastor Joska van der Meer Mediorenkoor
E PriesterJos Geelen Lourdeskoor

E Priester Herwi Rikhof

E Joska vd Meer & Pater Albert de Jong Encore

E Pastoor Steijaert samenzang

E Pastoor Steijaert & Diaken Henk Welling Kinderkoor

E Pater Aloys van Velthoven

(0] Pastor Joska vd Meer & Marije Klijnsma Joy & Kinderkoor
E Priester Herwi Rikhof Basta

E Pater Aloys van Velthoven

E Pastoor Sacha Steijaert Lourdeskoor

E Pater Fons Kuster

E Priester Herwi Rikhof Taborkoor
Kruisweg

Kruisweg

Kruisweg

Kruisweg

E Pastoor Sacha Steijaert Gemengd koor
E Pater Aloys van Velthoven

G Priester Herwi Rikhof Gemengd koor
G

12



Datum Tijd Kerk

za4apr 20:30 uur Kruispuntkerk

Paaswake  21:00uur  Cenakelkerk
21:00uur  Sacramentskerk
21:30 uur Croenestraatkerk

zo5apr 10:00 uur Croenestraatkerk
Eerste 10:00uur  Sacramentskerk
Paasdag 1:00uur  Cenakelkerk

ma 6 apr 10:00uur  Groenestraatkerk
Tweede 10:00 uur  Sacramentskerk
Paasdag 1:oouur  Cenakelkerk

Type Voorganger(s) Koor

E Pater]im Schilder & Diaken H. Welling  Kruispuntkoor
E Priester Herwi Rikhof Basta

E Pater Aloys van Velthoven

E Pastoor Sacha Steijaert Gemengd koor
E Pastoor Sacha Steijaert samenzang

E Pater]im Schilder Sacramentskoor
E Priester Herwi Rikhof Kinderkoor

E PaterJan van Duijnhoven samenzang

E Pater Aloys van Velthoven

E Priester Herwi Rikhof Gemengd koor

E= Eucharistie, W= Woord- en communiedienst, G=Gebedsdienst, O=Oecumenische viering

Bij het ter perse gaan van dit blad was het
vieringenrooster gereed tot en met Pasen; voor de
periode daarna werkte het pastoraal team nog aan de
verdere invulling. Kijk voor de laatste wijzigingen op
de site of check de parochie-app.

ledere eerste donderdag van de maand is er
eucharistische aanbidding in de Croenestraatkerk,
van19.00-20.00 uur.

Eucharistische aanbidding is een momentvan stille
aanbidding en gebed voor het Heilig Sacrament, de
geconsecreerde Hostie, die aanwezig is in de

monstrans. Het is een bijzondere gelegenheid om in
stilte en rust de aanwezigheid van Jezus Christus te
ervaren en te verdiepen in het geloof.

Vanaf zaterdag 7 maart vinden de vieringen in Malden
plaats in de kapel van Zorgcentrum ‘De Malderburch'.
De viering begintom19.00 uur.

De kapel is bereikbaar via een zij-ingang aan de
Malderburchstraat, dus niet via de hoofdingang. Bij
binnenkomst via de zij-ingang gaan bezoekers
rechtsaf de gang in en vervolgens de eerste gang
rechtsaf. Hier bevindt zich de ingang van de kapel.

De komende tijd zal een vrijwilliger de bezoekers
verwelkomen en begeleiden naar de kapel.

maandag woensdag

9.00 Croenestraatkerk 9.00 Ontmoetingskerk
9:30 Sacramentskerk 9:30 Sacramentskerk
dinsdag donderdag

9.00 Cenakelkerk 9.30 Sacramentskerk
9:00 Kruispuntkerk

9:30 Sacramentskerk vrijdag

9.00 Cenakelkerk
9.00 Groenestraatkerk
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Familievieringen

Cenakelkerk

Elke zondag kindernevendienst. Op 29 maart en 10 mei is
er een Familiezondag. Dan is er créche voor de
allerkleinsten.

Het Kinderprojectkoor zingt op Eerste Paasdag s april,
repetities op 13, 20, 27 maart en 3 april.

Bijbelbende (voor kinderen van 2-8 jaar en hun (groot- of
peet)ouders) op zondag 28 maart van 15.00-16.30 uur.
Gelukszoekers (voor kinderen van 8-12 jaar en hun
(groot- of peet)ouders: elke tweede maandag van de
maand. Dus op 13 april en 11 meivan19-20 uur.

Croenestraatkerk
Het kinderkoor Emmaus zingt op 29 maart en 10 mei.

Ontmoetingskerk
Op 29 maart is er een oecumenische familieviering met

kinderkoor.

Zie voor meer familie-activiteiten pagina 21.

Parochiedag

Een wereld van smaken op onze Parochiedag

De eerste zondag na Pinksteren vieren wij het
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, ook wel
Drievuldigheidszondag genoemd. Op deze bijzondere
dag gedenken wij dat God zich heeft geopenbaard als
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het is inmiddels een mooie traditie geworden om op
deze dag ook samen onze parochiedag te vieren. Dit
jaar doen we dat op zondag 31 meiinde
Groenestraatkerk. De Eucharistieviering begint om
10.30 uur.

Na de feestelijke viering ontmoeten we elkaar graag bij
een gezellig samenzijn. Wij nodigen u van harte uitom
hieraan bij te dragen door hapjes uit verschillende
landen en culturen mee te brengen of te bereiden. Zo
laten we iets zien van de wereldwijde verbondenheid
van onze Kerk én kunnen we samen genieten van al het
goede dat ieders keuken te bieden heeft.

Wilt u een gerecht maken of helpen bij de organisatie?
Laat het ons dan weten via het parochiecentrum of mail
Mathilda Struike (m.struike@gmail.com).

Samen maken we er een feestelijke, kleurrijke en
smaakvolle Parochiedag Heilige Drie-eenheid van!

Kijk op vier.nu oA
e site oven chevapRe bocteeten *},&3?’
rkkeriinl




Vrede in Nijmegen

Het gesprek over oorlog en
vrede staat steeds meer
centraal in onze samen-
leving, ook in Nijmegen.
Verschillende initiatieven
bieden de komende tijd
volop mogelijkheden om
hier bjj stil te staan en
actief bij betrokken te zijn.

Op landelijk niveau is de Raad
van Kerken in februari gestart
met een nieuwe werkgroep over
vrede, waarin ook Nijmegen een
rol kan spelen. Lokaler nemen de
Dominicanen024 het initiatief
met een lezingenreeks rond het
thema “Hoop op vrede?”. De
aftrap vond plaats op 26
februari, met vredeswerker
zuster Yosé Hohne-Sparborth als
spreker. Daarnaast organiseert
de Stevenskerk, diverse
vredesdiensten en manifestaties,
waaronder:

e 22 februari: herdenking van het
bombardement op Nijmegen

e Begin mei: herdenking van het
einde van de Tweede
Wereldoorlog

e 27 september: afsluiting van de
Vredesweek

Een bijzonder evenement vindt
plaats op 2 en 3 mei, wanneer de
Peace Walk to Jerusalem door
Nijmegen trekt. Deze
internationale pelgrimstocht liep
afgelopen oktober al langs
moskeeén, synagogen en kerken,

waaronder de Dominicuskerk in
Amsterdam. De komende
etappes beginnen in
verschillende Europese steden.
Voor Nederlandse wandelaars is
1 mei de eerste rustdag in
Arnhem, waarna ze op 2 mei van
Arnhem naar de Heilig

Landstichting in Nijmegen lopen.

Op 3 mei vervolgt de tocht
richting Kleve.

De Nijmeegse organisatiegroep
bestaat uit tien mensen met
diverse achtergronden. Ze delen
een diepe toewijding aan vrede,
het verdriet en de schaamte over
de problemen in de wereld, en
de hoop dat lokale
betrokkenheid verbinding kan
bevorderen. Carin Hereijgers zet
zich namens de parochie in.
Iedereen kan bijdragen,
praktisch, organisatorisch of
door het verhaal te delen, of
door de wandelaars aan te
moedigen en mee te lopen.

Amsterdam

Aayiioiad et
April 2026 Berlin

Paris

Ljubljana {-\

August 2026

Finisterra, Spain
Feb 2026

May 2026

De Peacewalk is meer dan een
wandeling; het is een pelgrimage
door Europa langs de langste
pelgrimsroute ter wereld, het
‘Jerusalem pad’ Deelnemers
kunnen een uur, een dag, een
week of de hele route meelopen.
Het evenement brengt mensen
van verschillende culturen,
geloofsovertuigingen en landen
samen en wil vrede zowel
symbolisch als concreet
belichamen. De wandeling
fungeert als een wandelprestatie,
vredesschool, reizend festival en
tegelijkertijd als een billboard dat
hoop en initiatieven voor vrede
zichtbaar maakt.

Iedereen is welkom om op welke
manier dan ook betrokken te
zijn, groot of klein.

Check voor meer informatie: de
website peacewalk.info

of mail:
peacewalknijmegen@gmail.com

— Carin Hereijgers

Westerplatte, Poland
May 2026

peace
Budapest

sep 2026
sarajevo
Oct 2026

Istanbul

Dec 2026

Al-QudsfJerusalem

June 202
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De schoonheid
van het verval

Lijden en verval lijken
donker, maar dragen in
de christelijke traditie
ook schoonheid in zich.
In het werk van Iris
Schlagwein licht die
paradox indringend op.

Het christendom heeft in
Europa een ongelooflijke
rijkdom aan kunstwerken
voortgebracht: beelden en
schilderijen, gebouwen om in
te vieren en verhalen om in te
wonen, muzikale composities
en nog veel meer. In
bibliotheken, musea en
muziektheaters wordt veel van
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deze christelijke traditie
bewaard en levend gehouden.
Die bood dan ook stof genoeg:
niet alleen de heiligen en hun
levensverhalen, maar ook en
vooral de gebeurtenissen
waarover het evangelie vertelt
of die we uit legenden kennen,
en natuurlijk in de eerste plaats
dat wat we vieren met de grote
christelijke feestdagen van
Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
In veel van die kunstuitingen
zit iets paradoxaals: de
ellendige manier waarop veel
heiligen aan hun einde
kwamen, leverde prachtige
beelden op; de armoede van de
armzalige kerststal wordt
rijkelijk verbeeld; en vooral: de

verschrikkelijke pijn van het
lijden wordt uitgedrukt in
aangrijpende schilderijen en
schitterende muziek. We
naderen de Goede Week,
waarin juist die paradox
centraal staat.

Verpleeghuis

Hieraan moest ik denken toen
ik onlangs een kleine expositie
bezocht die grote indruk op me
maakte. Bij gelegenheid van de
opening van haar nieuwe
atelier toonde kunstenaar Iris
Schlagwein een deel van het
werk dat ze in het afgelopen
halfjaar had gemaakt. Ik was
extra benieuwd door wat ik
wist van de kunstenaar. Zij
besteedt haar tijd namelijk niet
alleen als kunstenaar, maar is
drie dagen per week
(niet-kerkelijk gebonden)
geestelijk verzorger in een
verpleeghuis. Die combinatie is
extra intrigerend, omdat




beide bezigheden voor haar
nauw met elkaar verbonden
zijn. Beide hebben voor haar te
maken met een gedachte die
volgens haar de kern raakt van
wat de christelijke kerk met
Pasen viert: dat lijden, hoe
aangrijpend ook, niet alleen
maar verschrikkelijk is; dat
zelfs de dood, hoezeer ook
betreurd, niet alleen maar de
ontkenning is van alles wat het
leven zin geeft.

In de omgeving waarin Iris
Schlagwein werkt als geestelijk
verzorger — het verpleeghuis
— zijn ziekte, veroudering,
lijden en dood alom aanwezig.
De beelden van de stervenden
die ze begeleidt, staan in haar
geest gegrift en werken door in
hoe zij als kunstenaar schildert.
Niet dat ze de mensen die ze
bijstaat zelf portretteert. Eerder
werkt ze aan de hand van stills
uit documentaires en haar
eigen herinnering en

verbeelding. Wel drukt ze in
haar werk als kunstenaar uit
wat ze in haar werk als
geestelijk verzorger in het
verpleeghuis ziet.

Enerzijds doet ze daarbij recht
aan de harde realiteit die ze
daar ervaart: we zien

Lijden is niet alleen
maar verschiklkelijk,
en de dood is niet
alleen maar de
ontkenning van alles
wat het leven zin geeft

verminderde kracht, bijtende
Ppijn, verlies van controle, een
lichaam in verval, een blik
zonder focus, ogen die soms
wanhoop uitdrukken. Maar
anderzijds laat ze de sterkte

van de krachteloosheid zien, de

schoonheid zelfs van wat we
verlies aan decorum noemen,
de betekenis die oplicht uit wat
we beschouwen als holle ogen,
de kracht van de overgave en
de schoonheid van het verval.
Haar werk toont hoe de
kunstenaar ons iets kan laten
zien in wat we doorgaans over
het hoofd zien.

De expositie is voorbij, maar
haar website geeft een indruk:
irisschlagwein.nl/portfolio

— Paul van Tongeren
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Klaasmarktinzameling start weer

De Klaasmarkt zal ditjaar plaatsvinden op zaterdag 31 oktober. Als er natuurlijk weer
voldoende spullen zijn binnengekomen voor de verkoop! U kunt uw goede en schone
tweedehandsgoederen inleveren in de Ontmoetingskerk op zaterdag 14 maart, 11
april, 9 mei en 6 juni tussen 10 en12uur.

Grote meubels kunnen we helaas nietinzamelen.

Meer info en vragen: klaasmarktdukenburg@gmail.com

4 jnar nn do russ

De Kerken steunen Oek
g el e oo o

Diaconie: hulp voor kwetsbare naasten

De oecumenische werkgroep diaconie organiseert een inzameling voor slachtoffers
van de oorlog in Oekraine. We zoeken: medische hulpmiddelen (rolstoelen, krukken,
verband, incontinentiemateriaal), houdbare levensmiddelen (blikken groenten/fruit,
pasta, rijst, babyvoeding) en hygiéneproducten (zeep, tandpasta, luiers) én dikke
kaarsen. Inleveren kan op 15 en 22 maart (11.00-12.00 uur) en op wo 18 maart
(14.00-16.00 uur). Spullen worden naar de zwaarst getroffen gebieden gebracht. Of
geef op NL96|NGB0000940356, o.vv. Humanitarian Aid Ukraine).

Concert Audite Nova: 0 Omnia

Kamerkoor Audite Nova presenteert O Omnia op 14 maart om 20.15 uur in de
Cenakelkerk. Centraal staat de ‘O’ als uitdrukking van ematie en verbondenheid, met
0.a. O-Antifonen van Jan Strategier en Vytautas Miskinis. Ook klinkt werk van onder
anderen Von Bingen, Bach en Brahms. Dirigent Felix Hirn maakte een arrangement
van Bobby McFerrin. Entree €15- (korting CJP/kinderen). Info en kaarten:
www.auditenova.nl.

GASTVRIJ
NIJMEGEN

#SamenZijnWeSolidair

Expoi.s.m. Stichting Gast

Tijdens de Veertigdagentijd zijn in samenwerking met Stichting Gast portretten van
mensen te zien die als ongedocumenteerden in Nijmegen leven. Op woensdag 25
maart houden we bij voldoende belangstelling een eenvoudige maaltijd met een
vrijwillige bijdrage om stichting Gast te ondersteunen. Aansluitend kijken en
luisteren naar de levensverhalen van deze Nijmegenaren. Meer info (ook als u mee
wilt koken) en opgave voor het eten: buurtkerk@ontmoetingskerk.net

Film: Hotel Rwanda

In 1994 keek de wereld weg terwijl er een genocide plaatsvond in Rwanda. Deze
dramatische en spannende film gaat over het waargebeurde verhaal van een hotel
manager die destijds 1200 levens redde. De film focust niet zozeer op het drama,
maar op de competente, slimme en dappere manier waarop deze man, samen met
een ‘peace keeper van de Verenigde Naties deze mensen wist te redden.

Tuinzaal van de Sacramentskerk, 26 maart, van 19:00 - 21:30 uur




lets voor de agenda? Stuur het in via h3eenheid.nl/activiteit-insturen.
Uiterlijk voor17 april. De redactie mag inkorten of weigeren.

Gregoriaans passieconcert

Op Witte Donderdag zingt vrouwenschola Voces Caelestes een passieconcert in de
Cenakelkerk, met meditaties van pastor Herwi Rikhof. Centraal staan gregoriaanse
gezangen van Witte Donderdag tot en met Stille Zaterdag. Te horen zijn onder meer
'In monte Oliveti' en 'Pater si fieri potest' van Hanneke van der Grinten, naast hetintens
ontroerende 'Stabat Mater' (over het verdriet van de moeder die haar zoon aan het
kruis ziet sterven) en een meerstemmig ‘Ubi caritas. Een concert om troost en
bemoediging uit te putten. Donderdag 2 april, 11.00 uur, Cenakelkerk. Vrije gift.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag wordt in de Cenakelkerk om 15.00 de kruisweg gebeden. Om 14.30
zal ook de kruisweg langs de staties op de begraafplaats beginnen. Vertrek vanaf het
Pastoor Rabouplein bij de poort naar de begraafplaats.

Om 16.00 uur geeft het Pasquale strijkkwartet (Anke Foede; Frederik Bas; Lex Bouman;
Minke Haverkate) weer een uitvoering van ).Haydn, De Zeven Kruiswoorden. Pastor
Herwi Rikhof zal de meditaties houden. Op Paasavond 17.00 zal het koor van het
Gregoriaans Instituut Nijmegen o.l.v. Hanneke v.d.Crinten de vespers verzorgen.

Grafwake Cenakelkerk

De grafwake in de Cenakelkerk is een bijzondere traditie in de Coede Week. In de nacht
van Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag waken we in stilte en gebed bij het graf, als
persoonlijke voorbereiding op Pasen. Thema ditjaar: ‘Opdat mijn hart opengaat.. naar
U’. Na de viering op Goede Vrijdag (19.00/19.30 uur) wordt het Kruis naar de Taborkapel
gebracht; daar waken we tot 21.00 uur. Op Stille Zaterdag is er opnieuw gelegenheid
tot waken van 5.00 tot 9.00 uur.

Zingen bij de Koortsboom

Op Paaszaterdag 4 april om 07.00 uur zingt de Schola Cantorum Karolus Magnus voor
de 17e keer Gregoriaanse gezangen bij de Koortsboom en de Sint Walrickkapel in
Overasselt. Het ingetogen ochtendritueel bij zonsopkomst staat in het teken van
bezinning en traditie. Bezoekers zijn welkom; parkeren kan bij Staatsbosbeheer en
restaurant Sint Walrick. Informatie: Jos Verhagen (jjlmverhagen@gmail.com,
06-51248009).

Paasfeest met Sant’Egidio

Op paasmaandag 6 april, organiseert de Sant'Egidio groep weer een High Tea in de zaal
van de Kruispuntkerk aan de van Hogendorpstraat 126 in Hatert. Om 14.30 uur zijn de
ouderen er van harte welkom om het Paasfeest samen te delen en de lente te vieren.
Als u deze middag mee wilt vieren, kunt u zich - tot 28 maart - aanmelden bij het
parochiesecretariaat. Wij wensen u een mooie voorbereiding op Pasen en graag tot
ziens op tweede paasdag.

—Sant'Egidio groep
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Herder
Zijn

column
Cara Valk

Er zijn dagen dat ik me niet meer bestand voel tegen
zoveel wreedheid en ongeluk in de wereld. Dan weet ik
even niet hoe ik mijn zorgen kan dragen zonder de hoop
voor de toekomst te verliezen. Hoe erg moet onze wereld
nog afbrokkelen voordat het weer beter kan? Is er
iemand die het lukt dit ten goede te keren?

Een vriendin vertelde dat ze af en toe liedjes zong uit het
boekje van ons jeugdkoor van De Goede Herder en dat ze
daar zo blij van werd. “Je mag het wel lenen hoor!” En zo
kwam het dat ik, bladerend in het groene boekje,
opnieuw bodem begon te voelen. “In de stilte gaat weer
open wat zo lang gesloten was....”* De woorden raakten
stuk voor stuk een laag in mij die ik even kwijt was. Een
laag van diepe vreugde om het leven, van zuiver
verlangen naar vrede, van bemoediging, het geloof dat je
steeds opnieuw kunt beginnen.

Ik kan ze goed gebruiken, die mooie liedjes van De Goede
Herder. En je zou zeggen: wie niet!?

Het afbrokkelen van een vertrouwde werkelijkheid breekt
ook iets binnen in mensen, het wakkert angst aan. Die
verleidt om houvast te zoeken in sterke leiders, in hen die
ferm beloven orde op zaken te stellen.

Maar leven in een afbrokkelende werkelijkheid vraagt iets
anders. Het is een religieuze opgave: onze binnenwereld,
het leven met elkaar en de wereld buiten ons steeds
her-verbinden, in woord en daad. Dat vraagt om leiders
die een goede herder zijn. Herder is geen ambt van macht
en aanzien. Het is een aangelegenheid van het affect, van
hoeden, een moreel kompas ontwikkelen dat richting
aangeeft naar heelheid, rechtvaardigheid en vrede. Dat is
geen zwakte of halfslachtigheid, het is de stem die we
nodig hebben.

“Op vrede wacht heel de wereld....op mensen die
elkanders hoeder zijn.”*

* uit: Jeugdkoorboekje De Goede Herder Neerbosch-Oost
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Wil je de nieuwsbrief familiepastoraat ontvangen? Mail dan: familiepastoraat@h3eenheid.nl

Vier Palmpasen met de kinderen!

Met Palmpasen vieren we dat Jezus als een koning werd binnengehaald in Jeruzalem.
Jij kunt dit mee vieren door met een palmpaasstok naar de kerk te komen.

Vrijdag 27 maart om 17.00 uur kunnen kinderen in de Ontmoetingskerk een
Palmpaasstok versieren. Graag zelf een stok meenemen en lekkers voor aan de stok.
Voor verdere versiersels wordt gezorgd. Het zou fijn zijn als er per kind iemand komt
helpen bij het maken. In de oecumenische viering op zondag 29 maart om10.30 uur in
de Ontmoetingskerk zijn de kinderen van harte welkom met hun Palmpaasstok.

Zaterdag 28 maart om 14.00 uur kunnen kinderen in de Groenestraatkerk een
Palmpaasstok versieren. Stokken zijn aanwezig. Het is voor de communicanten ook
onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Communie. In de viering op zondag 29
maart om 10.00 uur in de Groenestraatkerk zijn de kinderen welkom met hun stok.

Zaterdag 28 maart om 15.00 uur kunnen kinderen tijdens de Bijbelbende in de
Cenakelkerk een Palmpaasstok versieren. In de familieviering op zondag 29 maartom
11.00 uur mogen zij in de Cenakelkerk meelopen in de optocht.

Voorbereiding eerste Heilige Communie

In onze parochie bereiden 20 kinderen zich voor op hun eerste Communie, in de
Groenestraatkerk en de Ontmoetingskerk. De kinderen van de Ontmoetingskerk
bezochten begin februari de Cenakelkerk, kregen een rondleiding en stonden stil bij
de kapel van de wonderbaarlijke visvangst, het verhaal van hun viering op zondag 17
mei. In de Croenestraatkerk komen de communicanten na de familievieringen op de
zolder samen voor activiteiten, terwijl anderen iets creatiefs doen. Hun viering is op
Sacramentsdag, 7 juni 2026. In 2027 is er opnieuw een viering in de Cenakelkerk.

Peuter- en kleutervieringen in Ontmoetingskerk

Na twee mooie bijeenkomsten met enthousiaste kinderen en betrokken ouders gaan
we door met peuter-kleutervieringen met een vast patroon. Een begin- en eindliedje,
een bijbelverhaal waarin kinderen actief meedoen (bijvoorbeeld zoals het bouwen
van een boot bij het verhaal van Noach) een filmpje van het bijbelverhaal, samen
zingen, knutselen en bidden. (Groot)ouders met peuter/kleuters kom meedoen op
zondagmorgen 9.30 in de Ontmoetingskerk: 22 maart—3 mei—14 juni

Familieviering en Paaskaars

Zaterdag 4 april om 18.00 uur is er een familieviering in de Ontmoetingskerk ter
voorbereiding op Pasen. Tijdens deze viering staat de Paaskaars centraal, die door
kinderen versierd is en voor het eerst zal branden. Gezinnen uit de hele parochie zijn
van harte uitgenodigd om mee te vieren, de Paaskaars te bewonderen en samen stil te
staan bij de voorbereidingen op Pasen.
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Cobi

Voskuilen

Al meer dan vijftig jaar is Cobi vrijwillig
pastoraal medewerker in de
Ontmoetingskerk. Ze gaat het nu wat
rustiger aan doen: zonder
organisatorische taken en tijdsintensieve
overwegingen. Wel blijft ze voorgaan in
vieringen en bij uitvaarten. Wat is haar
inspiratie?

“Toen we in 1973 naar Dukenburg verhuisden,
werden we door de kerk hartelijk verwelkomd; het
voelde meteen als een warm bad. Ik kwam in de
werkgroep gezinsviering en in de
voorbereidingsgroep Eerste Communie. Onze
pastoor, Theo van Grunsven, had de gave je het
gevoel te geven dat je dingen kon. Zo waagde ik het
bij een gezinsviering het Bijbelverhaal uit mijn
hoofd te vertellen. En het lukte! Het voelde alsof de
Geest me bij de hand nam.”

“Later mocht ik overwegingen gaan doen. Dat kost
veel voorbereiding, maar het geeft voldoening.
Ook hier voel ik dat de Geest door mij waait. Als ik
er bij het schrijven even niet uit kom, ga ik vaak
een stuk wandelen. Dan vallen mij zomaar flarden
in. Als ik daar dan later sta, voel ik dat ik gehoord
en gezien word. Het is een soort zelfbevestiging: ik
ben goed zoals ik ben. Het gevoel me te moeten
bewijzen plaagde me jarenlang, voortkomend uit
een verleden met misbruik. Bij mijn lange
zoektocht naar heling hebben mijn inzet voor de
kerk en mijn contacten met de Abdij van
Berne-Heeswijk me enorm geholpen om uit mijn
beklemming te komen.”

“Via een cursus, ontwikkeld door de Theologische
Faculteit, leerde ik hoe je als leek voor kunt gaan in
een gebedsviering. Zo ging ik uitvaarten
begeleiden. Als ik nu voorga tijdens een viering,

zing ik in de auto

alvast een psalm die me bemoedigt.

Tijdens dat voorgaan ervaar ik de wisselwerking
met de mensen in de kerk. Zelfs tijdens de
coronaperiode, met online-uitzendingen, heb ik
die verbondenheid sterk ervaren. Het is een soort
energie.”

Woorden

“God noem ik liever de ‘Eeuwige’. Waar God ‘Hij’
genoemd wordt, spreek ik liever van ‘Hij/Zij’. Ook
noem ik God ‘Vader/Moeder’. Als wij geschapen
zijn naar Gods beeld, dan heeft de Eeuwige
natuurlijk ook kenmerken van vrouwen en
mannen. Tegelijk weet ik dat onze woorden altijd
tekortschieten.”

“Bij de communie zeg ik: ‘Dit is het teken van de
gebrokenheid van het leven en van liefde tot het
uiterste. Eet van dit brood om te worden wie wij
zijn: het levende lichaam van Christus’ Eucharistie
is, in navolging van Jezus, breken en delen. ‘Breken’
en ‘delen’ zijn wezenskenmerken van ons menselijk
bestaan. Overal waar mensen hun gebrokenheid
en pijn, maar ook hun vreugde delen, vindt er
volgens mij eigenlijk ook eucharistie plaats. Dan
komt er ruimte voor verbinding en groei:
verbinding met jezelf, anderen en de Ander. Ik heb
dit sterk beleefd in bijeenkomsten die ik jarenlang
begeleidde voor vrouwen die misbruikt zijn."

— Hans van Gennip




In onze parochie zijn overleden

21 dec - Willy de Wilde (101) Cenakelkerk

2 jan - Wies Kloppenborg-Vandebriel (92) Cenakelkerk
5jan - Ans Gerrits (83) Sacramentskerk

9 jan - Frans Steenmans (94) Cenakelkerk

8 jan - Kveta Jira-Ponc (84) Ontmoetingskerk

13 jan - Toos Tap-Vonk (97) Groenestraatkerk

12 jan - Joop Rutten-Dorrestein (90) Ontmoetingskerk
14 jan -Maria Faassen-Peters (64) Cenakelkerk

22 jan - Wim Janssen (86) Crematorium

26 jan - Henny Servaas (86) Crematorium

6 feb - Jan Rutten (97)

3 feb - Ankie Jansen-Groenen (75) Sacramentskerk
10 feb - Francis Dekkers-Kleijnen (89) Cenakelkerk
18 feb - Nellie Peutz-Westerterp (96) Cenakelkerk
19 feb - Mart Langenhuijsen (94) Cenakelkerk

20 feb - Henk Wienen (77) Groenestraatkerk

21 feb - Harrij Groothuijse (80) Groenestraatkerk

15 feb - Pater Vrijdag sss (85) Sacramentskerk

9 feb - Trees Martens-Verhoeven (97) Crematorium
23 feb - Tiny te Veele-Bertels (80) Sacramentskerk
25 feb - Zuster Marga Zwiggelaar (62)

Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in uitvaartzorg

in Nijmegen en omgeving en staat garant voor persoonlijke
dienstverlening op het hoogste niveau. Met grote
zorgvuldigheid en toewijding zijn wij betrokken bij iedere
uitvaart die wij begeleiden en nemen daar graag alle tijd voor.
In ons eigen kleinschalige rouwcentrum Qud-Mariénboom
aan de Groesheekseweg bieden wij de mogelijkheid om

in een stijlvolle, informele omgeving in alle rust en
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Contact

Parochie Heilige Drie-eenheid

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21

Kerkbalans: NL14 RABO 01051026 01 Overige betalingen: NL62 INGB 0002 8630 23

Pastoraal team

Pastoor Sacha Steijaert, pastoorsteijaert@h3zeenheid.nl

Kapelaan Nick Kersten, kapelaan Jes(is Baena Valbuena SC], kapelaan Christopher Ndala CSSp, diaken Henk Welling
(h.welling@h3eenheid.nl), pastor Joska van der Meer (jvandermeer@h3eenheid.nl), pastor Els Geelen (e.geelen@h3zeenheid.nl) en
pastor Hans Hamers.

Parochiebestuur
Pastoor Sacha Steijaert (voorzitter), Ruud de Quay (vice-voorzitter), Carla Cobussen (secretaris), Jos Verstegen (penningmeester), Roland
Brans, Corry Cox-Otten, Titus Gelsing en Martin Lange. Mail: parochiebestuur@h3eenheid.nl
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Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564
BP Heilig Landstichting
locatielandstichting@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-322 2165,
ma t/mvr 9.30-12.30 uur.
Kerk open op zo van 14.00 uur
tot16.30 uur, ledere 1e zo vd
maand vespers om 17.00 uur.

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126,
6535 VC Nijmegen
locatiehatert@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855,
ma en vrvan10.00-12.00 uur.

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen
locatiegroenestraat@hseenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451,
ma, di, wo, vr 9.00-12.30 uur,
Mariakapel en kerkhof
dagelijks geopend van
10.00-17.00 UUr.

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden
locatiemalden@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo
9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36 30).
Vieringen in kapel Malderburch
(zij-ingang Malderburchstraat).

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33

6537 EP Nijmegen
secretariaat@ontmoetingskerk net
www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat: 024-344 1446,
dit/mvr9.00-12.00 uur. Kerk
en Mariakapel dan ook open,
in het weekend tijdens de
viering.

Sacramentskerk

Heyendaalseweg 300,

6525 SM Nijmegen
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
www.kerkbrakkenstein.nl
Receptie van het klooster:

024-355 8029




