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Pastoor Steijart moest even slikken
toen het bisdom hem vroeg pastoor
te worden van twee parochies.

Beste mensen,

Mijn zus, wonend in Lindenholt, vroeg mijn
neefje Hugo: “Leuk hé, dat jouw oom de
pastoor van Nijmegen wordt?” Zijn antwoord:
“Nee. Want in Nijmegen zijn er geen grote
pastoorshuizen. We kunnen straks niet meer
met de hele familie bij hem Kerstmis vieren.
Kinderen zijn zo heerlijk spontaan. Mijn zus
legde hem vervolgens terecht uit dat een grote
woning geen criterium is voor een nieuwe
benoeming. Maar ... wat dan wel?

Het bisdom vroeg mij om per 1juli pastoor te
worden van de parochies H. Drie-eenheid en
H. Stefanus. Ik moest even slikken. Momenteel
ben ik pastoor in de mooie Peel. Ja zeggen
betekende opnieuw een verhuizing. Verhuizen
is op zich niet zo moeilijk. Maar het achterlaten
van mensen, collega’s en alles wat samen is
opgebouwd — dat is moeilijk.

Toch heb ik %ja’ gezegd. Zoals mijn zus al
uitlegde aan Hugo: de woning gaf niet de
doorslag. Maar vanuit gebed gehoor geven aan
de bisschop wel. Als de Kerk in alle redelijkheid
roept, mag je hierin ook Gods roepstem horen.
Dat besef was voor mij heel sterk: Christus
roept mij! Dat begon twintig jaar geleden, toen
ik mijn priesterroeping ontdekte, en dat gaat
nog steeds door. Hij blijft roepen en spreekt in
mijn hart.

Maar dat doet Hij ook bij u. God roept ons,
gedoopten, om missionarissen te zijn. Om
geloofsgemeenschappen op te bouwen die
willen evangeliseren. Om van katholiek
Nijmegen een plaats van hoop te maken: waar

mensen gastvrijheid ontmoeten, Jezus
herkennen in de gemeenschap, en zelf ervaren
kind van God te zijn — en dat ook weer willen
uitdragen.

De dagelijkse viering van de Eucharistie is
daartoe voor mij wezenlijk. Het is het
vertrekpunt om priester te zijn, maar allereerst
een leerling van Christus. En dat kan ik overal
doen waarheen Hij me roept. Want als Hij
roept, is Hij met mij - en dan is het altijd goed.

Vanaf1juli dus in Nijmegen. Twee grote
parochies. Beetje spannend, maar ik heb er zin
in. We komen elkaar zeker tegen. Voor nu: een
hele goede zomervakantie en Gods zegen.

Tot binnenkort,
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Power of Fire

Tijdens Power of Fire op zaterdag 6 april
verzamelden zo'n 150 vormelingen en hun
begeleiders uit het hele bisdom zich in Den
Bosch. Ook vanuit onze parochie namen enkele
jongeren deel. Tijdens de eucharistieviering in
de Sint-Jan droegen zij de gaven aan. Sharon
ging voorop, gevolgd door Obi, Jason, Wisdom,
Stanley, Amali en Letizia — een mooi moment om
als parochiegemeenschap trots op te zijn.

Na de viering volgde een spelprogramma in en
rond het Sint-Janscentrum. In teams voerden de
jongeren opdrachten uit waarmee punten
konden worden verzameld. De opdrachten
stimuleerden samenwerking, creativiteit en
geloofsverdieping tussen jongeren uit
verschillende parochies.

Power of Fire is een jaarlijks initiatief van het
bisdom en biedt jongeren de gelegenheid om het
geloof samen te beleven en zich bewust voor te
bereiden op het Vormsel.

Voor onze vormelingen vormde deze dag een
waardevolle opmaat naar Pinksteren, toen zij in
de Ontmoetingskerk het sacrament ontvingen
uit handen van deken Kimman.

— pastor Joska van der Meer




"Ik kom naar u toe
als een broeder,
die ernaar
verlangt de
dienaar van uw
geloof en uw
vreugde te zijn."
Dat zei paus Leo
XIV, geboren als
Robert Francis
Prevost (69), bij
zijn inauguratie
op 18 mei. Hij is
de 267e paus en
de opvolger van paus Franciscus. Paus Leo XIV
start in een woelige tijd, vol oorlog en geweld. Al
meerdere keren riep hij op tot vrede. Zo ook
tijdens zijn Angelustoespraak op Sacramentsdag:
"Thans schreeuwt de mensheid meer dan ooit
om vrede. Het is een schreeuw die vraagt om
verantwoordelijkheid en redelijkheid, en die niet
mag worden overstemd door wapengekletter en
retorische woorden die aanzetten tot conflicten”

Nederlandse bisschoppen hebben een gebeds-
prentje laten maken. Daarop het volgende gebed:

God, Gij hebt in uw voorzienigheid

uw Kerk willen bouwen

op de heilige Petrus,

de eerste onder uw apostelen.

Zie genadig naar onze paus Leo XIV

die Gij tot zijn opvolger hebt aangesteld:
laat hem voor uw volk

het zichtbaar beginsel en fundament zijn
van de eenheid in geloof

en van de gemeenschap van uw Kerk.
Door onze Heer Jezus Christus,

uw Zoon die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

Nieuwseninfo

Vorige week is het 100-jarig bestaan van de
Lourdeskerk gevierd. Omdat dit blad op dat
moment bij de drukker lag, zullen we daar in
het volgend nummer op terugblikken.

Op 6 juli is de laatste mis in de Lourdeskerk.
Dan wordt de kerk, zoals dat heet, aan de
eredienst onttrokken. Priester Gerard Peters
gaat dan voor met pastor Joska van der Meer
en diaken Henk Welling.

Wekelijks ontvangen ruim 150.000 gezinnen
en alleenstaanden hulp van de Voedselbank.
Hoewel het aantal aanvragen lijkt te dalen,
leven er nog altijd meer dan 500.000 mensen
onder de armoedegrens (bron: CBS). Veel van
hen durven zich uit schaamte niet te melden.
De Voedselbank probeert die drempel te
verlagen.

In Nijmegen is een Voedselbank-supermarkt
waar cliénten — onder voorwaarden — zelf

producten mogen kiezen. Daarnaast zijn er _
drie uitgiftepunten in Nijmegen en g
vestigingen in Elst en Zetten.

In het weekend van 30/31 augus-
tus en 6/7 september liggen er
folders achterin de kerk met een
overzicht van gevraagde producten.
Let u bij het inleveren op de houdbaarheids-
datum? Inzameling: 13/14, 20/21 en 27/28
september.

Financiéle bijdragen zijn welkom op

NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting
Voedselbank Nijmegen — Overbetuwe, ov.v.
onder vermelding van Voedselinzameling
Heilige Drie-eenheid. Uw hulp is nog steeds
broodnodig en wordt door de cliénten van de
Voedselbank zeer op prijs gesteld.

Alvast hartelijk bedankt!

— diaken Henk Welling




Groet van het pastoraal
team van Nijmegen!

In februari werd duidelijk dat bisschop De
Korte heeft besloten één pastoraal team in
te stellen voor de parochies H. Stefanus en
H. Drie-eenheid. Daarmee komt er één
gezamenlijk team voor Nijmegen, Heilig
Landstichting, Malden en Berg en Dal. Ook
werd aangekondigd dat er een nieuwe
pastoor komt, die vanaf 1 juli 2025 leiding
geeft aan dit team en aan beide parochies.

Het team ontmoette elkaar meermaals vanaf
maart: om elkaar te leren kennen, ervaringen uit
te wisselen over de diverse geloofsgemeen-
schappen en een basis te leggen voor
samenwerking. Daar lag de afgelopen tijd het
accent. En dat stopt niet op 1juli. Daar gaan we
mee door. Maar het is tot nu toe zeer hoopvol
geweest en wij zien het echt zitten.

Parochianen stellen zich natuurlijk vragen: wat
betekent dit voor mij? Wat gaat er allemaal
veranderen? Begrijpelijke vragen. Het is
ondoenlijk en onverstandig om als nieuw team
vanuit het niets met een plan te komen: 'Zo gaan
we het vanaf nu doen! Zo werkt dat niet.
Nadenken over de toekomst doe je samen - en
dat kost tijd.

Tijdens een gesprek dat ik in juni met het bisdom
had, werd duidelijk dat de bisschop het team

een pastorale opdracht wil geven. Daarin wordt
duidelijk wat hij voor ogen heeft. Dat is
bijzonder: een opdracht voor een heel team.
Deze opdracht volgt nog. De afgelopen maanden
lag het accent op kennismaking, aftasten en
bouwen aan één team. Want dat is nu het
belangrijkst!

De parochies vallen niet in een vacuiim. Zaken
gaan gelukkig door. Pastoor Rikhof en pastoor
Kimman zijn vanaf 1 juli geen lid meer van het
pastorale team, maar blijven de parochies

Het Pastoraal Team Nijmegen, v.l.n.r.: kapelaan Michal
Tabak scj: pastoor Sacha Steijaert; diaken Henk
Welling; kapelaan Nick Kersten, Joska van der Meer
(pastoraal werker), Zr. Catharina Al o.p. (catechist),
Hans Hamers (pastoraal werker), Els Geelen (pastoraal
werker) en kapelaan Jestis Manuel Baena Valbuena scj.

ondersteunen. We zijn dankbaar voor hun steun.
De vertrouwde gezichten in de kerken zullen
niet van de ene op de andere dag verdwijnen.
Drie teamleden zijn momenteel bezig met het
opstellen van een vieringenrooster voor de
zomermaanden en daarna. Op termijn zal ook
gekeken worden naar afstemming tussen de
roosters van beide parochies.

Het is al duidelijk dat bisschop De Korte mij als
nieuwe pastoor officieel zal installeren tijdens
een eucharistieviering op zondag 21 september.
Tijdens die viering wordt ook het team
gepresenteerd aan de parochianen. Dat mag een
hoopvolle viering zijn, een opstap naar de
toekomst. Meer informatie volgt binnenkort.

Dit is een kleine update over de gang van zaken
en een blik op de toekomst.

Namens het hele pastorale team groet ik jullie
van harte,

— pastoor Sacha Steijaert
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Brigitte van Dam stopt
als eindredactrice

Na vijf jaar neemt
Brigitte van Dam
afscheid van de
redactie van Drieklank.
In die tijd heeft ze met
veel enthousiasme en
toewijding bijgedragen
aan het parochieblad en
het mede vormgegeven
tot wat het nu is.

Voordat Brigitte redactielid
werd van Drieklank, had ze al
ruime ervaring opgedaan bij het
maken van het blad 'Ontmoeten'
van de Ontmoetingskerk. Vanaf
2008 was ze daar actief als
eindredacteur. Toen er een
parochiebreed blad moest
komen, werd Brigitte gevraagd
om mee te denken. Zonder veel
aarzelen zei ze 'ja. Waardevolle
elementen uit het Dukenburgse
blad, zoals teksten die
aansluiten bij de belevings-
wereld van mensen en een
aantrekkelijke vormgeving met
veel foto'’s, vonden ook een plek
in het nieuwe magazine. Vanaf
2021 zette ze zich in voor
Drieklank.

Brigitte van Dam

Als drijvende kracht leidde
Brigitte regelmatig de
planningsvergaderingen en
bewaakte zij het ontwikkelde
format voor elk nummer. Naast
het redactionele werk schreef
ze ook zelf diverse bijdragen:
interviews, informatieve stukjes
en sfeertekeningen.

Bergen werk heeft Brigitte
verzet, ook achter de schermen.
Ze kortte teksten waar nodig in,
haalde taalfouten eruit en
zorgde voor een duidelijke kop
en staart. Het was heel gewoon
om je concepttekst aan haar
voor te leggen en een opgefrist,
helder en toegankelijk verhaal
terug te krijgen.

Dit alles deed Brigitte naast haar
baan als onderzoeker bij de
KNMT, de Nederlandse
beroepsorganisatie van

tandartsen. Als onderzoeker
heeft ze vanzelf een gevoel voor
helderheid en structuur,
kwaliteiten die ze ook als
eindredactrice volop gebruikte.
Zonder haar bijdragen en inzet
had ons blad nooit die
uitstraling gekregen die het nu
heeft.

Brigitte gelooft in een kerk die
uitnodigend is, dicht bij mensen
staat en aansluiting zoekt bij het
dagelijkse leven. Ze vindt het
belangrijk dat Drieklank
diezelfde geest ademt: een mix
van praktische
informatie en
diepere
overdenkingen,
met ruimte
voor 'geloven in
diversiteit. Met
voldoening kijkt
ze terug op wat
het redactionele
team samen
heeft bereikt:
zes keer per jaar
een aantrekkelijk blad het licht
doen zien.

Hoewel Brigitte nu met pensioen
gaat en recent oma is geworden,
blijft ze actief als vrijwilliger
voor de Ontmoetingskerk. We
zijn haar ontzettend dankbaar
voor haar enorme inzet,
professionaliteit en liefde voor
het kerkblad.

Bedankt, Brigitte!

— De redactie




“In dit thema komt
alles samen”

Carin Hereijgers (54) werkt als secretaris/
organisator en is onlangs toegetreden tot
de redactie van De Drieklank. Daarnaast is
ze actief bij het project Heel de Aarde.

Waarom werk je mee aan dit project?

"Vanuit het Netwerk Katholieke Vrouwen was ik al
betrokken bij dit thema. We organiseerden interreligieuze
klimaatvieringen voorafgaand aan klimaatmarsen en
deelden informatie van de internationale Raad van
Kerken tijdens VN-klimaattoppen. Ook ben ik actief in
een buurtmoestuin, houd ik van gezond en lekker koken,
fietsen en wandelen. Hoe verschillend die dingen ook zijn,
voor mij komt alles in dit thema samen"

Wat is Heel de Aarde?
"Het project wil
mensen uit diverse
religieuze
gemeenschappen
verbinden rond
natuur, klimaat en
duurzaamheid. We
zijn vorig najaar
gestart. Samen met
Jenneke van de Streek
(vanuit de PKN) trek ik dit project (vanuit de katholieke
kant). Van 1 september, de start van de scheppingsperiode,
tot 23 november (het einde van de internationale
klimaattop) willen we laten zien hoe geloofsgemeen-
schappen bijdragen aan duurzaamheid. Het hoogtepunt is
het Groene Weekend in de Stevenskerk op Franciscusdag,
op 4/5 oktober"

Carin Hereijgers (links) en Jenneke van
de Streek. Foto: Mirjam Weima

Wat hebben jullie nodig van onze lezers?

"Na de zomer maken we het programma op een speciale
website en via social media bekend. Wil je meehelpen met
de organisatie of het programma? Neem dan contact met
ons op via: filmdebriefvandepausnijmegen@gmail.com
Dit e-mailadres gebruikten we eerder bij de vertoning van
The Letter, een schitterende film die gemaakt is in
opdracht van paus Franciscus (zie:
www.laudato-sinl/the-letter). Als je deze film kijkt, weet
je wat er nodig en mogelijk is: te beginnen met elkaar zien
en zichtbaar maken."

columnJan
Bruinsma

Hallelujah

Eeuwenlang was het slotkoor
Hallelujah uit het tweede deel van het
driedelige oratorium The Messiah van
Georg Friedrich Handel (1685-1759)
vooral geliefd in het Verenigd
Koninkrijk. De laatste jaren wint ook
het Hallelujah van Leonard Cohen
(1934-2016) wereldwijd aan
populariteit.

Over smaak valt niet te twisten: de een
heeft meer met het ene Hallelujah dan
met het andere, de ander geniet van
beide composities, een derde juist van
geen van beide. En dan is er ook nog
het winnende Songfestivallied uit 1979
van de Israélische groep Milk and
Honey. Het is nooit te laat om de
verschillende Hallelujahs te
ontdekken, bijvoorbeeld via YouTube.
Van Handels The Messiahbestaan
meerdere uitvoeringen. Leonard
Cohen heeft, naar eigen zeggen, zeven
en een half jaar aan zijn Hallelujah
gesleuteld. Regelmatig veranderde hij
de tekst. Hindels Hallelujah —
Hebreeuws voor “Prijs de Heer” —
bevat enkele verzen uit het bijbelboek
Openbaring.

De van huis uit Joodse Cohen zag
componeren als een gave die niet van
hem is: "Als ik wist waar liedjes
vandaan kwamen, zou ik er vaker
naartoe gaan. Het is aan mij om me
open te stellen voor de bath-kol" De
bath-kol is in de rabbijnse traditie de
vrouwelijke stem van God die door
mensen wordt gehoord.

Cohens spreken over de bath-kolroept
bij mij associaties op met de werking
van de Heilige Geest. Hij zegt: “Wees
zo zuiver mogelijk, zodat de bath-kol
ziet dat je je openstelt. Ze verschijnt, jij
spreekt, ze gaat weg. En dan
vervolmaak je het”

9O ——



Tijdens de mis van het parochiefeest
op 15 juni zijn traditiegetrouw de
parochiespelden uitgereikt. Met de
speld worden vrijwilligers geéerd die
zich jarenlang op bijzondere wijze
hebben ingezet voor de parochie.

Dit jaar kregen 10 parochianen een
parochiespeld. Omdat niet iedereen
bij het parochiefeest kon zijn, kregen
sommigen hem later.

Foto's: Mirjam Weima

Han Veldkamp (94) zingt al 60 jaar bij het
Kruispuntkoor, of een van de voorgangers
daarvan. Deed verder administratief werk op
het secretariaat en zat in een soort locatieraad.

Vincent Cuppen is pianist van het kinderkoor
Dukenburg en dirigent van het Samenzang-
koor. Zijn muziekquizzen bij kerstsamenzang
of de Sing-a-long zijn inmiddels beroemd.




Anneke Crul is al jaren lector in de H. Antonius

Abtkerk en erg betrokken bij de kerk in
Malden.

Marian van Schie beheert het secretariaat van

de Cenakelkerk, is bijna dagelijks aanwezig en
stuurt andere vrijwilligers aan.

Andere vrijwilligers
die een parochiespeld

kregen:

Angela Voss organiseert al jaren activiteiten
voor catechese (Bijbelbende, Gelukzoekers) en
ze verzorgt kindernevendiensten. Ook actief
in de locatieraad.

Brigitte van Dam was jarenlang punctueel
redacteur en eindredacteur van
parochiebladen. Verder al jaren erg betrokken
bij de Ontmoetingskerk.

Jan Polman is al jaren collectant, en houdt zich
bezig met het onderhoud van de Cenakelkerk
en de pastorie.

Ken Day (foto
rechts)
onderhoudt het
kerkhof van de
Groenestraatkerk.
Hij ruimt afval
op, snoeit bomen
en struiken en
zorgt dat het
netjes is. Ook is
hij op maandag
koster.

Obe Hobma is al jaren lid van de klussen- en
de tuinploeg van de Groenestraatkerk. Ook
was hij lector. Hij renoveerde de kerktuin,
ontwierp de doopkapel en koppelde de
regenpijpen af.

Sander Stoks is al tientallen jaren pianist van
het Mediorenkoor van de Ontmoetingskoor
en dirigent van jongerenkoor les Etoiles.

Toon Essers is ruim 25 jaar toegewijd aan
kerkactiviteiten in Malden als acoliet,
hulpkoster, collectant en fotograaf.
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Pastoor Sacha Steijaert
Pater Fons Kuster
Pastor Herwi Rikhof

Pastoor Sacha Steijaert
Kapelaan Nick Kersten
Pastor]oska van der Meer, Trees Versteegen
Kapelaan Nick Kersten

Kapelaan Nick Kersten

Pater Aloys van Velthoven

Priester Gerard Peters

PastorJoska van der Meer, Trees Versteegen

Pastoor Sacha Steijaert

Pater Jan van Duijnhoven
Trees van Kraaij, Ineke Keijzers
Pater Jan van Duijnhoven

Pater Jan van Duijnhoven
PaterJim Schilder
Pastoor Sacha Steijaert

Pater Jim Schilder

Pastoor Sacha Steijaert

PastorJoska van der Meer en Inigo Bocken
Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Sacha Steijaert

Pater Fons Kuster

Pater Christophorus Goedereis
Pater Albert de Jong, Inigo Bocken

Pastor Els Geelen

Kapelaan Michal Tabak

Trees Versteegen, Cobi Voskuilen
Kapelaan Michal Tabak

Kapelaan Michal Tabak
Pater Aloys van Velthoven
PastorEls Geelen
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Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij
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Ook adverteren
in Drieklank?

Vraag naar de mogelijkheden: W} 6

communicatie@h3eenheid.nl

natuursteen
Tarweweg 15 E info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
6534 AM gvanleeuwe-natuursteen.nl
Nijmegen 024 3774776

/

Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

www.elektroservicenijmegen.nl



Cenakelkerk

Op zondag 18 mei was de Feestcommunie in de
Cenakelkerk. Elf kinderen, Floris, Roemer, August,
Louise, Thomas, Thomas, Margot, Ben, Ysbrand,
Mila, Ronja, hebben het brood en de wijn
ontvangen in het bijzijn van hun familie.

Het was een mooie afsluiting van weken
voorbereiding waarin de kinderen met elkaar
tijdens de bijeenkomsten met behulp van
verhalen en andere activiteiten zich hebben
verdiept in de betekenis van de eerste H.
Communie.

Deze mooie zonnige dag was zowel voor de
communicanten en hun familie als voor ons als
werkgroep een feestelijke afsluiting van een
mooie periode.

— Werkgroep Eerste Communie Cenakelkerk

Foto: Mathijs Hanenkamp

Groenestraatkerk

Voor het komende schooljaar kunnen kinderen
zich aanmelden voor de voorbereiding op de
eerste communie. De feestelijke viering is op
zondag 7 juni 2026.

Op zondag 7 september 2025, na de
eucharistieviering, is er een
informatiebijeenkomst. Voor de kinderen is er
een leuke activiteit, terwijl ouders uitleg krijgen
over het traject en het sacrament.

De kosten voor het hele programma zijn €50.
Tijdens de voorbereiding bezoeken kinderen met
hun gezinnen regelmatig de eucharistieviering in
de Groenestraatkerk, waarbij het kinderkoor
zingt. Na de viering volgen ouders en kinderen
elk een eigen programma. Ook kinderen die geen
communie doen, zijn welkom voor een activiteit
na de viering.

Aanmelden of vragen? Mail naar
zustercatharina@gmail.com




citaten

De nieuwe paus, Leo X1V, is oud-generaal
van de augustijnen. Hoewel Augustinus de
orde niet stichtte, vormt zijn denken haar
fundament. Omdat paus Leo XIV sterk
geworteld is in deze spiritualiteit, is het
werk van Augustinus actueler dan ooit.
Daarom lichten we vijf beroemde
uitspraken van hem toe.

"Onrustig is ons hart,

totdat het rust vindt in u."
Augustinus was — ook voor zijn
bekering — een onrustige ziel: vurig
en heftig in alles wat hij deed,
zoekend en strevend naar liefde,
kennis, succes en erkenning. In zijn
indrukwekkende autobiografie,
Belijdenissen, schrijft hij hierover. De
eerste alinea eindigt met deze
beroemd geworden zin. In de vorm
van een gebed beschrijft hij zijn
kindertijd, zijn jeugd en de
vriendschappen die daarbij horen,
zijn successen als leraar in de
retorica, zijn twijfels, en zijn
uiteindelijke overgave aan de enige bij
wie zijn verlangen rust vindt: God.

"Pas laat ben ik van u gaan
houden. Ja, u was binnen in
mij en ik buiten en daar
zocht ik u. (...) U was bij mij,
maar ik was niet bij u."

Dat ook bij Augustinus die totale overgave
pas laat kwam, blijkt duidelijk uit
Belijdenissen. Zijn onrustige aard was
weliswaar zoekend, maar pas laat ontdekte
hij wat hij eigenlijk zocht - en dat hij het
op de verkeerde plaats zocht.

Huub Oosterhuis varieert op deze tekst in
zijn lied:

“Veel te laat heb ik jou lief gekregen,
binnen in mij was je, ik was buiten

en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water

liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.”




"Wal is dan tijd? Als niemand me vraagt weet ik het wel,
maar als ik het wil uitleggen aan wie het vraagl, weel ik het

niet

Deze bekende tekst, uit het elfde boek van Belijdenissen, laat zien dat Augustinus ook een
geweldig inspirerende denker is. Hij weet vragen te stellen bij zaken die we doorgaans
als vanzelfsprekend beschouwen. We leven allemaal in de tijd en met de tijd, alsof dat
vanzelf spreekt. Maar zodra je je afvraagt wat tijd eigenlijk is, sta je met je mond vol
tanden. Als we ons bijvoorbeeld hoe het heelal ontstaan is, zal Augustinus vragen: maar
als het ontstaan is, moet dat toch op een moment gebeurd zijn? En wat was er dan voor
dat moment?

"Bemin en doe dan wat je
wilt"

Niet toevallig wordt Augustinus vaak
afgebeeld met een hart in zijn hand. Op
vele manieren speelt de liefde een
belangrijke rol in zijn leven. Met deze
uitspraak (uit een van zijn preken over
de eerste brief van Johannes) geeft hij
een prachtige variatie op de beroemde
tekst van Paulus (1 Korinthiérs 13).
Volgens Paulus zijn al je gaven en
daden zonder liefde zinloos.
Augustinus draait het om: als je
liefhebt, maakt het niet uit wat je doet,
want het zal door liefde gekenmerkt
zijn. Liefde is de bron van alle goeds.

"Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat
zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven,
dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals
wij zijn, zo zijn de tijden."

Dit citaat uit een van de vele preken van Augustinus is slechts één voorbeeld van de
schokkende actualiteit die zijn teksten vaak hebben. Hoe vaak vervallen we niet in
geklaag over hoe slecht de tijden zijn. We wijzen dan naar de omstandigheden en naar
degenen die daar in onze ogen verantwoordelijk voor zijn. Augustinus herinnert ons

eraan dat wij zelf mede bepalen hoe de tijden zijn — ieder op zijn eigen plaats en met zijn
eigen mogelijkheden.

— Paul van Tongeren
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Nieuwe vormselgroep
van start

Op 12 januari hebben 10 jongeren in de
Cenakelkerk het Vormsel ontvangen. Deken
Kimman verzorgde de viering, waarin de
jongeren zelf de lezingen en gebeden voorlazen.
Het was een mooie en inspirerende bijeenkomst.

Deze maand start een nieuwe
voorbereidingsgroep voor jongeren geboren in
2011-2013, die zich willen voorbereiden op het
Vormsel in januari 2027. De bijeenkomsten
vinden één keer per maand plaats, op
vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, in de
pastorie van de Heilig Landstichting. Daarnaast
zijn er speciale activiteiten, zoals een bezoek aan
de chrismamis in de Goede Week 2026 in de
kathedraal van Den Bosch, een retraiteweekend
in een klooster en een gezellige barbecue.

Tijdens de avonden praten we over geloof en
voorbereiding. Ook ouders worden bij de
voorbereiding betrokken met aparte
ouderavonden over het traject en het geloof.

Opgeven kan bij het secretariaat van de
Cenakelkerk, via ewitteman@hotmail.com of
pastor Herwi Rikhof (herwirikhof@gmail.com).

— Werkgroep Vormselvoorbereiding Cenakelkerk

Foto: Mathijs Hanenkamp

ezocht voor

Vrijwi]lig:.earasl erk

Groenes

We zijn op zoek naar:

1. een koster voor de vrijdagochtend en eventueel
ook andere dagen

2. een persoon die kleinere werkzaamheden wil
uitvoeren om het kerkhof netjes te houden

3. meerdere mensen die een keer in de maand
willen helpen bij het klaarzetten (voor de viering)
en koffie schenken (na de viering) en de afwas.

4. meerdere mensen die eens per maand willen
helpen met het verwelkomen van kerkgangers bij
de viering.

5. Voor de Alpha cursus in het najaar zoeken we 3
mensen die drie avonden willen koken voor de
deelnemers.

Aanmelden kan bij zuster Catharina of bij pater
Michal




juli

11

elke vrijdag

Ontmoetingskerk

Vakantietijd maar niet alles valt stil

Deze zomer kun je in de Ontmoetingstuin (naast de kerk)
genieten van zon, schaduw, bloemen én een zomerse
poézieroute. ledere vrijdag is er om 10.00 uur koffie in de
Aanloop. Ook is er elke vrijdag (behalve tijdens de
Vierdaagse) een Ontmoetingscafé op het zomerterras op het
kerkplein van 9.30-11.30 uur. Voor spelletjes en een verhaal
om over na te denken. Neem je favoriete spel mee!

juli

11

11.30-13.00 uur
Ontmoetingskerk

Wereldreis in Dukenburg

Niet op reis deze zomer, maar wel zin in nieuwe ervaringen
en ontmoetingen? ledere vrijdag (behalve tijdens de
Vierdaagse) kun je in de Ontmoetingstuin lunchen met
hapjes en verhalen uit een ander land. Bijvoorbeeld uit
Soedan (11 juli) of Afghanistan (15 aug.) Op Wereldreis in
Dukenburg! Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Van harte welkom op 11 en 25 juli, 1, 8 en 15 augustus.

Vierdaagsemis

Ook dit jaar willen we de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse
weer een goede start meegeven. Daarom vieren we op
zondag 13 juli de Vierdaagsemis in de Groenestraatkerk. Met
medewerking van het koor Jokolo en dweilorkest
Fantatteme. Lopers =zullen de Vierdaagsevlag naar

Jjuli

13

a.guudr binnendragen en krijgen de zegen. Ook zingen we samen het
Groenestraatkerk Vierdaagselied. Een viering die je zeker niet mag missen!
juli Vakantiebijeenkomst Sant’Egidio

De koffers komen weer van zolder, maar niet iedereen kan of
kiest ervoor om op vakantie te gaan. Het is inmiddels een
traditie om voor de oudere thuisblijvers in die tijd een
gezellige middag te organiseren. U bent van harte welkom
op zondagmiddag 27 juli. Kent u een oudere die het leuk
vindt om mee te komen? Van harte welkom! Aanmelden kan
tot 22 juli via het parochiesecretariaat: 024 —3553630.

27

14.30-17.30 uur
Kruispuntkerk

september

13

11.00-17.00 uur
GCroenestraatkerk

Open Monumentendag

Beklim tijdens Open Monumentendag de toren van de
Groenestraatkerk en bewonder het prachtige uitzicht en de
massieve klokken St. Anna, St. Antonius en St Aloysius.
Binnen geven vrijwilligers uitleg over de rijke katholieke
geschiedenis van de kerk. Bewonder de uitgesneden
preekstoel en biechthokken en geniet van muziek in de
mooie akoestiek. Een aanrader voor liefhebbers van erfgoed

en religieuze architectuur.



Hoop

column
Cara Valk

Was het een dagdroom of was het echt? Het pad door het
bosje van het park kronkelde. Opeens werd ik zacht
omhuld: het frisse groen, het zingen van vogels, de
kruidige geur na de regenbui, ik was in een nieuwe
wereld. Even voelde het alsof er geen goed en kwaad
bestonden. Maar ergens daarbuiten was toch een andere
wereld? Ik bespeurde niets anders meer dan heelheid,
intense vrede. Z6 moet het paradijs gevoeld hebben. lets
begon te juichen van binnen: dit moet iedereen weten, dit
is mogelijk!

Langzaam kwam het geraas van auto’s weer binnen en
daarmee ook een onverdraaglijke realiteit. Een realiteit
die uit haar voegen barst: geweld, klimaatrampen,
economische systemen die maar één waarde lijken te
kennen, namelijk ‘geld’, en een wanhopig zoekende
politiek. Is het een nachtmerrie of is dit echt? Goed en
kwaad lijken ontregeld. Bij elke bom, bij elk bericht van
wreedheid, voel ik de hoop uit handen geslagen. Wat kan
ik doen?

Stap voor stap mijmerde ik verder. De pijn in mij over de
wereld zocht naar troost, naar wijsheid. Misschien is
mijn verlangen naar heelheid wel onvervulbaar? Schuilt
wreedheid in ons allemaal en is zachtmoedigheid als
boventoon een illusie? Misschien is schuld aan een
ontregelde wereld niet te dragen en projecteren we die
op een ander? “Hij begon!” “Nee, zij begon!” Kan het zijn
dat het kwaad zich als een gif in onze samenleving nestelt
als we wegkijken of denken: “Het valt wel mee” of “Ik kan
er toch niets aan doen™?

Geen troost, geen wijsheid vond ik in mijn mijmeringen.
Het pad eindigde bij een voetbalveld. Het was leeg. Ik
verlangde terug naar het bosje. Was het een viucht
geweest, daar te vertoeven, weg van de harde realiteit?
Misschien... Ik liep verder. Ineens welde het beeld van het
bosje in me op, als een bron. Natuurlijk! Laat ik daaruit
putten om het goede te doen. Dat is wél mogelijk.
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Op de koffie bij...

Mart
Hendriks

Mart Hendriks (67) is geraakt door de
spiritualiteit van de Sacramentijnen. Hij
wordt binnenkort associé, een lekenlid
van de derde orde die zich op afstand
verbindt met de spiritualiteit van de
congregatie. Wat boeit hem daarin? Mart
is gehuwd en heeft twee kinderen. Voor
zijn pensioen was hij werkzaam als leraar
Nederlands, Frans en NT2.

De Congregatie van het Allerheiligst Sacrament
werd in 1856 gesticht. De Sacramentijnen zoeken
God, die ze in de vreugde van de eucharistie
ervaren. Vanuit deze inspiratie willen ze van
betekenis zijn voor medemensen, vooral voor
mensen die het moeilijk hebben.

Naast paters en zusters zijn er ook mannen en
vrouwen die zich op afstand willen verbinden via
de zogenaamde derde orde. Zij treden niet in, maar
delen wel in de spiritualiteit van de congregatie.
Mart wordt binnenkort zo'n associé.

“Toen ik enkele jaren geleden in contact kwam met
paters van de Sacramentskerk, werd ik getroffen
door hun hartelijkheid en vriendschap. Ik heb een
traject doorlopen waarbij ik door Jim Schilder ben
begeleid. Ook maakte ik kennis met de congregatie
in Parijs en Amsterdam. Op 13 juli leg ik mijn
belofte af en word ik de eerste Nijmeegse associé.
Mijn echtgenote ziet dat ik blij word door mij op
dit pad te bewegen, ze gunt het mij van harte”

Beleving

“Geloven is hard werken. Het is geen uitgestippelde
route. Je leert om ook met niet-wereldse ogen naar
de grote en kleine uitdagingen van de wereld te
kijken. Dat stimuleert om met een liefdevolle blik

naar anderen te kijken, zonder te oordelen. Dat is
soms best een pittige opgave. Mijn band met God
ervaar ik sterk, ook buiten de kerk. Als kind voelde
ik al niet alleen te zijn. Ik voelde toen al: iemand
kijkt met me mee, en glimlacht naar mij.”

Geen boodschappenlijstje

“In mijn gebed ervaar ik vooral dankbaarheid en
vertrouwen: dat ik mag zijn wie ik ben. Ik voel mij
ongelofelijk welkom bij God. Het is een
verbondenheid zonder woorden. Een
boodschappenlijstje voor Hem heb ik niet, wel
vraag ik inzicht, geduld en wijsheid”

“In de Sacramentskerk is twee keer op een dag
aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Dat is
meer dan meditatie; het is een ontmoeting in de
levende aanwezigheid van Christus. Er ontstaat
een ‘verticale' dimensie waarin je iets van Gods
inspiratie kunt ervaren”

— Hans van Gennip
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In onze parochie zijn overleden

27 mrt - Stieny Fleuren-Meij (91)

3 mei - Lidy Overmeer-Knipping (91) Cenakelkerk

3 mei - Toos Baardemans-Leenaarts (97) Ontmoetingskerk
7 mei - Corrie van der Meer-van der Bol (93) Cenakelkerk
9 mei - Aloys van der Heijden (79) Ontmoetingskerk

13 mei - Toos Biesheuvel-Meeuwsen (85) Kruispuntkerk

15 mei - Martien de Witt (80) Cenakelkerk

15 mei - Bert ten Berge (85) Sacramentskerk

20 mei - Hennie Wittenaar-Verheijen (97) Waalstede

20 mei - Els Milder-van Keeken (93) Groenestraatkerk

22 mei - Lied Kusters-van der Zeeuw (88) H. Antonius Abtkerk
25 mei - Ans Kolkman-Vos (90) Ontmoetingskerk

27 mei - Susan Dinnissen (92) Sacramentskerk

28 mei — Arla Megens (60) Cenakelkerk

1jun - Geert Hugen (92) Cenakelkerk

1jun - Zr. Fulgentia sss (97) Sacramentskerk

12 jun - Wick Broess (60) Groenestraatkerk

13 jun - Leida Simons-van der Kemp (102) Sacramentskerk
15 jun - Akke van Eijden-van Dam (96) Cenakelkerk

15 jun - Liesbeth Neuhaus-Kiellewald (94) Lourdeskerk

Klopper & Kramer

itvaartcentrum QOud-M

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Oud-Mariénboom

Groesheekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444
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Parochie Heilige Drie-eenheid

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl
Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21
Kerkbalans: NL14 RABO 01051026 01 Overige betalingen: NL62 INGB 0002 8630 2

Pastoraal team

Pastoor Sacha Steijaert, s.steijaert@h3eenheid.nl

Kapelaan Michal Tabak scj (m.tabak@h3eenheid.nl), kapelaan Nick Kersten, kapelaan Jesiis Beana Valbuena scj, diaken Henk Welling
(hwelling@h3zeenheid.nl), pastor Joska van der Meer (joskavandermeer@ontmoetingskerk.net), pastor Els Ceelen
(e.geelen@h3eenheid.nl), pastoraal medewerker Hans Hamers en zuster Catharina Al o.p. (zrcatharina@h3eenheid.nl)

Parochiebestuur

Pastoor Sacha Steijaert (voorzitter), Ruud de Quay (vice-voorzitter), Carla Cobussen (secretaris), Jos Verstegen (penningmeester), Roland
Brans, Corry Cox-Otten, Titus Celsing en Martin Lange
parochiebestuur@h3eenheid.n

[T R

Cenakelkerk
Pastoor Rabouplein 1, 6564
BP Heilig Landstichting
locatielandstichting@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-322 2165,
ma t/mvr 9.30-12.30 uur.
Kerk openvan do t/m zovan
14.00 uur tot16.30 uur.

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen
locatiegroenestraat@hseenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451,
ma, di, wo, vr 9.00-12.30 uur,
Mariakapel en kerkhof
dagelijks geopend van
10.00-17.00 UUr.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33

6537 EP Nijmegen
secretariaat@ontmoetingskerk net
www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat: 024-344 1446,
dit/mvr9.00-12.00 uur.
Kerk en Mariakapel iedere
ochtend geopend

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126,
6535 VC Nijmegen
locatiehatert@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-351 0855,
ma en vrvan10.00-12.00 uur.

H. Antonius Abtkerk
Kerkplein 4a, 6581 AC Malden
locatiemalden@h3eenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476,
w0 9.00-12.00 uur (b.g.g.
024-355 36 30). Mariakapel
dagelijks open.

Sacramentskerk
Heyendaalseweg 300,

6525 SM Nijmegen
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
www.kerkbrakkenstein.nl
Receptie van het klooster:
024-355 8029




