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Jezus, die is opgestegen naar de
hemel, zei: “Ziet, Ik ben met u alle
dagen tot aan de voleinding van de
wereld.” (Mt. 28, 20b)

Hij verzekert ons: jij bent niet alleen.
Zelfs als er niemand om je heen is, is
Jezus bij je. Zijn woorden kunnen
voor ieder mens — gelovig of
zoekend — hoop en richting geven.
We dragen allemaal het verlangen in
ons om God te ontmoeten en Zijn
nabijheid te ervaren.

Er zijn verschillende manieren waarop God in de
wereld aanwezig is. Eigenlijk doordringt Hij de
hele schepping en is Hij de Heer van het
universum. Je zou kunnen zeggen dat Hij overal
is — en dat is al veel. Maar Hij wil meer: een
persoonlijke relatie met ieder van ons. Ook met
jou.

“Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn
stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem
binnenkomen en maaltijd met hem houden, en
hij met Mij.” (Openb. 3,20)

Je kunt Hem ontmoeten door Zijn Woord te lezen
— de Heilige Schrift — en je leven in het licht
daarvan te bekijken. Ook in de Kerk, de
gemeenschap die Jezus gesticht heeft, is Hij
aanwezig. Daar worden de sacramenten gevierd:
zichtbare tekenen waarin God ons aanraakt en
Zijn genade geeft.

Een bijzondere manier om Jezus te ontmoeten is
de aanbidding van het Heilig Sacrament: stille
aanwezigheid bij Hem in de geconsacreerde
Hostie, uitgesteld in de monstrans. Aanbidding
van het Heilig Sacrament is een verlenging van
het mysterie van de Eucharistie. Het is een

antwoord op de liefde van God, die in de Hostie
werkelijk aanwezig is — zachtmoedig, nederig,
afwachtend. Jezus zegt: “Komt allen tot Mij die
uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u
rust en verlichting schenken." (Mt. 11,28)

In de stilte hoef je niets te zeggen. Kom gewoon.
Kniel of zit, en wees. Laat Hem naar jou kijken.
Zijn blik geneest, troost en verandert. Zoals de
heilige Johannes Maria Vianney zei: “Ik kijk naar
Hem en Hij kijkt naar mij. Dat is genoeg”

In onze parochie is er aanbidding op elke eerste
donderdag van de maand in de Groenestraat-
kerk van 19.00 tot 21.00 uur. Er is ook een
24-uursaanbidding (meer info op de website).

Wees niet bang om God te zoeken en een relatie
met Hemn aan te gaan.







Als nieuwkomers van zich laten horen

Het voorjaarsprogramma Barmhartigheid bood
nieuwkomers de kans om zich op verschillende
manieren te laten horen. Schilderijen, zoals een
fraai gekalligrafeerde regel in het Farsi, zetten
aan tot gesprek over liefde en de menselijke
verbinding. Waseem uit Libié vertelde bij zijn
schilderij hoe alle culturen samenkomen,
ondanks hun verschillen. De Schola Karolus
Magnus bracht met het Middeleeuwse gezang
‘Zwanenzang’ de pijn van vluchtelingen uit Syrié
en Oekraine tot leven, en benadrukte de
ontworteling en overleving die met vluchten
gepaard gaan.

In de voorstelling ‘Verhaal aan de Waal' deelden
nieuwkomers hun persoonlijke ervaringen. Een
vrouw vertelde hoe ze zich herboren voelde
door te zwemmen in de Waal, terwijl ze met pijn
in het hart afstand deed van haar Oekraiense
geborduurde kleren. Later in de week hoor ik
vrouwen die al 30 jaar in Nederland wonen,
vertellen hoe blij en trots ze zijn dat hun
kinderen hun weg hebben gevonden in onze
maatschappij. “Een glimlach is soms belangrijker
dan brood”

In de paaswake klinkt :"Gedenk dat gij ook
vreemdelingen geweest bent in Egypte”. De
verhalen van nieuwkomers voegen er nieuwe
klanken en kleuren aan toe.

- pastor Joska van der Meer




Het parochiebestuur heeft onlangs
kennisgemaakt met pastoor Sacha Steijaert, die
per 1juli aan de slag gaat als nieuwe pastoor. Het
kennismakingsgesprek verliep in goede sfeer:
open, hartelijk en met wederzijds begrip. Pastoor
Steijaert liet weten zich welkom te voelen in zijn
nieuwe geloofsgemeenschap.

Sacha Steijaert wordt per dezelfde datum ook
pastoor van de parochie Heilige Stefanus, de
andere Nijmeegse parochie. Het bisdom heeft
besloten om de pastorale teams van beide
parochies samen te voegen. Die beslissing heeft
binnen de beide parochiebesturen tot zorgen
geleid, met name over de manier waarop deze tot
stand is gekomen. Volgens de parochiebesturen
is er vooraf geen overleg geweest.

“We voelen ons overvallen,” laat vice-voorzitter
Ruud de Quay weten. “Niet alleen door de
inhoud van het besluit, maar ook door het

® Het laatste nieuws uit de parochie

® \ieringenoverzicht bij de hand

# Kom makkelijk in contact met andere
parochianen

® Maak zeff een groep aan voor bijuv je
koor

# Ceen geld op zak tijdens de collecte?
Doneer via de app. Met handig

I,I jaaroverzicht van alle giften (voor

\ belastingaangifte)

# Toegang tot podcasts

Nieuws eninfo

gebrek aan communicatie eromheen”
Inreactie op het besluit hebben de
parochiebesturen contact met elkaar gezocht.
In goed onderling overleg wordt nu
onderzocht hoe beide parochies op een
evenwichtige manier kunnen samenwerken,
met behoud van de eigen identiteit en
verantwoordelijkheden.

Tegelijkertijd heeft het parochiebestuur bij het
bisdom aangedrongen op beter overleg en
meer transparantie in de toekomst.
“Veranderingen mogen, maar dan wel in
samenspraak. Alleen zo kunnen wij onze
verantwoordelijkheid richting de parochianen
goed invullen,” aldus het bestuur. Binnenkort
volgt er een afspraak met bisschop De Korte.
De komende periode zal in het teken staan van
het opbouwen van vertrouwen — tussen beide
parochies én richting het bisdom. Daarbij is
ruimte om verwachtingen uit te spreken en
gezamenlijk te werken aan een samenwerking
die het parochieleven nieuw leven inblaast.

Veel parochianen hebben een band met de
Radboud Universiteit (RU) of de Hogeschool
Arnhem-Nijmegen (HAN): ze werken,
studeren of studeerden er. Tegen die
achtergrond hebben enkele mensen met zon
‘dubbele binding’ nagedacht over manieren
om de verbinding tussen parochie en deze
onderwijsinstellingen zichtbaar en dienstbaar
te maken. Een eerste resultaat is er: vanaf 12
mei is er elke maandagmiddag in de kapel van
de studentenkerk aan de Erasmuslaan een
kort getijdengebed. Het begint om 12.45 en
duurt ongeveer 20 minuten: een paar
psalmen, een tekst uit het evangelie, stilte en
een kort gebed. Veel bezoekers ervaren dit als
een welkome onderbreking van de dagelijkse
bezigheden en een betekenisvol moment van
bezinning. ledereen is welkom. Loop gerust
binnen, schuif aan en ervaar de weldadige
rust van de kapel.




In de voetsporen van
de apostel Paulus

Een groep parochianen is eind
maart op pelgrimage geweest
naar Griekenland, in de
voetsporen van de apostel
Paulus.

Ze bezochten historische plaatsen zoals
Athene en de Acropolis, maar ook
Korinthe, de Hagios Demetrioskerk in
Thessaloniki en de zwevende kloosters
van Meteora. Op verschillende plekken
werd de mis gevierd, soms zelfs in de
open lucht, met pastoor Herwi Rikhof
en diaken Henk Welling als voorgangers.

Meer foto's in de parochie-app.

Foto's: Marcel Hemmer en Karina
Bremers




Het was bijna Palmpasen, dus waren kinderen
in verschillende kerken weer ijverig bezig met
het maken van een prachtige palmpaasstok
voor de optocht. Het was overal een gezellige
drukte, er stond allerlei lekkers klaar waarmee
de stokken prachtig werden versierd. Naast de
begeleiders waren enkele vaders en moeders
en grootouders komen helpen.

Op palmzondag werden de stokken gezegend
en liepen de kinderen in een feestelijke
palmpaasoptocht, waarmee ze vierden dat
Jezus als een koning werd binnengehaald
in Jeruzalem.

En daarna was het natuurlijk tijJd om

al dat lekkers op te peuzelen...
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En toch

Pasen 2025 ligt nog maar net enkele
weken achter ons. Pasen, het feest van
Jezus, de opgestane Heer, drie dagen
na een gruwelijke kruisdood. Pasen,
het verhaal dat de dood toch niet het
laatste woord heeft.

Terwijl je Kerstmis zou kunnen
opvatten als ook zelf opnieuw geboren
worden, Zo zou je verrijzen kunnen
zien als niet bij de pakken neer blijven
zitten. De draad weer oppakken, dat
vergt de nodige tijd en kost energie -
het leven gaat immers niet “zo maar”
door als je in zak en as zit. Rouwen
gaat je niet in de koude kleren zitten, je
voelt je beproefd in je veerkracht.

Fascinerend om in de lente te zien hoe
het leven toch dodrgaat na alle
winterkou en hoe de zon die in kracht
toeneemt. Wonderlijk hoe
vergankelijkheid en nieuw leven dicht
bij elkaar kunnen liggen, hoe aan
dood hout een nieuw twijgje kan
ontspruiten. En toppunt van
transformatie: hoe een rups verandert
in een vlinder...

Hof van Heden-vrijwilligers, mijzelf
inbegrepen, waren een flinke tijd
behoorlijk van slag toen bekend werd
dat de Lourdeskerk zou gaan sluiten.
Grote vraag was natuurlijk: hoe zal het
verder gaan met de naastgelegen Hof?
Lang verhaal kort: het werk in de tuin
achter de Mariagrot is toch “gewoon”
voortgezet. Er kwamen tuintjes voor
leerlingen van de Akkerschool en om
nog meer een sociale buurttuin te
kunnen zijn opent wethouder John
Brom van de gemeente Nijmegen op 3
mei een nieuwe, grotere kas zodat we
grotere groepen kunnen ontvangen!
Mooi staaltje van opstandingskracht!

9O ——




100 jaar Lourdeskerk:
ontelbare verhalen

Op 29 juni viert de Lourdeskerk haar
honderdjarig bestaan. Een moment van
vreugde, maar ook van afscheid. Na de
feestelijke Eucharistie volgt een laatste
gelegenheid om herinneringen te delen,
voordat de kerk een week later voorgoed
gesloten wordt voor de eredienst.

Als in 1923 blijkt dat de nieuwe St. Antoniuskerk aan de
Groenestraat te klein is, wordt besloten aan de Hatertseweg
een nieuwe parochie te stichten. De Nijmegenaar G.M. de
Grood, kapelaan te Rosmalen, wordt benoemd tot pastoor.
Hij wijdt zijn nieuwe kerk aan Onze Lieve Vrouw van
Lourdes. Met veel enthousiasme verzamelt hij geld om een
gedeeltelijke koepelkerk, naar ontwerp architect Ir. H.
Theunissen, te bouwen. Dat jaar ontvangt hij bij zijn
bedevaart naar Lourdes, van de bisschop van Tarbes een
relikwie: een rotsfragment uit grot van Lourdes.

In september 1924 wordt de eerste steen gelegd en op 29
juni 1925 komt Mgr. Diepen de nieuwe kerk inwijden. De
Nijmeegse jeugd brengt geld bijeen voor de massieve grot
van Frans natuursteen die naast de kerk wordt gebouwd en
=\ waar de relikwie wordt in de grot
1 ingemetseld.
Pastoor De Grood is een groot
Mariavereerder. Hij wil in Nijmegen
de openbare Mariaverering van
voor de reformatie terugbrengen.
Zo herstelt hij de Maria Omdracht
die de eerste jaren doorloopt tot aan de
Lourdesgrot, komt er een Omdracht voor school-
kinderen naar de grot en zorgt hij dat onvermogende zieken
een bedevaart naar Lourdes kunnen maken.
De parochie ontwikkelt zich met parochiéle scholen, een
parochiehuis en vele katholieke verenigingen, waaronder
de Mariacongregatie met een eigen voetbalclub en
toneelafdeling (MCC).
Als pastoor De Grood eind 1927 na een ongelukkige val op
42-jarige leeftijd overlijdt, volgt pastoor A.J. Schots hem op.
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In de ruim 25 jaar dat hij
pastoor is, heeft hij veel voor
parochie betekend: de kerk
wordt afgebouwd en met
kunstwerken verfraaid, er
komen scholen, een
bibliotheek en het jeugd- en
parochiehuis, waar zich veel
van het parochiéle
verenigingsleven afspeelt.
Verder heeft hij de aanleg
van de Akkerlaan en
Veldstraat mogelijk gemaakt.
Met de inzet van vele
vrijwilligers komt de
Lourdesparochie tot bloei.

Na het Tweede Vaticaans
Concilie verandert er veel in
de kerk: de priester staat niet
meer met zijn rug naar de
gelovigen, de H. Mis wordt
in het Nederlands gelezen,
leken krijgen een grotere rol.
Pastoor J. Loeff laat, na een
enquéte onder parochianen,
de kerk grondig aanpassen
naar de moderne filosofie:
de priester is één met de
parochianen en in contact
met allen. Als veel kerken het
financieel moeilijk krijgen
en het aantal priesters en
gelovigen afneemt, worden
fusies noodzakelijk. Eerst
fuseert de Lourdesparochie
met de Emmausparochie en
later met de Heilige
Drie-eenheid.

In de kerk worden vele
sacramenten toegediend:
van doop tot priester-
wijding. Zo'n dertig jonge
priesters dragen in de
Lourdeskerk hun eerste H.
Mis op.

Van veel dierbaren is in deze
kerk afscheid genomen.
Ontelbare persoonlijke
herinneringen van
inspiratie, vreugde, verdriet
en troost komen hier samen.

Nog enkele vragen:

Wie heeft materiaal dat bij de
tentoonstelling gebruikt mag
worden zoals een
Acvelobusje, foto's of films
van communie of andere
sacramenten, attributen van
de Mariacongregaties, MCC
of de kinderomdracht?

Wie kan er meer vertellen
over:

¢ het noodkerkhof dat vanaf
1944 bij de kerk heeft
gelegen;

e de kleine grot en het beeld
van Bernadette dat bij de
Lourdesgrot stond.

Er wordt gewerkt aan een
boek over 100 jaar
Lourdeskerk. Het boek
wordt in eigen beheer
uitgegeven. Interesse? Laat
het ons weten zodat we het
aantal te drukken boeken
kunnen inschatten.

Zowel voor de tentoon-
stelling als voor het boek
kunt u contact opnemen met
astrid.sanders@hotmail.com
of 06-44189008.

Foto's linkerpagina
van boven naar onder:

e Pastoor Gerard M. de
Grood legt de eerste steen,
samen met deken van Son
en pastoor van Mulukom.

e Kerk in 1930, met alleen
nog maar het achterste
gedeelte met koepel en de
voorlopige voorgevel. De
rest werd later gebouwd.

e Grote menigte bij de
Lourdeskerk voor de Maria
Ombracht

¢ De grot met offerblok, rond
1948-1950

Foto's: Regionaal Archief

Programma

Zaterdag 21 en 28 juni

van 13.00 - 17.00 uur:
Rondleidingen in en om de
Lourdeskerk.

Tentoonstelling over 100-jaar O.L.
Vrouw van Lourdeskerk en parochie.
Moestuin Hof van Heden en de
Lourdesgrot zijn geopend.

Zondag 29 juni 11.00 uur:
Feestelijke Eucharistieviering
Hoofdcelebrant: Norbert
Swagemakers.

M.m.v. Het gemengd koor Lourdeskerk,
Ceciliakoor en Jokolo

Aansluitend gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en herinneringen op te
halen onder het genot van koffie en
een lichte lunch.

De tentoonstelling, de naast de kerk
gelegen wijkmoestuin ‘Hof van Heden’
en de Lourdesgrot zijn open voor
bezichtiging.

Om 14.00 uur brengen we ter afsluiting
van het eeuwfeest een muzikale
Mariagroet. We lopen langs de diverse
Mariabeelden in de kerk en eindigen
buiten in de Lourdesgrot.




Za 10 mei

zo 11 mei

di13 mei

za17 mei

2018 mei

za 24 mei

z0 25 mei

do 29 mei

Hemelvaart

za 31 mei

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Kruispuntkerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Lourdeskerk
Groenestraatkerk
Kruispuntkerk

Ontmoetingskerk

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Kruispuntkerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Groenestraatkerk

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Kruispuntkerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Groenestraatkerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk

17:00
19:00
18:30
17:30

11:00
10.00
11:00
11:30

10:00
15:00

15:00

17:00
19:00
18:30
17:30

11:00
10.00
11:00
10:00

17:00
19:00
18:30
17:30

11:00
10.00
11:00
10:00

11:00
10.00
11:00

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Marialof

Mariaviering

Eucharistie
Eucharistie
Woord&com
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Woord&com
Eucharistie

Eucharistie
Fucharistie
Woord&com
Woord&com

Eucharistie
Eucharistie
Woord&com
Woord&com

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Pastoor Herwi Rikhof

Pastoor Herwi Rikhof

Pater R. Willemsen & Kim Hoogboom
Kapelaan Michal Tabak

Pastoor Herwi Rikhof

Pater Aloys van Velthoven

Pater Albertde Jong & Joska vd Meer
Priester Gerard Peters

Pater Jim Schilder

Diaken Henk Welling

Cobi Voskuilen

Pastoor Herwi Rikhof
Kapelaan Michal Tabak

Samenzang
Jongerenkoor

Gemengd Koor
Cantor
Kinderkoor
Cemengd Koor
Gemengd Koor
Samenzang

Samenzangkoor

Cemengd Koor
Samenzang

PastorJoska vd Meer & Trees Versteegen Aubade

Pater Fons Kuster

Pastoor Herwi Rikhof
Pater Jim Schilder

Kruispuntkoor

Basta
Sacramentskoor

PastorJoska vd Meer & Trees Versteegen Medioren koor

Kapelaan Michal Tabak

Pastoor Herwi Rikhof

Pater Fons Kuster

Ineke Keizers & Trees van Kraaij
Pastor Joska vd Meer

Pastoor Herwi Rikhof

Pater Fons Kuster

Ineke Keizers & Trees van Kraaij
Pastor Joskavd Meer

Priester Gerard Peters
Pater Aloys van Velthoven
Pater Fons Kuster

In de andere kerken geen viering ivin bedevaart naar Katwijk aan de Maas

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Kruispuntkerk

17:00
19:00
18:30
17:30

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Pastoor Herwi Rikhof

Pater Jim Schilder

Pater Ruud Willemsen & Inigo Bocken
Kapelaan Michal Tabak

Kinderkoor

Samenzang
Encore

Taborkoor
Cantor
Gregoriaans koor
Jokolo

Gemengd Koor
Cantor

Pianist met
volkszang

Samenzang
Oud jongerenkoor
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Zo1juni

za 7juni

zo 8 juni
Pinksteren

ma9juni
Tweede

Pinksterdag

za14juni

zo15juni

za 21juni

zo 22 juni

za28juni

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Groenestraatkerk
Cenakelkerk

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Kruispuntkerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Lourdeskerk
Groenestraatkerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Groenestraatkerk

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Kruispuntkerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk

Tijd Viering

11.00
10.00
11:00
10:00
17:00

17:00
19:00
18:30
17:30

11:00
10:00
10:30
11:30

10:00

11:00
10:00
10:00

17:00
19:00
18:30
17:30

11:00
10:00

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Vespers

Eucharistie
Eucharistie
H. Vormsel
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Oecumenisch
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Woord&com
Eucharistie

Parochiefeest
Eucharistie

In de andere kerken geen viering ivm parochiefeest

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Kruispuntkerk

Cenakelkerk
Sacramentskerk
Ontmoetingskerk
Groenestraatkerk

Cenakelkerk

H. Antonius Abtkerk
Ontmoetingskerk
Kruispuntkerk

17:00
19:00
18:30
17:30

11:00
10:00
11:00
10:00

17:00
19:00
18:30
17:30

Eucharistie
Eucharistie
Woord&com
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Woord&com
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Woord&com
Eucharistie

Voorganger(s)

Pastoor Herwi Rikhof

Pater Jim Schilder

Pater Albert de Jong& Inigo Bocken
Kapelaan Michal Tabak

Pastoor Herwi Rikhof

Pastoor Herwi Rikhof

Kapelaan Michal Tabak

Pastor]. vd Meer & deken E. Kimman
Pater Fons Kuster

Pastoor Herwi Rikhof

Pater Aloys van Velthoven

pastor]. vd Meer & dominee . Dorst
Priester Gerard Peters

Pater Jim Schilder

Priester Gerard Peters
Pater Fons Kuster
Kapelaan Michal Tabak

Pastoor Herwi Rikhof

Kapelaan Michal Tabak

Ineke Keizers & Trees van Kraaij
Pater Fons Kuster

Eucharistie met pastoraal team
Pater Fons Kuster

Pater Christophorus Goedereis
Pater Jim Schilder

Ineke Keizers & Cobi Voskuilen
Kapelaan Michal Tabak

Pater Christophorus Goedereis
Pater Aloys van Velthoven
Ineke Keizers & Cobi Voskuilen
Kapelaan Michal Tabak

Pastoor Herwi Rikhof
Pater Fons Kuster
Pastor)oska van der Meer
Kapelaan Michal Tabak

Basta

Cantor

Kinderkoor

Ernst & V. Heumen
Cregoriaans

Samenzang
Jongerenkoor

Taborkoor
Cantor
Cregoriaans/Cantorij

Gemengd Koor

Gemengd Koor
Samenzang
Cantor

Samenzang
Joy

Alle koren/zangers
Sacramentskoor

Samenzang
Aubade

Gemengd Koor
Cantor

Medioren koor
Gemengd Koor

Samenzang
Jongerenkoor
Ernst & V. Heumen
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Voorganger(s)

zo 29juni Cenakelkerk 1:00 FEucharistie Pastoor Herwi Rikhof Basta
Sacramentskerk 10:00 Eucharistie Pater Jim Schilder Cantor
Ontmoetingskerk 10:30 Oecumenisch  Pastor Els Geelen & Marije Klijnsma Kinderkoor
Lourdeskerk 11:30 Eeuwfeest Pastoor N. Swagemakers, M. Tabak, Meerdere koren
G. Peters; J.v.d.Meer
Groenestraatkerk 10:00 Eucharistie Kapelaan Michal Tabak Stille dienst
maandag

9.00 Groenestraatkerk
9:30 Sacramentskerk

dinsdag

g:00 Cenakelkerl
9:00 Kruispuntkerk
9:30 Sacramentskerk

woensdag

9.00 H.Antonius Abtkerk
9.00 Ontmoetingskerk
9:30 Sacramentskerk

De communicanten die op 11 mei hun eerste

donderdag Communie doen in de Ontmoetingskerk,

9.30 Sacramentskerk bezochten een tijdje geleden de Cenakelkerk.
Ewa, Ilay, Stans, Koen, Boa Tien, Sharik, Lena,

vrijdag Velie, Maya keken hun ogen uit.

9.00 Cenakelkerk
9.00 Groenestraatkerk

S50 Saciamentokark De communicanten van de Cenakelkerk gaven

uitleg over het mozaiek. Floris, Roemer,
August, Louise, Thomas (2x), Margot, Ben,
Ysbrand, Mili en Ronja vieren op 18 mei hun
'feestcommunie’. Ze deden hun eerste

Cenakelkerk Communie al in besloten kring op Witte
Elke zondagis er een kindernevendienst. Het kinder Donderdag

projectkoor oefent op 9 en 16 mei en zingt tijdens de 2
feestcommunie op 18 mei. Familiezondagen zijn 18
meien 8juni, dan is er ook créche.

Groenestraatkerk
Kinderkoor Emmaus zingt op 18 mei.

Ontmoetingskerk

Kinderkoor Dukenburg zingt op 11 mei (eerste
Communie),1juni en tijdens de Openluchtviering
op 29 juni.




Het kleine meisje hoop

Paus Franciscus gaf het jubeljaar het
thema ‘pelgrims van hoop’, passend in
een tijd vol onrust en verwarring. Hoe
houden we hoop als onrecht en leugen
de overhand lijken te krijgen?
Augustinus noemt moed en geduld als
de twee zussen die de hoop
ondersteunen. In een gedicht van
Charles Péguy komt dit beeld terug, met
een verrassende nieuwe invalshoek.

Het geloof waar ik het meest van hou,

zegt God, is de hoop.

Geloof, dat verwondert me niet.

Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,

in de zon en de maan en de sterren aan de hemel
enin 't gewemel

van de vissen in de rivieren,

en in alle dieren,

en in het hart van de mens, zegt God,

dat het diepste is

en het meest in het kind

dat het liefste is

dat ik ooit heb geschapen.

In alles wat boven en onder is

ben ik zo luisterrijk aanwezig,

dat geloven, zegt God, in mijn ogen

geen wonder is.

Ook liefde verwondert me niet, zegt God.

Er is onder de mensen zoveel verdriet,

soms niet te stelpen,

dat je toch vanzelf ziet

hoe ze elkaar moéten helpen.

Ze zouden wel harten van steen

moeten hebben als ze voor een

die tekort heeft het brood

niet uit hun mond zouden sparen.

Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.

Daar ben ik van ondersteboven.

Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig

dat zij dat kleine hoopje hoop

nooit als overbodig ervaren

maar met voorzichtige gebaren

in hun hand en in hun hart bewaren,
een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan

maar altijd weer weet op te staan,

en nooit wil doven.

Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.
Geloof en liefde zijn als vrouwen.

Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen

en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,

die wijzen de weg.

Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:

het is dat kleine meisje hoop

dat al wat tussen mensen leeft

hun heen en weer geloop

licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop

-, je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is

het is dat kleine meisje hoop

dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.

Liefde, dat is geen wonder.

Maar de hoop, dat is haast niet te geloven.
Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven.

— Charles Péguy
Vertaling Frans Van Bladel sj

Charles Péguy was een
Franse schrijver en dichter
(1873-1914), die spiritualiteit en
politiek activisme nauw met elkaar
verbond. Hij sneuvelde aan het
front aan het begin van de
Eerste Wereldoorlog.

— Paul van Tongeren
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vragen

Hemelvaartsdag werd voor het eerst gevierd
in de vierde eeuw, zoals beschreven door
kerkhistoricus Eusebius. De dag kreeg steeds
meer betekenis en werd uiteindelijk een
algemene feestdag. Het valt altijd op een
donderdag, 39 dagen na Pasen (de veertigste
paasdag) en tien dagen voor Pinksteren.

Hoe verhoudt
hemelvaart zich tot
ruimtevaart?

De evangelische boodschap is niet dat Jezus,
toen de wolk Hem aan het oog onttrokken
had, is doorgegaan door dampkringen tot Hij
bij de Vader was. Christus’ verheerlijkte
mensheid legt niet afstanden af zoals wij het
doen.

Het hemelvaartverhaal duidt aan waar Jezus
heenging: naar de Vader. Hij steeg een weinig
omhoog, tot onmiddellijk een wolk hem
onzichtbaar maakte. De wolk symboliseert in
de Bijbel vaak de aanwezigheid van God. De
Vader, de hemel, "boven”, is om de evangelist
Johannes te spreken, niet aan plaats
gebonden (Joh. 4,24).

Is er vaker sprake van
hemelvaartinde
Bijbel?

Ja er is het bekende verhaal in 2
Koningen 2:11, waarin wordt beschreven
hoe Elia door een vurige wagen naar de
hemel werd gebracht. Zijn leerling

Elisa was er getuige van. De profeet
Maleachi belooft dat Elia weer naar

de aarde zal worden gezonden.
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Komt de hemelvaart
van Jezus ook in de
Koran ter sprake?

Volgens de Koran is Isa (Jezus) niet
gekruisigd, maar iemand anders, die zich
opofferde. Vervolgens is Isa zelf toen naar
de Hemel verheven waar hij verblijft tot
zijn terugkeer op aarde. Er wordt ook
verteld dat Isa naar derde Hemel werd
verheven en daar de gedaante van een
engel aannam.

Hoe zit het met het
feest van Maria
Tenhemelopneming?

Met het feest van Maria
Tenhemelopneming wordt herdacht dat
de heilige maagd Maria door God werd
opgenomen in de hemel - Jezus steeg zelf
op. Hoewel het feest al sinds de 6e eeuw
een belangrijke plek binnen het geloof
inneemt, verklaarde paus Pius XII de
Maria Tenhemelopneming pas in 1950 tot
een officieel katholiek dogma.

Waarom wordt de
paaskaars met
Hemelvaart na de
evangelie-lezing
gedoofd?

De paaskaars symboliseerde veertig dagen
lang verschijningen van Jezus sinds
Pasen.

Het laatste verschijningsverhaal wordt
gemarkeerd met het doven van de
Paaskaars.

Over Jezus’ tegenwoordig bestaan als
mens weten wij dat Hij in de liefde van
zijn Vader is. Vanaf Hemelvaart wacht de
kerk 9 dagen biddend op Jezus' nieuwe
aanwezigheid door de Geest. Volgens de
Nieuwe Katechismus is de
Pinksternoveen de belangrijkste: bidden
om de goede Geest.

— Jan Bruinsma
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Agenda

Heb je iets voor de agenda? Zet het zelf op de website via
h3eenheid.nl/activiteit-insturen. De activiteiten verschijnen dan ook in Drieklank.
Vertel wie, wat en waar maar houd het kort. De redactie kan het artikel inkorten of
weigeren. Voor het volgende nummer graag aanleveren voor 13 juni.

L] a

Yarochiefeest
Op 15 juni, het Hoogfeest van de Heilige
Drie-eenheid, vieren we het jaarlijkse
parochiefeest. Vorig jaar in Malden (foto links),
dit jaar in de
| Cenakelkerk, met
| een feestelijke
| viering en
§ daarna volop
gelegenheid om
elkaar te
ontmoeting.

Tijdens de
viering, die om 11.00 uur begint, worden alle
zangers en zangeressen uitgenodigd om deel te
nemen aan het gelegenheidskoor. Ook worden
er die dag parochiespelden uitgereikt aan
mensen die zich buitengewoon hebben ingezet
voor onze parochie.

Vorig jaar is er in het
hele land geborduurd
aan bomen van
verbinding, ook in
onze parochie. Al deze
geborduurde bomen
zijn op tournee door
Nederland. Van 3 t/m
29 juni is dit 'bos' te
zien in de
Ontmoetingskerk.

De laatste dag dat ze te
zien zijn, is tijdens de Oecumenische
Openluchtviering op 29 juni. Dan zijn er ook
activiteiten voor jong en oud.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, gaan we
als parochie weer op pelgrimstocht naar de
Lourdesgrot in Katwijk aan de Maas. Iedereen is
welkom om mee te gaan: om te bidden, te
zingen en een kaarsje op te steken. Al vele jaren
is deze grot een vertrouwde plek van stilte,
troost en gebed voor onze parochie.

Wandelaars vertrekken om 9.30 uur vanaf de
Lourdeskerk aan de Hatertseweg. Fietsers
vertrekken om 10.30 uur. Parochianen uit
Malden kunnen onderweg aansluiten.

De Eucharistieviering begint om 12.00 uur in de
kerk van Katwijk. Daarna brengen we in
processie een kaarsje naar de grot en lunchen
we samen. De organisatie zorgt voor koffie, thee
en limonade.

Meld je op tijd aan via het parochiecentrum:
024-3553630.

Marialof in Kruispuntkerk

Qok dit jaar eren we Maria, de moeder van God,
met een mooi en plechtig Maria-lof. Dat doen
we op zondag 11 mei in de Kruispuntkerk in
Hatert. De kerk gaat open om 14.30 uur, en om
15.00 uur starten we met samen bidden, zingen
en een tientje van de rozenkrans. We sluiten af
met een moment van aanbidding. Daarna is er
koffie, thee en iets lekkers. Een mooie kans om
elkaar te ontmoeten en samen stil te staan bij
Maria!




Verlies van gezondheid

“Je gezondheid wordt nooit meer zoals het was, je zult
hiermee moeten zien te leven”, zei de dokter.

"Het valt niet mee om uit te vinden wat nu nog wel en wat ik
niet meer kan."

Verlies van gezondheid betekent grote
veranderingen in je leven. Met een lezing
en door ervaringen te delen, staan we stil
hoe jij en je omgeving hierin een weg kunt
vinden.

Myléne van Irsel verzorgt de inleiding. Zij
is gz-psycholoog, verbonden aan het
Helen Dowling instituut en heeft veel ervaring met het
begeleiden van zieke mensen.

Deze inleiding is ook via een livestream te volgen:
www.ontmoetingskerk.net/beelduitzending (live en later
terug te kijken).

Daarna gaan we in kleinere groepen met elkaar en met de
spreker in gesprek. Er zijn meerdere pauzes zodat je ook een
deel van het programma kunt volgen.

Iedereen die -op wat voor manier dan ook- te maken heeft
met verlies van gezondheid nodigen we van harte uit voor
deze themamiddag.

Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis. Mochten
vervoerskosten een probleem vormen om te komen, meld je
dan aan voor een onkostenvergoeding. Meer info en
aanvraag onkostenvergoeding:
bonita@huisvancompassienijmegen.nl

Ontmoetingskerk, 16 mei, 15.00-17.00 uur

Deze middag wordt georganiseerd door De Werkgroep
Verlies en Rouw, een samenwerking van Ontmoetingskerk,
Huis van

Compassie en de

Wijkfabriek.

De film Seven Pounds, in 2013
genomineerd met 5 Oscars, gaat
over de belastingadviseur Ben
Thomas (Will Smith) die van zijn
schuldgevoelens wil afkomen
door zeven onbekende mensen
te helpen hun leven drastisch te
veranderen. Toegang gratis: een
kleine bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Klooster Brakkenstein, 22 mei,
van 19.00-21.00 uur

Onder leiding van pastor Aloys
van Velthoven lezen we elke le
vrijdag van de maand samen de
lezingen van de komende
zondag. Wat is de boodschap?
Wat betekent dit voor ons
dagelijks leven? Ook andere
onderwerpen kunnen aan bod
komen. Iedereen is welkom, de
koffie staat klaar!

Tuinzaal Sacramentskerk, 6 juni
van 10.30-11.30 uur

De Ontmoetingstuin (bij de
Ontmoetinskerk) en Hof van
Heden (bij de Lourdeskerk)
doen op 14 juni mee aan de
Open Tuinendag. In de
Ontmoetinstuin worden de
overledenen herdacht van wie
de naam op de herinnerings-
boog staat. Buurtmoestuin Hof
van Heden laat iedereen
kennismaken met dit mooie, vrij
onbekende stukje Nijmegen.
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column
Laura de Schepper

Regelmatig volgen wij op zondag de vieringen van
KRO-NCRV. Soms switchen we naar zenders in Belgié,
waar de sfeer net wat anders is, het contact tussen
voorganger en kerkgangers wat minder formeel.

De liturgie is belangrijk, de zang draagt zeker bij tot een
mooi geheel, maar voor mij is de overweging het
belangrijkste. Niet elke voorganger is gezegend met de
gave van het woord. Stem en intonatie zijn belangrijk, of
de overweging wordt voorgelezen of dat er meer uit het
hoofd wordt gesproken, maar vooral ook telt de inhoud.

Hierbij is de uitleg van de lezingen op de betreffende
zondag van belang. Wat zeggen deze verhalen ons
vandaag nog? En daarin mis ik regelmatig die link naar
de huidige maatschappij en de wereld(wan)orde.

Een puur theologisch uitleg spreekt me niet zo aan. En
hierin ben ik vast niet de enige. De voorganger gaat dan
voorbij aan de enorme problematiek die we vandaag de
dag in de kranten en op de tv voorbij zien komen.

Ook is belangrijk dat hij een onderwerp begrijpelijk en
aansprekelijk kan maken.

Wat dat betreft ben ik altijd aangenaam verrast door de
woordkunst van pastoor Peter van der Weijde uit Sneek.
Hij weet, met wat humor, een actuele stituatie treffend te
verwoorden, de link met de Bijbel te leggen en je daarbij
iets mee te geven ter overdenking. Berichten uit het
nieuws, over de oorlog in Oekraine en in de Gazastrook
en over onbegrijpelijk geweld dichter bij huis verbond hij
bijvoorbeeld onlangs met het verhaal van Jezus over een
vijgenboom die alsmaar geen vrucht wilde dragen. De
ongeduldige eigenaar wilde de boom kappen, maar de
hovenier wilde deze nog een kans geven.

En hoe vaak, zo zei Van der Weijde, zijn we zelf niet die
boom of doen wij dat met elkaar: niet luisteren,
omhakken! In plaats van te beginnen bij onszelf, geduld
en vertrouwen te hebben, optimistisch te blijven en
iemand anders een groeikans te geven.

En zoiets blijft mij bij. De gave van het woord, het is echt
een kunst.
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Wim Koopmans (84) heeft een veelzijdig
leven achter de rug: van seminarie en
theologie tot docent, manager en
mbo-directeur. Al bijna 50 jaar is hij
actief in de Ontmoetingskerk, waar hij
onlangs een inspirerende lezing gaf over
barmhartigheid.

Hoe kwam je op 'barmbhartigheid'?

"Dominee Wouter Slob vroeg me om die lezing te
verzorgen. Maar het thema houdt me al langer
bezig. In coronatijd werd ik geraakt door de
problematiek van jonge mensen. Ze konden ineens
niet meer naar hun opleiding en elkaar niet
normaal ontmoeten. Na die tijd kwam ik op ons
jaarlijkse straatfeest in gesprek met enkele
jongeren die hier als kind hadden gewoond, maar
voor studie waren uitgewaaierd. Het ging over alle
lastige dingen waarmee ze te maken hebben:
studiedruk, financiéle problemen, huisvesting,
relaties... Toen kwam bij mij de gedachte op: wat
kunnen ouderen als ik voor hen betekenen?"

Je lezing was heel breed.

"Dat klopt. Het was geen gemakkelijke opdracht. Ik
heb een selectie gepresenteerd uit allerlei teksten
over barmhartigheid. Ook vanuit de verschillende
religieuze tradities, het is teveel voor dit korte
gesprek. Wat wel aardig is om te vertellen, is wat na
afloop in de discussie naar voren kwam. Voor
protestanten is barmhartigheid in wezen een gave
van God die uit genade wordt ontvangen. Die kan
niet worden ‘verdiend’. Voor katholieken geldt dat
barmhartigheid een deugd is, die de gelovige helpt
om het goede te doen: barmhartigheid is emotie,
maar ook een daad die voorkomt uit liefde voor de
ander.

De ondertitel van mijn lezing was: 'Zien, bewogen
worden, in beweging komen' Anders gezegd: je

ziet een
mens in nood,

wordt geraakt en komt in actie.

Het is het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.
"Precies, die noemde ik ook in mijn lezing. En dan
kom ik weer op de jongeren. Op dat pleinfeest
kwam ik op de idee van een gespreksgroep. Daar
was toen ook wel animo voor. Door allerlei
omstandigheden kwam het er steeds niet van.
Maar nu hebben we een afspraak voor over enkele
weken. Ik hoop dan een tiental jonge mensen hier
thuis te ontvangen voor een gesprek over wat hen
bezighoudt en waar ze tegenaan lopen. En dat is
nogal wat. Ze moeten werken aan hun toekomst,
maar leven in een erg onzekere wereld, om maar
iets te noemen. Ik vind het zelf overigens ook heel
leuk om hen zo te ontmoeten. En misschien iets
van mijn levenservaring te kunnen delen."

Je zag hen, werd geraakt en kwam in actie?

"Ja, het is mijn invulling van 'barmhartigheid' Ik
heb nu overigens in mijn grote huis een aardige
studente op kamers. Ik heb de ruimte niet nodig en
zij is er blij mee. Ze studeert consciéntieus, en eens
per week proberen we samen te eten. Ik vind het
gezellig en veilig, iemand in huis. Ook dat was een
manier van in actie komen toen zij dat nodig had.
Ik ben blij dat ik dat allemaal kan doen, het houdt
me jong!"

— Brigitte van Dam
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In onze parochie zijn overleden

7 dec - Theo Schipe (85) Ontmoetingskerk
25 feb - Heinz Elbers (92) H. Antonius Abtkerk
21 feb - Mia van der Heijden-Cloosterman (90) Groenestraatkerk
2 mrt - Marijke Oeters (77) Cenakelkerk
10 mrt - Gré Dietz-Sikkes (96) Cenakelkerk
op 19 mrt - Gyula Véber (95) H. Antonius Abtkerk
27 mrt- Leni van Raai-Rutten (90) Ontmoetingskerk
2 apr - Eleonore Mutsaers (81) Cenakelkerk
we 30 mrt - Wim van de Water (85) Groenestraatkerk
1 apr - Bea Bodeving-van Heuven van Staereling (87) Lourdeskerk
4 apr - Bart Verweij (90) H.Antonius Abtkerk
e aan 6 apr - Emeritus-pastoor Johann Peters (73) Sacramentskerk
10 apr - Bep Huisman-Thebes (93) Cenakelkerk

14 apr - Haikanous Susian-Taveet (96) Groenestraatkerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene in dit overzicht
opgenomen. Als er geen kerkelijke uitvaart was, kan familie of
uitvaartondernemer aan het parochiesecretariaat het verzoek doorgeven
voor een vermelding in dit magazine en op de website:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Klopper & Kramer

rtcentrum Qud-Mariénboon

Wij dragen u
op handen

Bijna 100 jaar ervaring en dé uitvaartonderneming
van Nijmegen en omstreken

Persoonlijke zorg en aandacht voor uw wensen

In alle rust afscheid nemen op door u gekozen
momenten in Villa Qud-Mariénboom

Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444



Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij

N

Ook adverteren
in Drieklank?

Vraag naar de mogelijkheden: m) 6

communicatie@h3eenheid.nl

natuursteen
Tarweweg 15 E info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
6534 AM gvanleeuwe-natuursteen.nl
Nijmegen 0243774776

Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

www.elektroservicenijmegen.nl



Contact

Parochie Heilige Drie-eenheid

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@h3zeenheid.nl; www h3eenheid nl
Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21

Kerkbalans: NL14 RABO 01051026 01 Overige betalingen: NL62 INGB 0002 8630 2

Pastoraal leam Parochichestuur
Pastoor Harald Spiertz, h.spiertz@h3eenheid.nl (afwezig)
Pastoor Herwi Rikhof, h.rikhof@hseenheid.nl (waarnemend)
Diaken Henk Welling, hwelling@h3zeenheid.nl
PastorJoska van der Meer, jvandermeer@h3zeenheid.nl
Pastor Els Geelen, e.geelen@h3zeenheid.nl

Zuster Catharina Al, zrcatharina@hzeenheid.nl

Kapelaan Michal Tabak, m.tabak@hseenheid.nl

Pastoor Herwi Rikhof, voorzitter (waarnemend)
Ruud de Quay, vice-voorzitter

Carla Cobussen, secretaris

Jos Verstegen, penningmeester

Leden: Roland Brans, Corry Cox-Otten,

Titus Celsing en Martin Lange
parochiebestuur@hseenheid.nl

Adressen kerken

Lourdeskerk

Groenestraatkerk @

Croenestraat 229, 6531 HH Nijmegen
locatiegroenestraat@h3seenheid.nl
Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en
VI 9.00-12.30 uur o
Mariakapel en kerkhof dagelijks )
geopend10.00-17.00 uur.

\ Nijmegen

,.‘“ /- v
Berg en Dal
Nw. ‘II'l 'II"'II' |

Ontmoetingskerk
O.LV.van Lourdeskerk @ ¥

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen
parochiecentrum@hzeenheid.nl

LT

Westermeerwijk

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein1, 6564 BP Heilig Landstichting
locatielandstichting@h3seenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma tfmvr 9.30-12.30 uur.
Kerk open van do t/m zo van 14.00 uur tot 16.30 uur.

" Cenakelkerk

Malden o%* %

Groesbeek

Krulspuntkerk
Heumen l

yRsa by

H. Antonius Abtkerk

-l-l.’

Ontmoetingskerk @
Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen
secretariaat@ontmoetingskerk.net www.ontmoetingskerk.net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9.00-12.00 uur
Kerk en Mariakapel iedere ochtend geopend, ook op woensdag-
envrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament @

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl wwwkerkbrakkenstein.nl
Receptie van het klooster: 024-355 8029, ma t/mvr 9.00-12.00
uur. Kerk dagelijks geopend 8.30-9.30 en 16.30-18.00 uur.

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen
locatiehatert@hseenheid.nl

Secretariaat: 024-351 0855, ma en vrvan 10.00-12.00 uur.

H.Antonius Abtkerk @

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden: locatiemalden@h3seenheid.nl
Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36
30). Mariakapel dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.
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