
BELANRIJKE INFORMATIE Jongerentheaterweekend: 
 

Voor wie? Vanaf groep 8 (12 jaar) en max 25 jaar  
 

 
Waar? Ontmoetingskerk 
 Meijhorst 70-33  6537 EP Nijmegen; Tel: 024-3443956 
  

Wanneer? Zaterdag 25 januari 2024 
 10.00 uur inschrijven en koffie/thee 
 10.30 uur start workshops 
 18.00 uur eten en feest 
 00.00 uur einde feest  

Thuis slapen 
 Zondag 26 januari 2024 
 12.30 uur start laatste repetities 
 17.00 uur uitvoering 
 18.15 uur opruimen  

19.00 uur samen nagenieten met friet op eigen kosten 
 

Wat kost 
het? 

€ 10,00  bij aankomst betalen  
inclusief maaltijden en consumptiebon feest 

Hoe meld 
ik me aan? 

 
Aanmeldstrook invullen en inleveren bij Ontmoetingskerk 

 Of per e-mail naar theaterweekend@gmail.com 
 Vermeld dan je naam,  

e-mail en telefoonnummer , je leeftijd  
en je de eerste en tweede keus voor de workshop. 
 

Wil je meer 
info? 

Stuur je vraag naar theaterweekend@gmail.com 

          

 
 
 

Jongerentheaterweekend 2025 
 

 
 

Voorstelling 
26 januari om 17:00 uur 

Ontmoetingskerk 
Meijhorst 7033 Nijmegen 

 

mailto:theaterweekend@gmail.com


Jongerentheaterweekend – Doe je mee ? 

 
Theaterweekend = 
Samen met een grote groep leeftijdsgenoten je eigen draai  geven 
aan een Bijbelverhaal. Veel oefenen, lachen, zingen, samen eten  
en feesten op zaterdagavond met de uitvoering op zondagmiddag.  
 
Het verhaal: Wat kan jij?! 
Jezus vertelt een verhaal: een landheer gaat op reis  
en laat zijn drie knechten op zijn geld passen.  
Hij geeft ze ieder  zo veel geld als hij denkt dat ze aankunnen.  
De ene knecht krijgt 5 talent, de ander 2 talent  
en weer een ander 1 talent.  
Twee van de drie knechten gaan met hun geld handelen  
en maken er twee keer zo veel van.  
De ander is voorzichtiger en bewaart zijn geld veilig onder de grond.  
Na een jaar komt de landheer terug… 

 

Een verhaal over moeten presteren.  
Over de beste worden en succes hebben, of falen en afgaan.  
Over ongelijke kansen en talenten.  
Hoe ga je daarmee om? Doe je mee aan de race? Haak je af?  
Hoe maak je gebruik van je talenten? Dat mogen jullie bedenken. 
Het verhaal over de talenten staat in Matt. 25:14-30 

 

Kies een workshop die past bij jouw talent 
of ontdek je talent door iets heel nieuws te doen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZANG  Ben je muzikaal, solozanger 
of zing je gewoon graag?  
Zet je zangtalent in en zoek mee 
naar passende liedjes bij het 
theaterstuk! 

BAND : Speel je een 
muziekinstrument, kun je goed 
improviseren, zoek je graag naar 
passende muziek of componeer je die 
zelf? Laat je muzikale talent horen! 

Foto/film: Maak je vaak memes of 
filmpjes, kun je goed editen of ben je 
handig met powerpoint of camera? Zet 
je talent in voor mooie plaatjes en 
filmpjes tijdens de voorstelling! 

DECOR: Altijd je 
schriften aan het 
opvrolijken? Tafeltjes 
onder aan het tekenen? 
Het toneel zonder decor 
is maar kaal en leeg. 
Maak er met jouw 
teken- en knutseltalent 
iets moois van 

SPEL: Kruip in de huid van 
een ander of durf je jezelf 
te laten zien. Ontdek je 
acteertalent en maak het 
spel op  het podium! 


